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Veertig dagen vasten,
veertig dagen tijd
voor bezinning,
soberheid,
bewogenheid...
op weg naar Pasen,

naar opstanding
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Dit parochieblad wordt uitgegeven in
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Aanleveren kopij

De volgende uitgave
van parochiemagaZIN 'Bernardus’
verschijnt 14 april.

Kopij dient uiterlijk 27 maart
te zijn ingeleverd bij de redactie,
bij voorkeur per email:
tekst in Word,
afbeeldingen [als .jpg / .jpeg / .png]
en foto's als afzonderlijke bestanden.
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De hoop laat ons niet los.

Hoewel we het ‘Jubeljaar van de hoop’ in de
afgelopen kerstperiode hebben afgesloten is de
hoop niet mee opgeruimd met de kerstspullen.
Hopelijk is ze nog brandend aanwezig in onze
eigen harten en in onze gemeenschappen!

Nu de dagen langzaam lengen en het licht elke

ochtend iets vrijmoediger door de ramen binnen %8

gaat komen, kondigt de lente zich aan. Nog
voorzichrig, soms aarzelend, maar ze is in
aantocht. We zien de nieuwe knoppen aan de
bomen, in de vroege ochtend klinkt soms al
voorzichtig het gezang van vogels en in de lucht
voel je die bijzondere belofte van een nieuw
begin. De natuur lijkt ons toe te fluisteren dat
nieuw leven zich aandient. In deze periode
bevinden we ons ook als geloofsgemeenschap:
op het scheidingsveld van de winter en de lente.
Tegelijk staar het feest van carnaval voor de deur:
dagen waarin kleur, muziek en uitbundigheid
even de boventoon voeren. We lachen, zetten
maskers op, vieren samen en laten de zorgen van
alledag los. Carnaval herinnert ons eraan dat
vreugde een gave is, dat samen vieren ons mens
maakt. Maar het is ook een kantelpunt. Na het
feest volgt de stilte, na de uitbundigheid de
bezinning. Alsof carnaval ons helpt om met

een lichte tred de drempel over te gaan naar
een andere tijd.

Die andere tijd is de Veertigdagentijd, onze weg
op naar Pasen, een weg die niet vraagt om
somberheid, maar om aandacht in soberheid.
Een weg van hoop, hoop die niet naief is, maar
diep geworteld. Hoop die weet heeft van kwets-
baarheid, van vragen zonder direct antwoord,
van momenten waarop het leven schuurt. Juist
daarom is het een weg van geluk, omdat echte
hoop ruimte maakt voor wie we werkelijk zijn:
volgelingen van Jezus van Nazareth, de Verrezen
Heer. In deze veertig dagen worden we uitgeno-
digd om langzamer te gaan, om stil te staan bij
wat ons voedt en wat ons leeg maakt, om te
kijken naar ons eigen leven en naar de wereld om
ons heen met een open blik. Waar zie ik licht-
puntjes? Waar ervaar ik donkerte? Welke vragen
draag ik met me mee, en durf ik ze toe te laten
zonder ze meteen te willen oplossen?

We gaan deze weg niet alleen. Jong en oud
trekken samen op. Kinderen met hun onbe-
vangen vragen en verrassende inzichten.
Jongeren met hun dromen, hun zoeken,

hun verlangen naar betekenis. Volwassenen

en ouderen met hun levenservaring, hun
herinneringen, hun wijsheid én hun kwetsuren.
Samen vormen we een gemeenschap onderweg,
ieder met een eigen tempo, maar met een
gedeelde richting. Onderweg laten we ons
inspireren door betekenisvolle verhalen.
Verhalen uit de Bijbel, waarin mensen struikelen
en weer opstaan, waarin vertrouwen groeit te
midden van onzekerheid. Verhalen uit ons eigen
leven, groot of klein, waarin we iets ervaren van
liefde, vergeving... Verhalen die ons eraan
herinneren dat God met mensen meegaat, juist
op momenten wanneer de weg onduidelijk is.
De Veertigdagentijd is geen rechte snelweg,
maar een pelgrimsweg. Soms zonnig, soms met
regen en met een beetje geluk zie je ook nog een
regenboog aan de hemel verschijnen, waarin
God zich even laar zien. Soms zullen de dagen
vol vreugde zijn, soms stil, maar altijd gedragen
door de hoop dar her leven sterker is dan alles
wat ons bezwaart. Die hoop krijgt met Pasen een
naam: verrijzenis, nieuw leven, een toekomst die
openbreekt.

Dat deze tijd ons mag helpen om met zachte
ogen te kijken naar elkaar en naar onszelf, om
ruimte te maken voor wat groeit, ook als het nog
klein en kwetsbaar is. Dat de komende lente
buiten, ons mag herinneren aan de nieuwe lente
die God in ons wil laten ontkiemen. Laten we
mensen van hoop zijn en blijven op weg naar
Pasen!

Bas Van Haeren, pastoraal projectmedewerkey



In de komende Veertigdagentijd gaan we ‘de weg
van de hoop'. Het is een weg van geluk, maar ook
van kwetsbaarheid en vragen. We gaan samen,
jong en minder jong, op deze bijzondere reis

en laten ons inspireren door betekenisvolle
verhalen! We lezen over vrolijkheid en geluk,
maar ook over angst en verdriet. Juist die
verschillende gevoelens zorgen ervoor dat ze
steeds opnieuw de hoop ter sprake brengen:
hoop dar hert beter wordr, vertrouwen dat het
goed komt.

We beginnen de Veertigdagentijd met het verhaal
over de beproeving in de woestijn: Jezus is veer-
tig dagen in de woestijn en wordt door de duivel
op de proef gesteld. Op de rweede zondag lezen
we over de verheerlijking op de berg, als Jezus
‘verandert en Mozes en Elia aan Hem verschij-
nen. Daarna horen we over een bijzondere
ontmoering met een Samaritaanse vrouw bij
een put, en op de vierde zondag over een blinde
man die weer gaat zien. Twee weken voor Pasen
horen we over Lazarus, die is gestorven. Als
Jezus hem naar buiten roepr, blijkt dat ook zijn
‘weg van de hoop’ nog niet voorbij is. Met Palm-
pasen gaar her over de intochr van Jezus in
Jeruzalem, en met Pasen lezen we over het open
graf en de verschijning van Jezus.

We gaan met Jezus op weg gaat naar Pasen: een
weg van geluk, maar ook van kwetsbaarheid.
Bovenal is het een weg van vertrouwen, dat God
een nieuwe toekomst schept. Op die weg roept
Jezus mensen om met Hem mee te gaan, in de
verhalen van toen en in de wereld van nu. Ga je
mee op ‘de weg van de hoop? Bij het projecr is
een nieuw projectboekje gemaakt. Er staan
prachrige illusrraries van de Bijbelverhalen in.
Ook wordt verteld over de plekken die we
onderweg regenkomen, over de ‘geschiedenis’
daarvan, er zijn tips voor onderweg en nog veel
meer. De kinderen kunnen er hun eigen reis-
ervaringen in kwijt op ‘de weg van de hoop'. Ze
lezen welke Bijbelverhalen worden verteld op die
zondag en krijgen elke week een tip voor een
activiteit. Ook staan er verhalen in over prinses
Esperanza, die bijzondere avonturen beleeft.
Het boekje wil een reisgids zijn voor onze weg
door de Veertigdagentijd naar Pasen. Wil jij in je
gezin ook een reisboekje, mail mij maar even:
projectmedewerker@bernardusparochie.nl. De
aangemelde communicanten van dit jaar krijgen
sowieso de reisgids.

B loapag

KinderKaravaan

Op zondag 22 februari houden we onze
KinderKarvaan+ bijeenkomst om 9.45
uur in de Hellemonszaal - onder de
Basiliek in Oudenbosch - met
aansluitend om 11.00 uur de
KinderKaravaanviering in de kerk.

Op zaterdag 7 maart houden we onze
KinderKarvaan+ bijeenkomst om 16.45
uur in het Bartholomeushuis - naast de

Bartholomeuskerk in Zevenbergen - met
aansluitend om 18.00 uur de
KinderKaravaanviering in de kerk.

Op zaterdag 28 maart vieren we om 18.00
uur in de Bartholomeuskerk in
Zevenbergen Palmpasen.

Op zondag 29 maart vieren we om 11.00
uur in de Basiliek in Oudenbosch
Palmzondag.

Zo willen we ook dit jaar hoopvol samen
op weg gaan naar het grote feest van

Pasen!

Bas Van Haeren



Familieberichten*

Oud Gastel Oudenbosch

Overleden Gehuwd

29 december  Nol van Poeijer (80), 16 januari Emiel van de Molengraft
weduwnaar van en Sylvana Otto
Bets De Beukelaer

31 december  Jo Dekkers (89), Gedoopt
echtgenote van Rien Rockx 13 december  Dyave Gerritsen

Noéya Gerritsen
Anastasia Steutel
Rozana Corstanje

10 januari Thomas Tiele
Nellena van Qers
Jan de Klerck

11 januari Amir Jansen

Joran Koenraadt
Aiven Bergs Bruurs

Begraafplaats Hoeven
De toegang naar de begraafplaats is, Overleden
mede door de bouwwerkzaamheden 12 december  Bert Grijseels (81),
achter het kerkgebouw, verplaatst. De echtgenoot van Ingrid Krens
huidige toegang naar de begraafplaats 20 december Jan van den Bosch (90),
is te bereiken via het Hofpark is met weduwnaar van
borden aangegeven. Willy van Overveld
23 december  Cor Lauwerijssen (75),
echtgenoot van

Jeannette van de Luijtgaarden
28 december  Ab Zwinkels (86),
echtgenoot van Irma Persoon

3 januari Greet Alaerds (91),
weduwe van Jan van Baal

3 januari Jacqueline Uitdewilligen (82),
echtgenote van Frie Mies

14 januari Dymphna Hoendervangers (88),
echtgenote van Ron Maas

15 januari Toon van den Maagdenberg (81),
echtgenoot van Yvonne Hauzer

20 januari Toos de Wildt (70)

* In familieberichten worden de namen van dopelingen
en huwelijksparen vermeld. De namen van overledenen
worden vermeld, wanneer in een van de kerken in de
parfochie, in de aula van een crematorium, in een uitvaart-
centrum of op een andere geschikte locatie een uitvaart is
gehouden, waarbij een van de leden van het pastoraal
team betrgkken is geweest.
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En Hij zei: ‘Geven jullie hen maar te eten:.
Vastenactiecampagne 2026

Ter gelegenheid van 65 jaar Vastenactie,
‘bezoeken’ we dit jaar het Boliviaanse regen-
woud van het bisdom Pando. We maken kennis
met een inspirerende bisschop, mgr. Eugenio
Coter, en zijn team. Ze zetten zich dagelijks in
om de meest kwetsbare mensen nabij te zijn.
Dat doen ze onder meer door te zorgen voor
zieken, voor opvang voor kinderen die op
straat zwerven en door gevangenen te
bezoeken. Kortom: door de werken van
barmhartigheid in de praktijk te brengen.

Het campagnethema komt uit de parabel over
de vijf broden en twee vissen. Een menigte van
duizenden mensen is bijeen rond Jezus. Ze zijn
hongerig en moe, maar er zijn slechts vijf
broden en twee vissen. De leerlingen weten
niet meer wat te doen. En Jezus zegt dan:
‘Geven jullie hen maar te eten’ Met deze ene
zin legt Jezus de verantwoordelijkheid bij zijn
leerlingen, en bij ons.

In Bolivia krijgt deze indringende opdracht heel
concreet handen en voeten in het werk van
bisschop Eugenio en zijn team: het werk van
Marie Cruz bijvoorbeeld, die gevangenen
bezoekt en voor ze zorgt als een moeder, van
zuster Violeta die zorgt dat jonge kinderen
dagelijks een gezonde maaltijd krijgen en een
veilige plek hebben om te leren en te spelen.
Ze doen geen wonderen. Ze doen wat ze
kunnen, en dat is meer dan genoeg.

Dit jaar wil Vastenactie het werk van het bisdom
Pando in de gevangenissen steunen en de
inrichting van een naschoolse opvang finan-
cieren, zodat kinderen een veilige plek hebben
waar ze na school terecht kunnen. U kunt
meedoen aan de Vastenactie via de collecte in
de kerk - in het weekeinde van 7 en 8 maart is
de Caritascollecte bestemd voor Vastenactie -
of rechtstreeks op www.vastenactie.nl. Daar
kunt u ook meer lezen over het werk in Pando.

Het leven in gevangenissen in Bolivia is hard
en moeilijk. Mensen leven er dicht op elkaar,
moeten in hun eigen onderhoud voorzien en
hebben niets om handen. De voorzieningen
zijn minimaal: een paar toiletten voor honder-
den mensen, nauwelijks verlichting, nauwelijks
stromend water, geen ventilatie en veel meer
mensen in de cellen dan waarvoor ze zijn
bedoeld. Honger, verveling en uitzichtloosheid
maken het leven hier extra hard. Bovendien
hebben veel mensen die hier terechtkomen
nauwelijks toegang tot juridische bijstand,
waardoor ze vaak onnodig lang in de gevan-
genis verblijven. Zo kunnen we deze mensen
helpen:

Groentezaad en pootgoed

voor de moestuinen € 35,

35 eenden- en kippenkuikens € 44,—-

Hout voor een te bouwen werkplaats € 65,--
Vier maanden onderwijs per persoon € 85,--
Pakket basismedicijnen zoals antibiotica € 115,—
Maandelijkse kosten voor een advocaat € 190,--
Grote wasdroger € 430,

Op zondag 22 februari zal in Fijnaart tijdens
de zondagsliturgie speciale aandacht worden
gegeven aan de Vastenactie, in het bijzonder
via het hongerdoek ‘Samen dromen, liefde

zij daad’. Er zullen dan vastenzakjes worden
meegegeven, waarin men het geld kan doen
dat men heel de Veertigdagentijd spaart.
Ditzelfde zal een week later gebeuren, op
zaterdag 28 februariin Zevenbergen en op
zondag 1 maart in Oud Gastel en OQudenbosch.
We hopen met z'n allen tegen Pasen een
bedrag van € 1.000,-- tot € 1.200,-- te bereiken
voor dit goede doel. Doet u mee? Het is inmid-
dels ook een goede traditie geworden om
tijdens heel de Veertigdagentijd te denken aan
de mensen die dichtbij huis in armoede leven
door langer houdbare producten voor de
Voedselbank in te leveren achterin de kerk.



Een sap-vastenkuur, ‘intermittend fasten’ of
‘dry january’: de meeste mensen hebben wel
eens aan vasten gedaan. In veel religies heeft
vasten zelfs een eigen plaats. Denk aan de
christelijke Veertigdagen- oftewel Vastentijd of
aan de islamitische Ramadan. Je kunt op
allerlei manieren vasten. Je kunt een periode
weinig eten of geen alcohol drinken, maar je
kunt ook afzien van social media en het
gebruik streamingdiensten. Er zijn ook
mensen die tijdens een vastenperiode juist
dingen doen waar ze anders niet aan toeko-
men: (extra) tijd maken voor vrijwilligerswerk
bijvoorbeeld, voor het lezen van een goed
boek of voor gebed.

Wat voor type vasten past bij jou?
De Vastenactie Vastentest

Ben je benieuwd welke manier van vasten bij
jou past? Doe de Vastentest en ontdek of je
een uil of een schildpad bent als het om vasten
gaat! Als je je aanmeldt op de website ontvang
je bovendien meer informatie en tips om je
vasten vorm te geven op een manier die bij je
past. Je vindt de Vastentest op
www.vastenactie.nl

Vastenactie ondersteunt mensen in ontwikke-
lingslanden die zich inzetten voor een recht-
vaardiger, humaner en welvarender samen-
leving, In 2024 kon Vastenactie ruim 202.000
mensen zicht geven op een beter leven. Dat
kon dankzij de samenwerking met 94 partners
over de hele wereld en uiteraard dankzij alle
mensen die vanuit Nederland hun solidariteit
hebben laten blijken.



Sobere maaltijden in de Veertigdagentijd

Het is een goed gebruik om in de Veertigdagen-
tijd een sobere maaltijd te houden met een bezin-
nend karakter. Dit doen we graag in oecume-
nisch verband. De vrije gift is steeds ten voordele
van een goed doel dat door een of meerdere
kerken wordt ondersteund. Voor de katholieke
Kerk is dat de Vastenactie.

In de Bernardusparochie werken we samen met
de Protestantse Gemeente Oudenbosch en wordt
de maaltijd gehouden op maandag 2 maart in
‘De Pastorije, Fenkelstraat 26 in Oudenbosch.
Om 17.30 uur gaan we aan tafel en omstreeks
19.30 uur ronden we het bezinningsmoment af.
Deelname is gratis, een vrije gift ter sponsoring
van het vastgestelde goede doel is meer dan
welkom. Aanmelden graag vé6r 28 februari via
depelgrim@bernardusparochie.nl of telefonisch
via 0165 330 502 (op maandag, woensdag en vrijdag
tussen 9.30 uur en 11.30 uur).

In de Immanuelparochie wordt de sobere maal-
tijd verzorgd door de oecumenische werkgroep
Open Deur, samengesteld uit leden van de RK
Geloofsgemeenschap Jacobus de Meerdere en de
twee PKN-kerken in Fijnaart. De maaltijd wordt
gehouden op woensdag 11 maart in de Jacobus-
hof (de ontmoetingsruimte in de Jacobuskerk),
Molenstraat 26 in Fijnaart. Om 18.00 uur gaan
we aan tafel en omstreeks 19.30 uur ronden we
het bezinningsmoment af. Deelname is gratis,
een vrije gift ter sponsoring van het vastgestelde
goede doel is meer dan welkom. Aanmelden
graag voor 9 maart via een intekenlijst in de kerk
of via corrydingemans@hotmail.com.

‘Een veertje op de adem van God’
Bezinningsbijeenkomsten rondom Hildegard van Bingen

Voor het derde jaar op rij organiseren we vanuit
't Stoofje bezinningsbijeenkomsten tijdens de
Veertigdagentijd. Deze keer doen we dat aan

de hand van de spiritualiteit van Hildegard van
Bingen. Graag nodigen we u hiervoor uit.

De bijeenkomsten worden gehouden in ’t Stoofje,
Stoofstraat 15 in Oudenbosch, op vrijdag 27
februari, 6, 13 en 20 maart, steeds van 09.30 uur
tot 11.30 uur. Op vrijdag 27 maart wordt een
bezoek gebracht aan de Onze Lieve Vrouwe
Abdij in Oosterhout. We sluiten om 09.30 uur
aan bij de gebedsviering. Daarna is er koffie /
thee en zal Zr. Hildegard, de gastenzuster, uitleg
geven over het leven in deze Benedictinessen-
abdij. Omstreeks 11.15 uur keren we terug naar
Qudenbosch.

De bijeenkomsten worden begeleid door Rian
Rommens en Anna Buijs. Voor deelname wordt
een bijdrage gevraagd van € 15,00 voor materiaal,
koffie/thee en een gift aan de abdij. Voor infor-
matie en uw aanmelding stuurt u een email naar
stoofjehierennu@hetnet.nl.




Onder de vlag van de programmaraad van 'de

Pelgrim' werd op 7 december voor het eerst een Geslaagde Kerstmarkt
kleine kerstmarkt georganiseerd in de ruimtes
onder de Basiliek. We mogen terugkijken op

een zeer geslaagde eerste editie. Vele bezoekers
genoten van de gezellige sfeer, deden mee aan de
loterij en kochten kerstversieringen. De opbrengst
hiervan was bedoeld om een kerstattentie in de
vorm van chocolade te kunnen kopen voor de
kinderen uit de gezinnen die afhankelijk zijn van de
voedselbank. Niet alleen het aantal bezoekers was
boven verwachting, ook de opbrengst. We hebben
een cheque kunnen overhandigen ter waarde van
€ 1611,20! Hierdoor kon niet alleen voor chocolade
worden gezorgd, maar ook nog voor een cadeau-
bon. Dank aan al diegenen die de kerstmarkt
hebben bezocht, dank aan onze sponsors, dank aan
de deelnemers van de kerstmarkt en dank aan de
leden van de werkgroep en alle personen die zich
hiervoor hebben ingezet. Dankzij u hebben we dit
mooie resultaat kunnen behalen. En vanwege het
grote succes zal de werkgroep ook dit jaar - op
zondag 29 november — een kerstmarkt organiseren.

Coby Snijders

Een nieuw lectionarium

Er is, voor de Nederlandse Kerkprovincie,
een nieuw lectionarium verschenen. Het S weer’e
lectionarium is een boek van en voor de
geloofsgemeenschap. Het bevat de Bijbelse Vertrouwd zakendoen sinds 1981
teksten voor de zondagen, hoogfeesten en
andere vieringen die op zondag kunnen
vallen en is een herziening, aanvulling en
correctie van het bestaande lectionarium
uit 1971 (en de herdrukken daarvan). Het . . . N
lectionarium is een liturgisch boek van de F!nanClee[ adVles ‘
Kerk en houdt rekening met de liturgische
samenhang van de Bijbellezingen op de r
betreffende dagen. In deze eerste nieuwe Makel aardu
publicatie zijn de lezingen voor het jaar A

te vinden. In onze kerken zullen we vanaf

de eerste zondag van de Veertigdagentijd
de eerste en tweede lezing uit dit nieuwe
lectionarium lezen. Onze boekjes voor de
vieringen in de sterke tijden zijn hierop (nog)
niet aangepast. Het kan dus voorkomen dat P

u net een ander woord of een andere zin M RegioBank
hoort dan in het boekje staat afgedrukt. g
Interessant voor de aandachtige luisteraar!

Verzekeringen

Bas Van Haeren




Het water stroomt weet...

Een man of vrouw uit de Bernardus- of Immanuel-
parochie vertelt over de eigen geloofsweg, staat stil bij
de keerpunten op deze weg, bij het eigen bidden en bij
de betrokhenheid bij anderen. Het woord is aan
Clement Wiegmann (38 jaar). Hij is geboven in Santa
Christina d'Aro (Spanje), een klein vissersdorp in de
buurt van Barcelona, en woont in Standdaarbuiten.

“Op mijn derde is mijn moeder met mij en mijn
oudere broer teruggekomen vanuit Spanje naar
Capelle aan de IJssel. Tussen mijn 15e en zoe jaar
heb ik een moeilijke periode doorgemaakt:
geen klik met mijn stiefvader en problemen op
school, in detentie gezeten en daar gelukkig
goede hulp ontvangen. Mijn geloof was in die
jaren belangrijk. Die vijf jaar hebben mij anders
in het leven gezet. Ik ben zélf hulp gaan geven
aan anderen, eerst als leidinggevende op een
sociale werkplaats, daarna bij Amarant in de
complexe gehandicaptenzorg. Intussen
studeerde ik sociologie aan de Christelijke
Hogeschool in Dordrecht. Tot voor kort werkte
ik als klinisch socioloog in het team bij een
tbs-kliniek in de regio Rotterdam.

Op 20 augustus vorig jaar — ik was twee weken
vrij — overkwam mij iets wat ik niet kon plaat-
sen. Ik hoorde een aantal keren ‘Bernardus’,
‘Bernardus’ door mijn hoofd gaan en’s middags
voelde ik een enorme stortvloed van liefde door
mij heengaan! Dit hele proces duurde en her-
haalde zich vijf dagen. In die periode sliep ik
amper, ik wist echt niet wat me overkwam. Mijn
familie, de buren en de mensen uit de parochie
raadden mij aan om hulp te zoeken. Dart deed ik
en ik kon terecht in Halsteren. Na die vijf dagen
was ik weer helemaal helder, was de rust terug-
gekeerd in mijn hoofd. De psychiater zei: Je hebt
geen psychose. Een psychose en het herstel
daarvan duren altijd veel langer. Dan praat je
over weken tot maanden.’ Na twee weken ben ik
ontslagen uit de kliniek en teruggegaan naar
mijn woning in Standdaarbuiten.

Achteraf kwam ik tot de ontdekking dat 20
augustus de sterfdag is van Bernardus van
Clairvaux. Dit voelt voor mij alsof Bernardus
hier heel intens bij mij is geweest en een roeping
heeft aangewakkerd, ingegeven door de heilige
Geest. Zo verklaar ik zelf ook de intense
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liefdesmomenten die ik in die vijf dagen door-
maakte. Af en toe ervaar ik deze liefde weer,
wanneer ik intens en vurig aan het bidden ben.
Dat geeft mij kracht en een signaal dat ik op
de goede weg ben.

Jordanié lijkt op dit moment voor mij de weg te
openen voor de komende jaren. Ik ben daar vier
jaar geleden op vakantie geweest met mijn
moeder, werkelijk een prachtig betoverend land,
niet betrokken bij alle geweld in de regio. En al
jaren een stabiele democratie met een konings-
huis vergelijkbaar met wat we hier in Nederland
kennen. Afgelopen november ben ik wederom
met mijn moeder naar Jordanié geweest, deze
keer niet voor een vakantie maar om een koop-
huis te bezichtigen. Ik wil er een huis kopen
waar ik gasten kan ontvangen. De gedachte is
om op termijn christelijke reizen te gaan aan-
bieden. Verder wil ik mij daar volledig richten op
her geloof en een sober leven gaan leiden in de
gedachte van Jezus. De bevolking van het land
bestaat voor 98% uit moslims. De inwoners zijn
ontzettend gastvrij en er zijn in Jordanié genoeg
locaties waarin de joods-christelijke traditie
herkenbaar aanwezig is. Zo bevindt zich de
rivier de Jordaan, de plaats waar Jezus volgens
de overlevering is gedoopt door Johannes de
Doper, op 10 minuten lopen van het huis dat

ik op het oog heb.

Het huis waar ik nu woon komt in de verkoop,
mijn baan bij de ths-kliniek heb ik opgezegd.
Mijn familie en vrienden vragen zich af of dit
niet nogal overhaast is. Zelf beweeg ik ook
tussen vertrouwen en huiver. Ik kreeg vrij snel
een visum voor de komende vijf jaar. Dat geeft
me vertrouwen. Maar het vliegt me soms ook
wel aan: hoe pakt dit uit? Zes maanden na 20
augustus — na de aanraking van Godswege, na
de ervaring dat de Geest door mij heen stroomde
- besef ik steeds meer dat ik in een verhaal zit
dar ik nier zelf schrijf. Het verhaal van Gods
aanraking ontvouwt zich in de weg die ik nu
bewandel."

Piet de Meijer



DE PELGRIM

Inspiratie
Dialoog

Zingeving

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Pelgrim in leere en werelil
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De Pelgrim is het inspirerende centrum van aandacht en ontmoeting, bemoediging en naastenliefde,
zingeving en reflectie in de Bernardusparochie en de Immanuelparochie, met een positieve uitstra-
ling naar de plaatselijke samenleving. In samenwerking met allerlei groepen en organisaties, stimu-
leert ‘De Pelgrim’ op veelvormige wijze de ontmoeting met en tussen mensen die op zoek zijn naar
zingeving en geloofsverdieping en daagt ze uit rot nieuwe vormen van nabijheid en naastenliefde.

Ze vormt een belangrijke broedplaats voor innoverend pastoraat en diaconaal handelen.

Samenstelling programmaraad van ‘De Pelgrin?
Codrdinator: Petra Mergaerts, pastoraal werker

Leden: Tineke Steegmans, Tonnie van Bruinisse, Mario Winters, Bas Van Haeren en Coby Snijders

Contact
depelgrim@bernardusparochie.nl

11



Nieuw: Geloofsactiviteit voor jongeren

Eind 2025 is gestart met een inspirerende, nieuwe ~ Wintermans, hebben hiervoor een cursus gevolgd

geloofsactiviteit speciaal voor jongeren. ledere in het bisdom en ruime ervaring opgedaan met
tweede donderdag van de maand is er om 19.45 het begeleiden van geloofsgesprekken. Alle jonge-
uur een samenkomst in de Pauluskapel, onder ren zijn van harte welkom.

de Basiliek in Oudenbosch. Tijdens elke bijeen-

komst staat een evangelietekst centraal. Met Data:

behulp van de internationaal bekende Bijbel- 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni
delen-methode wordt deze tekst verdiept en Tijdstip: 19.45 uur - 21.00 uur

wordt gezocht naar wat die tekst ons vandaag Locatie: Pauluskapel (ingang ‘Pelgrim 1°), aan

de dag wil zeggen. Bijbelkennis is niet nodig. de Pastoor Hellemonsstraat in Qudenbosch

Het gaat niet om discussie, maar om luisteren, Stuur voor meer informatie een mail naar

delen en ontdekken in stilte. Twee jongeren uit michellemagdalenaa@gmail.com.

de Bernardusparochie, onder wie Michelle

Samen Soep

In heel Nederland zijn inwoners en organisaties samen aan het ‘soepen’

in straten, buurten, wijken, steden en ontmoetingscentra. Via de eenvoud
van samen soep eten, kan men elkaar beter leren kennen, met elkaar in
gesprek gaan en samen werken aan onderlinge verbondenheid. Afgelopen
najaar hebben we hiermee een start gemaakt in Oudenbosch om zo op
een eenvoudige manier meer verbinding te maken met mensen in en om
de Basiliek. Samen Soep is in principe elke tweede woensdag in de maand.
ledereen is van harte welkom!

Data: 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni
Tijdstip: 12.30 uur - 13.30 uur

Locatie: Cuyperszaal (ingang ‘Pelgrim 2’) in Oudenbosch
Aanmelden via projectmedewerker@bernardusparochie.nl

Ciic PSR
Samen aan tatel

Elke derde of vierde zondag in de maand vindt van 12.00 uur tot 13.30 uur een gezamenlijke lunch
plaats in het Bartholomeushuis in Zevenbergen. Zo wordt een stukje eenzaamheid op zondag
verdreven en gebouwd aan verbondenheid. ledereen is van harte welkom om aan deze lunch deel te
nemen, ook als men geen kerkganger is. Men dient zich uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de
lunch aan te melden. Hebt u interesse? Kent u mensen in uw omgeving voor wie zon lunch een
opkikker kan zijn? Breng dit initiatief onder hun aandacht of neem ze een keer mee als de drempel
voor hen te hoog is om alleen te komen. Wel altijd vooraf aanmelden met hoeveel mensen u komt.
De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.

Locatie: Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen
Aanmelden: via pkmidden@immanuel-parochie.eu
of telefonisch via 0168 323 567

(op werkdagen tussen 09.30 uur - 11.30 uur)
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Kom erbij!
Koffie met een goed gesprek

Aan de hand van een gedicht en open vragen komen belangrijke onderwerpen die ertoe doen als je
ouder wordt ter sprake. Het zijn geen ‘zware’ gesprekken, men heeft het er gewoon eens over met elkaar.
Een luisterend oor aan tafel kan herkenning, inspiratie en steun bieden. Deze bijeenkomsten gebeuren
onder leiding van Monda van der Weegen, vrijwilligster bij Surplus, en pastor Petra Mergaerts. leder is
van harte welkom.

Datum en thema: maandag 23 februari [Vastentijd vroeger en nuj; maandag 16 maart [Lentekriebels?]
Tijdstip: 14.00 uur - 15.30 uur

Locatie: Pluspunt, Veerkensweg 71a in Oud Gastel

Meer informatie en aanmelden via Chantal Klatten, telefoon 0165 511 082, chantal klatten@surplus.nl.
Spontaan langskomen mag ook. Koffie en thee met iets lekker staan klaar. Aan deelname zijn geen
kosten aan verbonden.

Bijeenkomsten Rouwverwerking

In beide parochies worden een paar keer per jaar laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd voor
mensen in situaties van rouw. Het zijn waardevolle bijeenkomsten waarin mensen op verhaal kunnen
komen en op een respectvolle manier naar elkaar wordt geluisterd en met elkaar wordt gedeeld.

Oudenbosch
Data: dinsdag 10 februari in de Hellemonszaal (ingang ‘Pelgrim 1°)
dinsdag 28 april in de Cuyperszaal (ingang ‘Pelgrim 2’)
Tijdstip: 10.00 uur - 11.30 uur
Voor informatie over de opzet en aanmelding: pastoraalassistent@outlook.com

Zevenbergen
Datum: donderdag 26 maart in het Bartholomeushuis, Markt 17a
Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur; aanmelden via coordinator@immanuel-parochie.eu

Oud Gastel
Datum: maandag 30 maart in de 'Huiskamer' van Surplus, Veerkensweg 71a
Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur; aanmelden via oudgastel@bernardusparochie.nl

Parochiéle dagbedevaart:
naar Onze Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

Gezien het succes in de voorbije twee
zomers, trekken we ook komende zomer
met beide parochies op bedevaart. Dit
keer is onze bestemming Onze Zoete
Lieve Vrouw van Den Bosch. We beloven
weer een aantrekkelijk programma aan te
bieden met aandacht voor de religieuze
en wereldse geschiedenis van deze
bijzondere stad. Informatie over de
dagbedevaart en over de mogelijkheid
om aan te melden volgen later dit jaar.
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Filmavonden

Dit jaar volgen we in het eigen programma van ‘De Pelgriny’ het thema ‘heilige huisjes In het voorjaar
geven we in onze films aandacht aan de betekenis van kerkgebouwen en nemen we u mee op ontdek-
kingsreis in twee internationaal beroemde kerken: de Notre-Dame in Parijs en de Sagrada Familia van
Antoni Gaudi in Barcelona. In beide kerkgebouwen valt veel te zien
en te ervaren aan religieuze schoonheid. Daarom trekken ze jaarlijks
heel veel toeristen. Deze wonderen van architectuur en religieuze
kunst zijn echter op de eerste plaats bestemd voor het vieren van de
liturgie. Hoe verhouden liturgie en toerisme zich tot elkaar? Op
welke wijze bezitten beide kerkgebouwen een missionaire zeggings-
kracht? Welke boodschap geven ze elk op eigen wijze mee als het
gaat om onze eigen kerkgebouwen? Wat heeft mensen bewogen om
aan de bouw van zo'n groot project (mee) te werken zonder mogelijk
ooit zelf het volledige eindresultaat te kunnen zien? De filmavonden
zijn gratis toegankelijk; een vrije gift is welkom.

Sagrada Familia

Datum en tijd: woensdag 4 maart, 20.00 uur - 22.15 uur
Locatie: Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen
Aanmelden vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl

Notre-Dame de Paris

Datum en tijd: woensdag 15 april, 20.00 uur - 22.15 uur

Locatie: Cuyperszaal (ingang 'Pelgrim 2') in Oudenbosch
Aanmelden vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl

Sacrale dans is een eenvoudige dansvorm die door iedereen
kan worden beoefend. Bij sacrale dans wisselen langzame
en snelle dansen elkaar af, evenals ingetogen en uitbundige.
We dansen op klassieke, religieuze, folkloristische en eigen-
tijdse muziek. Danservaring is niet nodig. Met het thema
‘Door het donker naar het licht’ sluiten we aan bij Witte
Donderdag, het hoogfeest dat we die dag vieren, en de
opgang naar Pasen.

Sacrale dans:
‘Door het donker naar het licht’

We verbinden ons in de dans door elkaar de hand te geven.
In de kring delen we plezier, ontspanning en meditatieve
momenten. Lichaam, geesten ziel komen samen. De com-
binatie van muziek, herhalende beweging en verbinding
brengt ons in contact met het diepste wezen in onszelf en
de ander. Er wordt wel gezegd: zingen is twee keer bidden.
Dat geldt voor sacrale dans zeker ook!

Datum: donderdag 2 april

Tijdstip: 09.30 uur - 11.30 uur

Locatie: Basiliek in Oudenbosch

Sacraal dansdocent Marian Verwaal verzorgt de dansen en
meditatiebegeleider Jamie Nederpel de teksten

Kostprijs: vrije gift

Graag vooraf aanmelden via
depelgrim@bernardusparochie.nl
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Gezellige ochtend en middagen
‘Klein Lourdes’ dichtbij huis: het verhaal achter het (zieken)triduiim

Ooit gehoord van het (zieken)tridutim? In de Immanuelparochie wordt het dit jaar voor de 66e keer
georganiseerd, in de Bernardusparochie voor de 71e keer. Waar komt deze driedaagse vandaan? Daar
zit een bijzondere geschiedenis achter die alles heeft te maken met kerk-zijn en betrokkenheid bij
kwetsbare parochianen. Ook vandaag de dag is die betrokkenheid nog steeds van grote waarde. Tijdens
deze gezellige bijeenkomsten zal pastor Petra Mergaerts aan de hand van fotomateriaal vertellen over de
geschiedenis en ontwikkeling van het tridutim. Ook enkele vrijwilligers zullen iets vertellen over hun
ervaringen.

Zevenbergen

Datum en tijd: donderdag 21 mei, 13.30 uur- 16.00 uur
Locatie: Bartholomeushuis, Markt 19a 3,
Aanmelden via coordinator@immanuel-parochie.eu "‘* b *‘ “ s 2 P

gﬁ

Fijnaart

Datum en tijd: donderdag 28 mei, 10.45 uur - 12.00 uur
Locatie: H. Jacobus de Meerdere Kerk, Molenstraat 26
Aanmelden via depelgrim@bernardusparochie.nl

Oudenbosch

Datumen tijd: donderdag 4 juni, 13.30 uur - 16.00 uur
Locatie: Cuyperszaal (ingang ‘Pelgrim 2°)

Aanmelden via depelgrim@bernardusparochie.nl

.TI;IDUUM

Het tridutim omvat drie dagen van ontmoeting en zingeving in een zeer gastvrije en ontspannen sfeer.
Elke dag start met een viering en wordt afgesloten met een bezinningsmoment. Op donderdag is er
gelegenheid om tijdens de eucharistieviering ’s morgens het sacrament van de ziekenzalving te ont-
vangen. s Middags is er altijd een ontspannend programma. En natuurlijk wordt er ook voor de inwen-
dige mens gezorgd met koffie/thee en wat lekkers erbij, een goed verzorgde lunch en een drankje in de
middag. Deze dagen zijn niet alleen bedoeld voor wie ziek of beperkt zijn, maar voor eenieder die om
wat voor reden ook kwetsbaar is geworden. Indien drie dagen te intensief zijn, kan ook één of twee
dagen worden deelgenomen. Als men niet op eigen gelegenheid kan komen, kan voor vervoer worden
gezorgd.

Data [6-17-1

Tijdstip: dageh]ks van 10.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: H. Jacobus de Meerdere kerk, Molenstraat 26 in Fijnaart
Voor meer informatie: Hans Berghout, ihberghout@gmail.com

Data ]

Tijdstip: dageh]ks van 9.45 uur tot 16.00 uur

Locatie: Dorpshuis, Veerkensweg 22 in Oud Gastel

Voor meer informatie: Kees de Bruijn, angeldebruijn@ziggo.nl
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“Hoeveel moet je er nog, Kik?" roept Missy muis terwijl
ze de keuken intrippelt- Kikker zucht. “Ontelbaar veel,
Missy!” kreunt hij. “Nog ZEVEN spaarkaarten. Op elke
kaart moet ik een HELEBOEL zegels plakken”. “Leuk!
Tellen!” juicht Missy, “Daar ben ik DOL op!” Ze gaat
tegenover Kik zitten. Er staat een schaaltje water met
daarnaast een koektrommel vol spaarzegels van
mevrouw Bontje, de kosteres. Met zijn zwemvliespoten
smeert Kik water op de achterkant van de spaarzegel.
Dan plakt hij die op een spaarkaart. Hij heeft er al drie
volgeplakt. “Maar WAAROM moet je dat doen?” vraagt
Missy. Kik vertelt haar dat het vastentijd is, de veertig-
dagentijd voor Pasen en dat de kerk geld inzamelt voor
de Vastenactie. =

Puzzel met 40 woorden

Vasten ‘ KiK

“Mevrouw Bontje gaat haar spaarkaarten inwisselen
voor geld,” legt Kik uit, “Als ze tien kaarten inlevert,
heeft ze 20 euro. Die geeft ze aan de actie!”
“Superidee!” roept Missy. “Mag ik helpen?” Dat mag.
Plakken kan Missy niet. Daarvoor zijn haar pootjes veel
te klein. Maar tellen kan ze wel. “Kijk, er zitten 8 zegels
op een rij, en er zijn 5 rijen. Acht keer vijf is ... véértig
zegels op een kaart! Samen twéé euro waard!” Kik
straalt. “Hoeveel is dan één zegel waard?? Uhhhh...”.
Missy denkt hardop: “40 zegels is 2 euro, danis 20
zegels 1 euro. Dus 100 cent. Honderd gedeeld door
twintig is VIJF CENT!” juicht ze. En terwijl ze samen blij
rondspringen blijven er veel zegeltjes aan Kiks poten
plakken. Zeker vijfenveertig cent!

Hier zie je 40 woorden door elkaar staan. Kun jij ze goed in de vakjes schrijven tot een bekend gebed dat Jezus ons
heeft geleerd? Acht woorden hebben een kleur! Dat betekent dat ze vaker voorkomen ( 3x, 3x, 2x, 2%, 3x, 2x, 5x, 2x).
Vioor het gemak zijn er geen hoofdletters bij. Streep de woorden weg die je hebt kunnen plaatsen, en maak de puzzel vol!

geheiligd, rijk verlos,

geef, onze, dagelijks,
vergeven, amen, hemel,

de, brena. Op Naam, |

wij, vader van, die, | ] ‘

ons, niet, in, vergeef,
kwade, maar heden, ‘ | ‘ ‘

geschiede, worde, uw,

kome, het, beproeving,
zoals, qan, zijt, aarde,

schuldenaren, en, wil, ‘ ‘ ‘

brood, schulden, ook

Uit de Bijbel

Jezus zei: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde.
Verzamel schatten in de hemel, daar worden ze hiet
weggevreten door mot en roest, daar breken geen dieven

om ze te stelen. Waar Je schat is, daar zal ook Je hart zijn.

ol

Naar Mattelis 6:19-21

in

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns
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Groeiplaats voor geloof
KinderKaravaan+ & KinderKaravaanvieringen

#

2
. g i o i ; ) 2
De KinderKaravaanvieringen zijn eucharistievieringen met speciale aandacht
voor jonge gezinnen. In deze vieringen laten we op een laagdrempelige manier
jong en oud kennis maken met het katholiek geloof. Daarnaast is er de Kinder-
Karavaan+. Voorafgaand aan de KinderKaravaanviering komen we in de bij-
zondere periodes van het kerkelijk jaar met de kinderen samen om op een creatieve manier aan de slag
te gaan met het thema van de viering en de periode. Ouders kunnen op de achtergrond meedoen onder
het genot van een kopje koffie of thee.

KinderKaravaan+ -~

Datum: zondag 22 februari om 9.45 uur in de Hellemonszaal in Oudenbosch }(ﬁ ! Td r P
met aansluitend om 11.00 uur de KinderKaravaanviering in de Basiliek &l wa\/ 3 U
Thema: Start van de Veertigdagentijd / “Wie zorgt voor jou?’ —

Datum: zaterdag 7 maart om 16.45 uur in het Bartholomeushuis in Zevenbergen
met aansluitend om 18.00 uur de KinderKaravaanviering in de Bartholomeuskerk
Thema: ‘Ik ben er voor jou!’

KinderKaravaanviering
Datum: zaferdag 28 maart om 18.00 uur in de Bartholomeuskerk in Zevenbergen
Thema: Palmpasen: ‘Op weg naar het feest’

Datum: zondag 29 maart om 11.00 uur in de Basiliek in Oudenbosch

Thema: Palmzondag: start van de Goede Week. Na de palmwijding, het intochtverhaal en de
palmprocessie gaan we met alle kinderen naar de crypte van de kerk om het verhaal van de Goede
Week verder te verwerken.

31 mei Mariaviering Zevenbergschen Hoek

Op de laatste zondag van de maand mei willen we in de namiddag samenkomen bij het Mariabeeld aan
de Hoofdstraat in Zevenbergschen Hoek. Aan het einde van de Mariamaand willen we er onze Hemelse
Moeder hulde brengen in gebed, met liederen en een bloemenhulde. Noteer de datum al in uw agenda.

4 juli Terugkombijeenkomst van de communicanten en gezinsmiddag

In de namiddag komen we samen om te horen hoe het feest van de Eerste Heilige Communie voor
iedereen is geweest en gaan we ons samen ontspannen en misschien wel creatief voorbereiden op de
zomervakantie. Uitnodigingen en info volgen later.

Info over activiteiten van de KinderKaravaan vind je

* op de website: Bernardusparochie - Kinderkaravaan,

* op onze Facebookpagina: scan de QR-code,

* of mail naar: projectmedewerker@bernardusparochie.nl.

Zinvol Samen

Dit is een nieuw initiatief van de gezamenlijke kerken in Zevenbergen. “Zinvol samer’ is leeftijd over-
stijgend. Het is samen ontdekken met papa, mama, broer, zus, opa, oma, ...; het is samen vieren, aan de
slag gaan met een thema aan de hand van een gekozen Bijbelverhaal, al knutselend of met muziek, ...
Het is ook samen eten. De gezamenlijke kerken in Zevenbergen willen iedereen laten delen in het
geloof. Ben je al actief of net zoekend als gezin? Of nieuwsgierig? Mail gerust naar Esther Luijkx,
estherluijkx@hotmail.com.
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Jop

‘Laten we zuinig zijn op jongeren. En ze een plek geven waar ze zich thuis voelen. In de Immanuel-
parochie willen we onze jongeren ruimte bieden om, vanuit een gelovig perspectief, te groeien als mens
en als christen. Dat gebeurt tijdens verschillende activiteiten die ze zelf inplannen en uitvoeren.
Interesse? Neem gerust contact op met Vivian Luijks, vivianluijkx@gmail.com.

‘Van de ene paus naar de andere’:
zo dagen paus Franciscus en paus Leo XIV
ons uit om ‘anders’ Kerk te zijn.

Lezing Hendro Munsterman,
theoloog en vaticanist

Wat betekent het om vandaag Kerk te zijn in een
wereld die razendsnel verandert? En hoe laten
pausen ons — soms verrassend, soms confronte-
rend - opnieuw nadenken over geloof, gemeen-
schap en verantwoordelijkheid in een missionaire
en synodale Kerk? Hendro Munsterman wil ons
meenemen langs de lijnen tussen paus Franciscus
en paus Leo XIV: twee pausen, twee accenten!
Met een scherpe analyse, een historische duiding
en met oog voor de actualiteit laat Hendro zien
hoe hun woorden en daden ons uitdagen om
verder te kijken dan vertrouwde structuren. Wat
vragen ze van gelovigen, van parochies, van de
Kerk als geheel? En wat betekent dat concreet
voor ons, hier en nu? Het belooft een inspirerende
lezing te worden, kritisch maar zeker hoopvol en
uitnodigend tot gesprek. De toegang is gratis, een
vrije gift is welkom.

Datum: vrijdag 29 mei

Tijdstip: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Cuyperszaal (ingang ‘Pelgrim 2°)
in Oudenbosch

Gelieve vooraf aan te melden via
depelgrim@bernardusparochie.nl

Hendro Munsterman studeerde theologie in
Amsterdam en Straatsburg. Na zijn studie
woonde en werkte hij twintig jaar in Frankrijk,
in Meylan en vervolgens in Lyon en Grenoble-
Alpes. Nu woont en werkt hij in Rome, waar
hij het Vaticaanse reilen en zeilen becommen-
tarieert als gerespecteerde Vaticanist voor het
Nederlands Dagblad. Ook schrijft hij een
wekelijkse column in het Nederlandstalige
parochieblad van OTHEO in Belgié. We
mochten hem tijdens de afgelopen parochie-
reis naar Rome al ontmoeten en onze deel-
nemers kregen er de gelegenheid een lezing
van hem bij te wonen. Nu halen we hem naar
Oudenbosch!

DE PELGRIM%

Aanbod Pastorale Zone Midden

Taizévieringen

Een Taizéviering vormt een andere manier van met elkaar vieren. Ze bestaat uit een lezing, eenvoudige
liederen, gebed, stilte, psalm en lichtceremonie. Er wordt geen communie uitgereikt.

Data: vrijdag 6 februari, 6 maart, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus
Tijdstip: 19.00 uur - 20.00 uur en maandag 6 april, 2e Paasdag, om 10.00 uur
Locatie: Willibrorduskerk, Pastoor Bastiaansensingel 30 in St. Willibrord

+|'aizé



Taizé-scratchdag

Zou u het leuk vinden om een keer samen in een gezellige sfeer Taizéliederen in te studeren en die op
dezelfde dag te zingen tijdens een viering in de kerk? U hoeft geen zangtalent te zijn. Het gaat om een
eenmalig gebeuren. Nieuwsgierig geworden? Doe mee en meldt u aan.

Datum: zaterdag 18 april van 12.30 uur tot 19.00 uur

Locatie: repetitie in ‘Het Anker, Markt 4 in Zevenbergen en viering in de Bartholomeuskerk aldaar
Kosten: € 15,00 per persoon (inclusief maaltijd)

Aanmelden en informatie: www.patrickgoverde.nl/taize-scratschdag

Nieuw seizoen Franciscusgroep

De Franciscusgroep is een groep mensen die vrijwel elke maand
bijeenkomt in de Cuyperszaal (ingang ‘Pelgrim 2’) in Oudenbosch om
zich te verdiepen in een bepaald thema. ledereen, ook als u nog nooit
bent geweest, kan zich aansluiten bij deze bezinningsmomenten, die
steeds verlopen in een gezellige, ontspannen sfeer. Dit voorjaar staat
tijdens elke bijeenkomst een van die oude verhalen over een aartsvader
of aartsmoeder centraal. Aan de hand daarvan gaan we in op een thema
dat vandaag de dag ook speelt. Zoals altijd kijken we ook naar een kunst-
uiting die onze ogen kan openen, zodat het thema nog meer gaat leven.

Adam en Eva, Kain en Abel

Aan de hand van de verhalen die aan het begin van de Bijbel zijn gezet
en met voorbeelden uit de krant van vandaag denken we samen na over
heilige verontwaardiging en woede.

Datum: vrijdag 13 februari vanaf 14.30 uur

Abraham en Sara, Ismaél en Izaak

We lezen stukjes uit de verhalen over Abraham en Sara, over mannen en vrouwen, over spot en humor:
‘En ieder die het hoort, zal lachen”

Datum: vrijdag 13 maart vanaf 14.30 uur.

Jakob, Lea en Rachel

We lezen een gedeelte uit het oeroude verhaal over Jakob en we denken
na over het wachten als zinvolle levenshouding.

Datum: vrijdag 17 april vanaf 19.00 uur.

Jakob en de worsteling aan de Jabok

Aan de hand van twee verhalen uit het leven van Jakob denken we na
over de strijd die je in jezelf kunt voeren.

Datum: vrijdag 15 mei vanaf 19.00 uur.

Jozefin Egypte

Met het verhaal van Jozef in de hand komen we bij de vraag van
verzoening en vergeving; toen én nu.

Datum: vrijdag 12 juni vanaf 19.00 uur.

Rizpa, de dwaze moeder
We lezen 2 Samuél 11 en 12 en leren van vrouwen die niet opgeven te strijden tegen onrecht.
Datum: vrijdag 10 juli vanaf 19.00 uur.
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Samen op abdijdag in Brecht

Ofschoon veel kloosters en abdijen in de huidige tijd
noodgedwongen hun deuren sluiten (denk aan de
recente sluiting van de Trappistenabdij in Zundert),
zijn ze in feite niet weg te denken uit het katholieke
leven. De eerste kloosters ontstonden reeds in de 3e
eeuw in de woestijnen van Egypte, waar kluizenaars
zich afzonderden om God te zoeken. Deze gemeen-
schappen groeiden uit tot gestructureerde samenle-
vingsvormen met regels, zoals de regel van Benedic-
tus, en verspreidden zich later naar Europa, waar ze
belangrijke centra werden voor religie, cultuur en
landbouw.

Tijdens onze excursie brengen we een hele dag als gast door in de Trappistinnenabdij O.L. Vrouw van
Nazareth in Brecht (Belgié). In deze abdij wordt op allerlei manieren positief gebouwd aan toekomst.
Als daggasten nemen we onder andere deel aan het getijdengebed, bekijken we samen een DVD over
het leven van de zusters in de abdij en hebben een geloofsgesprek met een zuster. Ook zal er ruimte zijn
voor eigen tijd van rust en bezinning. Meer informatie volgt via het mededelingenblad en de websites

van de parochies.

Geloofsgesprekken en de vreugde van het evangelie leren ervaren

In de Bernardus- en in de Immanuelparochie
komen periodiek, bijvoorbeeld een keer per
maand, parochianen als leerlingen van Jezus bij
elkaar in klein groepsverband (5-10 personen).
In beide parochies kan dat in meerdere geloofs-
gemeenschappen plaatsvinden. Het doel van

de bijeenkomsten is om van wat Jezus ons wil
zeggen de vreugde in je hart te leren ervaren. Na
een gebed tot de heilige Geest gaan we samen, in
een drietal stappen met tussenliggende stiltes,
een evangelietekst lezen, bijvoorbeeld de evange-
lietekst van de erop volgende zondag. Vervolgens
delen we met elkaar hoe je door die tekst wordt
geraakt of wat het je zegt. In het geloofsgesprek
wordt de methode van 'Bijbel delen’ gevolgd. De
begeleider van deze gesprekken heeft daarvoor de
cursus ‘De vreugde van het evangelie ervaren’ in
het bisdom gevolgd.

Gemotiveerd om samen in je hart de Blijde
Boodschap van Jezus te leren ervaren? In de
Immanuelparochie zijn er eenmaal per maand op
woensdag geloofsgesprekken in Zevenbergschen
Hoek. In Zevenbergen zijn de gesprekken op
woensdag 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei
om 19.30 uur in het Bartholomeushuis, Markt
19a. Meer informatie of aanmelden kan met een
email naar coordinator@immanuel-parochie.eu.
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In de Bernardusparochie is er elke eerste zondag
van de maand in de Pauluskapel in Oudenbosch
(ingang 'Pelgrim 1') van 10.00 uur tot 10.45 uur
een geloofsgesprek aan de hand van het evangelie
van die zondag. Vanaf 9.50 uur bent u welkom.
Aansluitend kunt u deelnemen aan de eucharis-
tieviering in de Basiliek. Meer informatie kunt u
ontvangen door een email te sturen naar
ejmaugustijn@home.nl, dictussophie@gmail.com
of pastoraalassistent@bernardusparochie.nl.




Alpha-bijeenkomsten

Heeft u vragen over de zin van uw leven? Wil je
over je geloof met andere zoekende mensen
praten en elkaar stimuleren? Dan is Alpha echt
iets voor u. In een vriendschappelijke sfeer is er
alle ruimte om het gesprek aan te gaan, vragen en
beleving te delen en vooral om naar elkaar te
luisteren. In elke bijeenkomst staat een Alpha-
vraag centraal. Die vragen gaan over de kern van
ons geloof: Wie is Jezus voor jou? Hoe kun je
geloven? Bidden en de Bijbel lezen: waarom en
hoe? De bijeenkomsten beginnen met samen een
kop koffie of thee drinken en met elkaar te praten
over het dagelijkse leven. Daarna kijken we naar
een video over de Alpha-vraag die op het pro-
gramma staat. In een gespreksgroep gaan we in
op hoe we zelf tegen die vraag aankijken. Het gaat
dan om het delen van jouw eigen geloofsbeleving
en -vragen en niet om ‘boekenkennis. Er wordt
dus niet over het geloof gediscussieerd.

De afgelopen jaren hebben ruim 80 mensen deel-
genomen aan Alpha cursussen. Die waren in het
bijzonder te spreken over de sfeer en over de
groepsgesprekken. De deelnemers gaven aan
vooral de geloofsgesprekken waardevol te vinden
en zich meer betrokken te voelen bij hun geloofs-
gemeenschap.

In de periode september — november wordt weer
een gemeenschappelijke Alpha-cursus voor beide
parochies georganiseerd. De intentie is om de
cursus in Zevenbergen te organiseren. Afhanke-
lijk van de aanmeldingen wordt gekozen voor de
locatie Zevenbergen of Oudenbosch. Deelname is
gratis. Wilt u informatie ontvangen of hebt u
belangstelling voor het volgen van een Alpha--
cursus? Neem dan contact op met een email naar
coordinator@immanuel-parochie.eu of Frans van
den Bosch, pastoraatassistent@outlook.com.

Hoe en waarom moeten we als kerk, parochie en
parochianen ons meer gaan concentreren om de
vreugde van het evangelie te gaan delen en uit-
dragen? Waarom is gekozen om op weg te gaan
naar een missionaire parochie? Waarom is het
van zon groot belang om daarbij Jezus als leer-
ling te gaan navolgen? Die vragen komen aan
bod in de Bisdombrochure met de pakkende titel
‘Nieuwe wijn in nieuwe zakken' De titel verwijst
naar de Blijde Boodschap van Jezus als de altijd
nieuw blijvende wijn. Maar de menselijke ‘ver-
pakking’ van die nieuwe wijn in sterk hiérar-
chische kerkelijke structuren, de ‘oude zakken,
voldoet niet meer. Je kunt geen nieuwe wijn in
oude zakken bewaren en doorgeven, daarop wees
Jezus al.

Als kerk, parochie en parochianen
nieuwe wegen vinden

Maar hoe komen we als leerlingen van Jezus de
nieuwe zakken op het spoor? Wat betekent dat
voor onze geloofsgemeenschap: krijgt ieder lid
een eigen specifieke taak in de opbouw en de
zending van de kerk? De brochure, die u kunt
downloaden via www.bisdombreda.nl/algemeen,
gaat daar verder op in. Als u geinteresseerd bent
in bijeenkomsten voor beide parochies, waarin
we naar elkaar gaan luisteren wat ‘Nieuwe wijn in
nieuwe zakken’ voor ons zou kunnen betekenen,
dan kunt u dat laten weten met een email naar
pastoraalassistent@outlook.com.

We zingen, b
samen uil d8Bijbel
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Het oecumenisch middaggebed vindt al tien jaar iedere woensdag om
12.00 uur plaats in de Basiliek in Oudenbosch. De viering is een wekelijks
bezinningsmoment om even stil te staan bij de vraag wat ons bezighoudt
en wie dat mogelijk maakt. Het wordt verzorgd door medewerkers en
beroepskrachten van de Protestantse Gemeente Qudenbosch en van onze
parochie. Door samen te luisteren naar toegankelijke Bijbelteksten, te
zingen, te danken en te bidden ervaren deelnemers betrokkenheid,
verbondenheid en bemoediging. Het middaggebed kenmerkt zich door
een actieve betrokkenheid van de aanwezigen en is vrij toegankelijk.
Voor meer informatie stuurt u een email naar
pastoraalassistent@outlook.com



Coppens ©

VAN DE RIET

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Zwembaden en alle toebehoren
Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappelen
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Neo

tvaartcoppens.n www.uitvaartcoppens.nl

Tuinaanleg en anderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

d

Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van

vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe-
komst van uw kerk is daarom meer dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 170,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor een doopviering, voor de eerste
communie of het vormsel wordt een reeds
betaalde of toegezegde bijdrage in dat jaar
verrekend.

Onder bepaalde voorwaarden is uw parochie-
bijdrage aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage’
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Vasten is meer

bidden

De veertig dagen naar Pasen toe zijn veel meer
dan de tijd van vasten. Dat laatste woord zit

te veel vast aan de goede gewoonte om in
deze periode te minderen in je consumptie,
met alles erop en eraan. Minder eten, anders
consumeren, niet meer snoepen, geen alcohol
drinken, dat verwijst allemaal naar vasten. Ik
denk dat de veertig dagen naar Pasen veel
ruimer bedoeld zijn: als een tijd om los te laten
en om stil te worden, om de Bijbel te lezen en
om te mediteren. Ik durf zelfs wel te zeggen
dat we veel te lang hebben ingezet op de
buitenkant van de veertig dagen en veel te
laat de weg hebben gewezen naar de binnen-
kant. Want daar gebeurt het wonder van de
woestijn naar Pasen toe. Zelf probeer ik de
gebedstijden van het kloosterleven te volgen
en met dezelfde regelmaat te bidden. Vasten is
dus niet minderen, maar ook meer willen doen:
meer bidden, meer stil zijn, meer afdalen in je
eigen hart, meer de deur van je ziel vinden om
de stem van God te horen. Het helpt mij om
dan iedere dag op meerdere momenten de
Psalmen te lezen. Sterker nog, als ik meer bid
dan wordt mijn ruimte om door God gevonden

te worden steeds groter. Vasten is dus niet alleen

maar meer, maar ook groter. De ruimte in mijn
binnenste wordt groter. Je zou het ook anders
kunnen zeggen: het huisje van mijn hart zit op

Leo Fijen is bekend van zijn boeken

en televisieprogramma’s over kerken en
kloosters, Plekken die hij zell ook frequent
bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet
deelt hij hier graag met u.
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slot voor alle dagelijkse impulsen van internet,
radio en televisie, maar wordt juist groter en
groter zodat God een comfortabele woning
krijgt in mijn binnenste. Als je meer bidt en
vaker stil bent, gaat de deur van je hart op slot,
maar gaan alle ramen daar open om God steeds
meer ruimte te geven. Als ik dat doe is de tijd
van vasten een bijna hallucinerende ervaring:
God roept mij en ik luister. Misschien is dat wel
de essentie van vasten: meer bidden, meer stilte
zodat God je kan roepen en je steeds beter kunt
luisteren.

“lk denk dat de veertiq
dagen naar Pasen veel
ruimer bedoeld zijn”




Monuta Ellen Kok
Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Qok als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta " Ellen Kok

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven

Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983
4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven

Tel.: 0165 -58 3258 Tel.: 040 - 24 83 185
E-mail; info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

VASTGOEDONDERHOUD

liebreks.nl

Fn H]j .%E I'..-_ e - — “Ik zie menselijkheid,” aldus Marie

: Geven Ju" e hfen ' Cruz over haar vrijwilligerswerk in de
maar t-e eten 4 9 gevangenissen van het bisdom Pando,

' Bolivia. Gedetineerden moeten hier voor
zichzelf zorgen en er is groot gebrek

aan voedsel, zinvolle daghesteding en
juridische ondersteuning.

Marie Cruz koopt bijna dagelijks
voedsel om uit te delen en betaalt dat
vaak zelf. Helpt u haar? Voor € 35 kan
ze al groentezaad en pootgoed kopen
voor moestuinen bij de gevangenissen.

Helpt u mee?

WWW.VASTENACTIE.NL

'VASTENAC IEGS)




