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Petra Mergaerts, pastoraal werkster
telefoon 06 13 54 96 88
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Bas Van Haeren, projectmedewerker
telefoon 06 23 01 36 26
projectmedewerker@bernardusparochie.nl

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl



Ik zou wel eens willen weten...

"...waarom zijn de mensen zo moe. Misschien door
hun jachten en jagen, of misschien door hun tien-
duizend vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar
de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe!

Het liedje van Jules de Corte was populair in de jaren
'60 en '70 van de vorige eeuw en is tegelijk tijdloos.
"...waarom zijn de zeeén zo diep. Misschien tot geluk
van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen,
of tot meerdere glorie van God die de wereld schiep.
Daarom..." De eenvoud van het liedje raakt en het
zijn heel eenvoudige vragen, als van een kind dat

de wereld ontdekt. Waarom bergen zo hoog zijn,
waarom zeeén zo diep, waarom wolken zo snel,

we kunnen het inmiddels allemaal zo'n beetje weten-
schappelijk verklaren, zonder God. Maar daarmee is
voor velen ook het mysterie, het wonder der natuur,
het verwonderlijke van het leven uit het zicht
verdwenen. Net als het goed rentmeesterschap —

de zorg voor de schepping - dat de mens op zijn
schouders kreeg gelegd.

‘De wereld is er niet meer tot eer en meerdere glorie
van een Schepper, maar tot nut van de Mens, is een
hedendaagse redenering, ‘om er vrij over te beschik-
ken’ Dat laatste gaat heel ver. Het gaat zelfs over het
leven van medemensen, het gaat ten koste van
komende generaties, het keert zich af van een
schepping waarin ruimte is voor... |k zou wel eens
willen weten of er nog ruimte is voor dat rijk van
vrede, gerechtigheid en heelheid, dat Rijk van God
dat ons voor ogen is en wordt gehouden. Heeft het
nog wel zin om je daarvoor in te zetten? Kun je
daarin nog geloven? Mag je daarop nog hopen, dat
het ooit nog aanbreekt? Soms vraag ik me af of zelfs
God daarop nog hoopt na wat de mens zijn schep-
ping en zijn schepselen heeft aangedaan: Verdun,
Dachau, Stalingrad, Vietnam, apartheid, Armenig,
Srebrenica, de Muur, Afghanistan, de (vluchtelingen)-
scheepsramp bij Pylos, de'gevolgen van de gas-
winning in Groningen, Toeslagenaffaire, Oekraine,
Gaza, de toenemende welvaarts- en welzijnskloof
tussen arm en (extreem) rijk, de uitbuiting om

eigen financieel gewin, om maar wat te noemen.
Geschapen naar zijn evenbeeld heeft de mensheid
het Aangezicht van God - en de wereld - inmiddels
aardig beschadigd, en in veel gevallen voorgoed.

Het thema van het heilig jaar, ‘pelgrims van hoop;
roept bij mij vragen op. Pelgrims, waarheen? Meer
nog dan in andere jaren zullen velen antwoorden:
‘Naar Rome, tot lof en eer van zijn heilige Naam] met
de hoop iets van de heiligheid, die aan dit jaar zou
kleven, te ervaren. Of alleen maar om te kunnen
zeggen en vooral te laten zien: ‘lk ben er!’

Aan de enorme ecologisch voetafdruk door de vele —
extra - vliegkilometers denken ze dan maar even
niet, net zo min als aan de boodschap van Laudato i,
de encycliek uit 2015, waarin paus Franciscus.opriep
tot bekering, tot ommekeer, omwille van het behoud
van de schepping. Hoe geloofwaardig ben je dan als
gelovige, als volgeling van Gods Zoon Jezus?

Hopen, waarop? Dat het toch nog waar wordt, dat
Rijk waar mensen al zo lang op wachten, zo lang
naar zoeken, zolang aan-werken? Hopen dat we ons
leefmilieu nog op tijd redden; zonder grote opoffe-
ringen? Mensen verliezen de hoop; rakenwvermoeid,
want met al hun hoop, met heel hun geloof is hun
inzet een druppel op een gloeiende plaat. Dat Rijk
blijkt alleen op kleine schaal, in kleine kring nog wel
te realiseren: met zorg, aandacht en liefde voor mens
en milieu, en met de stille, maar volgehouden hoop
dat het allemaal uiteindelijk niet voor niets zal zijn
geweest. Maar op grote schaal lijkt het steeds meer
op een fata morgana, een luchtspiegeling.

Hopen, waarop? Wellicht een heel klein beetje dat
onverwacht bij mensen die er op wereldniveau toe
doen, staatshoofden, regerings- en Kerkleiders,
alsnog het inzicht doordringt dat ze ‘met de wereld’
wel tot 't gaatje kunnen gaan, maar dat ze ‘'met die
wereld’ inmiddels ook op 't randje van de eeuwige
afgrond staan. Als dat inzicht uitblijft, als we niet op
onze schreden terugkeren, als we niet net als Jezus
revolutionair durven zijn, wordt de uitdrukking ‘de
hoop sterft als laatste’ vanzelf waarheid. Met de
woorden van de hymne voor dit heilig jaar kunnen
we dan wel zingen ‘Onze ogen zien de nieuwe
morgen. Gij komt nader, houdt U niet verborgen;,
maar alleen mensen kunnen die God-met-ons aan
het licht brengen, die God-is-liefde waar maken,
met handen en voeten. Daartoe zijn we geroepen,
daartoe zijn we gezegend. Met alleen te zingen 'Gij,
de bron vanvred’ en eeuwig leven, laat ons veilig
voortgaan in uw hand! komen dat Rijk, vrede,
heelheid, behoud, toekorist, komen wij er niet.

Eric Roovers, teamassistent




Op 13 juni en na ruim 40 jaar betrok-
kenheid, waarvan een groot deel als
voorzitter, heeft Jan Bedaf besloten

het voorzitterschap van Pro Petri Sede
Nederland over te dragen. Nu hij de
mooie leeftijd van 80 jaar heeft bereikt,
vond hij het tijd om plaats te maken
voor een nieuwe generatie. Als blijk van
grote waardering voor zijn jarenlange
inzet is Jan bij zijn afscheid benoemd
tot erevoorzitter. De nieuwe voorzitter
is Tim Jochems uit Oude-Tonge. Hij
kijkt ernaar uit om samen met het
bestuur verder te bouwen aan een
actief en betrokken Pro Petri Sede,

met inspirerende activiteiten in het
hele land.

Pro Petri Sede is een katholieke leken-
organisatie die actief is in de Benelux
en zich inzet voor het bevorderen van
trouw aan de paus en verbondenheid
met de wereldkerk. De vereniging
organiseert lezingen, bijeenkomsten
en bedevaarten om de band met Rome
en het geloofsleven te verdiepen. Een
eerste activiteit onder het nieuwe voor-
zitterschap was de lezing met als titel
‘Wie is Paus Leo XIV?’ op donderdag 3
juli in Utrecht. Met deze wisseling van
de wacht zet Pro Petri Sede Nederland
koers naar de toekomst, met respect
voor het verleden en met nieuwe
energie voor haar missie.

Parochlerals naar ROME
in hat
Heillg Jaar

stdalian - bewonderen - ormoeten

-~ foto's: J. Klok, secretaris PPS



Familieberichten*

Bosschenhoofd

Gedoopt
21 juni Rafael Modiga
Overleden
5 juni Naan Bol (87),

weduwe van Jan Bastiaansen

Oud Gastel

Overleden
26 juni Rica Dictus (83),

weduwe van Jan Masseurs
26 juli Elly Perdaems (96),

weduwe van Gerd van Sprundel

* In familieberichten worden de namen va‘dapelingen
en huwelijksparen vermeld. De namen van oVerledenen
worden vermeld, wanneer in een van de kerkenin de
parochie, in de aula van een crematorium, in een uitvaart
centrum of op een andere geschikte locatie een uitvaart is
gehouden, waarbij een van de leden van het pastoraal
team betrokken is geweest.

Gedoopt
8 juni Miaz Sevino Wijnen
14 juni Djoah Reijnders
Daan Koevoets
Max Koevoets
Milan-Jay van Hal-Oomens
12 juli Boy van Schooneveld
Maria van Schooneveld
Presley Beuk
Jolina Otto
13 juli Milou Verhulst
Levingo van Meel
Maria Martinez Tello
Gehuwd
27 juni Robbert Buurmans
en Daphne Hensema
Overleden
20 juni Riet Lazeroms (97),

weduwe van Toon Antens
2 juli Christ Gijzen (94),
echtgenoot van Riet van Oosterhout

10 juli Rinus Bouwmeester (87),
echtgenoot van Corrie Jansen
21 juli Cees Maas (89), echtgenoot van

Dina Bulkmans
4 augustus Jan Naber (84)

Marialiedje

‘Wij allen zijn Maria's kind'ren.
Onder 't kruis nam zij ons aan.
Zijn wij bij haar niets kan ons hind'ren.

nze harten zijn voldaan.

Maria, allen zijn wij uwe kind'ren.
Maria, zie ons als moeder aan.

Z1j is een moeder vol mededogen
en ziet met goedheid op haar kind'ren neer.
Wat zal haar voorbeé niet vermo%ien
wanneer zij smeekt bij Jezus, onze Heer.

. Maria, zie ons als moeder aan.

Onze harten zijn voldaan.




Zilveren koorjubileum Corina

Op zondag 6 juli werd Corina van der Vorst -
Bastiaansen tijdens de viering in de Laurentiuskerk
in Oud Gastel in het zonnetje gezet ter gelegenheid
van haar 25-jarigjubileum als lid van Koorgroep
Regenboog. Tijdens de dienst werd ze toegespro-
ken door pastor Peter de Rooij, die haar bedankte
voor haarjarenlange muzikale bijdrage aan de
vieringen. Tevens ontving ze van de parochie een
Laurentiusbeeld. Na de dienst vierden de koor-
leden en genodigden, onder het genot van koffie
en gebak, samen deze bijzondere mijlpaal.

In 2000 kwam Corina via een oud-klasgenoot van
haar echtgenoot Jack bij Koorgroep Regenboog. In
de beginjaren zong ze als alt, maar later ontwik-
kelde ze zich tot een prachtige sopraan. Haar stem
heeft door de jaren heen een belangrijke bijdrage
geleverd aan de klank en harmonie van het koor.
Haar start bij het koor viel samen met een bijzon-
der moment in haar leven: ze was zwanger van haar
derde kind. Een mooie herinnering is dat het koor
destijds met een aantal leden op kraamvisite is
geweest. Inmiddels is de cirkel rond, wantvorig jaar
werd ze oma van haar eerste kleinkind. Het is
bijzonder dat het koor al zo lang samen is en zulke
mooie levensmomenten met elkaar mag delen.

Naast haar trouwe aanwezigheid bij repetities en
vieringen heeft Corina ook een belangrijke rol
binnen het koor gespeeld. Van 2013 tot 2022 was ze
samen met haar koorcollega Marianne actiefin de
liedjescommissie. Negen jaar lang hebben ze met
veel zorg, aandacht en plezier de programma’s voor
de vieringen samengesteld. Daarnaast was Corina
vanaf 2021 ook bereid om de groepsapp als beheer-
derin goede banen te leiden.

Corina heeft altijd oog gehad voor de persoonlijke
betekenis van bepaalde liederen. Zo stond ‘Onze
Vader' steevast op het programma wanneer haar
echtgenoot bij de viering aanwezig was. En met
Kerstmis mocht haar favoriet ‘Mary’s Boy Child’
uiteraard niet ontbreken. We willen ook stilstaan
bij haar betrokkenheid bij optredens in zorgcen-
trum Wiekendael, waar haar moeder verbleef. Het
was voor haar en de andere koorleden bijzonderen
betekenisvol om daar samen te zingen. Corina is
niet alleen muzikaal, maar ook zeer sociaal. Ze is
altijd in voor een praatje en zorgt met haar posi-
tieve energie voor een fijne, gezellige sfeer binnen
het koor. Het gehele koor wil je van harte bedanken
voor jejarenlange inzet, je trouw en je enthou-
siasme. Je bent een vaste waarde in ons midden en
we hopen nog vele jaren samen metjou te mogen
zingen.

Christina Verdonck




Als ‘Pelgrims van hoop’ hebben een 70-tal paro-
chianen uit de Immanuel- en de Bernardus-
parochie zich op dinsdag 29 juli verzameld om
op bedevaart te gaan naar Scherpenheuvel en
Averbode. Tijdens de busreis wordr toegelicht
dat een bedevaart weliswaar een reis naar een
plaars mer een bijzondere betekenis voor religie
of geloofsovertuiging is, maar dat de reis er naar
toe zeker zo belangrijk, zo niet belangrijker is,
dan het reisdoel. Het doet er dan niet meer toe
hoe snel of langs welke roure de reis wordr afge-
legd. Overigens was er op de ring van Antwerpen
geen enkel openhoudr..., maar daar gaat het dus
eigenlijk niet om. De focus op de reis zelf
benadrukr het belang van het genieren van de
stappen die worden gezet, de lessen die worden
geleerd en de ervaringen die worden opgedaan
bij het nastreven van een doel. De parallel met
het levenspad dat iedereen dagelijks gaar, ligt
dan voor de hand. Het levenspad is een traject
van vallen en opstaan waarbij je, in de geloofs-
overtuiging van de Katholieke Kerk, er ook voor
elkaar moer zijn om te helpen, te begeleiden en
te ondersteunen.

Het reisdoel komt in zicht en we speuren naar
de koepel van de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw
van Scherpenheuvel. In de Basiliek wordt, voor-
gegaan door her pastoraal team, de eucharistie
gevierd. Onontkoombaar gaan daarbij, zeker in

a
a 2 2 O
= e (&
~
n =
—_—
:;.:a
\" &
-
&
N\
PE cR\W

Als ‘Pelgrims van Hoop naar
Scherpenheuvel en Averbode:
ervaringen van een dagbedevaart

Scherpenheuvel, de gedachten uir naar ‘Maria,
Moeder van de Zalige Hoop'. In het misboekje
staat als aanhef bij de evangelielezing: ‘De
moeder van Jezus was daar’. Op het eerste
gezicht een eenvoudige verwijzing naar de
aanwezigheid van Maria bij de bruiloft van
Kana, het onderwerp van de lezing. Bij die
bruiloft verandert Jezus water in wijn, nadruk-
kelijk niet op voorspraak van Maria. Zij signa-
leert slechts dat er een tekort aan wijn dreigt.
Tegen de bedienden zegr Maria vervolgens: ‘Doe
maar wat Hij u zeggen zal'. Hieruit blijkt haar
onbegrensde hoop en vertrouwen in Jezus, dat
Hij onze zwakte in kracht, ons twijfelen in
vertrouwen en onze moedeloosheid in hoop kan
veranderen. Dat maakt haar tot bron en symbool
van inspiratie en geloof waar in Scherpenheuvel
nog dagelijks bij wordt stilgestaan. Na koffie in
het ‘Huis van Maria, de eucharistieviering en de
warme maaltijd in ‘Brasserie St. Jozef’ wordt het
bezoek aan Scherpenheuvel afgesloren. Vastge-
steld mag worden dat de ‘heilige Familie’ de pel-
grims uirstekend heeft onthaald.

Verder gaar her naar de Abdij van Averbode. Ook
de abdij kent een lange traditie van Mariavere-
ring en trekt mer de verering van her genade-
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van het heilig Hart
veel bedevaarders. De pelgrims uit onze paro-
chies houden een gebedsmoment bij het beeld
van Maria in de abdijkerk. Aansluitend wordt
nog iets gebruikt in het abdijcafé, voordat we
vertrekken naar Oudenbosch en Zevenbergen
en we kunnen terugkijken op een inspirerende,
bemoedigende en gezellige bedevaart. Een
geslaagde ‘Pelgrimage van hoop'.

Jos Steegmans



Vorig jaar zochten we het voor de bedevaart dicht
bij huis, dit jaar vertrokken we al vanaf 8.00 uur
richting Scherpenheuvel. We mochren ons ver-
heugen in een grote deelname en met Lotte,
Vivian, Amber en Seppe was ook de jeugd verte-
genwoordigd, wat leuke en mooie reacties op-
leverde.

In Scherpenheuvel was de kermis al opgesteld,
waardoor het even zoeken was waar de bus kon
stoppen, maar dat is allemaal goed gekomen.
Ondertussen stonden koffie en thee met een
lekkere suikerwafel al klaar in het ‘Huis van
Maria'. Daar was iedereen wel aan toe na de reis.
Gesterkt was het tijd om naar de Basiliek te gaan
om samen de eucharistie te vieren. De liturgie-
boekjes werden uitgedeeld, de laatste afspraken
werden in de sacristie gemaakt, het orgel was
warm gespeeld en de stem was ingezongen. De
viering kon beginnen, waarin pastoor Maickel
Prasing voorging met assistentie van de eme-
ritus bisschoppen mgr. De Bie en mgr. Van Looy
en met pastor Petra Mergaerts. In dit Heilig Jaar,
waarin we als ‘Pelgrims van Hoop' op weg zijn,
zoeken we manieren om ons geloof te versterken
en de hoop levend te houden. Hierbij is Maria
een belangrijke inspiratiebron. Ze wijst immers
steeds naar haar Zoon Jezus. Maria is de ‘Moeder
van de Zalige Hoop'. Pastor Petra nam ons met
dit thema tijdens deze viering mee op weg.

Na deze sfeervolle en warme viering, waarna we
het bedevaartsoord bedankten voor de openheid
en gastvrijheid die ze ons heeft geboden, gingen
we naar ‘Brasserie St. Jozef’ waar we samen het
middagmaal gebruikten. Samen maaltijd
houden verbroederd en verzusterd immers.

Er komen ook hier mooie en bijzondere verhalen
naar boven. Na de maaltijd werden er nog een
aantal kaarsjes aangestoken en devotionalia
gekocht, waarna we weer de bus opzochten om
richting Averbode te trekken.

Aan de grote toegangspoort van de abdij werden
we afgezet. Verzameld onder het poortgebouw
gingen we gezamenlijk naar de abdijkerk waar
we na een kort introductie een gebedsmoment
hielden. Aansluitend werd de abdijkerk bezich-
tigd, waar het prachrige houtsnijwerk van het
koorgestoelte in het oog sprong. Het minder
goede weer zorgde er jammer genoeg voor dat
we het Mariapark niet konden betreden. De
abdijwinkel van “Het Moment” bood gelegenheid
om nog iets te kopen uit de korf aan abdijpro-
ducten zoals bier, brood, kaas, peperkoek of een
boek. In het abdijcafé werd aan iedereen nog een
drankje aangeboden voordat we weer richting

de bus moesten om de terugreis aan te vatten.

We zijn dankbaar voor de bijdrage van ‘Hart
Verwarmend Actief’, waardoor we de deelname-
prijs lager hebben kunnen houden. Ook de beide
Parochiéle Caritasinstellingen bedanken we voor
hun bijdragen, waardoor we het rolstoelbusje
hebben kunnen inzetten. Zo mogen we terug-
kijken op een inspirerende, mooie, leuke en
gezellige dag. ledereen vond het ook erg leuk dat
er ‘jeugd’ bij was en die werd dan ook geregeld
belangstellend aangesproken. Zo waren we,
generatie-overstijgend, als ‘Pelgrims van Hoop’
onderweg!

Bas Van Haeren

foto's cover en vorige bladzijde: Jos Steegmans
fotoachtergrond: Pietvan Ilverenbeek

foto linkshoven: Lars Koks

foto anderaan: Evelien van Ommering



DE PELGRIM

Inspiratie

Dialoog

Zingeving

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Pelgrim in leere en werelil
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De Pelgrim is het inspirerende centrum van aandacht en ontmoeting, bemoediging en naastenliefde,
zingeving en reflectie in de Bernardusparochie en de Immanuelparochie, met een positieve uitstra-
ling naar de plaatselijke samenleving. In samenwerking met allerlei groepen en organisaties, stimu-
leert ‘De Pelgrim’ op veelvormige wijze de ontmoeting met en tussen mensen die op zoek zijn naar
zingeving en geloofsverdieping en daagt ze uit rot nieuwe vormen van nabijheid en naastenliefde.

Ze vormt een belangrijke broedplaats voor innoverend pastoraat en diaconaal handelen.

Samenstelling programmaraad van ‘De Pelgrin?
Codrdinator: Petra Mergaerts, pastoraal werker
Leden: Tineke Steegmans, Tonnie van Bruinisse, Mario Winters, Bas van Haeren en Coby Snijders

Contact
depelgrim@bernardusparochie.nl



Lucas Grollenberg

Jezus roept vragen op. Hoe kreeg Hij in zo'n korte O e ess
tijd een paar mensen zo gek? Hoe kreeg Hij het
klaar om zo ontelbaar veel mensen zo diep te Leeskring: o

raken? Direct al na z:;n‘ dooq. en zelfs nog twintig Jezus, weg naar
eeuwen daarna? Dat is allemaal raadselachtig. En

je lost dat raadsel niet op door te verwijzen naar hoopvol samenleven
iets dat nog veel raadselachtiger is, ‘God. Toch [Lucas Grollenberg]
willen we een antwoord op die vragen. Jezus

moet iets te maken hebben met ons menselijk

bestaan, met de bedoeling ervan, de zin. Dat Data: donderdag 2, 16 en 30 oktober
moet. Anders zou die eerste Jezus-beweging niet 13 en 27 november
zo geweldig zijn aangeslagen. Anders zouden alle Plaats:
eeuwen door in het Westen niet zoveel mensen Elisabethzaal (ingang 'Pelgrim 1) in Oudenbosch
het hebben uitgesproken. Wij in onze tijd zullen Tijdstip: 20.00 uur - 22.00 uur
de oplossing moeten vinden bij Jezus zelf, die Begeleiding:
man uit Nazareth. Wat heeft Hij gedaan, gezegd, Mario Winters en pastor Petra Mergaerts
verkondigd, waarom werd Hij gedood? Waarom Aanmelden voor 20 september via
sloeg dat zo aan, wat die leerlingen daarna depelgrim@bernardusparochie.nl
hebben verkondigd? Wat Jezus voor ons nu kan De deelname is gratis,
betekenen, dat moet samenhangen met wat er maar een vrije gift is altijd welkom.
toen in Palestina door Hem is gedaan en hoe dat We hebben een aantal exemplaren van het boek
aankwam bij die mensen toen, om Hem heen. op voorraad voor € 7,50 per stuk.
Kom erbij

Koffie met een goed gesprek

Sedert 2023 vinden er onder leiding van sociaal werkster Lia Lambregts en pastor Petra regelmatig
koffiegesprekken plaats in het Pluspunt in Oud Gastel. Aan de hand van een gedicht en open vragen
komen belangrijke onderwerpen die ertoe doen als je ouder wordt ter sprake. Het zijn geen ‘zware’
gesprekken, men heeft het er gewoon eens over met elkaar. Een luisterend oor aan tafel kan herkenning,
inspiratie en steun bieden. In de Week tegen Eenzaamheid wordt er weer zon koffiegesprek georgani-
seerd. Daarna zullen we maandelijks ‘Kom erbij’ organiseren, ook met medewerking van vrijwilligster
Monda van der Weegen. leder is van harte welkom.

Datum en thema: 26 september — Ons dorp 750 jaar
13 oktober - Veelkleurigheid
19 november — Keuzes maken
Tijdstip: 14.00 uur - 15.30 uur
Locatie: Pluspunt, Veerkensweg 71a in Oud Gastel
Meer informatie en aanmelden via Chantal Klatten,
telefoon 0165 511 082, chantal klatten@surplus.nl.
Spontaan langskomen mag ook.
Er zijn koffie en iets lekkers en er zijn geen kosten aan verbonden.

Samen aan tafel Men dient zich uiterlijk op woensdag voorafgaand
aan de lunch aan te melden. Hebt u interesse?

Elke 3e of 4e zondag van de maand vindt van Kent u mensen in uw omgeving voor wie zon
12.00 uur tot 13.30 uur een gezamenlijke lunch lunch een opkikker kan zijn? Breng dan dit
plaats in het Bartholomeushuis in Zevenbergen. initiatief onder hun aandacht of neem ze een keer
Zo wordt een stukje eenzaamheid op zondag mee als de drempel voor hen te hoog is om alleen
verdreven en gebouwd aan verbondenheid. te komen. Wel vooraf aanmelden met hoeveel
Iedereen is van harte welkom om aan deze lunch mensen u komt.

deel te nemen, ook als men geen kerkga_nger is.
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Data: zondag 21 september, 19 oktober, 16 november
Locatie: centrale hal van het Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen
Aanmelden: via pkmidden@immanuel-parochie.eu of telefonisch 0168 323 567

(maandag t/m vrijdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur)
De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.

In heel Nederland zijn inwoners en organisaties samen aan het ‘soepen’ in straten, buurten, wijken,
steden en ontmoetingscentra. Via de eenvoud van samen soep eten, kan men elkaar beter leren kennen,
met elkaar in gesprek gaan en samen werken aan onderlinge verbondenheid. Vorig jaar is dit in een
aantal wijken van de gemeente Halderberge voor het eerst georganiseerd. Dit jaar willen we met ons
parochies hieraan meedoen.

Bernardusparochie

Datum: woensdag 24 september

Tijdstip: 11.30 uur - 14.00 uur

Locatie: Cuyperszaal (ingang ‘Pelgrim 2’) in Oudenbosch
Aanmelden via projectmedewerker@bernardusparochie.nl

Immanuelparochie

Datum: woensdag 1 oktfober

Tijdstip: 11.30 uur - 14.00 uur

Locatie: Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen
Aanmelden via pkmidden@immanuel-parochie.eu of telefonisch 0168 323 567

(maandag t/m vrijdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur)

Pastorale Zone Midden
Ontmoetingsbijeenkomsten in het teken van hoop

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we op zoek naar tekens van hoop aan de hand van de werken van
barmbhartigheid. Kent u deze werken nog? Hoeveel zijn het er? Welk werk spreekt u het meest aan?
Op speelse wijze en aan de hand van kunstzinnige afbeeldingen worden we deze middagen vertrouwd
gemaakt met deze werken en aan het denken gezet.

Zevenbergen

Datum: donderdag 16 oktober

Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur

Locatie: Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen
Aanmelden via coordinator@immanuel-parochie.eu

Oudenbosch
Datum: woensdag 22 oktober
Tijdstip: 13.30 uur - 16.30 uur

Locatie: Cuyperszaal (ingang 'Pelgrim 2') in Oudenbosch) wh/ oV

Aanmelden via depelgrim@bernardusparochie.nl H
Fijnaart o o p

Datum: donderdag 23 oktober 18 tot en met 25 oktober
Tijdstip: 10.00 uur - 12.00 uur

Locatie: Jacobushof, Molenstraat 26 in Fijnaart

Aanmelden via pkwest@immanuel-parochie.eu of telefonisch 0168 462 345

(maandag en donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur; dinsdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur)
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‘%‘ Pelgrims van hoop

Een groepje ouderen wacht achter in de kerk op de
‘Hobbels & Hoop’ zomerwandeling o.|-v. de pastoor.
Buiten staan de jonge wandelaars te popelen. “We zijn
niet voor niks zo vroeg opgestaan,” zegt Remco. “Ik
hoop dat we herten zien!” Marije heeft de route op
haar telefoon. “Laten wij maar vast gaan,” zegt ze, “de
rest komt zo wel.” Daar vertrekken de jongeren richting
bos. De pastoor heet de mensen binnen welkom. Kik
en de muizen luisteren mee. Hij zegt dat de wandeling
over ‘hoop’ gaat. Dat het leven hobbels kent. En dat
hoop je helpt over hobbels heen te komen. “Nou,”
bromt meneer Blok in zijn rolstoel, “ik hoop dat er
koffie is.” “Eérst wandelen!” roept mevrouw Bontje.

Ze schuifelen over het plein, sommigen kwiek, anderen
met rollator: .

Puzzel

Hier zie je de kerk A, het plein ©, de straat C,
het bos D en de zandverstuiving & waar het

bovenstaande verhaal zich dfspeekt. Alle drie

groepjes (de ouderen, de jongeren en Kik en
de muizen) zijn vertrokken vanuit A, de kerk.
EN ook weer teruggekomen bij A. Maar welke

route heeft elk groepje afgelegd? Kun Jij met
drie kleuren stift de route erin tekenen van:
* de Ouderen (met rood), e

* de Jongeren (met geel) a—=

* Kik en de Muizen (met blauw)?

Na afloop weet Jij precies wie de kortste
route hebben gelopen en wie de langste,
en hoe dat kwam!

Uit de Bijbel

Er kwamen veel mensen naar de qpostelen toe.

Ze brachten zieken mee, en mensen die een kwade
geest in zich hadden. bie werden allemaal beter gemaqakt.
Er werden zelfs zieken buiten op straat gelegd, op
draqgbedden en slaapmatten. Ze hoopten dat Petrus

voorbi] zou iopen. en dat ze dan gezohd zouden worden , &

door z{jn schaduw. Uit het boek Handelingen Gis-16 BGT

de jongeren een topidee.

Op straat komt de groep goed op gang. De kwieke
lopers komen 't eerst aan bij het bos. Ze wachten
geduldig tot de laatste mevrouw er ook is. Maar die
moet eerst uitblazen. Dan trekken ze verder. Het is erg
hobbelig. Halverwege het pad loopt de rolstoel vast in
een kuil en is iedereen vitgeput. “Hemeltje,” zucht de
pastoor, “hoe komen we hieruit?? Waar zijn de
jongeren?” Kik en de muizen sprinten weg. Ze vinden
de jongeren op de zandverstuiving en maken zoveel
kabaal, dat die snel teruggaan en de rolstoel bevrijden.
“Mensen!” zegt de pastoor, “Dit was een hobbel.
Maar de jeugd brengt haop!” “Hm. Hopelijk brengen
ze ons ook koffie,” bromt meneer Blok. En dat vinden
A

en neer naar de kerk gegaan om koffie, thee en lekkers te halen.

" Oplossing: Kik en de muizen ABCDEDCBA; Ouderen ABCDCBA;
Jongeren ABCDEDCBABCDCBA (want ze zijn nog een keer op



KinderKaravaan+ & Groeiplaats voor geloof

Alle activiteiten gericht op kinderen, hun ouders

en de gezinnen willen een ‘groeiplaats voor geloof’ zijn
waarbij leren, vieren en dienen aan bod komen.

De KinderKaravaanvieringen zijn eucharistievieringen
op zondag met speciale aandacht voor jonge gezinnen.
In deze vieringen laten we op een laagdrempelige manier
jong en oud kennis maken met het katholiek geloof.
Daarnaast is er de KinderKaravaan+. Voorafgaand aan
de KinderKaravaanviering komen we in de bijzondere
periodes van het kerkelijk jaar met de kinderen samen
om op een creatieve manier aan de slag te gaan met het thema van de viering en de periode.
Ouders kunnen op de achtergrond meedoen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Voor meer informatie mailt u naar Bas Van haeren via projectmedewerker@bernardusparochie.nl.

KinderKaravaanviering

Datum: zondag 28 september

Thema: De (Aarts)Engelen /f..fi'-?-‘s\
Tijdstip: 11.00 uur in de Basiliek in Oudenbosch Kl )dl‘

) v
i
KinderKaravaan+ Ka ra\}/afair’
Datum: zondag 30 november —

Thema: le zondag van de Advent
Tijdstip: 9.45 uur - 10.45 uur, met om 11.00 uur de KinderKaravaanviering in de Basiliek
Locatie: Hellemonszaal (ingang 'Pelgrim 1') in Oudenbosch

KinderKaravaan+

Datum: zaterdag 13 december

Thema: 3de Zondag van de Advent

Tijdstip: 18.00 uur - 18.45 uur, met om 19.00 uur de KinderKaravaanviering in de Bartholomeuskerk
Locatie: Bartholomeushuis naast de kerk in Zevenbergen

KinderKaravaanviering

Datum: woensdag 24 december

Thema: Kerstmis

Tijdstip: 19.00 uur in de Basiliek in Oudenbosch

Zinvol Samen ~(ﬁ
is eeen nieuw initiatief van de gezamenlijke Kerken in % w / :
Zevenbergen. Zinvol Samen is leeftijd overstijgend: het is » {

samen ontdekken met papa, mama, broer, zus, opa, oma..., \ |

het is samen vieren, aan de slag gaan met een thema, %
al knutselend of met muziek. Het is ook samen eten!

De gezamenlijke Kerken in Zevenbergen willen iedereen
laten delen in het geloof. Ben je al actief of net zoekend
als gezin? Of nieuwsgierig? Mail gerust naar Esther Luijkx
via estherluijkx@hotmail.com als je vragen hebt

of graag een keer wil meedoen.
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Dit najaar worden er twee verschillende films
vertoond rond het thema hoop.

The Old Oak (2023)

In een voormalige mijnwerkersstad staat The Old
Oak, de laatste kroeg van het inmiddels vervallen
plaatsje in Noord-Engeland. De lokale bevolking
kan zelf amper het hoofd boven water houden en
ziet de woonplaats steeds verder leeglopen. Kroeg-
baas T] hoort zijn mopperende, vaste klanten
zwijgzaam aan. Als dan de pub ook nog eens met
sluiting wordt bedreigd, zorgt de huisvesting van
Syrische vluchtelingen in het stadje voor extra
onrust. Maar een onwaarschijnlijke vriendschap
brengt de verschillende werelden voorzichtig tot
elkaar, met The Old Oak als gezamenlijk middel-
punt. In The Old Oak gloort er hoop in het besef
dat we het toch samen moeten doen.

Datum: woensdag 22 oktober

Tijdstip: 20.15 uur - 22.30 uur

Locatie: Markland College, Pagnevaartweg 7

in Oudenbosch

Toegang: € 10,00 en € 8,00 voor Fanfarepashouders
en voor wie zich vooraf aanmeldt via
depelgrim@bernardusparochie.nl

Courageous heart (1998)

Sociaal werker Irena Sendler werkt tijdens de
Duitse bezetting in de gettos van de Poolse stad
Warschau, waar de Joodse bevolking onder zware
omstandigheden moet zien te overleven. Wanneer
ze de dochter van een Joodse vriend weet te redden
en onder te brengen bij een katholiek gezin, komt
ze erachter dat nog duizenden andere kinderen
groot gevaar lopen. Met de hulp van vrienden en
collega’s begint ze kinderen uit de getto naar een
veilig onderkomen te smokkelen. Terwijl Irena’s
leven steeds meer gevaar loopt, bedenkt ze steeds
inventievere manieren om de kinderen langs de
nazi’s te smokkelen.

Datum: woensdag 12 november

Tijdstip: 20.00 uur - 22.15 uur

Locatie: Theater De Schuur, Kerkstraat 23
in Zevenbergen

Toegang: € 8,50; aanmelden vooraf via
depelgrim@bernardusparochie.nl
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Oud Gastel Bijeenkomsten
Datum: maandag 27 oktober; 13.30 uur - 15.00 uur Rouwverwerking

Locatie: 'Huiskamer' van Surplus, Veerkensweg 71a in Oud Gastel
De werkgroep Rouwbezoek Oud Gastel onder leiding van pastor Petra werkt sedert dit jaar samen met
de Huiskamer van Surplus in Oud Gastel en organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst rouwver-
werking. Er wordt telkens gewerkt met een tekst en vragen rond een thema dat betrekking heeft op
verlies en rouw. De deelnemers krijgen in een vertrouwelijke sfeer de ruimte om iets over hun eigen
rouwverwerking te delen met elkaar. Eenieder die met verlies en rouw te maken heeft, is van harte
welkom. Aanmelden via oudgastel@bernardusparochie.nl

Oudenbosch

Datum: dinsdag 28 oktober; 10.00 uur - 11.30 uur

Locatie: Cuyperszaal (ingang 'Pelgrim 2') in Oudenbosch

De werkgroep Rouwbezoek Bosschenhoofd-Hoeven-Oudenbosch
organiseert jaarlijks samenkomsten voor parochianen die hun
partner hebben verloren. In een ontspannen sfeer mag u, als u dat
wilt, uw ervaringen met andere nabestaanden delen en naar elkaar
luisteren. Ook lezen we samen een toepasselijke evangelietekst en
openen en sluiten de samenkomst met een gebed. Aanmelden via
pastoraalassistent@outlook.com

Zevenbergen

Datum: donderdag 30 okfober; 13.30 uur - 15.00 uur
Locatie: Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen
In de Immanuelparochie worden tweemaal per jaar onder leiding van pastor Petra bijeenkomsten
rouwverwerking georganiseerd op een centrale plaats, met dezelfde werkwijze als in Oud Gastel.
Aanmelden via coordinator@immanuel-parochie.eu

We verbinden ons in de dans door elkaar de hand
te geven. In de kring delen we plezier, ontspan-
ning en meditatieve momenten. Lichaam, geest
en ziel komen samen. De combinatie van muziek
en herhalende beweging verbindt ons met het
diepste wezen in onszelf en met de ander. Die
verbinding geeft hoop, en dat is ook het thema
van deze ochtend. Hoop is dat kleine extra beetje
moed dat van binnen in je hart leeft, het licht-
puntje dat kracht geeft. Al dansend stellen we ons
daarvoor open.

Datum: dinsdag 30 septemb
Na twee goedbezochte ochtenden Sacrale Dans Tijdstip: 09.30 uur - 11.30 uur
afgelopen voorjaar, organiseren we op dinsdag 30~ Locatie: Basiliek in Oudenbosch
september opnieuw een ochtend, deze keer Begeleiding: sacraal dansdocent Marian Verwaal
rondom het thema ‘hoop’. Sacrale Dans is een verzorgt de dansen en meditatiebegeleider Jamie
eenvoudige dansvorm die door iedereen kan Nederpel de teksten
worden beoefend, waarbij langzame en snelle Kostprijs: vrije gift
dansen elkaar afwisselen, evenals ingetogen en Aanmelden vooraf via
uitbundige. We dansen op klassieke, religieuze, depelgrim@bernardusparochie.nl

folkloristische en eigentijdse muziek. Danserva-
ring is niet nodig.
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Oecumenisch middaggebed

Het oecumenisch middaggebed op woensdag biedt een wekelijks
bezinningsmoment om even stil te staan bij de vraag wat ons

bezighoudt en wie dat mogelijk maakt. Het wordt verzorgd door De liefde
e Topa, van Christus

vrijwilligers en beroepskrachten van de Protestantse Gemeente beweegt

Oudenbosch en de Bernardusparochie. De actieve betrokkenheid de wereld

tot verzoening

tijdens de vieringen wordt door de aanwezigen als aantrekkelijk ek

ervaren. Hret middaggebed duurt ongeveer 20 minuten.

Elke woensdag om 12.00 uur in de Basiliek in Oudenbosch
Informatie via pastoraalassistent@outlook.com

Taizévieringen
Een Taizéviering is een andere manier van met elkaar vieren. Ze bestaat uit een lezing, eenvoudige
liederen, gebed, stilte, psalm en lichtceremonie. Er wordt geen communie uitgereikt.

Datum: vrijdag 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december

Tijdstip: 19.00 uur - 20.00 uur "

Extra op vrijdag 26 december van 10.00 uur - 11.00 uur alZé
Locatie: Willibrorduskerk, Pastoor Bastiaansensingel 30 in St. Willibrord

Boekenmarkt

S w ee e A In de Bartholomeuskerk aan de Markt

19 in Zevenbergen wordt in de maand
september weer een grote boeken- en
platenmarkt georganiseerd. Boeken-
' en platenliefhebbers zijn welkom van
Verzekerin gen donderdag 4 tot en met zaterdag 6
september, dagelijks van 10.00 uur tot
16.00 uur. Alles wordt weer duidelijk
gesorteerd op categorie aangeboden.
o y De toegang is gratis. De opbrengst is
Makelaard l voor onderhoud van het kerkgebouw

en enkele goede doelen.

A
Financieel advies 4

Kerstmarkt

In onze parochies wordt in december
op verschillende locaties een kerst-
markt georganiseerd, elk met een
eigen identiteit en vormgeving.

Noteer alvast de data in uw agenda:

in Oudenbosch op 7 december;

in Zevenbergen op 12 en 13 december;
in Fijnaart op 13 en 14 december.

Uw banh dichtbijj

M\ RegioBank

A




Bijeenkomsten Franciscusgroep

De Franciscusgroep komt maandelijks bijeen in de Cuyperszaal
(ingang de Pelgrim 2) in Oudenbosch om zich te verdiepen rond
een bepaald thema. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk.
ledereen kan aansluiten bij deze bezinningsmomenten,

die steeds verlopen in een gezellige, ontspannen sfeer.

vrijdag 12 september om 19.30 uur: Heilige Augustinus
Onlangs kozen de kardinalen een nieuwe paus, Leo XIV, die behoort tot de Orde der Augustijnen. Wie
is de inspirator van deze eeuwenoude orde? We gaan op zoek naar het levensverhaal van Augustinus,
bisschop van Hippo (354-430).

vrijdag 10 oktober om 14.30 uur: Erasmus

Erasmus van Rotterdam (+ 1467-1536) was een Augustijner kanunnik, humanist, filosoof en pedagoog.
Hij heeft een enorme invloed gehad op de hervorming van de katholieke Kerk en op het hoger onder-
wijs in Europa.

vrijdag 14 november om 14.30 uur: Luther

Ook Maarten Luther (1483-1546) was aanvankelijk een Augustijner priester. Hij ontwikkelde zich tot
een van de grote reformatoren, stichters van het protestantisme. Net als Erasmus heeft hij veel bijge-
dragen aan de vertaling van de heilige Schrift.

vrijdag 12 december om 14.30 uur: Kerstverhalen
Het jaar sluiten we af met een gezellig middag met een hapje en een drankje, terwijl we luisteren naar
een mooi kerstverhaal. Een prima gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Gemotiveerd om samen in je hart de B]ijde

Geloofsgesprekken Boodschap van Jezus te leren ervaren? In de
over de Vreugde Immanuelparochie is er een geloofsgespreks-
van het Evangelie groep in Zevenbergschen Hoek die maandelijks
leren ervaren op de 3e woensdag van de maand bijeen komt.
- In Zevenbergen vindt het plaats op 2e woensdag
In de Bernardusparochie en in de Immanuel- van de maand om 19.30 uur in het Bartholo-
parochie komen periodiek, bijvoorbeeld een keer ~ meushuis, Markt 19a. Bij voldoende belang-
per maand, parochianen, als leerlingen van Jezus,  stelling kan ook op een andere dag of dagdeel
bij elkaar in klein groepsverband. In beide een gespreksgroep van start gaan.
parochies kan dat op meerdere locaties plaats- Meer informatie en aanmelden via
vinden. Het doel van de bijeenkomsten is om de coordinator@immanuel-parochie.eu.
vreugde in je hart te leren ervaren van wat Jezus
ons wil zeggen. In de Bernardusparochie vindt elke 1e zondag

van de maand een geloofsgesprek over de evan-
Na een gebed tot de heilige Geest gaan we samen  gelietekst van die zondag plaats in de Paulus-
in een drietal stappen, met tussenliggende stiltes, ~ kapel in Oudenbosch, van 10.00 uur tot 10.45

een evangelietekst lezen en daarna met elkaar uur. Aansluitend kan om 11.00 uur aan de
delen hoe je door die tekst wordt geraakt of wat eucharistieviering in de Basiliek worden deel-
die je zegt. In het gesprek wordt de methode van genomen. Meer info en aanmelding via
‘Bijbel Delen’ gevolgd. De begeleider heeft daar- pastoraalassistent@bernardusparochie.nl

voor de cursus ‘De Vreugde van het Evangelie
ervaren’ in het bisdom gevolgd.
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Vol trots en tevredenheid kijken we terug op
een zeer geslaagd 70e Triduiim, dat dit jaar een
platina jubileum mocht vieren. In verband met
dit jubileum hebben we aan dit Tridulim een
extra feestelijk tintje gegeven.

Het thema van dit jaar was 'Pelgrims van hoop.
Veel vertrouwde en nieuwe gasten uit de kerk-
dorpen in de gemeenten Halderberge en
Kruisland hebben meegedaan aan onze 'drie-
daagse': samen tijd voor ontmoeting, samen-
zijn en liturgie vieren, maar vooral genieten en
ontspannen met elkaar. Dagelijks was er voor
iedereen een warm welkom met koffie of thee
en iets lekkers. Aansluitend hadden we een
eucharistieviering met op donderdag tijdens
die viering een ziekenzalving door pastores
Maickel Prasing en Hans de Kort. Elke middag
werd afgesloten met een viering van het lof.

Pastor Petra Mergaerts heeft tijdens haar
overwegingen in de verschillende vieringen
telkens een puzzelstukje gelegd over 'hoop.
Het laatste puzzelstukje was een waxinehouder
met kaarsje, dat iedere gast meekreeg naar
huis. Na de viering op woensdag was er ruimte
om in kleinere groepen met elkaar in gesprek
te gaan over 'hoop' Dit waren mooie en
emotionele gesprekken met onze gasten over
hun levenservaringen en hoe ze met hoop
omgingen.

Verder was er tijd voor ontspanning. Op dins-
dag- en donderdagmiddag werd er fanatiek
enkele rondjes bingo gespeeld, waarin mooie
prijzen waren te winnen. Op woensdagmiddag
trad 'Smidje Verholen' op, waarbij onze gasten
teruggingen in de tijd aan de hand van hun
(geschiedenis)verhalen en liedjes.
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Geslaagd 70e Triduiim
Halderberge - Kruisland

Op donderdagmiddag hebben we afscheid
genomen van Marja en Twan van de Beemd uit
Kruisland, die tijdens elf tridutims vrijwilliger
zijn geweest: Marja als fotografe en Twan als
ondersteuner bij de dagelijkse activiteiten.
Voor Kruisland zijn we nog op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Degenen, die daarvoor
interesse hebben, kunnen mailen naar
ad@doomen-quist.nl.

Speciale dank alle sponsoren die het mogelijk
maken om ons jaarlijkse Triduiim te organise-
ren, aan allen die meewerken om ons Tridulim
mogelijk te maken: 'Het Veerhuis), Arriva buurt-
bussen, het gelegenheidskoor, de Bernardus-
parochie en onze vrijwilligers, en natuurlijk ook
aan onze gasten. Hun vrijwillige bijdrage
tijdens de vaste collectes kunnen we volgend
jaar goed gebruiken om ons 71e Tridulim te
houden, op dinsdag 14, woensdag 15 en
donderdag 16 juli.

Het waren weer drie geweldige mooie dagen,
mede door het enthousiasme en de dankbaar-
heid van onze gasten en zeker niet te vergeten
door de fijne onderlinge samenwerking van
onze vrijwilligers.

Comité Triduim
Kerkdorpen Halderberge en Kruisland






Een groet van Onze Lieve Vrouwe Maria te Lourdes

Aan u, parochianen in onze geloofsgemeen-
schappen, mag en wil ik de groeten overbrengen
van Onze Lieve Vrouwe Maria uit Lourdes. Mijn
vrouw en ik zijn in gezelschap van bedevaart-
gangers uit het Bisdom Antwerpen, via de
‘Vrienden van Lourdes’-groep uit Baarle-Nassau
van zondag 13 tot en met zaterdag 19 juli op
bedevaart geweest naar Lourdes. Ook een grote
groep bedevaarders uit de bisdommen Gent en
Brugge waren te samen met ons afgereisd en
aanwezig om grote eer te brengen aan Maria.
Een groep van wel 1200 gelovige hoopvolle
christenmensen, samen onder de bezielende
aanwezigheid van de bisschoppen mgr. Johan
Bonny (Bisdom Antwerpen) en mgr Lode Aerts
(Bisdom Brugge). Een snelle en comfortabele
TGV treinreis bracht ons in een achtral uren
vanuit Tourcoing naar Lourdes. Daar aange-
komen konden we inchecken in Hotel Roc de
Massabieles, ‘s avonds gevolgd door een eerste
samenkomst in de St. Bernadettekerk, waar we
samen onze eerste eucharistieviering konden
vieren. De homilie van bisschop Bonny was er
voor mij een om nooit meer te mogen vergeten.
Hij gaf rondom drie woorden de essentie waar-
mee we de week zouden kunnen overwegen en
gaan beleven. Hoopvol, hopelijk, hopeloos: dat
waren de kernwoorden waarlangs woorden van
wijsheid en reflectie aan de toehoorders werden
aangeboden, door deze ‘warme’ mensenmens.

Het bezoek aan Lourdes was voor mij de eerste
keer en dit is een diepgaande religieuze gebeur-
tenis geweest. Ik heb hier sterk gemerkt en
ervaren dar iedere mens mer een ‘rugzak’, als
een gezonde rechtop lopende mens of als een
gehandicapte mens, in welke fysieke of mentale
omstandigheid dan ook, wordt gedragen door
God en daarbij barmharrig steun en troost
aanbiedt aan allen die een ‘Salve Regina’ aan-
heften rijdens een viering op hert terrein van het
heiligdom. Onze Lieve Vrouw van Lourdes heeft
een duidelijke boodschap aan Bernadette in de
grot in Lourdes aan de oever van Gave gegeven
en ik ben getuige geweest van de enorme
gelovige impact die deze boodschap nog steeds,
na bijna 175 jaar, bij vele christenmensen van
waar ook ter wereld, en zeker ook bij mij, heeft.
Die boodschap behoudr nog steeds grote
betekenis om daarom ter plekke grote eer te
brengen aan Moeder Maria.

Dit is gedaan met een mooie licht-/ sacraments-
processie in aanwezigheid van vele duizenden
mensen die met een brandende kaars en niet
met een Babylonische spraakverwarring, maar
in vele ralen gezamenlijk, een gebed aanhieven
en zongen in meerdere mooie betekenisvolle
geloofsvieringen in een van de vele kerken op

de plaats van het heiligdom.

Het ervaren van aanwezigheid van zeer vele
vrijwilligers (jongeren en volwassenen) uit alle
windstreken, die de niet mobiele medemens
vergezelden en omringden met onbaatzuchtige
hulp, bezorgde mij de hoopvolle gedachte dat
deze chariratieve, diaconale missie, gedaan door
vele mensen, nog steeds in deze jachtige wereld
sterk aanwezig is en dat dit werkelijk mensen
zijn, die zeker ‘voeten willen en durven wassen’
en de naaste durven ‘aanraken’. Chapeau! Het is
een week geweest waarin ik als hoopvolle chris-
tenmens mijn gevoelens, maar zeker mijn dank-
baarheid, bij de grot kon uitspreken aan Maria
tijdens de meerdere bezoeken die we maakren.
Dit heeft mij zelf ook vervuld met een grote
dankbaarheid terug, dar ik dit zo heb mogen
ervaren om ‘in de onrust van het eigen jachtige
levery, innerlijke rust te krijgen en re ervaren bij
de plek aan de grot in Lourdes. Salve Reginal

Andre de Vos




Sluitingsviering
H. Hart van
Jezuskerk

Op zaterdag 5 juli vierden we voor de laatste
keer de eucharistie in de kerk in Bosschen-
hoofd, toegewijd aan het Heilig Hart van
Jezus. Het was een viering met gemengde
gevoelens van pijn en verdriet, van dankbaar-
heid, maar ook van berusting. De lezingen
weerspiegelden verschillende aspecten. In de
eerste lezing kwam het verbond van God met
de mensen ter sprake. De tweede lezing was
die uit de liturgie van de gedachtenis van de
heilige Clemens Maria Hofbauer. In het evan-
gelie zond Jezus 72 leerlingen twee aan twee
uit om de Blijde Boodschap te gaan verkon-
digen. Inderdaad, God laat zijn mensen niet in
de steek, ook niet wanneer ze een vertrouwde
plek moeten loslaten. We worden immers
opgeroepen om er op uit te trekken, nieuwe
wegen te vinden, een nieuwe, andere kerk-
plek, een nieuw thuis. Dat doen we niet alleen,
maar dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Na 139 jaar kerkelijke aanwezig-
heid in Bosschenhoofd is daar nu een einde
aan gekomen, maar het geloof, het verhaal
gaat door binnen onze Bernardusparochie.
Niet langer in de vertrouwde kerk 'om de
hoek'. We moeten iets meer in beweging
komen om ‘naar de kerk gaan'

Aan het einde van viering werd het altaar
ontbloot en werden de kaarsen gedoofd. Net
voordat de paaskaars werd gedoofd is daaraan
een nieuwe kaars ontstoken, een speciale
kaars voor de vrijwilligers als dank voor hun
vaak jarenlange inzet. De eerste kaars werd
overhandigd aan Gerry Verschuren. Onder het
zingen van het ‘Lied van Bosschenhoofd’
werden bij de uittocht de gedachteniskruisjes
van onze overledenen, de relieken van de
heilige Clemens Maria Hofbauer en de over-
gebleven geconsacreerde hosties de kerk
uitgedragen om te worden overgebracht naar
de Basiliek in Oudenbosch, waar ze een dag
later werden binnengedragen.
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Openluchtmis in Oudenbosch

Een van de hoogtepunten in een weekeinde
vol festiviteiten in het kader van Oudenbosch
750 jaar was de openluchtmis op zondag 22
juni op het voarplein van de Basiliek. ons
eigen ‘Sint Pietersplein, waar veel parochianen
en andere belangstellenden naartoe kwamen.
Op uitnodiging van het pastoraal team waren
medechristenen vanuit de Protestantse en
Eritrees-Orthodoxe geloofsgemeenschappen
aanwezig met een eigen inbreng tijdens de
voorbede.

Tijdens viering werd ook stilgestaan bij de
(onderhouds)werkzaamheden aan de Basiliek
en eromheen, waarbij veel mensen zijn betrok-
ken. Vanuit het parochiebestuur is dat met
name Mari van de Wassenberg. Al heel veel
jaren is hij betrokken bij de parochie, eerst bij
de Paulusparochie en in het huidige parochie-
bestuur als portefeuillehouder 'Gebouwen’.
Hierdoor heeft hij niet alleen wat er met en
rondom de Basiliek gebeurt zijn aandacht,
maar ook de Laurentiuskerk in Oud Gastel en
de H. Hartkerk in Bosschenhoofd. Zijn ervaring
vanuit zijn werkzame leven is daarbij van
onschatbare waarde. Hij leest bouwplannen
als geen ander, wijzigingen vallen bij hem
meteen op en hij laat zich niets wijsmaken.
Wat Mari in zijn hoofd heeft kunnen zijn
handen maken, zoals de nieuwe lampen bij
het Heilig Hartbeeld aan de St. Bernaertsstraat
die door hem aan de hand van oude foto's zijn
gemaakt. Omdat Mari zijn talenten op veel
manieren inzet voor onze parochie en geloofs-
gemeenschappen heeft de bisschop van
Breda hem de diocesane onderscheiding
toegekend. Deze onderscheiding, met
bijhorende oorkonde, werd door pastoor
Maickel Prasing opgespeld onder een groot
en welverdiend applaus.

Na de zegen met het Allerheiligste Sacrament
was er gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van een kapje koffie/thee

of een glaasje jus, met een lekkere soes.

We kijken terug op een unieke viering waarbij
we iedereen die zich hiervoor heeft ingezet,
voor en achter de schermen, van harte willen
bedanken. Een foto-impressie staat op onze
website www.bernardusparochie.nl.

het pastoraal team



Missionaire kerk en Zone midden

Dit zijn termen, net als (missionair) beraad en
(missionair) team, die de laatste tijd worden
gehoord en gezien. Maar de inhoud daarvan is
bij velen onbekend. Zone midden bestaat uit:

de H. Mariaparochie in Etten-Leur,

de Immanuelparochie in Zevenbergen

en omstreken,

de Bernardusparochie in Oudenbosch

en omgeving,

de Sint Franciscusparochie in St. Wille-

brord en bijhorende kernen,

en de Christus Koningparochie in Zundert

en wat daar bij hoort.
Hiervoor zijn drie priesters beschikbaar, die
worden ondersteund door een diaken, pastoraal
werker/ster, of een andere beroepskracht.

Uit elke parochie gaat een persoon met grote
regelmaar naar een bijeenkomst van het missio-
nair team. Daar beginnen we met een maaltijd,
door een van ons bereid. We zijn in gebed en in
gesprek over geloof, de beleving ervan, maar ook

over wat we zouden kunnen doen. Je zou kunnen
spreken van ‘kerk zijn in de huiskamer’. Toen we
elkaar wat beter kenden, hebben we de drie
pastorale teams uitgenodigd aan tafel, kennis-
gemaakt, verteld wat we hebben gedaan en
gevraagd wat we voor hen kunnen betekenen.
Het antwoord hield in dat er genoeg ideeén zijn,
alleen: wie voert ze uit? Onze eerste activiteit
waarvoor we zijn gevraagd is in St. Willebrord:
een interactieve bijeenkomst in 'de Lanteern’
rondom het verhaal van ‘de verloren zoon’ op
zaterdag 11 oktober, om 14.00 uur vvoor
volwassenen en om 19.00 uur voor de jongere
generatie. Een volgend project, een tentoon-
stelling over Carlo Acutis, vindt in december
plaats in de H. Trudokerk in Zundert. Nadere
berichten volgen nog. Uit de hele zone vormen
we de groep en we willen ons in de hele zone
inzetten. Onze activiteiten zijn dan ook voor de
hele zone bedoeld. Wees welkom, ook namens
Laurens Stroek, Marnix v.d. Berg, René de
Visser, Wim Roelands en Wendy Thijsebaard.

Elly Augustijn

VAN DE RIET

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

*  Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

* Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Zwembaden en alle toebehoren
*  Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, poaardappeleni
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Tuinaanleg en onderhoud
Bloemistenrij / Tuincentrum

Wij zijn 24 Gur per dag bgreikbaar.
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Zorg rondom afscheid.
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U bent vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming, ook indien u elders of niet verzekerd bent.

Coppens ©
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@ www.uitvaartcoppens.nl

4009 @ Iinfod@uitvaartcoppens.n




Autozegening Hoeven
8 juli 2025

pastoor Maickel Prasing
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LIEBREKS

VASTGOEDONDERHOUD

Hoofdkantoor

Vlierwerf 13
Postbus 1310
4700 BH Roosendaal

Tel.: 0165 - 58 3258 Tel.:

E-mail

. Monuta Ellen Kok
Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Qok als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta " Ellen Kok

Kantoor Eindhoven

Ondermemingenweg 7
Postbus 983
5600 AZ Eindhoven

040 - 24 83 185

info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe-

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 165,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het
verzorgen van een doopviering of een uitvaart,
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan.

komst van uw kerk is daarom meer dan welkom.

Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage’

Actle




