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Pelgrim in kerk en wereld
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'Niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt dat zal geschieden.’
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Elke 25 jaar viert de Rooms-katholieke Kerk een
zogenaamd jubeljaar en ook dit jaar 2025 is
zo'n heilig jaar. Op kerstavond heeft paus
Franciscus de heilige deur van de St. Pieter in
het Vaticaan geopend en daarmee een begin
gemaakt met dit bijzondere jaar. Een jubeljaar
legt de nadruk op de verzoening tussen God en
de mensen en tussen de mensen onderling.

De christelijke hoop staat dit jaar centraal.
ledereen is uitgenodigd om deze hoop te
ervaren en te delen met anderen.

Naast in de Vaticaanse Basiliek zijn ook in de
andere Romeinse Basilieken de heilige deuren
geopend. Deze keer niet wereldwijd in de
andere basilieken, bedevaartsplaatsen en
bijzondere kerken, maar alléén in Rome.

De paus maakte één uitzondering. Er is ook
een heilige deur, door hemzelf geopend,

in de gevangenis van Rome. Dat is toch een
bijzonder teken: een deur openen in de
gevangenis. In november hopen we vanuit
onze parochies Rome te gaan bezoeken om
iets van die bijzondere sfeer in de eeuwige
stad te proeven.

‘Hoop' is een heel oud religieus thema. We
spreken van ‘de hoop die in ons leeft’ Voor ons
betekent dit dat er altijd hoop op een betere
toekomst is, zelfs tot in het hiernamaals toe.
Vertaald naar het leven van alledag, het hiernu-
maals, betekent dit dat we per definitie positief
en optimistisch in het leven willen staan. Hoop
doet leven! We mogen dus pelgrims van hoop
zijn. Dat is zeker in onze tijd met zoveel
spanningen, oorlogen en conflicten, sociale
ongelijkheid en allerhande crises, dichtbij

en veraf, niet zo vanzelfsprekend. Voor veel
mensen is het moeilijk om de hoop te bewaren.
Maar er gebeurt in de maatschappij ook veel
goeds dat het verdient om onder de aandacht
te worden gebracht. Daarom worden we uitge-
nodigd op zoek te gaan naar plekken van hoop,
naar hoopvolle gebeurtenissen in de samen-
leving, en naar mensen die hoop uitstralen.
Paus Benedictus XVI schreef in 2008: ‘Hoop is
een voorwaarde voor leven en een middel om
te overleven. Het is de kracht die ons in staat
stelt de toekomst met een zekere verwachting
tegemoet te zien, zelfs in het aangezicht van
moeilijkheden en lijden!
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We naderen het Paasfeest in dit heilig jaar.
Traditioneel gaat aan grote kerkelijke feesten in
de liturgie altijd een grondige voorbereidings-
tijd vooraf. Zo bereiden we ons in de Veertig-
dagentijd voor op het naderende Paasfeest. Zes
weken, veertig dagen. Dat is de tijd die Jezus
ook in de woestijn doorbracht om zich voor te
bereiden op zijn taak: God en de komst van zijn
Rijk verkondigen in woord en daad. Zes weken,
veertig dagen is ook de tijd die we nu hebben
gekregen om ons een spiegel voor te houden
en ons te bezinnen over onszelf, over onze
relatie met God en met elkaar, met onze Kerk
en met de hele mensenwereld. Hoe kunnen we
daarin pelgrims van hoop zijn? Paus Franciscus
nodigt ons uit om ‘bruggen van hoop' te
bouwen en ons leven te richten op de noden
van anderen, vooral de armen, de eenzamen en
de vreemdelingen. Zo mogen we niet alleen
onze hoop levend te houden, maar ook hoop
brengen. Vooral naar mensen en plaatsen waar
de hoop ontbreekt, waar hopeloosheid en
wanhoop heersen.

De Veertigdagentijd begon met het verblijf van
Jezus in de woestijn. Daar heeft Hij moeilijke
dagen. Wij zouden nu zeggen: een crisis door-
gemaakt. Hij vocht er zich doorheen en Hij
ervoer: God laat mij niet in de steek. Dat gaf
Hem de moed en het doorzettingsvermogen
om gelouterd te beginnen aan de verkondiging
van de Blijde Boodschap van de nabijheid van
het Rijk van God. Zo werd Jezus zelf een
pelgrim van hoop.



De Vastentijd eindigde in de Goede Week.

De traditie verhaalt ons de laatste gangen van
Jezus. Hoe Hij werd ingehaald in Jeruzalem
door een grote volksmenigte die Hem
‘Hosannal’ toeriep. Een paar dagen later, op
Goede Vrijdag werd ‘Kruisig Hem! geroepen.
We staan op Witte Donderdag stil bij het
laatste avondmaal en de instelling van de
eucharistie, bron en hoogtepunt van ons
geloof. We verwijlen in stilte bij de gedach-
tenis van de zware uren van Jezus in de Hof
van Olijven. Op Paaszaterdag halen we in een
donkere kerk de Paaskaars binnen en getuigen
we er van dat we mogen geloven dat de dood
het einde niet is. Dat éne kleine vlammetje
aan het begin van de Paaswake geeft ons die
hoop. Dat vieren we volop in de Paastijd, die
we afsluiten met het Pinksterfeest, als we
gedenken dat we zélf in de kracht van de
Geest zijn gezonden om mee te werken aan
een betere wereld.

De reformator Maarten Luther schreef: ‘Als ik
wist dat morgen de wereld vergaat, zou ik
vandaag toch nog een appelboompje planten
Ik vind dat een geweldige en hoopvolle uit-
spraak, die getuigt van een onverwoestbaar
optimisme, misschien soms wel tegen beter
weten in. Ik hoop en wens van harte dat de
bezinning van de Veertigdagentijd, gevolgd
door de vreugde van Pasen en Pinksteren, ons
mogen sterken als pelgrims van hoop op onze
- soms kronkelige en hobbelige - weg door het
leven, samen met zoveel andere mensen van
goede wil! In die zin, ook namens mijn colle-
ga’s en allen die meewerken in onze parochies:
Zalig Pasen!

Maickel Prasing, pastoor

bij de voorpagina

Hij liep nog een stukje verder, liet zich
toen op de grond vallen en bad dat dit
uur zo mogelijk aan Hem voorbij mocht
gaan. Hij zei: 'Abba, Vader, voor U is
alles mogelijk, neem deze beker van Mij
weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil,
maar wat U wilt." (Marcus 14, 35-36)

Ary Scheffer (1773-1809),
Christus in de Hof van Getsemane
Dordrechts Museum, maart 2025

Vieringen rondom Pasen
Palmzondag

zaterdag 12 april
17.00 uur - H. Hart van Jezus Bosschenhoofd

zondag 13 april
09.30 uur - H. Laurentius Qud Gastel
11.00 uur - H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

donderdag 17 april
19.00 uur - H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

Goede Vrijdag

vrijdag 18 april

10.00 uur - 't Punt Hoeven - Kruisweg

15.00 uur - H. Laurentius Oud Gastel - Kruisweg
15.00 uur - H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

Stille Zaterdag

zaterdag 19 april
17.00 uur - H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
Vesperviering op de vooravond van Pasen

21.30 uur - H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
Paaswake

zondag 20 april
09.30 uur - H. Laurentius Oud Gastel
11.00 uur - H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

Maandag onder het octaaf van Pasen
[Tweede Paasdag]

maandag 21 april
09.30 uur - H. Laurentius Oud Gastel
11.00 uur - H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

zaterdag 26 april
17.00 uur - H. Hart van Jezus Bosschenhoofd

zondag 27 april
09.30 uur - H. Laurentius Oud Gastel
11.00 uur - H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch




Hans Meesters (86),
echtgenoot van
Dora Brooijmans
To Suijkerbuijk (94),
echtgenote van

\ Rinus van Meer |

* In familieberichten worden de namen van'dopelingen

‘en huwelijksparen vermeld. De namen van overledenen

worden vermeld, wanneer in eenvan de kerken in de
parochie, in de aula van een cfematorium, in een uitvaart-
centrum of op een andere geschikte locatie E& uitvaart is
gehouden, waarbij een van de leden van het pastoraal
weest 'ﬁ

team betrokken isig

Genesis

Uw scheppingswoord suist

over de ziedende, stomende woestenij.
Kolken en golven stollen

tot in het hart van de zee.

Zonder ribbels vloeit het water.

Gij peilt het met de palm van uw hand.
Daar vindt de tweesprong plaats

van de zoete en de zoute stromei.
Afgedamd van het land gaan ze hun gang.

‘Licht’, zo spreekt Gij,

de duisternis breekt.

Hemelhoog begint de wind

en vuur woelt aardediep.

Steile ravijnen worden zachte,
vruchtbare dalgronden.

Graangewas en wijnstok

strekken hun wortels uit.

Fris groen ontkiemt op de kale heuvels.
Vee leeft bijeen in de weidegebieden.
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Gedoopt

25 januari Simon Verheijen

22 februari Lisa Hoff

8 maart Isabella Agostien

9 maart Noa Neelen

Overleden

13 februari Kees Verhoeven (86),
echtgenoot van
Corrie van Sprundel

19 februari Ad van der Veeken (97),
weduwe van Jos Dirven

25 februari René de Kroon (72)

1 maart Martha de Rooij (93),

weduwe van Kees Dirne

Schepper, uw woord

is de bron van wijsheid.
Ze welt op in uw mond.
Uitgestort hebt Gij haar
over al uw werkern.

In al wat ademhaalt,

is zij ingedaald.

Naar uw geaardheid

hebt Gij ons gestalte gegeven.

Onder ons zijt Gij komen wonen:
een mens tussen nensei.

Waar we levenwekkende zorg dragen
voor elkaar en voor uw schepping,
waar we wieg en graf koesteren

en ons buigen over akker en oogst
toont Gij U.

Uw woord is in ons opgestaan.




DE PELGRIM&

‘Al voor het zetten van de eerste stap,
is het doel bereikt’

Getuigenis over een pelgrimstocht
naar Compostella

Henk Melissen neemt u mee op zijn droomreis
vanuit Oudenbosch naar Santiago de Compos-
tella: hoe hij gaandeweg veranderde van wande-
laar in pelgrim. Hij zal vertellen over de natuur,
de cultuur, over wat een pelgrim meemaakt op
zijn weg en over de wonderlijke afloop van zijn
voettocht in Finisterre. Ook zal hij stilstaan bij
het ontstaan en de religieuze geschiedenis van
de Camino Francés.

De lezing draagt Henk op aan de Straatkinderen
van Karunalaya in Chennai, India. Om hen te
steunen zal hij voor en na de lezing artikelen
verkopen. Zo kunt u ter plaatse een bijdrage
geven! Daarnaast zal de bibliotheek een boeken-
tafel verzorgen rond pelgrimeren. De lezing
wordt gehouden op maandag 19 mei om 20.00
uur in de Cuyperszaal onder de Basiliek in
QOudenbosch. Aanmelden is nog mogelijk tot

1 mei via depelgrim@bernardusparochie.nl;

henkenmaria@caiway.nl; www.bibliotheekwb.nl.

Met 'Het Huis voor de Pelgrim'
naar Lourdes

‘Het Huis voor de Pelgrim' organiseert al meer
dan 100 jaar bedevaarten naar Lourdes. Dit zijn
geheel verzorgde reizen met reis en verblijf op
basis van volpension. U logeert in uitstekende
drie- of viersterrenhotels waar s morgens een
heerlijk ontbijt wordt aangeboden en ’s middags
en s avonds een uitgebreide warme maaltijd.
Indien nodig kan ook rekening worden gehou-
den met eenvoudige diéten. Voor deelnemers
met een lichte zorgvraag is er mogelijkheid om
in een zorghotel te logeren. Dit zijn hotels die
beschikken over dezelfde faciliteiten als andere
hotels, maar er zijn vrijwilligers die u zorgonder-
steuning kunnen geven. Mocht er veel zorg
nodig zijn, dan is er de mogelijkheid om in het
zorghotel 'Accueil Notre-Dame' te logeren, waar
ook medische zorg kan worden verleend. U ziet,
dat het voor iedereen mogelijk is om met het
Huis voor de Pelgrim' naar Lourdes te reizen.

Tijdens het verblijf in Lourdes wordt aan alle
pelgrims een volledig verzorgd programma
aangeboden: vieringen, processies, verdiepings-
momenten, wandelingen door Lourdes met zijn
tientallen winketjes, terrasjes en musea en een
excursie naar de Pyraneeén. Hieraan kunt u
geheel vrijblijvend deelnemen. De reis kunt u
maken per vliegtuig, TGV, per luxe touringcar
of met de zorgbus. Welke keuze u ook maakt,
in Lourdes treffen alle pelgrims elkaar en zal
iedereen zich opgenomen weten in die grote
gemeenschap van miljoenen gelovigen die bij
elkaar komen.

Voor meerdere informatie over de Lourdesreizen
kunt u contact opnemen met Petra Roks - Buijs,
contactpersoon van 'het Huis voor de Pelgrim’
via 06 40 83 47 96, of rechtstreeks met een email
naar info@huisvoordepelgrim.nl.

Pelgrim



De poppenspeler van Warschau
Een muzikale vertelvoorstelling
over moed en overlevingskunst

Nadar de voorstellig afgelopen jaar moest
worden worden afgezegd, hebben we een
nieuwe datum kunnen inplannen voor deze
indrukwekkende voorstelling door Trio Wilde
Eend, dichtbij 80 jaar Nationale Dodenher-
denking en Bevrijdingsdag.

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? Hoe blijf
je overeind als je er middenin zit? Welke keuzes
kun je dan nog maken? Vragen die ook voor
onze tijd gelden. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog probeert de Joodse tiener Mika Hern-
steyn te overleven in het getto van Warschau.

In een oude jas van opa vindt hij enkele hand-
poppen en ontdekt hij zijn verborgen ralent.

Met zijn poppenspel biedt Mika niet alleen
plezier en afleiding, maar ook troost en hoop.

Deze aangrijpende voorstelling, geschikt vanaf
10 jaar, gaat over levens die zich verweven,
bezien vanuit het perspectief van vriend en
vijand. Ontroerende Oost-Europese melodieén
en liedjes geven de vertelling nog meer kleur.
Dit grotendeels waargebeurde verhaal is
gebaseerd op de gelijknamige roman van Eva
Weaver.

De voorstelling is te zien op woensdag 23 april
om 20.00 uur in Theater De Schuur in Zeven-
bergen. De toegangsprijs bedraagt € 16,50.
Kaarten zijn ter plaatse verkrijgbaar of via
https://theaterdeschuur.nl/voorstellingen/
de-poppenspeler-van-warschau/

Het Mysterie van de verdwenen koffer
is opgelost!

Na zijn lange treinreis vanuit Rome is pastoor
Hellemons eindelijk terug ‘thuis’ in Ouden-
bosch. Maar dan ontdekr hij dart zijn koffertje
weg is. Een ramp, want er zit een flesje met
bijzonder krachrig, gewijd, warter in. Er zijn
enge figuren die achter deze diefstal zitten: de
Latros’s. Gelukkig zijn er ook mensen die de
pastoor willen helpen met het zoeken naar zijn
‘vermiste koffertje. En het lukt! Wart is pastoor
Hellemons blij en opgelucht dat zijn koffer is
teruggevonden. Het heeft hem en velen met
hem behoorlijk beziggehouden. Er was een
heuse mysterieuze tocht voor opgezet op zater-
dagavond 22 maart.

Tweehonderd deelnemers waren verdeeld in
twaalf groepen en hebben, na het bekijken van
een indrukwekkende en prachtige introductie-
film, de Mysterietocht langs belangrijke en
bijzondere plaatsten in Oudenbosch aangevar,
terwijl ze een aantal van de Werken van
Barmhartigheid moesten uitvoeren: bidden
voor levenden en doden, onwetenden onder-
richten, bedroefden troosten, de hongerigen
spijzen, twijfelenden raad geven. Ruim zestig
vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat het

een geslaagd evenement is geworden. Ze zijn
onbetaalbaar! De organisatie bedankt ook de
verschillende sponsors: Plaza Paradiso, Crusio
Hairstyling, Tivoli Oudenbosch, Lips Produc-
tions, Kluswijs, Repelsteeltje Bloemen en
Planten, Groeneveld Juwelier en Optiek, Wijn-
handel van Spaandonk, Rabobank West-
Brabant, Liebreks Vastgoedonderhoud, Kessel's
Slijterij Gall & Gall, Monuta Ellen Kok, De Wildt
Fashion, Monica Bloemen en Tuin, Gemeente
Halderberge 750 jaar, Mondhygiéniste Mirjam
van Aken BV., De Rooij Brood & Banket, Basic
& Trend, Keurslager Buyzen, Plus Oudenbosch,
Bouwmeester Metaal en Snijders Reclame.

We kunnen terugkijken op een geweldig mooie
activiteit in dit bijzondere feestjaar. Wie weet
moet er in de toekomst een nieuw mysterie

worden opgelost.
(G °E

OUDENBOSC!
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70ste Triduiim Halderberge en Kruisland
15-16-17 juli

De driedaagse wordt dit jaar georganiseerd op 15, 16 en 17 juli in Dorpshuis Oud Gastel aan de
Veerkensweg. Onze gasten komen Zoals gebruikelijk komen onze gasten ook dit jaar weer vanuit
Halderberge en Kruisland. Alle vrijwilligers staan klaar om de gasten te ontvangen en het is altijd
weer een fijn weerzien van en met elkaar. De vrijwilligers zorgen voor en achter de schermen
ervoor dat het samen met de gasten drie mooie dagen van ontmoeting, gezelligheid, ontspanning
en geestelijke steun worden. Voor velen is de geloofsbeleving tijdens deze dagen erg belangrijk,
omdat ze vaak vanwege hun gezondheid niet meer naar de kerk kunnen. Het thema van de liturgie
is dit jaar 'Pelgrims van Hoop'

09.45 uur Verwelkoming gasten met koffie en thee in Glazen zaal
11.00 uur Eucharistieviering in de Blauwe zaal met thema 'Open deur'
12.00 uur Feestelijke lunch en bingo in de Glazen zaal

15.00 uur Lof in de Blauwe zaal

16.00 uur  Afsluiting van de dag

09.45 uur Verwelkoming gasten met koffie en thee in Glazen zaal

10.30 uur Gebedsviering in de Blauwe zaal met als thema 'Vindplaatsen van Hoop'
11.15 uur Samen in gesprek over 'Sprankeltjes Hoop'

12.00 uur Feestelijke lunch in de Glazen zaal

14.00 uur Gevarieerd ontspanningsprogramma in de Blauwe zaal

16.00 uur  Afsluiting van de dag

09.45 uur Verwelkoming gasten met koffie en thee in Glazen zaal

11.00 uur Eucharistieviering met ziekenzalving in de Blauwe zaal
met als thema 'Hoopvolle Tekenen en Gebaren'

12.15uur Feestelijke lunch en bingo in de Glazen zaal

15.00 uur Lof in de Blauwe zaal met ziekenzegening

16.00 uur  Afsluiting van het Triduiim

Om dit alles mogelijk te maken wordt het Triduiim al op verschillende manieren ondersteund,
waarvoor dank aan alle betrokkenen. Helaas heeft ook het Tridutim te maken met stijgende kosten
en om deze driedaagse te organiseren is het comité op zoek naar geldelijke ondersteuning in de
vorm van sponsoring of donatie. Bent u bereid het Tridutim te ondersteunen, dan kunt u uw gave
overmaken op rekening NL88 RABO 0141 1641 23 t.n.v. Tridulim Oud Gastel. Bij voorbaat onze
hartelijke dank voor uw gave.

Wilt u meer informatie over het Tridulim, neem dan contact op met bestuurslid dhr. Martien van

Zundert, Doelen 7,4751 HW Oud Gastel, 1065 513 527 of 06 53 41 00 54, danwel per email naar
mvzundert1954@gmail.com.
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Het water stroomt weer...

Een vrouw of man uit de Bernardus- of Immanuel-
parochie vertelt over de eigen levensweg, staat stil

bij de keerpunten op deze weg, bij de eigen inspi-
ratie en de betrokkenheid bij anderen. Het woord
is aan Anne Nollen. Tijdens een lange wandeling
op een donderdagmiddag kwam ik in Boerderij-
winkel ‘Proef Professor Quanjer’ terecht. Anne en
ik herkenden elkaar. In de tijd dat ik er als pastor
werkzaam was, zong ze bij het kinderkoor in
Zevenbergschen Hoek.

‘De middelbare school was voor mij een hele
ingrijpende tijd. Al heel vroeg wist ik, dat ik
later de boerderij van mijn ouders wilde over-
nemen. Bij ‘Prinsentuin’ in Breda deed ik de
opleiding melkveehouderij. Ons bedrijf is
echter te kleinschalig om er met drie personen
full time van te leven, dus diende zich als
vanzelf de vraag aan: ‘Wat doe ik ernaast?’ Het
antwoord lag eigenlijk binnen handbereik. Mijn
nichtje zit in de verpleging, mijn moeder werkt
in de ouderenzorg in Dordrecht en zodoende
werk ik nu al weer jaren in ‘De Zeven Schakels’
op afdeling 6, bij de bewoners met dementie,
en voel me daar als een vis in het water.

Voor mij is het heel waardevol dat ik opgroeide
op de boerderij, dat ik weet hoe het is om te
leven in een dorp en daarom de bewoners vaak
beter kan begrijpen. Soms ken ik een bewoner
uit eigen ervaring of mijn oma weet bijvoor-
beeld wie het is. Als je iemand al kent, kun je
veel gerichter hulp bieden. Zo was er een
bewoner die altijd om 04.00 uur opstond.
Sommige collega’s wisten niet zo goed wat ze
daarmee aan moesten. Zijn kinderen vertelden
een keer dat vader altijd veeboer was geweest.
Tientallen jaren was hij gewend om zo vroeg
op te staan en dat deed hij nog steeds. Toen
heb ik tegen mijn collega’s gezegd om deze
bewoner op dat moment gewoon zijn ontbijt
te geven. Dat is gebeurt en de onrust op de
afdeling verdween als vanzelf.

Op zondag worden veel bewoners naar de
kapel gebracht waar pastor Gemma de dienst
voorgaat. Bewoners die de hele week voort-
durend rondlopen, die ‘geen zitvlees hebben,
die komen in de kapel echt tot rust. Waarschijn-
lijk wordt in hen een laag aangeraakt, die heel
diep zit en die hen heel vertrouwd is.
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Zelf ga ik ook regelmatig met een van de
bewoners naar de kapel van de Bartholomeus-
kerk. We steken een kaarsje aan en dan daalt
vaak de rust neer op de bewoner. Ook op mij-
zelf trouwens. Op vakantie zal ik geen kerk
zomaar voorbij lopen. Ik ga naar binnen en
steek een kaarsje aan voor ieder aan wie ik
denk, een kaarsje voor ieder die het nodig
heeft. Ik ben ermee begonnen toen de vader
van mijn moeder ziek was. Toen ik klein stak ik
trouwens ook wel eens een kaarsje aan voor
mijn hond, omdat ik hem zo miste.

Zelf weet ik nog hoe ontroerend het voor mij
was om met Kerstmis ‘De herdertjes lagen bij
nachte’ te zingen in een volle kerk in Zeven-
bergschen Hoek: zoveel verbondenheid, zoveel
vreugde, zoveel vertrouwen en kracht tastbaar
aanwezig in dat onderlinge samenzijn. De gang
naar de kerk is voor mij weggevallen, maar ik
besef dat het geloof voor mij toch een bedding
is geworden waarin ik mij op mijn gemak voel.
Het geloof geeft voor mij de lijnen aan waar-
binnen ik kan en mag leven. De jaren bij het
kinderkoor hebben ook mij gevormd. Samen
zingen is voelen dat je telkens vanuit je hoofd
afdaalt en uitkomt op de golflengte van je
eigen hart. Zo sta ik ook in mijn werk. In feite
probeer ik voortdurend een bewoner met
respect en eerbied — van hart tot hart - te
benaderen. ledere bewoner is allereerst een
man of vrouw met een eigen levensgeschie-
denis. Hij of zij is méér dan zijn of haar ziekte-
beeld. Zelf hoop ik dat ik later, en ook nu, op
eenzelfde manier — met eerbied - wordt
benaderd!

Piet de Meijer
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Tekst: ds. Irma Pijpers

“Zie jij al wat?” klinkt het vanuit de andere kant
van de boot.

“Nee, niks!” roept Petrus. “We zijn het vast
verleerd in al die tijd dat we achter Jezus
aangegaan zijn".

“Ach, sommige dingen verleer je nooit!”
antwoordt Natanaél.

Petrus zucht. Hij weet het niet zo zeker meer.
Niet of hij nog kan vissen, niet of datgene wat
hij gezien en gehoord heeft waar is, en zelfs
niet of hij de afgelopen paar jaar goed heeft
besteed. Het begon zo mooi allemaal, daar aan
dat meer van Galilea, toen hij bij het terugkomen
van een hele nacht vissen die vreemdeling aan
de rand van het meer zag staan. Zijn voeten in
het water: “Kom met me mee, ik zal jullie vissers
van mensen maken!” Hij weet nog dat hij geen
moment geaarzeld had en meteen achter die
man aan was gegaan. Hoe hij gedacht had: nu
gaat het gebeuren! En ik ben erbij!

Hij glimlacht. Ze hebben mooie dingen mee-
gemaakt, bijzondere dingen gezien en gehoord.
Soms dacht hij dat hij alles wist. En dan was er
ineens weer een moment dat hij geen idee had
waar Jezus het nu weer over had. Diepzinnige
taal, waarin hij zichzelf vergeleek met gewone,
alledaagse dingen als licht, herders en brood.

“Weer een leeg net!” Met een harde smak keert

hij terug op aarde, weg uit zijn herinneringen,
terug in het nu. Misschien maar goed ook, denkt
Petrus. Hij schudt zijn hoofd, bang als hij is dat

die laatste herinneringen hem weer te binnen
schieten: het moment dat hij zei dat hij Jezus nooit
zou verlaten, de momenten in die binnenplaats

bij die plek waar Jezus gevangen zat en hij zichzelf
hoorde zeggen:“lk ken hem niet’, het kraaien van
de haan. En daarna, de verwarring die de vrouwen
hadden gebracht:“Hij is opgestaan!”en het lege
graf. Hij heeft samen met die andere leerling zo
hard gelopen, maar de schaamte had hem tegen-
gehouden om als eerste aan te komen. Kan hij
Jezus nog onder ogen zien?

Hij heeft besloten te gaan vissen. Terug naar de
oorsprong, wie weet zou dat lukken. Maar de
hele nacht vangen ze al niks. “Stil eens!” hoort hij
de anderen zeggen. “Er staat daar een man aan
de rand van het meer te roepen!” Petrus spitst
zijn oren en tuurt tot zijn ogen ervan tranen.
Even is hij terug bij dat eerste begin, die man aan
de waterkant die riep. Hém riep."WAT ZEG JE?”
roept hij naar die man “Heb je wat te eten?”klinkt
het. En even later, als de vrienden om het hardst
roepen dat ze niets hebben, “Gooi je net over een
andere boeg!” En voordat de boot scheef hangt
vanhwege het grote gewicht, weet Petrus genoeg.

Hij is het. En misschien, heel misschien, roept hij
hem wel opnieuw.
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Las Jezus de krant?

Wij in ieder geval wel, of we kijken via andere
media naar het slechte nieuws dat ons veront-
rust. Dat gaat dan over conflicten, oorlogen,
bewapening, onrecht, uitsluiting van minder-
bedeelden, machtsmisbruik van overheden,
het aan banden leggen van het zoeken naar
waarheid door machthebbers en over per-
soonsverheerlijking van mensen die openlijk
zeker niet het goede nastreven, zoals dictators.
Jezus kon de krant niet lezen, of naar de media
kijken, die bestonden in die vorm nog niet. Hij
las daarentegen wel dagelijks in wat we nu het
Oude Testament noemen. Vol van de Geest
van God legde Hij de mensen uit wat de diepe
bedoeling van God met de mensen is. In de
vier evangelién kunnen we daarmee kennis
maken.

Had Jezus dan geen oog voor het slechte
nieuws? Ja, zeer zeker. Hij zag in feite verge-
lijkbare ellende en dictators als de keizer in
Rome, die je als een soort god moest beschou-
wen en die als een ware dictator de waarheid
claimde. Jezus stelde daar tegenover de
verkondiging van het Goede Nieuws: doe wat
God van ons wil. God liefhebben en je naasten,
zo werk je dagelijks aan een betere wereld,
waartoe God de mensen heeft geschapen .

Wat kunnen we hiervan leren? Stel dat je
gemiddeld een uur per dag leest, kijkt en praat
over het slechte nieuws in ons land, in Europa
en elders. Dat is dan wekelijks bijna een werk-
dag. Stel dat je daar wat van ‘afsnoept’ en een
klein stukje uit de evangelién zou lezen en in
je hart zou overwegen wat je raakt, dan zijn we
in de leer bij Jezus die ons de ogen opent voor
het echte Goede Nieuws. Lees bijvoorbeeld in
het evangelie volgens Mattheus hoofdstuk 11,
vers 28-30, een tekst van slechts zo'n vijftig
woorden. Zo kunnen we de negatieve energie
die slecht nieuws teweegbrengt, verminderen
door de positieve energie die het Goede
Nieuws van Jezus ons wil aanreiken.

Als je geinteresseerd bent in gesprekken over
hoe korte evangelieteksten je kunnen raken,
stuur dan een email naar
pastoraalassistent@outlook.com.
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Hoe helpt heilige Jozef ons
om als ‘Pelgrims van Hoop’
op weg te gaan?

Deze vraag stond centraal tijdens de bezin-
ningsdag voor pastoraal werkers, project-
medewerkers en pastoraal assistenten van het
bisdom op 19 maart in Breda. De dag werd
verzorgd door pastor Petra Mergaerts en
bisdommedewerker Geerten Kok, die sprak
over de betekenis van het zijn van ‘Pelgrims
van Hoop' Petra belichtte inspirerende ken-
merken van de heilige Jozef aan de hand van
een visualisering van die kenmerken in de
kunst, zoals in schilderijen en beelden.

In 2020 verscheen de brief van paus Franciscus
over de heilige Jozef met als titel ‘Het hart van
de Vader’ [Patris Corde]. De brief is te down-
loaden op www.rkdocumenten.nl en
www.rkkerk.nl. In de brief gaat het enerzijds
om de opvallend nederige rol die de heilige
Jozef speelde in het leven van Jezus, zoals
beschreven door de evangelisten, en ander-
zijds om de kenmerken die Jozef daartoe in
staat stelden. Een zevental kenmerken worden
onderscheiden, zoals ‘'een vader die aanvaardt)
‘een vader met creatieve moed’ en ‘een vader
die in de schaduw werkt. Petra belichtte elk
van die kenmerken met goed gekozen afbeel-
dingen van kunstwerken.

Na de presentatie stelde ze de vraag welke
afbeelding en welk kenmerk van de heilige
Jozef je persoonlijk het meest aanspreekt.
Dan blijkt hoe nuttig en mooi het is dat je zo'n
kenmerk als ‘een in de schaduw werkende
vader’ met een schilderij of beeld misschien
wel toegankelijker belicht dan met een tekst
van duizend woorden. Uit de gesprekken
bleek dat de inspirerende kenmerken van de
heilige Jozef, zoals ‘in nederigheid; ‘gehoor-
zaamheid aan de heilige Geest, ‘met creatieve
moed’ en ‘in de schaduw werkend’, zeer zeker
van nut zullen zijn om als pelgrims van hoop
vruchtbaar op weg te gaan.

Frans van den Bosch, pastoraal assistent



VAN DE RIET

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten
Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, poot
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binn
Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen
Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellinge

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl
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Bloemisterij / Tuincentrum

aardappeIEnJ

en en buiten

n

A

réikba_ar. .

f’Zbrgrondohiaﬁcheni

U bent vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming, ook indien u elders of niet verzekerd bent.
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waartcoppensnl @ www.uitvaartcoppens.nl

Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe-
komst van uw kerk is daarom zeer welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 165,00. Wanneer van u een ouderbijdrage
wordt gevraagd voor doop, eerste communie
of vormsel wordt daarop de betaalde of toege-
zegde kerkbijdrage in mindering gebracht.

Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want

de deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met
uw naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage’
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Vertrouws

Na de Eerste Wereldoorlog blijft de wereld in
puin achter. De maatschappelijke onrust heeft
een directe weerslag op de beeldende kunst. Op
zoek naar nieuwe waarden en modernisering
experimenteren kunstenaars en ontwerpers met
stijlen en bewegingen. Ze zijn ervan overtuigd
dat kunst het fundament kan vormen voor een
nieuwe wereld en andere manieren van samen-
leven. Hun zoektocht vertaalt zich in wervelende
doeken vol emotie, kleur en diepere lagen, in
inspirerende, ontroerende kunstwerken. Van
symbolisme en expressionisme tot Bauhaus en
surrealisme: over de hele linie neemt de kunst
begin twintigste eeuw een vlucht. Indrukwek-
kende kunstwerken vertellen het verhaal van

een wereld die zichzelf opnieuw moest uitvinden,
een verhaal met een verrassende hoofdrol voor
religie en spiritualiteit, en met onmiskenbare
parallellen met onze huidige tijd.

“Tussen hemel en oorlog. Kunst en religie in het
interbellum’ brengt hoogtepunten uit de Euro-
pese avant-garde kunst van 1918-1939 samen in
een kleurrijke tentoonstelling die raakt en inspi-
reert en u laat kennismaken met de persoonlijke
drijfveren van hun makers. Het was een tijd vol
tegenstellingen: van de naweeén van de oorlog
en de dreiging van nieuwe conflicten tot uto-
pisch dromen over een betere tijd. U beleeft de
wereld van toen door de ogen van de pioniers
van de avant-garde en ontdekt hoe hun werken
troost, kracht en inspiratie brengen in een tijd
van crisis en onzekerheid, en onmiskenbaar
onze menselijke veerkracht laten zien.

Museum Catharijneconvent brengt voor deze
tentoonstelling werken uit het Nederlandse,
Belgische en Duitse modernisme samen, zoals
van Wassily Kandinsky, Charley Toorop, Carel
Willink en Max Beckmann. De meeste werken
zijn voor het eerst samen te zien, vanuit kunst-
collecties van onder andere Kunstmuseum Den
Haag, Boijmans van Beuningen Rotterdam,
Neue Nationalgalerie Berlijn, Centraal Museum
Utrecht, Phoebus Foundation Antwerpen, Van
Abbemuseum Eindhoven en Stedelijk Museum
Amsterdam, naast een ruime selectie uit de
eigen collectie en uit particuliere verzamelingen.

De tentoonstelling “Tussen hemel en oorlog’ is te
zien tot en met 15 juni. Meer informatie leest u
op www.catharijneconvent.nl.



Monuta Ellen Kok
Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Qok als u niet of elders verzekerd bent.

| Monuta ¥ Ellen Kok

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven

Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983
4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven

Tel.: 0165-583258  Tel.: 040 - 24 83 185
E-mail: info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

VASTGOEDONDERHOUD

Help Marion

haar dromen
Vastenactie 2025 waar te maken!

In Oeganda worden de maaltijden gekookt op

vuur, maar houtskool en hout zijn voor veel
gezinnen onbetaalbaar. Vastenactie-partner
RUGLI zette daarom een productielocatie op
voor goedkope briketten van gft-afval. Marion
Muhindo: “"Vroeger kon ik soms geen eten kopen
voor mijn gezin; nu kan ik plannen maken en
kunnen mijn kinderen naar school!”

IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50

CBF"\ T :
ey, ANBI www.vastenactie.nl




