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Geloofsgemeenschappen

Bosschenhoofd, H. Hart van Jezus

Hoeven, St. Jan de Doper

Oud Gastel, H. Laurentius

Oudenbosch, Basiliek H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch, H. Paulus

Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
Standdaarbuiten, H. Johannes de Doper
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Pastoraal team
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(op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur)

Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 511 286
pastoor@bernardusparochie.nl

Petra Mergaerts, pastoraal werkster
telefoon 06 13 54 96 88
p.mergaerts@immanuel-parochie.eu

Bas Van Haeren, projectmedewerker
telefoon 06 23 01 36 26
projectmedewerker@bernardusparochie.nl

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl



Wordt pelgrim van hoop!

Je hebt als mens wel eens dingen die je
bewaart. Soms van die kleine dingen die niet
de schoonheidsprijs verdienen en eigenlijk van
geen nut zijn. Maar je bewaart ze, omdat er een
bepaald verhaal mee is verbonden, omdat er
bijzondere herinneringen aan kleven die voor
jou persoonlijk van grote waarde zijn. Daardoor
kan een betekenisloos kleinood ineens veran-
deren in iets kostbaars. Zo ligt er in mijn
boekenkast thuis een ruwe steen, meege-
nomen uit Spanje.

Het was 17 juli 1991 toen ik met een grote
groep Vlaamse jongeren op internationale
pelgrimsreis vertrok naar aanleiding van de
500ste geboortedag van Ignatius van Loyola,
de oprichter van de jezuietenorde. Het grote
einddoel was Loyola, de geboorteplaats van
Ignatius. Daar zouden we met zo'n 500 jonge-
ren uit allerlei landen op 31 juli aansluiten bij
de grote feestelijke viering ter ere van die
geboortedag.

Pelgrimeren kan romantisch klinken, maar de
werkelijkheid is toch wel anders. Het valt niet
mee om in de hitte klimmend en dalend te
lopen met een rugzak van ongeveer 12 kilo.
Eenmaal op de plek van overnachting gearri-
veerd moest ook nog de eigen tent worden
opgezet en was er corvée. |k was geen getraind
wandelaar. Na een tijdje waren er de welbe-
kende blaren, de pijntjes hier en daar. Er waren
geen luxe toiletten en douches aan het eind
van de tochten, maar eenvoudig uitgehakte
gaten in de grond met een zeil eromheen als
toilet en teiltjes om zich te wassen. Alleen op
de drie grotere verzamelpunten van alle
groepen - aan de start, halverwege en aan

het eind van de pelgrimstocht - was er modern
sanitair voorzien. De maaltijden waren sober,
eenvoudig.

Toen was er die memorabele dag, 22 juli 1991.
Na een lange voettocht op een zeer warme dag
in de ruige maar prachtige landstreek Navarra
kwam ik met mijn groepje van twaalf pelgrims
als een van de laatste aan in Santa Fe.
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Nauwelijks hadden we elk in een stoppelveld
onze eigen tent opgezet en onze maaltijd
opgehaald in de gaarkeuken of er brak in een
mum van tijd een zware storm los. Het werd
ineens enorm donker en het begon hard te
waaien en te regenen. Met het eten in onze
handen teruglopend naar onze eigen tent
vlogen verschillende tenten met haringen en
al door de lucht. Paniek, chaos, vernieling. Met
ons eigen groepje van twaalf wisten we al snel
bescherming te vinden in een nabijgelegen
ruine van een oud klooster. Nadat de kamplei-
ding na enige tijd gelukkig alle jongeren bij
elkaar had weten te verzamelen en de storm
enigszins was gaan liggen, liepen we met z'n
allen nog eens een paar kilometer verder, naar
de dichtbij gelegen dorpskern, waar een boer
zijn grote hangar met landbouwwerktuigen
had leeggeruimd, zodat we daar veilig de nacht
konden doorbrengen. s Morgens keerden we
vermoeid terug naar de plaats van onheil. We
hadden die avond alles in het stoppelveld
moeten achterlaten. Gelukkig viel de schade
voor de meesten mee. De ruwe steen waarmee
ik die stormachtige avond de haringen van
mijn tent had verankerd - mijn tent was als een
van de weinige nog overeind gebleven - nam
ik mee en ligt tot op vandaag nog steeds in
mijn boekenkast, als een ankerpunt van erva-
ren geloof, hoop en liefde. In het leven kan het
soms op een andere manier ook stormachtig
zijn...



Afgelopen kerstnacht
is het Heilig Jaar inge-
gaan met als thema
‘Pelgrims van Hoop'":
een uitnodiging van
paus Franciscus om
letterlijk en figuurlijk
in beweging te komen, innerlijk op weg te
gaan en onderweg zaadjes van hoop te
planten. De Veertigdagentijd, die weldra van
start gaat, krijgt in die zin een extra lading.

Elk jaar opnieuw pelgrimeren we dan naar

het hoogfeest van Pasen, maar dit jaar met
een extra dimensie. Vanuit de programmaraad
voor ‘De Pelgrim” hebben we — onze naam eer
aandoend — een bijzonder programma kunnen
samenstellen dat helpend kan zijn op de eigen
pelgrimstocht.
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Ik wens u, mede namens het pastoraal team,
veel goede moed, volharding, verrijkende
ontmoetingen en geloofsverdieping toe op
uw pelgrimstocht!

Petra Mergaerts, pastoraal werker
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Muzikaal jubileum
Christ Vergouwen

Op zondag 11 oktober 2024 is Christ Vergouwen
tijdens de viering in de Basiliek in het zonnetje
gezet in verband met zijn 25-jarig jubileum als
kerkmusicus, verbonden aan de huidige
Bernardusparochie. Tijdens de dienst werd hij
toegesproken door pastoor Maickel Prasing en
bedankt voor zijn jarenlange muzikale onder-
steuning tijdens liturgische vieringen in onze
parochie. Ook ontving hij een St. Ceciliabeeldje
en een penning van de Basiliek van Ouden-
bosch. Na de dienst werd hij in de Hellemons-
zaal door vele parochianen gefeliciteerd en was
er koffie met gebak en een drankje na.

In 1999 werd Christ door Paul Verbeek gevraagd
om dirigent Ge Scheek, gezien zijn leeftijd, op
te volgen. Christ kwam daarmee in een heel
andere muzikale wereld terecht dan die hij
gewend was. De erediensten werden voorna-
melijk muzikaal ondersteund door missen van
Mozart, Gounod en Perosi. Samenzang was er
nauwelijks. Langzaam werden er verande-
ringen in werking gezet. Het koor werd meer
betrokken bij de eredienst door bijvoorbeeld
vooraan in de banken plaats te nemen. Er
kwamen meer Nederlandse missen en liederen
en ook meer samenzang. Tijdens hoogtijdagen
en op andere speciale momenten werden
projectkoren geformeerd en werd zo gezorgd
voor een zeer feestelijke en mooie muzikale
omlijsting van de diensten. In zijn functie van
dirigent en organist werd zijn werkveld uit-
gebreid naar andere kerken. Zo heeft hij onder
andere ook het kinderkoor in Hoeven, het Sint
Janskoor in Hoeven en het kinderkoor in de
Pauluskerk begeleid. Christ viel ook in bij
afwezigheid van collegae in alle kerken.
Inmiddels is een nieuwe tijd van muzikale
ondersteuning ontstaan, waarin Christ nog
steeds meewerkt als cantor en als organist.

We wensen hem nog vele muzikale jaren toe.



Familieberichten*

Bosschenhoofd
Overleden
23 december  Koos Jongenelis (76),
weduwe van Kees Pertijs
Hoeven
Overleden
22 december  Paula Aarden (85),

echtgenote van
Piet Braspenning
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vooraankondiging
Excursie naar onze Cisterciénzer wortels
in Bornem en Hemiksem

Niet alleen de wereldkerk viert een bijzonder
jaar, ook Oud Gastel en Oudenbosch vieren een
jaar lang feest vanwege hun 750-jarig bestaan.
Door de noeste arbeid van Cisterciénzermon-
niken werden in onze streken gronden bewerkt,
ontstonden er dorpen en verschenen bijzondere
religieuze gebouwen aan de horizon. Aanlei-
ding voor Heemkundige Kring Br. Christofoor
uit Oudenbosch om een dagreis te organiseren
naar de oorsprong van deze Cisterciénzers, in
Hemiksem en Bornem. Ook de parochie werkt
graag mee aan deze dagreis. Gaat u mee op
zaterdag 10 mei? Schrijf deze datum dan in uw
agenda; meer info volgt later.

Oud Gastel
Overleden
14 december  Jan Vermunt (78),
weduwnaar van
Betsie van Geel
o L
Oudenbosch
Gedoopt
1 december Koen Matthijsen
7 december Milou Marijs
28 december Lucas Tiele
11 januari Milayca Aghoulame
Nolan Groeneweg
12 januari Aevy van den Broek
Overleden
6 december Dymphie van de
Luijtgaarden (89),
weduwe van Petrus Winde
17 december  Jan Boudens (83),

echtgenoot van

Jeanne van Zundert

Leny van de Mortel (94),
weduwe van Peter Verhees

31 december

* In familieberichten worden de namen van dopelingen
en huwelijksparen vermeld. De namen van overledenen
worden vermeld, wanneer in een van de kerken in de
parochie, in de aula van een crematorium, in een uitvaart-
centrum of op een andere geschikte locatie een uitvaart is
gehouden, waarbij een van de leden van het pastoraal
team betrokken is geweest.
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De KinderKaravaanvieringen zijn eucharistie-
vieringen op zondag met speciale aandacht voor
jonge gezinnen. In deze vieringen laten we op
een laagdrempelige manier jong en oud kennis
maken met het katholiek geloof. Daarnaastis

er de KinderKaravaan+. Voorafgaand aan de
KinderKaravaanviering komen we in de bijzon-
dere periodes van het kerkelijk jaar met kinderen
samen om op een creatieve manier aan de slag te
gaan met het thema van de viering. Ouders
kunnen op de achtergrond meedoen onder het
genot van een kopje koffie of thee.

KinderKaravaan+ in Oudenbosch

Datum: zondag 9 maart

Thema: Veertigdagentijd / Wie is de baas?
Tijdstip: 09.45 uur in de Hellemonszaal
met aansluitend de KinderKaravaanviering
om 11.00 uur in de Basiliek.

KinderKaravaan+ in Zevenbergen

Datum: zondag 23 maart

Thema: Wordt het nog wat?

Tijdstip: 09.45 uur in het Bartholomeushuis
met aansluitend de KinderKaravaanviering
om 11.00 uur in de Bartholomeuskerk.

KinderKaravaanviering in Oudenbosch

Datum: zondag 13 april

Thema: Palmzondag: begin van de Goede Week
Tijdstip: om 11.00 uur begint de viering achter in
de Basiliek met palmwijding, intochtverhaal en
palmprocessie. Hierna gaan we met de kinderen
naar de crypte van de Basiliek om het verhaal
van de Goede Week verder te verwerken.

KinderKaravaan+ in Langeweg

Datum: zaterdag 28 juni

Thema: Heilig Hartviering

Tijdens de latre namiddag komen we samen en
gaan op een leuke en creatieve manier aan de
slag met het feest van het Heilig Hart van Jezus.
We zorgen ervoor dat er ook iets lekkers te eten
is. Aansluitend houden we de Heilig Hartviering
(bij goed weer) in de tuin van Emmaus Langeweg
Schrijf de datum alvast in je agenda, meer info
en uitnodigingen volgen later.

Tijdens de bijeenkomsten van de 'Groeiplaats
voor Geloof' op woensdag gaan we aan de hand
van een thema creatief aan de slagen ligt de
focus op dienstbaar zijn aan de ander. We
beginnen om 12.30 uur met samen soep en
boterhammen eten. Later aansluiten kan ook.
De bijeenkomsten worden gehouden in de
Hellemonszaal, de ontmoetingsruimte onder de
Basiliek. Om mee te doen hoef je niet te betalen.

Datum: woensdag 26 maart
Thema: Nieuwe kansen krijgen

Datum: woensdag 30 april
Thema: Een nieuw begin [ Lente = nieuw leven

Datum: woensdag 4 juni
Thema: De zomervakantie komt eraan!

Info over activiteiten van de KinderKaravaan en

de ‘Groeiplaats voor geloof ' vind je

“op de website www.bernardusparochie.nl

“op onze Facebookpagina: scan onderstaande QR-code
“of mail naar projectmedewerker@bernardusparochie.nl




‘Een nieuwe dag’
project voor de Veertigdagentijd en Pasen

Hoe gaan we samen met jong en minder jong op
weg naar Pasen? Met het project ‘Een nieuwe
dag delen we verhalen waarin ‘verandering’
centraal staat. Her lijkt zo gewoon: na elke nacht
komt een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder
en betekenisvol: elke nieuwe dag laar zien dater
altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen
nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een
rode draad in de verhalen van de komende
Veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht zijn:
ze laten zien hoe God déérgaat met mensen.

Na de feestelijke en kleurrijke dagen van carnaval
starten we op Aswoensdag onze Veertigdagen-
tijd, ook wel de Vasten(tijd) genoemd. Veertig
dagen gaan we van zondag naar zondag met
Bijbelse verhalen op weg naar Pasen!

We beginnen op zondag 9 maart met het verhaal
van Jezus in de woestijn. Veertig dagen en
nachrten is Hij daar en wordt Hij door de duivel
op de proef gesteld. Na deze tijd van beproeving
begint iets nieuws: vervuld van Gods Geest gaat
Jezus het evangelie verkondigen. We horen ook
over de verheerlijking op de berg, waar Jezus
verandert en waar Mozes en Elia aan Hem
verschijnen. Op de derde zondag horen we over
een vijgenboom die geen vruchten geeft, maar
die een nieuwe kans krijgt. En in het verhaal van
de verloren zoon ontdekken we dat mensen niet
worden ‘afgeschreven’: mensen mogen en
kunnen een nieuw begin maken. Ook horen we
over oneerlijke oppassers in een wijngaard en
over de intocht in Jeruzalem. Met Pasen horen
we over de wonderlijke nieuwe dag, waarop
Maria en de anderen ontdekken dat Jezus leeft.
God maakt een nieuw begin!

Bij het project zijn kleine nieuwe dagboekjes
gemaakt, waarmee de kinderen zelf met de
verhalen en thema's aan de slag kunnen. Ze
lezen hierin iets over de Bijbelverhalen en
krijgen voor elke week een opdracht, waarvan
ze hun eigen opbrengsten in het boekje kunnen
schrijven. Wil jij in je gezin ook een dagboekje,
mail mij even naar
projectmedewerker@bernardusparochie.nl.
De communicanten van dit jaar ontvangen dit
dagboekje vanzelf.

KinderKaravaan

Op zondag 9 maart houden we onze Kinder-
Karvaan+bijeenkomst om 09.45 uur in de
Hellemonszaal onder de Basiliek in Ouden-
bosch, met aansluitend om 11.00 uur de Kinder-
Karavaanviering in de kerk.

Op zondag 23 maart houden we onze Kinder-
Karvaan+bijeenkomst om 09.45 uur in het
Bartholomeushuis naast de Bartholomeuskerk
in Zevenbergen, met aansluitend om 11.00 uur
de KinderKaravaanviering in de kerk. Zo willen
we ook dit jaar weer samen op weg gaan naar het
grote feest van Pasen! Hoopvol op weg naar ‘een
nieuwe dag’!

Bas Van Haeren, pastoraal projectmedewerker

Mijn njeuwe
dagboekje

Veertigdagentijd
en Pasen 2025
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Op zondag 29 december, het feest van de

Heilige Familie, werd voor de laatste keer de In Hoeven was het al gebruikelijk om op de
mis op zondag gevierd in de Grote Kapel van eerste vrijdag in de maand om 10.00 uur een
Bovendonk. Voor veel parochianen was het viering te houden in 'Het Punt. Vanaf januari
een trieste dag. Na afloop van de mis werden doen we dit ook op de derde vrijdag in de
vele kaarsjes aangestoken bij het beeld van maand. U bent daarbij vanzelfsprekend van
Johannes de Doper en was er gelegenheid om harte welkom.

met elkaar koffie te drinken in de refter.

Na 38 jaar actief te zijn geweest heeft
Eliesbeth van Avezaath afscheid genomen
van Geloofsgemeenschap St Jan de Doper
in Hoeven. Ze gaat met haar man Theo
Hoeven verlaten. Eliesbeth is altijd erg
betrokken geweest en heeft zich in al die
jaren op verschillende manieren ingezet
voor onze geloofsgemeenschap. Tijdens
de laatste viering in Bovendonk werd ze
bedankt voor haar inzet en werd haar en
Theo veel geluk en woongenot in hun
nieuwe woonomgeving toegewenst.



DE PELGRIM

Inspiratie
Dialoog

Zingeving

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Pelgrim in leere en werelil

KATHO
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Voorjaar
2025

De Pelgrim is het inspirerende centrum van aandacht en ontmoeting, bemoediging en naastenliefde,
zingeving en reflectie in de Bernardusparochie en de Immanuelparochie, met een positieve uitstra-
ling naar de plaatselijke samenleving. In samenwerking met allerlei groepen en organisaties, stimu-
leert ‘De Pelgrim’ op veelvormige wijze de ontmoeting met en tussen mensen die op zoek zijn naar
zingeving en geloofsverdieping en daagt ze uit rot nieuwe vormen van nabijheid en naastenliefde.

Ze vormt een belangrijke broedplaats voor innoverend pastoraat en diaconaal handelen.

Samenstelling programmaraad van ‘De Pelgrin?
Codrdinator: Petra Mergaerts, pastoraal werker

Leden: Tineke Steegmans, Tonnie van Bruinisse, Mario Winters, Bas Van Haeren en Coby Snijders

Contact
depelgrim@bernardusparochie.nl



Binnenkort is het weer 14 februari: “Valentijnsdag’

Voor velen is dit een goede gelegenheid om
geliefden extra te verwennen. Met het initiatief
‘Sint-Valentijn Anders’ kunnen we, ook als Kerk,
de liefde vieren. Liefde in schoonheid en
kwetsbaarheid, liefde in al haar variaties, liefde
die spreekt van God. In twee parochiekernen
zullen we via de rijke inhoud van Paulus’
hooglied van de liefde op speelse wijze de waarde
van liefde in ons leven verkennen.

Zevenbergen

Datum: donderdag 13 februari

Tijdstip: 13.30 uur - 16.00 uur

Locatie: Bartholomeiishuis [Markt 19a]
Aanmelden via
coordinator@immanuel-parochie.eu of

met de papieren uitnodiging achterin de kerken

Sint-Valentijn Anders

Oudenbosch

Datum: vrijdag 14 februari

Tijdstip: 13.30 uur - 16.00 uur

Locatie: Cuyperszaal [de Pelgrim 2]
Aanmelden via
pastoraalwerker@bernardusparochie.nl of

met de papieren uitnodiging achterin de kerken
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Pelgrimspad in de Basiliek

In het Heilig Jaar roept paus Franciscus ons op om ‘pelgrims
van hoop’ te worden en nodigt hij ons uit om te pelgrimeren
naar Rome. Helaas heeft niet iedereen de mogelijkheid om naar
de Eeuwige Stad af te reizen. Daarom hebben we in onze
‘kleine Sint Pieter’ in Oudenbosch een pelgrimspad ingericht,
dat individueel of met een paar mensen samen kan worden
afgelegd. Dit pelgrimspad wordt op Aswoensdag, 5 maart,
opengesteld en kan heel het Jubeljaar worden gelopen. Bij het
te volgen pad in de Basiliek is een inspiratieboekje met route-
beschrijving beschikbaar. De route zelf laat zich ontdekken via
het logo van het Heilig Jaar. Parochianen, toeristen, gelovigen
uit andere geloofsgemeenschappen binnen en buiten het
Bisdom Breda zijn van harte welkom om vanaf Aswoensdag
te pelgrimeren naar én in de Basiliek in Oudenbosch!

In West-Brabant kom je de naam van Franciscus
van Assisi geregeld tegen. Zo ook in ontmoe-
tingshuis ’t Stoofje in Oudenbosch. Het zijn de
waarden van deze middeleeuwse mysticus die de
leidraad en inspiratiebron zijn voor alles wat ’t
Stoofje doet: eenvoud, aandacht, respect voor de
aarde en omzien naar elkaar. Vorig jaar zijn we in
de Vastentijd op zoek gegaan naar Franciscus in
onszelf. Dit jaar gaan we op weg met Clara, zijn
eerste vrouwelijke volgeling. Wie was ze eigen-
lijk? En wat hebben we in deze tijd aan haar
manier van leven? Dat ontdek je tijdens de cursus
‘Leven als Clard. De cursus is bedoeld voor ieder-
een en niet alleen voor mensen die verbonden
zijn aan 't Stoofje.
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Op weg met
Clara van Assisi

Een proces van zoeken

Clara is 18 jaar oud wanneer ze besluit Franciscus
te willen volgen in zijn levenswijze. Zeer tegen de
wil van haar rijke familie in, die voor haar een
adellijk huwelijk voor ogen heeft. Na een proces
van zoeken en gesprekken met Franciscus loopt
ze in de nacht na Palmzondag thuis weg. Die-
zelfde nacht wordt ze in de Orde van Franciscus
opgenomen. Zestien dagen later sluit ook Clara's
zus Agnes zich bij hen aan. Ook een tweede zus
en haar moeder zullen haar voorbeeld volgen.



Cursusaanbod

Tijdens de cursus gaan we op weg met wat haar
inspireerde: een eenvoudig leven van gebed
zonder veel materiéle zekerheid voor de dag van
morgen. Ook haar standvastigheid en vastbe-
radenheid - Clara was de eerste vrouw ooit die
een eigen, goedgekeurde kloosterregel schreef
voor haar orde - haar liefde voor haar mede-
zusters, haar verstilde en besloten leven en haar
vermogen om naar zichzelf te kijken komen aan
bod.

We bezien ons leven in het licht van dat van Clara
en maken daarvoor gebruik van verschillende

gespreks- en werkvormen, zoals tekenen en
bezinnend schrijven. Aangezien er in 't Stoofje al
vijftig jaar wordt gemediteerd, is ook meditatie
onderdeel van deze bijeenkomsten.

Praktische info

op vrijdagen van 7 maart tot en met 11 april,
van 09.30 uur tot 11.30 uur in ’t Stoofje
Dankzij een gift van stichting ADOFF zijn
aan deelname geen kosten verbonden.
Aanmelden kan via stoofjehierennu@hetnet.nl
of telefonisch via 06 33 14 85 12.

In het kader van het Jubeljaar hebben wij voor
dit voorjaar twee films uitgekozen die ons iets
vertellen over de waarde en betekenis van
pelgrimeren.

The miracle club (2023)

Dit komische drama speelt eind jaren zestig in het
toen zeer katholieke lerland. Drie vriendinnen
Lily, Eileen en Dolly uit Ballyfermot, een voor-
stadje van Dublin, dromen ervan het huiselijk
leven te ontvluchten en van de vrijheid te genie-
ten. Die kans krijgen ze als ze met hulp van hun
priester een pelgrimstocht naar Lourdes in
Frankrijk winnen. Daar krijgen de vrouwen de
taak om de zieke pelgrims te helpen die komen
baden in de geneeskrachtige bronnen. Onder-
tussen reflecteren ze op hun leven en zoeken ze
naar persoonlijke wonderen.

Datum: woensdag 19 maart

Tijdstip: 20.15 uur - 22.30 uur

Locatie: Markland College, Pagnevaartweg 7
in Oudenbosch

Toegang: € 10,00 en € 8,00 voor Fanfare-
pashouders en voor wie zich vooraf aanmeldt
via depelgrim@bernardusparochie.nl

The Way (2010)

Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St. Jean
Pied de Port in Frankrijk om de stoffelijke resten
van zijn zoon op te halen. De jongen is tijdens
een storm omgekomen in de Pyreneeén terwijl
hij de Camino de Santiago aan het lopen was.
Deze route staat ook wel bekend als De Weg van
Sint Jacob.
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Filmavonden

Gedreven door overweldigend verdriet en het
verlangen om zijn zoon beter te begrijpen besluit
Tom om ook aan deze historische pelgrimstocht
te beginnen.

Datum: woensdag 2 april

Tijdstip: 20.00 uur - 22.15 uur

Locatie: Theater De Schuur, Kerkstraat 23
in Zevenbergen

Toegang: € 8,50

Aanmelden vooraf via
depelgrim@bernardusparochie.nl

MARTIN SHEEN

THE WAY

rom DiIRECTOR EMILIO ESTEVEZ




Sobere maaltijd in de Veertigdagentijd

Het is een goed gebruik om in de Veertigdagentijd een sobere maaltijd te houden met een bezinnend
karakter. Dit doen we samen met de Protestantse Gemeente Qudenbosch.

Datum: maandag 17 maart

Tijdstip: om 17.30 uur gaan we aan tafel; rond 19.30 uur ronden we het bezinningsmoment af.

Locatie: Cuyperszaal [De Pelgrim 2]

De toegang is gratis; een vrije gift voor de Vastenactie en Stichting Nijlvallei is welkom
Graag aanmelden voor 15 maart via depelgrim@bernardusparochie.nl of telefonisch via 0165 33 05 02

(op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur)

Na de mysteries in 2012, 2015 en 2019 is er nu een
nieuwe mysterietocht op zaterdag 22 maart!

Pastoor Hellemons is terug uit Rome. Wat heeft hij
meegenomen in zijn koffer? lets waardevols? Bij aan-
komst in Oudenbosch is hij zijn koffer kwijtgeraakt. En
nu wordt hij opgejaagd door een mysterieuze groep die
zich schuil houdt in de schaduw. Wil jij het mysterie
helpen oplossen? Heb jij een goed hart en durf jij op
pad te gaan?

Je moet je wel opgeven voor deze tocht door het
inschrijfformulier te downloaden op de website van de
parochie www.bernardusparochie.nl, dat in te vullen
en te mailen naar mysterietocht@gmail.com. Het begin
van de tocht is in de Hellemonszaal [De Pelgrim 1,
tegenover Fidei et Arti]. De eerste starttijd is 19.15 uur.
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Dit voorjaar worden twee ochtenden sacrale dans
georganiseerd in de Basiliek. Sacrale dans is een
eenvoudige dansvorm die door iedereen kan
worden beoefend. Daarbij wisselen langzame en
snelle dansen elkaar af, evenals ingetogen en uit-
bundige. We dansen op klassieke, religieuze,
folkloristische en eigentijdse muziek. Danser-
varing is niet nodig.

We verbinden ons in de dans door elkaar de hand
te geven. In de kring delen we plezier, ontspan-
ning en meditatieve momenten. Lichaam, geest
en ziel komen samen. De combinatie van muziek,
herhalende beweging en verbinding brengt ons
in contact met het diepste wezen in onszelf en de
ander. Er wordt wel gezegd: zingen is twee keer
bidden. Dat geldt voor sacrale sans zeker ook!
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Het thema van deze twee ochtenden is het
Zonnelied van Franciscus van Assisi. Hierin
bezingt hij verschillende elementen uit de natuur:
Zon, maan en sterren, wind, water, vuur en aarde.
Maar ook liefde en dood komen aan bod. Ieder
element heeft een eigen dans, op muziek die past
bij het karakter van dat element. Zo verbinden we
ons al dansend niet alleen met onze ziel en elkaar,
maar met heel de schepping.

Datum: dinsdag 25 maart en 1 april

Tijdstip: 09.30 - 11.30 uur

Locatie: Basiliek in Oudenbosch

Begeleiding: dansdocent Marian Verwaal verzorgt
dans en muziek, meditatiebegeleider Jamie
Nederpel de teksten

Kosten: vrije gift

Graag vooraf aanmelden via
depelgrim@bernardusparochie.nl



De poppenspeler van Warschau

een muzikale vertelvoorstelling over moed en overlevingskunst

Nadat deze voorstelling afgelopen november
moest worden afgezegd, hebben we een nieuwe
datum voor 'De poppenspeler van Warschau'
door Trio Wilde Eend kunnen inplannen, dicht-
bij 80 jaar Nationale Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag.

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? Hoe blijf
je overeind als je er middenin zit? Welke keuzes
kun je dan nog maken? Tijdens WO II probeert
de Joodse tiener Mika Hernsteyn te overleven in
het getto van Warschau. In een oude jas van opa
vindt hij enkele handpoppen en ontdekt hij zijn
verborgen talent. Met zijn poppenspel biedt Mika
niet alleen plezier en afleiding, maar ook troost
en hoop.

Deze aangrijpende voorstelling, geschikt vanaf 10
jaar, gaat over levens die zich verweven, bezien
vanuit het perspectief van vriend en vijand. Ont-
roerende Qost-europese melodieén en liedjes
geven de vertelling nog meer kleur. Dit groten-
deels waargebeurde verhaal is gebaseerd op de
gelijknamige roman van Eva Weaver.

Datum: woensdag 23 april

Tijdstip: 20.00 uur - 22.00 uur

Locatie: Theater De Schuur, Kerkstraat 23

in Zevenbergen

Toegang: € 16,50

Tickets zijn ter plaatse verkrijgbaar of via
https://theaterdeschuur.nl/voorstellingen/de-popp
enspeler-van-warschau/ of ter plaatse te koop.

‘Al voor het zetten van de eerste stap, is het doel bereikt’

Getuigenis over een pelgrimstocht naar Compostella

Henk Melissen neemt u mee op zijn droomreis
vanuit Oudenbosch naar Santiago de Compos-
tella: hoe hij gaandeweg veranderde van wande-
laar in pelgrim. Hij zal vertellen over de natuur,
de cultuur, over wat een pelgrim meemaakt op
zijn weg en over de wonderlijke afloop van zijn
voettocht in Finisterre. Ook zal hij stilstaan bij
het ontstaan en de religieuze geschiedenis van
de Camino Francés. Deze lezing draagt Henk
op aan de straatkinderen van Karunalaya in
Chennai, India. Voor dit goede doel zal hij voor
en na de lezing een aantal artikelen verkopen. Zo
kunt u ter plaatse een bijdrage geven! Daarnaast

zal de bibliotheek een boekentafel verzorgen rond

pelgrimeren.

Datum: maandag 19 mei

Tijdstip: 20.00 uur - 22.00 uur

Locatie: Cuyperszaal [De Pelgrim 2]

Toegang: vrije gift voor straatkinderen in Chennai
Aanmelden voor 1 mei via
depelgrim@bernardusparochie.nl,
henkenmaria@caiway.nl; www.bibliotheekwb.nl

In je uppie — Kom erbij!

Sedert 2023 vinden er onder leiding van sociaal
werkster Lia Lambregts en pastor Petra Mer-
gaerts regelmatig UP-gesprekken plaats in het
Pluspunt in Oud Gastel. Aan de hand van een
gedicht en open vragen komen onderwerpen die
ertoe doen als je ouder wordt ter sprake. Het zijn
geen ‘zware’ gesprekken, we hebben het er
gewoon eens over met elkaar. Een luisterend oor
aan tafel kan herkenning, inspiratie en steun
bieden. Eenieder is daarbij van harte welkom.

Datum: vrijdag 14 maart, 28 maart en 11 april
Tijdstip: 14.00 uur - 16.00 uur

Locatie: Pluspunt, Veerkensweg 71a in Oud Gastel
Meer informatie en aanmelden - maar spontaan
komen mag ook - via Chantal Klatten, telefoon
0165 51 10 82, chantal klatten@surplus.nl.

Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd; er zijn
geen kosten aan verbonden.
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Dienend in de geest van Bernardus

een verhaal over het religieus verleden van Halderberge

Dit jaar vieren zowel Oud Gastel als Oudenbosch
hun 750-jarig bestaan. Hierbij wordt terugge-
grepen op een bijzonder moment, namelijk een
akte uit december 1275, waarmee de Bernardus-
abdij wordt begiftigd met het gehele Barlebosch

De geschiedenis van onze dorpen en het reli-
gieuze leven zijn dus nauw verweven. Vanouds
is hierbij veel aandacht geweest voor diaconie,
primair vanuit de parochie die steeds verbonden
bleef met de Bernardusabdij, en later onder-

steund door kloosterorden zoals de zusters van
Etten, de zusters van Charitas, de zusters van Sint
Anna en de broeders van Saint Louis. Hiermee is
de basis gelegd voor tal van initiatieven op het
gebied van onderwijs en zorg die ook vandaag de
dag nog altijd van belang zijn. Mark Buijs zal u
meenemen in dit boeiende verhaal.

en Gastel. Vervolgens zijn de monniken aan de
slag gegaan met de ontginning van het gebied,
waarbij ze een uithof vestigden in Bovendonk.

Datum: vrijdag 27 juni

Tijdstip: 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie: Cuyperszaal [De Pelgrim 2]
Toegang: vrije gift

Graag vooraf aanmelden via
depelgrim@bernardusparochie.nl

Bijeenkomsten Franciscusgroep

De Franciscusgroep is een groep mensen die vrijwel elke maand bijeenkomt in de Cuyperszaal in
Oudenbosch om zich te verdiepen rond een bepaald thema. Iedereen kan zich aansluiten bij deze
bezinningsmomenten, die steeds verlopen in een gezellige, ontspannen sfeer.

vrijdag 14 maart om 19.30 uur: 'Pelgrims van Hoop'
Bisschoppelijk vicaris Paul Verbeek is bereid gevonden om te komen vertellen over de betekenis van een
Heilig Jaar en het thema van 2025: ‘Pelgrims van Hoop:.

vrijdag 11 april om 19.30 uur: Palm- en Passiezondag
Vlak voor het begin van de Goede Week zal Frank van Gerven ons inwijden in de betekenis van Palm-
en Passiezondag.

vrijdag 9 mei om 19.30 uur: Leven met een ernstige ziekte

Op deze avond zal de familie Hermans vertellen over haar ervaring van leven met een kind met een
metabole ziekte en de impact daarvan op het gezinsleven en over de actie voor het Glazen Huis / 3FM
Serious Request, die in het teken stond van Metakids, een organisatie die zich inzet voor kinderen met
een metabole ziekte.

vrijdag 13 juni om 19.30 uur: Bijgeloof
Tijdens deze laatste bijeenkomst zal Frank van Gerven ons inwijden in alle aspecten bijgeloof.

Aanbod vanuit de Pastorale Zone Midden: Taizévieringen

Een Taizéviering vormt een andere manier van met elkaar vieren en bestaat uit een lezing, eenvoudige
liederen, gebed, stilte, psalm en lichtceremonie. Er wordt geen Communie uitgereikt. De vieringen
worden gehouden in de Willibrorduskerk, Pastoor Bastiaansensingel 30 in St. Willibrord om 19.00 uur
op vrijdag 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 13 juni, 4 juli, 1 augustus en op 2e Paasdag en 2e Pinkster-
dag, maar dan om 10.00 uur.
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Samen aan tafel in Zevenbergen

Elke derde of vierde zondag van de maand vindt
er van 12.00 uur tot 13.30 uur een gezamenlijke
lunch plaats in het Bartholomeiishuis in Zeven-
bergen. Zo wordt een stukje eenzaamheid op
zondag verdreven en gebouwd aan verbonden-
heid. Iedereen is van harte welkom om deel te
nemen, ook als men geen kerkganger is. Men
dient zich uiterlijk op de woensdag voorafgaand
aan de lunch aan te melden. Hebt u interesse?
Kent u mensen in uw omgeving voor wie zon
lunch een opkikker kan zijn? Breng dan dit initia-
tief onder hun aandacht of neem ze een keer mee
als de drempel te hoog is om alleen te komen.

Deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd
welkom. Bij uw aanmelding graag vermelden met
hoeveel mensen u komt.

Data: zondag 16 februari, 16 maart, 27 april,

18 mei en 15 juni

Locatie: Bartholomeiishuis, Markt 19a

in Zevenbergen.

Aanmelden: telefonisch via 0168 32 35 67 (maandag
t/m vrijdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur) of met een
email naar pkmidden@immanuel-parochie.eu.

In beide parochies worden een paar keer per jaar
laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd
voor mensen in situaties van rouw. Het zijn
waardevolle bijeenkomsten waarin mensen op
verhaal kunnen komen en er op een respectvolle
manier naar elkaar wordt geluisterd en met elkaar
wordt gedeeld.

Oud Gastel

Datum: maandag 31 maart
Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur
Locatie: Huiskamer van Surplus,
Veerkensweg 71 a in Oud Gastel
Aanmelden via
oudgastel@bernardusparochie.nl

Bijeenkomsten
\ Rouwverwerking

Zevenbergen

Datum: donderdag 3 april

Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur
Locatie: Bartholomeiishuis,

Markt 19a in Zevenbergen
Aanmelden via
coordinator@immanuel-parochie.eu

Oecumenisch middaggebed

Het middaggebed is een wekelijks bezinnings-
moment om even stil te staan bij de vraag wat
ons bezig houdt en wie dat mogelijk maakt. Het
gebed wordt verzorgd door medewerkers en
beroepskrachten van de Protestantse Gemeente
Oudenbosch en de Bernardusparochie. Deze
bezinningsmomenten kenmerken zich door e
en actieve betrokkenheid van de aanwezigen.
Gemiddeld zijn dat wekelijks ingeveer twintig
mensen, waaronder bezoekers van de Basiliek.
Het middaggebed is vrij toegankelijk, zonder
aanmelding.

Datum: elke woensdag

Tijdstip: om 12.00 uur

Locatie: Basiliek in Oudenbosch
Informatie: pastoraalassistent@outlook.com
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Gebed voor het Jubeljaar

Vader in de Hemel, moge het geloof
dat U ons hebt gegeven in uw Zoon,
Jezus Christus, onze broeder,
en moge de viam van liefde,
die in ons hart is ontstoken
door de Heilige Geest,
in ons de zalige hoop doen herleven
op de komst van uw Koninkrijk.

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken
in het zaaien van evangelische zaden
die de mensheid en de kosmos
van binnenuit omvormen.

Moge uw genade ons standvastig maken
in de zekere verwachting
van een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde,
wanneer de machten van het kwaad
zijn overwonnen en uw glorie
voor eeuwig zal worden geopenbaard.

Moge de genade van het Jubeljaar
in ons, Pelgrims van Hoop,
een verlangen doen herleven
naar de schatten van de hemel.

Moge diezelfde genade de vreugde
en vrede van onze Verlosser
over de hele aarde verspreiden.

Aan U, onze God, te allen tijde gezegend,
zij glorie en Iof in eeuwigheid.

Amen.
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Heb je vragen over de zin van je leven? Wil je
over je geloof met andere zoekende mensen
praten en elkaar stimuleren? Dan is Alpha echt
iets voor jou. In een vriendschappelijke sfeer is
er alle ruimte om het gesprek aan te gaan, je
vragen en beleving te delen en vooral ook om
naar elkaar te luisteren.

In elke bijeenkomst staat een Alpha-vraag
centraal. Die vragen gaan over de kern van ons
geloof en staan in het Alpha-werkboekje, dat de
deelnemers ontvangen. Voorbeelden van die
vragen zijn: Wie is Jezus voor jou? Hoe kun je
geloven? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel
lezen: waarom en hoe? De bijeenkomsten
beginnen met tezamen een kop koffie of thee
drinken en met elkaar te praten over het dage-
lijkse leven. Daarna kijken we naar een video
over de Alpha-vraag die op het programma
staat. In een gespreksgroep gaan we in op hoe
we zelf tegen die vraag aankijken. Het gaat dan
om het delen van jouw eigen geloofsbeleving en
-vragen, en niet om ‘boekenkennis. Er wordt
dus niet over het geloof gediscussieerd.

De afgelopen jaren hebben ruim 75 mensen
deelgenomen aan Alpha-cursussen. Die waren
in het bijzonder te spreken over de sfeer en
gaven aan vooral de geloofsgesprekken waarde-
vol te vinden en zich meer betrokken te voelen
bij hun geloofsgemeenschap.

Het voornemen is om in de periode september -
november voor de Bernardus- en de Immanuel-
parochie een gemeenschappelijke Alpha-cursus

te gaan organiseren.

Wie belangstelling heeft voor het volgen van de
cursus in het najaar van 2025 kan dit met een
email laten weten aan Frans van den Bosch,
pastoraalassistent@outlook.com

of - voor de Bernardusparochie -

aan Elly Augustijn, ejmaugustiin@home.nl

of - voor de Immanuelparochie -

via coordinator@immanuel-parochie.eu.
Deelname is gratis.



Samen naar Rome:
ontdekken, bewonderfé

[edere 25 jaar viert de Katholieke Kerk
een Heilig Jaar, in 2025 met als thema:
‘Pelgrims van Hoop'. Als Immanuel- en
Bernardusparochie willen we tijdens dit
Heilig Jaar samen optrekken tijdens een
reis naar de Eeuwige Stad, want ook wij
zijn ‘pelgrims van hoop’!

Van 2 tot en met 8 november organiseren
we daarom een inspiratiereis naar Rome.
Al eeuwenlang trekken christenen erop
uit voor een pelgrimage naar heilige
plaatsen en, zeker tijdens een Heilig Jaar,
naar Rome, één van de oudste bedevaart-
plaatsen ter wereld. Bijzonder tijdens zo’'n
Heilig jaar zijn de Heilige Deuren die
worden geopend in de zogenaamde ‘grote’
basilieken. Tijdens onze reis bezoeken we
daarom zeker deze Basilica Majors.

Het wordt een reisaanbod voor ieder die
altijd al eens naar Rome had willen gaan,
maar ook voor mensen die uitzien naar
een hernieuwde kennismaking met de
Eeuwige Stad. We gaan in de voetsporen
van de eerste christenen en ontdekken
het culturele, religieuze, historische,
maar ook het gezellige Rome. Een bezoek
aan de Sint Pieter en Vaticaanstad mag
natuurlijk niet ontbreken, net als de
mogelijkheid om deel te nemen aan

een audiéntie bij paus Franciscus.

We brengen deze reis graag nogmaals
onder uw aandacht. Aan het samenstellen
van een schitterend programma, waarbij
alle aspecten van deze indrukwekkende
stad aan bod komen, wordt nog gewerkt.
De laatste details van de reis worden
besproken en vastgelegd om de defini-
tieve prijs vast te stellen: ongeveer

€ 1450,00 per persoon op basis van een
tweepersoonskamer, met vol pension en
inclusief gebruik openbaar vervoer en
toegang. Voor informatie en uw inschrij-
ving kunt u een email sturen naar Bas
Van Haeren,
projectmedewerker@bernardusparochie.nl.
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Vastenactie 2025: ‘Schoner koken, beter leven’

In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven
veel gezinnen van dag tot dag. Ze hebben kleine
handeltjes of werken als dagloner. De dagelijkse
maaltijden worden gekookt op vuur, waarvoor
houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout
wordt echter schaars en voor veel gezinnen in
Kasese onbetaalbaar. Bovendien is de rook van
de houtvuren erg schadelijk voor de gezondheid
en het milieu.

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot
in actie te komen toen ze de dagelijkse worsteling
van de vrouwen zag. Ze ontwikkelde briketten
van gft-afval en dat veranderde veel. De briketten
branden schoner dan hout en houtskool en het
gebruik ervan zal de vraag naar hout vermin-
deren. Bovendien bespaart een gezin gemiddeld
ongeveer 2.000 Oegandese shilling per dag met
de briketten. Dat is in veel gezinnen veel geld.
Bovendien kunnen de vrouwen de briketten
verkopen voor extra inkomsten. Marion Muhin-
do, een van de deelnemende vrouwen, vertelt:
“Voorheen kon ik soms geen eten kopen voor
mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om het
schoolgeld en de lesboeken voor de kinderen te
betalen. Op dit moment doen 200 vrouwen mee.
Vastenactie wil meer vrouwen betrekken, maar
dan is het belangrijk dat de huidige productie-
capaciteit wordt verhoogd. Dat vraagt om aan-
schaf van allerlei groot en klein materiaal, zoals:

handschoenen € 45,00
mondmaskers € 65,00
laarzen € 85,00
jerrycans € 115,00
carbonisatievat € 328,00
mixer € 375,00
pers € 470,00
vergruizer € 560,00

U kunt deze vrouwen helpen bij de aanschaf van
dit materiaal:

- door een donatie aan Vastenactie op IBAN NL21
INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag;
- door te doneren via de website
www.vastenactie.nl;

- door de QR-code te scannen met een mobiele
telefoon en uw donatie over te maken via iDEAL;
- door mee te doen aan de sobere maaktijd op
maandag 17 maart;

- door te geven aan de Caritascollecte in het
weekeinde van 5 en 6 april

- of door uw bijdrage achter te laten in het
offerblok voor Vastenactie in uw kerk.

Eenieder kan en mag meedoen naar draagkracht

In het weekeinde van 15 en16 maart zal in de
liturgie extra aandacht worden geschonken aan
de Vastenactie. Meer informatie over het werk

van Vastenactie en het project kunt u lezen op
www.vastenactie.nl. De werkgroep Diaconie heeft
als doel om € 1000,00 in te zamelen. Doet u mee?
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Als kerk en parochie nieuwe wegen vinden

Op 2 juli 2024 vond een Bisdom-bijeenkomst
plaats in de Cuyperszaal. Daarin kwamen
vragen aan bod zoals: Hoe kunnen we kerk zijn
in een nieuwe tijd? Waarom is gekozen om op
weg te gaan richting de missionaire parochie?
Waarom is dat eigenlijk onvermijdelijk? Waar-
om is het van zo'n groot belang om als paro-
chianen te proberen Jezus na te volgen en

de vreugde van het evangelie te ervaren?

Aan het einde van die bijeenkomst werd

de nieuwe Bisdom-brochure geintroduceerd
met de pakkende titel ‘Nieuwe wijn in nieuwe
zakken' Daarin gaat het over een cultuurver-
andering in de kerk waarvoor een bekering
noodzakelijk is. Het navolgen van Jezus zou
weer centraal moeten komen te staan. Net als
de leerlingen in de tijd van Jezus, die zich lieten
leiden door menselijke overwegingen, moeten
we ons gaan laten leiden door wat God van ons
wil. Bernardus van Clairvaux noemde dat zo'n
900 jaar geleden al een ommekeer. Het valt
kennelijk niet mee op weg te gaan naar zo'n
bekering.

De bisschop schrijft in de brochure: ‘Als kerk van
Christus staan we in onze tijd dus voor de uit-
daging om nieuwe wegen te vinden om de
vreugde van het evangelie te delen. We kun-
nen dat niet zonder bekering. Elke goede ver-
andering begint bij een eerste concrete stap
naar en met Christus. De titel van de brochure
verwijst naar de Blijde Boodschap van Jezus als
de altijd nieuw blij- vende wijn. Maar de men-
selijke ‘verpakking’ ervan in institutionele
structuren en organi- satievormen, de ‘oude
zakken; voldoen niet meer en gaan scheuren.

Ty,

Je kunt geen nieuwewijniin oude zakken
bewaren en doorgeven. Jezus zegt in het
evangelie volgens Mattheis: Jonge wijn doe
je in nieuwe zakken, en dan blijven beide
bewaard’. Maar hoe komen we als leerlingen
van Jezus die nieuwe zakken op het spoor?
Wat betekent dat voor de geloofsgemeen-
schap? Krijgt ieder lid een eigen speci-fieke
taak in de opbouw en de zending van de kerk?
In de brochure wordt daarop verder ingegaan.
U kunt die downloaden via
www.bisdombreda.nl/algemeen.

Bent u geinteresseerd in bijeenkomsten waarin
we in geloofsgesprekken naar elkaar luisteren
wat de brochure voor ons zou kunnen gaan
betekenen? Laat het mij weten via
pastoraalassistent@outlook.com.

Frans van den Bosch

LIEBREKS

VASTGOEDONDERHOUD

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983

4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven

Tel.: 0145 - 58 3258 Tel.: 040 - 24 83 185
E-mail; info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl
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De Bijbel lezen:
kan dat ook in gewone taal?

In de Bijbel is de brontekst van het Oude
Testament geschreven in het Hebreeuws, de
brontekst van het Nieuwe Testament daaren-
tegen in het Grieks. In Nederland lezen we de
Bijbel in het Nederlands. Er zijn evenwel vele
vertalingen in het Nederlands beschikbaar, die
qua toegankelijkheid kunnen verschillen. Laten
we maar eens kijken naar een korte tekst in het
evangelie volgens Matthetis [hoofdstuk 5, vers 3].
Jezus legt daarin uit hoe we echt gelukkige
mensen kunnen worden. Die tekst, de eerste
zaligspreking, is daarmee best belangrijk voor
ons als christenen. Zo'n tekst wil je zo duidelijk
mogelijk zelf kunnen lezen en er, bij voorbeeld
in geloofsgesprekken, met elkaar over kunnen
praten. Dan is een duidelijke en begrijpelijke
vertaling van de brontekst nodig. Pas als de
tekst / het Woord tot je komt, kun je ernaar
proberen te gaan leven.

Lees eens aandachtig de onderstaande
vertalingen, allen gebaseerd op dezelfde
brontekst. Je kunt dat meerdere keren doen
en bidden dat je hart toegankelijk mag worden
voor de mogelijke betekenis van het Woord
voor jouw leven. Vraag je daarbij af welke van
deze vertalingen voor jou het meest duidelijk
en begrijpelijk is.

1. Zalig de armen van geest, want aan hen
behoort het Rijk der hemelen.
[Willibrordvertaling 1975]

2. Gelukkig die arm van geest zijn, want hen
behoort het koninkrijk der hemelen.
[Willibrordvertaling 2012]

3. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor
hen is het koninkrijk van de hemel.

[Nieuwe Bijbelvertaling 2021]

4., Het echte geluk is voor mensen die weten dat
ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods
nieuwe wereld. [Bijbel in Gewone Taal]

De Bijbel In Gewone Taal bestaat inmiddels tien
jaar. Deze vertaling is niet bedoeld om de
bestaande vertalingen te vervangen, maar wil
iets bieden dat er nog niet was, namelijk
duidelijkheid en begrijpelijkheid. Het is aan u
om te beoordelen in hoeverre deze vertaling
daarin is geslaagd.

In de parochie worden regelmatig bijeen-
komsten georganiseerd waarin niet zozeer
Bijbelkennis centraal staat, maar om in geloofs-
gesprekken met je hart te luisteren naar het
evangelie en naar elkaar, en zo te ervaren hoe
het Woord in je hart werkzaam kan gaan
worden. Voor meer informatie stuurt u mij een
email: pastoraalassistent@outlook.com.

Frans van den Bosch

Wij zijn 24 Gur per dag bgreikbaar.
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U bent vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming, ook indien u elders of niet verzekerd bent.
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Het is ongeveer 25 kilometer rijden vanaf Luik en
dan ben je op deze bijzondere bedevaartsplaats.
Aan de rand van een bos is volgens de overleve-
ring de Maagd Maria acht keer aan een elfjarig
meisje, Mariette Beco, verschenen. Dit gebeurde
tussen 15 januari en 2 maart 1933. Elk jaar bezoe-
ken honderdduizenden pelgrims deze plek om
Onze Lieve Vrouw hun armoede, hun lijden, hun
verdriet, hun zoeken toe te vertrouwen. Ze
komen om te vertrouwen op de Moeder van de
Verlosser en om hun vertrouwen en hun hoop uirt
te drukken in Hem die de Bronis van alle
genade, Jezus Christus.

Op vrijdag 31 mei 2024 vertrokken de meeste
pelgrims vanafhet internationaal busstation

bij station Breda — Prinsenbeek om met een volle
bus, met twee volgwagens en een aanhangwagen
vol rolstoelen en dergelijke, de reis aan te
vangen. Het was voor velen een hartelijk weer-
zien van een jaar geleden. Alle koffers werden
genummerd en met veel zorg ingeladen. Al snel
werd een boekje uitgedeeld mert als thema Veilig
onder Maria's mantel! en werd het reisgebed
gebeden. Samen zongen we het voor ieder
bekende lied ‘Wees gegroet, o Sterre’. Er werd
gebeden, er was rust en op de Ring van Antwer-
pen was het druk. In de file gingen vele oogjes
toe, maar we kwamen veilig op onze tussenstop
in Mol aan het Zilvermeer, om na de inwendige
mens te hebben versterkt verder te reizen naar
de Belgische Ardennen.
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Het is telkens een thuiskomen
bij ‘Maria, Maagd der Armer’
in Banneux

In Banneux werden we opgewacht met koffie en
thee en een grote koek. Ondertussen werden de
koffers naar de kamers gebracht. Om 18.00 uur
zaten we al weer aan tafel voor de warme maal-
tijd. Vijf dagen werden we door onze ‘Witte
Engelen verzorgd alsof het een vijfsterren hotel
was. De zorgen hadden we achter ons gelaten:
een week van rust. Niets moest, er was tijd voor
onszelf, om innerlijk te worden gevoed met

de samenkomsten in het mooie park, met het
samen vieren, met de kaarsenprocessie; tijd ook
om bij de Mariakapel kaarsjes op te steken voor
degene die hierom hebben gevraagd en om onze
handen in het water van de bron te steken. Het
was Maria die Mariette heeft gevraagd: ‘Kom je
handen steken in mijn bron en je zo aan mij toe-
vertrouwen’.

Caritas Banneux Bisdom Breda organiseert van
23 mei tot en met 27 mei 2025 de eerstvolgende
bedevaart. Voor wie inspiratie over Maria van
Banneux zoekt is op Youtube de korte documen-
taire ‘Het verhaal van Banneux’ te zien, een
duidelijk inhoudelijk verhaal gemaakt door
Henk van Zoelen van het Bisdom Rotterdam.

Michaél Bastiaansen, diaken




Schoolproject Step by Step

Als Parochiéle Caritas Instelling (PCI) krijgen we
regelmatig verzoeken van mensen of organisaties,
zowel veraf als dichtbij, om hen financieel te
ondersteunen. Tijdens onze vergaderingen
bespreken we deze verzoeken en nemen we een
besluit. Afgelopen jaar was een van de verzoeken
afkomstig van “The Key of Education. Nadat we
hadden besloten om hun organisatie een finan-
ciéle bijdrage te geven, ontvingen we een verslag
van wat ze met die bijdrage hebben gedaan.

'In juli en augustus 2024 ben ik, Marian Dekkers,
voor een leerkrachtentraining naar Oeganda
geweest en heb ik daar aansluitend twee maanden
lesgegeven en de leerkrachten van de Step by Step
School in Bukomansimbi getraind met de metho-
des van onze organisatie. Bernadette Losoto,
schoolleider van de school, is een vrouw die erg
betrokken is bij haar team en de kinderen van
haar school. Enkele jaren geleden was haar
moeder, die toen schoolleider van deze school
was, overleden en Bernadette trok zich het lot
aan van de kinderen en besloot de school voort
te zetten met de geringe middelen die ze had.
Van de kinderen is 40% wees. Van de overige
leerlingen komen slechts enkelen uit Bukoman-
simbi, de anderen wonen met hun ouders ver van
school. Hun ouders hebben moeite om financieel
het hoofd boven water te houden. Ze zijn vaak
dagloners. Twee keer per jaar zijn ouders in staat
om hun kinderen op de ‘Parentsday’ te bezoeken.

Met Bernadette sprak ik af, dat ik de eerste dagen
op de Preschool en Grade 1 les zou geven. Daar-
na zou ik er voor zorgen dat al het onderwijs-
materiaal en de teksten worden geprint en gela-
mineerd, zodat het team alles van de methode
compleet heeft voor het hele schooljaar. Door

het lamineren, labellen en selecteren blijft het
materiaal netjes en is het gestructureerd opge-
borgen, zodat het jarenlang kan worden gebruikt.

Ik heb elke ochtend lesgegeven in de Preschool
klas met Part 1, waarbij de lokale leerkracht
Mary, mijn lessen nauwkeurig observeerde. Als
thema om mee te starten kozen we voor ‘school.

Door de interactieve manier van werken en met
behulp van woordkaarten oefenden we op spel-
niveau Engels. Mary pakte de nieuwe manier van
werken al snel op en gaf na drie weken aan het
zelf ook te willen proberen, waardoor ik haar kon
gaan begeleiden in de vorm van co-teaching. Ze
bleek met het materiaal heel goed uit de voeten te
kunnen en er zelf ook plezier in te hebben, mede
omdat de kinderen het zo leuk vonden. Na de
lessen in Preschool ging ik naar Anita van Grade
1. Bij haar duurde het wat langer, voordat ze door
had hoe de opbouw van de leeslessen was, maar
uiteindelijk kreeg ze het ook onder de knie. Mijn
ervaring is dat de meeste lokale leerkrachten heel
erg moeten wennen aan het uitspreken van de
fonetische klanken in plaats van de naam van de
letters. Wanneer ik ze laat ervaren dat het lezen
van een woord als ‘cat’ gemakkelijker gaat als je
dat doet met fonetische klanken, is dat een echte
eyeopener voor hen en begrijpen ze waarom hun
leerlingen zoveel moeite hebben om Engels te
leren lezen.

Het was voor mij een hele waardevolle periode en
ik ben, samen met het team, blij dat ik hun
school, dankzij de financiéle bijdrage van de PCI,
zo goed heb kunnen helpen. Ik heb de methodes
van en bijbehorende materialen van onze organi-
satie achter kunnen laten en de leerkrachten
zodanig kunnen coachen dat ze zelfstandig
verder kunnen met een gestructureerde Engelse
leesmethode.'
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Hulp aan Burkina Faso

Onlangs ontvingen wij, de Stichting Help
Burkina, van de Parochiéle Caritasinstelling
een donatie voor onze projecten in Burkina
Faso, waarvoor hartelijk dank. We zullen de
donatie gaan gebruiken om in de accukamer
van de zonnepanelen airconditioning aan te
leggen. Dit is voor het behoud van de accu’s
noodzakelijk.

Op 9 november 2024 bestond onze stichting
25 jaar. De stichting is destijds opgericht door
Sjef Theunissen uit Oud Gastel. De stichting
helpt mensen in Burkina Faso op kleine,
lokale schaal. Projecten worden vanuit de
bevolking aangedragen. Een essentieel deel
van de totale kosten, in materialen of man-
kracht, neemt de bevolking op zich. Hierdoor
zien de mensen ter plaatse het project als
eigendom en niet als cadeau. Elk project
wordt overgedragen aan en vervolgens
onderhouden door de Burkinabé zelf.
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Een van de laatste projecten, die we hebben
afgerond, was het maken van een dakcon-
structie in Koupéla, waarop 56 zonnepanelen
konden worden geplaatst. Deze zonnepa-
nelen gaan worden gebruikt voor de stroom-
voorziening van de machines voor de hout-
bewerkingscursussen. Het stroomnet van
Koupéla is namelijk niet zo uitgebreid, dat
daarop het Centre Pére Willy Burm kon
worden aangesloten.

Wat door de stichting in de afgelopen 25 jaar
aan hulp bij de Burkinabé is uitgevoerd en
hoe het met deze projecten gaat, is te lezen
www.helpburkina.nl.

Esther Cremers, voorzitter
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Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De Actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de
toekomst van uw kerk is daarom meer dan
welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.
De jaarlijkse bijdrage die per huishouden
wordt gevraagd is door het bisdom vast-
gesteld op € 165,00. Wanneer u een beroep
doet op de parochie voor kerkelijke diensten,
zoals het verzorgen van een doopviering of
een uitvaart, wordt uw bijdrage verrekend met
de kosten daarvan. Daarnaast is uw gift (onder
bepaalde voorwaarden) aftrekbaar voor de
belasting, want de deelnemers aan Actie
Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met
uw naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage’
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Monuta Ellen Kok
Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta ¥ Ellen Kok

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

*  Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

* Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

* Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

* Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, ps::cnaan:iaumeleniI

* Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Zwembaden en alle toebehoren

* Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

* Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl




