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Allerzielesi -

God bewaart de namen,
liefdevol, zorgvuldig.
Hij bindt ze op zijn hart.

En met ons aller namen
bouwt Hij de nieuwe dag,
waarop Hij de tranen zal drogen
van wie vandaag nog huilen.
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Parochie H. Bernardus van Clairvaux
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Geloofsgemeenschappen

Bosschenhoofd, H. Hart van Jezus

Hoeven, St. Jan de Doper

Oud Gastel, H. Laurentius

Oudenbosch, Basiliek H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch, H. Paulus

Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
Standdaarbuiten, H. Johannes de Doper

Parochiebestuur

Maickel Prasing, voorzitter

Cor van Qers, vicevoorzitter

mw. Sophie Dictus, secretaris
secretaris@bernardusparochie.nl

Henk Scheepens, penningmeester
penningmeester@bernardusparochie.nl
Mari van de Wassenberg, lid (gebouwen)
mw. Coby Snijders, lid

Pastoraal team

p/a. Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
bezoekadres: portocabins achterzijde Basiliek
telefoon 0165 330 502

(op werkdagen tussen 09.30 uuren 11.30 uur)

Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 511 286
pastoor@bernardusparochie.nl

Petra Mergaerts, pastoraal werkster
telefoon 06 13 54 96 88
p.mergaerts@immanuel-parochie.eu

Bas Van Haeren, projectmedewerker
telefoon 06 23 01 36 26
projectmedewerker@bernardusparochie.nl

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl



Alweer een kerkplek dicht

Veel parochies in ons bisdom zijn volop bezig
met de toekomst van de kerkgebouwen. Ze zijn
veelal nauwelijks nog te onderhouden en
drukken (te) zwaar op de parochiebegroting.
Daarnaast is meestal het kerkbezoek bedroe-
vend gering. Na het voltooien van de fusie-
processen tot parochies nieuwe stijl (in Duits-
land spreekt men van XXL-parochies) en het
bijbehorende gewenningsproces staat men
bijna overal voor de keuzes welke kerk men wil
behouden en welke kerken moeten worden
herbestemd.

We zagen het eigenlijk al heel lang aankomen.
Het Rijke Roomse leven van de volkskerk, waar
iedereen welhaast automatisch bij hoorde en
van wieg tot graf kerkelijk werd verzorgd, ligt
allang achter ons. In de vijftiger jaren van de
vorige eeuw kwamen er al wat barstjes in en
vanaf de zestiger jaren ging de kerkelijke
betrokkenheid gestaag achteruit. De grote
binnenkerkelijke polarisatie in Nederland en de
misbruikschandalen - en hoe daarop door de
kerkelijke overheid werd gereageerd - hebben
het proces zeker versneld.

Toen ik een tiener was, waren er in mijn thuis-
parochie nog één mis op zaterdagavond en
vier missen op zondag: in de ochtend om half
negen, om tien uur - dat was de Hoogmis - en
nog een om half twaalf. De zondagavondmis
heb ik ook nog net meegemaakt. Die werd als
eerste afgeschaft, daarna de vroegmis en daar-
na werden de twee zondagsmissen tot één
samengevoegd. Daarna werd er overgestapt
naar één mis per weekend. Dit alles in ongeveer
veertig a vijftig jaar. In de meeste parochies
ging dit vergelijkbaar zo.

En nu zijn we aangekomen in de tijd dat er op
sommige plekken voor die éne viering te
weinig belangstellenden zijn en we op andere
plekken het nog net halen om min of meer
voldoende kerkgangers te hebben. Echt druk
is het nergens meer. Het is een sluipend proces
dat naast de teruggang van het aantal kerk-
gangers ook een grote teruggang van pastorale
beroepskrachten, dopelingen, eerste commu-
nicanten, vormelingen, kerkelijke huwelijken
en kerkelijke uitvaarten met zich meebrengt.

QOok in onze Bernardusparochie ontkomen we
niet aan dat proces. Binnenkort verlaten we
voor de zondagsvieringen noodgedwongen de
Grote Kapel van Bovendonk. Het opzeggen van
de huur was voor ons een onaangename
verrassing. We waren graag nog een jaar of vijf
gebleven. Na het vertrek, drie jaar geleden, uit
de St. Jan de Doperkerk waren we er eigenlijk
net goed thuisgeraakt. Met hulp van velen en
met behulp van enkele elementen uit de voor-
malige kerk was het een prettige plek om te
vieren geworden. Dat we er nu al weer weg
moeten is pijnlijk en teleurstellend. In onze
parochie blijven de Basiliek in Oudenbosch en
de Heilige Laurentiuskerk in Oud Gastel open
voor de eredienst, evenals voorlopig ook de
Heilig Hartkerk in Bosschenhoofd. Hier zijn we
—eerlijkheidshalve - al in gesprek over de toe-
komst, omdat er soms maar een handvol kerk-
gangers zijn op zaterdag om 17.00 uur.




Het reduceren van kerkplekken is voor trouwe
kerkgangers van de kerken die moeten worden
gesloten verdrietig en pijnlijk, maar onont-
koombaar. Op de overblijvende kerkplekken
willen wij als pastoraal team blijven werken aan
een eigentijdse liturgie, geworteld in onze rijke
traditie. We moeten feitelijk het parochie-zijn
opnieuw uitvinden. We vieren liturgie op nog
maar een paar plekken en bij die nieuwe
manier van parochie-zijn hoort letterlijk en
figuurlijk in beweging komen. We gaan op
zondag naar de kerk, die wat verder weg ligt.
Dat gaat niet vanzelf en is niet gemakkelijk.
Veel mensen zijn huiverig om naar een kerk in
een dorp verderop te moeten gaan. Dat zit niet
in onze DNA en mensen die vroeger in het
buitengebied woonden, waar de kerk van de
buurparochie soms dichterbij was, weten dat je
toch verplicht was om naar de eigen parochie-
kerk te komen voor doop, huwelijk of uitvaart.
En nu moeten we er wél naar toe!

Toch zullen we die beweging moeten maken.
Daarnaast willen we overleggen hoe we als
parochie zichtbaar en actief willen en kunnen
blijven op plekken waar de kerk is gesloten. Dat
is meestal op weekdagen. Dat kan een litur-
gische bijeenkomst zijn, maar ook een bijbel-
gespreksgroep, Alpha-cursus, koffie-ochtend of
themabijeenkomst. Daar moet natuurlijk wel
draagvlak voor zijn. Dat is de weg die we
hopelijk samen gaan. Verdriet en teleurstelling
om het verlies van een vertrouwde plek, maar
ook optrekkend met andere parochianen in
onze overblijvende kerken en bij parochiéle
activiteiten, samen onderweg als pelgrims van
hoop. ‘Pelgrims van hoop' is ook het thema
voor het Heilig Jaar dat in 2025 wordt gevierd.
Wij, de leden van het pastoraal team, willen
samen met u die weg gaan en we hopen datu
meegaat!

Maickel Prasing, pastoor

Namens het parochiebestuur, het pastoresteam en
de parochiekerncommissie Hoeven is in het weekeinde
van 14 en 15 september het volgende medegedeeld.

In november 2021 heeft de geloofsgemeenschap
van Hoeven de St. Jan de Doperkerk verlaten,
zodat deze zou kunnen worden herbestemd.
Gelukkig konden de vieringen worden voort-
gezet in de Grote Kapel van Bovendonk. Met
veel inzet en grote betrokkenheid van onze
vrijwilligers hebben we er een echt thuis voor
de Hoevense geloofsgemeenschap van kunnen
maken.

In de afgelopen periode is er veel gebeurd in en
om Bovendonk. De priester- en diakenopleiding
heeft het pand verlaten en de exploitatie bleek
moeilijk rond te krijgen. Daarom heeft het
bisdom besloten het complex te gaan herbe-
stemmen. Totdat Bovendonk daadwerkelijk is
verkocht zullen de activiteiten van het conferen-
tiecentrum nog wel doorgaan. Daarbij wenst

de instelling Bovendonk weer de volledige

— en onbeperkte - beschikking te krijgen over
de kapel. Om dat mogelijk te maken heeft de
bisschop van Breda besloten de kapel te ont-
trekken aan de eredienst. De kapel kan dan voor
allerlei activiteiten worden verhuurd, meer dan
tot nu toe het geval was.

iy

Kanselbericht

Het bestuur van de Kerkelijke Instelling Boven-
donk, onderdeel van het bisdom van Breda,
heeft daarom besloten het huurcontract met
de parochie niet te verlengen. Dat betekent
concreet dat we aan het einde van dit jaar

de Grote Kapel moeten gaan verlaten. Het
parochiebestuur, de PKC-Hoeven en het
pastoraal team betreuren deze beslissing zeer.
Wij hadden graag nog een aantal jaren gebruik
gemaakt van de Grote Kapel van Bovendonk
voor onze vieringen. Op zondag 29 december om
09.30 uur zal de laatste eucharistieviering
worden gehouden, waarin het hele pastoraal
team zal voorgaan.

In de komende tijd zullen we verdere medede-
lingen doen over de voortgang van activiteiten
waarmee we als parochie in Hoeven present
zullen blijven.




Oudenbosch

Gedoopt
7 september Jaylina Roks
wedum van Gerrit de Rooij Otiz Oomen
Cor van Nijnatten (92), 12 oktober Isabella van Poppel
weduwe van Henk Schouw Tony van Poppel
Jane van Praat
\ .
\ Jaivey Beute
Gehuwd
24 augustus Bob Hermans en Jill Coenen

31 augustus Bob Offenberg en Joke Mentzij

\! \ Overleden
. Oud Gastel ' 5 september Net Mol (86),
A\ o \ weduwe van Jac Veeke

Gedoopt \

25 augustus Mees Bakx
Dirk Bartelen

\,

* In deze berichten worden de narqen va*f ‘
vermeld, wanneer i de kerken in
andere geschikte sityaartis

 en huwelijksparen vermeld. De namen van overledenen worden
,in de aula van een crematorium, in een uitvaartcentrum of op een
rbij een van de leden van het pastoraal team betrokken is geweest.

|
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.. ze worden niet vergeten |

bet- Allerzielen — onze dierbare overledenen te gedenken.
edeu. vanhmdlewmummnvw-qetem enin de stilte



Werelddag van de Armen
17 november

Op zondag 17 november viert de Katholieke
Kerk de Werelddag van de Armen. Eerder dit
jaar verscheen de boodschap van paus Francis-
cus voor deze dag. Daarbij laat hij zich ditmaal
inspireren door een vers uit het Bijbelboek
Wijsheid van Jezus Sirach [21, 5]: ‘De smeek-
bede van de armen stijgt op tot God' De auteur
van dit Bijbelboek was een joods geleerde uit
de tweede eeuw voor Christus. Op zijn inner-
lijke reis ontdekte hij dat de armen een bevoor-
rechte plaats in Gods hart innemen. ‘God kent
het lijden van zijn kinderen, omdat Hij een
oplettende en zorgzame vader is, zo schrijft hij.
‘Als vader ontfermt Hij zich over hen die het
het meest nodig hebben: de armen, de gemar-
ginaliseerden, de lijdenden en de vergetenen.
Niemand is uitgesloten van zijn hart, want in
zijn ogen zijn we allemaal arm en behoeftig’

De Werelddag is in de ogen van paus Franciscus
een pastorale kans en een gelegenheid om
initiatieven te nemen die de armen concreet
helpen. Hij stelt voor om mensen die zich op
dat vlak inzetten te danken en waardering te
tonen. Verder wijst de paus er nog op dat
gebed en naastenliefde samen moeten gaan.

GIORNATA
MONDIALE
DEIPOVERI

WORLLD DAY
OF THE POOR

‘Geloof zonder werken, is dood. En naasten-
liefde zonder gebed raakt snel vitgeput! In het
verlengde van deze oproep zullen we in onze
parochie tijdens de vieringen op 16 en 17
november aandacht geven aan deze Wereld-
dag. We nodigen u - heel concreet - uit om
houdbare spullen mee te nemen voor de
Voedselbank. Denk daarbij aan houdbare melk,
thee, broodbeleg zoals jam en appelstroop,
ontbijtkoek, beschuit, crackers, blikjes ragout
en de bekende zaken als rijst en pasta. Op deze
manier kunnen we persoonlijk iets doen aan de
bestrijding van armoede.

In de Basiliek in Oudenbosch zal op een paneel
te zien zijn wat er allemaal in zalen van ‘De
Pelgrim’ gebeurt aan bestrijding van armoede.
Dat is best veel! Daar zal ook foldermateriaal
van verschillende instanties, die zich bekom-
meren om mensen die worstelen met armoede,
te vinden zijn. Misschien kunt u zelf van deze
informatie gebruik maken of een folder mee-
nemen voor iemand die daar iets aan kan
hebben. Ook door het verstrekken van infor-
matie kun je iemand helpen.

Petra Mergaerts, pastoraal werker

i

PRESIDIO
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In het kader van 80 jaar bevrijding van WOII hebben we het
Trio Wilde Eend bereid gevonden om naar Zevenbergen te De poppenspeler van Warschau
komen voor een heel indrukwekkende voorstelling. Valt er vrijdag 1 november

ooit iets te leren van een oorlog? Hoe blijf je overeind als je er
middenin zit? Welke keuzes kun je dan nog maken? Tijdens
de Tweede Wereldoorlog probeert de Joodse tiener Mika
Hernsteyn te overleven in het getto van Warschau. In een
oude jas van opa vindt hij enkele handpoppen en ontdekt hij
zijn verborgen talent. Met zijn poppenspel biedt Mika niet
alleen plezier en afleiding, maar ook troost en hoop.

Deze aangrijpende voorstelling gaat over levens die zich
verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend en vijand.
Ontroerende Oost Europese melodieén en liedjes geven de
vertelling nog meer kleur. Dit grotendeels waargebeurde
verhaal is gebaseerd op de gelijknamige roman van Eva
Weaver. De voorstelling is bedoeld voor volwassenen en
kinderen vanaf 10 jaar.

‘De poppenspeler van Warschau, een muzikale vertelvoorstelling over moed en overlevingskunst’

is op vrijdag 1 november om 20.00 uur te zien in Theater ‘De Schuur, Kerkstraat 23 in Zevenbergen.
Toegangsbewijzen kosten € 16,50 en zijn te verkrijgen via
https://theaterdeschuur.nl/voorstellingen/de-poppenspeler-van-warschau/ of ter plaatse.

Filmavond ‘Daens’

woensdag 20 november

T\IF

‘Daens’ (1998) is een ontroerende en aangrijpende film over
het leven van een priester in de negentiende eeuw en zijn
verbeten strijd tegen de kerk en de burgerij om het ellendige
lot van duizenden uitgebuite textielarbeiders te verbeteren.
In zijn strijd tegen het onrecht en de onmenselijke arbeid
botst hij op de gevestigde orde die Daens liever kwijt dan
rijk is.

‘Daens’ is op woensdag 20 november om 20.00 uur te zien
in Theater ‘De Schuur, Kerkstraat 23 in Zevenbergen. De
toegang bedraagt € 7,50 en aanmelden vooraf is mogelijk -
graag zelfs - via depelgrim@bernardusparochie.nl.




We kunnen terugblikken op een aantal mooie bijeenkomsten in het kader van de
Halderbergsche Cultuurmaand en de Week tegen Eenzaambheid. In samenwerking

met de bibliotheek en de werkgroep icoonschilderen heeft pastor Petra Mergaerts

op maandag 23 september belangstellenden ingeleid in de wereld van iconen in het
algemeen en van Maria-iconen in het bijzonder. In het kader van de Week tegen
Eenzaamheid heeft Marinus van den Berg op woensdag 25 september op een boeiende
wijze ons geleerd - en uitgedaagd - om medemensen in allerlei situaties met een open
hart en luisterend oor te benaderen en te werken aan verbinding. Onderlinge verbin-
ding werd er in Oudenbosch gezocht door de werkgroep diaconie met de organisatie
van een gezellige middag rondom het Weesgegroet op woensdag 9 oktober. Veel
verhalen werden er in alle openheid door de deelnemers met elkaar gedeeld over

de betekenis van Maria in hun persoonlijke leven. Pastor Petra heeft daarna verteld over
de oorsprong en betekenis van het Weesgegroet. Het waren stuk voor stuk geslaagde

bijeenkomsten.
DE PELGRIMX




Aan tafel en onder tafel:
over verbinden en kwijtraken

’,_____.Wees
 gegroet!

Pelra Margoerts







Een vrouw of man uit een van de geloofs-
gemeenschappen in de Gemeente Halderberge
en in de Gemeente Moerdijk vertelt over de eigen
levensweg, staat stil bij de keerpunten op deze
weg, bij de eigen inspiratie en bij de betrokken-
heid bij anderen. Het woord is aan Bert van der
Put. Samen met zijn vrouw Ineke is hij van jongs
af aan betrokken bij de Hervormde Kerk in
Zevenbergen. Ze hebben vier kinderen gekre-
gen. Bert was een van de plaatselijke bakkers. In
de hoek van keuken, naast het raam met uitzicht
op de binnentuin, hangen vier afbeeldingen.
Bovenaan een foto van hun zoon Bert, die
overleed als drieéntwintigjarige. Daaronder
enkele teksten die hij zelf nog had geschreven.
Als derde de foto van zijn hond en onderaan een
afbeelding van een schilderij van Rembrandt:

de Vader die zijn zoon vol mededogen ontvangt.
Op de gedachtenistekst van Bert, die werd
uirgedeeld in de kerk staat onder zijn naam:

Aie ene mens
mens als nooit tevoren
mens als nimmermeer'.

"Die avond, ruim twintig jaar geleden, hebben
Bert en ik elkaar nog gesproken. Hij sliep boven
de bakkerij. Vanuit ons huis zag ik die nachr dat
er brand was in het gedeelte waar hij sliep. Als ik
eraan terugdenk krijg ik nog steeds kippenvel.
Een stem in mijn binnenste, zei: ‘God heeft jouw
kind genomen en jij moet die vlammen dover.
Met een paar emmers water rende ik iedere keer
naar boven. De brand werd geblust, God weet
hoe! De jaren erna verdween de glans uit ons
leven. Ineke en ik konden er samen altijd goed
over praten, maar je gaat als echtpaar daarin
gelijktijdig ook een eigen weg. In de tijd erna
merkte ik dat regelmatig mensen mij aan-
klampten die iets soortgelijks hadden meege-
maakt. Het overlijden van Bert heeft ons leven
middendoor gesneden. We spreken over de tijd
ervoor en over de tijd erna. Niets was meer
vanzelfsprekend. Biddend hebben we in de loop
van de tijd de kracht van Boven gekregen om
verder te gaan. De glans keerde gaandeweg weer
terug. In de jaren na het sterven van Bert heb ik
vaak’s nachts alleen in kelder van de bakkerij
gewerkt. Sommigen producten verdragen
immers geen warmte. Dan luisterde ik tijdens
het werk naar de EO, zong de psalmen mee,

belde ook een keer naar Hilversum en mocht een
gedicht voorlezen dar Ineke had geschreven.

Jaren eerder, lang voordart Bert overleed, was
Marianne pas zes weken oud toen Ineke naar
beneden kwam en riep: ‘Marianneke is ijskoud’.
Ik ben naar boven gerend, heb haar vastgepakt
en heb gezegd: ‘God, dat kun Je me niet maken...
en er kwam weer leven in haar. Dat is toch
wonderlijk, dat doe ik niet, dat is niet van mij.
Ze heeft wel nog drie weken in het ziekenhuis
gelegen. Tegen Marianne zeg ik weleens: “We
hebben jou twee keer gekregen, je bent opnieuw
geboren'. Ze geeft les op een middelbare school
in Rotterdam en geeft zich helemaal, metalle
creativiteit en betrokkenheid die ze in zich
draagt. Daar komt ze tot haar recht.



Door de ervaringen met Marianne en met
Bert ben ik steeds meer de kracht van het
gebed op het spoor gekomen. We hebben
dart ervaren in ons gezin. Door mijn levens-
ervaring ben ik dicht bij mijn tranen
gekomen. In de jaren na Bert werd soms in
de kerk een lied gezongen, dat tijdens zijn
afscheid had geklonken. Dan kwamen mijn
tranen als vanzelf. Het leven heeft me niet
verhard of verbitterd, nee, het maakte me
eerder zacht en mild. Ik ben altijd gelukkig
als ik weer kan zingen. Huub Oosterhuis
schreef liederen die me heel dierbaar zijn.
Een couplet heb ik altijd bij de hand:

Verzekeringen

A
Financieel advies ‘

Makelaardij

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gafmij een levend hart en nieuwe ogen."

Uw bank dichiby

RegioBank

Piet de Meijer

Hoofdkantoor

Viierwerf 13
Postbus 1310
4700 BH Roosendaal

Kantoor Eindhoven

Ondernemingenweg 7
Postbus 983
5600 AZ Eindhoven

Tel.: 0165-583258  Tel. 040-24 83185
E-mail; info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl
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Zorg rondom afscheid.

U bent vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming, ook indien u elders of niet verzekerd bent.
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@ www.uitvaartcoppens.nl
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Bijbelverhalen

De maand november begint en
eindigt met een feest: Allerheiligen
en Christus Koning. En dan is
er ook nog de gedachtenis van
Allerzielen en het feest van de
heilige Willibrord. Dat de feestdag
van de heilige Willibrord de status
van hoogfeest heeft, is terecht. Hij is
de grondlegger van het christendom
in onze streken en daarom ook
patroon van de Nederlandse
kerkprovincie. Ook de Nederlandse
katholieke Bijbelvertaling draagt
zijn naam:
de Willibrordvertaling.

LEZINGENROOSTER
Zondagen november 2024
vr 1 november 10 november
Allerheiligen 32e zondag door het jaar
Apocalyps 7,2-4.9-14 1 Koningen 17,10-16
1 Johannes 3,1-3 Hebreeén 9,24-28
Matteiis 5,1-12a Marcus 12,38-44 of
12,47-44

za 2 november
Alferzielen
Jesaja25 6a+7-9
Openbaring 21,
1-5a+6h-7
Lucas 23,44-46+
50+52+53+24,1-6a

3 november

3lezondag door het jaar
Deuteronomium 6,2-6

Hebreegn7,23-28
:{Aarcus 12,28b-34

november
I, Willibrord
Jesaja 52,710

gy 13.’@?_:.

uﬁféus 16,15-20 of :

17 november

13e zondag door het jaar

Danigl 12,1-3
Hebreeén 10,11-14.18
Marcus 13,24-32

24 november
Christus, Koning van het
heelal
Daniél 7,13-14
Apokalyps 1,5-8
Johannes 18,33b-37

VIEREN EN
GEDENKEN

oor de evangelielezing op Allerheiligen is de

Bergrede gekozen: Zalig de treurenden, want zij

zullen getroost worden. Zalig de zuiveren van

hart, want zij zullen God zien. Op 2 november

horen we het opstandingsverhaal. De strekking
van beide lezingen is dat wij allemaal delen in Jezus'lijden,
dood en opstanding. Daardoor maken we nu al deel uit van
de gemeenschap van de heiligen, dat is niet alleen iets voor
later.

De evangelielezingen op de zondagen die volgen sluiten
daar naadloos op aan. Als een Schriftgeleerde aan Jezus
vraagt wat het voornaamste gebod is, antwoordt Jezus: ‘Gij
zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel
uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. En het
tweede is: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen
ander gebod voornamer dan die twee!God en je naaste
zijn niet los verkrijgbaar, ze zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

Het hoogfeest van Christus Koning besluit het kerkelijk jaar.
De evangelielezing benadrukt nog eens dat Jezus de Zoon

van God bij uitstek is: ‘Al wie uit de waarheid is luistert naar
mijn stem’

Sipke Draisma

Jezelf beminnen is voor sommige mensen
lastiger dan het beminnen van God en de
naaste. Toch is het evangelie er ondubbel-
zinnig over: het gebod van de liefde gaat
niet alleen God en de naaste maar ook
jou aan. Waag het er gewoon op, jezelf
beminnen, met heel je lijf en ziel. Jezus zal
zich vast niet vergissen!
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Het is november en het waait flink. De muizen rennen
altijd graag door de afgevallen bladeren. Maar
vandaag niet. Ze zitten binnen. Stilletjes bij elkaar
onder het orgel. Ook Kikker vindt het ongewoon stil in
de kerk en gaat op onderzoek uit. “O, daar zijn jullie!”
kwaakt hij vrolijk, “Maar... wat is er met jullie aan de
hand?” “Wij ROUWEN!", piept Martje Muis, “Dat zie je
toch?!” Kik verbleekt van schrik. “O nee! Wie is er
dood??” vraagt hij. “Maikel!” roepen ze allemaal
tegelijk- Martje begint snikkend te vertellen: “Maikel
was aan het spelen bij Erik Egel. Wij moesten hem
gaan halen voor het eten. We kwamen bij Eriks huisje.
Er was niemand. We riepen Maikel en we keken

naar binnen, maar nee.

Rouwen R KiK

Er lagen alleen dode bladeren, tot het plafond. We
riepen nog een keer, en nog eens! Toen hoorden we
zachtjes: ‘lk - ben - dood!” Nu zijn we zooo verdrietig!”
Morris muis roept: “Misschien is Maikel wel per
ongeluk OPGEGETEN door Erik! Die heeft altijd
honger!” Nu snikken de muizenkinderen nog harder.
Kik twijfelt een beetje aan het slechte nieuws. Maar hij
houdt zich in. Ineens klinkt Maikels stem bij de ingang:
“Ik heb HONGER!! Gaan we al eten?” “Maikel?!!”
roepen de muizenvrienden, “Je bent niet dood!”
“Neeee,” zegt Maikel, “We speelden winterslaapje,
Erik en ik. Het was mega-saail” De muisjes weten niet
of ze blij of boos moeten zijn. Ze hebben voor niets
gerouwd. Gelukkig.

Versje
De bladeren gaan vallen, De boom kon daardoor groeien Een blad is niet van nylon.
~ hun frisheid is vergaan, precies zoals het hoort. Het leeft, wordt oud en moe,
maar ze hebben met z'n allen Zijn takken konden bloeien en in de late herfstzon
iets heel voornaams gedaan. en brachten vruchten voort. valt 't naar beneden toe.
Heel klein zijn ze begonnen . ,ﬁ‘ ; f“fﬂ o . Daar wordt het weer tot voeding
en kwamen uit de knop, > voor bomen volgend jaar.
ze hingen fijn te zonnen En dat is Gods bedoeling,
en slurpten zonlicht op. dat we leven voor elkaar.
~ :
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Uit de Bijbel

Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen

en een tijd om te dansen.
Uit: prediker 3:4

Teksten: Mardet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



Tijdens het monumentenweekend op 14 en 15 september was de Laurentiuskerk in Oud Gastel open
voor bezoekers. Negen kunstenaars uit Oud Gastel en omgeving waren neergestreken in de kerk voor
een tentoonstelling van hun creaties. Zo waren er fotografie, schilderkunst en beeldende kunst te
bewonderen. Het was ook mogelijk om met uitleg van een gids de kerk zelf te bezichtigen. Met wel
ruim 600 bezoekers is het een mooi en succesvol weekeinde geweest.

Kees Suijkerbuijk

Paus Franciscus heeft een Heilig Jaar of Jubeljaar
afgekondigd voor 2025. De opening van de speciale
‘heilige deur’ zal plaatsvinden in de Kerstnacht in
de St. Pieter in Rome en op 6 januari 2026 zal deze
weer worden gesloten. Hij heeft dit jaar geplaatst
onder het motto ‘Pelgrims van hoop’en er een
speciaal document met het thema ‘Spes non
confundit’ - ‘De hoop zal niet worden beschaamd’
aan gewijd.

In de Katholieke Kerk is een Jubeljaar of Heilig
Jaar een bijzondere periode die door een paus
wordt afgekondigd om de gelovigen extra te laten
profiteren van de geestelijke schatten van de Kerk
van Christus. Centraal staat de verzoening tussen
mensen onderling en van de mens met God.
Centrum van een Heilig Jaar is Rome. Bij aanvang
van een jubeljaar worden de dichtgemetselde
‘heilige deuren’ van de Romeinse pauselijke
basilieken plechtig geopend. Uit heel de wereld
pelgrimeren gelovigen naar de €euwige Stad om
er de graven van de apostelen te bezoeken. De paus
verleent bij gelegenheid van een jubeljaar veelal
een bijzondere aflaat. Ook voor dit Heilig Jaar is
met een speciaal besluit bepaald dat het
ontvangen van een volle aflaat mogelijk is.
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pELGR\'&\% Hymne voor het Jubeljaar

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.
Gij, de bron van vred'en eeuwig leven,
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.

Alle landen, volkeren en talen

die in nacht en duisternis verdwalen,

zien een licht: uw woord komt hen bezoeken.
Wie gebroken is, mag uw Zoon ontmoeten.

Goede God, geduldig, vol erbarmen,

toon uw trouw aan kleinen en aan armen.
Bron van hoop, Gij schepr een nieuwe aarde.
Zend uw adem, God, laat ons niet verharden.

Onze ogen zien de nieuwe morgen.

Gij komt nader, houdrt U niet verborgen,
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen:

Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!'




Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Qe rne Ook als u niet of elders verzekerd bent.

'es;,' R
e ) Monuta ' Ellen Kok

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud

Bloemisterij / Tuincentrum

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten )

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, puotaardappeleni :

Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen
Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Uw kerk in balans Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen. Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
De actie roept op om de plaatselijke geloofs- bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
gemeenschap te ondersteunen met een meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen naam en adresgegevens te sturen naar
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
de bijdragen van hun parochianen om het maak uw bijdrage over op rekeningnummer
pastorale werk te kunnen voortzetten en NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe- Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder

komst van uw kerk is daarom meer dan welkom.  vermelding van ‘parochiebijdrage’

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 160,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het :
verzorgen van een doopviering of een uitvaart, A C t [ e
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten

daarvan. V4




