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De volgende uitgave
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Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch
www.bernardusparochie.nl
info@bernardusparochie.nl

IBAN NL17 RABO 0140 7020 32

Geloofsgemeenschappen

Bosschenhoofd, H. Hart van Jezus

Hoeven, St. Jan de Doper

Oud Gastel, H. Laurentius

Oudenbosch, Basiliek H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch, H. Paulus

Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
Standdaarbuiten, H. Johannes de Doper

Parochiebestuur

Maickel Prasing, voorzitter

Cor van Qers, vicevoorzitter

mw. Sophie Dictus, secretaris
secretaris@bernardusparochie.nl

Henk Scheepens, penningmeester
penningmeester@bernardusparochie.nl
Mari van de Wassenberg, lid (gebouwen)
mw. Coby Snijders, lid

Pastoraal team

p/a. Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
bezoekadres: portocabins achterzijde Basiliek
telefoon 0165 330 502

(op werkdagen tussen 09.30 uuren 11.30 uur)

Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 511 286
pastoor@bernardusparochie.nl

Petra Mergaerts, pastoraal werkster
telefoon 06 13 54 96 88
p.mergaerts@immanuel-parochie.eu

Bas Van Haeren, projectmedewerker
telefoon 06 23 01 36 26
projectmedewerker@bernardusparochie.nl

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl



Hoe open is de deur?

Een huis kan veel deuren hebben. Heb jij ze al
eens geteld? En hoe zien de deuren er bij jou
thuis uit? Geheel ondoorzichtig of met glas
erin? En met hoeveel glas dan? Nou, zul je vast
zeggen, dat hangt er toch vanaf tot welke
kamer de deur toegang geeft. Ik hoef geen glas
in de deur naar het toilet. Jij wellicht ook niet.
Zo'n ‘dichte’ deur geeft veiligheid en privacy.

Toch kun je zelf de gevangene worden van
zo'n deur. Zo sluit je je af van de buitenwereld.
Niemand ziet je en een ander kan zo veel
moeilijker contact met je maken. Als het om
de voordeur gaat, zie je niet wie zich achter
de voordeur bevindt. Is die persoon wel te
vertrouwen? Als je zelf aanbelt bij zo'n deur en
hij blijft gesloten, kun je je erg buitengesloten
voelen, of machteloos, want je wou zo graag...
Een deur met doorzichtig glas erin werkt op de
een of andere manier anders. Veel doorzichtig
glas in een deur kan een kamer ruimtelijk veel
groter maken en verbinden met de andere
ruimte waar de deur toegang naar geeft. Thuis
heb ik een woonkamerdeur volledig uit glas.
Die zat al in het huis voor ik er met mijn gezin
ging wonen. Dat is wel eens een punt van
discussie thuis. Als je niet uitkijkt, loop je er zo
met je neus tegenaan. Dat gebeurt ook met
een zekere regelmaat, vooral door mensen die
deze deur niet gewend zijn. Het vraagt voor-
zichtigheid, enige alertheid en het vermogen
om te kunnen incasseren. Te grote transpa-
rantie kan immers beschadigen.

Interessante vraag is hoe de deur van jouw
leven en de deur van jouw hart eruitzien.

Zijn ze vroeger misschien wel te transparant
geweest en heb je te vaak je neus gestoten,
zodat ze nu vooral ondoorzichtig zijn? Achter
zo'n deur kun je je wel eenzaam gaan voelen.
Je wordt niet meer gezien en op den duur ook
niet meer gemist. Wie -tig keer heeft aangebeld
of aangeklopt en telkens opnieuw voor een
gesloten deur blijft, geeft op den duur het
zoeken naar contact en ontmoeting op. Wat is
er nodig om weer wat meer toegang te krijgen
en toegankelijk te worden? Wie kan je daarbij
helpen? Accepteer je ook die hulp? Verande-
ring is pas mogelijk als je dat zelf ook echt wilt.

Achter een dichte deur kan ook veel gebeuren
wat het daglicht niet mag zien en kan verdra-
gen. Welke sloten moeten geopend? Welke
bevrijding is nodig? En door wie?

Hoe zit het met de deuren van onze kerk?
Nodigen ze uit om naar binnen te gaan en te
komen tot ontmoeting en inspiratie? Hoe
kunnen we onze geloofsgemeenschap toe-
gankelijker maken voor wie zoekend zijn?
Durven we de deur van ons hart te openen
voor wie moeite heeft met aankloppen, maar
toch zo graag wil worden gezien en gehoord?
Jezus noemde zichzelf een deur, een deur die
open stond voor wie zoekend en kwetsbaar in
het leven stonden en die toegang gaf tot
genezing, gevoel voor eigenwaarde en gebor-
genheid, een deur die transparant was, zicht
gaf op hoe God is, een deur die ook ons toe-
gang geeft tot de Vader.

Van 14 tot en met 22 september is het Vredes-
week. ‘Samen door een deur’ zo luidt dit jaar
het thema. De oecumenische vieringen op
verschillende plaatsen in onze parochies zullen
daarop inhoudelijk dieper ingaan. Van 26 sep-
tember tot en met 2 oktober is het de Nationale
Week tegen Eenzaamheid. Hoe kunnen we
deuren openen en mensen met elkaar verbin-
den? Een nieuw kerkwerkjaar staat voor de
deur. Mogen we groeien in verbinding met
elkaar en zo meer zicht geven op God die
Liefde is.

Petra Mergaerts, pastoraal werker



Terugblik op de Eerste Heilige Communie

Het lijkr al weer een hele tijd geleden dat in
de verschillende kerken van onze parochie in
totaal 49 meisjes en jongens hun Eerste
Heilige Communie hebben ontvangen. Het
waren stuk voor stuk mooie en feestelijke
vieringen. De communicanten keken ook
erg uit naar ‘hun’ grote dag! Ze waren er
immers al een hele periode naar op weg.
Tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten
maakten ze kennis met verschillende
verhalen uit de Bijbel en ondervonden ze dat
God er voor de mensen wil zijn, ook vandaag
de dag. Die belofte deed God al aan Mozes,
wat we konden lezen in het Oude Testament
bij het verhaal over de uittocht uit Egypre.
Die belofte van toen werd hernieuwd met

de komst van Jezus. Aan de hand van de
levensverhalen van Jezus zochten we
manieren om deze woorden in praktijk te
brengen. De communicanten vonden hier
creatieve oplossingen voor. Zo zijn ze, in de
verschillende kernen van onze parochie,
voorbereid om voor de eerste keer aan rafel
te gaan bij Jezus en het gebroken brood met
elkaar te delen. We willen hen nogmaals van
harte feliciteren en zeggen hierbij: graag tot
een volgende keer, want de deuren van onze
kerken staan steeds voor hen open!

Bas Van Haeren, pastoraal projectmedewerker




' van Frans Chaulet
6 juni Piet Jonkers (57), echtgenoot
5 van Lisbeth Hoendervangers
20 juni Geert de Rooij (89), weduwnaar
van Truus Braspenning
9augustus Marie Poppelaars (90), weduwe
van Nilles Hereijgers
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21 juli Lola W'ta
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Overleden
20 juli Riet Pijs (88), weduwe
van Cees Boomaerts
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Anne Scheepers (70), echtgenote
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Gedoopt
8juni Djaimy Rens
Noel Russell
Chloé Bouckaert
Alessandro Bouckaert
9 juni Olivier Zoontjens
Xaviyano Otto
Chivano van Dongen
13 juli Hailey van der Zanden

Marichana de Jong
Elisia Geraeds

14 juli Joshua van Gastel
10 augustus Franny Holzken
Llcijana Lambregts
Gehuwd
12 juli Rody Draaijers en Mariska Vingerhoets
Overleden
8 juni Greet Blommerde (83),

echtgenote van Peter Bosma
9 juni Leo Gerdes (76), weduwnaar
van Gerda Kannekens
18 juni Peter Konings (64), echtgenoot
van Elly Broere
24 juni Christine Borburgh (81), weduwe
van Kees Potters
27 juni Jacques Senden (93), echtgenoot
van Annie Rollman
29 juni Josien van Vegchel (95), weduwe
van Cas Leenderts :
Monigue Koreman (60), echtgenote
van Fredeﬂk Schueler
Henk van | Rusbergen (85),
echtgenoot van Anna Hermes
13juli Jan Timmerm
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Geslaagd Triduiim Halderberge en Kruisland

Tevredenheid bij de organisatie en dankbaarheid
van de gasten na het afsluiten van het 69ste
Tridutim. Het waren weer drie geweldig mooie
dagen, mede door het enthousiasme van de
gasten en de fijne onderlinge samenwerking van
de vrijwilligers. Veel vertrouwde gezichten uit de
omliggende kerkdorpen hebben het Tridulim
weer bezocht: tijd voor ontmoeting en samenzijn,
voor samen liturgie vieren, maar ook vooral voor
genieten. Dagelijks was er een warm welkom
voor iedereen, met koffie en iets lekkers. Aanslui-
tend was er een eucharistieviering die op de
laatste dag werd afgesloten met een gezamen-
lijke zegening.

Dit jaar was het thema van de liturgie 'Zin in
ouderdom), een thema dat in de vieringen duide-
lijk naar voren kwam. Na de viering op woensdag
was er ruimte om in kleinere groepen met elkaar
in gesprek te gaan over dit thema. Dit waren
mooie gesprekken over hoe mensen in het leven
staan en hun levenservaringen. Speciale dank
ook aan het koor dat al velen jaren zang en
muziek verzorgt tijdens de vieringen. Verder was
er een gevarieerd dagprogramma: op dinsdag
een optreden van 'De Estsrella’s' uit Steenbergen
en op woensdag en op donderdag een bingo.

Na het afsluiten van het Tridulim op donderdag
20 juni heeft de organisatie veel positieve reacties
mogen ontvangen van de gasten. Dank aan
iedereen en alle sponsoren die het mogelijk
maken om het jaarlijkse Tridulim te organiseren,
in het bijzonder ook 'Het Gemeentelijk Dorps-
huis'. Onze gasten hebben tijdens de vaste
collecte ook een aardige duit in het zakje gedaan,
ook daarvoor onze dank. Het 70ste Triduiim in
2025 staat gepland en gereserveerd op dinsdag
15, woensdag 16 en donderdag 17 juli.

Het bestuur zoekt op korte of langere termijn
naar vervanging. Bent u geinteresseerd of weet
u iemand, die hier interesse in heeft, neem dan
contact op met onze secretaris dhr. M. van
Zundert, Doelen 7, 4751 HW Oud Gastel.
telefoon 0165 513 527/ 06 53 41 00 54 of email
naar mvzundert1954@gmail.com.




Ontmoetingshuis 't Stoofje bestaat 50 jaar

Vijftig jaar geleden is het, dat drie franciscaanse
zusters 't Stoofje oprichtten in de pandjes in de
Stoofstraat: een plaats waar mensen samen
zichzelf kunnen zijn. Er zijn voor mensen in
een kwetsbare positie stond centraal, toen en
nu. Gestart als crisisopvang is ‘t Stoofje inmid-
dels uitgegroeid tot een ontmoetingshuis met
meer dan vijftig vrijwilligers, waar zes midda-
gen per week koffie, thee en aandacht worden
geschonken, met een kringloopwinkel en een
natuurlijke moestuin. Het ontimoetingshuis
nodigt iedereen van harte uit voor onze
jubileumactiviteiten.

14 en 15 september gaan de deuren open
Tijdens de Open Monumentendagen en de
Kunst- & Atelier Route Halderberge zeten we
het hele weekeinde de deuren open om ieder-
een in Oudenbosch en omstreken te laten zien
wat voor een mooie, bijzondere plek 't Stoofje
al vijftig jaar is. Het eigen Stoof Atelier - de
CreaBea groep - is al druk bezig om werken

te maken om dat weekeinde te exposeren en
te verkopen. Daarbij wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van materialen uit de kring-
loopwinkel, die worden ge-‘upcyceld’ tot iets
nieuws. Denk bijvoorbeeld aan tassen van oude
spijkerbroeken en blouses. De eerste werken
zien er al prachtig uit. Ook de winkel is dat
weekeinde in feestsfeer en de kleding van het
nieuwe seizoen hangt dan voor het eerst in de
rekken. Daarnaast kun je die dag oogst van het
Wij-landje kopen, is er huisgemaakt gebak en
natuurlijk ook koffie en thee. Iedereen is van
harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Verleden, heden en toekomst van 't Stoofje
zullen in beeld te zien zijn.

Samen maken we een Social Sofa

Bij een jubileum hoort een cadeau. Niet voor

’t Stoofje zelf, maar van ons allemaal aan ieder-
een in Oudenbosch. Vrijwilligers, bezoekers,
omwonenden en andere belangstellenden gaan
namelijk samen een Social Sofa maken: een
mozaieken bank — de Stoofa — als kunstwerk.
Want samen zitten met een bakje koffie en
even bijpraten is wat bij ons natuurlijk veel
gebeurt. Deze zomer zijn tekeningen gemaakt
voor het ontwerp en vanaf september komt dat
ontwerp steentje voor steentje in mozaiek op
de bank. Dit alles onder begeleiding van
kunstenaar Anneke Wijn, winnaar van de
Cultuurprijs Halderberge 2021. Anneke heeft
eerder al het maken van de Social Sofa’s bij
Seppe begeleid. Je kent haar misschien ook wel
van ‘Tk vergeet je niet’ Als de Stoofa klaar is,
komt de bank op het nieuw in te richten
pleintje op de Varkensmarkt.

Social Sofa in Oudenwater

Op zaterdag 14 september, bij de start van

de Open Monumentendagen en de Kunst- &
Atelier Route Halderberge, komt burgemeester
Bernd Roks het eerste steentje leggen. ledereen
is dat weekeinde, of in de maanden erna, van
harte welkom om ook zelf een paar steentjes
op de Stoofa te komen plakken. Want een
Social Sofa is pas echt een Stoofa als je ‘m
samen maakt! Meer informatie, ook hoe je
financieel een steentje kunt bijdragen aan de
Stoof Sofa, kun je lezen op www.hetstoofjenl.

Jamie Nederpel



Vredesweek 2024
14 tot en met 22 september

Thema

In een tijd waarin de berichten over oorlog in het
buirenland weer bovenaan de nieuwspagina's
staan, en ook in Nederland de onvrede en
onverdraagzaamheid toenemen, is het belang-
rijk om door het hele land een licht te schijnen
op de urgentie en hert belang van vredeswerk.
Inclusieve en blijvende vrede vraagt meer. Het is
daarom ook onze taak om nu na te denken over
de toekomst en de grote vragen. Hoe komen we
tot nieuwe perspectieven op blijvende vrede in
Israél en Palestina en, breder, in het Midden-
Oosten? Wat is de invloed van klimaatverande-
ring op conflicten overal ter wereld? Hoe bestrij-
den we polarisatie en onvrede in ons eigen land
Samen met Ambassades van Vrede, met burgers
en partnerorganisaties willen we in de Vredes-
week in gesprek over die vragen, vragen over wat
we op dit moment kunnen en moeren doen voor
vrede, nu en in de toekomst. Gemakkelijk zal dat
niet zijn, maar noodzakelijk is het wel. Wanneer
de samenleving de hoop dreigt te verliezen,
willen we een krachrig en eensgezind geluid
laten horen. Met allen die de wens tot vrede
delen, zeggen we: Samen voor Vrede. Nu!

VAN DE RIET

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

*  Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

* Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

* Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Zwembaden en alle toebehoren
* Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

* Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl
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Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardagpeleni J ‘
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
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Een kaarsje voor vrede

In onze parochies willen we graag met u wat
meer bewust stilstaan bij en bidden voor vrede.
Daarom zal gedurende heel de Vredesweek in elk
kerkgebouw in de Bernardus- en de Immanuel-
parochie een ‘vredeshoekje’ zijn te vinden waar
ieder die dat wil een kaarsje kan branden voor de
vrede. Dit ‘vredeshoekje’ is te herkennen aan de
vredesvlag die er hangt en een informariepaneel
over de Vredesweek. U kunt
er niet alleen een waxine-
kaarsje aansteken, maar ook
eenvredesgebed vinden om
mee naar huis te nemen.
Met dit gebedskaartje kunt u
mee bidden om vrede in de wereld, ver weg en
dicht bij huis. De opbrengst van het kaarsengeld
is voor vredesbeweging PAX. U kunt PAX ook
rechtstreeks steunen mer een bijdrage op IBAN
NLo3 TRIO 0390 5150 00 of via
www.vredesweek.nl.

Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum




DE PELGRIM

Inspiratie

Dialoog

Zingeving

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Pelgrim in leere en werelil
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De Pelgrim is her inspirerende centrum van aandacht en ontmoeting, bemoediging en naastenliefde,
zingeving en reflectie in de Bernardusparochie en de Immanuelparochie, met een positieve uitstra-
ling naar de plaarselijke samenleving. In samenwerking mer allerlei groepen en organisaties, stimu-
leert ‘De Pelgrim’ op veelvormige wijze de ontmoeting met en tussen mensen die op zoek zijn naar
zingeving en geloofsverdieping en daagt ze uit tot nieuwe vormen van nabijheid en naastenliefde.

Ze vormt een belangrijke broedplaats voor innoverend pastoraat en diaconaal handelen.

Samenstelling programmaraad van ‘De Pelgrin?’
Codrdinator: Petra Mergaerts, pastoraal werker
Leden: Tineke Steegmans, Tonnie van Bruinisse, Mario Winters, Bas van Haeren en Coby Snijders

Contact
depelgrim@bernardusparochie.nl



Leeskring: Jezus volgen — Henri Nouwen S

In de lezingen die postuum zijn opgenomen in dit boek, maakt Henri Nouwen N ‘_C{‘%J\I\' JREl N
duidelijk wat het voor hem betekent als je Jezus wilt volgen. Dat doet hij aan de hand iy

van Bijbelpassages die soms overbekend zijn. Maar hij weet er een verrassende draai JEZUS

aan te geven. Het christendom verschijnt in al zijn radicaliteit, maar komt vooral aan VOLGEN

het licht als een uitnodiging. R b e

De leeskring wordt georganiseerd in Zevenbergen, in totaal vijf bijeenkomsten, e

waarbij telkens wordt stilgestaan bij de inhoud van één hoofdstuk uit het boek van M N

Henri Nouwen. Het is de bedoeling dat de deelnemers vooraf dat hoofdstuk hebben
gelezen. Op de eerste avond beginnen we met een korte introductie over wie Henri Nouwen is
en bespreken we de eerste 30 bladzijden van het boek.

Data: donderdag 26 september, 3 oktober, 24 oktober, 7 november en 21 november
Locatie: Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen

Tijdstip: 20.00 uur tot 22.00 uur

Begeleiding door Tonnie van Bruinisse en pastor Petra Mergaerts

Aanmelden vddr 15 september via depelgrim@bernardusparochie.nl

De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.

Geloofsgesprekken over ‘de Vreugde van het Evangelie’ - NIEUW!

Vreugde in je hart

Paus Franciscus schrijft in zijn publicatie ‘De Vreugde van het Evangelie’

dat de kerk van koers moet gaan veranderen: terug naar wat Jezus voor ogen

heeft, vanuit je hart werken aan een persoonlijke relatie met de Heer. Dat kan
door de vreugde te leren ervaren als het woord, dat Jezus in de evangelién tot — «
je wil spreken, in je hart binnenkomt. p

Periodieke geloofsgesprekken

Vanaf september/oktober worden daartoe periodieke geloofsgesprekken
georganiseerd, bijvoorbeeld één keer per maand, gecodrdineerd door een
parochiaan, die daarvoor speciaal is opgeleid. In die gesprekken van ongeveer
een uur en met 5 tot 7 deelnemers, staan twee geloofsactiviteiten centraal:
bidden tot de heilige Geest om je hart ontvankelijk te maken voor het woord
van de Heer, en een geloofsgesprek, in drie stappen, over een korte evangelietekst.

RDES
MEVANGELIE

Reacties

In het voorjaar hebben drie parochianen uit de Immanuel- en de Bernardusparochie aan de opleiding
tot codrdinator deelgenomen. In de evaluatie van de opleiding werd onder andere opgemerkt: “Voor het
eerst beseft dat God door het woord tot mij persoonlijk spreekt. ‘Een verrijkende ervaring om zo met je
hart met een evangelietekst bezig te kunnen zijn” ‘Nog nooit op deze manier een Bijbeltekst ervaren’

Meer informatie

Heb je belangstelling voor deze geloofsgesprekken en wil je meer informatie daarover, stuur dan een
mail naar Adje van Geel, via coordinator@immanuel-parochie.eu (voor belangstellenden uit de
Immanuelparochie) en naar Elly Augustijn, ejmaugustijn@home.nl, of Sophie Dictus,
dictussophie@gmail.com (voor belangstellenden uit de Bernardusparochie).Voor algemene vragen en
informatie stuur je een email naar pastoraalassistent@outlook.com.
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Aan tafel en onder tafel: over verbinden en kwijtraken
Marinus van den Berg

In goede en minder goede tijden zitten we vaak aan tafel. Aan tafel kunnen we ons verbonden voelen,
kunnen we ons verbinden, maar kunnen we ons ook alleen en verlaten voelen. Tijdens deze bijeen-
komst willen we stilstaan bij de vraag wat verbindingen bevordert en wat verbindingen verstoort.
Marinus van den Berg zal daartoe een aanzet geven en met de aanwezigen stilstaan bij ervaringen die
we opdoen. We hopen dat te doen in een sfeer van veiligheid en openheid. Ook wie niets wil zeggen,
maar wel wil komen luisteren, is welkom.

Datum: woensdag 25 september

Locatie: Basiliek in Oudenbosch

Tijdstip: 19.30 uur tot 21.30 uur, met aansluitend de mogelijkheid om na te praten

Aanmelden via depelgrim@bernardusparochie.nl

Er is een maximum van 50 deelnemers, dus meld u tijdig aan. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Marinus van den Berg is priester en was acht jaar pastor in
het verpleeghuis ‘Randerode’ in Apeldoorn. In 1984 werd hij
pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg in
Almelo. Vanal 1 juni 1998 was hij geestelijk verzorger in
Antonius []sselmonde in Rotterdam en sinds | oktober 2008
bij het regionaal palliatiel centrum Cadenza in dezellde
plaats. Hij is al enkele jaren met emeritaat. Hij schreef
tientallen succesvolle boeken en wordt veel gevraagd als
spreker. De rode draad in zijn werk is: omgaan met de dood
moet je niet wegstoppen. Maar ook in andere onderwerpen
is hij thuis. 'Door met elkaar te praten kunnen we ons
verbinden met elkaar en eenzaamheid bestrijden.’

In je uppie - Kom erbij!
Sedert 2023 vinden onder leiding van sociaal werkster Lia Lambregts en pastor v
Petra Mergaerts regelmatig Up-gesprekken plaats in het Pluspunt in Oud Gastel. P
Aan de hand van een gedicht en open vragen komen belangrijke onderwerpen u [ ]

die ertoe doen als je ouder wordt ter sprake. Het zijn geen ‘zware’ gesprekken.

Men heeft het er gewoon eens over met elkaar. Een luisterend oor aan tafel kan herkenning, inspiratie en

steun bieden. In de Week tegen eenzaamheid wordt een extra Up-gesprek georganiseerd, met als thema
‘Kom erbij!’” Eenieder is daarbij van harte welkom.

Datum: donderdag 26 september

Locatie: Pluspunt, Veerkensweg 71a in Oud Gastel

Tijdstip: 14.00 uur - 16.00 uur

Meer informatie en aanmelden via Chantal Klatten, telefoon 0165 511 082, chantal klatten@surplus.nl
Maar, spontaan langskomen mag ook. Er is koffie en iets lekkers en er zijn geen kosten aan verbonden.

Samen aan tafel

Elke 3e of 4e zondag van de maand vindt er van 12.00 uur tot 13.30 uur een gezamenlijke lunch plaats
in het Bartholomeiishuis in Zevenbergen. Zo wordt een stukje eenzaamheid op zondag verdreven en
gebouwd aan verbondenheid. Iedereen is van harte welkom om aan deze lunch deel te nemen, ook als
men geen kerkganger is. Men dient zich uiterlijk op woensdag voorafgaand aan de lunch aan te melden.
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Data: 15 september, 20 oktober, 17 november, 19 januari

Locatie: centrale hal van het Bartholomeushuis in Zevenbergen, Markt 19a.
Aanmelden: via pkmidden@immanuel-parochie.eu of telefonisch via 0168 323 567
(op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur).

De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.

Over de geschiedenis en betekenis van iconen,
in het bijzonder van Maria-iconen

In het kader van de Halderbergse Cultuurmaand hebben de Bibliotheek,
de werkgroep icoonschilderen en programmaraad de Pelgrim de handen
ineen geslagen om samen een middag te organiseren rond de betekenis
en symboliek van iconen. Daarbij wordt in het bijzonder ingezoomd op
Maria-iconen. Pastor Petra Mergaerts zal een inleiding verzorgen aan

de hand van allerlei beeldmateriaal. Er zullen ook verschillende Maria-
iconen van de iconenschildergroep uit Oudenbosch te bewonderen zijn.
De bibliotheek stelt een mooie collectie van literatuur samen, die zowel
mag worden ingezien als gelcend. Daarnaast zal er ruimte zijn voor
verbinding en ontmoeting.

Datum: maandag 23 september

Locatie: Cuyperszaal onder de Basilick (ingang ‘Pelgrim 2°)
Tijdstip: 13.30 uur - 16.30 uur

Aanmelden via www.bibliotheekwb.nl of via depelgrim@bernardusparochie.nl
Deelname is gratis. Er is plaats voor maximaal 50 deelnemers.

Ontmoetingsmiddagen rond Maria

Ook al kan het geloof op een laag pitje staan, Maria blijft toch altijd een bijzondere plaats innemen in
het hart van velen. Wie steekt er niet graag een kaarsje bij haar op, ook op vakantie, in een kapel of kerk
onderweg? En bidt u daar dan een weesgegroetje bij? Waar komt dat gebed eigenlijk vandaan? Welke
plaats heeft Maria in uw leven? Graag wil pastor Petra Mergaerts met u daarop verder ingaan.

Datum: donderdag 3 oktober

Tijdstip: 13.30 uur - 16.00 uur

Locatie: Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen
Aanmelden via coordinator@immanuel-parochie.eu
of met de uitnodiging achterin de kerken

Datum: woensdag 9 okfober

Locatie: Cuyperszaal onder de Basilick (ingang ‘Pelgrim 2°)
Tijdstip: 13.45 uur - 16.00 uur

Aanmelden via pastoraalwerker@bernardusparochie.nl

of met de uitnodiging achterin de kerken

Bijeenkomsten Rouwverwerking

Oud Gastel Fijnaart

Datum: maandag 28 oktober Datum: dinsdag 29 oktober

Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur Tijdstip: 10.00 uur - 11.30 uur

Locatie: pastorie, Korte Dreef 4 in Oud Gastel Locatie: Jacobushof, Molenstraat 26 in Fijnaart
Aanmelden via oudgastel@bernardusparochie.nl Aanmelden via akannekens@ziggo.nl
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Zevenbergen

Datum: donderdag 31 oktober

Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur

Locatie: Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen
Aanmelden via coordinator@immanuel-parochie.eu

Oudenbosch
aan het einde van het jaar; informatie via pastoraalassistent@outlook.com

800 jaar Zonnelied van Sint Franciscus - Noveen

Dit jaar is het 800 jaar geleden dat Sint Franciscus het Zonnelied schreef.
Deze lofzang op heel de schepping is al eeuwenlang van grote waarde voor
ieder die zich begaan voelt met de schepping. Vanuit de woorden die
Franciscus ons aanreikt, staan we tijdens meditatieve vieringen negen dagen
achter elkaar stil bij het wonder van ons leven en van de schepping, en bjj
onze mogelijkheden om zorgzaam met de wereld en elkaar om te gaan.
Een mooie manier om toe te leven naar de feestdag van Sint Franciscus

op 4 oktober. Tijdens de Kinderkaravaanviering op zondag 5 oktober om
11.00 uur in de Basiliek zullen we aan die feestdag extra aandacht geven.
Aan de uitvoering van deze noveen werken naast het pastoraal team ook
medewerkers van 't Stoofje en de Franciscusgroep mee.

27 september tot en met 4 oktober

Tijdstip: 19.00 uur - 19.30 uur
Locatie: Pauluskapel onder de Basiliek in Oudenbosch

Franciscusgroep

rii'.—\b.'n.a/ 4 f\ FAGss

De Franciscusgroep is een groep mensen die vrijwel elke maand bijeenkomt om zich te verdiepen rond
een bepaald thema. [edereen kan zich aansluiten bij deze bezinningsmomenten, die steeds verlopen in
een gezellige, ontspannen sfeer. De bijeenkomsten worden gehouden in de Cuyperszaal onder de

Basiliek (ingang 'Pelgrim 2'). Vrije toegang, koffie en thee zijn gratis.

Aartsengelen - vrijdag 13 september - 19.30 uur

Om meer zicht te krijgen op deze figuren lezen we samen met Frank van Gerven een paar stukken uit

het vrij onbekende Bijbelboek Tobit.

Jona - vrijdag 11 oktober - 14.30 uur

Tijdens deze bijeenkomst verdiepen we ons in de figuur en het Bijbelboek Jona (ja, die van de walvis).
We kijken ook hoe het thema van 'drie dagen in de buik van de vis' in de kunsten wordt verbeeld.

Maria Magdalena - vrijdag 8 november - 14.30 uur

Op deze bijeenkomst staat de figuur van Maria Magdalena centraal. Wie was zij en welke rol speelde

deze bijzondere vrouw in het leven van Jezus?

Kerstverhalen - vrijdag 20 december - 14.30 uur

Dichtbij het hoogfeest van Kerstmis komen we samen om naar een paar mooie kerstverhalen te

luisteren en ons met een hapje en drankje voor te bereiden op het kerstfeest.

Een aalmoezenier aan het woord - vrijdag 10 januari - 14.30 uur (nog onder voorbehoud)
Iemand die werkzaam is in het bijzonder pastoraat komt ons vertellen over haar/zijn werk in een

penitentiaire inrichting of bij de krijgsmacht.
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De poppenspeler van Warschau
Een muzikale vertelvoorstelling over moed en overlevingskunst

In het kader van 80 jaar bevrijding van WOII hebben we

het Trio Wilde Eend bereid gevonden om naar Zevenbergen
te komen voor een heel indrukwekkende voorstelling.

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? Hoe blijf je overeind
als je er middenin zit? Welke keuzes kun je dan nog maken?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeert de Joodse tiener
Mika Hernsteyn te overleven in het getto van Warschau.

In een oude jas van opa vindt hij enkele handpoppen en
ontdekt hij zijn verborgen talent. Met zijn poppenspel biedt
Mika niet alleen plezier en afleiding, maar ook troost en hoop.

Deze aangrijpende voorstelling gaat over levens die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van
vriend en vijand. Ontroerende Oost-Europese melodieén en liedjes geven de vertelling nog meer kleur.
Dit grotendeels waargebeurde verhaal is gebaseerd op de gelijknamige roman van Eva Weaver.

De voorstelling is bedoeld voor volwassenen en kinderen vanat 10 jaar.

Datum: vrijdag 1 november

Tijdstip: 20.00 uur - 22.00 uur

Locatie: Theater De Schuur, Kerkstraat 23 in Zevenbergen; toegang € 16,50

Tickets via https://theaterdeschuur.nl/voorstellingen/de-poppenspeler-van-warschau/ of ter plaatse

Filmavonden

Dit najaar worden er wederom op twee verschillende locaties twee verschillende films vertoond, ditmaal
rond het thema sociale rechtvaardigheid in heden en verleden.

Sorry we missed you (2019)

We mopperen allemaal weleens op pakketbezorgers. Ze parkeren hun busje soms op onhandige
plekken, vallen je lastig om een pakketje voor de buren aan te nemen of noteren dat je niet thuis bent,
ook, net als in ieder ander beroep, mensen tussen zitten die hun werk echt niet naar behoren vervullen,
maar na het zien van deze indrukwekkende film krijg je voor deze koeriers en hun extreme werkdruk
veel meer begrip.

Datum: woensdag 23 oktober

Tijdstip: 20.15 uur - 22.30 uur

Locatie: Markland College, Pagnevaartweg 7 in Oudenbosch

Kostprijs: € 7,00 en € 6,00 voor Fanfare pashouders en voor wie zich vooraf bij ons aanmeldt
via depelgrim@bernardusparochie.nl

Daens (1998)

Daens is een ontroerende en aangrijpende film over het leven van een priester in de negentiende eeuw
en zijn verbeten strijd tegen de kerk en de burgerij om het ellendige lot van duizenden uitgebuite
texticlarbeiders te verbeteren. In zijn strijd tegen het onrecht en de onmenselijke arbeid botst hij op de
gevestigde orde die Daens liever kwijt dan rijk is.

Datum: woensdag 20 november

Tijdstip: 20.00 uur - 22.15 uur

Locatie: Theater De Schuur, Kerkstraat 23 in Zevenbergen; toegang € 7,50
Aanmelden vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl
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Kinderkaravaan+ & Groeiplaats voor geloof

De KinderKaravaanvieringen zijn eucharistievieringen op zondag met speciale aandacht voor jonge
gezinnen. In deze vieringen laten we op een laagdrempelige manier jong en oud kennis maken met het
katholicke geloof. Daarnaast is er de KinderKaravaan+. Voorafgaand aan de KinderKaravaanviering
komen we in de bijzondere periodes van het kerkelijk jaar met de kinderen samen om op een creatieve
manier aan de slag te gaan met het thema van de viering en de periode. Ouders kunnen op de achter-
grond meedoen onder het genot van een kopje koffie of thee. Tijdens de bijeenkomsten van de Groei-
plaats voor Geloof gaan we aan de hand van een thema creatief aan de slag en ligt de focus op dienst-
baar zijn aan de ander. Beginnen doen we met samen eten (soep en boterhammen). Deelname is gratis.

Groeiplaats voor Geloof

Datum: woensdag 4 september - thema: De Schepping

Tijdstip: 12.30 uur beginnen we met een lunch; later aansluiten kan ook!
Locatie: Hellemonszaal onder de Basiliek in Oudenbosch

KinderKaravaanviering

Datum: zondag 6 oktober - thema: Sint Franciscus - Werelddierendag
Tijdstip: 11.00 uur begint de viering met dieren- en knuffelzegen!
Locatie: Basiliek in Oudenbosch

Groeiplaats voor Geloof

Datum: woensdag 9 oktober - thema: Wereldmissiemaand - MISSIO for KIDS
Tijdstip: 12.30 uur beginnen we met een lunch; later aansluiten kan ook!
Locatie: Hellemonszaal onder de Basiliek in Oudenbosch

Groeiplaats voor Geloof

Datum: woensdag 20 november - thema: Een bijzondere man - Sint Nicolaas
Tijdstip: 12.30 uur beginnen we met een lunch; later aansluiten kan ook!
Locatie: Hellemonszaal onder de Basiliek in Oudenboschis

KinderKaravaan+

Datum: zondag 1 december - thema: Start van de Advent

Tijdstip: 9.45 uur - 10.45 uur,

Locatie: Hellemonszaal onder de Basiliek in Oudenbosch ‘/'?;.;
Tijdstip: 11. 00 uur begint de KinderKaravaanviering in de Basiliek K; )d
KinderKaravaan+

Datum: zondag 15 december - thema: 3de Zondag van de Advent

Tijdstip: 9.45 uur - 10.45 uur

Locatie: Bartholomeushuis, Markt 19a in Zevenbergen

Tijdstip: 11.00 uur begint de KinderKaravaanviering in de Bartholomeuskerk

KinderKaravaanviering Kerstavond
Datum: dinsdag 24 december - thema: Kerstmis
Tijdstip: 19.00 uur in de Basiliek in Oudenbosch

Groeiplaals voor geloof is een een project dat wordl ondersteund door
Space for Grace. Met dit project slaan de parochies in Oudenbosch en
Zevenbergen de handen ineen om een groeiplaats voor geloof te creéren
door laagdrempelige activiteiten aan te bieden voor kinderen en hun ouders.
Het project is in handen van pastoraal projectmedewerker Bas Van Haeren,
projectmedewerker@bernardusparochie.nl.

SPACE FOR GRACE
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Alpha-bijeenkomsten

Heb je vragen over de zin van je leven? Wil je over je geloof met andere W,
zoekende mensen praten en elkaar stimuleren? Dan is Alpha echt iets
voor jou. In een vriendschappelijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek

aan te gaan, je vragen en beleving te delen en vooral ook om naar elkaar
te luisteren. Deelname is gratis. i a p a
L~

Organisatie

In Elke bijeenkomst staat een Alpha-vraag centraal. Die vragen gaan over de kern van ons geloof en
staan in het werkboekje, dat de deelnemers ontvangen. Wie is Jezus voor jou? Hoe kun je geloven?
Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe? De bijeenkomsten beginnen met het praten
over het dagelijkse leven met elkaar. Daarna kijken we naar een video over de vraag die op het
programma staat. In een gespreksgroep gaan we in op hoe we z¢If tegen die vraag aankijken. Het gaat
dan om het delen van jouw eigen geloofsbeleving en -vragen, en niet om ‘boekenkennis’ Er wordt dus
niet over het geloof gediscussieerd.

Ervaringen van deelnemers

De afgelopen jaren hebben ruim 80 mensen deelgenomen aan Alpha-cursussen in beide parochies. Die
waren in het bijzonder te spreken over de sfeer en over de groepsgesprekken. De deelnemers gaven aan
vooral de geloofsgesprekken waardevol te vinden en zich meer betrokken te voelen bij hun geloofs-
gemeenschap.

Bernardusparochie

Data: maandag 23 en 30 september; 7, 14, en 28 oktober; en 4, 11 en 18 november

Tijdstip: 19.30 uur - 21.15 uur

Op zaterdag 2 november van 09.45 uur tot 14.00 uur zijn er twee aansluitende bijeenkomsten.
Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang ‘Pelgrim 2°)

Aanmelden: Elly Augustijn, ejmaugustijn@home.nl

Frans van den Bosch, pastoraalassistent@outlook.com

www.bernardusparochie.nl

Immanuelparochie

Bij voldoende belangstelling wordt ook vanuit de Immanuelparochie een Alpha-cursus aangeboden.
Locatie: Bartholomeushuis, Markt 19A in Zevenbergen

Voor meer informatie: coordinator@immanuel-parochie.eu

www.immanuel-parochie.eu

Wekelijks oecumenisch middaggebed

Het middaggebed is een bezinningsmoment om even stil te staan
bij de vraag wat ons bezig houdt en wie dat mogelijk maakt.

Het wordt verzorgd door medewerkers en beroepskrachten van
de Protestantse Gemeente Oudenbosch en de parochie Heilige
Bernardus van Clairvaux. De actieve betrokkenheid tijdens

de vieringen wordt door de aanwezigen als aantrekkelijk ervaren.

Iedere woensdag
Tijdstip: 12.00 uur

Duur: ongeveer 20 minuten -

Locatie: Basiliek in Qudenbosch a b ' UJ 28 2 4 \Q V\ﬂ-
Vrije deelname

Voor informatie: pastoraalassistent@outlook.com
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Sinds 1922 wordt het straatbeeld aan de St. Dat weekeinde vieren we tevens de kerkwijding

Bernaertsstraat in Oudenbosch mede bepaald van onze Basiliek, destijds op 14 september
door het Heilig Hartbeeld dat op initiatief van 1880. Na de plechtigheid, waarvoor eenieder is
pastoor de Wit destijds is geplaatst. Na 100 jaar uitgenodigd, is er voor de belangstellenden
was het nodig dat er aan de straatzijde een koffie of thee in de Hellemonszaal.

nieuw hekwerk kwam en dat het beeld en

de omgeving een goede onderhoudsbeurt Lea Bruggink - de Rooij

kregen. Dankzij de inzet en de bijdrage van namens de PKC Oudenbosch — Standdaarbuiten
vrijwilligers en begunstigers is een en ander

gerealiseerd. Het hekwerk is in zijn geheel Heilig Hartbeeld gerenoveerd

vervangen, de achterliggende muur is hersteld
en er is nieuwe beplanting aangebracht. De
lantaarns, die eertijds zijn weggehaald, zijn
nieuw aangebracht om het geheel mooi aan te
lichten en op te luisteren. Als parochie kunnen
we trots zijn dat er parochianen zijn die hun
vrije tijd aan een dergelijke renovatie beste-
den. Het beeld is destijds gemaakt door beeld-
houwer J. Custers uit Eindhoven. Op zondag 15
september zal pastoor Maickel Prasing, na de
viering van 11.00 uur, het beeld opnieuw inze-
genen.

Hoe blijf je mentaal gezond in een veeleisende wereld?
Lezing Thijs Launspach in het kader voor de Week tegen Eenzaamheid

Nog gelukkiger en nog succesvoller: het gevoel Meld je wel aan via m.kokx@halderberge.nl,
nooit goed genoeg te zijn, zit ingebakken in zodat je zeker weet dat je een plekje hebt. Er is
onze veeleisende tijd. Hoe je ook je best doet deze avond ook ruimte om vragen te stellen.
om ‘jezelf te verbeteren; er is altijd wel iets aan
jezelf om ontevreden over te zijn. En als je dat
zelf niet bedenkt, dan schotelen de (a)sociale
media je dat wel voor. In zijn lezing laat psycho-
loog Thijs Launspach zien dat verbinding het
tegengif is in een wereld van 'nooit genoeg
zijn'

Verbinding met onszelf, maar ook met anderen,
want mentaal gezond blijven in een veeleisen-
de wereld is niet alleen een individuele verant-
woordelijkheid. De weg uit de ratrace is niet
een ijshad of meditatiecursus, maar leren ver-
trouwen op onszelf en op elkaar. Vandaar dat
deze lezing plaats vindt in de Week tegen Een-
zaamheid, want eenzaambheid is niets meer of
minder dan een seintje van ons brein dat we
meer verbinding nodig hebben. Offline verbin- foto: Floortje Louise
ding, welteverstaan!

Thijs Launspach (1988) is psycholoog, schrijver en (TEDx-)
spreker. Hij schreef boeken over stress en burn-out, zoals de

De iezmg = op dedag 1 oktober van 20.00 bestseller Fokking Druk (2018), Je bent al Genoeg (2022) en

uur tot 21.30 uur in 'Fin—.‘i et Arti’ in Ouden- Werk kan ook uit (2020). Hij heeft een wekelijkse column in
bosch en wordt mogeluk gemaakt door de het Algemeen Dagblad en BN/DeStem en is een van de
Gemeente Halderberge. Toegang is gratis. docenten aan The School of Life.
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Zilveren koorjubileum Lisette en Eloy

Op zondag 2 juni heeft pastoor Maickel Prasing
tijdens de eucharistieviering de jubilarissen
Lisette van Merrienboer - van de Riet en Eloy de
Vet in het zonnetje gezet. Beiden zijn al 25 jaar
actief bij Koorgroep Regenboog en hebben al die
jaren vele vieringen klank en kleur gegeven.

Lisette houdr al van jongs af aan van zingen. Ze
heeft jarenlang meegezongen in het gelegenheids-
koor Kevelaer en is ook lid geweest van het Sint
Ceciliakoor. Vanaf1999 is Lisette lid van Koorgroep
Regenboog. Met haar altstem heeft ze in de afgelo-
pen 25 jaar onze melodieén verrijkt en ons koor
versterkt. Haar warme klanken zullen altijd een
bron van vreugde en inspiratie zijn voor ons
allemaal. Naast het feit dat Lisette altijd trouw
aanwezig is bij repetities en vieringen, heeft ze ook
een belangrijke rol op zich genomen in het koor.
Op de repetitieavonden is ze ruim van tevoren
aanwezig om koffie en thee te zetten. Ze zorgt
ervoor dat de geluidsapparatuur op orde is en sluit
de deuren nadatalles is opgeruimd en iedereen is
vertrokken. Ook op zondag legt ze altijd de boekjes
en inlegvellen voor de koorleden klaar. Dit zijn
taken die vaak onopgemerkt blijven, maar bij-
zonder waardevol zijn. Verder heeft Lisette oog
voor het welzijn van onze leden. Ze weet precies
wanneer iemand jarig is en geeft koorleden die een
mindere periode doormaken een steuntje in de rug
door een luisterend oor of door een hartelijk
woordje. Kortom, haar zorgzaamheid, inzet en
toewijding zijn bewonderenswaardig en we zijn
onrtzettend trots en dankbaar dar ze deel uirmaakr
van ons koor.

Eloy is in 1999 gestart bij het koor als keyboard-
speler en heeft vervolgens in 2005 het dirigeer-
stokje van Nol Consemulder overgenomen. Naast
zijn rol als dirigent en organist is hij ook secretaris
van het koor. Deze drie taken vervult hij met verve,
zelfs in moeilijke tijden zoals tijdens de corona-
crisis en recent nog bij het overlijden van zijn
schoonvader.

Lisette en haar man
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Eloy is de belangrijkste schakel van het koor.
Zonder hem zijn er geen repetities of vieringen.
Met geduld en opbouwende kritiek tracht hij keer
op keer het beste uit het koor te halen. Op basis
van zijn aanwijzingen leren de koorleden hoe ze
samen kunnen zingen als één stem, hoe ze de
emotie en het verhaal achter de muziek tot uiting
kunnen brengen en hoe ze als koor steeds kunnen
blijven vernieuwen. Eloy neemt ook alle tijd om
nieuwe liedjes in te oefenen en legt de lat daarbij
hoog: goed is pas goed als het echt goed is. Door
zijn passie en roewijding aan de muziek weet hij

als geen ander het koor te dirigeren en inspireren.
Kortom Eloy is al jarenlang de belangrijkste kracht

binnen het koor en heeft al ontzettend veel bete-

kend voor de muzikale ontwikkeling van de groep.

Het koor is ontzettend dankbaar voor zijn tome-
loze inzet en we hopen nog vele jaren samen te
kunnen genieten van zijn muzikale expertise en
leiderschap.

Na de eucharistieviering hebben koorleden en
genodigden onder het genot van koffie en gebak

samen deze bijzondere mijlpaal gevierd.

Christina Verdonck
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‘Bid, bedank, bewonder’

Op 18 juni is in de Laurentiuskerk in
Oud Gastel een opname gemaakt door
de E.O.. die op zondag S september om
9:20 uur wordt uitgezonden op Neder-
land 2. De uitzending begint met beel-
den van een ondernemer uit Oud
Gastel: Alida Claasen van Boerderij-
winkel Claassen laat haar bedrijf zien.

‘Bid, bedankt en bewonder’, woorden die
iedereen wel eens gebruikt, maar welke
betekenis hebben ze eigenlijk in
iemands leven? Zijn het woorden die
troost kunnen bieden in moeilijke

tijden en vreugde wanneer het goed
gaat? Aan het woord is Maria van der
Heijden. Ze vertelt haar verhaal, waar ze
zich voor inzet, maar ook wat haar raakt,
wat ze zelf meemaakt en hoe ze daarmee
omgaat. Aan het eind van de uitzending
steekt ze een kaarsje aan bij het Maria-
altaar.

Jurjen ten Brinke leidt het gesprek. Hij is
voorganger, presentator en auteur. Als
dominee is hij verbonden aan de multi-
culturele kerk "Hoop voor Noord' in
Amsterdam. Alle dagen van de week is
deze kerk open. Je kunt er muziek
spelen en ernaar komen luisteren.
Binnenkort zal de kerk 24 uur open-
gaan. Als je behoefte hebt aan een
gesprek, kun je zo binnenlopen.

Kees Suijkerbuijk




Op dinsdag 6 augustus komen in een goed gevulde
bus mensen uit allerlei plaatsen van beide paro-
chies samen. Sommigen zijn nieuw voor elkaar. Al
snel is er verbondenheid. Het is een ‘korte’ reis en
we zijn goed op tijd. We kunnen eerst nog gebruik
maken van het sanitair en iets nuttigen voordart de
viering begint.

Bij Maria, in de grot, met daarin vele brandende
kaarsen, en in de weelde van de open natuur
beleven we met elkaar een inspirerende eucha-
ristieviering. Het samen zingen geeft veel ver-
binding en de mooie preek laat ons net even iets
anders naar het bekende verhaal van Jezus’
geboorteaankondiging kijken. Maria dient behalve
God ook haar nicht Elisabeth. Daarna zullen er
best nog meer mensen zijn geweest waarmee ze
een uitwisseling van dienstbaarheid heeft gehad.
Zo brengt ze haar verhaal heel dicht bij het onze.

Na de viering worden nog vele kaarsen aange-
stoken. Wachtend op een vriendin zie ik uit de
‘andere parochie best veel mensen die ik al eerder
heb ontmoet, die allemaal mert hart en ziel zich
inzetten als levende stenen van de kerk en elkaar
mogen ontmoeten tijdens bedevaarten als deze.
Het doet het besef van eenheid groeien en dat we
allemaal Gods kinderen zijn, waar we ook vandaan
komen. Tijdens de maaltijd gaat het delen door:
elkaar her eten doorgeven, onze verhalen delend
en oog hebbend voor de ander.

In het Franciscaans belevingscentrum heeft Fran-
ciscus ons veel te vertellen. Elke kamer heeft zo
zijn eigen sfeer, om zo dichter bij God te komen.
Tets wordr erdoor in jezelf aangeraake. Elk thema
roept gevoelens in je wakker. In het park is het
heerlijk toeven: zomaar in de stilte zijn mer jezelf;
pratend en luisterend in een gezelschap; langs de
kapelletjes en hun verhalen wandelen of het
kloosterkerkhof ontdekken, een herinneringshoek
die nog redelijk nieuw is, maar wel heel mooi.

Nog even wat drinken en een sanitaire stop maken,
dan gaan we nog even schommelen voor een sfeer-
foro en als grapje. Maar het gevoel tijdens het
schommelen ligt in de lijn van voelen in de bele-
vingskamers. Ook hier ontmoeten we God, wat
heel fijn is. De bus gaat met zeer tevreden mensen
weer huiswaarts. Deze tevredenheid wens ik ook
de mensen toe die per auto en fiets zijn gekomen.
Graag tot een volgende ontmoeting!

Elly Augustijn
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Het water stroomt weer.

Een vrouw of man uit de Bernardus- of Immanuelparochie
vertelt over de eigen levensweg, staat stil bij de keerpunten
op deze weg, bij de eigen inspiratie en bij de betrokkenheid
bij anderen. Het woord is aan Terezija Mejicc Ze groeide
op in Vares in Bosnié. Ze heeft een zoon en woont sinds
1994 in Zevenbergen.

‘Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. Mijn
vader, die al langer ziek was, overleed in juni 1992.
In diezelfde maand brak de oorlog uit in het voor-
malige Joegoslavié. Eerst zijn we gevlucht naar een
andere stad in Bosnié. Daarna woonden we een
tijdje in bij een zus in Duitsland en kwamen via
enkele AZC’s uiteindelijk in Zevenbergen terecht.
In Zevenbergen werkte Ivan Kantoci, een diaken uit
Kroatié. Via hem raakten we betrokken bij de paro-
chie. Vanaf het begin merkten we dat de geloofs-
gemeenschap zich echt om ons bekom- merde.

Ik leerde Nederlands, volgde een opleiding tot
technisch tekenaar en vond daar ook werk in. We
kregen onze zoon, een hele mooie periode die me
dankbaar stemde.

Tijdens een bezoek aan de Sacré Coeur in Parijs
zag ik een afbeelding van Christus, met wijd uitge-
strekre armen. Ik heb toen ervaren dar Hij zijn
armen op mijn schouders legde. Dat gaf me een
diepe rust, Hij wist waar ik doorheen ben gegaan!
Ook de grote muurschil- dering achter het altaar in
de Bartholomeuskerk brengt me thuis bij mijzelf,
geeft me diezelfde rust en ik ervaar dat lemand
weet waar ik doorheen ga, dat Hij voor me zorgt
en maakt dat het goed komt!

Als ouders van onze zoon zijn we uit elkaar gegaan.
Om de week woont hij bij een van ons. Inmiddels
heb ik al jaren een andere man. Na 22 jaar als tech-
nisch tekenaar te hebben gewerkt, ben ik sinds vier
jaar helemaal afgekeurd. Het heeft te maken met
het chronisch vermoeidheidssyndroom. Ik heb
altijd geleefd op wilskracht, gaf mezelf geen tijd om
rust te nemen, ik moest door. Nu gaat dat gewoon
niet meer en heb ik therapie gehad om me ermee te
verzoenen dat ik nooit meer betaald werk kan doen.
Het lijkt wel of ik nu pas op een bepaalde manier
ben ontwaakr. Jarenlang reed ik via een vaste route
naar mijn werk. Op een dag zag ik in de buurt van
het station een prachtige magnolia staan, in volle
bloei! Die had ik nog nooit gezien en was er gewoon
aan voorbij gereden. Nu maak ik dagelijks een
korte wandeling bij ons huis en geniet ik met volle
teugen van wat ik onderweg tegenkom.
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Mijn man en ik schenken iedere week koffie in ‘De
Zeven Schakels’. Bij bewoners die veel op hun
kamer verblijven even een praatje maken is een
weldaad voor hen en voor ons. Ik ontdek steeds
meer hoeveel je voor elkaar kunt betekenen in de
dagelijkse omgang. Een glimlach geven of ont-
vangen, het kleurt soms mijn dag. Zo bezocht een
Oegandees Kinderkoor via UCCF een keer de Bar-
tholomeuskerk. Sinds dat bezoek zijn we sponsor
van een van die kinderen met maandelijks een klein
bedrag, maar hij of zij is er echt mee geholpen.

De werkgroep Tordinci - Vares, ondersteunde deze
twee steden in Kroatié/Bosnié bij de wederopbouw.
De opbrengst van allerlei acties ging daar naartoe.
Zelf ging ik mee als rolk. Deze werkgroep heeft een
vervolg gekregen in ‘Hart Verwarmend Actief’: drie
kerken in Zevenbergen die geld inzamelen voor
goede doelen. Nog steeds sluiten vrouwen en man-
nen zich daarbij aan omdat het z6 concreet is en
omdat ze beseffen, dat we elkaar moeten steunen
waar het maar enigszins kan. Voor meerderen is
deze werkgroep de plaats bij uitstek waar ze hun
geloof beleven.

In Bosnié, tijdens de wekelijkse viering, ben ik
psalm 23 — 'De Heer is mijn herder, het ontbreekt
mij aan niets’ - op het spoor gekomen. Vers 5
springt eruit: ‘Gij zalft met olie mijn hoofd en mijn
beker vloeit over’. Zo voelt het vaak voor mij: dat
mijn hart overvloeit van liefde en geluk omdar ik
het zo goed heb. Ik heb het niet verdiend, het is een
geschenk. Ik ben blij en gelukkig.

DPiet de Meijer

a
Wij zijn 24 dur per dag bereikbaar.
.'.".
¥

o Zorg rondom afscheid.

U bent vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming, ook indien u elders of niet verzekerd bent.

Coppens © 000

@ 0165-564009 @ infoauitvaartcoppensnl @ www.uitvaartcoppens.nl
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P 4

In het zaaltje gonst het van de vakantieverhalen. Het

tienerkoor begint het seizoen met een gezellige avond.

Er staan koeken en baksels klaar. De muizen, verstopt
achter het gordijn, proeven alvast wat kruimels.
Dirigent John staat op: “Wat fijn dat jullie er allemaal
zijn. Gezelligheid, daar draait het hier om! Daarbij
hoort een spel, Na de eerste taartronde mogen jullie
twee groepjes vormen. Elk groepje gaat een rap maken
over VREDE. Van de winnende rap maken we de toegift
bij onze eerste optreden dit jaar!” “Yeeeh!!” roepen de
tieners enthousiast. Maar dat gaat vooral over de taart.

Een tijdje later zorgt dirigent John voor een beat en mag

de eerste groep beginnen. Met felle blik rappen ze:

WEG met 0ORLOG,
Kies 'n ander SPOOR JoH.
Weg met HAAT!
. STop HeT kwanb! /8

e

Maak vredeskoekjes

September is een maand waarin de Vredesweek wordt gehouden. Dit jaar van 14 t/m 22 september.
Hoe kun je aandacht besteden aan vrede? Door gebed, gesprek, door contact met gevluchte mensen.
Door liedjes te zingen en verhalen te vertellen. Door zelf vrede te maken waar ruzie is.

Om de zoetheid van vrede uit te beelden kun je vredeskoekjes bakken. Simpel en in een vorm die iets vertelt.
Wat vind je van een hartvorm? Hier een recept voor uitsteekloekjes! Deel ze vooral uit!

Wat je nodig hebt:

¢ 125 gram koude boter 2. Leg de boter erin en snijd die
200 gram bloem
100 gr suiker

mespuntje zout

8. De vredekoekjes worden nog

De letter V misschien?

Uit de Bijbel

De koning Naar uw hart, God,
laat hem zijn als regen die op kale akkers valt,
als buien die de aarde te drinken geven.

Laat door de koning rechtvaardigheid opbloeien
en wereldwild VREDE zolang zon en maan bestaan. Naar

1. Meng bloem, suiker en zout in een kom.

(met twee messen) erdoorheen. \

3. Klop het ei los en giet het erbij.

4. Meng en kneed nu alles vlot tot een deegbal. -
Maar kneed niet langer, het is geen klei ().

5. Laat het deeg rusten in de koelkast, 30 minuten.
Warm de oven voor tot 180 graden.

6. Strooi bloem uit op je werkblad.
Rol het deeg uit tot ongeveer een halve cm dik. *

7. Snij er met een koekvorm harten uit.
Leg die op een met bakpapier beklede bakplaat
en bak ze 8 tot 10 minuten. Laat ze afkoelen.

als je ze versiert met glazuur en sprinkels. * =

VREDESDULVEN dalen neer:
Brengen de vrede VAN DE HEER,
Nooit meer schieten, schelden, SCHOPPEN.
Moeten we nu echt mee STOPPEN!

Jezus komt zijn VREDE bRappeN!

Ze klappen heel hard voor elkaar. Groep één vindt
zichzelf de beste omdat je bdés moet zijn op oorlog-
makers. Groep twee vindt zichzelf de beste omdat

vrede van God komt. Het wordt bijna ruzie. Dirigent
John heeft het moeilijk. Dan zegt hij: “Luister. De eerste
rap gaat over heilige woede. De tweede rap over hoop.
Ze zijn EVEN GOED en hebben elkaar nodig! We doen
ze allebei!” Dat doen ze.
Onder het gordijn swingen
de muizen mee.

e“\@

a B
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-

mooier

Teksten: Marjet de Jong

F’Squ 72, 6-7 Tekeningen: M. Jurriéns
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Monuta Ellen Kok
Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
\ Parklaan 5, Oudenbosch

g nenne Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta " Ellen Kok

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven

Viierwerf 13 Ondememingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983
4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven

Tel.: 0165 - 58 32 58 Tel.: 040 - 24 83 185
E-mail: info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

VASTGOEDONDERHOUD

Uw kerk in balans Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen. Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
De actie roept op om de plaatselijke geloofs- bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
gemeenschap te ondersteunen met een meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen naam en adresgegevens te sturen naar
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
de bijdragen van hun parochianen om het maak uw bijdrage over op rekeningnummer
pastorale werk te kunnen voortzetten en NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe- Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder

komst van uw kerk is daarom meer dan welkom.  vermelding van ‘parochiebijdrage’

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 160,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het

verzorgen van een doopviering of een uitvaart, A C t [ e

wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan.




