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Redactie

Eric Roovers (eindredactie)
info@bernardusparochie.nl
mw. Toos de Rooij
toosder@xs4all.nl

Willem Snijders (advertenties)
pr@bernardusparochie.nl

ParochiemagaZIN

Dit parochieblad wordt uitgegeven in
samenwerking met ‘de Zalige Zalm); Bureau
voor Geloofscommunicatie in Deventer
(www.dezaligezalm.nl) en verschijnt zesmaal
per jaar. Het drukwerk wordt verzorgd door
Veldhuis Media BV in Raalte.

MiIX

Papier van
verantwoorde herkomst

EuSCJ FSC® C092667

Aanleveren kopij

De volgende uitgave
van parochiemagaZIN '‘Bernardus’
verschijnt 6 februari.

Kopij dient uiterlijk 21 januari
te zijn ingeleverd bij de redactie,
bij voorkeur per email:
tekst in Word,
afbeeldingen [als .jpg / .jpeg / .png]
en foto's als afzonderlijke bestanden.

Bernardus

MagaZIN van de R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Postbus 174

4730 AD Oudenbosch
www.bernardusparochie.nl
info@bernardusparochie.nl

IBAN NL17 RABO 0140 7020 32

Geloofsgemeenschappen

Bosschenhoofd, H. Hart van Jezus

Hoeven, St. Jan de Doper

Oud Gastel, H. Laurentius

Oudenbosch, Basiliek H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch, H. Paulus

Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
Standdaarbuiten, H. Johannes de Doper

Parochiebestuur

Maickel Prasing, voorzitter

Cor van Oers, vicevoorzitter

mw. Sophie Dictus, secretaris
secretaris@bernardusparochie.nl

Henk Scheepens, penningmeester
penningmeester@bernardusparochie.nl
Mari van de Wassenberg, lid (gebouwen)

Pastoraal team
p/a. Markt 59
4731 HN Oudenbosch

Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 511 286
pastoor@bernardusparochie.nl

Petra Mergaerts, pastoraal werkster
telefoon 06 13 54 96 88
p.mergaerts@immanuel-parochie.eu

Bas Van Haeren, projectmedewerker
0623013626
projectmedewerker@bernardusparochie.nl

Alex Schuerman, priester-assistent
telefoon 0628 21 15 15
alex.schuerman@gmail.com

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 16 54 08 40

*****

teamassistent@bernardusparochie.nl
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Een nieuw begin

Juist nu de zon zo vroeg onder gaat en het zo lang
donker is, verlangen wij naar het licht. In deze
Adventstijd, een donkere tijd, kijken we uit naar
het Kerstfeest dat komen gaat. ‘Het volk dat nu in
het donker leeft, zal een stralend licht zien. Een
helder licht zal schijnen in het land waar het nu
nog donker is.’ (Jesaja 9, 1.2) De Adventskrans

met zijn vier kaarsen helpt ons toe te leven naar
Kerstmis, de geboorte van de Heer.

Teder van ons heeft in deze donkere tijd voor
Kerstmis zo zijn of haar eigen wensen. Voor het
eigen leven en niet te vergeten voor het samen-
leven in onze wereld. Velen denken daarbij aan
de mensen die verwond, beschadigd en gedood
zijn en worden in Israél en de Gaza, in en rond-
om de Oekraine en op zoveel andere plaatsen.
Slachtoffers: kinderen, volwassenen, kwetsbaren
en ouderen van welk volk dan ook. Hoe zal de
mensheid toch uit die spiraal van zinloos geweld,
terrorisme, oorlog komen? In dat kader is onze
eigen levensloop betrekkelijk en nietig. Maar
ieder van ons mag zich een kostbaar kind van
God weten. Dat heeft Jezus ons geleerd en ook
dart er voor ieder een plaats mag zijn onder de
zon, in het licht. Het is ‘voor aller’, zoals paus
Franciscus zo indringend zegt.

Sinds kort ben ik met emeritaat. Zo noemen ze
dat als een pastoor met pensioen gaat. Tegelijk
mag ik vanaf december bij u in de Bernardus-
parochie en in de Immanuelparochie komen
assisteren. Mgr. Harry Lommers formuleerde
het bij mijn afscheid als parochiepastoor zo:
“Het ambrt van pastoor eindigt, maar het
priesterschap gaat door. En priester-zijn in onze
tijd is missionaris-zijn.” Zo beleef ik dat ook als
ik op verschillende plaatsen, onder andere in uw
parochies, in ons bisdom Breda mag assisteren.

Misschien vraagt u: ‘Waar kom je eigenlijk
vandaan? Ik ben geboren, als oudste zoon van
Maurice en Luus Verheije-de Rijcke uit West-
Zeeuws-Vlaanderen, op 27 januari 1957 in
Middelburg op Walcheren. Dus een geboren
Zeeuw. Bij mijn heilig Doopsel ontving ik de
namen Franciscus (naar Franciscus van Assisi)
Maria. Kort na mijn geboorte kon mijn vader als
huisarts beginnen in het Limburgse Sittard.

In het huis met de drukke dokterspraktijk eraan
vast werden mijn drie broers en mijn zus geboren
en groeiden we op. Getogen dus in Limburg.
Vanaf mijn achttiende trok ik naar Tilburg om

er theologie te studeren aan de Theologische
Faculteit. Eigenlijk was er altijd al de droom,

de roeping, om priester te worden. Na de theolo-
giestudie begon het pastoraat in het bisdom
Breda. Van 1981 tot 1986 was ik pastoraal werker
in Dongen. In die tijd groeide de roeping tot het
priesterschap verder. Ook Michel Musters, die
een aantal van u nog zullen kennen, was hier
toen mee bezig. Na mijn wijding tot diaken werd
ik benoemd in West-Zeeuws-Vlaanderen, in het
bijzonder Aardenburg. Daar werd ik op 24
januari 1987 tot priester gewijd door bisschop
Hubertus Ernst.

*************



Vanaf 1988 tot 1992 was ik er pastoor. In 1992
volgde de benoeming als pastoor in Zundert en
verhuisde ik naar Brabant. In 1999 werd ik daar-
naast ook pastoor van Rijsbergen. In dat jaar
kwam Michel Musters, toen pastoor in Zeven-
bergschen Hoek, Lage Zwaluwe en Langeweg,
helaas erg jong te overlijden. Ik verzorgde de
uitvaart van goede vriend pastor Michel in de
kerk in Zevenbergschen Hoek. In 2012 kwamen
er voor mij de parochies van Rucphen, Sint
Willebrord, Sprundel, Schijf en Zegge nog bij.
En in 2013 volgden Achtmaal, Wernhout en
Klein-Zundert. In 2018 verliet ik de regio
Zundert, waar ik zo lang had gewoond en
gewerkt. Bisschop Liesen benoemde mij tot
pastoor van de parochies Onze Lieve Vrouw in
het Woud in Wouw en omgeving, en de Bron in
Hoogerheide en omgeving.

In 2018 trok ik niet meer in een pastorie, maar
ging wonen in een eigen huis in Roosendaal. Met
het oog op mijn welzijn en mijn gezondheid heb
ik begin dit jaar besloten om gebruik te maken
van de mogelijkheid om rond het bereiken van de
AOW-leeftijd echt met emeritaat re gaan. Wel
heb ik de bisschop en de collega’s in het pastoraat
laten weten beschikbaar te zijn voor het verzor-
gen van eucharistievieringen en preken. Men
noemt dart assistentie. Pastoor Maickel Prasing
heeft mij gevraagd om in de Immanuelparochie
en in de Bernardusparochie vieringen te komen
verzorgen, om te komen assisteren. En dat wil ik
vanuit Roosendaal vanaf december graag komen
doen. Ik weet mij welkom en wens ons allen van
harte een mooie Adventstijd en daarna een Zalig
Kerstmis toe. Graag tot ziens.

Frans Verheije, emeritus-pastoor

Bij de cover:

De mooiste Kerststal van Nederland
van 14 december totr en mert 14 januari te zien

in de Catharinakathedraal

naast Museum Catharijneconvent in Utrecht

Een bezoek aan de Kerstsral is graris.
Via de sfeervolle pandhof van het museum.
gaar uvia de zijdeur de karhedraal in.
Het gehele bezoek is rolstoeltoegankelijk.
Her uitje is vanzelfsprekend geschikt voor de hele familie.
U zult uw ogen uitkijken!

Voor de openingstijden kijkt u op www.catharijneconvent.nl.

museum Catharijneconvent

Welkom Nieuw Jaar In 2024
verschijnt dit parochiemagaZIN op
Op zondag 7 januari bent u
na afloop van dc viering om 11.00 uur
in Oudenbosch van harte welkom
in de ontmoetingsruimte onder Basiliek
om elkaar alle goeds toe te wensen
voor het nieuwe jaar.
U bent tevens in de gelegenheid
om pastoor Maickel Prasing te feliciteren
met zijn verjaardag.
Wees welkom!

dinsdag 6 februari
dinsdag 9 april
dinsdag 11 juni
dinsdag 13 augustus
dinsdag 15 oktober
dinsdag 17 december

Kopij ontvangt de redactie graag
uiterlijk twee weken
voor de verschijningsdatum.
*Als u de jarige iets wilt aanbieden,
dan graag geen alcoholische dranken.

*****
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Hoeven
Gedoopt
29 oktober Ayden Sinke
Overleden
26 oktober Toke Braspenning (83),
weduwe van Jos Kimmel
17 november  Adriaan van de Riet (89),

echtgenoot van Sjaan Leduc

Oud Gastel
Gedoopt
26 november  Chloé Buijs
Overleden
6 november Ria Peeters (80),

weduwe van Jan Akkermans

Familieberichten

Oudenbosch
Gedoopt
11 november  Owen Doornhein
Finn Klos
12 november  Sonny Wagemakers
Overleden
21 oktober Cor van Eekeren (87)
9 november Joke Robbeson (94),

weduwe van Toon den Braber

Weet jij hoe laat het is?
‘Het is tijd"
Jezus is geboren!

Heel de Advent zijn we onderweg geweest en
hebben we onze klokken steeds goed moeten
zetten. En nu is het zover: Jozef en Maria komen
aan bij Herberg ‘De Kleine Klok' en zoeken een
plaats voor de nacht. Het is er heel druk, maar
toch beloven ze dat ze een plekje voor hen zullen
regelen. Het wordt de stal naast de herberg. Maar
. er hangt niet eens een klok. Je ziet, je kunt
alles plannen, maar dit gebeuren zet alles op zijn
kop. Met de geboorte van Jezus maakt God een
nieuw begin! “Zet de kalender maar op gul’

Het belooft weer een bijzondere Kerstviering

te worden, waarin we samen het kindje Jezus
verwelkomen en het gaan bezoeken in de stal van
Bethlehem. Jullie komen toch ook weer!
Afspraak: zondag 24 december om 19.00 uur

in de Basiliek in Oudenbosch. Ooh ja, je mag
verkleed kgmen als herder. Niet vergeten!




Gisteravond liep ik even buiten. - -
Het was fris, heel vochtig koud.

Ik keek naar de hemel: één grauwe gn]ze lucht.

€r was geen ster te zien. .

Ik werd er wat somber van. .

€cht van die donkere dagen voor Kerstmis.
De [ucht ziet er heel anders uit _

als er sterren flonkeren. e
Dan word je bijna varizelf vrolijk.

Die sterren geven licht in de dulsterms

Het is alsof ze aan de hemel stqan te spelen.: -

€nde Poolster gafvroeger ~ .. - ©
de richting aan voor mensen.op zee.
Zo'n ster is ook de ster van Bethlehem.
Hij geeft licht.in het donker.

Hij wijst mensen de weg -

naar het pasgeboren Kind,

endat is een goede richting.

Bij sterren moet je even stil staan.

Heel vaak menen we, -

dat we daar geen tijd voor hebben.

We hebben het zo druk,

er moet zoveel gebeuren,

dat we niet meer zien

waar het eigenlijk om gaat met Kerstmis.
Die ster van Bethlehem wijst niet

naar onze drukdoenerij, niet naar mensen
die het voor het zeggen hebben.

Hij wijst naar een pasgeboren Kind,

een Kind voor wie er eigenlijk geen plaatswas.
Het was een Kind,

dat toen al over het hoofd werd gezien.

€n toch is dat Kind ook als een ster.

Het brengt licht in onze duisternis.

Het wijst aan mensen de goede weg.

' te lijken op dat Kind van toen.

Dat Kind vertelt dat het er niet om gaat.
wie de knapste, de rijkste ofgeleerdste is.
* Maar wel wat je moet doen

om-echt en goed mens te zijn. -

Hij zegt het niet alleen, - -

~ maar Hij doet het ook nog voor.

€1 zo wordt Hij

een lichtend voorbeeld voor 1eder van gns,

HAls mensen het moeﬂuh hebben,

legt Hij een arm om hun schouder. ik
Voor zieke mensen heeft Hijeen goed woord

Han armen geeft Hij de belofte, - 3

dat hereens anderszal wiorden. .

Dat Kind Iaat zien, dat-Hij een mens van God is.

% Hij lijkt als twee druppels water op God.

% _Dat Kind uaﬁ-BethIeheni is als een ster. _
. Het.wijst ons de geede weg,
_de'weg van liefde en vrede.

Hij gunt ons alle goeds

en daarom wensen we elkaar

een zalig, gelukkig, vredig kerstfeest.

Maar dat mogen niet alleen maar

mooie woorden zijn.

Die woorden vragen, dat we ze waarmaken.

We mogen zelf zijn als een ster.

We mogen licht brengen aan anderen,

\thuis en aan wie we ook ontmoeten

We mogen proberen om als twee druppels water
Hls we dat samen doen, '
zal het leven goed worden voor iedereen. '

Ik wens dat dat Kind

vandaag opnieuw geboren mag worden:
dat wij op Hem mogen lijken

als een flonkerende ster.

Secretariaat parochiekern Hoeven verhuist

Vanaf 1 januari 2024 verrhuist het secretariaat van de parochickern Hoeven naar het nieuwe kantoor
aan de St. Janstraat 20, het onderkomen van onze Heemkundekring en het voormalige gemeentehuis
van Hoeven en Bosschenhoofd. Dit pand is in de 18e eeuw gebouwd als pastorie. Het kan dan ook geen
toeval zijn dat we ons hier gaan vestigen, en dan ook nog in een kamer die is vernoemd naar Jan
Bouwens, vele jaren vicevoorzitter van de St. Jan de Doperparochie. Onze kamer bevindt zich straks

op de begane grond, nadat u binnenkomt rechts. U kunt bij ons terecht op maandag- woensdag- en
vrijdagmorgen van 09.30 uur tot 11.30 uur. Het telefoonnummer wordt per 1 januari 06 42 81 48 50.




11.00 uur

17.00 uur

17.00 uur

19.00 uur

19.00 uur

21.00 uur

23.00 uur

09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur

09.30 uur
11.00 uur

11.00 uur

17.00 uur

* K

H. Laurentius Oud Gastel
Kinderkerstviering

H. Laurentius Oud Gastel
met medewerking

van Gastels Fanfare
H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
Kinderkerstviering

Grote kapel 'Bovendonk' Hoeven

H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

Grote kapel 'Bovendonk' Hoeven
H. Laurentius Oud Gastel 09.30 uur Grote kapel 'Bovendonk' Hoeven
H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch ~ 09.30 uur H. Laurentius Oud Gastel

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

Grote kapel '‘Bovendonk’ Hoeven

H. Laurentius Oud Gastel 11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
Kindje wiegen

H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

17.00 uur H. Hart van Jezus Bosschenhoofd

H. Hart van Jezus Bosschenhoofd

09.30 uur Grote kapel '‘Bovendonk’ Hoeven
09.30 uur H. Laurentius Oud Gastel
11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

***********



Kerngegevens van onze parochie
om te bewaren

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux Pastoraal team
Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch
Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
info@bernardusparochie.nl

www. bernardusparochie.nl

IBAN NL 17 RABO 0140 7020 32

Maickel Prasing, pastoor
0165511 286
pastoor@bernardusparochie.nl

Petra Mergaerts, pastoraal werkster
06 13 54 96 88

Geloofsgemeenschappen p.mergaerts@immanuel-parochie.eu

H. Hart van Jezus Bosschenhoofd f& , Bas Van Haeren, projectmedewerker
Pastoor van Breugelstraat 52 © .. 0623013626

4744 AD Bosschenhoofd projectmedewerker@bernardusparochie.nl
06 16 54 08 40
info@bernardusparochie.nl Alex Schuerman, priester-assistent
0628211515

St. Jan de Doper Hoeven alex.schuerman@gmail.com
St. Janstraat 38
4741 AR Hoeven
0165 502 336
vanaf 1 januari 2024
St. Janstraat 20
4741 AP Hoeven

06 42 81 48 50

Teamassistent

Eric Roovers, 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl

bereikbaar op maandag, woensdag Parochiebestuur
en vrijdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur
hoeven@bernardusparochie.nl M. Prasing, voorzitter, 0165 511 286

pastoor@bernardusparochie.nl
H. Laurentius Oud Gastel
H.H. Martelaren van Gorcum Stampersgat
Korte Dreef 4
4751 HZ Oud Gastel mw. S. Dictus

0165511 286 secretaris@ bernardusparochie.nl
bereikbaar op maandag en vrijdag

tussen 10.00 uur en 12.00 uur H. Scheepens, penningmeester
oudgastel@bernardusparochie.nl 061094 2165

AN penningmeester@bernardusparochie.nl

C. van Oers, vicevoorzitter

—_—

H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
H. Paulus Oudenbosch

H. Johannes de Doper
Standdaarbuiten

Markt 59

4731 HN Oudenbosch

0165 330 502

bereikbaar op werkdagen

tussen 09.30 uur en 11.30 uur
basiliek@bernardusparochie.nl

M. van de Wassenberg, lid, gebouwen
0165313770

Meer gegevens en onze digitale
parochiegids kunt u vinden op
www.bernardusparochie.nl.




Parochiekerncommissies

Hoeven - Bosschenhoofd
p/a. St. Janstraat 20, 4741 AP Hoeven
mw. D. Schouw, voorzitter, 06 46 65 17 50

Qud Gastel - Stampersgat
p/a. Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel
mw. M. Ernest, voorzitter, 0165 511 974

Oudenbosch - Standdaarbuiten
p/a. Markt 59,4731 HN Oudenbosch
mw. L. Bruggink, voorzitter, 06 12 41 76 52

Bestuur Parochiéle Caritasinstelling
p/a. Markt 59,4731 HN Oudenbosch

mw. M. Dirven, voorzitter

mw. M. Koenraadt, secretaris
caritas@bernardusparochie.nl

A. van Tetering, penningmeester
K. de Bruijn, lid

Contactgegevens begraafplaatsen

Bosschenhoofd

administratie: leden@bernardusparochie.nl
beheer: E. Roovers, 06 16 54 08 40
Hoeven

G. van Lier, 0165 502 933
QOudenbosch

J. Bedaf, 06 25 63 34 39
Stampersgat

J. Frijters, 0165 511 617

Oud Gastel en Standdaarbuiten
Stichting Zuylen, 076 521 94 53

Contactgegevens sacramenten

Doop

algemeen: info@bernardusparochie.nl
Bosschenhoofd en Oud Gastel

E. Roovers, 06 16 54 08 40

Hoeven

mw. M. Wapstra, 0165 504 915
QOudenbosch

mw. A. van de Klundert, 0165 318 572
doopbasiliek@xs4all.nl

Eerste Communie

Bas Van Haeren, 06 23 01 36 26
projectmedewerker@bernardusparochie.nl
Hoeven

H. Langemaire, 06 30 94 96 47

Vormsel
B. Van Haeren, 06 23 01 36 26
projectmedewerker@bernardusparochie.nl

Huwelijken

M. Prasing, pastoor, 0165 511 286
pastoor@bernardusparochie.nl

E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl

Ziekenzalving
M. Prasing, pastoor, 0165 511 286
E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40

Boete en verzoening
M. Prasing, pastoor, 0165 511 286

Melden overlijden en verzoeken uitvaart

M. Prasing, pastoor, 0165 511 286
E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40

Kosters

Bosschenhoofd

G. Verschuren, 0165 315 582
Hoeven

C.van Loon, 0165 327 304
Oud Gastel

J. Frijters, 0165 511 617
Oudenbosch

J. Schijven, 06 16 91 23 12

Aanvragen pastoraal bezoek

Indien u het op prijs stelt dat een van de pastores
u thuis, in het ziekenhuis of een verzorgingshuis
een bezoek brengt, kunt u hiervoor contact
opnemen met het pastoraal team.

Aanvragen communie thuis

Indien u het op prijs stelt om de communie thuis
te ontvangen. dan kunt u hiervoor contact
opnemen met pastoor M. Prasing, 0165 511 286.

Aanvragen misintenties

Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat van
uw geloofsgemeenschap. Misintenties aange-
boden voor vrijdag verschijnen in de eerst-
volgende Halderbergse Bode. Als ze later worden
aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar
wel afgeroepen. De kosten voor een misintentie
bedragen in 2024 € 12.00.

Ledenadministratie
leden@bernardusparochie.nl

*************



Geef vandaag voor de kerk van de toekomst.

Geef om je kerk

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans. Ook in het
komende jaar - 2024 - roepen we u op om de
parochie, en dus uw geloofsgemeenschap, te
steunen met een financiéle bijdrage. Onze
parochie ontvangt geen subsidies en is daarom
grotendeels afhankelijk van u. Uw bijdrage is
voor een vitaal kerkelijk leven van levens-
belang. Want de kerk kan niet zonder de inzet
van vrijwilligers, zonder pastorale beroeps-
krachten, zonder kerkgebouwen en zonder
activiteiten die mensen weer in contact kunnen
brengen met de Blijde Boodschap van Jezus
Christus.

Geefvoor je kerk

Er is inmiddels geen enkele parochie in het
bisdom die geen verliezen lijdt. Her en der
worden kerken gesloten, mede omdat de
kosten niet meer zijn op te brengen. Ook onze
parochie lijdt jaarlijks verlies. Daarom is - en
blijft - uw gift zo broodnodih. De geadviseerde
bijdrage die we in 2024 van u vragen is door het
Bisdom vastgesteld op € 160,00 per gezin. We
zijn echter blij met ieder bedrag dat u ons wilt
schenken. U kunt uw bijdrage meteen over-
maken op IBAN NL17 RABO 0140 7020 32

ten name van R.K. Parochie H. Bernardus van
Clairvaux.

U kunt ook nog even wachten, want in januari
ontvangt u van ons een brief waarin u, in het
kader van Actie Kerkbalans, om uw kerkbijdrage
wordt gevraagd. Graag ontvangen we uw
toezegging of incassomachtiging ingevuld
retour. Dit kan ook door een email te sturen
naar leden@bernardusparochie.nl. Heeft u
eerder een doorlopende machtiging afgegeven,
dan hoeft u alleen iets te doen als u het bedrag
wilt aanpassen.

Geef aan je kerk

Geef aan Actie Kerkbalans of geef meteen!

U kunt zich op ieder moment voor het
parochiefonds aanmelden met een email naar
penningmeester@bernardusparochie.nl

en u ontvangt de nodige informatie.

EEE R R A 4 S B EEE

Actle
Kerkbalans

De kerk is daar
waar mensen Zzijn
die geven om elkaar.

Geen hoge God
zal met hen zijn,
maar God dicht bij de grond.
De kerk is daar
waar mensen zijn
die staan in dit verbond.

De kerk is daar
waar mensen zijn
die rouwen met elkaar.
En niemand draagt
alleen de pijn.
maar ieder wordt bevrijd.
De kerk is daar
waar mensen zijn,
die Goede Geest gewijd.

De kerk gedijt
waar uitzicht is
voor iedereen die lijdt.
Hier krijgt het leven
nieuwe zin,
verliest de dood zijn macht.
Wij samen
gaan de toekomst in
en dat is onze kracht.

Adri Bosch






Iconententoonstelling

In het weekeinde van 16 en 17 december zal er

's middags een iconententoonstelling te zien
zijn in de Bartholomeiiskerk in Zevenbergen.
Deze iconen houden allemaal verband met de
Advent en de Kersttijd. Ze zijn vervaardigd door
leden van ‘Byzantium', een icoonschildergroep
uit Oudenbosch. Tijdens de tentoonstelling
zullen ze ook demonstreren hoe je een icoon
schildert. Het is zeker de moeite waard om een
kijkje te komen nemen. De tentoonstelling is te
bezichtigen op zaterdag van 13.30 uur tot 16.00
uur en op zondag van 12.00 uur tot 15.30 uur.

Cursus icoon-schilderen

Misschien zou u zélf graag een icoon willen
schilderen. Dan is daar binnenkort de gelegen-
heid voor. Vanaf 8 januari start in het Bartholo-
meiishuis in Zevenbergen een serie van tien
lessen waarin u een icoon leert schilderen
volgens de traditionele schilderkunst, met
ei-tempera-verf en van donker naar licht.
Tegelijkertijd maakr u kennis mer de theorie
achrer het schilderen van een icoon. Ervaring
met icoon-schilderen is niet noodzakelijk, wel
hetverlangen om een icoon te schilderen. In
overleg met de docente kiest u een afbeelding
voor de te schilderen icoon. Docente is Marieta
Rotariu, Roemeense van geboorte. Marieta
studeerde aan de Universiteit voor Orthodoxe
Theologie in Iasi (Roemenié) en geeft al 21 jaar :
icoonschilderlessen op verschillende locaties in VEfzekE’ﬂngen

Nederland en Roemenié.

Financieel advies 4

De cursus wordt gegeven op maandag 8, 15, 29
januari, 5, 12, 19, 26 februari en 4, 11, 18 maart,
telkens van 11.30 uur tot 14.30 uur in her Bar-
tholomeiishuis, Markt 19A in Zevenbergen.

De kosten bedragen € 300,00 voor de lessen
en ongeveer € 92,00 voor materiaal.

Makelaardij

Aanmelden voor 1januari 2024

via depelgrim@bernardusparochie.nl
of bij Marja van Meel via het emailadres
coordinator@immanuel-parochie.eu,

of telefonisch: 0168 323 218 (maandag

en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur;
dinsdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

******

Uw bank dichtbj

RegioBank




21t/m 28 januari

Heb God |

en je naaste

als jezelf

Lucas 10 vers 27

Komend jaar vindt de Gebedsweek voor de een-
heid van christenen plaats van 21 tot en met 28
januari. Thema en rode draad in de vieringen
vormt het grote gebod dat Jezus geeft: ‘Heb God
lief... en je naaste als jezelf’.

Burkina Faso

Het materiaal voor deze Week van gebed voor
eenheid is dirmaal afkomsrig van christenen uit
Burkina Faso. Broeders en zusters van het katho-
lieke aartsbisdom Ouagadougou, van protes-
tantse kerken en oecumenische organisaties
werkren samen om christenen wereldwijd te
helpen een week lang in eenheid te bidden. In
Nederland zorgen MissieNederland, de Raad van
Kerken in Nederland en Samen Kerk in Neder-
land (SKIN) voor de vertaling en de uitgave van
het materiaal. Christien Crouwel, algemeen
secretaris van de Raad van Kerken vertelt hier-
over: ‘In Burkina Faso en de wijdere Sahelregio heerst
een sterke religieuze verdeeldheid. Daarom is het bij-
zonder dat zoveel verschillende groepen eensgezind
samenwerkten aan de samenstelling van de oecume-
nische viering en de gebedspunten voor de acht dagen.

VAN DE RIET

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

*  Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

* Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

* Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

A

i -

* Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappele ’ ‘9
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Zwembaden en alle toebehoren
Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

* Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

, 24 week
van
gebed

voor eenheid

We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal
ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwer-
king tussen kerken en geloofsgemeenschappen.’

Heb God lief... en je naaste als jezelf

De werkgroep uit Burkina Faso heeft het thema
‘Heb God lief... en je naaste als jezelf’ gekozen
naar aanleiding van de gelijkenis over de barm-
harrige Samaritaan. Jezus laar daarin zien war
het betekent om je naaste lief te hebben.

De Week van gebed voor eenheid daagt dan ook
uit om elkaar werkelijk als naaste te zien, en
actief stappen te zetten om onze wederzijdse
onbekendheid en vooroordelen te overbruggen.

Wat mooi om ook dit jaar met vele culturen en
kerkelijke tradities samen te bidden. Doet u mee?
Op zondag 21 januari is er om 11.00 uur een
oecumenische gebedsviering in de Basiliek in
Oudenbosch, met als voorgangers ds. Charlotte
Inkelaar en pastoor Maickel Prasing. U bent van
harte welkom!

pastor Petra Mergaerts

Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum




Parochiéle Caritasinstelling (PCI)
Heilige Bernardus van Clairvaux

Elke parochie heeft naast een parochiebestuur ook
een zelfstandig functionerende PCI, waarvan de
bestuursleden, voorgedragen vanuit de parochie,
door de bisschop zijn benoemd. Het doel van de
PCI is om vanuit de parochie het diaconale
gezicht te zijn. De PCI ondersteunt mensen in
nood met financiéle middelen, individueel maar
ook per groep, in de directe omgeving maar ook
ver weg.

Het PCI-bestuur bestaat momenteel uit vier leden:
Monique Dirven (voorzitter), Mirjam Koenraadt
(secretaris), Ad van Tetering (penningmeester) en
Kees de Bruijn (bestuurslid). Pastor Petra Mer-
gaerts is namens het pastoraal team adviseur van
het bestuur. Monique Dirven is tevens de schakel
met de werkgroep Diaconie.

De PCI heeft drie bronnen van inkomsten:
bezittingen in de vorm van gronden, vermogen
en de opbrengst van de maandelijkse caritas-
collectes. Het bestuur van de PCI bepaalt hoe de
opbrengsten worden verdeeld. Er is gekozen om
het beschikbare budget gelijk te verdelen voor
steun aan mensen in de naaste omgeving en voor
ondersteuning van doelen in ontwikkelings-
landen. Dichtbij huis, voor inwoners van de
Gemeente Halderberge en van Standaardbuiten
in de Gemeente Moerdijk, zorgt de PCI voor die
mensen die tussen de wal en het schip zijn
geraakt. Door middel van een incidentele
financiéle bijdrage wordt enige verlichting
gebracht in vaak schrijnende nood. Om op het
spoor van de noden van mensen uit de parochie
te komen wordt nauw samengewerkt met
maatschappelijke organisaties in Halderberge en
Moerdijk. Zij kennen immers de mensen en hun
problemen en zo vindt er een goede selectie van
aanvragen plaats. Niet alle mensen die in
financiéle moeilijkheden zijn geraakt, kunnen
namelijk op de gemeentelijke bijstandswet
terugvallen. Ook kan er door individuele mensen
rechtstreeks of via het pastoraal team bij de PCI
worden aangeklopt voor ondersteuning.

N 2

Daarnaast wordt onder
andere een financiéle
bijdrage gegeven aan
organisaties in de parochie

Gy
die zich inzetten voor Carltas
mensen die een steuntje

in de rug kunnen gebruiken, zoals het Triduiim in
Oud Gastel en de plaatselijke afdelingen van ‘De
Zonnebloem. Ook donaties aan de Voedselbank
en Ontmoetingshuis 't Stoofje zijn gebruikelijk,
zodat ze hun goede werk kunnen blijven voort-
zetten. En met Kerstmis zorgen we elk jaar via de
gemeente (met respect voor de privacy) voor een
financieel extraatje aan alle huishoudens die in de
schuldhulpverlening zitten.

Als het gaat om de ondersteuning van projecten in
ontwikkelingslanden wordt vooral aangesloten bij
missionarissen en ontwikkelingswerkers uit onze
parochie. Verder verzorgen we de collectes voor
landelijke organisaties, zoals de Advents- en
Vastenactie en de Week van de Nederlandse
Missionaris. Voor de keuze van ‘eigen’ doelen
voor de maandelijkse caritascollectes wordt nauw
samengewerkt met de werkgroep Diaconie, die de
projecten aandraagt en de PCI van achtergrond-
informatie voorziet voor de uitleg bij de collecte-
aankondigingen.

Het contactadres is caritas@bernardusparochie.nl.
Uw bijdrage aan de collectes is meer dan welkom.
U kunt de PCI ook ondersteunen door een
bijdrage over te maken op IBAN NL84 RABO
0141 1057 04 t.n.v. Parochiéle Caritasinstelling

H. Bernardus van Clairvaux of door gebruik te
maken van de QR-code.




Het water stroomt weer.

Een vrouw of man uit de Bernardus- of Inmanuel-
parochie vertelt over de eigen levens- en geloofs-
weg. Staat stil bij de keerpunten op deze weg, bij
de eigen inspiratie en bij de betrokkenheid bij
anderen. Het woord is aan Marianne Ernest.

Ze groeide op in Breda. Door haar huwelijk met
Piet ging ze in Oud Gastel wonen. Piet overleed
zestien jaar geleden. Ze heeft een dochter en een
kleindochter.

‘Bij de zusters in Breda, en later in Oudenbosch,
leerden we als leerlingen de verpleging kennen,
zoals die in die jaren gebruikelijk was. We ston-
den aan bed, maakten eten klaar en poetsten
de plavuizen in de gangen. Tussendoor sloten
we ons aan bij het bidden van de religieuzen.

Ik voelde me daar erg op mijn plek, wist al
langer dat ik cog had voor wat iemand nodig
had en schoot dan als vanzelf te hulp.

Tijdens een vakantiereis naar Oostenrijk
kwamen Piet en ik elkaar tegen. We zijn in Oud
Gastel gaan wonen en waren samen betrokken
bij de parochie. Na zijn overlijden zat ik een
tijdlang in de overlevingsstand. In de loop van
de jaren ervaar ik - diep van binnenuit - dat hij
nog steeds met mij oploopt: hij is er altijd bij!

In Oud Gastel en ver daarbuiten ben ik bij alles
en nog wat betrokken geraakt: de ziekendagen
in de parochies, de Katholieke Vrouwenorgani-
saties in West-Brabant en in de eigen parochie
natuurlijk. Vaak kwam of kom ik dan in de voor-
zittersrol terecht, maar ik voel me eigenlijk
helemaal geen voorzitter.

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

*****

Ik vind het wel heel belangrijk om samen te
overleggen en om dan samen de handen uit

de mouwen te steken. In zulke situaties borrelen
dan als vanzelf allerlei ideeén op. Soms stel ik
bijvoorbeeld voor om met een aantal besturen
een dagje weg te gaan, wat de onderlinge band
dan zonder meer ten goede komt. Zoiets geeft
dan veel voldoening.

In het onderlinge verkeer wordt mij veel toe-
vertrouwd en alles wat ik hoor, dat blijft bij mij.
Zelf ga ik altijd op iemand af, vraag hoe het
gaat, ben bij velen echt betrokken. Mensen
helpen en bijstaan, ik vind dat heerlijk. Dat is
eigenlijk mijn stiel in het leven. Dat ‘oog en hart
hebben voor een ander’ is in de loop van de
jaren alsmaar gegroeid en ik ben daardoor
steeds meer 'gerijpt. Geloof is al die jaren een
rode draad geweest. Ik voel me er door gesterkt
en heb daarin mijn houvast gevonden. Dit
houvast krijgt gelijktijdig handen en voeten in
de verbondenheid met ieder die ik door de
jaren heen heb leren kennen. Dit is de kring met
wie ik me sterk verwant voel en waarvan ik weet
dat ik op hen kan terugvallen als het nodig is.

Ik besef dat het bidden voor mij altijd belangrijk
is geweest. Soms steek ik een noveenkaars aan.
Mijn bidden bestaat vooral uit ‘vragen’ en ik heb
het gevoel dat er altijd lemand is die luistert.
Soms zie ik ergens tegenop, bid er dan voor en
merk dan, soms achteraf, dat alles goed is ver-
lopen. Op die momenten ben ik echt dankbaar!

Piet de Meijer



Monuta Ellen Kok
Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

AfSChe & ere Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Lzoals ie |
= | Monuta " Ellen Kok

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven

Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983
4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven

Tel.: 0165-58 3258 Tel.: 040 - 24 B3 185
E-mail: info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl
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liebreks.nl

Alle %

Wereldwijd gaan tientallen miljoenen
kinderen niet of nauwelijks naar school:
ze maken lange dagen om geld voor
hun familie te verdienen. Dit jaar steunt
Adventsactie projecten die kinderarbeid
helpen tegengaan. Omdat ieder kind
recht heeft om kind te zijn.

Helpt u mee?

Doneer eenvoudig via de QR-code

B www.adventsactie.nl ADVENTSAC IE
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IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00 EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE
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