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Onderweg
kom je haar tegen,
soms rijk uitgedost in kerken, &’
soms vrijwel vergeten
in een versleten wegkapel,
van steen, gips of hout,
alleen of met het Kind
dat ze met open armen
heeft ontvangen,
en waarmee ze ook ons
tegemoet komt.
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Op weg als Pelgrims van de Hoop

Oktober wordt dit jaar een bijzondere
maand voor de katholieke Kerk. Na een
lange voorbereidingsperiode wordt van
4 tot en met de 29 oktober in Rome een
algemene bisschoppensynode gehouden.
Deze gaat over het thema synodaliteit.
Letteﬂc%k betekent dit ‘samen op weg
initiatief van paus Franciscus
Wordt tl] dens deze synode gesproken over
de vraag hoe allerlei geledingen binnen de
Kerk meer kunnen worden betrokken bij
het uitdragen van het geloof en ze elkaar
kulmen begeleiden en letterlijk ‘begees-
teren’ om in onderlinge verbondenheid
hun roeping en hun zending te beleven.
De paus heeft meermaals benadrukt dat
synodaliteit niet éeén gebeurtenis is, maar
een proces.

De afgelopen jaren heeft er al een wereld-
Wi{'d traject plaatsgevonden, waarbij
gelovigen en ook niet-gelovigen konden
meepraten over de manier waarop de
Kerk zich in deze tijd het beste kan
presenteren. Eerst waren er gespreks-
rondes in de parochies, die per bisdom
werden samengevat, vervolgens per land
en daarna per continent. De belangrijkste

conclusies daarvan Zl]ll samengevart 111 een

werkdocument (instrumentum laboris),
dat als uitgangspunt dient voor de bijeen-
komst van de bisschoppen met de andere
synodeleden en de paus.

Het eerste deel van het document gaat in
op de ervaringen van de afgelopen twee
jaar en schetst een route naar een meer
synodale Kerk. Het tweede deel richt zich
op drie prioriteiten, die de kern vormen
van de bijeenkomst in oktober. Deze drie
thema'’s zijn: groeien in ug(emeenschap,
door iedereen te verwelkomen en
niemand uit te sluiten; het erkennen en
waarderen van de bijdrage van iedere
gedoo te met het oog o%zendjng; en het
ormuleren van nieuwe bestuursstruc-
turen en -dynamieken, die op termijn tot
een missionaire synodale Kerk leiden.

Paus Franciscus wil toegroeien naar een
Kerk, waarin ontmoeting en dialoog een
belangrijkere rol gaan spelen. Daarom
wordt er nu voor het eerst ook door
niet-bisschoppen deelgenomen aan de
synode. Vrouwen en mannen uit de hele
wereldkerk zijn uitgenodigd om mee te
raten én mee te stemmen! De Ameri-
kaanse bisschoppenconferentie had een
tamelijk behoudende delegatie samen-
%esteld De paus voegde er enkele
ervormingsgezinde mensen aan toe,
waaronder de bekende Jezuiet James
Martin, die zich in Amerika sterk maakt
voor de LBGTQ+-gemeenschap. De
Duitse bisschoppen hadden een sterk
hervormingsgezinde delegatie samen-
%esteld. Daar voegde de paus enkele
ehoudende Duitse bisschoppen aan toe.

Voor een synodcle Kerk
enschap | participatie | zt?ﬂdmg
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Paus Franciscus wil veranderingen niet
van bovenaf opleggen, maar van onderaf
in dialoog laten groeien. In dat groei-
proces bevinden we ons en hopelijk zien
we al wat zaadjes, die in de afgelopen
jaren zijn gezaaid, voorzichtig ontkiemen
en worden er in deze weken nieuwe
stappen gezet op weg naar een meer
synodale Kerk, maar ook opern, gastvrije
en diverse kerk. “Een synodale Kerk is
ook een Kerk van ontmoeting en dialoog
met gelovigen van andere religies en met
andere culturen en samenlevingen”, zo
stelt het werkdocument. Verder spreekt
de tekst over “een Kerk die niet bang is
voor de verscheidenheid die ze draagt”,
maar “deze waardeert zonder haar tot
uniformiteit te dwingen”. Ten slotte
noemt het document de Kerk synodaal
wanneer ze “onophoudelijk wordt gevoed
door het mysterie dat ze viert in de
liturgie, waarin ze elke dag ‘radicale
eenheid’ ervaart in hetzelfde gebed, te
midden van een ‘verscheidenheid’ van
talen en riten”. Namens Nederland neemt
hulpbisschop mgr. Ted Hoogenboom van
het aartsbisdom Utrecht aan de synode
deel. Volgend jaar oktober vindt er een
vervolgsynode plaats.

Na deze belangrijke en misschien ook wel
een beetje spannende oktober sluiten we
dit kerkeiijk jaar af met de dagen van
Allerheiligen en Allerzielen, de Zondag
van de armen en het feest van Christus
Koning, om daarna met de eerste zondag
van de (dit jaar heel korte) Advent de
voorbereiding op het Kerstfeest te
starten. Hopelijk geeft de komende tijd
ons de nodige inspiratie en begeestering
(of is dat hetzelfde?) op onze weg als
Pelgrims van de Hoop - het motto van
het Heilig Jaar 2025 - in de kerk en de
wereld van vandaag!

Maickel Prasing, pastoor
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® groepsgesprekken

Tijdens de kennisavond vorig jaar in de
Week tegen Eenzaamheid, werd er een
workshop georganiseerd over een bijzon-
der initiatief dat in Friesland is ontstaan en
langzaamaan ook West-Brabant veravert: In
je Uppie. Kern van dit initiatief vormen de
UP!-groepsgesprekken. Met behulp van
open vragen, ingebracht door een getrain-
de gespreksleider, komen belangrijke
onderwerpen die ertoe doen als je ouder
wordt ter sprake. Centraal staan thema’s
waar je niet zo snel over praat, zoals spijt,
afscheid of familie. Het zijn geen ‘zware’
gesprekken, men heeft het er gewoon eens
over met elkaar. Een luisterend oor aan tafel
kan herkenning, inspiratie en steun bieden.

Afgelopen zomer ben ik samen met sociaal
werker Lia Lambregts in het Pluspunt in
Oud Gastel gestart met een serie van drie
UP!-groepsgesprekken. Dat smaakte bij
eenieder naar meer. Inmiddels heb ik recent
bij Surplus een UP!-training gevolgd. Deze
maand starten Lia en ik met een nieuwe
serie van drie bijeenkomsten. Eenieder is
daarbij van harte welkom.

vrijdag 27 oktober 2023:
Mijn ouderlijk huis

vrijdag 10 november 2023:
Wensen en Dromen

vrijdag 24 november 2023:
Vieren

De bijeenkomsten zijn telkens van 13.30 uur
tot 15.00 uur in Pluspunt, Veerkensweg 71a
in Oud Gastel. Meer informatie en aanmel-
den via Chantal Klatten, telefoon 0165 511
082, chantal klatten@surplus.nl. Spontaan
langskomen mag ook. Voor koffie en iets
lekkers wordt gezorgd. Er zijn geen kosten
aan verbonden.

pastor Petra Mergaerts




Familieberichten

Gedoopt
1 oktober Rolf Wijnen
Gehuwd
31 augustus Edwin Roedolph en
Mandy Krijnen
Hoeven Oudenbosch
Overleden Gedoopt
16 augustus Sjef Mertens (85), weduwnaar 20 augustus Giamiena van Ginneken
van Annie van den Berg Giannie van Ginneken
3 oktober Joke van Vugt (87), weduwe 26 augustus Olivia Czajkowska
van Wil Lemmens Olivier Czajkowski
9 september Levi Luijkx
Milan Smit
Vays Gerritsen
Mayson Kuppens
7 oktober Philip Dupuis
8 oktober Lua Neelen
Gehuwd
Oud Gastel 7 september Rob van Opstal en
Rebecca Broos
Gedoopt 16 september  Jesse Gielis en
24 september  Jari Lazaroms Ramona Jongeneelen
Vajenna Hagenaars
Overleden
Overleden 1 september Leo de Bont (93), echtgenoot

23 september  Toos Touw (86) van Riet Martens



Dank-je-wel
Geloofsgemeenschap
St. Jan de Doper Hoeven

150 Jaar opening van het St. Elisabethgesticht

Op 27 oktober 1873 vond in Oudenbosch de
officiéle opening plaats van het St. Elisabeth-
gesticht, de voorloper van het huidige Medisch
Centrum. Bij de naamgeving heeft men zich
indertijd geinspireerd aan de heilige Elisabeth
van Thiiringen (1207-1231), een zeer diaconaal
bewogen jonge vrouw. In Nederland zijn, omwille
van haar grote inzet voor zieke en kwetsbare
mensen, veel ziekenhuizen en verzorgingshuizen
naar haar vernoemd. Als herinnering aan het St.
Elisabethgesticht en omdat het zalencomplex
onder de Basiliek vaak voor diaconale doeleinden
wordt gebruikt, is een van de ruimtes naar Elisa-
beth vernoemd. Mooie redenen om extra aan-
dacht te besteden aan deze bijzondere vrouw.

Elisabethnoveen

Negen dagen achter elkaar zal er een gebeds-
viering plaatsvinden, waarbij telkens wordt
ingegaan op een bepaald facet van haar leven
en haar diaconale bewogenheid.

9 tot en met 16 november: 19.00 uur - 19.30 uur
vrijdag 17 november: 16.15 uur - 16.45 uur
Locatie: Pauluskapel in Oudenbosch

Gezellige middag
Aan de hand van oud beeldmateriaal zal Mark
Buijs herinneringen ophalen aan het oude St.
Elisabethgesticht.

vrijdag 17 november: 14.00 uur - 16.00 uur
Locatie: Cuyperszaal in Oudenbosch

Zegening van de beeltenis van St. Elisabeth
Tijdens het noveengebed op de feestdag van St.
Elisabeth van Thiiringen zal een nieuwe beeltenis
van haar worden gezegend door pastoor Prasing.
Deze zal een plaats krijgen in de Elisabethzaal.
vrijdag 17 november: 16.15 uur - 16.45 uur
Locatie: Pauluskapel in Oudenbosch




De ontwikkeling van de missionaire parochie

We maken interessante tijden mee. Op de
wereld zijn er tal van crisissen. De klimaatcrisis
is daarvan wellicht de grootste. Ook in onze
katholieke kerk zijn er zorgen, Het aantal kerk-
gangers loopt sterk terug. Daarmee in de pas
loopt het aantal dopelingen, vormelingen en
kerkelijke huwelijken. Het aantal uitvaarten
neemt ook af, evenals de inkomsten uit de Actie
Kerkbalans. We hebben alom te maken met
vergrijzing en het aantal vrijwilligers loopt terug
om de zo noodzakelijke ondersteuning te
bieden bij parochiéle en diaconale werkzaam-
heden.

Hoe gaan we daar mee om?

Als je die ontwikkelingen op enige afstand
bekijkt, kun je zeggen: we gaan over van een
christelijke samenleving naar een seculiere
samenleving. Anders gezegd: van een samen-
leving waarin de christelijke normen en waar-
den door een groot deel van de bevolking
worden gedeeld, naar een samenleving waarin
geloof en godsdienst voor veel mensen geen
of nauwelijks een rol spelen. Of positief gezegd:
geloof is vandaag de dag - veel meer dan
vroeger - een persoonlijke keuze en een vrije
handeling geworden. Deze verandering heeft
grote gevolgen voor de manier waarop we Kerk
zijn.

Wat betekent dat voor ons?

Allereerst zijn we als christenen geen grote en
dominante groep meer in de samenleving.
Daarnaast zullen we ons als het ware opnieuw
moeten uitvinden in deze ‘nieuwe’ wereld. Dat
vraagt er om opnieuw na te denken over de
kern van ons christen-zijn: waartoe zijn wij
christen? Waartoe zijn we Kerk?

Waartoe zijn we Kerk?

Het kortste en eenvoudigste antwoord is: om-
wille van de wereld. Jezus heeft een opdracht,
een missie gegeven, namelijk om de Liefde van
God de Vader aan mensen kenbaar te maken en
de mens te verlossen van zonde en dood. En Hij
heeft ook ons als gedoopten die opdracht, die
missie gegeven. Meer dan in een christelijke
samenleving zijn we geroepen om er op uit te
trekken, de Blijde Boodschap te verkondigen en
mensen tot leerlingen van Jezus te maken.

Dat vraagt om een pastorale verandering, een
bekering als het ware. Het gaat om een andere
manier van Kerk-zijn, namelijk meer gericht
Jezus te leren kennen. Dat geldt voor iedereen:
niet alleen voor de mensen die nog geen kennis
hebben gemaakt met Jezus, maar ook voor
gedoopten. Daar hoort ook een andere manier
van werken bij. Dat is niet eenvoudig.

Het belang van beelden

Elk lied dat we zingen roept bij de zanger en de
luisteraar beelden op. Wie naar een museum
gaat ziet vooral de verbeelding van de kunste-
naar. En wie een boek leest probeert zich een
beeld te vormen van de hoofdpersonen. Ook
het woord 'kerk' roept beelden op. Bij de een is
het 't gebouw waarin de ouders zijn getrouwd
of van waaruit ze zijn begraven. Voor een ander
is het 't gebouw waar iemand zijn eerste heilige
communie heeft gedaan of zijn kinderen heeft
laten dopen. Een toerist ziet een kerk als een
plaats waar een kaarsje kan worden opgesto-
ken. De parochiebestuurder ziet de kerk als

een gemeenschap van christelijk betrokkenen.
Buitenstaanders zien de kerk vaak als een
instituut met regels van wat wel en niet mag.
ledereen heeft een beeld van de kerk. Die
beelden zijn belangrijk omdat ze onze
betrokkenheid, ons doen en laten en ons
denken bepalen. Toch leven we vooral met het
beeld van het instituut. Niet zelden heeft dit
voor zowel mensen binnen als buiten de kerk
een negatieve klank.

De kerk in de Bijbel

In de Bijbel staan veel beelden voor kerk. We
kennen de beelden als Lichaam van Christus,
Volk van God, Zout van de Aarde, Licht voor

de Volken. Een nieuw beeld is volgens paus
Franciscus de kerk als veldhospitaal. Geen enkel
beeld is alomvattend. Elk beeld bepaalt hoe we
aan onze geloofsgemeenschap willen bouwen.

DE

MISSE, NAIRE
PAROCHIE




Een nieuw beeld

We zoeken nu een begrip van de kerk dat past
bij Jezus en zijn ‘missie’ — opdracht - en dat ook
jonge mensen aanspreekt. Zo kunnen we
bouwen aan een kerk waar alle mensen welkom
zijn die Jezus willen volgen. Het is belangrijk te
weten vanuit welk kerkbeeld je actief bent. Dat
is belangrijk voor jezelf en voor de samenwer-
king met anderen. Het gekozen beeld duidt ook
de richting die we als missionaire parochie
zullen gaan.

Het is belangrijk een beeld te kiezen dat laat zien
dat het gaat om een geloofsgemeenschap en
dat alle mensen er hun geluk en heil kunnen
vinden. Dat hoeft geen allesomvattend beeld te
zijn. Laat het vooral een beeld zijn dat je - met
andere mensen - tot eigen verbeelding aanzet.
Een beeld dat laat zien dat de missionaire
parochie bestaat uit mensen die zich verant-
woordelijk voelen en er zijn voor hun eigen
geloofsgemeenschap, voor het doorgeven van
het geloof in Christus aan anderen en voor het

dienstbaar zijn aan vele mensen in nood.

Douwe van den Berg
Tekst ontleend aan de ‘Beleidsuitgave Missionair Pastoraat’

'Kerkenquiz' in Oud Gastel

Op zondag 29 oktober organiseren we een activiteit samen met de protestantse gemeente van
Oud Gastel. We beginnen om 14.00 uur in de Laurentiuskerk aan de Kerkstraat en eindigen om
16.00 uur in de protestantse kerk aan de Dorpsstraat. Na ontvangst met koffie / thee gaan we in
kleine groepen rond door de kerk om antwoorden zoeken die bij de vragen en de foto's horen die
ieder meekrijgt. Een soort quiz dus. Daarna gaan we naar de protestantse kerk en beantwoorden
daar de vragen en foto's die bij deze kerk horen. We eindigen met een korte samenvatting en
daarna worden nog een hapje en drankje aangeboden. leder is welkom.

Parochiekerncommissie Oud Gastel - Stampersgat

Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

VAN DE RIET

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappeleni
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

® ® % % % & W & =

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Coppens ©

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

% Borg rondom overlijden




Advent: Weet jij hoe laat het is?

Net als in de Veertigdagentijd gaan we dit jaar
ook in de Advent met jong en oud in beide
parochies met een overkoepelend thema op
weg. Ditmaal gaan we op weg naar Kerstmis en
luidt het thema: ‘Weet jij hoe laat het is?’

Uitkijken naatr...

De Advent is een periode van verwachten,

van reikhalzend uitkijken naar wat komt. Bij
verwachting speelt tijd een belangrijke rol: hoe
lang duurt het nog? Je kunt op je horloge of op
de kalender kijken om te zien hoever de tijd is
gevorderd. Je kunt ook aan de Adventskrans
zien hoelang het nog duurt vooraleer het
Kerstmis is. Maar soms kun je ook aan andere
dingen zien of je verwachting al bijna wordt
vervuld. De Bijbelverhalen in de Advent laten
zien hoe mensen met een 'vooruitziende’ blik
hebben uitgekeken naar de komst van de Heer.

... de nieuwe tijd

Samen gaan we, jong en iets minder jong, de
nieuwe tijd tegemoet. Zondag na zondag
zetten we onze klok bij. Op de eerste zondag
van de Advent is het de deurwachter die op de
uitkijk staat: ‘Hij komt!” Johannes de Doper zegt
het ons op de tweede zondag: ‘Maak plaats!’ Op
de derde zondag is het Jesaja die ons de nieuwe
tijd aankondigt: ‘Een tijd om te juichen!’ En op
de vierde zondag van de Advent, wanneer we
heel dichtbij zijn, horen we het verhaal van het
bezoek van de Engel aan Maria: ‘Het begint!’

Wanneer we dan Kerstmis vieren, het grote feest
van de geboorte van Jezus, staan alle klokken
gelijk: de nieuwe tijd maakt een begin, een tijd
van dromen dat de vrede zal komen.

Ook dit jaar weer is er een ‘Adventsboekje voor
thuis’ waarmee de kinderen en hun gezin met
een verhaal, een activiteit, een knutseltip, een
lied of een spel samen op weg gaan naar Kerst-
mis. Natuurlijk staan we er in onze kerken ook
bij stil en gaan we ontdekken hoe we ‘onze klok’
bij de tijd kunnen zetten. Weet jij hoe laat het is?
Zo leven we samen toe naar de geboorte van
Jezus.

Weet jij
hoe laat
het is?

K
X

Adventsboekje
voor thuis
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Noodklok

‘Weet jij hoe laat het is?!" - met een uitroepteken
erbij - kan klinken als een noodklok. Het is hoog
tijd om aandacht te geven aan kinderen en hun
gezinnen in moeilijke leefomstandigheden.
Voor de kinderen en hun gezinnen dichtbij huis
organiseren we gedurende heel de Advent een
inzameling van houdbare producten voor de
plaatselijke voedselbank. Voor de kinderen en
hun gezinnen verder van huis ondersteunen we
een project van de Adventsactie.

Centrale activiteiten in de Basiliek voor heel

de parochie zijn:

zondag 3 december: KinderKaravaanviering
bij de start van de Advent

zondag 10 december: collecte voor

de Adventsactie en stand van de Wereldwinkel
zondag 17 december: na de viering ‘Soep op
de stoep, ten bate van de Adventsactie

Bas Van Haeren



‘*5 Gedenken

Kik en de muizen zitten onder een gordijn in het Nu mogen de mensen iets vertellen over zichzelf én
kerkzaaltje. De tafels staan in een kring en er komen over degene op de foto. Daar worden ook de muisjes
steeds meer mensen binnen. De muisjes verhéugen stil van. De pastoor steekt een kaars aan en bidt. Dan
zich al op de koekkruimels die er straks zullen liggen! geeft hij iedereen een schrift en een pen. De mensen
‘Ssst, muizen’, fluistert Kik, ‘Ik geloof dat het geen mogen iets gaan schrijven over hun familielid, over het

feestje is!” De mensen groeten elkaar stilletjes, gaan gemis. Het wordt nog stiller. Toch voelt de zaal vol. Vol
op hun plek zitten en halen iets tevoorschijn. Een foto, gevoel. Vol gemis én troost. ‘Kom mee, fluistert Kik.

die ze op tafel leggen. De pastoor zegt: ‘Welkom. ~ De vriendjes sluipen door de gang weer naar huis.
We zijn hier bij elkaar om een geliefd familielid te © Nu roept Martje muis: ‘DAT WIL IK OOK! Denken aan
gedenken. leder van u heeft dit jaar van iemand . tante Miesje! Ik mis haar!’ ‘Jaa!’ piepen de anderen.
afscheid moeten nemen. Laten we samen stilstaan - ‘Laten we een kring maken!’ Ze worden stil, en

bij het gemis én bij troost”. De muizen beginnen vertellen verhalen over tante Miesje. Vooral ... ove

ongerust te worden. ‘Wordt het niét leuk, Kik?
Geen koekjes?’, ‘Ssst,’ doet Kik weer.

de héérlijke koekjes die ze bakte. W o

Aan jou wil ik denken, vandaag heel intens. Ik blijf bij je horen en aan je gehecht
Je bent mijn geliefde, onmisbare mens. en denk aan de woorden die jij hebt gezegd:

_ Je trok met de Herder Je hoeft niet te treuren, ¢
steeds verder en verder, ™ laat alles gebeuren, 1%
= tot over de grens. ’ we komen toch echt = 2
{v heel goed terecht. = W
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Uit de Bijbel

God zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken kun je schuilen.
Zin trouw is een veilig schild.

il A

Naar Psalm 9i:f

. M_..aa
Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriéns



Aventsactie komt op voor kindarbeiders

Dit jaar besteedt Adventsactie extra aandacht aan
het belangrijke onderwerp kinderarbeid. leder
kind heeft recht op een gezond leven, op een
opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelf-
sprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen
kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan.
In plaats van onbezorgd te spelen en te leren,
maken ze lange dagen om wat geld te verdienen,
vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandig-
heden. Denk aan kinderen die in de mijnbouw
werken, in fabrieken of op plantages in de
brandende zon. De kans dat deze kinderen later
een goed inkomen kunnen verdienen en aan het
zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is
Kklein. Ze hebben immers nauwelijks tot geen
gelegenheid gehad een opleiding te volgen. Een
van de projecten die de Adventsactie dit jaar wil
steunen is om jonge mijnwerkers in de Democra-
tische Republiek Congo weer naar school te laten

gaan.

Wat is er aan de hand?

Zuid-Kivu is een mijnbouwprovincie in de DR
Congo. In het gebied woeden al twintig jaar
gewapende conflicten, waardoor de bevolking
in grote armoede leeft en ondervoed is. Om het
gezinsinkomen aan te vullen gaan de meeste
kinderen niet naar school, maar werken in de
mijnen. Ze worden uitgebuit en blootgesteld
aan gevaarlijke en ongezonde omstandigheden.
Zo werken ze met kwik en staan meisjes vaak tot
hun middel in zuur water. De kinderen krijgen
luchtweginfecties en lijden aan chronische
huidziekten. Meisjes zijn bovendien slachtoffer
van seksueel misbruik, geweld en mishandeling.

Wat willen we bereiken?

Adventsactie steunt het project van partnerorga-
nisatie Olame in de regio’s Kabare en Walungu, in
de provincie Zuid-Kivu. Dit project is opgezet om
kinderen te beschermen tegen uitbuiting, kinder-
arbeid en misbruik, om ervoor te zorgen dat ze
naar school kunnen gaan en dat gezinnen op een
gezonde manier in hun levensonderhoud kunnen
voorzien. Het is belangrijk dat organisaties in de
lokale gemeenschap zich beter bewust worden
van de situatie, zodat ze zich krachtiger inzetten
voor het afschaffen van kinderarbeid. Ze moeten
bij de overheid opkomen voor de belangen van de
kinderen.
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Hoe doen we dat?

Ouders krijgen hulp bij het vinden van alterna-
tieve inkomstenbronnen, in de landbouw of door
het opzetten van kleine bedrijfjes. Kinderen in de
basisschoolleeftijd gaan terug naar school en 300
jongeren (14-22 jaar) die in de mijnen werkten
krijgen trainingen in sociale vaardigheden en
leren een vak, zoals kleren of zeep maken, bakken,
timmeren of werken met computers. Lokale
gemeenschapsorganisaties krijgen trainingen over
belangenbehartiging en het signaleren en rappor-
teren van kindermisbuik. Olame helpt hen bij

het ontwikkelen van netwerken om kinder- en
mensenrechten te beschermen. Brochures, radio-
programmas en bijeenkomsten dragen bij aan
bewustwording over kindermisbruik en de geva-
ren van het werken in de mijnen.

Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage aan de
kerkeollecte is enorm welkom of u kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer NL89 INGB
0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.



In de voetsporen van Damiaan

Uit: Maria, middelares en koningin, mei-juni 2023

Anderhalve eeuw geleden, op 10 mei 1873, zette
pater Damiaan voor het eerst voet op Molokai.
Voor velen is de Belgische priester-missionaris
een held. Maar wie was Damiaan echt? En hoe
kunnen we vandaag met hem op weg gaan? We
vroegen het aan historicus Ruben Boon. Als
medewerker in het Damiaanmuseum in Tremelo
en bij het graf van de heilige in Leuven kan hij
ons meer vertellen over Damiaan als mens.

Pater Damiaan leefde twee eeuwen geleden. Toch
blijft hij ook vandaag nog mensen wereldwijd
inspireren. De held en heilige Damiaan is
algemeen bekend en beroemd. Hij beschouwde
zichzelf echter zeker niet als een held of een
heilige. Volgens zijn vrienden en kennissen was
hij heel bescheiden en vertoonde hij helemaal
geen sterallures. Willen we echt ontdekken hoe
Damiaan vandaag nog kan inspireren en met ons
op weg kan gaan, dan moeten we Damiaan als
mens beter leren kennen. De blik op die mense-
lijke Damiaan is doorheen de jaren vertroebeld
door hert allesoverheersende beeld dat we van
hem hebben: een held en heilige. Als we luisteren
naar Damiaan en vooral naar de stemmen van al
wie met Damiaan heeft samengeleefd en
samengewerkt, ontmoeten we een bijzondere
mens. We gaan Damiaan achterna.

Bidden en werken

Starten doen we in Tremelo-Ninde. Daar werd
Damiaan, alias Jozef (Jef) De Veuster geboren op
3 januari 1840 als jongste zoon in een gezin van
acht kinderen. Vader en moeder De Veuster
hadden een boerderij en graanhandel. Het gezin
was welgesteld en hoefde geen honger te lijden.
Moeder De Veuster las regelmartig voor uit
heiligenlevens en gaf het katholieke geloof met
alle devoties, feest- en heiligendagen door aan
haar kinderen. Ze toonde ook dat je mensen in
nood helpt. In die tijd kwamen er regelmatig
bedelaars aan de deur. Moeder De Veuster stond
voor hen klaar. Bidden en werken stond centraal.
Dat werken verwees naar werken op hetland of
in de graanhandel, maar zeker ook naar ‘goede
werken'. Jef zag twee zussen en een broer kiezen
voor het religieuze leven. Hij bleef na zijn lagere
school thuis om op de boerderij te helpen.
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Op Kerstdag 1858 liet hij zijn ouders overtuigd
weten dat hij de boerderij en graanhandel niet
kon overnemen, want God riep hem voor een
ander ‘werk’. Hij wilde zijn broer en twee zussen
achterna. Met enige tegenzin aanvaardden
Damiaans ouders deze keuze.

Missionaris en priester

Op 19-jarige leeftijd trad Jef, net als zijn broer, in
bij de paters van de Heilige Harten in Leuven. Hij
kreeg een nieuwe naam: Damiaan. Hij zag hoe
zijn broer priester werd en werd klaargestoomd
om als missionaris naar de Hawai-eilanden te
gaan. Zijn broer werd echter ziek en Damiaan
mocht zijn plaats innemen. Voordart hij vertrok,
bad hij nog in Scherpenheuvel om een goede
missionaris te mogen zijn. Op 19 maart 1864
kwam hij aan op de Hawai-eilanden. Na een
snelcursus Hawaiaans en zijn priesterwijding in
de Hawaiaanse hoofdstad Honolulu stuurde de
bisschop hem uit naar zijn missiegebied op het
eiland Hawai. Daar deed Damiaan alles wat een
priester-missionaris in die tijd deed: dopen,
catechese geven, eucharistie vieren, processies
organiseren, kapellen bouwen, enzovoort. Zijn
missiedistrict was heel uitgestrekt, maar hij deed
er alles aan om de mensen te bezoeken en nabij te
zijn. Hij bleef bij hen eten, luisterde naar hun
verhalen, deelde liefen leed.

Filmavond

MOLOKALI: The story of Father Damian
woensdag 29 november - 20.00 uur — 22.15 uur
in Theater ‘De Schuur’, Kerkstraat 23 in Zeven-
bergen; toegang € 7,50; aanmelden kan via:
depelgrim@bernardusparochie.nl

DAVID WENHAM




; s o e i~ -
‘ ’ﬁ?‘ -, A =¥ Lop i AR

e Foto: Damiaan op 33-jarige leeftijd
Foto: Damiaan en de weesjongens in de lepranederzetting van Molo

Foto: Crypte met het graf van Damiaan in Leuven
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Bijde melaatsen

Zo zag hij hoe de lepraziekte en de afzonde-
ringspolitiek van de overheid veel slachroffers
maakten en diepe wonden sloegen in de Hawai-
aanse samenleving. Hij wilde helpen maar voelde
zich machteloos. Doorheen de jaren waren er
stevige vriendschapsbanden gegroeid tussen
Damiaan en zijn Hawaiaanse parochianen. De
mensen vroegen Damiaan om hulp. Mensen in
nood help je, zo had hij geleerd. Vrijwillig bood
hij zich bij zijn bisschop aan om te gaan helpen in
de lepranederzetting van Molokai, waar alle
mensen met lepra werden afgezonderd, defini-
tief gescheiden van hun familie en vrienden.

Hij kwam er aan op 10 mei 1873 en bleef er bijna
zestien jaar tot aan zijn dood op 15 april 1889.
Overheidsambtenaren leidden de lepraneder-
zetting. Damiaan was eigenlijk daar om de
katholieken bij te staan. Zoals hij dat gewoon
was, ging hij evenwel bij iedereen op bezoek.
Hij overwon zijn angst voor besmetting, at uit
dezelfde kom, verzorgde wonden, deelde
vreugde en verdriet. Hij besefte dat hij niet over
een ‘God die liefde is’ kon spreken en preken
wanneer de mensen van honger en ontbering
stierven. Het was opnieuw een zaak van bidden
en werken.

Ohana, Malama, Aloha

Vanuir zijn geloof en zijn missie zette Damiaan
op Molokai zijn talenten in voor alle mensen
zonder onderscheid. Hij deed dat niet alleen
maar in verbondenheid met talrijke mensen.
Dankzij de vriendschap van velen, zijn geloof

en zijn humor overwon hij veel moeilijkheden,
depressies en tegenkanting. Hij sloeg de handen
in elkaar met de Hawaiaanse bewoners van de
lepranederzetting. Samen deden ze er alles aan
om de levenskwaliteit te verbeteren: betere huis-
vesting, voldoende eten en drinken, degelijke
kleding, medische verzorging, spel en vrije tijd.
Damiaan was niet de enige held in de lepra-
nederzetting. Er waren ook veel andere Hawai-
aanse helden. Damiaan voelde zich een van hen.
Hij werd door de (zieke) Hawaianen als witte
missionaris aanvaard en vertrouwd omdar hij
hun taal sprak en drie Hawaiaanse basiswaarden
in de praktijk bracht. In Damiaans familiale
verbondenheid met iedereen zagen de Hawai-
anen hun waarde van ohana (familie). In zijn zorg
en respect voor iedereen zagen ze hun waarde
van malama (zorg). In zijn radicale liefde en
solidariteit die de angst voor besmetting over-
wint zagen ze hun waarde van aloha (liefde).
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Voor iedereen

En net hierin ligt Damiaans actualiteit en door-
gaande inspiratie. Damiaan was op en top mens.
Hij had zijn persoonlijkheid, karakrter, geloof,
opvattingen, vooroordelen, talenten en gebreken.
Hij geraakte echter niet verstrikt in zichzelf. De
ontmoeting met zijn medemensen in Europa en
vooral op Hawai veranderde hem diepgaand. Hij
liet zich raken door mensen in nood. Hij wist
vanuit zijn (religieuze) opvoeding wat hem te
doen stond: gebed en (goede) werken. Zelf inspi-
ratie putten, zorg dragen voor jezelf, zodar je
kunt werken en zorg kunt dragen voor anderen.
Vanuit zijn geloof en missie zette hij zijn talenten
invoor iedereen, ongeacht geloof of cultuur.
Hawaiaanse waarden van verbondenheid, zorg,
respect, liefde en solidariteit stonden centraal in
zijn leven. Het zijn universele waarden die altijd
actueel blijven. Zien wij het na deze ontmoeting
met Damiaan zitten om in zijn voetsporen deze
waarden uit te dragen en te belichamen in onze
wereld van vandaag?

Ruben Boon - info@damiaanvandaag.be

Meer weten

Ruben Boon, In verbondenheid. Een meerstemmige
blik op Damiaan (Halewijn, 2022), te bestellen via
https://halewijn.info.

Heb je het grafvan Damiaan al bezocht?

Meer info: https://damiaanvandaag.be.

Bezoek ook het Damiaanmuseum in Tremelo.
Meer info: http://damiaanmuseum.be.

God, onze Vader,
omdat Uw dienaar, de heilige Damiaan,
één was met Uw Zoon
wilde hij ook één worden
met de armsten onder de mensen.
Lichamelijk en geestelijk
heeft hij hun leed gedragen
en geleerd hoe Gij in hen
een woonplaats wilde vinden.

Nu de Kerk hem heeft erkend
als een licht op de weg,
dat leidt naar Uw Rijk,

danken wij U en vragen:
laten ook wij leven van Hem,
die Damiaan heeft bezield,
Jezus Christus, Uw Zoon en
onze Heer. Amen.

Geerard Denys, pater van de Heilige Harten
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et water stroomt weer.

Een vrouw of man uit de Bernardus- of Immanuel-
parochie vertelt over de eigen geloofswey, staat stil bij de
keerpunten op deze weg, staat stil bij het eigen bidden
en bij de betrokkenheid bij anderen. Het woord is aan
Riet Bol - Meinderts. Ze groeit op in Loosduinen, Den
Haag. Na de huwelijkssluiting met Toon (overleden in
2010) komt ze naar West-Brabant. Sinds de sluiting
van de hatholieke kerk in Klunder is ze actief betrokken
bij de Gereformeerde Kerk ter plaatse.

‘Ik ben altijd graag naar de kerk gegaan en ken
dus geen overgangsmoment waardoor geloof en
kerkgang ineens tot leven kwamen! Als achtrien-
jarigen gingen we vanuit Loosduinen naar Maas-
tricht. We zongen daar samen in een grot, in een
kapelruimte. De blijdschap van dat moment kan
ik zo terug halen. In een veilinghal kwamen de
katholieken jaarlijks bij elkaar om het feestvan
Christus Koning te vieren. Samen zingen, zo
samen je geloof vieren, het was heerlijk. We doen
dit nu ook in 'De Stad Klundert'. Regelmatig
zingen we samen op initiatief van de Gerefor-
meerde Kerk. Het samen zingen doet me altijd
goed.

Verzekeringen
A
Financieel advies .4

Makelaardij

Uw bank dichtby

RegioBank

Wat ook veel voor mij betekende, dat was de
deelname aan de pastorale school in het Bisdom
Breda. Goede inleiders, het kunnen uitwisselen
met geestverwanten, het was weldadig. Het is
vruchtbaar om je eigen geloven te toetsen aan de
ervaring van anderen: je vult elkaar aan, je stuurt
elkaar bij, je bouwt elkaar op.

Toon heeft op tweejarige leeftijd kinderverlam-
ming gehad en in de loop van ons huwelijk dien-
den zich meerdere complicaties aan. Hijzelf ging
daar niet echt onder gebukt. Als gezin hebben we
er altijd het beste van proberen te maken. 1k
voelde wel dat het niet altijd gemakkelijk was,
besefte gaandeweg wel steeds meer ‘dit is onze
weg, dit is de weg die wij hebben te gaan’ Maar
ik heb nooirt het gevoel gehad: ‘waarom moet ons
dit nu overkomen'. Het was eerder: ‘waarom zou
het ons niet overkomen'. Toon sprak er niet veel
over maar we wisten van elkaar dat we er als
biddende mensen instonden. Een bezoek aan
Lourdes, zien hoeveel vrouwen en mannen met
een handicap of pijn door het leven gaan, dart
heeft me verzoend met de weg die wij als gezin
gingen.

Namens de Gereformeerde Kerk ga ik regelmarig
voor bij de weeksluitingen in de Mauritshof. In
mijn overweging probeer ik zo dicht mogelijk bij
het leven te blijven. In de eerste coronatijd, en
ook in de periode dat het lichamelijk niet zo
lekker ging, heb ik gemerkt hoe nauw de betrok-
kenheid tussen de kerkleden is. Regelmatig stond
iemand aan de deur met een pannetje met eten.
Op een gegeven moment kwamen we met enke-
len bij elkaar: samen een Bijbeltekst lezen, samen
bidden en samen eten, heel kleinschalig, heel
geborgen, maar wat een weldaad. Z6 samenko-
men is misschien wel de toekomst van de kerken.

Piet de Meijer



Monuta Ellen Kok
Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl
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Qok als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta " Ellen Kok
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Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983
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Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe-

komst van uw kerk is daarom meer dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 156,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het
verzorgen van een doopviering of een uitvaart,
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan.

Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage’




