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Aanleveren kopij

De volgende uitgave
van parochiemagaZIN '‘Bernardus’
verschijnt 20 juni.

Kopij dient uiterlijk 4 juni
te zijn ingeleverd bij de redactie,
bij voorkeur per email:
tekst in Word,
afbeeldingen [als .jpg / .jpeg / .png]
en foto's als afzonderlijke bestanden.
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Als kind werd mij geleerd dat met Witte
Donderdag de kerkklokken naar Rome vlogen.
Daar gingen ze de paaseitjes ophalen. De
kerkklokken kregen dan, net als de engelen,
vleugels. In de Paasnacht kwamen ze als goed
gevulde paasklokken terug en regenden ze
paaseitjes in de tuinen en in de huizen via de
openstaande ramen. Dat was eerlijk gezegd een
spannender aangelegenheid dan het feest van
Kerstmis. Zie als kind maar eens in slaap te
komen, bezorgd dat alle eieren door anderen al
waren opgeraapt of door de dieren opgegeten.
's Morgens wilde je bij wijze van spreken er ‘als
de kippen’ bij zijn om de paaseitjes te verza-
melen. Hoe vaak werd ik niet met mijn broer en
zusje terug naar bed gestuurd door vader en
moeder. Het was nog te vroeg! Wat een pret als
we na héél veel kindergeduld groen licht
kregen. Dan stormden we met z'n drietjes de
trap af en gingen met onze mandjes gedreven
paaseitjes zoeken. Dat er ook paashazen zijn die
eieren kleuren en verstoppen, daar kwam ik pas
echt achter in Nederland...

Als ik daar nu, als volwassene, over nadenk, is
het verhaal over de paasklokken eigenlijk een
prachtig verhaal met sterke liturgische wortels.
Immers, op Witte Donderdag luiden tijdens het
Gloria in de eucharistieviering voor het laatst de
kerkklokken. Daarna blijft het stil in de kerk, als
teken van rouw om Jezus' lijden en dood, en is
het wachten tot het Eer aan God in de Paas-
nacht. Dan mogen de kerkklokken op volle
kracht gaan beieren. Ze jubelen het uit om tot
in de verre omtrek een nieuw scheppingswerk
door God aan te kondigen: de verrijzenis uit de
dood van Jezus. In allerlei toonaarden mag deze
blijde boodschap klinken. Elk jaar opnieuw een
indrukwekkend moment, vind ik zelf. Zo geven
de paasklokken mij op nog veel diepere wijze
vreugde. Ooit mag ook ik als christengelovige
delen in die nieuwe schepping. Ooit mag ook
ik opnieuw worden geboren en leven dichtbij
God. Dit Paasmysterie vormt de kern van ons
christelijk geloof. Kunt u daar ook nog in
geloven en daar vreugde in vinden? Misschien
moeten onze kerkklokken ook maar eens naar
Rome vliegen...

Petra Mergaerts, pastor



In
memoriam (

Op 24 februari 2023 overleed op 83-jarige
leeftijd abt Leo (Armand) van Schaverbeeck,

de laatste abt van de abdij van Bornem en

de laatste Cisterciénzer-abt in de Benelux.

Hij werd geboren op 7 december 1939 in Temse
en trad in 1960 toe tot de orde van de Cister-
ciénzers. De priesterwijding was in 1967 en in
1994 werd hij gewijd tot negende abt van de St.
Bernardusabdij. Als wapenspreuk koos hij Estote
invicem benigni (Weest goed voor elkaar).

De voormalige parochies van Oud Gastel,
Hoeven en Oudenbosch zijn bijna 750 jaar
geleden gesticht vanuit de Bernardusabdij in
Hemiksem, die werd heropgericht in Bornem.
Eeuwenlang waren het de paters Cisterciénzers,
ook wel genoemd Bernardijnen, die de pasto-
rale zorg hadden in onze streken.

Coppens ©

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

Het was daarom vanzelfsprekend dat we bij
de fusie in 2012 voor de naam ‘R.K. parochie
H. Bernardus van Clairvaux’ kozen.

In 2017 werd de abdij overgedragen aan

de gemeente Bornem en verlieten de laatste
Cisterciénzers de abdij. Voor abt Leo was die
overdracht een pijnlijk, maar noodzakelijk
gebeuren. Hij had daarbij een dubbel gevoel:
enerzijds het afsluiten van een monastiek
tijdperk, anderzijds brachten de restauratie en
herbestemming een nieuw elan.

Abt Leo toonde regelmatig belangstelling voor
de Bernardusparochie en de vroegere parochies
waaruit ze is samengesteld. Zo was hijop 16
september 2012 één van de gemijterde con-
celebranten toen we samen met kardinaal Peter
Turkson uit Rome het honderdjarig jubileum
van de Basiliek vierden. Op 28 september 2013
was abt Leo in de Laurentiuskerk in Oud Gastel
hoofdcelebrant in de eucharistieviering bij
gelegenheid van de oprichting van de parochie
H. Bernardus van Clairvaux.

Op 4 maart 2023 werd hij na een plechtige
eucharistieviering in de abdijkerk in Bornem
begraven. We blijven met eerbied en respect
aan deze vriendelijke en beminnelijke man
Gods denken!

Maickel Prasing, pastoor

% Bofg rondom overlijden’



Familieberichten

Hoeven Standdaarbuiten
Overleden Overleden
4 maart Piet Wijnen (90), 25 februari Jaantje Mies (81),
echtgenoot van Cor Rombouts echtgenote van Ad Kop
22 maart Kees Jacobs (76), 27 februari Mien van der Vorst (81),
echtgenoot van weduwe van Wim Mouwen

Annelie Broekaart

Oud Gastel Oudenbosch
Gedoopt Gedoopt
26 februari Stijn van de Lindeloof 11 maart Sophia Damen
26 maart Teun Haverkamp Jelissa van Venrooij
Anthony de Smet
Overleden 12 maart Lucas Schmidt
3 maart Nelly van Merrienboer (92), Chanel Boldi
weduwe van Toon Verkuilen 2 april Daninio Nieuwland
5 maart Betje de Bruijn (87),
echtgenote van Overleden
Jan van der Veeken 31 januari Christiaan van Unen (88)
14 maart Corrie van Straten (87), 13 februari Theo de Jong (91),
weduwe van Cornelis Taks weduwnaar van
14 maart Dina Breugelmans (91), Jeanny van Gageldonk
weduwe van Toon van Alphen 13 februari To Meijers (95),
weduwe van Cees Jongeneelen
14 februari Eugenie Roovers (91),
weduwe van Wim Koch
22 februari Riet Dirken (87),

weduwe van Piet de Veth



Voorjaarsbijeenkomst
voor ouderen

De periode van de 2e zondag van Pasen tot en
met Sacramentsdag is bij uitstek de tijd dat in
veel parochies de Eerste Heilige Communie
wordt gevierd. Als katholiek gelovige hebt u
hoogstwaarschijnlijk vele jaren geleden ook uw
Eerste Communie gedaan. Herinnert u zich daar
nog iets van, van de voorbereiding, de viering
en het feest? Misschien hebt u er nog een of
meerdere foto's van, een gebedenboekje, een
herinneringsprentje. Het lijkt ons een leuk idee
om op woensdag 24 mei samen herinneringen
op te halen aan de eigen Eerste Communie en
er iets met elkaar over te delen. U mag daarbij
dingen die herinneren aan dit feest meenemen
en aan elkaar laten zien.

De ouderenmiddag vindt plaats in de Cuypers-
zaal onder de Basiliek in Oudenbosch, van 14.00
uur tot ongeveer 16.00 uur. Deelname is gratis,
een vrije gift is altijd welkom. Bent u geinteres-
seerd? Meldt u dan vodér 22 mei aan. Mocht het
vervoer een probleem zijn, laat dit dan weten,
dan wordt er naar een oplossing gezocht. Met
het cog op de versnaperingen willen we graag
weten hoeveel mensen er komen. Aanmelden
kan via depelgrim@bernardusparochie.nl of

Pastoor van Breugelstraat 52 in Bosschenhoofd
06 1654 08 40

Sint Janstraat 38 in Hoeven, 0165 502 336

{op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.30 uur en
11.30 uur)

Korte Dreef 4 in Oud Gastel, 0165 511 286

(op maandag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur)
Markt 59 in Oudenbosch, 0165 330 502

(op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur)

Komt u ook? Graag tot ziens!
Werkgroep Diaconie




q"EIDUUM

Hierbij wordt u uitgenodigd deel te nemen aan het 68ste Tridutim dat dit jaar wordt gehouden op
dinsdag 18 juli, woensdag 19 juli en donderdag 20 juli. Het Triduiim vindt plaats in 't Veerhuis,
Veerkensweg 22 in Oud Gastel. Het thema is ‘Geef mij wat te drinken’

09.45 uur  Verwelkoming gasten met koffie en thee in Glazen zaal
11.00 uur  Eucharistieviering in de Blauwe zaal

12.00 uur  Lunch en bingo in de Glazen zaal

15.00 uur Lof in de Blauwe zaal

16.00 uur  Afsluiting van de dag

09.45 uur Verwelkoming gasten met koffie en thee in Glazen zaal
10.30 uur  Gebedsviering in de Blauwe zaal

11.15uur  Samen in gesprek over ‘Geef mij wat te drinken’

12.00 uur Lunch in de Glazen zaal,

14.00 uur  Gevarieerd ontspanningsprogramma in de Blauwe zaal
16.00 uur  Afsluiting van de dag

09.45 uur Verwelkoming gasten met koffie en thee in Glazen zaal
11.00 uur  Eucharistieviering met ziekenzalving in de Blauwe zaal
12.00 uur  Lunch en bingo in de Glazen zaal

15.00 uur Lof in de Blauwe zaal

16.00 uur  Afsluiting van het Triduiim

P

Doelen 7, 4751 HW Oud Gastel, telefoon: 0165 513 527 of 06 53 41 00 54

Postcodeen Woonplaals s s e R R S
Contactpersoon

Medicatie Ja/ Neen 7o) S T
Rollétor ]e\?Nccn .

Mogelijke belangrijke informatie zoals dieet:

neemt deel aan het Tridutim op | |18 juli, | | 19 julien | | 20 juli 2023.
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Het Sint-Ni feest, Jan Steen, ca. 1668 (detail),
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Ode aan Antwerpen

in Museum Catharijneconvent

Ruim 80 topstukken van Vlaamse en Hollandse
meesters zijn dit voorjaar voor het eerst samen te
zien in de tentoonstelling ‘Ode aan Antwerpen.
Het geheim van de Hollandse meesters.

Het is de hoogste tijd voor een ode, want zonder
Antwerpen in de zestiende eeuw was de bloei van
de Hollandse schilderkunst in de zeventiende
eeuw er niet geweest.

In de zestiende eeuw was Antwerpen de belang-
rijkste handelsmetropool van West-Europa.
Mede daardoor ontwikkelde de stad zich tot

het centrum van de kunst en de kunsthandel.

De schoonheid en kwaliteit van de Antwerpse
kunst was ongeévenaard en de artistieke invloed
reikte tot ver buiten de landsgrenzen. Voor het
eerst ontstond er een vrije kunstmarkt en er
ontwikkelden zich nieuwe genres. Religieuze en
politieke onrust in de tweede helft van de zes-
tiende eeuw veroorzaakte een kantelmoment.

In 1585 kwam het met de Val van Antwerpen tot
een definitieve scheiding tussen de Noordelijke
en de Zuidelijke Nederlanden. Het Zuiden bleef
katholiek en in Spaanse handen. Het Noorden
werd protestants. Doordat de Spanjaarden de
rivier de Schelde kwijtraakten als belangrijkste
handelsroute verloor Antwerpen zijn econo-
mische toppositie. Dit alles resulteerde in een
massale uittocht van vooral protestantse kunste-
naars en kooplieden naar de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden. Amsterdam werd het
nieuwe Antwerpen. Kunst en economie kwamen
er in de zeventiende eeuw tot volle bloei.

museum Catharijneconvent

‘Ode aan Antwerpen’ toont aan de hand van grote
meesters als Maerten de Vos, Frans Floris, Frans
Hals, Peter Paul Rubens en Rembrandt van Rijn
de immense invloed van de gevluchte Antwer-
penaren op de kunst en de kunstmarkt in de
Republiek. De tentoonstelling brengt niet alleen
de roerige geschiedenis van een van de meest
gewaardeerde kunststromingen ter wereld in
beeld, maar geeft ook een interessante inkijk in
de blijvende artisticke wisselwerking tussen de
Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden. Dit aan
de hand van veel grote en kleurrijke doeken en
panelen waarvan een aanzienlijk deel voor het
eerst in Nederland is te zien.

De helft van de getoonde kunst is afkomstig uit de
collectie van The Phoebus Foundation in Antwer-
pen. Zonder deze bruikleengever was het niet
mogelijk geweest om deze tentoonstelling te
maken. De overige werken komen uit de collectie
van Museum Catharijneconvent en van vooraan-
staande bruikleengevers als het Mauritshuis, het
Rijksmuseum, Museum Boijmans van Beuningen
en van het Snijders&Rockoxhuis. Bij de tentoon-
stelling verschijnt de rijk geillustreerde publicatie
“Van Antwerpen naar Amsterdam. Schilderkunst
uit de zestiende en zeventiende eeuw), uitgegeven
door Hannibal Books en onder redactie van con-
servator dr. Micha Leeflang.

De tentoonstelling ‘Ode aan Antwerpen’ is te zien
van 14 mei tot en met 17 september in Museum
Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 in
Utrecht, van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00
uur tot 17.00 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie
kijkt u op www.catharijneconvent.nl.
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Ria muis heeft een mand vol zonnepitten en € .‘V. ‘Er groeit vanzelf een nieuwe zonnebloem uit
roept haar kinderen bij zich. ‘Lekker, lekker!” .~ J} VOL pitten. Zo hebben we in de winter genoeg.
juichen de jonkies. Mama Ria zegt: ‘Hebben Z/\ 'Y 06k om uit te delen aan andere dieren!” “En DIE
jullie gezien hoe mooi de lentezon schijnt? """“ kunnen er 66k weer eentje planten!’ juichen de
Hoogste tijd om ... aan de winter te denken!’ x| muizen. ‘Klaar voor de start? Af!’ roept mama. Ze
‘Huuuh? De winter?! rillen de muizen. Ria legt uit W\l stuiven naar buiten, maar Niro sluipt naar de keuken.
dat er in de winter niks groeit. ‘lk moet NU zaaien ?g? Hij heeft honger. Hij eet de zonnepit op. Daarna koek-
om DAN zonnepitten uit te kunnen delen!’” ‘Welnee, \{ kruimels die nog op tafel liggen. Dan krijgt hij een idee.
mam!’ roept kleine Niro, ‘Er is toch altijd genoeg ?&., Niro gaat naar buiten en zoekt een zonnige plek. Daar
lekkers in de kast? Nootjes, graantjes ... Ria houdt graaft hij een kuiltje, legt er een koekkruimel in en
haar hoofd schuin: ‘En HOE komen die in de kast, doet er aarde overheen. ‘Goed GROEIEN!’ roept hij
lekkerbek?’ ‘Omdat mama ze verzamelt! In de herfst!’ || tegen de kruimel, en huppelt tevreden weg. ‘IK plant
roept een zusje enthousiast, “Wij mogen haar HELPEN!. {1 een koekjesboom. Wat zal mama blij zijn!".

Ria geeft ze elk één zonnepit en de opdracht [ |

om die te planten op een zonnige plek-
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Puzzel

Zaqien, groeien, vrucht dragen, uitdelen!

Aan welk feest doet Ria's opdracht Je denken?
Het antwoord zit verstopt in de puzzel.
Hieronder zie je een lijst met

18 woordeh. De puzzelvraqg is:
Woat groeit er wél aan een plant?”
Werk van boven naar beneden.
Alleen de goede woorden Schriff in
de lege regels (volgorde 1, 2, 3 enz.).
Wat et aan een plant groeit sl je over
Welk woord lees je nu in de gekleurde vakjes?
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Uit de Bijbel ?w

Het doel van je opdracht iis de liefde
die voortkomt uit een rein hart,

een zuiver geweten en een oprecht geloof. . ket lhalet de o
Eerste brief van Paulus aah Timotels 1:5 Tekeningers W, Jurtians
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Voorbereiding op de Eerste Heilige Communie
en het Heilig Vormsel in volle gang

In onze Bernardusparochie zijn 52 jongens en
meisjes zich aan het voorbereiden om voor de
eerste keer de Heilige Communie te ontvangen.
Tijdens een aantal bijeenkomsten willen ze
Jezus beter kennen om zo, stap voor stap, meer
vriend van elkaar en vooral meer vriend van
Jezus te worden. De kinderen zijn al goed aan
de slag gegaan met hun werkmap en hebben
onder andere stilgestaan bij wie ze zelf zijn en
welke talenten ze hebben gekregen. En met het
Bijbelverhaal over Mozes zijn ze er achter
gekomen welke naam God heeft: ‘lk-zal-er-zijn'!

In Hoeven hebben de communicanten zich
voorgesteld aan de geloofsgemeenschap
tijdens de viering op zondag 12 februari. Op
zondagmorgen 5 maart hadden we Stap 2 te
behandelen in de aanloop naar de communie.
Bij deze Stap waren de ouders samen met de
kinderen aanwezig om verschillende opdrach-
ten uit te voeren. Na de kaars te hebben aange-
stoken en het kruisteken met het bijbehorende
Onze Vader te hebben gebeden, zijn we aan de
slag gegaan. De ouders en de kinderen hebben
elkaar getekend en daarna schreven de ouders
de eigenschappen van hun zoon / dochter op
de rand van het gekleurde papier. In deze Stap
zit ook het verhaal van Zachels, die van een
niet zo'n leuke man, een man wilde worden die
wel vrienden heeft. Bij het verhaal hebben we
verschillende emoties erbij gehaald, waar
iemand blij, verdrietig, boos of droevig van zou
kunnen worden.

Op zondag 5 maart waren in Oud Gastel en
Oudenbosch de presentatievieringen. Het
waren mooie vieringen waarin de ouders de
belofte die ze hebben gedaan bij het doopsel
van hun zoon of dochter hebben hernieuwd.
Maar ook het engagement van de geloofs-
gemeenschap hebben we uitgesproken, name-
lijk om deze communicanten mee op te nemen
in het dagelijkse leven van onze parochie.

De vieringen van de Eerste Communie staan
gepland op zaterdag 22 april in Hoeven, 20 mei
in Oud Gastel en 24 juni in Oudenbosch. Samen
met onze communicanten kijken we uit naar
deze dagen.

1



Dertien jongens en meisjes zijn op weg gegaan
om op vrijdag 14 april het sacrament van het
Vormsel te ontvangen. Op zaterdag 11 maart
zijn de vormelingen samengekomen voor hun
Vormsel-Voorbereidings-Dag. In de voormiddag
kwam de diaconale kant van kerkzijn aan bod:
de jongens en meisjes hebben een bezoek
gebracht aan Ontmoetingshuis 't Stoofje. Na
een algemene uitleg over de geschiedenis,

het gedachtegoed van Sint Franciscus en

de werking van 't Stoofje hebben ze kennis-
gemaakt met wat ‘meditatie’ is en wat het doet
met je geest. Voor hun vertrek werden de door
de vormelingen meegebrachte spullen nog
afgegeven, die zijn bedoeld om voor een klein
prijsje te worden verkocht in de winkel. Daarna
stond het bezoek aan de Basiliek gepland.
Diaken Frank van Gerven nam de jongens en
meisjes mee in de geschiedenis van dit impo-
sante kerkgebouw. Ze waren ervan onder

de indruk, zeker toen ze ook nog eens, op
behoorlijke hoogte, de koepel van dichtbij

12

mochten gaan bekijken. 's Middags stond het
leven van Jezus centraal. Wat Hij, in Gods Naam,
heeft gezegd en gedaan, wat Hij nog steeds
betekent voor heel veel mensen vandaag de
dag. Zo kwamen we aan bij het grote feest van
Pinksteren en de link met het sacrament van het
Vormsel. In een knutselopdracht verwerkten de
jongeren hoe en door wie of wat ze 'begeesterd’
raakten. We sloten de dag samen met de ouders
af met een gebedsmoment in de Basiliek.

In deze periode van voorbereiding op de Eerste
Communie en het Vormsel, wil ik graag uw en
jullie gebed vragen voor deze jongens en meis-
jes. En we wensen hen alvast een heel mooie en
feestelijke dag toe.

Bas Van Haeren, projectmedewerker



Het water stroomt weer.

Een vrouw of man uit de Bernardus- of Imma-
nuelparochie vertelt over de eigen levens- en
geloofsweg, staat stil bij de keerpunten op deze
weg, staat stil bij eigen inspiratie en bij de betrok-
kenheid bij anderen. Het woord is aan Kees de
Bruijn uit Oud Gastel. In de woonkamer van Kees
en zijn vrouw Ineke hangen vier schilderijtjes van
dezelfde boom tijdens de vier jaargetijden buiten
het dorp richting industrieterrein Borchwerf.

‘De Gummarusparochie in Steenbergen was
voor mij de bedding om echt thuis te raken

in de geloofsgemeenschap. Als één van de
misdienaars bij de nachtmis — met ruim 800
mensen in de kerk — kan ik de feestelijkheid
van dat uur nog direct terughalen. Nu en dan
was ik tijdens schooltijd aanwezig bij een uit-
vaart, waarbij je getuige bent van hoe diep-
gaand verdriet kan zijn. Zoiets doet iets met je
als kind. Het Gregoriaans tijdens de vieringen:
ik begreep de woorden niet, maar merkte wel
dat deze gezangen mij soms als het ware boven
mezelf uit tilden. Het bracht mij in de ruimte
van gebed. Later in mijn pubertijd vormden we
als acolieten een jongerengroep. Gezelligheid
en het verkennen van nieuwe wegen als jonge
gelovigen gingen hand in hand.

Ik werk al ruim 40 jaar in het onderwijs en doe
dat nog steeds met heel veel plezier overigens.
Ik ben begonnen als docent Nederlands op een
LTS in Eindhoven en kwam vervolgens weer
richting West-Brabant en werk nu al ruim 25 jaar
op een vmbo-school in Steenbergen. De cirkel is
op een bepaalde manier rond. Twijfelde ik na
een jaar ernstig of het individueel onderwijs bij
mij zou passen, dan kan ik nu zeggen dat mijn
hart vooral ligt bij de leerlingen die op de een of
andere manier een steuntje in hun rug nodig
hebben. De aandacht voor deze leerlingen is mij
op ‘t lijf geschreven. Ik merk nog steeds dage-
lijks hoe de coronatijd met haar beperkingen
doorwerkt bij veel leerlingen. Ze hebben twee
jaar lang geen sociaal leven kunnen leiden. Dat
is voor hen heel ingrijpend geweest.

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan - dat
ik als lector wel eens voorlees in de kerk - is me
heel dierbaar. Mijn bewogenheid bij anderen -
‘ik ben een mensenmens’ — vindt een uitweg in
de plaats waar ik woon. Het komt tot uiting in
mijn werk, in mijn gezin en ook binnen onze
parochie. Als iemand een beroep op mij doet,
dan probeer ik daar gehoor aan te geven. Ik heb
eerst in Oud Gastel en later voor de Bernardus-
parochie allerlei taken opgepakt. Dat kwam
vooral neer op bestuurswerk. Terugkijkend denk
ik soms weleens: hoe heb ik dit allemaal kunnen
combineren met mijn baan en mijn gezin? Wat
ik wel weet, is dat als je iets van harte doet, dat
je daar ook energie van krijgt.

Zoals ik vroeger door de ervaringen in de
Gummarusparochie op mijn geloofsweg ben
gezet, zo is die levende innerlijke betrokkenheid
er nog steeds. Er zijn momenten waarop ik bid.
Soms leg ik iets voor wat me bezig houdt. Soms
voel ik als het ware een soort innerlijke drang
om te gaan bidden in de kerk. lk ben mijn weg
gegaan, samen met mijn vrouw en kinderen,
door alle seizoenen heen. Door alles heen voel
ik hoe blij en trots ik ben met deze weg. Ik kan
van harte zeggen dat ik een mooie weg ben
gegaan.

Piet de Meijer




Met het 'Huis van de Pelgrim' naar Lourdes

ot

Het 'Huis voor de Pelgrim' organiseert al 100 jaar
bedevaartreizen vanuit Nederland naar Lourdes.
Dit zijn geheel verzorgde groepsreizen met reis
en verblijf op basis van volpension. In Lourdes
kunt u verblijven in een uitstekend drie- of
viersterrenhotel waar s middags en ‘s avonds
uitgebreide warme maaltijden worden geser-
veerd. Met eenvoudige diéten kan rekening
worden gehouden. Voor deelnemers die een
lichte zorg nodig hebben beschikken we over
hotels met zorgmogelijkheden. Deze hotels
beschikken over dezelfde faciliteiten als de
andere hotels, maar er zijn daar vrijwilligers
voor zorgondersteuning.

Het bijzondere van deze reizen naar Lourdes is
dat ze ook geschikt zijn voor mindervaliden of
mensen die zorg nodig hebben. Op deze
manier mag iedereen zich opgenomen weten
in die grote gemeenschap van miljoenen
gelovigen die in Lourdes bij elkaar komen.

Tijdens het verblijf in Lourdes wordt voor alle
pelgrims een volledig verzorgd programma
aangeboden met vieringen, processies,
verdiepingsmomenten, wandelingen door
S we r’e _ Lourdes met de tientallen winkeltjes, terrasjes
| en musea en een excursie naar de Pyreneeén.

Hieraan kunt u geheel vrijblijvend deelnemen.

Vertrouwd zak foen

De reis naar Lourdes kunt u maken per trein,
vliegtuig of bus (nacht-, dag- of zorgbus). De
vliegreizen zijn chartervluchten die speciaal

) . : LS voor het 'Huis voor de Pelgrim’ vliegen. De
Financieel advies ‘ busreizen vinden plaats per luxe touringcar.
Indien er veel zorg nodig is, is er de mogelijk-
heid om met de zorgbus te reizen en in het
zorghotel Accueil Notre-Dame te logeren waar
medische zorg kan worden verleend.

Verzekeringen

Makelaardif

Voor meer informatie over de Lourdesreizen
kunt u contact opnemen met de contactper-
soon van het 'Huis voor de Pelgrim| Petra Roks-
Buijs, 06 40 83 47 96, of rechtstreeks via
info@huisvoordepelgrim.nl.

Uw bank cichtby

RegioBank

Vertrowd én ¢




Uw kerk in balans Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
gezamenlijke geldwervingscampagne van

vijf grote landelijke kerkgenootschappen. Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
De actie roept op om de plaatselijke geloofs- bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
gemeenschap te ondersteunen met een meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen naam en adresgegevens te sturen naar

geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van penningmeester@bernardusparochie.nl.

de bijdragen van hun parochianen om het Of maak uw bijdrage over op rekeningnummer
pastorale werk te kunnen voortzetten en NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe- Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder

komst van uw kerk is daarom meer dan welkom.  vermelding van ‘parochiebijdrage’

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-

fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt

gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 156,00. Wanneer u een beroep doet op de

parochie voor kerkelijke diensten, zoals het .
verzorgen van een doopviering of een uitvaart, A C t [ e
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten

Kerkbalans

E Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven

VASTGOEDONDERHOUD

Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983
4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven

Tel.: 0165-583258  Tel: 040-2483185
E-mail; info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

5Hagens

Gas Water CV <« Dakbedekking < Sanitair < Airconditioning

Meirstraat 20 Udven
4751 AD Oud Gastel Uneto VNI
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com S
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o~ t;f. Monuta Ellen Kok
> Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

‘ AfS Che dn Sre. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

-
" zoals ient
Thaneé Aerts en Monuta E I I en KOk

Ellen Kok-Dekker |

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
: Bloemisterij / Tuincentrum

* Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

*  Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

*  Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

* Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, p{mlaardappeleni

* Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

* Iwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

* Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

FYSIO
HOLLAND

)

Oud Gastel ‘ '
Het Hof 2b ‘
4761 JK Oud Gastel g -
(0185) 20 60 24 i -
oud-gastel @lysioholland.nl / Y = = | . Ya s nrt

ca £rs107 R RO G LT |
Oudenbosch Wall ] JIU | ol YRS \ _ .
Wes!-Vaardeke 11a b | i

4731 MA Oudenbosch
(0185) 31 22 56
oudenbosch @ lysioholland.nl

Fijnaart

Eerste Kruiswag 8A
4783 RS, Fijnaart
(0168) 20 36 55
fijnaart @ fysioholland.n

Nieuwe Dorpsweg 1
4793 BR, Fijnaart
(0168) 46 28 16
fijnaart @ fysioholland.nl

Meer weten f een aispl:_aak maken?
Neem contact op met één van onze locaties!

p— CT—

tysioholland.nl



