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Geraakt... of niet?

Wanneer u dit leest hebben we de december-
feestdagen al weer enkele weken achter ons
gelaten, zijn we die al weer vergeten, of hebben
ze ergens — wellicht in een donker hoekje - in
ons geheugen opgeborgen. Vol verwachting
klopte menig kinderhart in de tijd voor het feest
van Sint Nicolaas. Hoewel... feest? Het gaf ook
afgelopen jaar opnieuw aanleiding tot relletjes
om zijn knechten. De goedheiligman zal er
weinig van begrijpen, dat wat een kinderfeest
bedoelt te zijn is verworden tot een ‘feestje’
voor volwassenen, een aanleiding om eens
lekker te vernielen of te intimideren. Raakte

het ons of hebben we gedacht: als 't maar niet
in mijn voortuin is? Niels van der Laan en Jeroen
Woe lieten zich in ieder geval niet onbetuigd in
hun programma ‘Even tot hier) terug te zien op
NPOStart.

Zelfs voordat de Bisschop van Myra ook maar
één voet op Neerlands bodem had gezet, was
ook al duidelijk dat een aantal winkelketens aan
hem geen boodschap (meer) hebben. In hun
etalages heeft het kerstfeest voorrang gekre-
gen, het feest van warmte en gezelligheid, van
familie en harmonie. Sinterklaas is voltooid
verleden tijd. Gaat dat ook op voor het geloof?
Velen zullen dat beamen. Het feest van het
goede nieuws aan de herders: ‘Heden is u een
Redder geboren, Christus de Heer, in de stad
van David, Bethlehem| zegt hen weinig of niets
meer. De geboorte van Gods Zoon is voltooid
verleden tijd. Maar wij, raakt dat Kind ons nog?
Hebben we nog boodschap aan zijn visioen van
Gods Rijk, dat Rijk van vrede en gerechtigheid,
van genoeg voor iedereen?

Want wat zegt het als een week later, wanneer
klokken het nieuwe jaar inluiden, voor miljoe-
nen euro’s vuurwerk met veel lawaai in de lucht
worden geschoten? Het is verwaaid voordat
je het goed hebt gezien. Welke boze geesten
willen we met dit ritueel verdrijven? De wereld
ziet er de eerste dag van het nieuwe jaar niet
echt anders uit als de laatste dag van het
voorgaande. Conflicten en oorlogen duren
voort, onderdrukking om geloof of geaardheid
blijft aan de orde van de dag, onrecht wordt
nog steeds niet recht gezet, crises worden niet
opgelost door gebrek aan (politieke) wils- en
daadkracht, of enkel omwille van economisch
gewin. Raakt het ons nog?

Laten we toe dat het ons nog raakt? Of denken
we ‘het zal mijn tijd wel duren; zoals ik onlangs
hoorde opmerken in de documentaireserie
‘Waterman’ ‘De wereld gaat nu eenmaal een
keer ten onder. Het zij zo. Het is aan de volgen-
de generatie om de — onze — problemen op te
lossen, werd eraan toegevoegd. Met andere
woorden: ‘Deze wereld is mijn verantwoorde-
lijkheid niet meer. Als ik tijdens mijn levens-
dagen maar kan blijven leven zoals ik dat wil en
altijd heb gedaan’ Velen steken de kop in het
zand: na ons de zondvloed. En zoals u kunt
weten, komt die er aan. Geen God die het kan
en zal voorkomen, want God kan alleen door
ons iets veranderen. Onze handen en voeten
zijn Zijn handen en voeten. Door open te staan
voor wat zijn Geest ons vertelt, kunnen we het
visioen van zijn Rijk vasthouden en tot werke-
lijkheid maken: zijn Geest in onze geest.

De komende tijd zijn we op weg naar Pasen, het
feest dat Licht de duisternis overwint: veertig
dagen om ons opnieuw - of eens te meer -
bewust te zijn van de toestand in de wereld,

ver weg en dichtbij, en wat we zelf kunnen doen
om Gods Rijk hier en nu, in onze dagen, op te
bouwen omwille gerechtigheid, vrede en heel-
heid van de schepping. God mag onze aarde
naar zijn wil hebben geschapen, hetis aan ons
om haar zo goed mogelijk te behoeden, te
bewaren, te behouden omwille van zijn Naam:
IK-ben-met-je. En wij...?

Eric Roovers, teamassistent




‘Missionair Project Jonge Gezinnen’

Per 1 januari 2023 ben ik gestart in onze
parochies. Ondanks dat ik de regio al wel wat
kende, kwam er toch heel wat op me af: de
verschillende kerklocaties - en de afstanden
ertussen - en vooral veel geéngageerde vrij-
willigers. De eerste reacties waren positief,
zelfs hartverwarmend.

Maar ... wat ga je nu eigenlijk doen?

Die vraag is me regelmatig gesteld. Kort gezegd:

ik richt mij op het geloofsleven van gezinnen
met kinderen van O tot 12 jaar. Het project heeft
een looptijd van vijf jaar, waarin ieder jaar speer-
punten en accenten liggen. Op de eerste plaats
ben ik gestart met kennismaken met verschil-
lende werkgroepen in onze parochies en
geloofsgemeenschappen. Denk aan de Werk-
groepen Eerste Communie en Vormsel. Daar
komt binnenkort de doopwerkgroep bij.
Afgesproken is dat ik de sacramentencatechese
voor de eerste communie in de Bernardus-
parochie al op me neem alsook de vormsel-
catechese in onze beide parochies. Uiteraard
doe ik dit samen met de vrijwilligers in de
werkgroepen: vooral kijken wat we hebben en
hoe het loopt, versterken wat er is en waar
mogelijk verder uitbouwen (denk aan de
Kinderkaravaan). We willen als parochie zicht-
baar zijn, ook bij de jonge gezinnen. Dus stel ik
me de vraag: Kennen wij hun leven? Weten we
wat er op de gezinnen vandaag de dag af komt?
We moeten ons bewust zijn dat de Kerk, de
parochie, een deeltje is van het aanbod. Hoe
kunnen wij ‘ons’ deeltje vergroten? Daar mag

ik, hopelijk met velen van u, aan werken, want
ik ben ervan overtuigd dat we er toe doen, ook
vandaag! Het is de moeite waard om de Blijde
Boodschap van Jezus te kennen en een vreugde
om het handen en voeten te geven in ons dage-
lijkse leven. Ook het (her)nemen van de contac-
ten tussen de parochie en de scholen staat op
mijn agenda, om te zien waar we iets kunnen
bijdragen aan hun identiteit. Het onderzoeken
en stapsgewijs uitwerken van een concreet
diaconaal project voor kwetsbare kinderen en
gezinnen is misschien nog wel de grootste en
mooiste uitdaging.

Kernbegrippen

Met een aantal kernbegrippen wil ik het hele
project uitvoeren. Open armen. We zijn een
inclusieve Kerk, iedereen hoort erbij want

iedereen is Gods schepsel. Misschien zien we
zelden jonge gezinnen in onze kerken, dat wil
niet zeggen dat ze er niet zijn. Ook onze jonge
gezinnen zijn een onderdeel van de geloofs-
gemeenschap, ook zij horen thuis in onze
parochie. Het project wil hen meer op de kaart
zetten. Groei. Ondanks dat we leven in een tijd
dat de Kerk en onze parochie ‘krimpen; blijft
groei mogelijk. Groei in mogelijkheden om de
boodschap van Jezus uit te dragen, niet enkel
in aantallen denken maar ook in kwaliteit, ons
steeds durven afvragen: Waar zijn we mee
bezig? Waar gaat het om? En kansen die er zich
aandienen ook durven pakken. Dan zijn we
missionair bezig, dan verrast de Kerk, dan
kunnen we leven vanuit de Blijde Boodschap en
erdoor worden gevoed. Zingeving. Het is nog
steeds de moeite waard om te vertellen over de
persoon van Jezus van Nazareth. Het is nog
steeds de moeite waard om er je geloofsleven
door te laten voeden. Catechese heeft een groot
aandeel in het project, niet enkel aan onze
communicanten en vormelingen, ook denken
we hierbij aan de ouders en een aanbod aan de
scholen. Zo zijn we met velen Kerk, parochie, en
kunnen we het leven met anderen delen. Dan
gaan we als Kerkgemeenschap mee op weg.
Engagement. Het vraagt iets van ons om te
geloven, het gebeurt allemaal niet vanzelf. We
mogen ons samen inzetten, want een gezamen-
lijk engagement staat sterker. Maar het is ook
omgekeerd. Wanneer we de boodschap van
Jezus duidelijk horen is het de Kerk zelf die ons
uitdaagt om er bij te willen horen. Het is een
wisselwerking waarin we elkaar nodig hebben.
Heel de parochie en alle parochianen zijn recht-
streeks of onrechtstreeks betrokken bij het
project, in het bijzonder door gebed, maar ook
door ondersteuning, meedenken in de stuur-
groep, een helpende hand...

Ik heb er heel veel zin in en hoop u ook! Dank
voor de kansen die ik krijg, dank voor uw gast-
vrijheid, uw gebed voor het project. Wil u iets
kwijt of heeft u een vraag? Stuur me gerust een
appje: 06 23 01 36 26, of een mailtje naar:
projectmedewerker@bernardusparochie.nl.
Graag tot snel!

Bas Van Haeren,
pastoraal projectmedewerker Jonge Gezinnen’



Familieberichten

Bosschenhoofd
Overleden
4 januari Dien de Moor (91),

weduwe van Sjef Voeten
12 januari Tonny Oomen (84),
weduwe van Jan van Dijk

Hoeven
Gedoopt
15 januari Merlyn Verkuijlen
Overleden

10 december Leentje van Oers (92),
weduwe van Kees Dam
Antoon Lijdsman (90,

weduwnaar van Els Keuls
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5 januari

Standdaarbuiten

Overleden
13 december  Ton Buckens (79),

echtgenoot van Annie laros

Overleden
5 februari

Gedoopt
10 december

14 januari

15 januari

Overleden
15 december

19 december

28 december

20 januari

24 januari
2 februari

3 februari

Oud Gastel

M1en van den Bos (91),
weduwe van Kees Schrauwen

Oudenbosch

Gyvaino Stam

Jezley Stam

Sophie van de Riet

Cyryl Zajaczkowski-Socha
Guusje Koevoets

Don van Tol

Jantje van Tol

Antoon Koenraadt

Ron Ketelaar

Jaantje Mies (89),

weduwe van Wim Kuijstermans
Trees van den Langenberg (83),
echtgenote van

Ruud de Leeuw

Kees Houtepen (90),
echtgenoot van

Diny van Vlimmeren

Louke Crijns (94),

weduwe van Jean Boulanger
Kees Claessen

Koosje de Kroon (89),

weduwe van Cees Mulders

Ton van de Riet (90),
echtgenoot van

Francis Bolmers
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‘Allemensen!’ kreunt hij, ‘Dit wist ik niet. Maar ... dit
is te veel werk voor ons tweeén, mevrouw Bontje!’
‘Neenee! NU moeten we doorzetten!’ zegt zij beslist.
‘Als u de knutsels in vuilniszakken stopt, dan doe ik de
kranten en de kleren. De pastoor kan het niet goed.
Hij wil elk knutselwerk bewaren. Elke krant is interes-
sant. Mevrouw Bontje pept hem op: ‘Straks is de hele
zolder vrij! Versoberen geeft RUIMTE! ‘Warempel,’
mompelt de pastoor, ‘het kan wel een jongerenzolder
worden!! Ineens gaat het opruimen makkelijk.

Kik hupt weer naar beneden. Dit moet ik de muizen
vertellen, denkt hij. Maar hoe? ... ‘Er komt een
jongerenzolder en ... jullie raken je speelplek kwijt”
Versoberen, dat vinden de muizen vast moeilijk!

Soberheid

Mevrouw Bontje en de pastoor lopen door het zijpad
naar de trap die naar de kerkzolder leidt. Kik volgt ze
nieuwsgierig.- Wat gaan ze doen met die bezems en
vuilniszakken? ‘EINDELUK is het zo ver, meneer
pastoor!’, roept de kosteres blij, ‘De BEZEM erdoor!
Weg met die overbodige spullen!’ ‘Nou en of; zegt de
pastoor, ‘want preken over soberheid kan ik wel, maar
ik moet ook het goede voorbeeld geven!’ Kik klimt
achter ze aan, de eerste trap op, en de tweede. Dan
staan ze op de enorme zolder onder het schuine dak.
Het is er koud en duister. Mevrouw Bontje knipt het
licht aan en de pastoor krijgt de schrik van zijn leven.
De zolder staat stampvol kasten, stoelen, kapstokken,
dozen. Er liggen knutsels, kranten en ... muizenkeutels.

Kun jij consuminderen, of koop je steeds meer? “—
En denk je: vooruit maar, iets nieuws, nog één keer.

Ben je dan tevreden, of jeukt het weer gauw!? I
Je kast is propvol en waar laat je het nou? @ 2

Totdat je tussen zoveel spulletjes leeft .-
dat niets meer bijzondere betekenis heeft. -

Maak veertig dagen ruimte, bid, mijmer en vast. <
aak van je ziel een opgeruimde kast. Sl
Want waar moet God wonen, als i in jou niets meer past? -

Uit de Bijbel

Jezus zei: Maak Je geen grote zorgen over wat Je zult eten.

wat Je zult drinken, welke outfit je aah moet trekken.
Jullie hemelse Vader weet wel dat Je dat allemaal nodig hebt.
Zoek eerst het koninkrilk vah God en zijn gerechtigheid,

dan krijg je dat alles erbi).
Naar Mattelis 6,31-33

J N
. | Teksten: et e Jong
o WP Tekeningen: M, Jurrigns



‘Verander je mee?’
KinderKaravaan+ in de Veertigdagentijd

Na het vieren van Carnaval gaan we de Veertig-
dagentijd in, de voorbereidingstijd naar Pasen.
Het project waarmee we tijdens deze periode
aan de slag willen gaan heeft als thema ‘Veran-
der je mee?. ledere zondag horen we een
bijzonder verhaal waarin het leven van iemand
een andere draai krijgt. Stel je maar eens voor:
je gaat elke dag water halen bij een put, dag in
dag uit, steeds dezelfde put, steeds hetzelfde
water. Maar op een dag gebeurt er iets. Bij
diezelfde, vertrouwde put zit een man die je
anders naar het leven laat kijken. Dat gebeurt
in het verhaal van Jezus en de Samaritaanse
vrouw, dat staat in het evangelie volgens
Johannes (4, 5-26). We lezen het verhaal op de
derde zondag in de Veertigdagentijd. Het laat
iets zien dat in deze hele Veertigdagentijd
steeds terugkomt: dat niet alles hoeft te blijven
zoals het is, dat er een nieuw begin kan worden
gemaakt, dat een nieuwe toekomst kan aan-
breken. Daar hoef je niet zelf voor te zorgen:
God maakt dat nieuwe begin voor jou. Verander
je mee?, want het is God die ons uitnodigt om
te kiezen voor het leven.

Naast het project waarmee we aan de slag gaan
doen we natuurlijk ook mee aan de Vastenactie,
want met het ingezamelde geld kunnen we het
leven van iemand anders helpen veranderen,
zodat hij of zij een beter leven kan opbouwen.
QOok door een bijdrage, in de vorm van lang
houdbare voedingsmiddelen zoals rijst, pasta
en voedsel in blik, bestemd voor de plaatselijke
voedselbank, kunnen we anderen helpen.
Daarom staat er tijdens de KinderKarvaan-
viering op zondag 12 maart om 11.00 uur in
Oudenbosch een ‘weg-geef-mand’ ledereen
wordt uitgenodigd om er iets in te doen dat is
bestemd voor de voedselbank.

In de Veertigdagentijd zijn we onderweg naar
Pasen. Maar wat vieren we met Pasen? Wat
gebeurt er allemaal in de Goede Week?
Daarover willen we het met de kinderen
hebben tijdens de kindernevendienst op
zondag 2 april, Palmzondag. Aan het begin van
de viering houden we met alle kinderen een
grote Palmpasenintocht en nadien gaan we
naar de ruimten onder de Basiliek om het
verhaal van de Goede Week en Pasen te
verwerken.

Dat niet alles hetzelfde hoeft te blijven,
maar dat een nieuwe toekomst kan aanbreken,
laat Jezus ook zien door een blinde man te genezen.
Nu hij kan zien is zijn leven voorgoed anders geworden.

Samen gaan we op weg naar Pasen
en geven we een draai aan ons leven:

zondag 12 maart

Kinderkaravaan+ van 9.45 uur tot 10.45 uur

in de Hellemonszaal (onder de Basiliek) en om
11.00 uur Kinderkaravaanviering in de Basiliek.

zondag 2 april

eucharistieviering om 11.00 uur in de Basiliek;
intochtprocessie van Palmzondag en kinder-
nevendienst over de Goede Week en Pasen.

‘Verander je mee?’ Je bent van harte welkom.
Werkgroep Kinderkaravaan



Dankwoord Voedselbank Halderberge

Al jarenlang steunt uw Caritasinstelling de
Voedselbank Halderberge. We zijn u daarvoor
zeer dankbaar. We kunnen ons voorstellen dart er
vragen bij u leven over wat een voedselbank doet.
De Voedselbank Halderberge maakt organisa-
torisch deel uit van de Stichting Goed Ontmoet,
gevestigd in Bergen op Zoom. Deze stichting
voorziet zes voedselbanken van voedsel:
Roosendaal, Bergen op Zoom, St Maartensdijk,
Steenbergen, Ossendrecht en Halderberge.

De stichting heeft een centraal magazijn waar
hetvoedsel wordt aangeleverd, dat onder andere
afkomstig is van supermarkten, bedrijven,
boeren, distributiepunten van supermarkten,
groente en fruittelers. Vanuit het centraal
magazijn worden de voedselbanken voorzien
van voedsel. De voedselbank Halderberge heeft
op dit moment 80 klanten (230 personen).

De laatste maanden is ons klantenbestand
verdubbeld. Door de stijgende voedsel -en
energieprijzen zijn veel gezinnen in financiéle
problemen geraakr. Als klant moet je aan strenge
voorwaarden voldoen om bij de voedselbank te
worden toegelaten. Ons klantenbestand zou nog
groter kunnen zijn, maar door schaamte en
onwetendheid melden velen zich niet aan. De
maximale termijn waarin een klant gebruik kan
maken van de voedselbank bedraagt drie jaar.

De uirgifte van het voedsel in Halderberge vindt
iedere donderdag plaats in een zaal onder de
Basiliek. Bij de uitgifte wordt bij de verstrekking
van het pakket rekening gehouden met de

gezinssamenstelling. Een groot gezin krijgt meer

Coppens ©

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009

www.uitvaartcoppens.nl

aangereikt dan een alleenstaande. Het aange-
boden pakket bevat zuivelproducten, groenten
en fruit, vlees en vis, brood en lang houdbare
producten. Ons uitgiftepunt heeft elf vrijwil-
ligers, Stichting Goed Ontmoer 170 vrijwilligers,
Voedselbank Nederland 13.000 vrijwilligers.
Niemand wordt voor zijn of haar inzet betaald.
Voedselbank Nederland is actief in 172 gemeen-
ten met in totaal 515 uitgiftepunten. Het is iedere
week weer een opgave om voldoende voedsel voor
onze klanten te organiseren. De voedselbank kan
niet zonder sponsoren. De waarde van het voed-
selpakker varieert tussen de € 40,00 en € 60,00.
Het kost wekelijks ongeveer € 5,50 per klant om
een pakket samen te stellen. De kosten voor

het uitgiftepunt Halderberge bedragen dus ruim
€ 400,00 per week.

Gelukkig steunen u, de Gemeente Halderberge
en vele anderen ons om onze klanten te blijven
bedienen. Onze klanten zijn blij met het hen
aangeboden pakket en dat is mede te danken
aan u. Voor meer informatie en de mogelijkheid
om te doneren zie www.goedontmoet.com.

Uitgifteteam Voedselbank Halderberge

Door het beschikbaar stellen van de Hellemons-
zaal als uitgiftepunt, ondersteunt onze parochie
de voedselbank en de Parochiéle Caritasinstelling
ondersteunt de voedselbank met een donatie.

RK Parcchis K Barnarois vam Clainmus
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De kracht van verbinding

[

‘De Pelgrim’ is het inspirerende centrum Ze vormt een belangrijke broedplaats voor

van aandacht en ontmoeting, bemoediging innoverend pastoraat en diaconaal handelen.
en naastenliefde, zingeving en reflectie in

de Bernardus- en de Immanuelparochie, Samenstelling van de programmaraad

met een positieve uitstraling naar de plaatselijke Codrdinator: Petra Mergaerts, pastoraal werker
samenleving. In samenwerking met allerlei Leden: Tonnie van Bruinisse, Tineke Steegmans,
groepen en organisaties, stimuleert ‘De Pelgrin’ Eric Roovers, Lars Koks, Mario Winters en Bas
op veelvormige wijze de ontmoeting met en Van Haeren

tussen mensen die op zoek zijn naar zingeving

en geloofsverdieping, en daagt ze uit tot nieuwe Contactadres:

vormen van nabijheid en naastenliefde. depelgrim@bernardusparochie.nl

Samen aan tafel - NIEUW!

Vanaf januari 2023 vindt er elke 3e of 4e zondag van de maand van 12.15 uur tot en met 14.00 uur een
gezamenlijke lunch plaats in het Bartholomeushuis in Zevenbergen. Met 'Samen aan tafel' hopen we
een stukje eenzaamheid op zondag te verdrijven en te bouwen aan verbondenheid. ledereen is van
harte welkom om aan deze lunch deel te nemen, ook als men geen kerkganger is. Wel is er een maxi-
mum van 30 deelnemers. U dient zich uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de lunch aan te mel-
den. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, komt u op een wachtlijst en krijgt u voorrang
bij de eerstvolgende lunch. Hebt u interesse? Kent u mensen in uw omgeving voor wie zon lunch een
opkikker kan zijn? Breng dan dit nieuwe initiatief onder hun aandacht of neem ze een keer mee als de
drempel voor hen te hoog is om alleen te komen. Wel vooraf aanmelden met hoeveel mensen u komt.

Datum: zondag 26 februari, 26 maart, 16 april, 21 mei en 18 juni

Tijdstip: 12.15 uur - 14.00 uur

Locatie: centrale hal van het Bartholomeushuis in Zevenbergen, Markt 19a
Aanmelden: via f.s.a.wijne@hotmail.com of estherluijkx@hotmail.com
Deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.
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Tweeluik rond het boek ‘Op weg naar een luisterende kerk’

Paus Franciscus droomt van een andere aanpak in de kerk: minder top-down, maar in plaats daarvan
meer samen naar de goede weg zoeken, in dialoog, luisterend naar elkaar en naar de heilige Geest.
Kortom: synodaal. Wat betekent dat voor onze geloofsgemeenschappen? Hoe doe je dat, luisteren naar
de ander en naar de heilige Geest? Hoe kunnen wij - jij en ik - samen synodaal op weg zijn?

Datum: donderdag 2 maart

Op deze eerste bijeenkomst komt Jezuiet Jos Moons (KU Leuven) hierover
vertellen aan de hand van het boek waaraan hij heeft meegewerkt ‘Op weg
naar een luisterende kerk] en komt hij met ons daarover meedenken.
Tijdstip: 19.30 uur - 21.30 uur

Locatie: Cuyperszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch

Aanmelden: via pastoraalassistent@outlook.com

Er zijn geen kosten aan verbonden.

.J.J.uAFl[!{ !ll
kUISLER DE

Datum: donderdag 23 maart

Op weg naar een luisterende kerk: wat en hoe kunnen we als parochianen
in de praktijk daaraan gaan bijdragen? Uit de eerste bijeenkomst komen
aandachtspunten voor parochianen naar voren, waarop tijdens de tweede
bijeenkomst in groepsgesprekken nader wordt ingegaan, uitmondend in initianeven.
Tijdstip: 20.00 uur - 21.30 uur

Locatie: Cuyperszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch

Aanmelden: via pastoraalassistent@outlook.com

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Vastenchallenge

Het Oecumenisch Samenwerkingsverband Bernardusparochie en Protestantse Gemeenten Oudenbosch
en Oud-Gastel / Kruisland organiseren op woensdag 15 maart een dag van vasten, gebed en geloofs-
verdieping, naastenliefde, met als thema ‘Mensen onderweg.
12.00 uur  oecumenisch middaggebed in de Basiliek in Oudenbosch
17.30 uur  sobere / vriendschapsmaaltijd in De Pastorije, Fenkelstraat 28 in Oudenbosch

en aansluitend een bezinning over het thema (tot 19.45 uur)
20.15uur spirituele filmavond ‘Des hommes et des Dieux’ in de Utopiazaal

van het Markland College in Oudenbosch

Voor maaltijd en bezinning kunt u zich tot en met 12 maart aanmelden via telefoonnummer 0165 330
502 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur) of via info@bernardusparochie.nl.

Voor de maaltijd geldt een vrije gift die ten goede komt aan de Vastenactie en Kerk in Actie.

De toegangsprijs voor de film bedraagt € 7,00 en € 6,00 voor Fanfarepashouders.

Meditatieve wandelir ing

Ook tijdens deze wandeling op woensdag 22 maart laten we ons inspireren door het thema van de
Vastenactie: ‘Mensen onderweg. We verzamelen in de Pauluskapel (ingang via Pelgrim I onder de
Basiliek in Oudenbosch) waar we om 18.30 uur beginnen met een korte bezinning. Aansluitend maken
we samen een wandeling van ongeveer vijf kilometer in de omgeving die we rond 19.45 uur afsluiten
met een kopje koffie/thee in de Cuyperszaal.
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Filmavonden — NIEUW! VIGGO MORTENSEN  MAMERSHALA ALl

Green book (2018)

Wanneer zwarte pianist Don Shirley in 1962 op zoek is naar een lijfwacht
voor zijn tournee door het zuiden van Amerika komt hij in contact met
‘lony Lip, een Italiaans- Amerikaanse uitsmijter. Samen reizen ze door
verschillende “witte” staten aan de hand van een speciale reisgids die
hen informeert over plekken waar Afro-Amerikanen welkom en veilig
zijn. Tijdens hun reis worden zij geconfronteerd met hun tegengestelde
persoonlijkheden, gevaar en racisme, maar ook met onverwachte
menselijkheden en een volle dosis humor.

Datum: donderdag 9 maart

Tijdstip: 20.00 uur - 22.15 uur

Locatie: Theater De Schuur, Kerkstraat 23 in Zevenbergen

Kostprijs: € 7,50 op de dag zelf en € 6,00 voor Cine-7pashouders
Aanmelding vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl

Des hommes et des Dieux (2010)

Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren '90:
acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorps-
genoten. Ze helpen hen in hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten
en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen \EC LIONANAT S
echter langzaam maar zeker d% bovenhand in de rcgiog Ondanks het E—F‘ bDll::Ig ]:I\{{IE{}})%
toenemende gevaar dat hen omringt groeit de vastberadenheid onder i

de monniken om te blijven. Wanneer ze besluiten om enkele gewonde
terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten hen
onder druk om terug te keren naar Frankrijk.

Datum: woensdag 15 maart

Tijdstip: 20.15 uur - 22.30 uur

Locatie: Utopiazaal Markland College, Pagnevaartweg 7 in Oudenbosch
Kostprijs: € 7,00 op de dag zelf en € 6,00 voor Fanfarepashouders

en bij aanmelding vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl.

Tweeluik rond het Geert Grootejaar en de Moderne Devotie

In de veertiende eeuw was de katholieke kerk oppermachtig. Priesters
waanden zich God en alleen een kostbare aflaat gaf je vergeving van

je zonden. Vele priesters konden een liederlijk leven lijden. Zij hadden
openlijk vrouwen en kinderen. Geert Grote (1340-1384) besefte in

die tijd als eerste dat een hervorming van de kerk dringend nodig was.
Hij wilde terug naar de kern van het christelijk geloof. In de beweging
die hij op gang bracht koppelde hij een sterke maatschappelijke
betrokkenheid aan een diep persoonlijk beleefd geloof. Grote Europese
denkers, zoals Thomas a Kempis, Erasmus en Maarten Luther, alsook
paus Adrianus IV, volgden zijn beweging. In dit tweeluik gaan we op
zoek naar hoe de Moderne Devotie ook voor de huidige tijd van waarde
kan zijn en inspiratie kan bieden.
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Lezing door Mink de Vries

Datum: donderdag 13 april

Tijdstip: 19.30 uur - 21.30 uur

Locatie: Cuyperszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch
Aanmelden: via depelgrim@bernardusparochie.nl; vrije toegang

Excursie Museum Geert Groote Huis en stadswandeling Deventer

Datum: zaterdag 29 april

Vertrek: uiterlijk om 8.45 uur met eigen vervoer (carpoolen) vanaf de Basiliek in Oudenbosch en het
Bartholomeushuis in Zevenbergen

Kosten: € 25,50, excl. lunch en bijdrage in vervoerskosten; op basis van 20 deelnemers

Aanmelden: via depelgrim@bernardusparochie.nl

Mediteren met de Bijbel - NIEUW!

In veel Bijbelcursussen gaat het om wat er in een bepaalde Bijbeltekst staat, wat die betekent en hoe

de tekst zich verhoudt tot andere Bijbelteksten. Daarbij is vooral je hoofd betrokken en is het doel om
Bijbelkennis op te doen. Mediteren met de Bijbel kiest een ander vertrekpunt: het is een mooie manier
om te leren het woord tot je hart te laten spreken en vervolgens te proberen om daarbij te bidden.
Daartoe wordt een Bijbeltekst in een groep van 7-10 personen in een aantal opeenvolgende fasen met
elkaar besproken. Mediteren met de Bijbel is ook belangrijk om vertrouwd te raken met de vreugde
die geloofsgesprekken met zich meebrengen. Geloofsgesprekken spelen een wezenlijke rol in het met
elkaar werken aan de vorming van geloofsgemeenschappen op weg naar de toekomst: een missionaire
parochie en een synodale kerk.

Cursus van drie bijeenkomsten

In de maanden april en mei 2023 worden drie bijeenkomsten over mediteren met de Bijbel [Lectio
Divina| georganiseerd. In elke bijeenkomst staat een andere Bijbeltekst centraal. U kunt kiezen uit twee
soorten bijeenkomsten: fysiek of online. Beide bijeenkomsten worden op dezelfde dag gehouden.

De fysieke bijeenkomsten zijn in de Cuyperszaal onder de Basiliek in Oudenbosch van 14.00 uur
tot 15.15 uur (inloop vanaf 13.45 uur). De online bijeenkomsten gaan via Zoom - via uw computer
of tablet met camera of via smartphone - van 20.00 uur - 21.15 uur (inloggen vanaf 19.50 uur).

De deelnemers ontvangen daarvoor een Zoomlink.

Als u belangstelling heeft kunt u dat al
kenbaar maken door een mail te zenden
aan Frans van den Bosch via
pastoraalassistent@outlook.com

met vermelding aan welke bijeenkomsten
u wilt deelnemen. Zodra de data bekend
zijn wordt u daarover geinformeerd

en kunt u zich aanmelden.
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Vast aanbod
Alpha-bijeenkomsten

Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten wordt gepraat over de kern

van het geloof, in een informele, plezierige en vriendschappelijke sfeer.

Deze geloofsgesprekken zijn van groot belang voor de toekomst van -

de parochie. Het gaat niet om boekenkennis maar om meer vanuit je hart A

over het geloof te leren spreken. Elke bijeenkomst begint met een gemeen-

schappelijke maaltijd en duurt ongeveer twee uur. Zie voor meer informatie: n a l p h a
fa——

www.immanuel-parochie.eu - www.bernardusparochie.nl.

M,

Franciscusgroep

De Franciscusgroep is een groep mensen die vrijwel elke maand bijeenkomt om zich te verdiepen rond
een bepaald thema. ledereen kan aansluiten bij deze bezinningsmomenten, die steeds verlopen in een
gezellige, ontspannen sfeer. Komend voorjaar is rode draad van de samenkomsten: ‘Luisteren naar
inspirerende mensen’ en staan de volgende figuren centraal:

vrijdag 10 maart

Marga Klompé (1912-1986), de eerste vrouwelijke minister en een van
de belangrijkste grondleggers van de verzorgingsstaat, een vrouw die
vanuit haar katholiek geloof politiek bedreef en op haar manier streed
voor vrouwenemancipatie. Spreker: diaken Frank van Gerven

vrijdag 14 april
Peerke Donders (1809-1887), een Nederlandse missionaris uit Tilburg,
die werkte onder lepralijders in Suriname. De spreker is nog niet bekend.

vrijdag 12 mei

Kardinaal de Jong (1885-1955), aartsbisschop in oorlogstijd. Hij was aarts-
bisschop van Utrecht van 1936 tot zijn dood in 1955. Door paus Pius XII
is hij kardinaal gecreéerd in februari 1946. Spreker: diaken Frank van Gerven

Tijdstip: telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: Cuyperszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch
Toegang, koffie en thee zijn gratis.

Oecumenisch middag- en avondgebed

Het middaggebed is een wekelijks bezinningsmoment om even stil te staan bij de vraag wat ons
bezighoudt en wie dat mogelijk maakt. Het middaggebed wordt verzorgd door medewerkers en
beroepskrachten van de Protestantse Gemeente Oudenbosch en de Bernardusparochie.

Elke woensdag om 12.00 uur in de Basiliek in Oudenbosch. Vrije toegang zonder aanmelding

Het avondgebed is in september van start gaat en staat open voor iedereen die zich wil bezinnen op
de christelijke levenswijze. We zingen samen, laten ruimte voor stilte, lezen uit de Bijbel en bidden.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het initiatief is geinspireerd door de opzet van
Taizé-vieringen.

Datum: zondag 26 februari, 19 maart, 16 april om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Locatie: Protestantse kerk aan de Fenkelstraat in Oudenbosch. Vrije toegang zonder aanmelding
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Voor jonge gezinnen
Kinderkaravaan+

De Kinderkaravaanvieringen zijn eucharistievieringen met speciale aandacht voor jonge gezinnen.

In deze vieringen laten we op een laagdrempelige manier jong en oud kennis maken met het katholieke
geloof. Daarnaast is er de Kinderkaravaan+. Voorafgaand aan de Kinderkaravaanviering komen we in
de bijzondere periodes van het kerkelijk jaar met de kinderen samen om op een creatieve manier aan de
slag te gaan met het thema van de viering. Ouders kunnen op de achtergrond meedoen onder het genot
van een kopje koffie of thee.

Datum: zondag 12 maart 3 Verander
Thema: Veertigdagentijd - “Verander je mee?’

Tijdstip: 9.45 uur - 10.45 uur

11.00 uur in de Basiliek in Oudenbosch de Kinderkaravaanviering
Locatie: Hellemonszaal, onder de Basiliek in Oudenbosch

Vrije toegang

Vandaag gaan we het verhaal horen over de ontmoeting

tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw,

een heel bijzondere ontmoeting.

Datum: zondag 2 april

‘Thema: Palmzondag en het verhaal van de Goede Week en Pasen
Tijdstip: Palmpasenprocessie met alle kinderen om 11.00 uur

in de Basiliek in Oudenbosch, waarna ze zich in de ruimten onder de Basiliek in groepen verdelen
en het thema samen gaan verwerken.

Datum: zondag 2 juli - Gezinsmiddag

Facebookgroep ‘Onderweg met Bernardus’

Een paar maanden geleden heeft een enthousiaste werkgroep
van de Bernardusparochie in Oudenbosch en omstreken een

Facebookgroep opgesteld. Het doel is om samen met u op weg .’;“
te gaan. De nieuwe Facebookgroep heeft dan ook de treffende naam a2
‘Onderweg met Bernardus’ gekregen. Dit allemaal onder inspiratie Bag. o . 2

&, . R e & L
van de heilige Bernardus van Clairvaux, pelgrim in kerk en wereld 0.*.%
zoveel eeuwen geleden. We zoeken hierbij naar sporen van Gods o :" -
aanwezigheid in ons menselijk bestaan. Om dit te bewerkstelligen .: .". o
putten we uit de rijke, katholicke traditie. U vindt in de groep "t ,
woorden, beelden, muziek en liederen die u kunnen bemoedigen 0..
en/of kracht en richting kunnen geven. Ons verlangen is te komen oo
tot een hartverwarmende en inspirerende digitale community die -

. 5 .. b

over de parochiegrenzen heen strekt. Bijdragen worden altijd op ’. LAY
prijs gesteld en kunnen bij de beheerders van de groep worden - :r.: *®e
aangeleverd. b * &

Wij heten u allemaal hartelijk welkom in de groep die u kunt ®
vinden op www.facebook.com/groups/onderwegmetbernardus. LI
.

Aarzel niet en wordt vandaag nz)g lid zodat wij samen de weg van a® b .
Bernardus kunnen bewandelen. s o
'..
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“We gaan weer op bedevaart!” Deze aankondiging
deed vicaris Paul Verbeek tijdens de Nieuwjaars-
receptie van het bisdom Breda op vrijdag 13
januari in Oudenbosch. In de voetsporen van Sint
Bernardus worden tijdens de reis verschillende
plaatsen en abdijen bezocht. De heilige Bernardus
van Clairvaux heeft veel betekend voor het bis-

dom. Zijn ordegenoten, de Cisterciénzers, zijn
bekend in tal van parochies.

De geloofsgemeenschappen van Wouw, Oud
Gastel, Oudenbosch en Hoeven zijn door hen
gesticht. In Ulicoten wordt jaarlijks het Bernar-
dusoctaaf gevierd. Bernardus is volgens de vicaris
een voorbeeld voor de missionaire Kerk. ‘Hij wist

. van aanpakken en zijn geloof was diepgeworteld.
| Hij trok de wereld in en cultiveerde het land. We

gaan bij hem in de leer!

Met een bezoek aan onder andere Bornem, Dijon,
de abdijen van Citeaux en Clairvaux, 1royes en
de abdij van Villers treden de pelgrims als het
ware in de voetsporen van Bernardus. De bede-
vaart wordt, met de woorden van bisschop Jan
Liesen, ‘een retraite op wieltjes. We mogen samen
vieren, bidden en ontmoeten, met voldoende
ruimte voor rust en ontspanning. De bedevaart
wordt georganiseerd in samenwerking met het
Huis voor de Pelgrim. Uitgebreide programma-
informatie en de mogelijkheid om aan te melden
zijn te vinden via de parochiewebsite en op
www.bisdomvanbreda.nl/bisdombedevaart.

Eind januari presenteerde Berne Media|Uitgeverij
Abdij van Berne in samenwerking met de
Stichting Eredienstvaardig de eerste uitgave van
'Heilig spel’, een nieuw magazine over rituelen,
liturgie en spiritualiteit. Het is de oecumenische
opvolger van het Rooms-katholieke tijdschrift
'Vieren' en het Protestantse 'Laetare’. De artikelen
in het tijdschrift willen verdieping bieden, naast
actuele en praktische informatie. De meerwaarde
van 'Heilig spel' ligt onder andere in een aan-
vullend werkschrift met gebeden, gedichten,
muziek en creatieve suggesties voor de liturgie in
de verschillende christelijke kerken. Ook wordt
een aantal rubrieken uit 'Vieren' en 'Laetare’, zoals
de heiligenverhalen en het liturgisch leesplankje,
voortgezet. In de eerste uitgave kunt u bijdragen
vinden van onder meer rabbijn Lody van de
Kamp, theoloog Rikko Voorberg, justitiepastor
Geert Rozema, theoloog en radio- en televisie-
presentator Andries Knevel, theoloog en musico-
loog Martin Hoondert en theoloog / kerkhistori-
cus Peter Nissen. 'Heilig spel' richt zich op profes-
sionele en vrijwillige medewerkers in de kerk,
theologen, geestelijk verzorgers, kerkmusici en
kerkelijk werkers.

ing
da bajas

Op pad met
de

House of One
in Berlijn

Het tijdschrift zal vijf keer per jaar verschijnen en
losse nummers kosten € 8,50. Kijk voor abonne-
menten en meer informatie over het tijdschrift op
www.bernemedia.com/heiligspel.

15




Kalender

26 februari ‘Samen aan tafel’ in Zevenbergen

02 maart
09 maart
10 maart
12 maart
15 maart

19 maart
22 maart
23 maart
26 maart

02 april
13 april
14 april
16 april
29 april

12 mei
21 mei

18 juni

02 juli

Oecumenisch avondgebed in Oudenbosch

‘Op weg naar een luisterende kerk” in Oudenbosch
Film ‘Green book’ in Zevenbergen

Marga Klompé (Franciscusgroep)
Kinderkaravaan+ in Oudenbosch

Vastenchallenge in Oudenbosch

Film ‘Des hommes et des Dieux’ in Oudenbosch
Oecumenisch avondgebed in Oudenbosch
Meditatieve wandeling in Oudenbosch

‘Op weg naar een luisterende kerk” in Oudenbosch
‘Samen aan tafel’ in Zevenbergen

Palmpasenprocessie in Oudenbosch

Lezing ‘Geert Groote en de Moderne Devotie’ in Oudenbosch
Z. Peerke Donders (Franciscusgroep)

‘Samen aan tafel’ in Zevenbergen

Oecumenisch avondgebed in Oudenbosch

Excursie ‘Geert Groote en de Moderne Devotie’ in Deventer

Kardinaal de Jong (Franciscusgroep)
‘Samen aan tafel’ in Zevenbergen

‘Samen aan tafel’ in Zevenbergen

Gezinsdag

Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten die ‘De Pelgrim’ organiseert, kunt u uw naam en
emailadres doorgeven via depelgrim@bernardusparochie.nl. In de loop van dit werkjaar gaan we
werken aan de uitgave van een digitale nieuwsbrief die u via de mail kunt ontvangen.

LIEBREKS
RS—;

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983

4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhaven

Tel.: 0165-58 3258 Tel.: 040 - 24 83 185
E-mail: info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

VASTGOEDONDERHOUD

liebreks.nl
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Bedevaart naar Hakendover

De legende van Hakendover, een klein plaatsje
onder de rook van Tienen in Belgié, dateert al uit
hetjaar 690. Drie viome maagden hadden het
plan opgevat om een kerk te bouwen. Wat over-
dag werd opgebouwd werd telkens ’s nachts om
onduidelijke redenen afgebroken. Pas toen God
via een engel hen een plaats wees waar een kerk
mocht worden gebouwd, kon er constructief
worden gewerkt. Elke dag werkren er 13 werk-
lieden aan de kerk, maar bij de uitbetaling van
hun loon verschenen er steeds maar 12 werk-
lieden. Het was de Zaligmaker zelf, die hielp
om zijn kerk te bouwen. De legende van de
bouw werd vereeuwigd in een houten retabel
dar je nog steeds kunt bewonderen in de kerk
van Hakendover.

Dankzij de bouwlegende en het houten retabel
komen bedevaarders sinds de Middeleeuwen
massaal naar het kleine dorp om God te eren. In
de Paardenprocessie wordt een gedeelte van het
houten retabel door figuranten uitgebeeld. Tal
van lokale verenigingen en landelijke muziek-
korpsen begeleiden de processie. De beeltenis
van de Goddelijke Zaligmaker kan uiteraard niet
ontbreken. Het hoogtepunt van de processie is
de paardengalop, een eeuwenoud vruchtbaar-
heidsritueel. Op de top van de Tiende Berg
worden de velden, bedevaarders, ruiters en
paarden gezegend. Vervolgens galopperen

de paarden driemaal rond de menigte. Iedere
bezoeker kijkt uit naar dit indrukwekkend spek-
takel. Inmiddels geniet de Paardenprocessie
Hakendover de status ‘Internationale processie
en is de processie recent toegevoegd aan de lijst
Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Het Broederschap Breda

De Nederlandse bedevaarders verenigden zich
onder andere in het Broederschap Breda. Sinds
1895 organiseert het Broederschap elke Paas-
maandag vanuit verschillende opstapplaatsen in
West-Brabant, de bedevaart naar Hakendover, in
het begin nog te voet en per trein, nu al decennia
lang per bus. Wat twee wereldoorlogen niet
lukte, kreeg de covidpandemie helaas wel voor
elkaar en kon er de afgelopen drie jaren geen
bedevaart worden georganiseerd.

De bedevaart

Op Paasmaandag, 10 april 2023, pakt het
Broederschap, verheugd maar ook mer enige
zorg, de draad weer op. De leden zijn over-
wegend senioren en mede door de covidperiode
zien we het commissarissen- en ledenbestand
hard achteruit gaan. Commissarissen zijn de spil
van het Broederschap. Ze verzorgen in hun
respectievelijke gebied van oudsher de leden-
werving en -administratie. Een traditie van meer
dan 125 jaar komt daarmee onder druk te staan.

Het Broederschap Breda nodigt u van harte uit
op Paasmaandag mee te gaan naar Hakendover.
Het woord ‘broederschap’ staat synoniem voor
‘verbroedering’ en is juist in deze moeilijke tijd
misschien wel de sleutel naar een betere en
veilige wereld. Voor nadere informatie en om u
aan te melden kunr u contact opnemen met dhr.
P. Knapen (07659 31 860) of dhr. E. Brouwers
(076 50 31 664).

PAARDENPROCESSIE

g HAKENDOVER

17




Vastenactie 2023
Mensen onderweg

Nog nooit waren er zoveel mensen op de
viucht voor oorlog, geweld en natuurrampen
als nu. Ze zoeken een veilige plek en
middelen van bestaan. Vastenactie steunt
daarbij. In Zuid-Soedan bijvoorbeeld,

waar vrouwen als Awut en Ajak een nieuw
bestaan proberen op te bouwen in hun
nieuwe gemeenschap.

Helpt u mee?

Voor € 32 geeft u al zaaigoed
en handgereedschap voor

1 familie voor een heel seizoen.

Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van

vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe-
komst van uw kerk is daarom meer dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 156,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het
verzorgen van een doopviering of een uitvaart,
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan.

Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage’

Actie
Kerkbalans
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40 dagen
Vasten(actie)tijd

‘Verander je mee?’ luidt het thema van het
Veertigdagenproject waarmee de kinderen in
de parochie aan de slag zullen gaan. Terwijl we
vorig jaar een bijzonder hongerdoek lieten
rondgaan in alle kerken van de Bernardus- en
de Immanuelparochie zullen we dit keer in de
weekendliturgie aansluiten bij het thema van
de kinderen. Zo trekken we met jong en oud
samen op naar Pasen.

Vastenactiethema ‘Mensen onderweg’
Vastenactie is de jaarlijkse campagne van de
katholieke kerk om geld in te zamelen voor
mensen in nood. Dit jaar staat de Vastenactie-
campagne in het teken van mensen die op de
vlucht zijn voor geweld, natuurrampen of een
uitzichtloos bestaan. Wereldwijd waren eind
2020 meer dan 89 miljoen mensen op de viucht,
dat is 1% van de totale wereldbevolking! In
2022 raakten door de oorlog in Oekraine nog
eens miljoenen mensen op drift. Verreweg de
meeste vluchtelingen worden opgevangen in
de regio.

Vluchtelingen raken niet alleen hun huis kwijt,
maar ook hun bestaanszekerheid. Ze staan voor
de grote uitdaging elders een nieuw leven op te
bouwen. Zoals in Zuid-Soedan, waar ruim
anderhalf miljoen mensen ontheemd raakten
door een gewelddadige burgeroorlog. Meer
dan de helft van de bevolking heeft er niet
genoeg te eten. Met wat hulp kunnen deze
mensen hun eigen voedsel verbouwen om

in hun levensonderhoud te voorzien. Dit jaar
ondersteunt Vastenactie gevluchte gezinnen

in Zuid-Soedan met zaaigoed en eenvoudig
gereedschap, waarmee ze hun eigen voedsel
kunnen verbouwen. Meer over dit project kunt
u lezen op www.vastenactie.nl. Doneren kan
via deze website, met de QR-code die u op

de vorige bladzijde kunt vinden of door uw
bijdrage over te maken op IBAN NL21 INGB
0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Vastenactieweekend 11 en 12 maart

In de weekendliturgie van 11 en 12 maart zal
overal in de parochie extra aandacht worden
geschonken aan de Vastenactie. Er is dan ook
een Caritascollecte voor de Vastenactie.
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De Werkgroep Diaconie streeft voor heel de
parochie naar de sponsering van tien krui-
wagens a € 41,- per stuk en vijf ploegen a € 85,-
per stuk: € 835,- in totaal. Gaat ons dat lukken
tegen Pasen? Op het diaconiepaneel in elke
kerk zal te volgen zijn hoeveel kruiwagens en
ploegen we reeds kunnen financieren met de
Caritascollecte en vrije giften op andere
momenten in de Veertigdagentijd. Zo zullen we
bijvoorbeeld bij het koffiedrinken na de viering
spaarpotjes van de Vastenactie een plaats
geven op de tafels. Doet u mee? Misschien wilt
u wel een hele kruiwagen sponseren. U kunt
ook kiezen voor het bedrag voor de aanschaf
van een schoffel, schep en gieter a € 12,-, of
voor zaad en gereedschap a € 22,-. Eenieder kan
en mag meedoen naar eigen draagkracht.

Vastenchallenge 15 maart

Net als vorig jaar dagen we u weer uit tot een
Vastenchallenge, die wordt georganiseerd in
samenwerking met de Protestante Gemeente
Oudenbosch. Als extra bezinning is er ‘s avonds
het aanbod om samen naar de indrukwekkende
film ‘Des hommes et des Dieux’ te kijken.

Meditatieve wandeling 22 maart

Nieuw dit jaar is de organisatie van een medi-
tatieve wandeling in Oudenbosch. We laten
ons daarbij inspireren door het thema van

de Vastenactie: ‘Mensen onderweg’ Meer
informatie over de Vastenchallenge en de
wandeling kunt u lezen in het programma van
‘de Pelgrim’ elders in dit blad.

Petra Mergaerts, pastoraal werkster



Veertigdagenretraite

Rechtvaardigheid en vrede omhelzen
elkaar'is de titel van de digitale
Veertigdagenretraite in 2023. De retraite
begint op Aswoensdag (22 februari) en
eindigt met Pasen. De teksten zijn

geschreven door jezuiet WiggertMolenaar.

Als deelnemer van onze digitale retraite
ontvang je in de Veertigdagentijd dagelijks
een gebedsmail. In deze mail staat de
meditatie voor de volgende dag. Zon
meditatie bestaat uit een Bijbeltekst

en enkele vragen die je helpen om de
woorden binnen te laten komen in je hart.
Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hiervoor
uittrekt.

Elke retraite is een innerlijke reis,

met een onbekende bestemming,

Het is heel goed mogelijk dat de retraite
je verrast of aanmoedigt, uitdaagt of
prikkelt. Misschien laat God doorsche-
meren dat je een nieuwe richting moet
inslaan in je leven. Door je gebed vol te
houden met een open geest en een groot
hart, kom je tot innerlijke rust. God wacht
op het moment waarop Hij je genadig
kan zijn.
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Onze digitale retraites zijn gebaseerd

op de ignatiaanse spiritualiteit. Deze
spiritualiteit helpt je God te zoeken en te
vinden in alle dingen. De Geestelijke
Oefeningen van Ignatius van Loyola
vormen er de ruggengraat van. Dat is een
gebedstraject van 30 dagen, waarop ook
de digitale retraites zijn geinspireerd.

Je kunt deze retraite doen waar en wan-
neer het je past: in de bus, 's morgens bij
het opstaan, 's avonds bij een kaarsje in
een gebedshoek, alleen of samen met
anderen. Je kunt er elke dag vijf minuten
aan besteden, maar je kunt er ook een half
uur of langer mee bidden. Je kiest het zelf.
Het helpt vooraf te bepalen hoelang je zal
bidden en je daaraan te houden.

Op zondag 011tvan1§ je naast het gebeds-
materiaal ook een korte overweging over
het thema van de nieuwe week. In die
mail staan ook enkele nieuwe gebedstips
en Inspirerende citaten.

Aanmelden voor de retraite kan via
www.ignatiaansbidden.org of
\mmv.éf{)dagenretralte.org.



Het water stroomt weetr.

Een vrouw of man uit de Bernardus- of Immanuel- In Zevenbergen betrokken rector Nooren en
parochie vertelt over de eigen geloofsweg, staat stil bij pastoor van Poppel mij bij de liturgie en nam ik
de keerpunten op deze weg, bij het eigen bidden en bij deel aan studiedagen. De vriendschap van en de
de betrokhenheid bij anderen. Het woord is aan Nel gesprekken met pastoor van Poppel en de band
Gabriéls — Melisse. Ze groeide op in Zevenbergen en met rector Nooren zijn me heel dierbaar: twee
werkte er jarenlang ‘in de wijk’. Ze is een van de vaste tochtgenoten op mijn levens- en geloofsweg.
lectoven in de Bartholomeuskerk. In psalm 91, een

gebed van 25 eeuwen oud, staat: ‘God vertrouwt je toe In de wijk deden zich veel mooie en ontroerende
aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. ervaringen voor. Gelijktijdig waren er de indrin-
Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten gende momenten. In het ziekenhuis had ik

aan een steen.’ geleerd om bij stervenden, of ze nou jong of oud

waren, te bidden, dat gaf rust. Collega’s zeiden
'Geloven is de rode draad in mijn leven. Ik ervaar ~ dan weleens: ‘Bij jou gaan er altijd mensen dood'.
God in de omgang met anderen, maar ook in de Ik heb in de wijk veel gewaakr. Als ik het niet
beleving van de natuur en in de zorg voor dieren.  meer kon aanzien bad ik: ‘God, mijn God, waar-

Bij onze ouders was het geloof als een echte om heb je mij verlaten? en dan kwam er hulp van
smaakmaker aanwezig. Ze leefden ons voor engelen. Ik kon deze volwassene of dat kind dan
waar het om ging: een huis dat openstond voor uit handen geven.

anderen, een hartelijke betrokkenheid bij ieder

die ons pad kruiste, oog hebben voor elkaars Bij mijn Kees heb ik intens gebeden. Toen
eigenheid, in de buurt durven blijven als iemand ~ kwamen er twee engelen, samen met zijn vader
is beschadigd door het leven. die al heel lang geleden was overleden. Tk kon

Kees toen loslaten en hem meegeven: het was
In de Bartholomeuskerk genoor ik als kind vande  goed zo. Een dag later overleed hij.
muurschilderijen boven het altaar en raakre ik
geboeid door de verhalen van pastoor van Poppel  Zelf ben ik niet bang om te sterven en, om eerlijk
op school. Ik mocht als vierjarige al mee op te zijn, ben ik niet bang om te leven. Mezelf thuis
bedevaart naar Wittem. Van jongs af aanvoelde ~ voelen, me geborgen weten in kerk en geloof, dat
ik me thuis en geborgen in de wereld van kerken  blijft nog steeds actueel. Als ik heb gelezen in de

geloof. Tijdens de opleiding in het Laurentius= (eucharistie)viering op zondagochtend in de
ziekenhuis in Breda raakte ik betrokken bij de Bartholomeuskerk, dan ga ik vaak bemoedigd,
liturgie en genoot van de creatieve ruimte die blij en zingend naar huis.

we als verpleegkundigen kregen van de rector.
Piet de Meijer

5Hagens

Gas Water CV <« Dakbedekking <« Sanitair <« Airconditioning

Meirstraat 20 td van
4751 AD Oud Gastel UNETo VNI
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com S
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,_)\) SOBERHEID!/Z? -
DAT DOE IK AL EEN HALF JAAR!

KACHEL PAAR GRADEN LAGER,
MINDER BOODSCHAPPEN...

Rectificatie

Bij de kerngegevens van de parochie in het
decembernummer van dit blad zijn bij twee
personen onjuiste telefoonnummers vermeld.
De juiste gegevens bij '‘Beheer begraafplaatsen’
zijn: J. Bedaf, 06 25 63 34 39, en bij 'Eerste
Communie’: H. Langemaire, 06 30 94 96 47.

=
n

Al ruim een jaar kerkt de geloofsgemeenschap
in Hoeven in de grote kapel in Bovendonk.

Wiat niet is veranderd, is dat het secretariaat nog
steeds is gevestigd in de pastorie, St. Janstraat 38.
Op maandag, woensdag en vrijdag bent u daar
tussen 09.30 uur en 11.30 uur van harte welkom,
zoals voor het opgeven van misintenties.

WILLEM DE KLERK

Verzekeringen
A
Financieel advies 4

Makelaardij

Uwr bank aichib

RegioBénk



Ter inspiratie - column

DE SOBERE KRACHT
VAN DE SCHEPPING

n de afgelopen maanden ben ik diep geraakt door de
opzichter van de unieke boomgaard in de tuin van de
Abdij van Egmond. Hij heet Gerard, is al met pensioen,
zit graag op de racefiets, organiseert ook wedstrijden
voor liefhebbers maar doet het liefst vrijwilligerswerk
voor de speciale fruitsoorten in de boomgaard van Egmond.
In het najaar nam hij me even apart om te vertellen dat
het niet zo goed met hem ging. Hij was ziek, ernstig ziek,
dezelfde kwaal als zijn vader, op precies dezelfde leeftijd.
Zijn vader stierf kort na de diagnose van de ziekte. Hij
vreesde zelf ook de dood. Hij had zijn opvolging al ge-
regeld. Sinds dat moment zocht ik hem elke dinsdag en
donderdag even op, tussen de bomen of in het schuurtje.
Het viel me op dat hij er sinds die ziekte ook op vrijdag was,
in zijn eentje. Dan rommelde hij wat in de boomgaard en
verwijderde hij de rotte appels en zieke peren. Ik keek toen
naar hem en dacht steeds: hij zoekt troost in de eenvoud
en de soberheid van de schepping. Die bomen, de appels
en de peren: ze spreken geen woorden, maar ze troosten
wel. Want door de zieke vruchten te verwijderen deed hij
in de natuur wat er in zijn lijf nog moest plaatsvinden. Toen
ik hem dat vertelde, moest hij lachen. En vertelde hij dat
de soberheid van de schepping hem de ruimte gaf om met
zijn ziekte om te gaan. Een paar weken later hoorde hij
dat hij in Nijmegen geholpen zou worden aan zijn kwaal.
Het was een ingreep op hoop van zegen. En weer hielp de
eenvoud van de boomgaard hem. Want op de vrijdag en
zelfs de zaterdag verplaatste de zieke opzichter bomen van
de ene naar de andere plek. Hij deed in de natuur wat er die
maandag daarop met zijn lichaam ging gebeuren. En weer
vond hij daar kracht en troost. Zo was de sobere krachten
de stille eenvoud van de schepping een handvat om met
zijn ziekte om te gaan.
De operatie ging goed. Hij heeft weer zicht op leven, meer
dan zijn vader. Met dank aan de sobere kracht van de
schepping.
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Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Qok als u niet of elders verzekerd bent.

Thaneé Aerts en
Ellen Kok-Dekker |

Monuta " Ellen Kok

Oud Gastel

Het Hof 2b

4751 JK Oud Gastel
(0165) 20 60 24

oud-gastel @ fysioholland.nl ‘ ’
Oudenbosch
West-Vaardeke 11a
4731 MA Oudenbosch
(0165) 31 22 56

osch@ly nl

Fijnaart

Eerste Kruisweg BA
4793 RS, Fijnaar
(0168) 20 36 65
fijnaart@fysioholland.n

Nieuwe Dorpsweg 1

4793 BR, Fijnaar
(D168) 46 28 16
fijnaart@fysioholland.nl

fysioholland.nl

VAN DE RIET

*  Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

* Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

* Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

* Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, poaardappelenJ
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

* Zwembaden en alle toebehoren

* Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

* Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Meer wetan of een afspraak maken?
lNeem contact op met één van onze locaties!

— S ——

Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum




