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Als u dit leest...

... nadert voor velen de vakantieperiode. We mogen
weer en trekken er massaal op uit, het liefst zo ver
mogelijk weg van de dagelijkse beslommeringen, van
onze verplichtingen. Even niets aan ons hoofd, niet
steeds moeten, om ons weer ‘op te laden’, om tot ons
zelf te komen. Althans, dat is het goede voornemen:
om ons in onze vrije tijd niet gek te laten maken, om
tijd te nemen, ‘quality time’. Maar wie de beelden
van de vertrekhal op Schiphol heeft gezien in de
voorbije meivakantie kan vermoeden dat goede
voornemens daar al zijn gestrand. Te lang in de rij, te
laat vertrokken, de vlucht gemist: de frustraties
gierden door de hal. Dat het ongemak een oorzaak
heeft, is dat onze zaak? Dat mensen voor te weinig
salaris lange dagen maken om onze bagage op tijd in
het juiste vliegtuig te krijgen, gaat ons dat aan?
Vertraging: het doet tekort aan onze ‘quality time’,
waarvoor we hebben betaald. Kan het anders? Wie
er voor kiest om met eigen vervoer op tocht te gaan,
heeft evenmin enige garantie dat de reis zonder
haperingen verloopt. Files, ze zijn weer aan de orde
van de dag, op de meest onverwachte momenten, en
niet zelden langer dan ooit. Het is dringen, we zitten
elkaar in de weg en het kan niet snel genoeg gaan,
want anders zijn we te laat op onze bestemming. Het
‘rustig aan doen’ dat we ons hebben voorgenomen:
nu even niet, pas als we er zijn.

In de afgelopen jaren lag mijn vakantiebestemming
min of meer ‘om de hoek’: in het oosten van ons
land, net over de grens in Belgié, in Friesland. Dit
jaar ligt de bestemming in het oosten van Brabant,
nauwelijks anderhalf uur van huis. Voor ‘quality
time’ hoef je niet ver weg te gaan, is mijn ervaring.
Een andere omgeving is genoeg. Wie dan goed om
zich heen kijkt, kan zien hoe mooi alles is, ziet
nieuwe dingen. En wie goed luistert, hoort andere
geluiden: vogels in het riet, het ruisen van popu-
lieren, kabbelend water. Niet sneller dan mijn benen
kunnen gaan, al wandelend laat ik het rumoer van

het leven achter mij en loop ik de stilte in, die
tegelijk niet stil is. Dat gaat niet van het ene op het
andere moment, en het lukt ook niet altijd even
goed. Voortjakkerende tourfietsers, luid kwebbe-
lende wandelgroepen, de wereld blijft dichtbij. Maar
als het echt lukt om die stilte in te gaan, dan zijn het
niet meer dan voorbijgaande stoorzenders. Het is in
die stilte, op het ritme van het lopen, dat ik kan
loslaten, dat ik ruimte kan maken voor leegte. We
zijn zo gewend dat we voortdurend bezig zijn, ons
geen moment rust gunnen, druk om maar niets te
missen, dat leegte een schrikbeeld kan zijn, een
confrontatie die we liever uit de weg gaan. Maar het
is juist in die leegte dat ik — hoe kort ook — mag
ervaren dat alles goed is, zoals het is, dat het leven
op z'n plaats valt, dat ik grond onder mijn voeten
heb die van alle tijden is, dat God nabij is, een Stem
die de stilte niet breekt.

In deze tijd waarin ons als gelovigen voortdurend
wordt voorgehouden dat we moeten praten over ons
geloof, dat we woorden moeten geven aan wat ons
ten diepste beroert, Wie ons ten diepste beroert,
past het wellicht beter om eerst maar eens de stilte,
de leegte in te gaan, om al die geloofsbeelden,
-woorden en -gebruiken die de traditie ons heeft
gebracht los te laten. Als we worden opgeroepen
leerling van Jezus te zijn, dan betekent dat ook net
als Hij regelmatig de stilte opzoeken, weg van de
mensen, de wereld, het rumoer, om de confrontatie
met de leegte aan te gaan, om ontvankelijk te
worden voor wat of Wie op ons afkomt, om telkens
weer te gronden in God, Vader-Moeder-Geest.

Gaande in de stilte komt bij mij vaak als voorbode op
de leegte het beeld van Elia op de berg Horeb voor
ogen (1 Koningen 19). Elia mag ervaren dat God aan
hem voorbijgaat, niet in een krachtige windvlaag,
niet in de aardbeving, niet in het vuur, maar in het
gefluister van een zachte bries. Al wandelend
luisterend naar de wind lukt het mij om zelfs dat
beeld los te laten, voelend: God, dus zo nabij. Nu
denkt u wellicht: mooie woorden, maar voor mij niet
haalbaar, teveel aan mijn hoofd, teveel te doen,
teveel van alles, geen tijd voor. Maar net zoals
iedere wandeling begint met de eerste stap, begint
de tocht naar de ruimte waarin God kan spreken,
nabij kan komen, met een eerste stap. Die stap
zetten kan iedere dag, ieder moment, misschien wel
juist tijdens de vakantie. ‘Vraag en er zal je gegeven
worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal je
worden opengedaan’, houdt Jezus ons met de
woorden van Matthelis voor. ‘Ga op weg met dat
vertrouwen, en God zal met je zijn’.

U allen een voorspoedige, rustige,
zonnige (vakantie)reis gewenst.

Eric Roovers, teamassistent
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Gedoopt
29 mei

Overleden
4 mei

16 juni

Overleden
24 april

5 juni

Gedoopt
22 mei

Gehuwd
3 juni

Overleden
21 april

12 mei

Familieberichten

Bosschenhoofd

Jame van Nijnatten
Myrthe Schuurmans
Olyvia Edenburg

Ad van Qosterhout (87),
weduwe van Jac van Dijk
Adrie Hoendervangers (86),
echtgenote van

Kees van der Zande

Hoeven

Cees van Hoof (89),
weduwnaar van
Tonnie Braspenning

Jo Koevoets (93),
weduwe van Cees Hack

Oud Gastel

James Jongbloed

Kees Tak en Marieke Jonkers

Dina Dingenouts (92),
weduwe van Jos Lambregts
Ploon Kop (96),

weduwe van Cees Rebbens

Gedoopt
14 mei

15 mei

20 mei
11 juni
12 juni

Overleden
15 april

19 april

4 mei
10 mei

29 mei
3 juni

13 juni

Daley Vleghels
Mees Vleghels
Willem Beuk
Elsalina de Bruijn
Gabriél de Luca
Sanne Konings
Ruben Bedaf

Savio van Wijngaarden
Djaylano Dubois
Bart Offenberg
Esmee Schijvenaars
Cas Goris

Hannie Vermeulen (81),
weduwe van Thom Visser
Lia Janssen (77),

weduwe van Frans Martinet
Margriet Verbeek (64)

Riet Rijpers (88),

weduwe van Piet Brood
Loes Willems (88),

weduwe van Jac Jongmans
Zus Maas (89),

echtgenote van Toon Korsmit
Marianne van Kesteren (74),
echtgenote van

Herman Hegge



Studenten Filmacademie filmen Hoeven

In het afgelopen jaar hebben wij, studenten van
de Nederlandse Filmacademie, met ontzettend
veel plezier een documentaire gemaakt in het
prachtige dorp Hoeven. De inwoners hebben
zich enorm voor ons open gesteld en ons twee
weken lang thuis laten voelen. Met veel mooie
gesprekken, veel gelach en nieuwe vriend-
schappen is dit voor ons een ervaring voor het
leven geweest. Het dorp heeft ons allen laten
zien hoe belangrijk saamhorigheid is en dat er
nog plekken in Nederland zijn waar dit zo puur
en voelbaar is als hier. Tijdens de zoektocht naar
een onderwerp voor de documentaire strandde
onze regisseur Hugo Drechsler in Hoeven. Zijn
buurman vertelde hem altijd veel fascinerende
verhalen over zijn dorp tijdens zijn kinderjaren.
Hugo heeft altijd al een grote interesse gehad in
het dorp en wist gelijk dat hij hier naar toe
moest. In Hoeven vond hij meteen waar hij naar
op zoek was: een puur onderwerp dat moest
worden verteld.

Tijdens het draaien van deze documentaire
opende het dorp zich steeds meer en leerden
we meer mensen kennen. Het dorp, met als
middelpunt de prachtige en imposante kerk,
nam ons mee in zijn verhalen en zorgde voor
deze documentaire.

Synopsis

De kerk in het Brabantse dorpje Hoeven moet
definitief verhuizen. Voor de meesten kerk-
gangers is dit een grote klap. Angst voor het
onbekende (voelt de nieuwe kerk wel zoals de
vertrouwde plek als nu?) en rouwen om wat
ooit was: een portret over de vergankelijkheid
van de katholieke kerk en het op zoek zijn naar
nieuwe dromen om de pijn te verzachten,

Studenten Nederlandse Filmacademie,
Thijmen Knook
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Oud Gastel

Het Hof 2b

4751 JK Oud Gastel
(0165) 20 60 24

oud-gastel @ fysioholland.nl

Oudenbosch

West-Vaardeke 11a

4731 MA Oudenbosch

(0165) 312256
h@{ysioholland.nl

Fiinaart

Earste Kruiswag BA
4783 RS, Fijnaart
(0168) 20 36 55
fijnaart@fysioholland.n

Nieuwe Dorpsweg 1
4793 BR, Fijnaart
(0168) 46 28 16
fijnaart @ fysioholland.ni

fysioholland.nl
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Auto- en fietsenzegening in Hoeven
2 en 3 juli

De autozegening in Hoeven is voor het
eerst georganiseerd op 20 november 1327.
De toenmalige pastores waren bezorgd
over de steeds grotere gevaren in het
verkeer en het veelvuldig gebruik van
mascottes om die gevaren tegen te gaan.
Bisschop Hopmans wilde dit bijgeloof
tegengaan door de verering van Sint
Christoffel te bevorderen. In Hoeven kreeg
hij gehoor.

Op zondag 12 augustus 1928 waren er

om 18.00 uur ruim 200 dames en heren
aanwezig op het voorplein van het Groot
Seminarie. Nadat pastoor Jos de Hoog
over alle aanwezigen de Christoffelzegen
had afgesmeekt werden de rijwielen
gezegend. Bijna iedereen had zich voorzien
van een Christoffelmedaille om zich
‘zodoende te stellen onder de voorsprazk
van deze heilige'. In 1836 werden ongeveer
300 fietsen gezegend. Dit is te lezen in de
laatste uitgave van de Heemkundekring: ‘50
Jaar Fietsvierdaagse in Hoeven'.

Gaan we proberen dit aantal te evenaren?
Ook in deze tijd blijft zo’n sterk gebruik de
maoeite waard. Het is geen magische hande-
ling in de zin van ‘nu kan mij niets meer
gebeuren’. De zegening mag ons bewust
maken van onze verantwoordelijkheid in
het dagelijkse verkeer en is een oproep aan
ieder van ons om die serieus te nemen.
Daarom mogen ook andere voertuigen en
fietsen deze zegening ontvangen.

U bent welkom op zaterdag 2 juli tussen
14.00 uur en 18.00 uur op het plein van de
(voormalige) kerk van Sint Jan de Doper in
Hoeven en op zondag 3 juli op het voorplein
van conferentiecentrum Bovendonk na
afloop van de viering in de kapel, die om
039.30 uur begint.

Moge de zegening op voorspraak van Sint
Christoffel ons allen goed doen.

Werkgroep Christoffelviering




Op zaterdag 4 juni 2022 was het de beurt aan de
communicanten uit Hoeven om vrienden en
vriendinnen van Jezus te worden door het
ontvangen van hun Eerste Heilige Communie. Er
was een morgen- en een middagviering in de
kapel van Bovendonk. Het was spannend, omdat
het de eerste keer was dat er communievieringen
werden gehouden. Ondanks dat het twee keer
een enorme volle viering was, hadden we stoelen
genoeg voor de familieleden en kennissen van
onze communicanten en hun ouders. De kapel
was mooi en feestelijk versierd, hetgeen bij za'n
speciale viering hoort. Vol trots hebben wij

gezien hoe de jongens en meisjes hun eerste
hostie ontvingen, hoe goed zij hebben gelezen
en hun taakjes uitvoerden tijdens de viering.

En uiteraard een gigantisch ‘dank je wel’ voor
alle mensen die hun bijdrage hebben geleverd
aan deze twee feestelijke vieringen. Als afsluiting
werden de communicanten toegezongen door

de gehele kerk en kregen zij nog een waardevol
cadeautje met een sleutelhanger waarop
Christoffel staat afgebeeld.

Communiewerkgroep Hoeven



De tijd tussen Pasen en Pink-
steren, 't is vanouds de tijd dat
kinderen voor de eerste keer
meedoen aan de Tafel van de
Heer. Op zaterdag 28 mei was het
zover voor deze kinderen tijdens
twee vieringen in de Basiliek die
beide keren weer als vanouds
goed was bezet. Zelf hebben ze de
stap gezet om vriend of vriendin

Foto's: Ilona van Nijnatten

van Jezus te zijn, een vriendschap
voor het leven. We wensen alle
communicanten toe dat ze onder
Jezus' leiding, in vertrouwen op
God de Vader en met de hulp van
de Geest mogen uitgroeien tot
mensen die kunnen liefhebben
en het goede steeds voor ogen
houden. Dat ze een lichtje in

de wereld mogen zijn.



Het is een mooie traditie in het bisdom Breda
om eenmaal per jaar alle parochies uit te
nodigen in de zondagsliturgie uitdrukkelijk
aandacht te geven aan diaconie. Steeds minder
mensen zijn vertrouwd met het woord 'diaco-
nie” Het is van origine een Grieks woord en
betekent letterlijk ‘dienst’ In de katholieke kerk
wordt hiermee de dienstbaarheid aan de meest
kwetsbare mensen beoogd. Dat is een belang-
rijke opdracht voor iedere christen en elke
geloofsgemeenschap.

Dit jaar wordt de zondag van de diaconie
gehouden in het weekend van 2 en 3 juli.
Tijdens de weekendliturgie zal er in heel de
parochie aandacht worden gegeven aan het

{Zondag van de Diaconie

belang van diaconie en wat we als parochie
daarin (kunnen) betekenen. Er zal dan ook een
tweede collecte worden gehouden die is
bestemd om diaconale projecten in het bisdom
Breda te ontwikkelen en uit te voeren. Daar-
naast houdt de werkgroep diaconie in samen-
werking met de Parochiéle Caritas een 'rozen-
actie’ Aan het eind van elke viering zullen een
aantal rozen door de dienstdoende pastor
worden gezegend. Gelovigen kunnen na de
viering een van deze rozen meenemen om te
geven aan iemand die een bemoediging, een
opkikkertje goed kan gebruiken.

Petra Mergaerts, pastoraal werker

Kennismaken met geloofsgesprekken

Als mensen je vragen: jij gelooft toch?, wat kan
of wil je dan zeggen? Zo'n vraag wordt als
ongemakkelijk ervaren en kan je onzeker
maken. Je mist dan de woorden en het gevoel
om een antwoord te kunnen geven. Over je
geloof praten met anderen vinden we door-
gaans niet makkelijk. We zijn het niet gewend.
En toch is het goed om er ervaring mee op te
gaan doen. Het kan je eigen geloof verrijken
door naar anderen te luisteren die vanuit hun
hart over hun geloof praten en zo al luisterend
elkaar te bemoedigen. Je realiseert je dan dat
we allemaal leerlingen van Jezus zijn en
zoekers naar wat Gods liefde voor ons leven
kan betekenen.

Praten over je geloof met medegelovigen of
met geinteresseerden kan stimulerend werken
om met je geloof bezig te zijn. Je ervaart dan
de meerwaarde van een geloofsgemeenschap.
Dat kan rust en vreugde geven en perspectief
in een wereld die zich verwarrend en onzeker
kan voordoen. In de parochie bieden we
verschillende mogelijkheden om kennis te
maken met geloofsgesprekken, zoals de Alpha-
cursus en de cursus Bidden met de Bijbel
cursus. Heb je belangstelling voor een van deze
cursussen of heb je vragen, stuur dan een mail
naar pastoraalassistent@outlook.com en je
ontvangt verdere informatie.

Frans van den Bosch, pastoraal assistent
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Samen op de synodale weg

Wereldwijd zijn we op weg naar een synodale
kerk. Volgend jaar vindt daarover in Rome een
bisschoppensynode plaats. Sinds oktober 2021
is in parochies en bisdom daarvoor voorbe-
reidend werk verricht in de vorm van geloofs-
gesprekken over de kerk. Als resultaat daarvan
heeft het bisdom het ‘Diocesaan rapport
synodale weg' gepubliceerd, met een synthese
van de kernpunten van die geloofsgesprekken.

In de gesprekken werd teruggekeken op hoe
mensen de kerk ervaren, maar vooral ook
waarvan ze - vanuit hun hart - dromen als het
gaat over de toekomst van de kerk. Daarbij
kwamen de nodige pijn en frustratie over het
verleden, en verwijten, aan de orde, zoals dat al
decennia nauwelijks catechese is gegeven. Maar
ook de energie om ervan te leren, de wil om de
kerk toekomstbestendig te maken en het
persoonlijke geloof meer te willen verdiepen.
In veel geloofsgesprekken werd gevraagd om
medeverantwoordelijkheid op terreinen als
catechese, diaconie en liturgie.

Het document bevat teksten van de bisschop
waarin hij probeert, als medeleerling en
luisterend naar wat naar voren is gebracht, te
onderscheiden wat vanuit de opdracht van
Jezus aan zijn leerlingen echt belangrijk is. Zo
concludeert hij dat velen het moeilijk vinden
om te verwoorden wat en waarom ze geloven

en om persoonlijk te kunnen bidden. Hij bena-
drukt dat geloofsgroei en -verdieping beginnen
met een hernieuwd besef van leerling van
Christus te zijn.

Over het belangrijke punt in de geloofsge-——
sprekken, de medeverantwoordelijkheid van de
gelovigen, merkt hij op dat daarvoor een
ommekeer nodig is van het autonome ‘ik’ naar
het broederlijke en zusterlijke ‘wij’ In de kerk
ontstaat daardoor namelijk een ‘wij’ rondom
Christus. Zo kan de synodale kerk groeien naar
minder regelzucht en meer medeverantwoor-
delijkheid voor het naar buiten treden met de
Blijde Boodschap. De bisschop merkt in dat
verband op dat de kerk niet voor zichzelf
bestaat, maar - waarschijnlijk als enige organi-
satie ter wereld - voor degenen die er niet bij
horen.

Met een missionaire omkeer van alle betrok-
kenen kunnen we eensgezind samen op de
synodale weg aan de parochie van morgen
gaan bouwen. Dat zal zeker geen gemakkelijke
weg zijn en nog vele jaren duren. Maar elke stap
is er één. Het met de hulp van de heilige Geest
leren ervaren van de vreugde van het evangelie
zal ons daarbij helpen.

Frans van den Bosch

—Voot een synodale ferk

pemeenschap | patrticipatie | Zending

Het logo van de synodale weg toont een gemeen-
schap van leerlingen van Jezus die Hem willen
navolgen. De Geest van God trekt onderweg mee,
gesymboliseerd in de vorm van een vurige rode
bol boven de mensen. Die wil hen inspireren,
bemoedigen en aanvuren om door te gaan. De
heilige Geest functioneert als een soort kompas.
Je ziet ook dat de bisschop niet voorop loopt. Hij
loopt meer in het midden, om goed te kunnen
luisteren naar de anderen, medeleerlingen, en zo
samen te kunnen onderscheiden tussen wat God
van ons wil en wat mensen van mening zijn.
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Paus Adrianus, wereldleider uit Utrecht

Adrianus VI is de enige Nederlandse paus
ooit. Adriaan Floriszoon Boeyens werd op
2 maart 1459 geboren in Utrecht en
groeide daar op. Hij maakte carriére in
dienst van keizer Karel V en was diens
zaakgelastigde in Spanje op het moment
dat hij in 1522 totaal onverwacht tot
paus werd verkozen. In die tijd beleefde
de kerk in West-Europa een grote crisis.
Veel kerkleiders waren corrupt en het
Vaticaan was bankroet. Een slechtere tijd
om paus te worden, was er niet. In
tegenstelling tot wat vaak wordt
beweerd, bleek Adrianus wel degelijk

een visionaire en bekwame paus, met
duidelijke ideeén over wat er anders
moest en met concrete hervormings-
plannen. Na slechts 14 maanden paus

te zijn geweest, overleed hij op 14 sep-
tember 1523 in Rome.

Adrianus deed zijn best om het bestuur
van de kerk aan te pakken. In 1523
maakte hij zelfs publiekelijk excuses
tijdens een bijeenkomst in Neurenberg,
waarbij hij erkende dat de uit de hand
gelopen situatie de eigen schuld van de
Kerk was. Op de expositie is een versie
van deze tekst te zien. Het bijzondere is
dat deze afkomstig is van Maarten
Luther, de grote voorman van de hervor-
mingsbeweging. Luther probeerde er
later zijn eigen gelijk mee te bewijzen.

Op de expositie ligt ook een ander
schrijven, dat hij in het eerste jaar van
zijn pausschap meteen naar Utrecht
stuurde. Met deze indrukwekkende
pauselijke bul, waaraan nog zijn loden
zegel zit, wilde hij optreden tegen de
handel door louche geestelijken in valse
aflaten. Verder zijn de teksten in te zien
van colleges die hij als hoogleraar in
Leuven heeft gegeven. We komen op
deze manier heel dicht bij Adrianus en
de problemen die hij moest oplossen.

museum Catharijneconvent

De tentoonstelling ‘Paus Adrianus,
wereldleider uit Utrecht’ is tot en met 13
november te zien in Museum Catharijne-
convent, Lange Nieuwstraat 38 in
Utrecht, dinsdag tot en met vrijdag van
10.00 uur tot 17.00 uur, op zaterdag, zon-
en feestdagen vanaf 11.00 uur.

Voor meer informatie kijkt u op
www.catharijneconvent.nl.

Het nieuwe borstbeeld
van Adrianus, gemaakt
door Jan Tolboom.

‘Hij was een integere, principiéle man,
als paus op een moeilijk plek
in een moeilijke tijd.

De brave, sobere vredestichter
Adrianus heeft de kerksplitsing
die volgde vergeefs
willen voorkomen.’

12



—EIDUUM

Halderberge en Kruisland 2022

Het Tridulim, een driedaags evenement, zal dit
jaar voor de 67ste keer worden gehouden op
26, 27 en 28 juli. De aanwezige gasten komen uit
de verschillende woonkernen van Halderberge
en Kruisland. ledereen is welkom.

leder jaar staat in de eerste week van de school-
vakantie de deur van 'Het Veerhuis' in Oud
Gastel wijd open en krijgen we daar alle mede-
werking om het Triduim te houden. Alle vrij-
willigers staan klaar om de gasten te ontvan-
gen. Het is altijd weer een fijn weerzien. Voor en
achter de schermen zorgen vrijwilligers ervoor
dat het samen met de gasten drie mooie dagen
worden van ontmoeting, gezelligheid, ontspan-
ning en geestelijke steun. Voor velen is de
geloofsbeleving tijdens deze dagen erg belang-
rijk, omdat ze vaak vanwege hun gezondheid
niet meer naar de kerk kunnen. Dit jaar is het
thema voor de vieringen 'Ruimte voor vriend-
schap’

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

Om dit alles mogelijk te maken wordt het
Triduiim al op verschillende manieren onder-
steund, waarvoor dank aan alle betrokkenen.
Helaas heeft de organisatie ook te maken met
stijgende kosten en om deze driedaagse te
organiseren is het comité nog op zoek naar
geldelijke ondersteuning door sponsering of
donaties. Bent u bereid het Tridulim te onder-
steunen, dan kunt u uw gave overmaken op
bankrekening NL88 RABO 0141 1641 23 t.n.v.
Triduim Oud Gastel. Bij voorbaat onze harte-
lijke dank voor uw gave.

Voor meer informatie over het Tridutim kunt u
contact opnemen met onze secretaris, Martien
van Zundert, Doelen 7, 4751 HW Oud Gastel,
telefonisch 0165 513 527 of met een email naar
mvzundert1954@gmail.com.

Toos de Rooij




naar Maria in Kevelaer

In ons leven komen momenten voor waarin we een
behoefte kunnen voelen om met ons geloof op reis "
Vertrouwd z doen sin 81

te gaan. In gezelschap van medepelgrims kunnen
we de verbondenheid ervaren in een woord van
troost, bemoediging, betrokkenheid. En... letterlijk
op een afstand, maakt ons ontvankelijker. Bede- .
vaart Roosendaal e.o. Kevelaer heeft door omstan- Verzekeri ngen
digheden dit jaar gekozen om één dag op bedevaart
te gaan, namelijk op woensdag 17 augustus. Weet u
welkom als u met ons zou willen meegaan. U kunt
zich dan voor 24 juli aanmelden bij Elly Augustijn,
per email naar ejmaugustijn@home.nl of telefo-
nisch 0165 321 347. Mocht u liever twee dagen
gaan, de Broederschap Bergen op Zoom - Kevelaer
maakt deze bedevaart per touringcar op maandag
15 en dinsdag 16 augustus. Tijdens deze bedevaart
worden verschillende diensten gehouden die
worden voorgegaan door pastoor Maickel Prasing.
Het thema is dit jaar 'Hemel en aarde aanraken'. Uw bank dichtb
Wie wil deelnemen aan deze tweedaagse bedevaart RegloBarlk
kan zich tot eind juli telefonisch aanmelden bjj
Tonny Verstraten, 0165 511 266 of 06 22 03 94 75.
Wie gaat wensen wij een bemoedigende bedevaart.

A
Financieel advies y

Makelaardij

Uw kerk in balans Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen. Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
De actie roept op om de plaatselijke geloofs- bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
gemeenschap te ondersteunen met een meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen naam en adresgegevens te sturen naar
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
de bijdragen van hun parochianen om het maak uw bijdrage over op rekeningnummer
pastorale werk te kunnen voortzetten en NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe- Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder

komst van uw kerk is daarom meer dan welkom.  vermelding van ‘parochiebijdrage’

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 142,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het

verzorgen van een doopviering of een uitvaart, A C t [ e

wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
Kerkbalans

daarvan.
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Het leven is als een treinreis.

Mensen stappen in en mensen stappen uit. Er zijn haltes
met een gelukkig weerzien en haltes met een droevig
afscheid. Als we worden geboren, stappen we op de trein en
ontmoeten onze ouders en denken dat ze de hele reis bij ons
zullen blijven. De realiteit is echter anders. Ze stappen uit
op een station en laten ons achter in de trein, zonder hun
gezelschap, liefde en genegenheid. Maar er stappen ook
andere mensen in. Mensen die voor ons heel belangrijk
zullen zijn tijdens de verdere reis. Het zijn onze broers en
zussen, onze vrienden en al de andere mooie mensen die
van ons houden.

Voor sommige is de reis een leuke uitstap. Voor anderen is
het een droevige reis met zware bagage. Nog anderen staan
steeds klaar om te helpen. Sommige laten een grote heim-
wee achter... Anderen stappen in en onmiddellijk weer uit
en geven ons enkel de tijd om hen vluchtig te kruisen. Soms
zijn we verrast dat bepaalde medereizigers, waarvan we
houden, in een andere coupe gaan zitten en ons alleen laten
reizen. Natuurlijk houdt niemand ons tegen om hen in de
andere coupe te gaan opzoeken. Soms kunnen we echter niet
naast hen gaan zitten, want die plaats is al ingenomen. Dat
is niet erg, zo is de reis nu eenmaal: vol verrassingen en
dromen, vol ontmoetingen en afscheid nemen, meevallers
en ontgoochelingen. Maar er is geen terugreis.

Laat ons de reis zo aangenaam mogelijk maken. Laten we
proberen onze reisgenoten te begrijpen en laten we zoeken
naar de mooie kanten van elk van hen. Weet dat er op elk
moment van de reis een van onze reisgezellen begrip nodig
kan hebben. Ook wij kunnen op een bepaald moment
behoefte hebben aan iemand die ons begrijpt.

Het grote mysterie van de reis is dat we niet weten wanneer
we zullen moeten uitstappen, ook niet van degene die naast
ons zit. Ikzelf, ik denk dat ik heel droevig zal zijn als ik
moet uitstappen, ik ben er zelfs zeker van. Het afscheid van
alle mensen die ik heb ontmoet in de trein, hen achterlaten
zal pijnlijk zijn. En ik ben er zeker van dat ik ooit zal
aankomen op het Centraal Station en dat ik hen daar zal
terugzien, met veel meer bagage dan waarmee ze zijn
vertrokken. Ik zal gelukkig zijn dat ik hen meer bagage heb
bezorgd. Vrienden, laat ons er een mooie reis van maken.
Laat ons er voor zorgen dat we mooie herinneringen
achterlaten op het moment dat we uitstappen.

Allemaal een mooie treinreis, geniet van het uitzicht!
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Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

AfSChe L nemne Ook als u niet of elders verzekerd bent.
4? -
ICAL INA VY

Monuta " Ellen Kok

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud

Bloemisterij / Tuincentrum

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappele |

Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Gas Water CV <+ Dakbedekking <« Sanitair <« Airconditioning

Meirstraat 20 Uid van
4751 AD Oud Gastel UNETO VNI
Tel.: 0165 - 51 4149  email: p.j.hagens@hotmail.com a
E Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983
4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven

LIEBREKS

VASTGOEDONDERHOUD

Tel.: 0145 - 58 3258 Tel.: 040 - 24 83 185
E-mail; info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

liebreks.nl



