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Dit parochieblad wordt uitgegeven in
samenwerking met ‘de Zalige Zalm); Bureau
voor Geloofscommunicatie in Deventer
(www.dezaligezalm.nl ) en verschijnt zesmaal
per jaar. Het drukwerk wordt verzorgd door
Veldhuis Media BV in Raalte.
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Aanleveren kopij

De volgende uitgave
van parochiemagaZIN '‘Bernardus'
verschijnt 28 juni.

Kopij dient uiterlijk 13 juni
te zijn ingeleverd bij de redactie,
bij voorkeur per email:
tekst in Word,
afbeeldingen [als .jpg / .jpeg / .png]
en foto's als afzonderlijke bestanden.
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Dat er licht mag dagen...

De Veertigdagentijd en het Paasfeest hebben we
net achter de rug. We zijn beland in de Paastijd,
op weg naar het Pinksterfeest. Op het moment
dat ik dit schrijf is de oorlog in de Oekraine in
volle gang. Oekraine is het buurland van Polen,
dat weer het buurland is van ons buurland,
Duitsland. Naar Lviv - vroeger Lemberg - is het
maar zo'n 1500 kilometer, eigenlijk praktisch
voor onze deur, een dagreis met de auto. Ik
hoop van harte dat op het moment dat u dit
leest er al meer tekenen zijn van vrede of
tenminste het einde van het brute geweld,
waarvan de bevolking van de Oekraine het
slachtoffer is geworden.

We leven in een tijd waarin de beperkende
coronamaatregelen min of meer naadloos zijn
overgegaan in de oorlog in de Oekraine. Op
veel plaatsen lag ons leven, ons sdmenleven stil.
We moeten ons nu weer herpakken, van online
kopen, weer terug naar lokaal kopen, van
afstand houden en in beperkte groepen elkaar
zien, naar elkaar weer kunnen ontmoeten en
weer gemeenschappelijk optrekken. De afge-
lopen periode heeft onze samenleving ook
sterk verdeeld. Nederland telde 17 miljoen
virologen en epidemiologen: wel vaccineren?,
niet vaccineren? Het spleet onze maatschappij.
Nu worden we uitgenodigd helend en verzoe-
nend met elkaar om te gaan en weer over de
grenzen heen te stappen die er in de afgelopen
jaren zijn gegroeid. Dat is een positieve en
noodzakelijke beweging.

Over de grenzen heen gaan, dat is echter niet
altijd positief, zo hebben we in de afgelopen
weken op schokkende wijze gezien. Dat is het
andere, dat ons in deze dagen bezighoudt.

De geschiedenis herhaalt zich, zo lijkt het wel.
Wladimir Putin, sinds (te) veel jaren de heerser
over Rusland, met de entourage van een tsaar,

brengt dood en verderf over vele onschuldige
mensen in de Oekraine. Veel regeringsleiders
hebben, net voor de oorlog begon, als het ware
gesmeekt om vrede, zittend aan zijn onvoor-
stelbaar lange en vooral lege tafel. Een alarme-
rend en vervreemdend beeld overigens die tafel
van Putin. Geen tafel van breken en delen met
elkaar! Geen tafel van liefde en vriendschap!
Geen tafel waardoor mensen bij elkaar komen,
integendeel!

Er zijn over heel de wereld ontzettend veel
mensen die schreeuwen om vrede, die er ook
verlangend om bidden. Er zijn veel mensen van
goede wil die demonstreren. Dat is goed.
Mensen en volken die elkaar de hand reiken en
de vrede willen behouden, die beweging, die
positieve emotie, mag over heel de wereld
gaan. Ook zijn er Russen, die in hun onvrijheid
toch hun proteststem laten klinken. Dat vraagt
daar heel veel moed. Gaat het allemaal wat
uithalen? We kunnen het alleen maar van harte
hopen. Diep in ons hart mogen we geloven,
samen met zoveel mensen van goede wil, dat
de goede Geest het uiteindelijk zal winnen.

Met paus Franciscus en de Nederlandse
bisschoppen bidden wij ‘voor vrede en gerech-
tigheid in de Oekraine: dat partijen de weg van
dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats
van oorlog en geweld. Dat mensenrechten
steeds worden gerespecteerd, burgers worden
beschermd en slachtoffers worden opgevan-
gen. Dat met de stuwkracht van de heilige
Geest onvermoeibaar wordt gewerkt aan
verzoening en samenwerking in Europa!

We zagen in de coronacrisis, en nu ook in de
Oekrainecrisis, een enorme veerkracht ontstaan,
weerbaarheid, creativiteit en flexibiliteit om de
enorme uitdagingen waar we voor staan aan te
kunnen.




Diezelfde veerkracht zit eigenlijk ook in
het liturgisch jaar verscholen. De Veer-
tigdagentijd begon met het verblijf van
Jezus in de woestijn. Daar heeft Jezus
moeilijke dagen, een crisis doorgemaakt
zouden wij nu zeggen. Hij vocht er zich
doorheen en Hij ervoer: God laat mij niet
in de steek. Dat gaf Hem de moed en het
doorzettingsvermogen om gelouterd te
beginnen aan de verkondiging van de
Blijde Boodschap van de nabijheid van
het Rijk van God. De Vastentijd eindigde
in de Goede Week. We herdachten de
laatste gangen van Jezus. Hoe Hij werd
ingehaald in Jeruzalem door een grote
volksmenigte die Hem ‘Hosanna!’ toe-
riep. Veelal dezelfde mensen riepen op
Goede Vrijdag ‘Kruisig Hem!" We stonden
op Witte Donderdag stil bij het laatste
avondmaal en de instelling van de
Eucharistie, bron en hoogtepunt van

ons geloof. We verwijlden in stilte bij de
gedachtenis van de zware uren van Jezus
in de Hof van Olijven. Op Paaszaterdag
droegen we in een donkere kerk de
Paaskaars binnen en getuigden we er
van dat we mogen geloven dat de dood
het einde niet is. Dat vieren we volop in
de Paastijd, die we afsluiten met het
Pinksterfeest, als we gaan gedenken dat
we zélf in de kracht van de Geest zijn
gezonden om mee te werken aan een
betere wereld.

Ik hoop dat de geloofsverhalen van dood
en teleurstelling, van nieuw leven en
opstanding, van enthousiasme en een
nieuwe geest ons op weg helpen mee te
bouwen aan een wereld van vrede en
gerechtigheid!

pastoor Maickel Prasing

Gedoopt
20 maart

Overleden
28 februari

9 maart
18 maart

7 april

Familieberichten

Hoeven

Jan van Kuijk

Jo Boot (95), weduwe van
Dingeman van Gurp

Jan Slooters (76)

Mien Verwijmeren (91),
weduwe van Jos Roovers

Leo van Merode (92),
weduwnaar van Annie van Hoof

Gedoopt
12 februari
13 februari
12 maart

13 maart
9 april

Overleden
5 maart
17 maart

21 maart

Gedoopt
10 april
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Levi Antelo Rovers
David Verburg
Aylin Stallinga
Piotr Szczygiel
Macy van der Ven
Paco Marijnissen
Djevano Schijven

Ewa Kowalczyk (69)
Rinus van de Riet (91),
weduwnaar van

Dinie van den Eijnden
Jeanne van de Leur (97)

Oud Gastel

Aileen Hagenaars



Geloof in Kunst

Het Franciscuscentrum, het vormings-
centrum van het Bisdom Breda, organiseert
vanaf 21 mei vijf bijeenkomsten waarin we
samen kunst bekijken of beluisteren met
gelovige ogen en oren, of andersom: ons
geloof verdiepen met behulp van kunst-
uitingen. De middagen worden geleid door
Frank van Gerven, diaken en archivaris van
het bisdom.

Waarom meedoen?

Mensen leven voor een belangrijk deel van
verbeelding. Wat ze dromen, geloven en
hopen, drukken ze uit in kunst en muziek,
in beelden van hout, steen of glas, in taal en
poézie, in dans en rituelen, in liturgie. Onze
kerkgebouwen zijn schatkamers van grote
en kleine kunstwerken. Elk kunstwerk kan
een vindplaats zijn van geloof, van ontroe-
ring, van verwondering. Maar veel kunst-
werken spreken een beeldtaal die voor
mensen in deze tijd niet altijd direct
herkenbaar is. Tijdens de bijeenkomsten
kijken we samen naar kunst en zoeken we
samen naar het verhaal erachter om zo de
eigen (geloofs-)beleving te verrijken.

Wanneer en waar?

De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats
op zaterdag 21 mei, 4 en 18 juni en 2 juli in
de kathedrale kerk van de heilige Antonius,
Sint Janstraat 8 in Breda, steeds van 13.30
uur tot 15.30 uur. De vijfde bijeenkomst
wordt in overleg met de deelnemers
gehouden op een andere locatie. Deze
bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedere
geinteresseerde en belangstellende; je hoeft
er niet voor te hebben gestudeerd. Iedereen
is van harte welkom! Aan de cursus zijn
geen kosten verbonden. Een vrijwillige
bijdrage is welkom.

Aanmelden
is mogelijk met het inschrijvingsformulier
op www.sintfranciscuscentrum.nl/vorming.




Conferentie ‘De Missionaire Parochie’

In 2020 ging de landelijke bijeenkomst over de

missionaire parochie niet door vanwege corona.

De conferentie is op 25 en 26 maart alsnog
gehouden in congrescentrum Breepark in
Breda.

Toen ik na het parkeren uit de auto stapte, was

het eerste dat ik hoorde iemand die lachend zei:

‘Na deze twee dagen is de kerk in Nederland
weer helemaal op orde. Zijn we gelijk klaar! Aan
het einde van een van zijn toespraken zei de
Canadese priester James Mallon: ‘Het vormen
van een missionaire parochie vraagt geduld,
energie en vooral tijd. Het is niet iets dat je
onder druk en in alle haast moet willen doen.
God begrijpt dat er tijd mee is gemoeid. Tussen
deze twee uitersten was een heel interessant
programma gepland. Donderdag werd
begonnen met een eucharistieviering met
bisschop J. Liesen als celebrant en Egbert
Bornhijm als diaken van dienst. Enkele
bisschoppen uit Nederland en Belgié waren
concelebrant. Voor deze gelegenheid was een
apart koor samengesteld van jonge mannen en
vrouwen, met muzikale begeleiding.

Het belang van een missie

James Mallon hield een boeiende toespraak
waarin hij de missionaire parochie bepleitte. Hij
legde in eerste instantie de nadruk op visie
(‘mission’). Hij hield de zaal de volgende vraag
voor: ‘Stel dat God over tien jaar voor de deur
van de parochie staat, wat ziet Hij dan? Is er
alleen werk gemaakt van onderhoud van wat er
al is (‘maintenance’) of hebben we gezamenlijk
een beeld gemaakt van wat we willen zijn
('mission’)? We mogen niet tevreden zijn met
wat er al is: zoveel kerkelijke uitvaarten, zoveel
kinderen voor het Vormsel, zoveel kinderen die

de eerste Heilige Communie hebben ont-
vangen. Hij zei er bij: 'Vaak hoor ik dat het er
meer hadden kunnen zijn, maar het is voor ons
als parochie goed genoeg' Hij stelde: ‘We
moeten de lat hoger leggen' Hij constateert ook
dat als er niets gebeurt in een parochie de
resterende vrijwilligers steeds minder doen,
inactief worden, cynisch en uiteindelijk afhaken.
‘We moeten in het oog houden wat Jezus ons
heeft voorgedaan. Het was zijn wens om in de
nabijheid van mensen te zijn, ongeacht hun
afkomst of maatschappelijke positie. Naast de
wens moeten we de noodzaak van nabijheid
ook zien. En tenslotte wil Jezus ook dat we die
nabijheid echt willen. Kortom: de wens, de
noodzaak en de wil!

Een voorbeeld

Hij illustreerde dat aan de hand van een verhaal
uit de Bijbel. Een verlamde man hoorde dat
Jezus naar zijn dorp zou komen. Hij had de
wens om bij Jezus te zijn in de hoop te worden
genezen. Zijn vrienden vonden het noodzakelijk
om hem daarbij te helpen. Ze wilden in zijn
wens voorzien en zaagden een gat in het dak
van het huis waarin Jezus was. Mallon bracht dit
verhaal met de nodige humor. Zo stelde hij dat
de mannen die het gat in het dak maakten
‘wellicht sterke kerels waren met tattoos op hun
armen.

Onze droom

Zoiets kunnen we alleen realiseren als we onze
droom kunnen vastleggen. Mallon hoopte dat
iedereen in de zaal na de tweede dag enkele
slapeloze nachten zou hebben. ‘In die slapeloze
nachten moeten we nadenken over de droom
die we hebben over de toekomst van de eigen
parochie! De droom is de visie die een parochie
heeft op haar eigen toekomst: wat willen we
zijn en voor wie? Dat is de visie die centraal
staat in zijn ideeén. Een visie wordt niet bedacht
en opgeschreven door de pastoor die vervol-
gens zegt: ‘Hier is-ie en z6 gaan we het doen.
Hij deed een beroep op de bisschop(pen) en
priesters om een visie te ontwikkelen en die
vooral te delen met teamleden, werkgroepen
en vrijwilligers.



Alpha-bijeenkomsten

Mallon is sinds anderhalf jaar aangesteld in een
andere parochie. ledere week benadrukt hij in
zijn preek het belang van de visie van de paro-
chie. Bovendien stimuleert hij het vormen van
Alpha-groepen. Aanvankelijk werd argwanend
gekeken naar deze groepen maar gaandeweg
worden steeds meer mensen positief. De posi-
tieve ervaring werkt als een steen in het water:
er komen steeds meer mensen die interesse
hebben in een Alpha-groep. Hij toonde ook
gevoel voor de werkelijkheid van alledag. Zo'n
15% van de parochianen zal nooit overtuigd
raken van een missionaire parochie. We mogen
ze niet vergeten, maar we kunnen er niet
eindeloos energie insteken. Er is ook zo'n 15%
die vooroploopt en soms te snel wil. Ook die
moeten we waarderen, maar in balans brengen
met de overige parochianen. Die laatste groep
moeten we veel aandacht geven en proberen te
betrekken via de Alpha-bijeenkomsten.

&

Ralpha

Kraampjes

In de hal van Breepark stonden kraampjes met
informatie over verschillende onderwerpen en
organisaties, zoals Apha-Nederland (de katho-
lieke en de protestantse versie). De opzet van
beide is nagenoeq identiek: praat over je geloof,
probeer niemand te overtuigen van jouw ziens-
wijze, geloven kent meerdere invalshoeken en
dimensies. In zalen werden extra bijeenkomsten
gehouden over onderwerpen die samenhangen
met de missionaire parochie: een leiderschaps-
team bouwen, je visie communiceren in de
parochie, verbinden van de geledingen in een
missionaire parochie, enz. Deze onderdelen
werden geleid door deskundigen uit binnen-
en buitenland.

Douwe van den Berg

RENOVEERT

De parochie van onderhoud naar bloei

halewijn Adveniat

SWEEre «

Verzekeringen
A
Financieel advies 4

Makelaardij

Uw bank dichiby

RegioBank




Kringloopwinkel en
Ontmoeti niis 't
Stoohje
Stoofstraat 15
in Oudenbosch
-www.hetstoofje.nl

Kort na Pasen, op vrijdag 22 april,
zal vicaris Paul \Eerbeek inde
Basiliek het vormsel toedienen
aan 22 jongeren. Ter voorberei-
ding op dit sacrament kregen de
vormelingen een werkboekje
met informatie en opdrachten
toegestuurd en was er op zater-
dag 9 april een gezamenlijke
bijeenkomst. In de ochtend was
er afwisselend een rondleiding
door de Basiliek met diaken
Frank van Gerven en een bezoek
aan ontmoetingshuis 't Stoofje.
Voor veel vormelingen was dit
een eerste kennismaking met
mensen die in het voetspoor van
de heilige Franciscus handen en
voeten geven aan de opdracht.
van Jezus om elkaar nabij te zijn
en te helpen. En om daaraan een
steentje bij te dragen hadden de
Vormelmien eens goed in hun
kast gekeken en voor de Stoof-
markt meegenomen wat ze
kunnen missen of niet meer
gebruiken, zoals kleding of

een spelletje.

Laat de Geest maar waaien
voorbereiding op het Vormsel
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Aan het begin van de middag bracht
Paul Verbeek een kort bezoek om
kennis te maken en om te vertellenn
hoe dat gaat: vormen. 'Als je wilt
worden gevormd, moet dat echt
jouw keuze zijn, de keuze om verder
te groeien als leerling van Jezus.
Daarom is het belangrijk dat de
vormeling, dat jij vraagt: Wilt umij
vormen?, en dan zal ik van harte met
chrisma het zegel van de heilige
Geest op je leggen.

Daarna kregen de vormelingen de
uitdaging om met niet meer dan 11
woorden - een 'elfje’ - iets te zeggen
over GGod en om een collage te
maken over wat hen beGeestert.

God
boven mij
kijk naar benden
dan zie je mij

blij

God
het leven
in mijn hart
het brein naast mij
fijn

God
de grootheid
in je gedachten
overal in je lijf
rust

Aan het eind van de dag was er
tenslotte een kort gebedsmoment,
waarbij ook veel ouders aanwezig
waren. ledere vormeling mocht een

~ lichtje aansteken, in stilte, met een

%ebed voor vrede, met de vraag om
ichtbij te zijn, om sterkte voor
mensen die ziek zijn. En nadat nog
een enkele vormeling met ouders in
de koepel was geklommen, ging
ieder zijns weegs. Het was goed zoals
het is gegaan. Laat de Geest nu maar
waaien...




Het water stroomt weer.

Een vrouw of man uit de Bernardus- of Inmanuel-
parochie vertelt over de eigen levens-en geloofs-
weg, staat stil bij de markeringspunten op deze
weg, staat stil bij eigen inspiratie en bij de betrok-
kenheid in dienst aan anderen. Het woord is aan
André de Vos uit Oudenbosch, als vrijwilliger
betrokken bij allerlei activiteiten binnen de
geloofsgemeenschap. Echtgenote Corry de Vos -
Leautaud is als lectrice betrokken bij de vieringen
en is een van de dames die, samen met pastoraal
werkster Petra Mergaerts, een actieve rol vervullen
binnen de diaconie .

In de woonkamer hangt een schilderij met
daarop de afbeelding van de Steenbergse
Gummaruskerk en de Nederlands Hervormde
kerk. Dit schilderij verbeeldt de geloofsher-
komst van Corry en André. 'We zijn op 16 mei
1974 getrouwd in een oecumenisch huwelijks-
viering in de Gummaruskerk. De keuze gaf geen
enkele belemmering binnen de familie of bij de
priester of dominee. We gingen wonen in
Zevenbergen, in Melisblok. We begonnen aan
een 'levensweg’ waarbij we beiden sterk wilden
staan in de overtuiging dat we ons als een
christenmens dienden te presenteren en niet als
‘ik ben een katholiek’ of ‘ik ben een protestant.
Kort voor ons huwelijk op 2 februari 1974
verongelukte mijn broer Benny. Hij kwam niet
meer levend terug van zijn eerste zeereis. Het
grote bijkomende geluk in die pijnlijke periode
was dat ik samen met Corry dit verdriet kon
verwerken, vooral omdat we samen de weg van
het geloof gingen. Na enige tijd verhuisden we
naar Oudenbosch en kregen daar onze kinde-
ren: Jeroen, Wouter, Marjon en Karlijn.

Aanvankelijk waren we sterk georiénteerd op de
Pauluskerk, onze kinderen zijn er gedoopt. Maar
gaandeweg kwamen ze in de leeftijd dat ze hun
eerste communie en later ook het vormsel
mochten ontvangen. Deze ontwikkeling in het
gezin deed ons besluiten om ons samen te gaan
richten op de geloofsgemeenschap van de H.H.
Agatha en Barbara. De kinderen gingen ook
naar de Mariaschool. Al de sacramenten voelen
voor mij ‘als parels’ die wat mij betreft aan
iedereen zouden mogen worden aangeboden.
We voelen ons met vier kinderen en hun
partners, samen met twaalf kleinkinderen
inmiddels een zeer rijke’ familie. We hebben in
de afgelopen jaren verschillende vakantiereizen
mogen ondernemen. Zo ook enige jaren terug
de pelgrimsreis naar Israél. Het voelde als
‘thuiskomen; want we werden dagelijks volledig
meegenomen in de Bijbelse verhalen. Aan de
oever van het meer van Gennesareth staan, op
de plaats waar Jezus zijn vrienden vroeg Hem
als ‘visser van mensen’ te gaan volgen, het heeft
me meer gedaan dan ik nu kan vertellen. We
gingen naar Rome. We bezochten de catacom-
ben, waar de eerste vervolgde christenen, te
midden van hun martelaren, liederen zongen
en eer brachten aan God. Opnieuw een
moment, schouder aan schouder, waarop ik
diep werd geraakt. Telkens dringt zich de vraag
op: hoe vinden wij als geloofsgemeenschappen
weer een gerevitaliseerde begaanbare weg naar
een toekomst? Hoe herkennen wij elkaar als
‘levende bouwstenen’? Hoe zijn we als kerk
dienstbaar en opbouwend aanwezig in onze
roerige wereld van vandaag?

Piet de Meijer
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Sint Gommarus van Lier

De heilige Gommarus of Gummarus

(T omstreeks 770) werd geboren in Emblem en
was een hofridder onder Pepijn I1I de Korte (714
- 768). Gommarus had nogal te lijden van zijn
kwaadaardige vrouw Grimmara. Na haar lang te
hebben verdragen scheidde hij van haar en werd
Kluizenaar. Met de heilige Romuldus van
Mechelen (f 775) bouwde hij een kapel op de
plaats waar zich nu Lier bevindt en hij wordt
vereerd als stichter van de stad. De beide heiligen
spraken zo geanimeerd met elkaar dat hun
wandelstokken wortel schoten en eiken werden.
Op een reis naar Rome zette Gommarus een door
zijn gezellen omgekapte boom met zijn gordel
recht, waarna deze weer groeide en bloeide.
Deze gordel wordt nog steeds in Lier bewaard.
Doofstommen, die dankzij hem hun spraak-
vermogen terugkregen, zouden niet alleen
Nederlands, maar ook Latijn kunnen spreken.
De populariteit van deze Vlaamse volksheilige
blijkt uit het feit dat menigeen in Lier een
Gommaar of Goemer in de familie had en deels
nog heeft. In deze plaats vindt op de eerste
zondag na 10 oktober de St. Gommarusprocessie
ofwel Lierse Reuzentrein plaats. Gommarus is
patroonheilige van Antwerpen, van de gelijk-
namige kerken in Lier en Steenbergen, van
doofstommen, houthakkers en alle hout-
bewerkende beroepen. Hij wordt aangeroepen
tegen arm- en beenbreuken, bij huwelijks-
problemen en bij ontbinding van een huwelijk.
Gummarus wordt afgebeeld als pelgrim of als
ridder in wapenrusting met het wapen van Lier,
ook wel in kleding met een hermelijnen kraag

en een met hermelijn afgezette muts.

Weerspreuken op 11 oktober

"Treedt Gummarus met droogte in,
de winter zal nat zijn in 't begin.’

Volgen op Gommarus droge dagen,
de winter zal door veel nat mishagen.’

VAN DE RIET

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pc:c:taamlappelen)"l ¥,
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
Iwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

* % ® % O K * ok w

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl
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Ter inspiratie - column

TITUS BRANDSMA,
TEKEN VAN VRIJHEID

ijna 36 jaar geleden maakte ik de overstap van

het onderwijs naar de journalistiek. Ik ruilde mijn

baan als leraar geschiedenis in voor een plek in

het hart van de kerkprovincie. Ik viel met mijn

neus in de boter, want ik zat nog niet in Utrecht
of paus Johannes Paulus Il bracht er een historisch bezoek.
Daarin werd vooruitgekeken naar de zaligverklaring van
Titus Brandsma, later dat jaar. Als eindredacteur van een
speciaal magazine over Titus leerde ik hem pas echt goed
kennen. Hij hield krantenjournalisten in de Tweede Wereld-
oorlog voor: durf trouw te blijven aan de waarheid, bericht
over het onrecht en wees niet bang. Want hoezeer het leed
ook op een mens drukt, God woont in je hart en troost je.
De Friese karmeliet reist sinds 1985 met me mee. Ik heb het
gevoel dat deze Titus tot me blijft spreken, dwars door zijn
marteldood in Dachau heen. In 2021 was ik voor een ge-
loofsgesprek in het Karmelklooster van Drachten. Daar zag
ik Titus weer, in een gebrandschilderd raam. Hij geeft daar
na een preek op Goede Vrijdag de zegen aan zijn medege-
vangenen. Boven hem is een kruis te zien met daaronder
de smekende handen van slachtoffers om moed en kracht
in hun lijden. Aan zijn voeten ligt een draak die het kwaad
van de nazi's voorstelt. Naast hem de figuur van Christus
die Zijn hart toont als een toevlucht voor ieder die lijdt en
die mensen vrijheid schenkt in de grootste onvrijheid. Ik
keek ontroerd naar dat raam, want ik zag hoe een mens met
Christus het kwaad kan weerstaan en teken van vrijheid kan
zijn, ook bijna 80 jaar na Titus’ gewelddadige dood. Dit jaar
zal de heiligverklaring van Titus plaatsvinden en het raam
krijgt een plaats in zijn voormalige parochiekerk in Bols-
ward. Zo blijft Titus Brandsma tot ons spreken, als een heilig
mens die ons het geschenk van de vrijheid geeft. m
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Een pauzeritueel
[naar: Anselm Griin]

Probeer om in alle stilte
de tijd gewaar te worden.
Alsje stil bent, dan blijft ook
de tijd voorje stil staan.
Dan benje helemaal in het moment.
Let nuop je adem.
Met elke ademhaling
gaat de tijd voorbij.
Probeer om in stilte
pas op de plaats te maken.
Probeer omje bewust te worden
vanje innerlijk.

Alsje pas op de plaats maakt,
zul je de heilige ruimte
binnen inje gewaar worden.
Het heilige is niet alleen
datwat aan de wereld is onttrokken,
het is ook
datwat aan de tijd is onttrokken.

Alsje pas op de plaats maakt,
is de tijd niet meer vluchtig.
De tijd zal je niet meer verslinden.
Leef nu, in dit moment, in de tijd.
Hij isvanjou.
Hij is een geschenk van God.



Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe-

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 142,00. Wanneer u een beroep doet op de
parochie voor kerkelijke diensten, zoals het
verzorgen van een doopviering of een uitvaart,
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan.

komst van uw kerk is daarom meer dan welkom.

Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en
bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage’

Actle
Ker ﬂ“§ l@@ﬁ dns

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven

Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7

Postbus 1310 Postbus 983

4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven
— Tel:  0165-583258  Tel.  040- 2483185

E-mail: info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

VASTGOEDONDERHOUD

liebreks.n

Coppens ©

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl




De onstuimige jaren zestig zijn een van de meest
revolutionaire én religieuze periodes uit de
Nederlandse geschiedenis. Aan het begin van
deze periode was de invloed van de Kerk op

het dagelijks leven nog allesoverheersend. Grote
gezinnen waren normaal, gemengd trouwen was
taboe en boodschappen werden gedaan bij winke-
liers van de eigen godsdienstige zuil. In 1960
behoorde Nederland nog tot de meest christelijke
landen van Europa, maar nergens waren de
veranderingen zo tumultueus. Vrouwen gingen
massaal aan de pil, heiligen werden overboord
gegooid en homoseksualiteit werd - voorzichtig -
bespreekbaar. Nederland werd van het braafste
jongetje van de klas zelfs het ‘enfant terrible’ van
de katholicke Kerk. Raakte Nederland van God
los? Ook binnen de protestantse kerk gebeurde er
veel. Maar wie denkt dat religie in dit onstuimige
decennium met een sneltreinvaart uit Nederland
verdween, heeft het mis. De jaren zestig waren
namelijk ook de tijd van religieuze bestsellers,
invloedrijke tv-dominees, beatmissen, zen-
boeddhisme, opzwepende evangelische bijeen-
komsten en experimentele kerkbouw. Nederland
was veel religieuzer dan vaak wordt gedacht.
Dompel je onder in een roerig tijdperk dat
misschien ver weg lijkt, maar doorwerkt tot op
de dag van vandaag.

In Van God los?, de eerste tentoonstelling ooit
over de grote religieuze veranderingen in de jaren
zestig, toont Museum Catharijneconvent aan
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de hand van fotografie, muziek, kunst, radio- en
tv-fragmenten een wereld waarin het geloof en de
traditionele invulling daarvan ter discussie
werden gesteld. De eeuwenoude hechte band
tussen het instituut Kerk en het christelijke geloof
bleek niet langer vanzelfsprekend. In de tentoon-
stelling komen zowel ludieke en vernieuwende
geluiden uit deze periode (denk aan Gerard Reve
en Godfried Bomans) als conservatieve tegen-
bewegingen aan bod. Misschien wel de bekendste
anti-progressieve slogan uit die tijd is ‘progres-
sieven in de kerk, slopers aan het werk’

Er is een uitgebreid randprogramma, met lezingen
door onder andere Ock de Jong, Freek de Jonge,
Tanja Kootte en Daniela Hooghiemstra. Veel
lezingen zullen online zijn te volgen of terug te
zien. Nu reeds te beluisteren via de website van
het museum is een verdiepende driedelige
podcast met mensen die de grote religieuze
veranderingen van de jaren zestig ieder op hun
eigen manier hebben meegemaakt.

Van God los? De onstuimige jaren zestig is te
bezichtigen tot en met 28 augustus, van dinsdag
tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, op
zaterdag-, zon- en feestdagen vanaf 11.00 uur.
Museum Catharijneconvent is gelegen aan lange
Nieuwstraat 38 in Utrecht. Voor meer informatie
kijkt u op www.catharijneconvent.nl.



. Monuta Ellen Kok
4 Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Qok als u niet of elders verzekerd bent.

Thanes Aerts on , Monuta E”en KOk

Ellen Kok-Dekker

I}Hagens

Gas Water CV -+ Dakbedekking <« Sanitair <+ Airconditioning

Meirstraat 20 Ud vea
4751 AD Oud Gastel UNETO VNI
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com @

FYSIO
G HOLLAND

QOud Gastel

Het Hof 2b

4761 JK Oud Gastel
(0165) 20 60 24
oud-gaste| @fysioholland.nl

Qudenbosch
West-Vaardeke 11a
4731 MA Oudenbosch
(0165) 31 22 56
oudenbosch@fysioholland.nl N

Fijnaart

Eerste Krulsweg BA
4783 RS, Fijnaart
(0168) 20 36 55
fijnaart @ fysioholland.n

Nieuwe Dorpsweg 1

4793 BR, Fijnaart Meer weten of een afspraak maken?
(0168) 46 28 16 g TR AT re

e o Neem_ u_::ontact op met één van onze locaties!
fysioholland.ni ’
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