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Missionair parochie zijn

Sinds in en rondom de Basiliek in Oudenbosch
de grote conferentie ‘De Missionaire Parochie’
zou worden gehouden, is er alom aandacht
voor de revitalisering van onze parochies en
geloofsgemeenschappen. De conferentie ging
uiteindelijk vanwege de coronapandemie niet
door, maar is nu gepland voor maart 2022 in
Breda. Ondertussen is overal het besef aan het
groeien dat er iets zal moeten gebeuren als we
als kerk in onze streken willen overleven. De
zogenaamde volkskerk, waar je min of meer
automatisch bij hoorde en waarin je van wieg
tot graf werd verzorgd, ligt inmiddels ver achter
ons. Daarom moeten we toegroeien naar
missionaire geloofsgemeenschappen. Dat
vraagt van ons een missionaire instelling,
waarbij we over grenzen en schaduwen heen
moeten durven stappen.

Missionair is niet ‘als vanouds!

Een missionaire parochie is het tegenover-
gestelde van een in zichzelf gekeerde parochie.
Een parochie die alleen doet wat nu eenmaal
gebruikelijk is voor een parochie en daarbij
alleen oog heeft voor de mensen die regelmatig
naar de kerk komen, is beslist geen missionaire
parochie. Een geloofsgemeenschap die het heel
gezellig heeft met elkaar, maar anderen nooit
iets van zich laat horen, is niet uitnodigend,
trekt geen nieuwe mensen aan en ziet zichzelf
alleen maar kleiner en kleiner worden. Van zo'n
parochie gaat weinig enthousiasme uit.

Een missionaire parochie daarentegen probeert
actief en met nieuw elan naar buiten te treden,
is niet alleen in het kerkgebouw zichtbaar maar
ook —en misschien wel vooral — daarbuiten, als
onderdeel van een kerk die relevant wil zijn
voor de samenleving.

Jezus sprak tot zijn leerlingen: 'Ga dus op
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest, en hen te
leren dat ze zich moeten houden aan alles
wat Ik jullie heb opgedrage. En houd steeds
voor ogen dat Ik met jullie ben, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Waarom zouden we dit doen?

Omdat Jezus ons de opdracht heeft gegeven
om zijn Blijde Boodschap te verkondigen. We
hebben als kerk een positief verhaal te vertellen
van hoop, liefde, zorgzaamheid, solidariteit en
verlossing. Heel veel mensen in onze tijd zijn
daar juist naar op zoek. Maar wie nooit iets van
ons hoort, weet dat niet of blijft hangen in oude
vooroordelen. De tijd dat iedereen de bood-
schap van het geloof als het ware met de pap-
lepel kreeg ingegoten, is voorbij. Daarom
moeten we als Kerk opnieuw gaan vertellen,

en vooral ook in daden laten zien, waarom die
Blijde Boodschap van Jezus zo belangrijk voor
ons is. Heel misschien voelen mensen zich
daardoor aangesproken, waardoor ze nieuws-
gierig worden en vragen gaan stellen.




Geloven is een werkwoord.

Waar het vooral om gaat, is dat mensen weten
dat een parochie er is en ook zien wat voor
goede dingen een parochie allemaal doet.
ledereen mag zich aangesproken weten die zich
bij de parochie betrokken voelt: het pastoraal
team, de leden van het parochiebestuur, de
vrijwilligers en alle parochianen. ledereen die
zich verbonden voelt met de katholieke Kerk

in het algemeen, en met zijn of haar eigen
parochie in het bijzonder, mag zich uitgenodigd
weten om het geloof uit te dragen. Al is het
maar door zelf het goede voorbeeld te geven in
het persoonlijk leven. Maar nog beter is het om
actief mee te doen in werkgroepen, gespreks-
groepen, bij de organisatie van activiteiten of
welke klusjes zich ook aandienen. Geloven is
een werkwoord. Daar moet je iets voor doen.
Soms kun je daarbij heel nadrukkelijk iets over
het geloof in God vertellen. En soms is het goed
om er alleen maar te zijn en een hartelijk woord
voor mensen te hebben. Als alles wat we doen
maar eerlijk en oprecht is en in lijn met waar-
over we in de kerk preken en waarvoor we
bidden.

Geloof biedt troost en kracht.

lemand die de laatste tijd wat dit betreft veel
indruk op me heeft gemaakt is president Joe
Biden. Hij komt met grote regelmaat openlijk
voor zijn katholieke geloof uit, is een meele-
vende parochiaan en gaat iedere zondag naar
de kerk. Hij vertelt hoe belangrijk dat voor hem
is en hoeveel troost en kracht hij heeft mogen
ondervinden bij de zeer verdrietige momenten
in zijn leven. Dat was met name na het dodelijk
verongelukken van zijn eerste vrouw Neilia en
hun dochtertje Naomi, en toen enkele jaren
geleden zijn zoon Beau overleed.

VAN DE RIET

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

*  Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

* Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

* Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Zwembaden en alle toebehoren
* Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

* Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappeleng
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Tegelijkertijd moet Biden als politicus en
president beslissingen nemen die niet altijd
overeenkomen met de leer van de Kerk. Dat is in
zijn functie - net als in iedere politieke functie -
onvermijdelijk. Toch is er ooit een priester
geweest die hem daarom de communie
weigerde. Uitermate pijnlijk en beslist niet
missionair, maar uiting van een heel erg in zich
zelf gekeerde kerk.

Geloven vraagt om een blijvende dialoog.

Veel mensen, ook betrokken katholieken, maken
keuzes in hun leven die niet overeenkomen met
de kerkelijke leer. Dat is vooral op het gebied
van huwelijk en seksualiteit. Een missionaire
parochie sluit deze mensen niet uit, maar
ontvangt ze hartelijk, open en gastvrij in hun
midden en gaat met ze in dialoog. Van de
missionaire beweging — en ik bedoel dit nu in
de traditionele zin - weten we dat missie geen
éénrichtingsverkeer is van Europa naar Afrika en
Azi€, maar een wederzijdse beweging tussen
de continenten om elkaar te bevruchten en te
sterken in het geloof. Dat geldt volgens mij ook
voor een missionaire parochie. We moeten
steeds in dialoog blijven over de keuzes die we
in het leven maken, in respect voor elkaar en in
de vaste overtuiging dat het eigen geweten
steeds de hoogste maatstaf is. Dat is de kost-
bare erfenis die bisschop Hubertus Ernst ons
heeft nagelaten.

De missionaire parochie is dus niet in zichzelf
gekeerd, maar open naar alle mensen. Ze ver-
oordeelt niet, maar is hartelijk en gastvrij en
heeft eerbied en respect voor de levenskeuzes
die we maken.

Maickel Prasing, pastoor

Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum




Familieberichten

Bosschenhoofd
Gedoopt
21 maart Morris Bakx
Hoeven Oudenbosch
Gedoopt Gedoopt
21 februari Keano Marijs 14 maart Jasmijn Sandifort
Graziana Struijs Leyduska Bernabela
Aletta Jacobs
Overleden Jaxx Mulders
15 maart Jac Herijgens (91), 28 maart Djenna Verhoeven
echtgenoot van Riet Brans 11 april Jopie Schneider
Laura Heijnen
Louise Heijnen
Stijn Heijnen
Sebastiaan Heijnen
Lana Heijnen
Gehuwd
10 april Bernard Vogelenzang
; en Mishel Ismailova
Oud Gastel
Overleden
Gedoopt 19 maart Wim Bastiaansen (87),
28 februari Milica Roozen echtgenoot van
Sientje Korsmit
Overleden 26 maart Wim Aarsman (78),
10 maart Corrie van Lisdonk (92), echtgenoot van
weduwe van Agnieszka Piechowka
Janus van den Broek 7 april Jac Dielemans (78),
17 maart Riet Aarts (89), weduwnaar van Adrie Broos
weduwe van 7 april Annie Jongenelen (93),

Janus van Merrienboer weduwe van Cor Roelen



Onze joodse wortels

‘RHEILIG, HEILIG,
HEILIG'

n elke eucharistieviering wordt het Heilig (of Sanctus)
gebeden of gezongen. De eerste regels ervan komen
uit het boek Jesaja, waarin de profeet beschrijft hoe
engelen driemaal ‘Heilig'zingen en uitroepen dat de
aarde vol is van Gods heerlijkheid en lichtglans
(Jesaja 6,3). In de viering sluiten de gelovigen zich aan
bij dit hemelse gezang. Ze voegen er ‘Hosanna in den
hoge’aan toe, dat de kinderen zongen bij Jezus'intochtin
Jeruzalem (Mattheus 21,9).
Het Heilig is het meest verbreide, en in die zin meest oecu-
menische gezang in de christelijke traditie. Van de oosterse
kerken tot de reformatie is het een vast onderdeel van de
viering van eucharistie en avondmaal.
Wat veel christenen vermoedelijk niet weten is dat het
Sanctus ook een belangrijke plek inneemt in de joodse
liturgie. Als kedoesja ('heiliging’) komt het op drie plaatsen
voor in het morgengebed: voor het Sjema Jisraéel (‘Hoor
Israél’), waarin men God looft voor het licht van de nieuwe
dag, tijdens het Achttiengebed, dat driemaal per dag wordt
gebeden en aan het eind van het ochtendgebed. Het
joodse en christelijke Heilig hebben met elkaar gemeen dat
het de kring van bidders verbreedt: je bidt in verbonden-
heid met de hele kosmos, met het koor van de engelen.
Er bestaat wel een klein verschil tussen de twee. In het
christelijke Sanctus is het woord ‘hemel’ingevoegd: ‘hemel
en aarde zijn vol van Gods heerlijkheid' De joodse kedoesja
daarentegen noemt, net als Jesaja, alleen de aarde. Het
christelijke Sanctus lijkt ons omhoog te voeren naar de
hemel. In de joodse versie verwijzen de zingende engelen
ons naar de aarde. Dét is de plek die vervuld is van Gods
lichtglans! Misschien kan dit voor christenen een uitnodi-
ging zijn om met nieuwe ogen naar dit zo bekende gezang
te kijken.m

Je Bid samen met het
koor van de engelen




Initiatief om contacten te bevorderen:
telefooncirkels voor oudere alleenstaande parochianen

Vanuit de rouwbezoekgroep en naar aanleiding
van een brief van een parochiaan is tijdens de
coronacrisis geconstateerd, dat alleenstaande
oudere parochianen vaak de menselijke
contacten missen. Naar aanleiding daarvan
heeft het pastoraal team besloten telefoon-
cirkels te gaan opstarten. Daarmee kunnen
oudere alleenstaande parochianen, als ze dat
zelf willen, ook tijdens de coronacrisis met
elkaar in contact komen. Dit stimuleert ook
de onderlinge zorg voor parochianen door
parochianen.

De deelnemers bellen elkaar één keer per
maand via een belschema. Als er behoefte
bestaat aan meer contact, dan kan dat zelf
worden geregeld. De deelnemers spreken met
elkaar over onderwerpen die ze prettig en/of

nuttig vinden. Vanuit de parochie wordt elke Bent u een oudere alleenstaande parochiaan en

maand een geloofsvraag voor de gesprekken heeft u belangstelling om mee te doen aan een

meegegeven. We zijn immers met elkaar telefooncirkel in uw geloofsgemeenschap?

verbonden door het geloof. Die vraag kunnen Laat dat dan weten aan het secretariaat van uw

de deelnemers desgewenst ter sprake brengen.  geloofsgemeenschap. De contactpersonen voor

Dat kan leiden tot mooie en leerzame meer informatie zijn voor:

geloofsgesprekken. - Bosschenhoofd: Elly Augustijn,
ejmaugustijn@home.nl;

In Oudenbosch is in de afgelopen twee - Hoeven: Margret Lambregts,

maanden met de eerste telefooncirkel meteen  margret@familielambregts.nl;

beperkt aantal parochianen proefgedraaid. - Oud Gastel - Stampersgat: Wilma Suijkerbuijk,

De ervaringen zijn positief. We willen nu graag oudgastel@bernardusparochie.nl;

kijken of we meer telefooncirkels in onze - Oudenbosch - Standdaarbuiten:

geloofsgemeenschappen kunnen gaan Frans van den Bosch,

opstarten. pastoraalassistent.bern.par@gmail.com.

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven

Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983
4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven

Tel.: 0165-5832538  Tel.: 040 - 24 83 185
E-mail: info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

VASTGOEDONDERHOUD

liebreks.




Een vrouw of man uit de Bernardus- of de
Immanuelparochie vertelt over de eigen
geloofsweg, staat stil bij de keerpunten op deze
weg, staat stil bij het eigen bidden en bij de
betrokkenheid bij anderen. Het woord is aan
Perpetua van Oers uit Lage Zwaluwe. Ze is
betrokken bij de Geloofsgemeenschap in
Zevenbergschen Hoek en verzorgt voor het
pastoraal team het verslag van het teamoverleg.

“De periode van december 2019 tot nu toe is erg
intensief geweest. Na een borstamputatie
volgden bestralingen in Tilburg. Met ontroering
denk ik terug aan de hartelijkheid en betrokken-
heid van de verzorging. Ze stonden naast me op
de weg naar de operatie. De coronatijd bood de
kans om meer en meer te herstellen. Tijdens
deze revalidatie ervaar ik hoezeer familie,
vrienden en parochianen meeleven. De eerste
weken thuis leek mijn kamer wel een bloemen-
winkel.

Weet niet hoe het kwam, maar vanaf het begin
voelde ik mij rustig en gelaten, zie wel wat er op
mij afkomt. Heb al die tijd veel gebeden. Nu ik
zelf ziek ben geweest merk ik dat mijn bidden
en mijn betrokkenheid bij anderen zich heeft
verdiept, weet nu méér van binnenuit waar
iemand doorheen gaat! 's Morgens lees ik iets
uit de Bijbel, bid voor een aantal mensen. Mijn
moeder, die een druk bestaan leidde, vond altijd
een moment om de rozenkrans te bidden. Die
rozenkrans kreeg ik na haar overlijden, nou bid
ik er zelf mee.

Het bidden heb ik afgekeken bij mijn moeder,
maar ik heb het ook ingeoefend bij de Zusters
van Moerdijk (oorspronkelijk) waarvan ik 25 jaar
deel uitmaakte. Was de jongste zuster en wilde
samen met de jongere zusters iets ‘fris’ brengen
in de Congregatie. Daar was echter geen ruimte
voor, kwam daardoor zelf in het nauw, voelde
me erg kwetsbaar. Een zuster van een andere
Congregatie, opgeleid als psychologe, luisterde
naar mijn verhaal. Na enkele gesprekken werd
duidelijk dat ik de knoop moest doorhakken.
Verliet de Congregatie, bleef voor de klas staan
en sloeg mijn vleugels uit in de parochie. De
contacten met de medezusters is altijd vriend-
schappelijk gebleven. Ik heb daar goede jaren
gekend en ben daar mede gevormd tot wie ik
nu ben.

—

—
—
pu—

Het waterStroomt weer.

=

Sinds de operatie is er nog iets belangrijks
gebeurd. Ik kreeg een seniorenwoning en woon
daar nu vanaf 8 februari dit jaar. Met de
verhuizing en daarna werd ik ook nu geholpen
door veel lieve mensen. Vanuit de kamer aan de
voorkant op de eerste verdieping kijk ik uit op
het kerkhof. Dat wordt mijn laatste adres waar ik
naar toe ga. Deze grond is mij dierbaar en
daarin wil ik rusten. Ben nu 85, zie wel wanneer
het zover is. Wil nog wel graag een lange tijd
van dit huis genieten. s Avonds sluit ik de dag
altijd biddend af. Via een bevriend echtpaar
kreeg ik een gebed dat veel voor mij betekent.
Alles wat de dag is gebeurd, iedere ontmoeting,
alles wat vrouwen en mannen, jongeren en
kinderen hebben doorleefd, dat klinkt in dat
gebed door. De eerste woorden luiden:

Blijf bij ons Levende,
want het wordt avond en de dag
is al ten einde;

de slotwoorden:

Van U is het licht van de dag,
van U is het donker van de nacht,
van U zijn leven en dood,
van U zijn van wij:
blijf ons nabij en behoed ons.”

Piet de Meijer, 30 maart 2021
Wie haar of zijn verhaal wil vertellen is van harte

uitgenodigd om contact op te nemen: 06 25 33
2101, p.demeijers3@gmail.com.



Strenge maauegelenwerdem enol
om van dit virus af te kem&
Ook onze parochie kreeg er nfe‘é‘te

mondkapijes op, handen desmfecterent' .
koren mochten niet meer repeteren.
Het aantal kerkgangers werd gema:dmahmgﬂ, YR
een plaatsje in de kerk moest worden gereservveerd.
‘Spatschermen bij het mtdelemvanmmmume : P
het werken met een pincet, zo onder de knie. o SghE” e
We hadden de regels steeds in acht genomen “
en waren telkens tot een passende oplossing gekomen.
We raakten aan de regels gewend;

gelukkig toonde het virus een dalende trend.

Regels werden versoepeld en stemden ons tevree,

na maanden sober leven zat het ons eindelijk mee.

e

We konden weer iets vrijer leven,

ook al duurde dat maar heel even.

Nieuwe varianten doken op

en zetten ons leven nog verder op z'n kop.

Hoewel we precies conform de richtlijnen hadden gewerkt,
werd onze vrijheid nog verder ingeperkt.

Een avondklok vanaf negen uur

maakte ons het leven nog meer zuur.

Velen reageerden boos en vonden er het zijne van,

in menig stad sloeg de vlam in de pan.

Echter, alleen samen kunnen we dit virus aan,

laten we daar met Gods hulp dan ook voor gaan.

Mij kan het virus me soms ook benauwen,

het raakt ons echter allemaal, dus hou ik vertrouwen.

In het volste besef: ik sta niet alleen,

met God komen we hier weer doorheen.

We zitten samen nog een paar maanden in dezelfde schuit,
maar komen er zeker te weten weer uit.

De vaccins zullen daar voor zorgen;

samen gaan we op weg naar een nieuwe morgen!

Kees de Bruijn



Van de drie kerkelijke hoogfeesten
is Pinksteren het moeilijkst uit te
leggen. We vieren de uitstorting

van de Heilige Geest over de
apostelen. Ze kregen lettetlijk de
Geest. Maar daar bleef het niet
bij. Als gelovigen zijn wij allemaal
begeesterde, geinspireerde mensen.

Ook in ons leeft Gods Geest. Maar
hoe herkennen wij die Geest? De

lezingen van deze maand helpen
ons om de Heilige Geest op het

spoor te komen.

LEZINGENROOSTER
Zondagen mej 2021

2 mei
Se zondag van Pasen
Handelingen 9,26-31
1Johannes 3,18-24

Johannes 15,1-8 1Johannes 4,11-16
Johannes 17,11b-19
9 mei
e zondag van Pasen 23 mei
Handelingen 10,25- Pinksteren
26.34-35.44-48 Handelingen2,1-11
1Johannes 4,7-10 Galaten 5,16-25
Johannes 15,9-17 Johannes 15,26-27;
16,12-15
13 mei
Hemelvaart van de Heer 30 mei
Handelingen 1,1-11 H. Drie-eenheid. Zondag
Ffezidrs 4,1-13 of: na Pinksteren
41-7.11-13 Deuteronomium
Marcus 16,15-20 4,32-34.39-40
Romeinen 8,14-17
Matteils 28,16-20

16 mei
7e zondag van Fasen
Handelingen
1,15-17.20a.20¢-26

Bijbelverhalen

GODS ADEM IN
ONS

n de eerste evangelielezing van deze maand noemt

Jezus zich de ware wijnstok. 'Wie in Mij blijft terwijl

Ik blijfin hem die draagt veel vrucht.Teksten uit

het evangelie van Johannes klinken in de regel wat

geheimzinnig. Je moet als het ware een sleutel hebben
om ze te ontcijferen. De sleutel bij Johannes is het begrip
‘liefde’ In feite is het hele Johannesevangelie één grote
liefdesgeschiedenis die zich afspeelt tussen God, via Jezus
naar ons mensen. ‘Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb
ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde!
In dat licht kan ook Jezus"hemelvaart begrepen worden.
Jezus blijft bij ons door van ons weg te gaan. Zo overstijgt
Jezus voorgoed alle tijd en plaats.
De liefde van de Vader en de Zoon krijgt gestalte in de
Heilige Geest die over de leerlingen en over ons wordt
uitgestort met Pinksteren. Johannes noemt de Geest een
Helper.‘Ook Gij moet getuigen want vanaf het begin zijt gij
bij Mij. Gods Geest ademt in ons en helpt Gods bedoeling
met ons te begrijpen. Het helpt daarbij om af en toe stil te
staan en stil te zijn. Zodat Gods Geest de kans krijgt om tot
ons te spreken, ons te bemoedigen, te troosten en bovenal
ons te helpen het leven te kiezen dat werkelijk gelukkig
maakt. m

Sipke Draisma

De zeven gaven van de Geest zijn wijsheid,
verstand, raad, sterkte, kennis, godsvrucht
en ontzag voor de Heer. Voor elke dag van
de week is er gave van de Geest beschikbaar.
Welke van die gaven kunt u momenteel het
best gebruiken? Sta even stil en vraag erom.




WNM
Pinksteractie
21

Geloven

in de ander
Samen één
missie

15

Ze zijn er altijd voor een ander.
Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen
en missionair werkers zich iedere dag in voor
hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar
zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen
we tijdens de Pinksteractie van de Week
Nederlandse Missionaris. WNM voert deze
campagne voor het welzijn van deze bevlogen
en bezielde mannen en vrouwen, zodat ze zich
kunnen blijven inzetten voor de ander. Al
vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje
in de rug kunnen ze heel goed gebruiken.

Begeesterde mensen

Geinspireerd door hun geloof zetten missio-
narissen en missionair werkers zich altijd en
overal ter wereld in voor anderen. Missionaris
Peter Daalhuizen werkt al bijna veertig jaar in
Brazilié, waar hij zich, samen met zijn zus, inzet
voor bejaarden en andere kwetsbare groepen.
Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort,

dat mensen aan je denken, ook al ben je ver weg.
Dat is voor mij een enorme geruststelling. Het is
erg fijn een achterban te hebben.’

Missionair werker Susanne Beentjes werkt in
Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong
zwanger zijn geraakt en daardoor hun school
niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de
meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen,
waarbij omgaan met geld erg belangrijk is.

‘De WNM ondersteunt mijn uitzending en als ik
een specifieke hulpvraag heb, kan ik de WNM altijd
benaderen. Zo kreeg ik coronanoodhulp die ik heb
gebruikt voor het aanschaffen van twee wastafels,
zeep en dispensers voor de parochie.’

11

Samen voor onze missionarissen

De WNM steunt missionarissen en missionair
werkers in hun persoonlijke welzijn en biedt
financiéle steun, zodat ze hun werk zorgeloos
kunnen doen. Het gaat dan onder andere om
verzekeringen, bijzondere ziektekosten en de
premie voor de AOW. Ook kunnen ze vakantie-
geld ontvangen, zodat ze kunnen genieten van
een verlof in Nederland zonder dat ze familie of
vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast
heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds
waarop missionarissen een beroep kunnen
doen voar noadgevallen, bijvoorbeeld als hun
computer is gestolen en geld voor vervanging
ontbreekt. Zo zijn we het steuntje in de rug van
onze missionarissen.

Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?

Alleen samen met u kan WNM dit steuntje in de
rug zijn voor mensen zoals pater Peter en
Susanne. Mogen zij en vele anderen dit jaar
weer op uw hulp rekenen? Uw bijdrage aan de
kerkcollecte op 22 en 23 meiis meer dan
welkom. U kunt uw bijdrage ook overmaken op
rekening NL30 RABO 0171 21 1111 of doneren
via de website. Zo werken we samen aan een
mooiere wereld.

www.weeknederlandsemissionaris.nl



Begraafplaats Stampersgat opgeknapt

De begraafplaats achter het kerkge-
bouw in Stampersgat heeft een
opknapbeurt gehad. Al enkele jaren

is het op het lage gedeelte van het
kerkhof in de wintermaanden erg nat.
In het najaar van 2020 is besloten om
riolering aan te leggen onder de brede
paden. Degenen die het hebben uit-
gevoerd moesten soms tot hun middel
in het water, omdat de ondergrond
bestaat uit zware klei. Met de aanleg
van een riool en met opgeknapte
paden ziet de begraafplaats er nu weer
netjes uit. In de toekomst is het kerkhof
ook in de natte wintertijd weer goed
bereikbaar.

De inwoners van Stampersgat zijn heel
blij met deze opknapbeurt.

Parochiekerncommissie
Oud-Gastel - Stampersgat

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

WS bankstellen op comforthoogte

66
richting.nl
woninginrichting.nl “
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tapijt. vinyl, pvc, laminaat, zonwering, vitrages o alles wordt bij U vakkundig
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen - gemeten en geplaatst




De parochie en ‘Fratelli Tutti’

Eind vorig jaar is de derde encycliek van paus Onlangs is een boekje verschenen met de titel
Franciscus verschenen, getiteld 'Fratelli Tutti' 'Fratelli Tutti, handreiking bij de derde encycliek
___ Dietitel verwijst naar de onderlinge band van ____van Paus Franciscus, lezen, meedenken en ——
mens en medemens: we zijn allen broeders en inspireren’. Daarmee zouden we aan de slag
zusters. In navolging van Jezus probeerde kunnen gaan, als hulp bij het lezen van de
St. Franciscus tijdens zijn leven zo met zijn encycliek en om ons daardoor te laten inspire-
medemensen om te gaan. De paus liet zich ren. In het boekje is een leeswijzer opgenomen
door zijn naamgenoot inspireren. Deze en wordt aandacht besteed aan de acht hoofd-

encycliek is wat mij betreft een hartstochtelijk stukken van de encycliek. Tien auteurs, vanuit
pleidooi om ons vooral niet op te sluitenin ons  verschillende achtergronden en ervaringen,
zelf, in onze eigen kring en daarmee het streven  hebben eraan bijgedragen. Het boekje is goed

naar mede- menselijkheid buiten de eigen leesbaar en verkrijgbaar via Uitgeverij Adveniat
kring, ook op landelijk en internationaal niveau,  (www.adveniat.nl).

de rug toe

te keren. Frans van den Bosch, pastoraal assistent

De paus ziet het jezelf opsluiten als een 'ziekte,
als het grote gevaar dat wereldwijd dreigt en
vele mensen buitensluit van een menswaardig
bestaan. Als 'vaccin' tegen deze 'pandemie’ ziet
hij de liefde tot de naaste, die ons de ogen
opent voor de ander, waar die zich dan ook
bevindt. De gelijkenis van Jezus over de
Barmhartige Samaritaan gebruikt de paus

om voor ons het universele belang daarvan te
benadrukken: "Het kan de liefde niet schelen
vanwaar een broeder of zuster in nood
afkomstig is”.

De encycliek kan ons op tenminste twee
manieren inspireren en op weg helpen richting
onderlinge broeder- en zusterschap. Allereerst
door in onze parochie op weg te gaan naar een
warme en elkaar helpende en gastvrije paro-
chiegemeenschap om vervolgens, vandaar uit

——geinspireerd en toegerust, naar ‘buiten‘te
kijken en mensen die een beroep op ons doen
te zien en te helpen en ons in liefde verbonden
te gaan voelen met alle mensen.

e Handreiking bij de derde
encycliek van Paus Franciscus

Lezen, meedenken en inspireren
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Grond- en Transportbedrijf

|WAGEMAKERS Saly

Albanoweg 7

4731 VG Oudenbosch

Tel: +31 (0)165 312 236

Fax: +31 (0)165 318 860
E-mail: info@wagemakersbv.nl

www.wagemakersbv.nl

sweere.
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Verzekeringen
A
Financieel advies ‘

Makelaardij

Uw bank dichtbi

RegioBank

»

0165 512 851
W

Dorpsstraat 17
4751 AH Oud

ere.nl Gastel
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Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldwervingscampagne van
vijf grote landelijke kerkgenootschappen.

De Actie roept op om de plaatselijke geloofs-
gemeenschap te ondersteunen met een
financiéle bijdrage. Want parochies ontvangen
geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van
de bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de
toekomst van uw kerk is daarom meer dan
welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.
De jaarlijkse bijdrage die per huishouden
wordt gevraagd is door het bisdom vast-
gesteld op € 132,00. Wanneer u een beroep
doet op de parochie voor kerkelijke diensten,
zoals het verzorgen van een doopviering of
een uitvaart, wordt uw bijdrage verrekend met
de kosten daarvan. Daarnaast is uw gift (onder
bepaalde voorwaarden) aftrekbaar voor de
belasting, want de deelnemers aan Actie
Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met
uw naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parachie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van 'parochiebijdrage.

Actle
Kerkbalans



/ ROMMERT,

DENK JE ER AAN
DAT HET MOEDERDAG
IS VANDAAG?

WAT 'N MOOIE
BLOEMEN, WAT
LIEF TOCH DAT JE
AAN MOEDERDAG

DENKT!

OK, GOED DAT JE
MET ZEGT, IK WAS
KET BIUNA
VERGETEN!

PRECIES!
DAAROM GEEF 1K
BLOEMEN AAN MARIA,
DE MOEDER VAN
JEZUS!

EH ROMMERT,
KAN IK EVEN
MET JE
PRATEN?

Bericht van de VNB

Gedurende 138 jaar heeft Stichting VNB reizen
naar Lourdes en andere bestemmingen mogen
organiseren, daarbij ondersteund door vele
vrijwilligers en donateurs. Vele van u hebben als
donateur van onze afdeling Oudenbosch
langere tijd het Lourdeswerk ondersteund.

Met uw gift hebben minder draagkrachtige
parochianen een bijdrage gekregen voor een
bedevaart naar Lourdes, waarbij vaak een lang
gekoesterde wens in vervulling kon gaan, die
waarschijnlijk anders niet mogelijk zou zijn
geweest.

Zoals u wellicht weet, heeft VNB noodge-
dwongen moeten stoppen met het aanbieden
van bedevaarten. Namens Bureau VNB wil ik u
hartelijk danken voor uw jarenlange steun.

Onze afdeling wil het werk graag voortzetten
via collega-organisatie 'Huis voor de Pelgrim'
in Maastricht. Zodra er weer perspectief is op
reizen zullen wij u hierover informeren.

We kijken ernaar uit u weer te ontmoeten.

Petra Roks - Buijs

2vnb

betekenisvol

5Hagens

Gas Water CV -

Meirstraat 20
4751 AD Oud Gastel
Tel.: 0165 - 51 41 49

Dakbedekking

email: p.j.hagens@hotmail.com

» Sanitair -+ Airconditioning

Lid van

UnETO VNI
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Monuta Ellen Kok

Markt 26,4731 HP Qudenbosch
[ 0165-326372

| www.monutaellenkok.nl
Uitvaartcentrum

Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Ellen Kok

De steun bij ieder
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4751 JK Oud Gastel
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West-Vaardeke 11a
4731 MA Oudenbosch
(0165) 31 22 56

LU E UL, Onze fysiotherap@tit van, FymoHo'ﬂﬁd’helpt u graag

Fijnaart van uw klachten af zodat u'weer met plezier en pijnvn
Eerste Kruisweg BA o

4793 RS, Fijnaart

(0168) 20 36 55
fijnaart @ tysioholland.n

Nieuwe Dorpsweg 1
4793 BR, Fijnaart
(0168) 46 28 16
fljnaart @ fysioholland. ni

Meer wetén of een afspraak maken?
Neem contact op met één van onze locaties!

— R
ey

fysioholland.nl
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