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Eric Roovers (eindredactie)
info@bernardusparochie.nl
mw. Toos de Rooij
toosder@xs4all.nl

Willem Snijders (advertenties)
pr@basiliek-oudenbosch.nl

ParochiemagaZIN

Dit parochieblad wordt uitgegeven in
samenwerking met ‘de Zalige Zalm) Bureau
voor Geloofscommunicatie in Deventer
(www.dezaligezalm.nl ) en verschijnt zesmaal
per jaar. Het drukwerk wordt verzorgd door
Veldhuis Media BV in Raalte.
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Aanleveren kopij

De volgende uitgave
van parochiemagaZIN 'Bernardus'
verschijnt 23 februari.

Kopij dient uiterlijk 7 februari
te zijn ingeleverd bij de redactie,
bij voorkeur per email:
tekst in Word,
afbeeldingen [als .jpg / .jpeg / .png]
en foto's als afzonderlijke bestanden.

Bernardus

MagaZIN van de R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Postbus 174
4730 AD Oudenbosch

Geloofsgemeenschappen

Bosschenhoofd, H. Hart van Jezus

Hoeven, St. Jan de Doper

Oud Gastel, H. Laurentius

Oudenbosch, Basiliek H.H. Agatha en Barbara
QOudenbosch, H. Paulus

Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
Standdaarbuiten, H. Johannes de Doper

Parochiebestuur

Maickel Prasing, voorzitter

Kees de Bruijn, vicevoorzitter

mw. Leontine Antens, secretaris
secretaris@bernardusparochie.nl

Henk Scheepens, penningmeester
penningmeester@bernardusparochie.nl
Piet Verrest, lid (vrijwilligers)

Mari van de Wassenberg, lid (gebouwen)

Pastoraal team
p/a. Markt 59
4731 HN Oudenbosch

Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

Peter Derks, pastoraal werker
telefoon 06 42 71 00 69
phf.derks@home.nl

Alex Schuerman, priester-assistent
telefoon 06 28 21 1515
alex.schuerman@gmail.com

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl



Het decembert al weken. De dagen bibberen en
korten. Het is de tijd dat men naar binnen ziet.
Gezelligheid, warmte, tederheid, naar kaneel
geurende thee en onderonsjes, en die krans
met vier kaarsjes. Ja, op zondag 29 november is
de Advent begonnen, de tijd van voorbereiding
op Kerstmis, het geboortefeest, waarbij de
geboorte van Jezus wordt herdacht, en 't is
bijna al zover.

Het liturgische jaar begint met de Advent. Een
komende geboorte of een verjaardag, het is het
allebei en het is een heel speciaal geboren
worden: Levende Liefde, Levende Vrede en
Levende Vreugde in één Wonder. Kerstmis s,
voor wie er dieper over nadenkt, een uitzonder-
lijke boodschap op zich. Juist in de donkerste
tijd van het jaar wordt alles goed. De Algoede
heeft ons z6 lief om ons het waardevolste
Geschenk, levend met ons, te sturen. De tijd tot
die Stille en Heilige Nacht waarin ‘Het’ gebeurt,
die speciale tijd, loopt al op z'n eind. Elke
seconde tot het feest is even waardevol als het
feest zelf: we zijn lief met al wie leeft, want in al
wie leeft, is de vonk van de hemel aanwezig.

Deze tijd wordt inniger en mooier door die
dankbare Liefde, in contrast met de koude
dagen en nachten, in contrast met al het nieuws
over corona. Wij weten dat ons hart vol is met
het vertrouwen in het feit dat Wie er werd
geboren, ongeveer 2000 jaar geleden, heeft
gezegd: 'k ben de Weg, de Waarheid en het
Leven. Wat er ook gebeurt op deze rond-
draaiende blauwe parel, die tolt rond een
voortsnellende zon in een leegte die elke
verbeelding overstijgt, wat er ook hier gebeurt:
wij weten dat het Wondere Geschenk het leven
zelf is.

Lieve lezer, voel je nu op de liefste wijze uitge-
nodigd om te glimlachen en deze glimlach, als
een lichtje, te schenken, ook van achter een
mondkapje: wees de levende droom van wie je
nu een warm woordje wenst, Laten we reeds
hier en nu zelf de Advent zijn, hemeltjes op
voeten, voor elkaar. Zo heeft deze tijd meer
waarde. Dank je voor de glimlach die je nu al
voelt op je lippen. Ik wens je een fijne Advent
(te zijn) en een Gezegend Geboortefeest.

Alex Schuerman, priester-assistent




f ' 4 Niet op hoge tronen, ' &
niet in paleizen van koningen
' of in tempels van goud
wil God onder ons wonen. )
Uit mensen, dienstbaar
en vol gelovig vertrouwen,
wordt Hij geboren.

Niet in de schaduw
* van macht en aanzien,
niet met woorden van ge
en het gekletter van wape
wil God onder ons wonen.
Uit mensen, overschaduwd
door de scheppende Geest,
wordt Hij geboren.

iet in de ban van rijkdom,
n hebben en steeds meer willen
iet als slaaf van het kwaad
il God onder ons wonen.




Vieringen Kersttijd en Jaarwisseling

donderdag 24 december
Heilige Kerstavond en Kerstnacht

H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
St.Jan de Doper Hoeven

H. Laurentius Oud Gastel

H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

17.00 uur
17.00 uur
17.00 uur
17.00 uur
19.00 uur H. Laurentius Oud Gastel

21.00 uur
21.00 uur

H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
St.Jan de Doper in Hoeven
23.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

vrijdag 25 december
Hoogfeest van de Geboorte van de Heer

09.30 uur
09.30 uur

St. Jan de Doper Hoeven
H. Laurentius Oud Gastel

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

zaterdag 26 december
Heilige Stefanus, martelaar

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
St.Jan de Doper Hoeven
H. Laurentius Oud Gastel

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

geldt dat maar 30 personen in vieringen aanwezig mogen zijn.
We hopen natuurlijk dat deze maatregel wordt verruimd. Maar

ook dan zal gelden, dat u zich vooraf moet aanmelden voor een

Op het moment dat dit parochieblad druk-klaar wordt gemaakt

zondag 27 december
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef

09.30 uur
09.30 uur

St. Jan de Doper Hoeven
H. Laurentius Oud Gastel

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

vrijdag 1 januari
Heilige Maria, Moeder van God

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

zaterdag 2 januari
Openbaring van de Heer
17.00 uur H. Hart van Jezus Bosschenhoofd

zondag 3 januari
Openbaring van de Heer

09.30 uur
09.30 uur

St. Jan de Doper Hoeven
H. Laurentius Oud Gastel

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

zondag 10 januari
Doop van de Heer

09.30 uur
09.30 uur

St. Jan de Doper Hoeven
H. Laurentius Oud Gastel

11.00 uur

H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

Kijl op vierkerstmis.nl

van de vieringen. Ook bovenstaand overzicht van de vieringen
is onder voorbehoud. Meer - actuele - informatie vindt u op
www.bernardusparochie.nl.



Familieberichten

Oud Gastel
Overleden Gedoopt
17 november  Mien Antens (92), 25 oktober Elijah Traats
weduwe van Jos de Bont Sepp Heijstek
1 november Suus Bartelen

Overleden
13 november  Jet Konings (86),
weduwe van Rinus Gommeren,
eerder weduwe van
Kees van Nispen
18 november  Mien Schijvenaars (91),
weduwe van Janus van Bavel
19 november  Jo Janssen (88),
Gedoopt weduwe van Kees de Kock
18 oktober Maud Embregts
22 november  Sepp Rommens

Hoeven

Overleden

23 november  Jos van Nijnatten (95),
weduwnaar van
Cor van Batenburg

Oudenbosch

Gedoopt
8 november Fedde van Oers
22 november  Vonne Koenraadt

*************



Terugblik parochiebestuur over het werkjaar 2020

Aan het eind van dit kalenderjaar willen we nog
even stilstaan bij bijzondere gebeurtenissen in
de geloofsgemeenschappen van onze parochie.

Andere tijden

Vanwege het coronavirus heeft het parochie-
bestuur minder kunnen vergaderen dan
gebruikelijk. Onze parochiekerncommissies
hebben in de kerken van hun geloofsgemeen-
schappen allerlei maatregelen getroffen om zo
veilig mogelijk vieringen te kunnen houden,
conform de regels van het RIVM en/of de
overheid. In het begin was het even wennen
voor parochianen die de vieringen bezochten,
maar we kunnen tevreden vaststellen, dat ieder
zich houdt aan de afspraken. Dat verdient zeker
een compliment aan deze parochianen en last
but not least ook aan de leden van de PKC’.

Vertrokken bestuurslid

We hebben dit jaar afscheid genomen van één
parochiebestuurslid, te weten: Marc Sweere.
Marc is vanwege drukke werkzaamheden niet
langer in staat om bestuurslid te blijven en
heeft aangegeven eerder te willen stoppen.
Inmiddels heeft het bisdom ingestemd met
deze wens. We willen Marc nogmaals bedanken
voor zijn inzet en de fijne manier van samen-
werking binnen het bestuur. Momenteel zijn we
in het bestuur onderbemensd en daarom zijn
we dringend op zoek naar nieuwe bestuurs-
leden. Mocht u belangstelling hebben om
bestuurslid te worden of kent u iemand die
daarvoor ambitie heeft, laat het ons weten. In
een persoonlijk gesprek kunnen we met de
kandidaat van gedachten wisselen over de
mogelijkheden.

Samenwerking Inmanuelparochie

We hebben een convenant opgesteld om de
samenwerking tussen de Immanuelparochie en
onze parochie te intensiveren.

Voortgang verkoop Pauluskerk

Er is een intentieovereenkomst ondertekend
met projectontwikkelaar Living First. Tussen
deze projectontwikkelaar en de gemeente zijn
gesprekken gaande.

Voortgang verkoop pastorie Hoeven

Er kon geboden worden op de pastorie. De
deadline was 1 november. Er ligt een bieding,
maar die is lager dan de vraagprijs. Er zijn nog
onderhandelingen om dichter tot elkaar te
komen wat betreft vraag en aanbod.

Actie Kerkbalans

De voorbereidingen op de jaarlijkse Actie
Kerkbalans zijn volop gaande. Door de uitbraak
van het coronavirus zijn de inkomsten voor de
parochie beduidend lager dan in voorafgaande
jaren. Hierdoor teren we in op ons vermogen.
De financiéle positie komt daarmee verder
onder druk te staan. We willen bij de komende
Actie Kerkbalans dan ook een dringend beroep
doen op iedere parochiaan om hiermee
rekening te houden en uw financiéle bijdrage
nog eens te bekijken en eventueel te verhogen.
Met uw bijdrage kunnen wij onze parochiéle
activiteiten in stand houden. We rekenen en
vertrouwen op U.

Kerst- en nieuwjaarsgroet

Tot slot wensen we u een Zalig Kerstmis, een
gelukkig en vooral gezond 2021 toe en danken
we u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Namens het parochiebestuur
H. Bernardus van Clairvaux,
mw. L. Antens, secretaris




Diep geheim
Bron van leven
Wonderlijke kracht in mij

S ——
foto's: lona van Nijnatten
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Gevormd:
verder op hun geloofsweg

Hoe anders is het verlopen. Op vrijdag 17
april stond de jaarlijkse vormselviering
gepland, maar de wereld zag er op dat
moment heel anders uit en vieringen in
onze kerken waren niet toegestaan. Ook
de voorbereiding op het vormsel hield
onverwacht op in afwachting van betere
tijden. Na het bezoek in januari aan de
Zusters Benedictinessen van de Onze
Lieve Vrouwe Abdij in Qosterhout kon het
bezoek aan de Gemeenschap van
Sant’Egidio in Roosendaal in maart nog
net doorgaan, maar daarna werd het stil.
Het was afwachten totdat duidelijk zou
worden of een vormselviering dit jaar nog
mogelijk zou zijn. Gelukkig konden we na
de zomervakantie aan de vormelingen
laten weten dat het vormsel in het najaar
kon doorgaan. Niet in één viering, want
daarvoor was de groep te groot, maar wel
in twee vieringen. En zo werd op vrijdag 6
november het vormsel toegediend door
emeritus-deken Peter de Rooij en op
vrijdag 13 november door mgr. Jan Liesen,
bisschop van Breda.

Een belangrijk onderdeel van de viering is
de hernieuwing van de doopbeloften,
waarin de vormelingen de beloften, die
hun ouders ooit voor hen hebben uitge-
sproken, zelf bevestigen. Daarom was de
vormelingen gevraagd hun doopkaarsen
mee te brengen. Ontstoken met het licht
van de Paaskaars droegen ze die tijdens de
intocht met zich mee. In zijn preek wees
de bisschop de vormelingen erop dat ze
God weliswaar niet kunnen zien, maar dat
dit niet betekent dat God niet bestaat.
‘Voor wie gelooft is God steeds nabij,
iedere dag, ieder moment. We kunnen
Hem ervaren, niet door voortdurend aan
Hem te denken, maar door ons voor Hem
open te stellen. Het is de kracht van de
heilige Geest die je wordt gegeven om dat
te leren en vol te houden en om in je leven
te laten zien wat het betekent leerling van
Jezus, Gods Zoon, te zijn.






H. Laurentiuskerk - ‘onze trots’ - Vriendenloterij

U vraagt zich wellicht af wat deze drie woorden
met elkaar hebben te maken. We zijn ontzet-
tend trots op onze kerk, het centrale punt in ons
dorp en een prachtige kerk met al haar mooie
muurschilderingen en indrukwekkende toren.
Vaak wordt op social media onze kerk
genoemd. Mensen vertellen ook ‘trots’ te zijn
op onze mooie kerk waarin ieder zijn eigen
herinnering heeft aan bijvoorbeeld doop,
communie, vormsel, huwelijk of vieringen
tijdens de feestdagen.

We hebben als geloofsgemeenschap Oud Gastel
- Stampersgat een samenwerking met de
Vriendenloterij. Als — inmiddels voormalige -
parochie van de heilige Laurentius zijn we
destijds een samenwerking aangegaan met
deze loterij die lokale verenigingen steunt.
Deelnemers mogen zelf bepalen welk goed
doel ze willen steunen. Na onze aanmelding
kon dat goede doel dus ook onze parochie zijn.
Velen van u hebben dat gedaan, zodat we elke
maand een financiéle bijdrage van de Vrienden-
loterij mochten ontvangen. Het mooie van deze
samenwerking is, dat u als deelnemer kans
maakt op mooie prijzen en wij elke maand een
financi€le bijdrage ontvangen.

Hoe werkt het?

Bij de Vriendenloterij bepaal je als deelnemer
zelf welk goed doel je steunt. Als je meespeelt
komt minimaal 40% van de prijs van je lot ten
goede aan het doel of project van je club. Op dit
moment ontvangen we van elke deelnemer, die
onze parochie als goed doel heeft opgegeven,
€ 68,00 per jaar. We hebben voor de komende
periode als project opgegeven om een vaste
trap in de kerktoren te realiseren. Met die trap
kunnen we met belangstellenden de toren
beklimmen om daarna vanaf de trans een blik
te kunnen werpen op de omgeving van Oud
Gastel.

U kunt ons helpen

Speelt u al mee in de loterij en heeft u ons nog
niet als goed doel opgegeven, neem dan
contact op met de ledenservice van de Vrien-
denloterij via 088 020 10 20. Geef door dat u uw
lot wilt koppelen aan de Laurentiusparochie.

Daarna komt er elke maand 40% van de prijs
van uw lot rechtstreeks bij de parochie terecht
en maakt u daarnaast kans op mooie prijzen! Zo
weet u zeker dat uw goede-doelen-geld naar
ons wordt overgeboekt. Dat kunt u ook zien op
uw maandelijkse afschrijving.

Bent u nog geen lid van de loterij, maar vindt u
dat u deze kans niet kunt laten liggen, dan kunt
u zich aanmelden via www.vriendenloterij.nl.

U geeft ons dan op als goed doel door heilige
Laurentiusparochie in te vullen en dit te beves-
tigen. Als u geen computer heeft, kunt u bellen
naar de ledenservice via 088 020 10 20.

We hopen dat u ons wilt helpen, zodat we een
vaste trap in de kerktoren kunnen realiseren.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u met mij
contact opnemen via 06 18 02 70 70.

Namens PKC Oud Gastel - Stampersgat,
Madeleine Bartelen
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25 jaar hulp van de pastoor

Op 1 december was het 25 jaar geleden dat
Maickel Prasing voor de eerste keer tot pastoor
werd benoemd en verhuisde van Gilze naar
Baarle-Nassau. Dat was ook het moment waarop
zijn hulp in de huishouding, Riet Huijbrechts, bij
hem haar werkzaamheden begon op twee halve
dagen per week. Na zijn benoeming tot pastoor in
de Bernardusparochie is Riet ‘meeverhuisd’ om
op dinsdag de kamers van de pastoor in de
pastorie in Oudenbosch op orde te houden. ‘Het
is toen een hele dag geworden, want twee keer per
week op en neer kost veel tijd. Vaak moet ik dan
ook nog omrijden, omdat er wegwerkzaamheden
zijn en die duren bij ons heel wat langer dan in
Nederland’

Riet werd geboren in Baarle-Hertog en trouwde in
1965 met Lambert, die als leraar werkzaam was
aan het internaat in Meersel-Dreef. Sindsdien
wonen ze in Minderhout. Haar nichtje werkte op
de pastorie in Gilze en toen ze daar wilde stoppen
werd Riet via haar moeder gevraagd om de taken
over te nemen, maar dan in Baarle-Nassau. Het
was het moment waarop een beetje extra inkomen
goed van pas zou komen, omdat haar kinderen,
vier jongens, wilden gaan studeren. ‘En in Belgié
moet je de kosten daarvan zelf dragen. In Baarle
was ze behalve hulp van de pastoor aanspreek-
punt voor de parochie om misintenties e.d. op te
geven. Dat betekende dat ze met grote regelmaat
de trap op en af moest om aan de voordeur
mensen te woord te staan. ‘Dat is in Qudenbosch
gelukkig minder, omdat er in ieder geval

's morgens altijd een gastvrouw aanwezig is’

Naast haar werkdag in Oudenbosch heeft Riet
ook thuis het nodige om handen. Een van haar
kinderen woont door omstandigheden weer thuis
en ze heeft de zorg voor een zoon die in een
verzorgingshuis in Antwerpen woont. ‘Koken,
wassen, strijken en het huis proper houden, daar
gaat voor vier man genoeg tijd in zitten. Ik doe
het graag en ben niet iemand die stil kan zitten’

Als het nodig is gaat ze ook met Lambert, die door
zijn broer een vakkundig elektricien is geworden,
mee als hij ergens een klusje heeft. En anders
trekken ze er samen op uit, zomaar ergens naar
toe om een kop koffie te drinken. ‘Alleen het werk
in de hof doe ik niet meer. s Avonds kijkt ze graag
naar televisie - Tussen kunst en kitsch - en anders
is er altijd wel een breiwerk voorhanden.

Als je Riet vraagt wat nu het meest opvallend is
aan haar tijd bij de pastoor, zegt ze meteen: 'Na de
koffie is hij meestal gelijk weg. Hij is er bijna nooit
niet. Dat geeft haar de ruimte om haar werk te
doen. ‘En tussen de middag eten we samen, vult
ze aan, ‘als het uitkomt, want ook dat schiet er wel
eens bij in. Na 25 jaar doet ze haar werk nog
steeds met veel plezier. Dat wensen we haar van
harte nog vele jaren in goede gezondheid toe,

*************
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Kerngegevens van onze parochie
om te bewaren

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch
Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
info@bernardusparochie.nl

www. bernardusparochie.nl

IBAN NL 17 RABO 0140 7020 32

Geloofsgemeenschappen

H. Hart van Jezus Bosschenhoofd : fﬁ
Pastoor van Breugelstraat 52
4744 AD Bosschenhoofd

06 16 54 08 40
info@bernardusparochie.nl

LR 's,::.._“-h '

St. Jan de Doper Hoeven
St. Janstraat 38
4741 AR Hoeven

)
A
0165502 336

bereikbaar op maandag, woensdag .

YA
en vrijdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur
hoeven@bernardusparochie.nl
H. Laurentius Oud Gastel

H.H. Martelaren van Gorcum Stampersgat
Korte Dreef 4
4751 HZ Oud Gastel

0165511 286

bereikbaar op maandag en vrijdag
tussen 10.00 uur en 12.00 uur
oudgastel@bernardusparochie.nl

H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
H. Paulus Oudenbosch

H. Johannes de Doper
Standdaarbuiten

Markt 59

4731 HN Oudenbosch

0165 330 502

bereikbaar op werkdagen

tussen 09.00 uur en 12.00 uur
basiliek@bernardusparochie.nl
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Pastoraal team

Maickel Prasing, pastoor
0165 330502
pastoor@bernardusparochie.nl

Peter Derks, pastoraal werkerk
0642710069
pfh.derks@home.nl

Alex Schuerman, priester-assistent
0628211515
alex.schuerman@gmail.com

Teamassistent

Eric Roovers, 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl

Parochiebestuur

M. Prasing, voorzitter, 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

K. de Bruijn, vicevoorzitter, 0165 512 636
contactpersoon parochiekerncommissie
Oud Gastel - Stampersgat

mw. . Antens, secretaris, 0165 502 472
secretaris@ bernardusparochie.nl

contactpersoon parochiekerncommissie
Hoeven - Bosschenhoofd

H. Scheepens, penningmeester
0165504472
penningmeester@bernardusparochie.nl

P. Verrest, lid, vrijwilligerzaken
0651308350

M. van de Wassenberg, lid, gebouwen
0165313770

contactpersoon parochiekerncommissie
Oudenbosch - Standdaarbuiten

Meer gegevens en onze digitale
parochiegids kunt u vinden op
www.bernardusparochie.nl.



Parochiekerncommissies

Hoeven - Bosschenhoofd
p/a. St. Janstraat 38, 4741 AR Hoeven
mw. D. Schouw, voorzitter, 0165 503 327

QOud Gastel - Stampersgat
p/a. Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel
mw. M. Ernest, voorzitter, 0165 511 974

Qudenbosch - Standdaarbuiten
p/a. Markt 59,4731 HN Oudenbosch
mw. K. van Gorp, voorzitter, 0165 318 022

Bestuur Parochiéle Caritasinstelling
p/a. Markt 59,4731 HN Oudenbosch

J. Willemse, voorzitter, 0165 513 777

mw. C. Snijders, secretaris, 0165 321 027
caritas@bernardusparochie.nl

G. van Lier, penningmeester, 0165 502 933
mw. M. Dirven, lid

A. van Tetering, lid

Beheer begraafplaatsen

Bosschenhoofd

E. Roovers, 06 16 54 08 40
Hoeven

G. van Lier, 0165 502 933
Oudenbosch

J. Bedaf, 0165 312 564
Stampersgat

J. Frijters, 0165511617

Qud Gastel en Standdaarbuiten
Stichting Zuylen, 076 521 94 53

Aanvragen sacramenten

Doop

Bosschenhoofd en Oud Gastel

E. Roovers, 06 16 54 08 40

Hoeven

mw. M. Wapstra, 0165 504 915
Qudenbosch

mw. A. van de Klundert, 0165 318 572
doopbasiliek@xs4all.nl

Eerste Communie

voor de vieringen in Oud Gastel en Oudenbosch
E. Roovers, 06 16 54 08 40
info@bernardusparochie.nl

voor de viering in Hoeven

H. Langemaire, 0165 502 946

Vormsel
E. Roovers, 06 16 54 08 40
info@bernardusparochie.nl

Huwelijken

M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl

Ziekenzalving
M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40

Boete en verzoening
M. Prasing, pastoor, 0165 330 502

Melden overlijden en verzoeken uitvaart

M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
E. Roovers, teamassistent, 06 16 54 08 40

Kosters

Bosschenhoofd

G. Verschuren, 0165 315 582
Hoeven

C.van Loon, 0165 327 304

Oud Gastel

mw. R. van Sprundel, 0165 511 425
Oudenbosch

C. Kops, 0165 320 954
Stampersgat

J. Frijters, 0165 511 617

Aanvragen pastoraal bezoek

Indien u het op prijs stelt dat een van de pastores
u thuis, in het ziekenhuis of een verzorgingshuis
een bezoek brengt, kunt u hiervoor contact
opnemen met het pastoraal team.

Aanvragen communie thuis

Op de 1e vrijdag van de maand is er in Hoeven en
Oudenbosch gelegenheid om de communie
thuis te ontvangen. U kunt hiervoor contact
opnemen met pastoor M. Prasing, 0165 330 502.

Aanvragen misintenties

Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat van
uw geloofsgemeenschap. Misintenties aange-
boden voor vrijdag verschijnen in de eerst-
volgende Halderbergse en/of Moerdijkse Bode.
Als ze later worden aangeboden, worden ze niet
gepubliceerd, maar wel afgeroepen. De kosten
voor een misintentie bedragen € 11.00.
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Een tiende ...

In de vroegere christelijke kerk was het gebruik
om een tiende van het inkomen voor religieuze
doeleinden te geven. Het is zelfs lang wettelijk
verplicht geweest om tienden te heffen, maar
dat is, na de ‘offerdood’ van Jezus afgeschaft.
ledereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of
haar kerkbijdrage te bepalen.

Ik moest denken aan de ‘wet om de tienden’
omdat nu ongeveer tien procent (een tiende)
van de gezinnen in onze parochie nog deel-
neemt aan het parochiefonds. Met die bijdragen
zijn wij natuurlijk hartstikke blij. Dus allereerst
aan alle donateurs: heel erg bedankt.

Ik moest denken aan de ‘wet om de tienden’
toen ik me realiseerde dat er nu nog maar 10%
(een tiende) van de gezinnen in onze parochie
bijdraagt aan Kerkbalans. Dat is toch eigenlijk
heel weinig? Ik wil daarom ook de overige 90%
op het hart drukken dat ook uw bijdrage kei-
hard nodig is, willen we onze doelen kunnen
blijven realiseren. Dat hoeft natuurlijk geen
tiende van uw inkomen te zijn, maar een tientje
per maand kan er bij de meesten van jullie toch
wel van af?

Ik roep met name de jongere gezinnen op. Laat
het niet alleen bij de eenmalige ouderbijdrage
voor een doop of voor de eerste heilige
communie van uw kind(eren). Maak er een
jaarlijkse bijdrage van, ook al is er geen speciale
gelegenheid.

Omdat onze parochie, als onderdeel van de
Rooms-katholieke Kerk, een algemeen nut
beogende instelling (ANBI) is, komt de kerk-
bijdrage in aanmerking voor aftrek van de
belasting.

Actie
Kerkbalans

4

Als u de periodieke gift voor de duur van vijf jaar
toezegt, kunt u zelfs het volledige bedrag
aftrekken zonder rekening te hoeven houden
met de drempel van 1% van het gezamenlijk
inkomen. Het RISN nummer is 824125344,

Begin volgend jaar ligt onze brief over Actie
Kerkbalans weer in uw brievenbus. Reageer
daar alstublieft op door het formulier in te
vullen en (digitaal) te retourneren met een
toezegging aan het parochiefonds. Heeft u ons
eerder een doorlopende machtiging gegeven,
geef dan ook aan ons door als het bedrag iets
hoger mag worden dan eerder is toegezegd.

Velen van ons kunnen niet zonder pastorale
aandacht en het is de verantwoordelijkheid van
ons allemaal dat die zorg er blijft.

Namens het parochiebestuur,
Henk Scheepens, penningmeester

De koning stond voortaan
uit zijn eigen vermogen
een vaste bijdrage af
voor de brandoffers
die in de wet van de HEER
zijn voorgeschreven.

Het volk droeg hij op
zijn bijdrage af te staan
voor het onderhoud
van de priesters en de Levieten,
zodat ze zich volledig konden wijden
aan de wet van de HEER.

Zodra dit bevel was afgekondigd,
stonden de Israélieten met gulle hand
vruchten van de nieuwe oogst af,
van hun graan, wijn,
olie en vruchtenstroop
en alle andere voortbrengselen
van het land,
en leverden ze ruimhartig
een tiende van hun oogst in.
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MACHTIGING
betreffende Parochiebijdrage

Begunstigde / Incassant

Naam R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Adres Markt 59,4731 HN Oudenbosch
Incassant ID NLO6ZZZ302696441775

Ondergetekende

NS e e s e B R R R R R
AIES e e e et
PESTcodaenWobhiplaats  auvessccs ey s e e S S s B e s
12 N TW T 0 o= O PPN

Tenaamsteling BAN s s nms i B s e

Ondergetekende gaat deelnemen aan het parochiefonds en verleent hierbij machtiging aan

begunstigde om jaarlijks € ................ af te schrijven van vermelde bankrekening.
Datum .o Handtekening  ......ooooiiiiiiiiiii
PAROCHIEINFORMATIE

Deze kersteditie van ons parochiemagaZIN is bezorgd bij alle ingeschreven parochianen. Het blad
verschijnt zesmaal per jaar. Als u kosteloos ook de andere edities van ‘Bernardus’ wilt ontvangen —
en daarvoor hoeft u geen lid te zijn van het parochiefonds — vul dan onderstaande antwoordstrook

in en lever die in.

Ondergetekende

Postcode @n WOONPIAALS . ..o.ou ettt e et et et e e e et ea e

o wil graag parochiemagaZIN ‘Bernardus’ ontvangen

o wil graag via email op de hoogte worden gehouden van parochieactiviteiten

EMAIlAAIES .




1 In 2021 _
verschijnt dit parochiemagaZIN
op -

| 23 februari
| 20 april
29 juni
31augustus
26 oktober
14 december

Kopij ziet de redactie graag
uiterlijk twee weken voor
de verschijningsdatum tegemoet. |

= _,-..—6\._.4&;)‘.
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Kinderen geven kleur aan Kerst

Wat is er leuker dan onverwachts een
persoonlijk cadeautje door de brievenbus
te krijgen? Wij denken dat veel mensen
met Kerstmis hier blij van worden.
Daarom staat op de volgende bladzijde
een vrolijke actuele kerstkleurplaat voor
kinderen. Kleur die in en breng of stuur
de kleurplaat naar iemand die wel een
steuntje in de rug kan gebruiken. Vraag
of de ontvanger de kleurplaat voor het
raam plakt, zodat kinderen zien dat hun
kleurplaat ook echt is aangekomen. Net
als de berenactie in het voorjaar toen
overal knuffelberen achter het raam
verschenen. Zo straalt de kerstboodschap
vanachter de ramen de wereld in.

Griepspuit in de kerk van Oud Gastel

Op dinsdag 27 en woensdag 28 oktober is het
drukin de Laurentiuskerk. Vitale zestigers en
hoogbejaarden komen binnen voor de jaarlijkse
griepspuit. Vanaf de grote deur tot kort bij het
altaar is huisartsenpraktijk Nieuw Gastel druk
met het regelen van de stroom cliénten.
Beginnend met een gezondheidscheck bij het
begin van de banken en dan verder door het
middenschip met in je hand de oproepbrief.
Net voor het altaar links- of rechtsaf naargelang
je komt voor de griepspuit of de meningo-
kokkenvaccinatie. Koster José Frijters verleent
facilitaire bijstand. Het hele proces moet
natuurlijk wel goed verlopen en er zijn altijd
probleempjes die moeten worden opgelost.
José is tevreden over de organisatorische
aanpak door de huisartsenpraktijk. Alles
verloopt perfect. Na twee dagen hard werken is
de rust weer teruggekeerd in de kerk in Oud
Gastel. Tijdens het weekeinde blijft de zijdeur
open voor bezoekers van de Mariakapel. Je kunt
dan ook de kerk bezichtigen van achter het
hekwerk.
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Kerstverhaal — anders dan anders

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Denny Naald.
Ik ben een kerstboom en ik ben heel tevreden met
het leven dat ik nu heb. Zo'n twaalf jaar geleden
kwam een kerstboomverkoper bij ons in het bos.
Hij wilde 50 bomen hebben voor de verkoop.
‘Maar, zei hij erbij, ‘mét kluit want dan hebben de
mensen er daarna ook nog wat aan. De eigenaar
van het bos vond dat niet leuk: een boom
omzagen gaat sneller dan een boom uitgraven.
Maar het werd gelukkig mét kluit. Diezelfde dag
werd ik uitgegraven. Toen zag ik al dat ik nou niet
bepaald de mooiste boom was: dun van tak, wat
spichtig en in mijn top paste ook geen piek. Twee
takken waren jammer genoeg naar beneden
gegroeid in plaats van omhoog. Ik merkte het
vooral toen ik net als andere bomen in zon wit
netje was gedaan: ik voelde me een groene
rollade.

Op de markt stond een bord ‘Kerstbomen te koop
vanaf € 15,00’ De verkoper zei dat hij mij nooit,
maar dan ook nooit, zou kunnen verkopen. ‘Zon
mager scharminkel? Dat wil niemand hebben’ Hij
zou mij desnoods gratis wegdoen. Om mij heen
verdween alle bomen. Ik kende ze allemaal, maar
nu gingen ze alle kanten op. Weg waren ze: de
zilverspar, Japanse spar, blauwspar, Servische spar:
de een na de andere werd verkocht.

Daags voor Kerstmis wreef de verkoper tevreden
in zijn handen. Er waren nog twee bomen over:
één van vijf meter hoog. Die was - eerlijk gezegd -
ook hooghartig. Ze dacht dat er nog wel een
koper zou komen. ‘Tk wacht op de eigenaar van
een groot herenhuis waar ik precies in pas. Ik
denk zelf aan het huis van een notaris of een
burgemeester’ Het viel haar echt tegen dat ze s
middags met flinke korting werd verkocht aan een
aannemer die haar in zijn werkplaats wilde zetten.

Om vier uur ‘s middags kwam een man aangerend
die zag dat ik er nog stond. ‘Tk koop hem, zei hij.
En zo werd ik voor de bodemprijs van € 15,00
verkocht. Eenmaal uit mijn netje waren de man
en zijn gezin teleurgesteld. Zon armoedige boom
hadden ze niet verwacht. ‘Het is helemaal niks, zei
de vrouw. Met heel veel ballen en slingers werd ik
versierd. Een passende piek was er niet dus de
Kerstdagen bracht ik ‘blootshoofds’ door. Toch
had ik het erg naar mijn zin. Ik kreeg bijna elke
dag water bij mijn kluit in de emmer.

Na de Kerstdagen werd ik uit mijn emmer gehaald
en kreeg ik een plaatsje in de tuin. Het werd lente,
zomer en herfst, en steeds kreeg ik water als het
nodig was en scheen de zon op mijn takken. Met
Kerstmis in dat jaar stond ik weer binnen, maar ik
was al aangesterkt met wat dikkere takken. Het
werd opnieuw lente, zomer en herfst en weer
werd ik goed verzorgd: water, wat mest en zelfs
kwam de man van het gezin af en toe even met
mij praten.

Zo verstreken de jaren en vorig jaar beleefde ik
mijn hoogtepunt. Ik werd binnengehaald en
zowaar: de piek paste, mijn takken waren vol
naalden, bogen keurig naar buiten en met
dennengeur vulde ik de kamer. Ik was trots en
het gezin genoot van fijne Kerstdagen, met een
sfeervolle boom, met mij! Ik ben nu echt een
gelukkige boom. Ik begon met achterstand, niet
moeders mooiste, met de teleurstelling dat eerst
niemand mij wilde hebben, met tegenvallers. Ja
¢cht, het leven valt soms tegen. Maar met steun
van anderen, wat warmte, een gesprek, aandacht
en wat zorg, bereik je de 3-G-fase: je wordt Groot,
Goed en Gelukkig! En misschien ook wel de
vierde G: Gezond!

1k, Denny Naald, wens jullie een heel fijn
Kerstfeest.




Delen smaakt naar meer
Adventsactie in het teken van voedselzekerheid

Wereldwijd lijden miljoenen vrouwen en
kinderen honger. De armoedeval wordt het wel
genoemd: de vicieuze cirkel van armoede,
ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en
weer armoede. Ondervoeding is daarin een
belangrijke schakel, waarvoor met name
vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. Advents-
actie wil daar iets aan doen. We steunen dit jaar
projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf
groente, granen en fruit kunnen verbouwen en
op die manier beschikken over gezond en
gevarieerd voedsel.

Ondervoeding

Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van
armoede: jonge kinderen die te weinig
voedingsstoffen binnenkrijgen, lopen een
blijvende groeiachterstand op. Ze zijn kwets-
baarder en worden sneller ziek, ontwikkelen
zich langzamer dan gezonde leeftijdgenootjes
en presteren minder goed op school. Ze blijven
vaker ziek thuis dan andere kinderen en het
komt vaker voor dat hun ouders geen school-
geld kunnen betalen. De slechte voeding heeft
dus ook invloed op de ontwikkelingsmogelijk-
heden van deze kinderen, wat hun toekomst-
mogelijkheden fors beperkt. De kans is groot
dat ze later in een lage inkomstensector en dus
in armoede terechtkomen, waardoor ze hun
eigen kinderen ook weer te weinig voedzaam
eten kunnen aanbieden en de cirkel van
armoede naar armoede blijft bestaan.

Wat doet Adventsactie?

Adventsactie wil helpen deze vicieuze cirkel te
doorbreken. Dat doet ze door projecten te
steunen die zich richten op voedselzekerheid.

Zo krijgen in Congo 50 gezinnen de beschikking
over gemeenschappelijke akkers, materialen en

zaaigoed. De deelnemers krijgen les in
agrarische technieken en in verkooptechniek.

ADVENTSAC IE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Vanwege de aanhoudende droogte leren
families in Nicaragua nieuwe landbouw-
technieken om zo weer van hun land te kunnen
leven. Op de Westbank worden arme boeren-
gezinnen geholpen bij het opzetten van
landbouwbedrijfjes zodat ze beter voor hun
gezin kunnen zorgen. En in Malawi leren 160
alleenstaande moeders met schoolgaande
kinderen hoe ze op ecologische wijze groente
kunnen verbouwen, krijgt elk huishouden vijf
kippen om voor te zorgen en sojameel voor
maaltijden voor de kinderen. Kijk voor meer
informatie over deze projecten op de website
www.adventsactie.nl.

Help Adventsactie deze projecten te onder-

steunen en geef op NL89 INGB 0653 1000 00
t.n.v. Adventsactie, Den Haag. '‘Alleen samen
smaakt delen naar meer!
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ﬂestaurant Le Jardin . i "

Nucphenseweg 2t Rucphen” “/““‘*“lmf-‘w

065920 2t www restaurantejardin

Grond- en Transportbedrijf

| WAGEMAKERS sweere.,

Vertrouwd zakendoen sinds 1981
Albanoweg 7
4731 VG Oudenbosch
Tel: +31 (0)165 312 236
Fax: +31 (0)165 318 860
E-mail: info@wagemakersbv.nl

Verzekeringen

A
Financieel advies y |

Makelaardij

Uw bank dich

Reglo'Bank

www.wagemakersbv.nl

0165 512 851 Dorpssrraat 17
www.sweere.nl 4751 AH ( t

Gezegende Kerstdagen, 7

een voorspoedig QN
en vooral gezond 2021 |

gewenst.
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God op 1,5 meter afstand?

Gedurende de coronacrisis proberen we 1,5
meter afstand tot elkaar te bewaren. We zijn
bang om elkaar te besmetten. Een piepklein
virusje doet al onze zogenaamde zekerheden
teniet. Maar hoe zit dat met God? Houden we
Hem uit vrees voor ‘besmetting’ met zijn liefde
voor iedere mens te vaak op afstand? Onze
Vader, die volgens Jezus ons als zijn kinderen
wil liefhebben? In de Bijbel staat dat zo mooi
verwoord: ‘Vrienden, laten wij elkander
liefhebben, want de liefde komt van God.
ledereen die liefheeft kent God. De mens
zonder liefde kent God niet, want God is liefde’
(1 Johannes 4, 7-8).

M

Houd anderhalve meter afstand

1,5 meter

A
e

We moeten nu al meer dan een half jaar op 1,5
meter afstand blijven van onze medemensen.
En het eind is nog steeds niet in zicht. Wat let
ons om de afstand tot God te verkleinen en zo
met ons hart dichter bij de Bron te komen? God
als Bron van geloof, hoop en liefde, waaruit we
echt kunnen leven. Op die Bron zal het virus
nooit vat krijgen. Laten we ons dan door die
Bron ‘besmetten; door dichter bij God te komen
en bidden, vertrouwelijk praten met God, over
onze onzekerheid en angsten in het vertrouwen
dat Hij ons liefheeft, naar ons luistert en helpt.

Dat daarmee Gods vrede in deze onzekere tijden
over ons mag komen en we onze medemensen
blijven liefhebben, ook al is het op 1,5 meter
afstand.

Frans van den Bosch, pastoraal assistent

Paus Franciscus staat bekend om zijn directe
taalgebruik bij het uitdragen van de Bijbelse
boodschap. Hij probeert daarmee de harten
van de mensen van goede wil te bereiken.
Hieronder staan een aantal korte teksten die als
kleine glanzende pareltjes onze aandacht
kunnen trekken. De teksten komen uit het
begin van zijn apostolische brief ‘De Vreugde
van het Evangelie’ (2014). In die brief roept de
paus ons op om ons te gaan inzetten voor een
missionaire omvorming van de kerk, die naar
buiten treedt. Daarmee kan evangelisatie, het
uitdragen van de Blijde Boodschap van Jezus,
zoals beschreven in de Evangelién, nieuw elan
krijgen.

‘Als het innerlijke leven alleen met zichzelf bezig
is, is er geen openheid naar anderen, is er geen
plaats voor arme medemensen, wordt Gods
stem niet gehoord, de stille vreugde van zijn
liefde niet meer gesmaakt en het verlangen om
goed te zijn niet aangewakkerd!

PAUS PARELTIJES

‘We worden volledig mens als we meer dan
mens worden, als we God toelaten ons boven
onszelf uit te tillen om ons diepste zelf te
bereiken. Daar bevindt zich de bron van
evangelisatie. Want als iemand de liefde heeft
aanvaard die hem de betekenis van zijn leven
terug schenkt, hoe kan hij dan aan het
verlangen weerstaan ze met anderen te delen?’

‘lk droom van een missionaire keuze die alles
kan omvormen en wel zo dat gebruiken,
levensstijlen, werkroosters, taal en elke
kerkelijke structuur meer de evangelisatie van
de hedendaagse wereld dienen dan zichzelf!
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Coppens ©

U bent vrij in het kiezen van een
uitvaartonderneming, ook indien
u elders of niet verzekerd bent.

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009 .
www.uitvaartcoppens.nl Zorg rondom overlijden

{'}Hagens

Gas Water CV < Dakbedekking <« Sanitair <+ Airconditioning

Meirstraat 20 Udves
4751 AD Oud Gastel UNETO VNI
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com Q

FYSIO
G HOLLAND

Ty Bms‘ulﬂ: S KGM | y

4761 JK Oud Gastel

st 24iohollancl.nl e VEInT o |
Qudenbosch "\ flr‘ ’\ [ l 5 ‘ [J I| H \'r.. .. E l M U [Jw

West-Vaardeke 11a
4731 MA Oudenbosch
(0165) 31 22 56

oudenbosch@fysioholland.nl - NEGIFARIEIIIGETET - EET FysmHo'a’hd'helpt u graag

Fijnaart van uw klachten a!, zodtt U weer met plezier en pijnvri
Eerste Krulsweg BA X "

4793 RS, Fijnaart

(0168) 20 36 55
fijnaart @ fysioholland.n

Nieuwe Dorpsweg 1
4793 BR, Fijnaar
(0168) 46 28 16
fijnaart@ fysioholland.ni

Meer wetan of een atspraak maken?
Neem contact op met één van onze locaties!

-— —
“
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er overwegi
Ter overwegin

ZUSTER HOLKJE VAN
DER VEER O.P.

is dominicanes, agoge,

theologe en schrijfster

Ik hoop dat ik
in de herberg
welkom ben

VERWELKOMEN

p een oppervlakte van 100 vierkante meter

staan in Museum Orientalis in Nijmegen wel

18.000 figuren opgesteld. Dit is het groot-

ste kerstdiorama van Nederland. Naast alle

traditionele elementen uit het kerstverhaal,
lijkt alles en iedereen er welkom. Behalve enkele ‘beroemde’
wereldburgers zijn ook de bouwers van dit kunstwerk afge-
beeld. Roel den Dulk en zijn man Fred van der Zwet rusten
uit op een bankje voor de herberg in Bethlehem.

Langs de kerststal lopend, vraag ik mij af: stel, ik zou van
mijzelf een beeldje kunnen maken. Zou ik een engeltje
willen zijn, zingend bij de stal? Een herder bij de schapen?
Of liever een reiziger, een Wijze uit een ver land met een
geschenk voor het Christuskind? Thuisgekomen bekijk ik
mijn eigen kerststalbeelden met andere ogen. |k pak de drie
Wijzen in mijn handen. Ook in deze coronatijd verplaats ik
hun beeldjes iedere dag een klein stukje. Pas op het feest
van Driekoningen, op zes januari, komen zij op hun eindbe-
stemming aan. Yandaag verlaten ze de keuken en geef ik ze
een plekje in de boekenkast.

Na alles wat in het afgelopen jaar aan moeilijkheden pas-
seerde, besluit ik dat mijn rol in de kerststal een reiziger zal
zijn. Een mens die koers houdt op een onbekende ster en
nog niet weet wat dat brengen zal. Een passant die met
een kostbaar geschenk het nieuwe leven wil begroeten en
eren. Een Wijze uit het oosten die hoopt op een huis waar
hij welkom is. Ik hoop dat ik in de herberg in Bethlehem
wel welkom ben. Dat ik een plekje mag vinden bij de haard,
waar ik met koek en chocolademelk wordt onthaald. In deze
gastvrije herberg hoop ik de verhalen van medereizigers te
horen. Mensen die vertellen over hoe zij in moeilijke tijden
toch een open deur, een welkom huis en nieuwe toekomst
vonden. Wie weet kunnen al deze verhalen, over wonder-
lijke nachten in Bethlehem, het geloof op aarde voeden in
een wereld waarin iedereen welkom is.m
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Monuta Ellen Kok

Markt 26,4731 HP Oudenbosch
T0165-326372

| www.monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta ¥ Ellen Kok

De steun bi] ieder afscheid,

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

*  Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

*  Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

* Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

* Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

* Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappele

* Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

* Zwembaden en alle toebehoren

*  Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

* Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven

Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983
4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven

Tel.: 0165-58 32 58 Tel.. 040 - 24 83 185
E-mail: info@liebreks.nl  E-mail: info@liebreks.nl

VASTGOEDONDERHOUD

liebreks.

Specialist in fauteuils en
bankstellen op comforthoogte
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tapijt, vinyl, pvc, laminaat, zonwering, vitrages I : alles wordt bij U vakkundig
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen = gemeten en geplaatst




