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Dit parochieblad wordt uitgegeven in
samenwerking met ‘de Zalige Zalm| Bureau
voor Geloofscommunicatie in Deventer
(www.dezaligezalm.nl ) en verschijnt zesmaal
per jaar. Het drukwerk wordt verzorgd door
Veldhuis Media BV in Raalte.
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Papier van
verantwoorde herkomst

Aanleveren kopij

De volgende uitgave
van parochiemagaZIN 'Bernardus'
verschijnt 21 april.

Kopij dient uiterlijk vrijdag 3 april
te zijn ingeleverd bij de redactie,
bij voorkeur per email:
tekst in Word,
afbeeldingen [als .jpg / jpeg / .png]
en foto's als afzonderlijke bestand.
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Begin en einde

Als u dit leest is mijn emeritaat ingegaan. Recent
kreeg ik een brief van de bisschop waarin stond
dat mijn aanstelling begin februari 2020 zal
eindigen. Dan word ik 75 jaar. De pastoor mag
wel vragen om daarna voor te gaan in vieringen
of bepaalde taken uit te voeren. Priester of
diaken blijf je immers je leven lang.

Ik heb onder andere bij de Broeders in Bergen
op Zoom de LTS-opleiding ‘timmeren’ met een
heel goed resultaat afgerond. Vervolgens nam
ik het agrarische bedrijf van mijn ouders over.
De bouwkundige inzichten kwamen goed van
pas. Alle zelfgemaakte bouwtekeningen werden
door de gemeente goedgekeurd.

Destijds was ik al betrokken bij het herenkoor en
voor het jongerenkoor verzorgde ik de teksten
en de liturgie. Ik leerde Marie kennen op de
kermis in Zundert en we hebben een gezin
gesticht. De boerderij groeide uit een modern
melkveebedrijf met een nieuwe lighoxenstal en
een nieuw woonhuis. Toch knaagde het en ik
begon aan de studie aan de Theologische
Hogeschool in Tilburg om de overstap te maken
naar het pastoraat. Bij pastoor Maickel Prasing
liep ik stage.

Mijn eerste dag ...
... in het pastoraat was op een camping en heel
bijzonder. Ik ging op pad met de te bezorgen

post. Zo kwam ik bij veel mensen, ook bij hen
die wat zonderling of ziek waren. Zo woonde er
ook een dame die altijd met de trein kwam en
oma ‘Trein’ werd genoemd. Zo kwam ik ook bij
iemand die alle overige bewoners op afstand
hield. Ik ging toch naar hem toe en begon een
gesprek. Vier jaar dwangarbeid in Duitsland
tijdens de oorlog had hem wantrouwig
gemaakt. Er zat heel veel pijn en verdriet en hij
was blij dat hij zijn verhaal aan mij kwijt kon.
Mensen verbaasden zich erover dat ik zo
gemakkelijk contact legde en bij iedereen
binnen kwam. Bij een glaasje Jagermeister’
kreeg ik die eerste dag een triest verhaal te
horen. Het was het verhaal van een opa die
plotseling de zorg voor twee jonge klein-
kinderen op zich nam nadat zijn dochter naar
Zuid-Amerika was vertrokken en haar kinderen
achterliet. Ik heb heel lang met hem gesproken
en ging pas om twee uur ‘s nachts naar mijn
tijdelijk slaapplaats, een kleine caravan. Dat was
mijn eerste dag in het pastoraat.

lk heb daarna de studie theologie afgerond en
het bedrijf overgedaan aan onze zoon en
schoondochter. Daarna volgde een benoeming
in het pastoraat in Rijswijk / Den Haag. Dat
waren zeven gouden jaren waarop ik samen
met Marie met veel genoegen terugkijk.



De Immanuelparochie

De laatste 16 jaar ben ik werkzaam geweest in
de Immanuelparochie. In 2003 werd ik met drie
nieuwe pastores in Zevenbergen voorgesteld,
in het toenmalige dekenaat Noordrand.
Langeweg werd mijn eerste ‘thuis’ met de
inzegening van de nieuwe Mariakapel. Ik heb
heel fijn samengewerkt met het parochie-
bestuur van Langeweg en met de school onder
leiding van Wim Surewaard. Op 28 april 2007
werd ik tot diaken gewijd door bisschop
Muskens. Door de sluiting van kerken in 2013
werd Cluster West in de Immanuelparochie
steeds meer mijn ‘thuis’ Toch bleef ik ook in
bijna alle andere geloofsgemeenschappen een
rol spelen. Zo heb ik aan veel activiteiten
meegewerkt omdat ze bij mij pasten: oecume-
nische vieringen voor ouderen, het mede
organiseren van het Ziekentridutim en de
Maria van Fatima Bedevaart in Zevenberg-
schen Hoek, het bevorderen van vieringen met
en voor kinderen. Aan al die activiteiten heb ik
veel werkplezier en zin ontleend.

Op 7 november afgelopen jaar mochten we ons
gouden huwelijk vieren. Vanuit de Immanuel-
en Bernardusparochie kwamen veel geluk-
wensen. Terugkijkend? Een prachtige loopbaan
en een gelukkig leven onder Gods zegen!

Michaél Bastiaansen, diaken (en Marie)
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Kom ook!
Bid met ons mee!

Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldweringscampagne van vijf
grote landelijke kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeen-
schap te ondersteunen met een financiéle
bijdrage. Want parochies ontvangen geen
subsidies en zijn daarom afhankelijk van de
bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de
toekomst van uw kerk is daarom meer dan
welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.
De jaarlijkse bijdrage die per huishouden
wordt gevraagd is door het bisdom vast-
gesteld op € 122,00. Wanneer u een beroep
doet op de parochie voor kerkelijke diensten,
zoals het verzorgen van een doopviering of
een uitvaart, wordt uw bijdrage verrekend met
de kosten daarvan. Daarnaast is uw gift (onder
bepaalde voorwaarden) aftrekbaar voor de
belasting, want de deelnemers aan Actie
Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met
uw naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van ‘parochiebijdrage’

Actle
Kerkbalans




Bosschenhoofd

Familieberichten

Overleden Gedoopt
15 december Dick Bakker (82), 8 december
echtgenoot van
Isabel Schraven
12 januari Ad Luijkx (75), 15 december
echtgenoot van 28 december
Laura Nagtzaam 29 december
Overleden
9 december
3 januari
13 januari
Hoeven 18 januari
Gedoopt
12december  Luuk van Qosterhout
Overleden
9 januari Jan van Oosterhout (85)
12 januari Willem Braspenning (85),
echtgenoot van
Anneke van Beek
Oud Gastel
13 januari
Overleden
4 december Jos Voeten (83), 19 januari
echtgenoot van
Jo van Oosterhout
28 december  Rina van Aken (89) 28 januari

Shelena van de Ruit
Jorik van Roij

Chloé van Roij
Luciano van Poppel
Harvey van Herpen
Ryan Kintu

Trude Rijsdijk (52)

Annemieke Uijtdewilligen (72),
echtgenote van

Peter van Leeuwen

Riny Dolphin (83),

echtgenote van

Robert Zimmerman

Corrie Goyvaerts (90),
echtgenote van

Chris van Elderen

To Backx (85),

weduwe van Jan Jonkers
Kees Rijpers (72),
partnervan

Mien van Rijsbergen
Rinus Vos (77),

partner van Rina van Aert



Vastenactie zet zich al vele jaren in voor een
wereld waarin mensen zelf werken aan hun
toekomst en beschikken over de mogelijkheden
daarvoor, zodat ze voor zichzelf en hun gezin
kunnen zorgen. Soms is dan een klein duwtje in
de rug nodig. Dat wil Vastenactie hen graag
geven, ongeacht geloofsovertuiging, etnische
achtergrond, sekse of afkomst. Om dat doel te
bereiken werft Vastenactie fondsen waarmee
wereldwijd jaarlijks ongeveer 70 kleinschalige
ontwikkelingsprojecten worden ondersteund,
zoals in Kisangani (Congo).

In 2019 is werkgroep Vastenactie in de
Catharinaparochie in Oosterhout begonnen
met een inzameling voor Centre SIMAMA, een
revalidatiecentrum dat is opgezet door pater
Martien Konings. Simama betekent ‘sta op’ en
heeft een dubbele verwijzing. Naar ons: sta op
voor gehandicapten in Kisangani om hen te
ondersteunen en bij te staan. Naar de gehan-
dicapten: sta op en grijp de mogelijkheden om
op eigen benen te staan. Van de opbrengst van
de collectes in het afgelopen jaar, inclusief een
bijdrage van de Bisschoppelijke Vastenactie, is
een belangrijk deel overgemaakt aan het
revalidatiecentrum. In goede samenwerking
met de Congolese broeders, die het centrum
beheren, zijn afspraken gemaakt om € 8000,00
te besteden aan zorg voor en behandeling van
gehandicapte kinderen en volwassenen. Van
het resterende bedrag zijn fysiotherapeutische
materialen, medische meetinstrumenten en
hulpmiddelen voor het opzetten en inrichten
van een afdeling voor motorisch en lichamelijk
gehandicapte kinderen aangeschaft. Hierbij is
vooral gedacht aan creatief en recreatief spel-
en oefenmateriaal en aan instructiemateriaal
om therapeuten en moeders op weg te helpen
met de behandeling van kinderen.

De opbrengst van de actie dit jaar is bestemd
voor de aanschaf van kleine medische hulp-
middelen, zoals saturatiemeters, bloeddruk-
meters, medicijnvernevelaars, loophulp-
middelen, en voor de reparatie van het
rontgenapparaat. De aandacht gaat daarbij
vooral uit naar de behandeling van baby’s en
kinderen met en motorische achterstand.

De Stichting Bisschop Beckers in Den Bosch
heeft een bijdrage toegezegd voor instructie-
materiaal en hulpmiddelen.

Op verzoek van diaken Peter Hoefnagels sluiten
we dit jaar aan bij het project in Congo. De
Caritascollecte in het weekeinde van 22 en 23
februari is daarvoor bestemd. Tijdens de sobere
maaltijd, die in samenwerking met de protes-
tantse gemeente wordt georganiseerd op
maandag 30 maart, zullen Peter Hoefnagels en
Henny Hoedemaker, die onlangs het revalidatie-
centrum heeft bezocht, meer over het project
komen vertellen. Door iets van onze overvloed
te delen, kunnen we het leven van andere
mensen verbeteren: even minderen voor een
ander. Uw bijdrage daaraan is meer dan
welkom.



Bloemengroet

Een bloemetje: het heeft voor velen van ons een
speciale betekenis. Daarom willen wij tijdens de
viering op zondagmorgen een bloemetje op
het altaar zetten. Dat wordt als groet door onze
geloofsgemeenschap bezorgd bij iemand die
ziek is of om andere redenen een beetje
bemoediging kan gebruiken. Het bezorgen
wordt gecodrdineerd door de parochie-
kerncommissie Oud Gastel - Stampersgat. Als u
iemand weet die best eens zou mogen worden
bemoedigd met een bloemengroet kunt u dit
doorgeven op de pastorie (0165 511 286, op
maandag en vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00
uur), via oudgastel@bernardusparochie.nl of
aan contactpersoon Madeleine Bartelen, 06 18
0270 70.

PKC Oud Gastel - Stampersgat

Kerstversiering Laurentiuskerk

Kindje wiegen Oud Gastel

Het is al een traditie van bijna 30 jaar, dat het op
2e Kerstdag ‘Kindje wiegen’is in de Laurentius-
kerk in Oud Gastel. Vele mensen komen dan
naar de kerk om naar het Kerstverhaal te
luisteren, dat afgelopen jaar werd voorgelezen
door Annette Akkermans. De kinderen vormen
een kring voorin de kerk en de papa’s, mama’s,
verzorgers, opa's en oma's nemen dan plaats in
de banken. Na het Kerstverhaal zijn er nog
verschillende knutselstukken, zoals een kerst-
stukje, te maken, die natuurlijk betrekking
hebben op Kerstmis.

Voor de kinderen is er ook limonade en beschuit
met muisjes om de geboorte van Jezus te
vieren. Voor de volwassenen is er koffie, thee of
gliihwein met iets lekkers. Het is een gezellige
bedoening in de kerk: de baby's mogen in het
kribje in de kerststal worden gelegd om een
mooie foto te maken. Het is natuurlijk prachtig
om dit bijzondere moment vast te leggen. Alle
kinderen gingen met leuke knutselwerkjes en
een bloemstukje naar huis. Dank aan alle
vrijwilligers die hebben geholpen om het
wederom tot een succes te maken.
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Een nieuw licht, een nieuw geluid!

In het nieuwe jaar kijken we met veel plezier
terug op een geslaagde Advent met als
afsluiting de kinderviering op Kerstavond in de
Basiliek. Met het thema van de kinderneven-
diensten ‘Geef licht!’ nam de profeet Micha de
kinderen drie zondagen mee. Op de 2e Advent-
zondag was er een speciale Kinderkaravaan-
viering. Tijdens de viering op Kerstavond
vertolkten kinderen het Kerstspel. De hoofd-
rollen waren dit jaar weggelegd voor Jozef
(Jens / verteller Maria), Maria (Janneke / verteller
Rinty), keizer Augustus (Prins Geert-Jan) en onze
kerstengel Marisa.

Keizer Augustus stond erop dat iedereen zich
zou laten registreren. Jozef kreeg zelfs nog een
extra belletje op zijn iPhone, dus ging hij met
Maria maar snel naar Bethlehem. Daar werd in
de stal het kindje Jezus (Pim de Vos) geboren.
En wat er toen gebeurde... Een groot licht
verscheen, er klonk prachtig trompetgeschal
(door Jan-Willem) en een echte engel daalde
neer uit de koepel van de Basiliek. Gelukkig
daalde ze heel rustig af en kwam ze veilig neer.
Voorganger Peter Derks ging in gesprek met
deze stoere engel en ze vertelde dat ze met de
Blijde Boodschap kwam van de geboorte van
Jezus, het Licht van de wereld.

Chavarim verzorgde ook dit jaar de viering
muzikaal met bekende Kerstliedjes en eigen
repertoire. Een speciaal woord van dank voor
Jan uit Dongen en Jan Bedaf die ervoor hebben
gezorgd dat onze engel veilig kon neerdalen.
Alle kinderen kregen na het slotlied een mooie
uitnodiging mee om op 5 januari met de drie
Koningen op kraamvisite te komen bij Jezus.
Ook het ‘Kindje wiegen' op 1e Kerstdag werd
door de allerkleinsten druk bezocht. Samen met
de kinderen hebben we met Marguerite en
Joanieke gezongen, muziek gemaakt en
geluisterd naar een mooi Kerstverhaal, verteld
door Frank.

De werkgroep gaat haar 11e jaar in. Twee leden
zijn gestopt en extra versterking is zeker nodig.
Ben je 16 jaar of ouder en heb je zin om ons
mee te helpen, dan ben je van harte welkom.
We beginnen met de voorbereidingen in
oktober. Denk ook eens aan ons voor je
maatschappelijke stage. Wie belangstelling
heeft kan het laten weten aan Peter Derks,
phf.derks@home.nl.

Werkgroep Kindervieringen
rondom Advent en Kerstmis







Bedevaart naar de Maagd der Armen

Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning
zijn de kernwoorden die horen bij een bede-
vaart naar de Maagd der Armen in Banneux:
gezamenlijk of individueel gebed, bezinning
door middel van de aangeboden vieringen,
gesprek met medepelgrims of onze gedreven
vrijwillige medewerkers, en ontspanning tussen
het hele gebeuren door of tijdens de tombola-
avond. ‘Caritas Banneux Bisdom Breda' organi-
seert ook dit jaar bedevaarten naar Banneux
N-D: vijffdaagse reizen en dagbedevaarten.

Vijffdaagse reis

Deze reizen worden georganiseerd van vrijdag
15 mei tot en met dinsdag 19 mei en van vrijdag
28 augustus tot en met dinsdag 1 september.
De bedevaart wordt gemaakt met een luxe
(rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschil-
lende opstapplaatsen in het bisdom Breda. U
verblijft 5 dagen / 4 nachten in de ‘Hospitaliteit
Banneux Notre-Dame, dat beschikt over twee-
persoonskamers met toilet en douche.

De verzorging is volpension, met op de heen-
en terugreis een verzorgde maaltijd aan het
Zilvermeer in Mol (Belgié). Het bedevaart-
programma wordt verzorgd door eigen
pastores en een enthousiast zorgteam (arts,
verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden,
brancardiers). Deelname is mogelijk voor zowel
gezonde (mobiele) als zieke / oudere (minder
mobiele) pelgrims. De kosten bedragen

€ 320,00 per persoon op basis van een
tweepersoonskamer. De toeslag voor een
eenpersoonskamer bedraagt € 50,00.

Dagbedevaart

De dagbedevaarten worden georganiseerd op
zondag 17 mei en zondag 30 augustus en
worden eveneens gemaakt met een luxe
touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen
op basis van de inschrijvingen. Bij aankomst
wordt aangesloten bij de Internationale
Eucharistieviering, 's middags is er het plechtige
lof met pelgrimszegen. Voor de verdere
invulling van de dag wordt meegedaan met het
lopende tridutim, inclusief warm middagmaal
en 's middags koffie of thee met een stuk vlaai.
De kosten voor deze volledig verzorgde
dagbedevaart bedragen € 50,00 per persoon.

Meer informatie is te vinden op
http://banneux-breda.jouwweb.nl.

Aanmelden is mogelijk via het secretariaat, 0164
612 973 of email banneux-breda@hotmail.com.

A

@ Bisdom Breda
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Maria, M d derArmen,
Gij zijt de gezegehde on r de viouwen |
en gezegend is Gocf onze eme!s‘ Vader, |
diezo goed was upaar gns te zenden |
Wat gij steeds voor ons geweest zijt, \ '
dat blijft gij en zult gij steeds blijven ,
voor allen die zoals wij- en nog inniger da
in u geloven en tot u bidden.
Gij wilt geheel\voorons zijn,
zoals gij u in Banneux hel
de trouwe Dienares v
de Moeder van de Verlosse
de zorgvolle Moeder van ons alleny+
machtig en vol goedheid als geen ander,
die van de armen en van alle mensen houdt,
de zieken sterkt,
het leed van uw kinderen verzacht
en de mensheid redding brengt,
de Koningin en Moeder van alle naties,
onder ons verschenen,
om allen - die zich door u laten leiden -
te brengen naar de Bron van eeuwig leven,
naar Jezus, Gods veelgeliefde Zoon.
Maagd der Armen, wij geloven in u,
Geloof gijin ons.
Amen.

fi-l~2020
AT aed fannsan




Vieringen in de parochie
in kapellen, kerken en woon-zorgcentra

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus en zijn
volgelingen ons hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken
en om te bidden. In de tekenen van Brood en Wijn is de Heer onder ons aanwezig als we
eucharistie vieren en door de communie wordt de geloofsgemeenschap tot één grote familie in
Jezus Christus. In onze parochie worden daartoe zowel door de week als in het weekeinde op vaste
tijden vieringen gehouden. Doorgaans zijn dat eucharistievieringen en anders vieringen van
woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is altijd een eucharistieviering.
Actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse Bode en in de
Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag  09.30 uur St Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag  09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
donderdag 19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Oudenbosch
enin ‘het Punt’ in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een oecume-
nisch middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de gebeds-
kring ‘Biddende Moeders’ bijeen in de Pauluskapel in Oudenbosch.

Vieringen in woon-zorgcentra

Eveneens op vaste tijden zijn er wekelijks vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting
Groenhuysen, die met regelmaat worden verzorgd door leden van het pastoraal team.
maandag 17.00 uur ‘de Zellebergen'in Oudenbosch

woensdag 10.30 uur ‘Kroonestede’ in Hoeven

donderdag 10.30 uur ‘Blankershof’ in Oud Gastel (tweewekelijks)

vrijdag 10.00 uur ‘Blomhof’ in Standdaarbuiten

Agenda
zondag 23 februari ~ 7e zondag door het jaar
woensdag 26 februari Aswoensdag

zondag 1 maart 1e zondag in de Veertigdagentijd

zondag 8 maart 2e zondag in de Veertigdagentijd

zondag 15 maart 3e zondag in de Veertigdagentijd

zondag 22 maart 4e zondag in de Veertigdagentijd

zondag 29 maart 5e zondag In de Veertigdagentijd

zondag 5 april Palmzondag

donderdag 9 april Witte Donderdag - 19.30 uur in Oudenbosch

vrijdag 10 april Goede Vrijdag

zaterdag 11 april Stille Zaterdag - 17.00 uur gebedswake in Bosschenhoofd
- 21.30 uur Paaswake in Oudenbosch

zondag 12 april Verrijzenis van de Heer

vrijdag 17 april Vormselviering om 19.00 uur in Oudenbosch

zondag 19 april 2e zondag van Pasen - Beloken Pasen

zondag 26 april 3e zondag van Pasen
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Beste mensen,

'Ik ben bij het dameskoor gegaan in 1992, dus ik
ben al 27 jaar lid. Het was en is een lief- en leed-
koor, dus ik heb heel wat uitvaarten meege-
maakt, bovenop het balkon. Ook zongen we
huwelijksmissen, wat heel leuk was om te doen.
Als de kerkklokken luidden, haastte ik me naar
de kerk om mee te zingen. De tijden zijn
veranderd: er worden steeds minder rouw-
missen gezongen en dat we onlangs een
huwelijksmis mochten zingen, was een zeld-
zaamheid. Voor mij persoonlijk is er ook veel
veranderd. Mijn man is overleden en de kinderen
zijn uitgevlogen. Lichamelijk ben ik er niet
jonger op geworden. Het gaan naar de kerk werd
echt wel een probleem. Tk werd athankelijk, iets
wat ik vreselijk vind. Het zingen gaat ook steeds

moeilijker. Ik kan het vaak niet meer zo snel Her is moeilijk, ik zal jullie missen, maar toch is
volgen en nieuwe liederen aanleren vind ik het, wat mij betreft, tijd. Ik wens jullie het aller-
lastig. Ook kan ik de nummers niet meer zo beste en zal zoveel mogelijk naar jullie komen
makkelijk vinden. Het beklimmen van de luisteren. Het ga jullie goed.’

wenteltrap is geen probleem, dat kan ik met

gemak. Toch vind ik, dat het vanwege mijn Joke Suykerbuyk - Lauwerijssen

leeftijd (ik word 92) tijd is om afscheid te nemen. ~ Dameskoor Hoeven

Welkom bij de SWEERE M

goedkoopste
van oud GaSte’.' . . . vertrouwd zaken doen

Jumbo BRODS staat iedere dag voor u klaar. Om te zorgen dat u alles kunt vinden wat. 1 1 1& 1
u nodig heeft. En dat voor de laagste prijs biju in de buurt Tot snell Ver ZEkermge 1, Financiéle lem]g’
- Hypotheken, Onroerend Goed

Maondaq 0800~ 20.00 uur
Dimdag 08.00 - 20.00 uur
Woensdag ~ 08.00- 20.00 uur
Donderdog ~ 08.00- 20.00 uur
Vrijdag 08.00-20.00 uur
Zaterdog 08.00- 20.00 uur

Zondag 10.00- 18.00 wur M’o

RegioBank

Tefstanciz Advissur

IR : Hoofdvestiging Vestiging Zundert

J JJJ—L’J U Dorpsstraat 3 Bredaseweg 7
4751 AH Oud Gastel 4881 DC Zundert
Tel. 0165 - 51 28 51 Tel. 076 - 59 71 700

Hallo _J _lJJ }_]_;.j ‘r_) % wwwisweenenl @ infoffisweerenl li Volg ans op Facchook

e, it Dt §
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Coppens©

Zorg rondom overlijden

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

Het adressenbestand voor het bezorgen
van dit parochiemagalZIN, evenals de leden-
administratie van de parochie, proberen we

; zo goed mogelijk actueel te houden. Maar
om dat te kunnen doen zijn we stees meer
Laat 't (ook) afhankelijk van informatie die we van u
. ontvangen. Dus als u iets heeft te melden
de PBI‘O(‘:’IIG laat het weten en stuur een email naar ,
weten! info@bernardusparochie.nl.

GRNRDIDAGHIES - [—

2 Vij |
nvier dorpen i

! : kennis met
historie, leven & erfenis West-Brabant

van de Cisrercjé'nze,-s Ecn unfeke kans om door het prachtige polderiandschap
Pk e te Fijden of te fietsen en de speciazl op deze dagen
van de Bernardusabdij id !

nteb
Dp jecee lacatie kamt 2en ander thema aan bod:

In de kapel van Bovendonk in

Hoeven is een tidbalk te zien die de
geschiedenis van de Bermardusabdij
enzijn West-Brabantse bezittingen
in heeld brengt.

In de kerk van Hoeven is

er aardacht voor de
Bernardusverering in West-
Brabant.

I Oudenbosch ¢n Oud Gastel
wordlen objecten die aan de
historsche band lussen de kerk
en de Bernardusabdij herinneren,
Urgelicht en heschreven.

I Wouw staan de
zeventiende-eeuwse
B koorbanken ult de kerk
van de Bernardusabdij
centraal.

Wear informatie, openings-iiden en fistsroute:
= www.bernardusdagen.nl
= [1 bemardusdagen.nl

in Hoeven, Oudenbosch, Oud Gastel en Wouw

14



StilleOmgang  “pe luisterende

Amsterdam mens is AANWEZIG
21 bij de Ander....”
22 Frans van der Lugt S.J. Liefde en luisteren
maart

Bij de jaarlijkse traditie van de Stille Omgang
sluiten ook parochies van het Bisdom Breda aan.
Het is dit jaar een bijzonder jaar: we herdenken
dat 675 jaar geleden het Mirakel van Amster-
dam heeft plaatsgevonden. Naar verwachting
komen 4.000 bedevaartgangers uit het hele
land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets
en zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te
lopen, een nachtelijke stille tocht door het
centrum van de stad. Voor of na de Omgang
wonen ze een van de eucharistievieringen bij
in een van de zeven kerken in de binnenstad.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor
van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige
was geweest van een eucharistisch wonder dat
aan een zieke geschiedde: het Mirakel van
Amsterdam.

Met de stilte van ons [uisteren geven wij
s FUiMLe 3an het spreken van de ander
Luistert iemand echt dan voelt de spreker
zich vrij en meer zichzelf. Wie echt luistert
wil geen advies geven of macht hebben.
of..
Voor ons: proberen te luisteren in de
imnerlijke stilte naar het woord van God?
Dan kan ook dat woord binnenkomen als
scheppende aanwezigheid vol liefde.

= lsd
=

In de late middeleeuwen vierden de christenen
dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie,
vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, sinds-
dien inspiratiebron voor alle stille tochten in
Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte,
het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere
uur en de zwijgende verbondenheid van de
duizenden gelovigen. De Omgangers weten
zich al biddend en mediterend verbonden met
Jezus Christus die zich aan alle mensen van
goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met Raymond en Dianne Kessel, 0165
318 370, diannekessel@kpnplanet.nl.

Eerste Communie niet vanzelfsprekend

Twee weken voor Kerstmis kreeg ik een mailtje
van Stefanie Kooij. Haar zoon Quinten twijfelde
of hij zijn Eerste Communie zou gaan doen. Op
een woensdagmiddag reed ik naar Zevenberg-
schen Hoek. Quinten vertelde dat er bijna geen
kinderen meer zijn die nog hun Eerste Commu-
nie doen en dat ook vrijwel niemand iets erover
kan vertellen. Quinten twijfelde nog. ‘Maar dat
is ook wel mooi, dat jij twijfelt, reageerde ik,
‘want bij de communie gaat het om ‘vriend
worden van Jezus' en dat is niet niks!” Quinten
vertelde dat hij met Kerstmis bij zijn oma in
Nijmegen naar de kerk was geweest. Dat was
heel fijn: samen naar de kerk, die sfeer, kaarsjes
aansteken, mooie liedjes. Hij wilde daar heel
graag zijn. ‘Maar Jezus heeft al zo lang geleden
geleefd.. ., zeiden we tegen elkaar. We kregen
het over grootouders die inmiddels zijn over-
leden. Die willen - die kiinnen - we nooit meer
vergeten, omdat ze veel voor ons hebben
betekend. We blijven altijd vrienden. Zo kunnen
we er ook voor kiezen om trouw te zijn aan
Jezus. Alleen, dat is wel gemakkelijk gezegd.

Je leven lang voor lemand kiezen, dat is toch
bijna niet te doen? We sloegen de Kijkbijbel
open en keken naar de afbeeldingen over Pasen
en over de Emmatisgangers, twee mensen die
heel verdrietig waren over het sterven van
Jezus. Maar toen ze hun verdriet deelden met
een vreemdeling en samen aan tafel gingen,
voelden ze dat Jezus er nog steeds was, als
geschenk uit de hemel. We lazen ook het
Bijbelverhaal over de werkers in de wijngaard,
waarin de werkers die als laatste druiven waren
gaan plukken hetzelfde loon kregen als de
mensen die de hele dag hadden gewerkt. Dat
was zo apart van Jezus: dat Hij nooit zei ‘eigen
schuld, dikke bult' Zouden wij ook zeggen:
iedereen kan op elk moment mee gaan doen,
elke inzet wordt gewaardeerd? Kiezen om Jezus
te volgen is (dus) niet niks. Een dag na mijn
bezoekje kreeg ik een mailtje van de moeder
van Quinten: hij heeft besloten zijn Eerste
Communie te doen. Quinten, we wensen je een
mooie Eerste Communie toe.

Peter Derks, pastoraal werker
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VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud

Bloemistenrij / Tuincentrum

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappelen)

Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen
Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Monuta Ellen Kok

Markt 26,4731 HP Oudenbosch
T 0165-326372

| www.monutaellenkok.nl
Uitvaartcentrum

Parklaan 5, Oudenbosch

Qok als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta ' Ellen Kok

De steun bij ieder afscheid

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
|.__ E Posthus 1310 Postbus 983
[ |] [ 4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven
h Tel.: 0165 -58 32 58 Tel.: 040-24 83 185
SCHILDERWERKENBY Mail: info@liebreks.nl Mail: info@liebreks.nl
[ ——

WWW.LIEBREKS.NL

Y
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