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Meegaan met onze tijd

We hadden een lange en warme zomer dit jaar,
met zelfs half september nog dagen waarop de
temperatuur boven de 25 graden uitsteeg. Maar
toen kwam de herfst! De regen viel opeens met
bakken uit de hemel en een stormachtige wind
blies de eerste bladeren van de bomen. Velen
zullen hebben genoten van de zomerzon en nu
weer genieten van de herfst. Maar er zijn ook
mensen die het niet zomaar eens zijn met de
tijd van het jaar, met het weer van de dag. Het is
altijd te warm of te winderig, te droog of te nat.

Wat kan het leven een strijd zijn...

Zo zijn er ook mensen die het niet eens zijn
met het seizoen van hun eigen leven. Sommige
mensen dromen van de tijd dat ze eindelijk met
pensioen zijn. Anderen zouden het liefst weer
heel graag veertig willen zijn, of vijfentwintig.
En er zijn mensen die wel heel gemakkelijk met
hun tijd meegaan. Als hen iets vervelends
overkomt, zeggen ze: waarom zou mij dat niet
kunnen overkomen? Waarom zouden alleen
anderen ongemakken van het leven mee-
maken?

Je kunt er ook voor kiezen...?

Kun je er ook voor kiezen om meer bij de dag te
leven, meer je leven te ervaren als gegeven? Als
gelovigen belijden wij dat ons leven ons door
God wordt gegeven. Wij komen van God — uit
zijn Licht - en we gaan weer naar God terug.
God is onze oorsprong en toekomst. En Hij laat
niet varen het werk van zijn handen (Psalm 138,
8). Durven wij ons aan God toe te vertrouwen,
aan de tijden die God ons geeft?

Durven wij te leven vanuit vertrouwen? Durven
wij te oefenen om ons niet te irriteren aan
wederwaardigheden, zodra het anders is dan
wij zelf hadden gepland, maar mee te gaanin
en met de tijd die ons wordt gegeven? Het kan
een bijna te grote opgave zijn wanneer we
dingen meemaken die alle gevoel van wat
eerlijk en rechtvaardig is op de proef stellen.
We kunnen werkelijk te veel pijn lijden aan ons
leven. Hopelijk zijn er in zo'n tijd mensen die
ons nabij zijn, zoals wij zelf anderen kunnen
steunen als zij het moeilijk hebben.

Gericht zijn op de Ander...

Er was een religieuze mens die vertelde: 'lk kijk
altijd naar het kruis van Christus, omdat Jezus
het lijden vrijwillig op zich nam. Niet dat Hij het
lijden opzocht. Integendeel: het leed dat Jezus
leed, leed Hij om anderen te sparen, leed Hij om
anderen tot recht te kunnen brengen. Hij stak
zijn nek uit als profeet, als gezondene van God.
Jezus leefde vanuit God. In alle tijden zijn er
mensen die net als Jezus door hun geloof in
God kunnen aanvaarden wat er op hun weg
komt. Ze zijn meer op de ander gericht dan op
zichzelf. Dat is wat wij allen graag willen
beleven. 'Niemand leeft voor zichzelf, niemand
sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor
God onze Heer. Aan hem behoren wij toe!

Vrede en alle goeds!

Peter Derks, pastoraal werker
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Bosschenhoofd

Familieberichten

Gedoopt
8 september
14 september

Gehuwd
5 oktober Vincent Vergouwen
en Addy van Dijk
Overleden
30 september  Jos Buijs (80), echtgenoot
van Corry Vissenberg
Hoeven
Gehuwd
30 augustus Stefan van Son
en Alicia de Rond
17 oktober Ruud Holthuysen
en Chantal van Hal
Overleden
24 augustus Wout Oomen (79), echtgenoot

11 september

Gedoopt
22 september

a

van José van Loenhout

15 september
22 september

Jos Embregts (90), weduwnaar

van Riet van Gurp

Oud Gastel

Benthe de Korte

Gehuwd
7 september
28 september

1 oktober

Overleden
4 september
13 september

20 september

Oudenbosch

Piccolina Basili
Fabio Salori
Giulliano Vedder
Arthur Souisa
Mila Pril

Nick Bruurmijn en Ela Plonka
Richard Wagtmans

en Madeleine de Leij

Patrick Smit

en Tosca van Kasteren

Wim Meijers (73)
Roland Labega (83),
echtgenoot van
Marie Bergshoeff
Joop Bruinsma (73),
echtgenoot van
Marieke van Thiel



'God is al bij mensen.
in gesprek met Peter Derks

Per 1 september is Peter Derks aangesteld als
pastoraal werker voor de Immanuelparochie
in Zevenbergen en de Bernardusparochie in
Oudenbosch. Een kennismaking.

Over de persoon

Peter (57) heeft de Hogere Agrarische School
gevolgd en is daarna theologie gaan studeren
in Tilburg. In 1994 voltooide hij zijn studie. In
het begin van zijn studie heeft hij overwogen
om bij de Franciscanen in te treden. Maar toen
hij Karin beter had leren kennen trouwde hij
met haar en besloot te gaan werken als
pastoraal werker. Ruim 18 jaar werkte hij in die
functie in Dongen. De afgelopen drie jaren
werkte hij in Breda. De overgang naar onze
parochies is in ieder geval in één opzicht heel
anders. 'In Dongen fietste ik in een paar
minuten naar een zieke parochiaan, naar Breda
moest er - met een gewone elektrische fiets - al
meer worden gepland. In en naar de Immanuel-
en de Bernardusparochie, die qua afstanden
een nog veel groter gebied bestrijken, is het
spannend of het met de snelste elektrische fiets
Uberhaupt te doen is, vertelt Peter.

Over geloven nu

'In mijn Dongense tijd heb ik met honderden
kinderen van de basisscholen gesproken over
geloof en geloven. In samenwerking met de
docent levensbeschouwing gaf ik ook gast-
lessen op een middelbare school. Dat ging altijd
vanuit een wisselwerking, niet als eenrichtings-
verkeer. Kinderen en jongeren dagen mij uit om
'geloven’ op een aansprekende manier te
brengen, heel concreet en ook z6 dat ze er in
hun dagelijks leven mee verder kunnen. Ik heb
daar veel van geleerd. En het blijft een uit-
daging!

Peter vertelt ook over zijn pastorale werk anno
2019. 'Mensen hebben verschillende beelden
bij God. Dat gegeven is voor mij ook altijd
belangrijk als ik in een uitvaart voorga. Het
openingsgebed en de voorbede zijn dan, als
het enigszins kan, afgestemd op het geloofs-
aanvoelen van de overledene en van de
nabestaanden. Het zijn nooit 'standaard'-
gebeden. Dat geldt ook voor de gebeden

in een viering van woord en communie.

Dan moet de voorbede passen bij het evangelie
en de overweging die ik schrijf. Geloven heeft
zich in de loop der eeuwen ontwikkeld en
ontwikkelt zich nog steeds. Taal en vormen
mogen daarom, wat Peter betreft, mee
veranderen, al blijft het uitgangspunt altijd de
Bijbel en de Traditie.

Over geloven in de toekomst

'Er wordt wel eens gezegd dat wij God naar de
mensen moeten brengen. Maar ik zie dat
anders. God is al bij de mensen. Alleen: zij en wij
beseffen dat niet of onvoldoende. Daar ligt onze
taak: mensen helpen dichter bij hun (geloofs-)
bronnen te komen. In die zin zijn we bezig met
missionair werk: mensen met open handen
'God' laten ontvangen. God kun je zien als een
kind dat al in ons aanwezig is en dat wil worden
geboren. We brengen dat kind niet 'van buiten,
maar we kunnen helpen het mooiste dat
mensen in zich hebben wakker te maken!

Douwe van den Berg

Benieuwd geworden naar Peter?
Je bent welkom om eens naast
hem 'op een bankje' te gaan zitten™



Op vrijdag 11 oktober vierde KBO-Hoeven het
platinajubileum (70 jaar). Het werd een heerlijk
feest voor de iets meer dan 300 leden die zich
hadden ingeschreven om dit samen te vieren in
Centrum Bovendonk. Het thema van deze dag
was ‘Samen Verder' Al 70 jaar wordt bij elke
Adventviering en elk KBO-Hoeven-jubileum de
dag begonnen met een eucharistieviering. Die
traditie hebben we niet losgelaten. Het is iets
waar we ons, als senioren, bij thuis kunnen
voelen. Het is onze identiteit. Onze ouders
hebben het voorgeleefd om steeds met elkaar
door te gaan ook al veranderen de tijden.

Om 11.00 uur hadden de leden zich verzameld
in de kapel. De eucharistieviering werd voorge-
gaan door pastoor Maickel Prasing en de twee
koren in onze geloofsgemeenschap, het Dames-
koor en het St. Janskoor, verzorgden samen de
muziek. Samen kwamen ze door het midden-
pad gelopen om naar hun plaatsen op het
priesterkoor te gaan. Onder leiding van diri-
gente Gunita Kronberga en begeleid door Lars
Koks werden passende liederen en de mis van
Haller gezongen.

Het thema van deze viering werd aan de hand
van het speciaal voor deze gelegenheid
gemaakte misboekje ingeleid. Op de voorkant
van het misboekje stond een foto van de lege
kapel, die op dat moment geheel was gevuld:
samengekomen om te danken, te herinneren
en om begessterd te raken.

De eerste lezing ging over het samenkomen van
de eerste christenen in hun huizen om door het
delen van brood en wijn, zoals Christus had
voorgedaan, samen geestkracht te ontvangen
om samen verder te gaan. Op de achterkant
stond een foto van een gebrandschilderd raam:
een bekend verhaal uit het evangelie dat we
kennen als de wonderbaarlijke broodvermenig-
vuldiging. Een eenvoudig, spontaan kind biedt
zijn eten aan en wil het delen. Het geeft het
voorbeeld aan anderen. Door het zien van het
kind en de woorden van Christus Jezus gingen
ze alles uitdelen wat ze bij zich hadden op hun
trektocht. Ze konden samen verder.

Dit thema kwam terug in de overweging van de
pastoor en werd door hem actueel gemaakt
door de mogelijke verandering van de locatie
waarin in de nabije toekomst kan worden
gekerkt in Hoeven. Wethouder Thomas Melisse,
vertegenwoordiger van KBO-Brabant Stefan
Vermeulen en voorzitter van KBO-Hoeven Ad
Wijnen spraken over hoe het elkaar vasthouden,
het samen optrekken noodzakelijk blijft in de
toekomst als het gaat over wonen en zorg. De
gezamenlijke lunch in verschillende ruimtes van
Bovendonk en het luchtige middagprogramma
in de kapel met accordeonist Manfred Jonge-
nelis en zangeres Corry Konings maakten er
een bijzondere dag van: in de geest van samen
verder.

Ton Wouters
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Alpha-cursus
succesvol
van start

Op maandag 16 september is de eerste
Alpha-cursus van start gegaan met 25
deelnemers: 19 uit de Bernardusparochie en 6
uit de Immanuelparochie. De cursus bestaat uit
een negental interactieve bijeenkomsten die
zijn gericht op geloofsverdieping die je hart
raakt. Elke bijeenkomst begint met een
gemeenschappelijke maaltijd. Daarna volgt een
korte inleiding op een van de thema’s die gaan
over belangrijke vragen voor ons, gelovigen.
Wie is Jezus voor mij? Hoe kun je geloven?
Waarom bidden en hoe? Hoe leidt God ons?
Wat doet de heilige Geest? Na de inleiding
wordt in groepen met elkaar verder gesproken
over het thema en wordt vooral naar elkaar
geluisterd. We bidden geregeld dat de heilige
Geest onze harten mag openen voor Gods
Woord en voor elkaar.

Na de gemeenschappelijke maaltijd in de
gastvrije setting van de Cuyperszaal in
pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’
verzorgden tijdens de eerste vier bijeenkomsten
achtereenvolgens Ben Hartmann (secretaris-
generaal van het bisdom Breda), pastoraal
werker Annemiek Buijs, diaken Egbert Bornhijm
en pastoor Maickel Prasing een boeiende
inleiding. In de groepsgesprekken is op de
thema’s van de inleiding nader ingegaan.

De deelnemers blijken deze gesprekken als
bijzonder waardvol te ervaren en luisteren met
grote aandacht naar elkaar. Je ervaart dat de
deelnemers op een vraag als 'wat betekent het
geloof voor je?" uit hun hart daarop antwoord
proberen te geven. Juist doordat de antwoor-
den van elkaar kunnen verschillen ontstaat een
mozaiek dat voor een ieder verrijkend kan zijn.
Of zoals een deelnemer opmerkte: 'Zo leer ik
nog heel veel van anderen in de groep”. Je leert
ook meer vanuit je hart over je geloof te gaan
spreken en je merkt dat je zelfvertrouwen op
dat punt daardoor toeneemt. Daarmee ben je
ook beter in staat om met enthousiasme te
praten met mensen die meer over het geloof
willen weten.

Frans van den Bosch, pastoraal assistent
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. St. Caeciliamis met het Drum- en Malletkorps

—eeeeee

Op zondag 24 november zal de viering in de Dit jaar zal het Drum- en Malletkorps van

kerk van St. Jan de Doper in Hoeven worden Koninklijk Erkende Muziekvereniging St. Caecilia
opgedragen aan de patroonheilige van de Hoeven de mis muzikaal verzorgen. Muziek is
muziek: St. Caecilia. Niet alleen (kerk)koren een schitterende beleving. Wees dus allen

staan onder bescherming van deze heilige, welkom om 9.30 uur in deze bijzondere mis.
maar ook de harmonieorkesten, fanfares en

drumbands. Vandaar dat zoveel muziek-

verenigingen naar St. Caecilia zijn vernoemd.

Jubilea

Op donderdag 7 november vieren
Michael Bastiaansen en Zjn
echtgenote Marie Bastiaansen —
Elst dat ze 50 jaar geleden elkaar
het ja-woord hebben gegeven. Ze
doen dat met een heilige mis om
13.00 uur in de kerk van de heilige
Jacobus de Meerdere if'Fijnaart. In
deze viering zal tevens aandacht
wordt geschonken aan het feit daj
Michaél 12%: geleden tot diaken
werd’gewijd. Na afloop van de
viering is er in de kerk tot 15.30 @
gelegenheid'emdesjubilarissen te
feliciteren. U bent van harte
uitgenodigd aanwezig te zijn.




Zilveren jubileum Anneke Rijsdijk

Tijdens de eucharistieviering op zondag 6
oktober hebben we Anneke Rijsdijk in het
zonnetje gezet. Anneke is namelijk al 25 jaar lid
van Koorgroep Regenboog in Oud Gastel. Ze is
een trouw koorlid, dat alle repetities bijwoont
en haar sopraanpartij zingt tijdens de maande-
lijkse vieringen, waaraan het koor deelneemt.
Ze kent het grootste gedeelte van ons reper-
toire uit haar hoofd en is jarenlang lid geweest
van de commissie, die de liedjes uitzoekt die we
tijdens de vieringen zingen. Uit handen van
pastoor Maickel Prasing ontving ze een beeldje
van Laurentius, de patroonheilige van onze

geloofsgemeenschap. Naast haar vrijwilligers- Na de viering hebben we in het bijzijn van haar
werk als koorlid is Anneke ook wekelijks actiefin  partner, haar kinderen en kleinkinderen en

het Pluspunt in Oud Gastel en verleent ze enkele vrienden/bekenden onder het genot van
jaarlijks hand- en spandiensten tijdens het een kopje koffie met iets lekkers nog even stil

Tridutim. Ze werkt mee aan het eendaagse uitie  gestaan bij Annekes jubileum.

voor ouderen bij ‘het Ossenkopke’ in Rucphen

en ook bij het Gastels Smartlappenkoor mogen ~ We hopen dat ze nog vele jaren lid zal blijven
ze genieten van haar zangkwaliteiten. Last but van onze koorgroep.

not least besteedt ze tijd aan het oppassen op

haar kleindochters. Kees de Bruijn

Na het grote succes vorig jaar wil ik u vitnodigen voor een Christmas Evening with Trijntje.
Op woensdag 11 december geeft ze opnieuw een prachtig kerstconcert in de Basiliek van
Oudenbosch.

Toegangsprijs € 37,50 incl. 1 consumptie. (vrije zitplaatsen)

Tickets zijn te bestellen via www.bernardusparochie.nl.

De Basiliek is rolstoeltoegankelijk. Als u via pr@basiliek-oudenbosch.nl laat weten dat u
met een rolstoel komt reserveren we een zitplaats voor één begeleider.
In de nabijheid van de Basiliek kan vrij worden geparkeerd.

Kijk voor onze andere concerten eveneens op www.bernardusparochie.nl.
Voor meer informatie: pr@basiliek-oudenbosch.nl
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Vieringen in de parochie
in kapellen, kerken en woon-zorgcentra

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus en zijn
volgelingen ons hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken
en om te bidden. In de tekenen van Brood en Wijn is de Heer onder ons aanwezig als we
eucharistie vieren en door de communie wordt de geloofsgemeenschap tot één grote familie in
Jezus Christus. In onze parochie worden daartoe zowel door de week als in het weekeinde op vaste
tijden vieringen gehouden. Doorgaans zijn dat eucharistievieringen en anders vieringen van
woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is altijd een eucharistieviering.
Actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse Bode en in de
Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden

zaterdag 17.00 uur H. Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag  09.30uur St.Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag  09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskapel in Qudenbosch
donderdag 19.00 uur  Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Oudenbosch
en in ‘het Punt’ in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een oecume-
nisch middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de gebeds-
kring ‘Biddende Moeders' bijeen in de Pauluskapel in Qudenbosch.

Vieringen in woon-zorgcentra
Eveneens op vaste tijden zijn er wekelijks vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting
Groenhuysen, die met regelmaat worden verzorgd door leden van het pastoraal team.

maandag 17.00 uur
woensdag 10.30 uur
donderdag 10.30 uur
vrijdag 10.00 uur

Agenda

zaterdag 2 november
zondag 3 november
zondag 10 november
zondag 17 november
zondag 24 november
zondag 1 december
zondag 8 december
zondag 15 december
zondag 22 december
dinsdag 24 decemver

woensdag 25 december
donderdag 26 december

zondag 29 december
woensdag 1 januari
zondag 5 januari
zondag 12 januari
zondag 19 januari

‘de Zellebergen’ in Oudenbosch
‘Kroonestede’ in Hoeven

‘Blankershof’ in Oud Gastel (tweewekelijks)
‘Blomhof’ in Standdaarbuiten

Allerzielen

31e zondag door het jaar

32e zondag door het jaar

33e zondag door het jaar
Christus, Koning van het heelal

1e zondag van de Advent

2e zondag van de Advent

3e zondag van de Advent

4e zondag van de Advent

Heilige Kerstavond en Kerstnacht
Hoogfeest van de Geboorte van de Heer
Heilige Stefanus, martelaar
Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef
Heilige Maria, Moeder van God
Openbaring van de Heer

Doop van de Heer

2e zondag door het jaar
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Een goed verhaal

Zeven eucharistievieringen voor kinderen
rond verhalen uit de Bijbel

In alle tijden vertellen mensen elkaar verhalen
over hoe de wereld is ontstaan, over volken en
koningen, over mannen en vrouwen die
namens God spreken, en niet in de laatste
plaats over God zelf en zijn Zoon Jezus. Die
verhalen zijn lang geleden opgeschreven in de
Bijbel en daarom kunnen we nog steeds lezen
en horen over Sarah, over Jona en over leer-
lingen van Jezus op weg naar Emmaus. Ben je
benieuwd naar deze verhalen? Kom dan op
zondag 17 november |uisteren naar het eerste
verhaal dat gaat over Jezus en de kinderen. Je
kunt het horen in de viering om 09.30 uur in de
kerk van St. Jan de Doper in Hoeven.

Met een goed verhaal trekt de KinderKaravaan
verder:

zondag 8 december — 11.00 uur
Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara
in OQudenbosch

zondag 5 januari - 11.00 uur
Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara
in Oudenbosch

zondag 19 januari — 09.30 uur
kerk van de H. Laurentius in Oud Gastel

zondag 9 februari — 09.30 uur
kerk van St. Jan de Doper in Hoeven

zondag 22 maart — 09.30 uur
kerk van de H. Laurentius in Oud Gastel

zondag 19 april - 11.00 uur
Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara
in Oudenbosch

Op de dag van de aankomst van Sinterklaas is er
in de kerk ook het nodige te beleven, maar dan
op een heel andere manier. Bij Sinterklaas
denken we aan die heilige man die cadeautjes
geeft. Maar wat Jezus geeft..., dat maakt
misschien nog wel meer los. Jezus zegent de
kinderen, omdat dat voor ouders het mooiste is
dat hun kinderen kunnen krijgen.

In deze viering gaan we ontdekken dat elkaar
zegenen een heel mooi gebaar is. Je kunt er zelf
van groeien door vanuit je hart iets moois tegen
een ander te zeggen. En die ander is er natuur-
lijk ook blij mee! Jouw woorden maken nog
meer indruk als je er ook een gebaar bij maakt.
Dan vergeet je het echt nooit meer.

zondag 17 november
09.30 uur - St. Jan de Doper in Hoeven

Wat een mooi gebaar!
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Presentatie pastoraal werker Peter Derks

Op zondagmorgen 29 september klonk er,
ondanks het slechte weer, feestelijk klokgelui in
QOudenbosch. De klokken kondigden de
presentatieviering van onze nieuwe pastoraal
werker, Peter Derks, aan.

Peter verwelkomde ieder persoonlijk en reikte,
samen met zijn echtgenote Karin, het liturgie-
boekje uit. Op de voorzijde stonden twee
kopjes koffie en twee in elkaar gestrengelde
handen met als tekst ‘Je hart openen’. De toon
was gezet en verwachtingsvol begon eenieder
aan deze heel speciale viering.

De binnenkomst was spectaculair. Voorafgegaan
door gildeleden in hun prachtige kleding en
acolieten kwam het pastoraal team van de Ber-
nardus- en de Immanuelparochie de Basiliek
binnen, terwijl het - speciaal voor deze gelegen-
heid samengestelde - projectkoor ‘Wij zoeken u
als wij samenkomen’ zong. Na de vele woorden
van welkom kreeg Peter namens het pastoraal
team een Bijbel uitgereikt met de wens dat dit
zijn gids mag zijn in zijn leven, zijn geloofsver-
dieping en zijn gebed.

Peter vertelde dat hij erg werd geinspireerd door
de heilige Franciscus en de Perzische dichter
Rumi. Hij las ook het gedicht ‘De Herberg' van
deze dichter voor, waarin het mens-zijn wordt
vergeleken met een herberg. ‘Wees blij met
iedereen die langskomt. De hemel heeft ze stuk
voor stuk gestuurd om jou als raadgever te
dienen!

Pastoor Maickel Prasing vermeldde in zijn preek
ook iets over de voorpagina van het misboekje:
‘Meestal wordt een religieuze afbeelding
getoond. Maar feitelijk zijn deze kopjes koffie
ook heel religieus. In zijn theologie-opleiding
werd wel eens gezegd dat koffiedrinken met
mensen eigenlijk het achtste sacrament is,
omdat heel vaak onder het genot van een kopje
koffie (of thee) je de zielenroerselen van de
mensen op het spoor komt.

Na afloop van de viering werd er in de Cuypers-
zaal, in de gewelven onder de Basiliek, koffie
met gebak geserveerd aan alle kerkgangers.
Peter werd hier tijdens een receptie door vele
mensen hartelijk welkom geheten in onze
parochies. Hij zal die zondagavond zeker
hebben teruggekeken op een mooie en warme
presentatie.

Tonnie van Bruinisse
voorzitter PKC Midden van de Immanuelparochie
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Zeven kathedralen en zevenentwintig basilieken

Nederlanders bezoeken in het buitenland de
ene kathedraal na de andere, maar in eigen
land lopen ze eraan voorbij. Met de opening
vorig jaar van het 'Grootste Museum van
Nederland! een uniek initiatief van Museum
Catharijneconvent in Utrecht, is een eerste stap
gezet om dit te veranderen. In het afgelopen
jaar bekeken zo'n honderdduizend mensen
meer dan voorheen de mooiste religieuze
gebouwen in het land, waaronder ook de
Rooms-katholieke kathedralen en basilieken.
Wat is eigenlijk een kathedraal of basiliek? En
waar vinden we die in Nederland?

Hugo Kolstee (* 1942) studeerde enige jaren
bouwkunde en daarna geneeskunde. Als arts
werkte hij binnen en buiten Nederland. Toen hij
‘bij toeval’ in een basiliek kwam, besloot hij
vanwege zijn interesse voor bouwkunde en
geschiedenis die allemaal te bezoeken, te
fotograferen en hun wetenswaardigheden te
verzamelen. Het resultaat is een handzame gids
getiteld 'Alle kathedralen en basilieken van
Nederland, verschenen bij Berne Media.

"Toen ik enige jaren geleden hoorde dat er in
Nederland een basiliek bestond in Schiedam
was ik met stomheid geslagen. Ik associeerde
basiliek met oude kerken in Frankrijk of Italié.

¥ Alle kathedralen
en basilieken
van Nederland

REENE MEDIA GIDS

Dit deed mij besluiten om uit te zoeken wat een
basiliek is en waar die dan wel staan. Ik bezocht
alle kathedralen en basilieken in Nederland,
maakte foto's en las gretig over deze kerken. lk
leerde veel: over de plaats, de geschiedenis, de
voorlopers van een kerk, de architect, de bouw,
het exterieur en de hoogtepunten van het
interieur. En iets over carillons, orgels en
klokken, want volgens orgelbouwer Michaél
Maarschalkerweerd heeft de kerk twee
stemmen: het orgel is de stem van binnen en
de klokken vormen de stem van buiten. Ook
patroonheiligen, processies en ommegangen
kwamen aan de orde. Inmiddels merk ik dat
velen daadwerkelijk alle zeven kathedralen en
zevenentwintig basilieken in ons land ten-
minste eenmaal willen bezoeken, al dan niet
met dit gidsje bij de hand. Ik hoop dat velen in
deze hectische tijden daadwerkelijk in deze
prachtige kerken gaan kijken en mogen
genieten van deze grootse monumenten van
rust, ruimte en licht.

Op donderdag 7 november is Hugo Koolstee
om 19.30 uur te gast in de Cuyperszaal in pasto-
raal-diaconaal centrum 'de Pelgrim' in Ouden-
bosch. Aan de hand van veel foto's komt hij
vertellen over de kathedralen en basilieken in
ons land, over geschiedenis en architectuur,
inrichting en tradities, processies en bede-
vaarten. En ook de vele fraaie anekdotes, die hij
tijdens zijn speurtocht tegenkwam, zijn het
waard om te worden doorverteld. Samen met
hem maken we een ontdekkingsreis om de
culturele, spirituele en historische rijkdom van
ons religieus erfgoed zélf te gaan zien.




Passiespelen Tegelen 2020

De Passiespelen in Tegelen zijn al 83 jaar lang
een begrip. Aanvankelijk was het de bedoeling
om het spel met een regelmaat van vijf jaar op
te voeren. Maar in de beginperiode werd hier-
aan nauwelijks de hand gehouden. Vanaf 1975
is er een regelmaat gekomen van een vijfjaren-
cyclus. Vanaf 1940 is de tekst van priester-
dichter Jacques Schreurs gebruikt. De tekst

werd regelmatig aangepast en gemoderniseerd.

Voor de opvoeringen van zowel 2005 als 2010

is een tekst van Wiel Kusters gebruikt. Voor de
Passiespelen 2015 werd door de Vlaamse
dichter-schrijver Patrick Lateur een nieuwe tekst
geschreven. In 2020 valt de eer te beurt aan
Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen. Een
veelheid aan regisseurs heeft de Passiespelen
door de loop der jaren geloodst. In 2020 is de
regie in handen van Cees Rullens.

Emotioneel verhaal

Het Passiespel verhaalt over de laatste dagen in
het leven van Jezus: zijn intocht in Jeruzalem,
het laatste Avondmaal met de twaalf apostelen,
het verraad van Judas, de door de hogepriesters
geéiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke
kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis
op de Calvarieberg. Reeds vele eeuwen voordat
Jezus in het jaar 30 ten tonele verscheen
verwachtten de joden de verschijning van de
Verlosser, de Messias. In de Romeinse provincie
Palestina begon Jezus op zijn dertigste zijn
boodschap te verkondigen. Hij werd omgeven
door twaalf leerlingen. Een van hen was Judas
Iskariot, met wiens hulp het Sanhedrin erin
slaagde om Jezus te arresteren en ter berech-
ting over te dragen aan de Romeinse autoriteit.
Jezus werd beschuldigd van verraad tegen
Rome en uiteindelijk beval Pontius Pilatus de
kruisiging van Jezus.

‘Hem achterna’

De tekstschrijvers hebben een heel nieuw
Passiespel geschreven, actueler en met meer
noodzaak dan ooit, waarin het verhaal over de
laatste dagen van het leven van Jezus weliswaar
blijft gehandhaafd, maar waarin heel andere,
hedendaagse accenten worden gelegd. Zo
wordt de veroordeling tot de kruisdood door de
Hogepriesters heftig bekritiseerd door Jozef van
Arimathea, is Jezus eerder een rebel dan een
Heiland, speelt Judas een verwarde rol van
redder van de Messias en zijn de vrouwen
rondom Jezus — waaronder zijn moeder Maria
en zijn goede vriendin Maria Magdalena - veel
belangrijker en krachtiger geworden. 'Hem
achterna' vertelt het verhaal van toen en nu, van
strijd en corruptie in het oude en het nieuwe
Jeruzalem, van onderdrukking, wanhoop en
verdriet. Maar ook van liefde en vriendschap,
van vurige hoop en een oprecht geloof in een
betere wereld.

Naar de Passiespelen

De Passiespelen worden opgevoerd op de
zondagen in de periode van 10 mei tot en met
13 september 2020 om 14.30 uur. In julien
augustus zijn er tevens voorstellingen op
zaterdag om 19.00 uur. Bij voldoende belang-
stelling willen we vanuit de parochie een
gezamenlijk bezoek organiseren.

Als u belangstelling heeft om mee te gaan, laat
het voor 1 december weten door een email te
sturen naar info@bernardusparochie.nl met
vermelding van uw naam, adres en telefoon-
nummer.
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Conferentie ‘de Missionaire Parochie’
24 en 25 maart 2020 in Oudenbosch

'Wordt andere mensen'

In aansluiting op zijn pastorale brief uit 2017
met de titel : ‘Wordt andere mensen, met een
nieuwe visie’ heeft mgr. J. Liesen, bisschop van
Breda, het initiatief genomen om volgend jaar
een landelijke conferentie te houden. Volgens
de bisschop vragen veranderende tijden
namelijk om een nieuwe doordenking van de
missie van de plaatselijke geloofsgemeen-
schappen. De bisschop benadrukt dat een
levende parochie een parochie is waarin het
geloof gemeenschappelijk wordt beleefd en
wordt uitgedragen. Aan zo'n 'missionaire
parochie' wordt een conferentie gewijd, die
plaatsvindt op 24 en 25 maart in en om de
Basiliek. Het Bisdom Breda is gastheer. Het is
voor onze geloofsgemeenschappen heel
bijzonder dat zo'n belangrijke, op de toekomst
van Kerk en parochies gerichte conferentie in
Qudenbosch zal plaatsvinden.

‘Als God renoveert'

Voor de conferentie heeft de bisschop de
Canadese priester James Mallon uitgenodigd,
auteur van het boek ‘Als God renoveert. De
parochie van onderhoud naar bloei’. Uit het boek
blijkt dat het mogelijk is: een bloeiende paro-
chie, waarvan mensen van alle leeftijden en
achtergronden graag deel uitmaken en waarin
ze zorg dragen voor elkaar en voor mensen in
hun omgeving. Het boek is begin 2019 in
Nederlandse vertaling verschenen.

In binnen- en buitenland worden ervaringen
opgedaan met parochievernieuwing. Volgens
het Bisdom speelt daarin het boek van de James
Mallon een belangrijke rol. In dat boek wordt op
een boeiende en aanstekelijke manier verslag
gedaan van een succesvolle vorm van parochie-
vernieuwing. Mallon gaat in zijn boek onder
meer in op de grote uitdaging om onze iden-
titeit en missie als Kerk en parochie weer goed
voor ogen te krijgen en op de belangrijke vraag
waarvan we ons moeten ontdoen om te kunnen
vernieuwen. De noodzaak van verandering van
de parochiecultuur komt uitgebreid aan de
orde: meer naar buiten en op groei gericht door
als leerlingen van Christus in de wereld te staan.
Het boek wordt afgesloten met de onmisbare
rol van leiderschap te benadrukken.

Opzet van de conferentie

Tijdens de conferentie zijn er eucharistie-
vieringen, gebedsdiensten, inleidingen door
James Mallon, seminars en gemeenschappelijke
maaltijden. Tijdens de seminars komen onder
meer de ervaringen van parochies in Nederland,
die met het boek aan de slag zijn gegaan, aan
de orde, evenals deelthema’s uit het boek
Rebuilt. Samen bouwen aan een vitale parochie-
gemeenschap'van Michael White en Tom
Corcoran. De conferentie is bestemd voor allen
die ernaar verlangen om met hun parochie een
weg in te slaan naar een missionaire parochie of
dit verder willen uitbouwen: betrokken paro-
chianen, vrijwilligers en pastorale beroeps-
krachten uit Nederland en Vlaanderen. Folders
met informatie over de conferentie liggen in de
kerken. Actuele informatie over de conferentie
en de mogelijkheid om in te schrijven zijn te
vinden op www.missionaireparochie.nl.

Ondersteuning

De conferentie wordt ondersteund door het
Centrum voor Parochiespiritualieit, Alpha
Nederland, Katholiek Alpha Centrum, xpand en
de gezamenlijke kerkelijke bewegingen en
nieuwe gemeenschappen in de Rooms-
katholieke Kerk.

Gastgezinnen

De organisatoren van de conferentie verwach-
ten een grote opkomst en zijn daarom op zoek
naar gastgezinnen die bereid zijn om deel-
nemers een overnachtingmogelijkheid met
ontbijt te bieden op maandag 23 maart en/of
dinsdag 24 maart. Indien u daartoe bereid bent
stuurt u een email met naam, adres en telefoon-
nummer naar info@bernardusparochie.nl.

Bisdom Breda
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Wie is James Mallon?

Father James Mallon is priester en
parttime bisschoppelijk vicaris voor
parochievernieuwing en leider-
schapsondersteuning in het Aarts-
bisdom Halifax-Yarmouth (Canada).
Daarnaast is hij nog steeds verbon-
den met de geloofsgemeenschap
van de Sint Benedictusparochie in
Halifax, waar hij als priester was
aangesteld. Hij geeft leiding aan
het internationale werk van Divine
Renovation. In 2014 schreef hij een
boek, waarin hij beschrijft op welke
wijze hij met zijn team in de Sint
Benedictusparochie een weg is
gegaan van onderhoud naar bloei.
Het boek Divine Renovation is dit
jaar in Nederlandse vertaling
verschenen en vormt het uitgangs-
punt voor de conferentie, waarbij
James Mallon de hoofdspreker is.
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Drie kaarsen

Ergens in Afrika zitten zeven arme families bij
elkaar. Het Kerstfeest nadert. Wanneer het
donker wordt, worden drie kaarsen aange-
stoken. Een kind steekt de eerste kaars aan en
zegt: ‘Kerst is het feest van de vreugde’ Daarop
snauwt een van de oudere familieleden: ‘We
hebben honger en we zijn werkloos. Waar vind
je vreugde? Doof snel die kaars!" Het kind bij de
tweede kaars zegt aarzelend: ‘Kerstmis brengt
het licht van de vrede’ Uit meerdere monden
klinkt: ‘Vrede? Waar vind je die vandaag nog?
We hebben niet eens vrede met onszelf en met
onze naasten nog minder. Weg met dat licht! Er
is geen vrede op aarde! Een klein meisje houdt
haar hand als een schild om het licht van de
derde kaas. De mensen om haar heen durven
nauwelijks te ademen. In die stilte klinkt haar
stem, zacht, maar zeker: ‘lk draag het licht van
de hoop! Niemand spreekt haar tegen, niemand
vraagt haar het licht te doven. Allen staren naar
dat ene vlammetje, dat de duisternis door-
breekt. Als ook dit licht uitgaat, wordt alles
donker. ledereen heeft maar één gedachte: ‘Het
licht van de hoop mag niet doven’.

Adventsactie
wil graag zo veel mogelijk kaarsen van hoop
laten branden; kleine kaarsjes soms, met
zwakke vlammetjes, maar lichtpuntjes in het
donker. De Adventstijd is de weg naar de viering
van de geboorte van Emmanuel, van God die
met ons is. God is mens geworden, dat is de
bron van onze hoop. Vanuit deze hoop willen
we werken aan vreugde en vrede voor alle
mensen. Hoop kent vele vormen.

Ze kan weemoedig zijn: hopen dat iets terug-
keert dat voorbij is, zoals de onbevangenheid
van onze jeugd. Je kunt hopen tegen beter
weten in, vol verwachting hopen op iets dat
komen gaat of hopen dat iets goed gaat. Hoop
die doet leven vormt de dragende grond van
iemands bestaan. Ze is ook het laatste houvast
dat overblijft. Als laatste sterft de hoop.

Grondhouding

Leven met hoop is en grondhouding, die
lijnrecht staat tegenover scepsis, twijfel en
wantrouwen. Hopen dat het anders gaat
betekent dat je je niet wilt neerleggen bij hoe
de dingen nu gaan. Daarmee vormt hoop een
drijvende kracht voor verandering. Vanuit deze
grondhouding ondersteunt Adventsactie
projecten die mensen een goede, hoopvolle
toekomst geven. In zijn gebed om vrede vraagt
de heilige Franciscus God om van hem een
instrument te maken dat vrede en vreugde
brengt bij mensen in nood: ‘Laat mij hoop
brengen bij wie niet meer hoopt, geloof aan wie
twijfelt, licht waar het duister is: Ook
Adventsactie wil, met uw hulp, zo'n instrument
van hoop zijn, want hoop is de basis voor
verandering, voor een weg naar vrede en
vreugde voor alle mensen. Daarom mag de
kaars van de hoop niet doven!

Bron: Missionaire agenda2019/3
TT——— .



Bezinning in de
Advent

Tijdens de Advent organiseren

de Broeders van Ste. Marie in
Huijbergen drie bezinningsdagen
met als thema ‘Ontvankelijkheid.

Zondag 1 december: Loslaten en ontvangen

In de Advent worden mensen uitgenodigd om
het materiéle los te laten om een ontvankelijke
ruimte te maken in onszelf om daarna met
Kerstmis het Kind, de Zoon van God, te kunnen
ontvangen. Heel treffend wordt deze gedachte
in woord en muziek uitgedrukt in Bachs cantate
‘Was frag ich nach der Welt, een inspirerende
Adventscantate. Deze kan goed worden
gevolgd door de cantate ‘lhr Menschen, riihmet
Gottes Liebe’. Dat Gods Zoon in onze wereld
binnentreedt is geen verdienste van onze kant:
het is een geschenk, de gave van Gods oerliefde
voor de mens. In deze cantate worden we
opgeroepen Gods liefde te prijzen. Inleider is
Broeder Theo Eijkhoudt.

Zondag 8 december: Durf je nog te ontvangen?

Opengaan voor nieuwe perspectieven is vaak
niet eenvoudig. In ons dagelijkse leven zitten
we soms vast in patronen en gedachten, in
‘zoals het altijd gaat’ Vaak is er een inbreuk van
buitenaf nodig om ons op een ander spoor te
wijzen. Maar of we daar ook ontvankelijk voor
zijn en naar willen handelen is nog maar de
vraag. Tijdens deze bezinningsdag staan twee
verhalen centraal: het verhaal van Zacharias, die
niet meer gelooft in een nieuw begin en de
tekenen van buitenaf ook niet meer kan
ontvangen, en het verhaal van Jozef, die zich tot
drie keer toe laat leiden door een stem van
buiten die hem een kant op wijst die hij zelf niet
had bedacht en verwacht. Inleider is Franck
Ploum.

Zondag 15 december: Innerlijke ruimte

Hoe vergroot je je innerlijke ruimte? Hoe maak
je jezelf leeg? En waartoe zou je dat eigenlijk
doen? Heeft het enig nut voor de maatschap-
pij? Heeft het iets te maken met de Bijbelse
boodschap? Het thema wordt deze dag vanuit
de mystiek belicht. We lezen teksten die met
deze vragen te maken hebben, spreken er met
elkaar over, doen een meditatieoefening en
kijken samen naar beeldende kunst. Inleidster is
Marga Haas.

Programma van de dagen

09.30 uur eucharistieviering

10.15 uur koffie met de broeders
10.45 uur inleiding en gesprek
12.30 uur warme maaltijd en pauze
13.45 uur inleiding en gesprek
15.00 uur meditatieve afsluiting
15.15 uur koffie met de broeders

Kosten

€ 20,00 per bezinningsdag (inclusief maaltijd en
koffie)

€ 50,00 bij deelname aan alle dagen

Locatie

Broederhuis Ste.-Marie
Boomstraat 7

4635 CX Huijbergen

Inschrijven (uiterlijk donderdag voorafgaand
i.v.m. maaltijdvoorbereiding)

receptie broederhuis: 0164 642 650

Franck Ploum - franck@abcfh.nl / 06 48 71 37 92

Informatie
Br. Bram Hommel — bram@abcfh.nl
www.broedersvanhuijbergen.nl




Bijbelverhalen

Allerheiligen en Allerzielen
vormen de opmaat van de maand
november. Liturgisch hebben ze
niet dezelfde status. Allerheiligen
is een hoogfeest en Allerzielen een
gedenkdag. Toch vormen beide
dagen twee zijden van dezelfde
medaille. Bij leven behoren we
als gelovigen immers nu al tot
de gemeenschap der heiligen.
Sommigen van ons zijn daarin zo
voorbeeldig dat ze tot in lengte van
dagen bij name gencemd zullen

worden.
LEZINGENROOSTER
Zondagen november 2019
Vr 1 november 10 november
Allerheiligen 32e zondag door het jaar
Apokalyps 7,2-4.9-14 2 Makkabeeén 7,1-2.9-14
1Johannes 3,1-3 2 Tessalonicenzen
Matteiis 5,1-12a 21635
Lucas 20,27-38 (of: Lucas
Za 2 november 20,27.34-38)

Allerzielen
Jesaja 25, 6a+7-9
Apokalyps 21,1-52.6b-7
Lucas 23,44-46.50.52-53;
24,1-6a

3 november
3Tezondag door het jaar
Wijsheid 11,23-12,2
Tessalonicenzen 1,11-2,2
Lucas 19,1-10

Do 7 november
H. Willibrord, Verkondiger
van ons gefoor
Patroon van de

17 november
33e zondaq door het jaar
Maleachi 3,19-20a
2 Tessalonicenzen 3,7-12
Lucas 21,5-19

24 november
Christus, Koning van het
heelal
34e en laatste zondag van
het jaar
2 Samuél 5,1-3
Kolossenzen 1,12-20
Lucas 23,35-43

REDDEN WAT
VERLOREN IS

e evangelielezing op Allerheiligen laat er
geen misverstand over bestaan wie er onder
de heiligen geschaard worden. Jezus zegt in
de Bergrede allereerst: "Zalig zijn de armen
van geest, want aan hen behoort het rijk der
Hemelen' Vervolgens noemt Jezus de treurenden, de zacht-
moedigen, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
de barmhartigen, de zuiveren van hart, degenen die vrede
brengen en zij die vervolgd worden. Aan hen moeten we in
de eerste plaats denken als het om heiligen gaat.
De dag erop, op Allerzielen, staan we stil bij degenen die
even onopvallend heilig waren: ouders, kinderen, vrienden,
zij die er niet meer zijn maar soms als engelen in ons leven
optraden.
De lezingen op de zondagen van deze maand brengen ons
vervolgens naar het slot van het kerkelijk jaar op Christus
Koning. We horen dat Jezus gekomen is om te redden wat
verloren was, en daar niet kieskeurig in is. Ook de tollenaar
Zacheiis valt het heil ten deel. Bovendien leert Jezus ons
dat de Heer geen God van doden maar van levenden is, ook
Heer van degenen die niet meer onder ons zijn. In het licht
van Christus is de dood een relatief begrip geworden.

Sipke Draisma

Heiligen kun je zomaar tegenkomen in
je leven in treurenden, barmhartigen,
zachtmoedigen en vredebrengers. Hebt
u in het afgelopen jaar van die heiligen
ontmoet? Wat deed dat met uw ziel?
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Noord & Zuid verenigt in Catharijneconvent

Na jaren van voorbereiding is het zover: de
tentoonstelling North & South. Zowel in het
uiterste noorden als in het uiterste zuiden van
Europa blijken nog middeleeuwse kunstwerken
van topkwaliteit bewaard te zijn gebleven. Een
unicum, omdat deze kunst in het midden van
Europa de tand des tijds niet heeft doorstaan.
Het gaat om spectaculaire en zeldzame altaar-
decoraties uit de twaalfde tot veertiende eeuw.
De meeste werken hebben het land nog nooit
verlaten vanwege hun kwetsbaarheid. Ze
mogen vanwege de tentoonstelling eenmalig
vanuit Noorwegen en Catalonié (Spanje) op reis
naar Utrecht.

Gescheiden door de bergen

Dat deze topstukken uit de hoge Middeleeuwen
nog in een verrassend goede staat zijn danken
ze aan hun ligging achter de bergen. Geschei-
den door de Pyreneeén in het zuiden en de
fijorden in het noorden zijn ze in al hun rijkdom
bewaard gebleven, vaak in kleine en afgelegen
dorpskerken. In het midden van Europa hebben
deze werken de gevolgen van onder andere
beeldenstormen en oorlogen niet doorstaan.
De collecties uit Noord en Zuid tonen ondanks
hun mijlenverre afstand verrassend veel
overeenkomsten. Dit duidt op een enorme
mobiliteit van culturele objecten en ideeén in
die tijd. Voor het eerst wordt deze onverwachte
en onbekende rijkdom bij elkaar gebracht in
het centrum van Europa.

Prestigieus project

North & South is het resultaat van een lang-
lopend onderzoek en internationale samen-
werking tussen Museum Catharijneconvent,
Museu Episcopal Vic (Catalonig), Universitets-
museet i Bergen (Noorwegen), Historisk
Museum (University of Oslo) en Nidaros
Cathedral (Trondheim). Bij de tentoonstelling
verschijnt een rijk geillustreerde publicatie. Ook
komt er een uitgebreid activiteitenprogramma,
met rondleidingen, excursies en lezingen.

museum Catharijneconvent

De tentoonstelling North & South is van 25
oktober 2019 tot 26 januari 2020 te bezichtigen
in Museum Catharijneconventt, Lange Nieuw-
straat 38 in Utrecht, van dinsdag tot en met
vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, op zaterdag,
zon- en feestdagen van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Op maandag en Nieuwjaarsdag is het museum
gesloten.
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Welkom bij de
goedkoopste
van Oud Gastel!

Jumbo BROOS staat iedere dag woor u klaar. Om te zorgen dat u alles kunt vinden wat
u nodig heeft. En dat voor de laagste prijs bij u in de buurt. Tot snell

Openingstijden:

Maandog ~ 08.00- 20.00 uur
Dinsdog  08.00- 20.00 uur
Woemsdog  08.00 - 20.00 uur
Donderdag  08.00 - 20.00 uur
WVrijdog 08,00 - 20,00 uur
Zaterdog 08,00 - 20,00 uur
Zondag 10.00- 18.00 uur

Hallo
JUi 30

Hallo ] 1), 13 0)

b, ot vt Dspistosat &

SWEERE M

... vertrouwd zaken doen

Verzekeringen, Financiéle Planning,
Hypotheken, Onroerend Goed

RegioBank

Hoofdvestiging Vestiging Zundert
Dorpsstraat 3 Bredaseweg 7
4751 AH Oud Gastel 4881 DC Zundert
Tel. 0165 - 51 28 51 Tel. 076 - 59 71 700
é" wwwsweere.nl D info@sweerenl n Voly ons op Facebook
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Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldweringscampagne van vijf
grote landelijke kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeen-
schap te ondersteunen met een financiéle
bijdrage. Want parochies ontvangen geen
subsidies en zijn daarom afhankelijk van de
bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de toe
komst van uw parochie is daarom meer dan
welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.
De jaarlijkse bijdrage die per huishouden
wordt gevraagd is door het bisdom vast-
gesteld op € 120,00. Dat is € 10,00 per maand.
En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen
van een doopviering of een uitvaart, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want
de deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met
uw naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van ‘parochiebijdrage’

Actle
Kerkbalans



Laat het weten!

Het adressenbestand voor het bezorgen van dit
parochiemagaZIN, evenals de ledenadmini-
stratie van de parochie, proberen we zo goed
mogelijk actueel te houden. Maar om dat te
kunnen doen zijn we steeds meer afhankelijk
van adreswijzigingen of andere relevante
informatie die we van u ontvangen.

Dus als u dus iets heeft te melden,
laat het weten en stuur een email
naar info@bernardusparochie.nl.

Abdijdagen in Zundert

De broeders van de Abdij Maria Toevlucht
hebben al hun kaarten gezet op een persoon-
lijke zoektocht naar God. Op een geconcen-
treerde manier doorleven ze hun geloofsweg.

. Tijdens hun bidden - overdag en ’s nachts -

staan ze naast iedere vrouw en iedere man,

die met alle kracht een menswaardig bestaan
probeert op te bouwen. Onderdeel van het
biddende leven van de monniken is hun
gastvrijheid. Mannen en vrouwen, oud en jong,
gelovig en ongelovig krijgen de mogelijkheid
om een paar dagen het leven van de broeders
te delen. Voor belangstellenden uit de Imma-
nuelparochie en de Bernardusparochie, en voor
ieder die de stilte wil leren kennen, bestaat deze
mogelijkheid van dinsdag 25 tot en met vrijdag
28 februari 2020. Het maximum aantal deel-
nemers is 10 en de kosten bedragen € 45,00 per
persoon per dag. Samen met pastoraal werker
Piet de Meijer lezen de deelnemers ‘s morgens
de evangelietekst van de dag en is er ‘s avonds
een moment van onderlinge wisseling.

U kunt zich uiterlijk 19 december bij hem
aanmelden via telefoonnummer 0168 320 862
of per email bij p.demeijer53@gmail.com.

Zorg rondom overlijden

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

S,
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Monuta Ellen Kok

Markt 26,4731 HP Oudenbosch
T0165-326372

| www.monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta ' Ellen Kok

De steun bij ieder afscheid,

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

*  Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pnolaardappeleni

Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

- Beter in Beweging
0165 820040 | www.fysioholland.nl

(\\

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
] Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
i |] D ; V Posthus 1310 Postbus 983
[ < [ 4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven
e e Tel.: 0165- 58 32 58 Tel.: 040-24 83 185
SCHILDERWERKEN BV Mail: info@liebreks.nl Mail: info@liebreks.nl
e

WWW.LIEBREKS.NL




