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Redactie

Eric Roovers (eindredactie)
info@bernardusparochie.nl

mw. Toos de Rooij (Hoeven)
toosder@xs4all.nl

Willem Snijders (Oudenbosch / advertenties)
pr@basiliek-oudenbosch.nl

ParochiemagaZIN

Dit parochieblad wordt uitgegeven in
samenwerking met ‘de Zalige Zalm| Bureau
voor Geloofscommunicatie in Deventer
(www.dezaligezalm.nl ) en verschijnt zesmaal
per jaar. Het drukwerk wordt verzorgd door
Veldhuis Media BV in Raalte.

L
ESS  Fsce coozes?

Papier van
verantwoorde herkomst

Aanleveren kopij

De volgende uitgave
van parochiemagaZIN 'Bernardus
verschijnt 27 augustus

Kopij dient uiterlijk 11 augustus
te zijn ingeleverd bij de redactie,
bij voorkeur per email:
tekst in Word,
afbeeldingen [als .jpg / jpeg / .png]
en foto's als afzonderlijke bestand.

Bernardus

MagaZIN van de R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Postbus 174
4730 AD Oudenbosch

Geloofsgemeenschappen

Bosschenhoofd, H. Hart van Jezus

Hoeven, St. Jan de Doper

Oud Gastel, H. Laurentius

Oudenbosch, Basiliek H.H. Agatha en Barbara
QOudenbosch, H. Paulus

Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
Standdaarbuiten, H. Johannes de Doper

Parochiebestuur

Maickel Prasing, voorzitter

Kees de Bruijn, vicevoorzitter

mw. Leontine Antens, secretaris
secretaris@bernardusparochie.nl
Henk Scheepens, penningmeester
penningmeester@bernardusparochie.nl
mw. Madeleine Bartelen, lid

Jan Bedaf, lid (gebouwen)

Peter van Iperen, lid

Marc Sweere, lid (Actie Kerkbalans)
Piet Verrest, lid (vrijwilligers)

Mari van de Wassenberg, lid

Pastoraal team
p/a. Markt 59
4731 HN Oudenbosch

Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

Peter Hoefnagels, diaken
telefoon 0165 330 502 (ma t/m do)
diaken@bernardusparochie.nl

Alex Schuerman, priester-assistent
telefoon 0164 248 005
alex.schuerman@gmail.com

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 165 40 840
teamassistent@bernardusparochie.nl



'De hoop sterft het laatst.
‘n overweging bij het feest van de heilige Clemens

Hoop en hopeloosheid, Clemens heeft er weet
van gehad. Hoop is een medaille met twee
kanten: de ene kant heeft met 'verlangen' te
maken. Door het verlangen worden wij als het
ware langer, we strekken ons uit, we staan uit
naar God. God legt verlangen in ons hart en Hij
stilt dat verlangen. Hij wekt het verlangen in ons
en doet ons vertrouwen dat dat verlangen
wordt vervuld. De andere kant van de medaille,
dat is de volharding. Dat wachten op God, dat
duurt soms eindeloos. Er is tegenwind, het kan
gaan stormen, je kunt de moed verliezen. Over
deze medaille met twee kanten, daarover
dadelijk iets meer.

Tweeénzeventig leerlingen

‘Die Hoffnung stirbt zuletzt' is een Duits gezegde
lemand gebruikte het deze week in een gesprek
door de telefoon. Ik hoorde het voor het eerst.
Vertaald wil het zeggen: 'de hoop sterft het
laatst. Nogmaals, ik kende de uitspraak niet, de
woorden raakten me en ik moest direct denken
aan vandaag, aan Clemens, hij die weet heeft
van hoop, hij die weet heeft van hopeloosheid.
Clemens staat in die oude traditie van de 72
leerlingen, die door Jezus er op uit worden
gestuurd (Lucas 10, 1-23).

ledere generatie opnieuw ontdekken vrouwen
en mannen dat zij zijn geroepen. leder van ons
hier aanwezig draagt een eigen roeping met
zich mee. In ieder van ons is een kiem aanwezig,
waardoor we kunnen uitgroeien tot een
levende bouwsteen. Het geschenk dat God
neerlegt in ons hart, dat is niet bedoeld om er
zelf mee te scoren, we krijgen geen genade om
daar puur voor onszelf beter van worden! Als je
gehoor geeft aan de stem van de Geest, dan
heb je oog voor ieder die jouw pad kruist. Als je
toegeeft aan de Trekkracht van de Geest, dan
bouw je de gemeenschap mee op.

Arbeiders in de wijngaard
De aanwas van arbeiders voor de oogst
stagneert. Het huis van de kerk krimpt
zienderogen, de oogst ligt te wachten! Gerard
de Korte, de bisschop van Den Bosch, zegt al
enkele jaren: 'Katholieken kennen een bepaalde
sprakeloosheid, ze weten niet meer zo goed
waar het om gaat in het geloof!' Er is natuurlijk
iets voor te zeggen. Feit is wel dat de bisschop
op deze manier de bal bij de gelovigen legt.
Want... zou je niet met evenveel recht kunnen
zeggen: 'Hoort de bisschop wel wat er onder
zijn gelovigen leeft? Hoort hij wel waarmee zijn
mensen opstaan en slapen gaan? Verstaat hij
wel wat er in de harten van zijn mensen leeft?'
Speel ik de bal nou terug? De leiding van de
kerk en de basis, ze spreken soms een andere
taal, ze raken elkaar soms kwijt!




De juiste vragen

Clemens Maria Hofbauer is geboren in Tsjechié.
Afgelopen zaterdag was een landgenoot van
hem op televisie: Thomas Halik. Jacobine Geel
interviewt hem in Jacobine op Zondag' Het
programma is de moeite waard! Halik groeit op
in de tijd van het lJzeren Gordijn, is in zijn
jeugdjaren niet kerkelijk, werkt als psycho-
therapeut met alcohol- en drugsverslaafden.
Als hij de 20 is gepasseerd komt hij tot geloof
en wordt in het geheim tot priester gewijd.
‘Vaak denken we in de kerk dat het om de
antwoorden gaat. We denken dat het gaat om
zéker weten en om stelligheid! Nee, zegt
Thomas Halik, 'het gaat erom dat we de juiste
vragen helder krijgen: wat staat er op het spel
in ons geloof, voor welke uitdagingen staan we
als kerk, durven we écht in gesprek te gaan
met mensen van buiten de kerk?' Halik spreekt
ook over zijn laatste boek met als titel 'Raak de
wonden aan'. Een uitspraak daaruit: 'Alleen
verwonding is een teken van waar geloof' Een
hele spannende uitspraak! Het betekent dat
degene die het méést diepgaand door het
lijden is getekend, dat die het beste verstaat
waar het om gaat in het geloof!

Waar ligt nu de bal?

Ligt die bij de gelovigen in de parochies, ligt
die bij de leiding van de kerk? Of ligt de bal
misschien op de grens van maatschappij en
kerk? Gelovig of ongelovig, kerkelijk of
buitenkerkelijk, we zijn allemaal gewond, we
lopen allemaal mank. Clemens zet vandaag
een lijn uit naar de toekomst. In het openings-
gebed baden we tot God: 'Gij, God, hebt
Clemens de rijkdom laten verkondigen van uw
menslievendheid en mildheid. In de kerk én
buiten de kerk vindt je alle schakeringen terug,
strikt en streng, ruimhartig en mild en alles wat
er tussen zit. Clemens heeft de diepte gepeild
van de hoop, Clemens heeft de diepte gepeild
van de hopeloosheid. Clemens weet het uit
ervaring 'Die Hoffnung stirbt zuletzt', de hoop
sterft het laatst. Collega Maickel weet dat ook,
hij is degene die erover sprak door de telefoon.
Dat Clemens voor ons ten beste mag spreken
nu wij de toekomst tegemoet gaan.

Piet de Meijer, pastoraal werker
15 maart 2019

Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldweringscampagne van vijf
grote landelijke kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeen-
schap te ondersteunen met een financiéle
bijdrage. Want parochies ontvangen geen
subsidies en zijn daarom afhankelijk van de
bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de
toekomst van uw kerk is daarom meer dan
welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.
De jaarlijkse bijdrage die per huishouden
wordt gevraagd is door het bisdom vast-
gesteld op € 120,00. Dat is € 10,00 per maand.
En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen
van een doopviering of een uitvaart, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want
de deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met
uw naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van ‘parochiebijdrage’

Actle
Kerkbalans




Familieberichten

Bosschenhoofd

Overleden
27 april Riet Verkooijen (86),
weduwe van Wim Hellemons
Hoeven Oudenbosch
Gedoopt Gedoopt
19 mei Benthe de Hoon 13 april Rafaél van Hall
Noud Peeters Solange van Hall
Dex Timmermans
14 april Jurre Oprins
11 mei Levi Timmermans
Ashanti Bogers
12 mei Davey Huijben
Mariza Huijben
. Overleden
18 april Jan Kannekens (85),
Oud Gastel echgenoot van Nelly Sitters
Gedoopt 25 april Elly de Leeuw (74),
28 april Charlie Tak weduwe van Ad Hinten
1 mei Rini van Nijnatten (78)
Overleden 3 mei Pauwke Hellemons (91),
2 april Harry Janssen (97), echtgenoot van Nellie Dekkers
echtgenoot van 8 mei Jan Verschuren (91),
Mientje van Loon weduwnaar van
6 april Mientje van Sprundel (89), Anneke Kerstens
echtgenote van 10 mei Frans Meesters (84),
Eduard van Keep echtgenoot van Leentje Bosma
22 mei Dinie van den Eijnden (85),

echtgenote van
Rinus van de Riet
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foto's: llona van Nijnatten






Pelgrimeren in Nederland

Tekst en foto: Dick Yos

Christoffelpac

Land van vele tradities

De schilderachtige havenplaatsjes die het Christof-
felpad verbindt, verraden een verleden aan zee. Has-
selt, een paar kilometer van de vroegere Zuiderzee
aan het Zwarte Water, was zelfs lid van het Hanze-
verbond. De Grote of Stefanuskerk in die stad bevat
een muurschildering van Christoffel, onder meer
patroonheilige van reizigers en pelgrims. Deze reus
Zou op zijn rug mensen de rivier overgezet hebben.
Op zekere dag droeg hij een kind over het water dat
zwaarder en zwaarder werd, een gewicht waaronder
hij bijna bezweek. Het bleek het Christuskind te zijn
en de reus kreeg de naam Christoforus: Christus-
drager. De Grote Kerk is tijdens het zomerseizoen
slechts twee keer per week een uurtje open voor
publiek, naast de diensten op zondag uiteraard.

Joodse kerkhoven in Zwartsluis en Hasselt vertellen
van een religieuze geschiedenis die in de Tweede
Wereldoorlog vrijwel geheel vernietigd werd.

Sint-Jansklooster

Hasselt - 40 km

In het voormalige Mariaklooster in Hasselt woonden
zusters die leefden volgens het gedachtegoed van
de Moderne Devotie, een spirituele hervormingsbe-
weging uit het einde van de 14e esuw. Ze bestreed
misstanden in de kerk en stelde dat kerk en gees-
telijkheid niet per se nodig waren voor contact met
God en voor persoonlijk zielenheil. De beweging
wordt wel gezien als wegbereider voor de Reforma-
tie. Geert Groote uit Deventer stond aan de basis
ervan, geleerden als Thomas a Kempis en Erasmus
werden erdoor beinvlioed. Tegenwoordig kenmerkt
het orthodox protestantisme deze streek en is de
Genemuidense ‘bovenstem’ bij het psalmzingen
beroemd.

Het Christoffelpad is een rondwandeling van zo’'n 40
kilometer die ook natuutliefhebbers erg zal beval-
len. Starten kan in Hasselt, maar ook in de andere
grotere plaatsen. Bij de verschillende Tourist Info's is
voor € 4,50 een routekaart met achtergrondinforma-
tie verkrijgbaar. De enkelzijdig bewegwijzerde route
-tegen de klok in - is langgerekt en kan eenvoudig
ingekort worden. Zie: www.ontdekdeijsseldelta.nl/
wandelen/-christoffelpad/




Jaarlijkse autozegening in Hoeven

De autozegening in Hoeven is voor het eerst
gehouden op 20 november 1927. De toen-
malige pastores waren bezorgd over de steeds
grotere gevaren in het verkeer en het veelvuldig
gebruik van mascottes om die gevaren af te
weren. Bissschop Hopmans wilde dit bijgeloof
tegengaan door de verering van Sint Christoffel
te bevorderen. In Hoeven kreeg hij gehoor. De
zegening kon gelden voor alle voertuigen die
aan het verkeer deelnemen. Behalve in Hoeven
organiseerde men ook in Bergen op Zoom en
Breda een dergelijke zegening. Toen in 1969
Sint Christoffel van de heiligenkalender
verdween, bleef alleen in Hoeven deze traditie
behouden en terecht werd op Rome een
beroep gedaan dat de verering van deze heilige
zou mogen blijven bestaan. Ook in onze tijd
blijft zo'n sterk gebruik immers de moeite
waard.

De zegening is natuurlijk geen magische
handeling in de zin van 'Nu kan mij niets meer
gebeuren’ Het is goed te ervaren dat we niet
alles zelf in de hand hebben. De zegening mag
ons bewust maken van onze verantwoor-
delijkheid in het verkeer en is een oproep om
die ook serieus te nemen, iedere dag opnieuw.
Daarom kunnen niet alleen auto's, maar ook
andere motorvoertuigen en fietsen, worden
gezegend. Moge de zegening op voorspraak
van Sint Christoffel ons allen goed doen.

Wij zien u graag op het kerkplein van de St. jan
de Doperkerk op zaterdag 22 juni tussen 14.00
uur en 16.00 uur of op zendag 23 juni na afloop
van de eucharistieviering die om 9.30 uur
begint

Werkgroep Christoffelviering
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Vieringen in de parochie
in kapellen, kerken en woon-zorgcentra

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus en zijn
volgelingen ons hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken
en om te bidden. In de tekenen van Brood en Wijn is de Heer onder ons aanwezig als we
eucharistie vieren en door de communie wordt de geloofsgemeenschap tot één grote familie in
Jezus Christus. In onze parochie worden daartoe zowel door de week als in het weekeinde op vaste
tijden vieringen gehouden. Doorgaans zijn dat eucharistievieringen en anders vieringen van
woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is altijd een eucharistieviering.
Actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse Bode en in de
Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag  09.30 uur St Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag  09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
donderdag 19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Oudenbosch
enin ‘het Punt’ in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een
oecumenisch middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de
gebedskring ‘Biddende Moeders’ bijeen in de Pauluskapel in Oudenbosch.

Vieringen in woon-zorgcentra

Eveneens op vaste tijden zijn er wekelijks vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting Groen-
huysen, die met regelmaat worden verzorgd door leden van het pastoraal team.

maandag 17.00 uur ‘de Zellebergen'in Oudenbosch

woensdag 10.30 uur ‘Kroonestede’ in Hoeven

donderdag 10.30 uur ‘Blankershof’ in Oud Gastel (tweewekelijks)

vrijdag 10.00 uur ‘Blomhof’ in Standdaarbuiten

Agenda

zondag 16 juni H. Drie-eenheid

zondag 23 juni H. Sacrament

zondag 30 juni 13e zondag door het jaar; H.H. Petrus en Paulus
zondag 7 juli 14e zondag door het jaar; H.H. Martelaren van Gorcum
zondag 14 juli 15e zondag door het jaar

zondag 21 juli 16e zondag door het jaar

zondag 28 juli 17e zondag door het jaar

zondag 4 augustus  18e zondag door het jaar

zondag 11 augustus  19e zondag door het jaar; H. Laurentius

zondag 18 augusuts  Maria Tenhemelopneming

zondag 25 augustus  H. Bernardus van Clairvaux

zondag 1 september 22e zondag door het jaar; Johannes' Onthoofding
zondag 8 september 23e zondag door het jaar

zondag 15 september 24e zondag door het jaar
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64e Triduiim in OudiGe

Het Tridulim in Oud Gastel zal dit jaar worden
gehouden worden van 9 tot en met 11 juli.

De aanwezige gasten komen van oudsher uit
verschillende woonkernen: Oud Gastel,
Kruisland en Stampersgat. Maar omdat het de
bedoeling is dat het Tridulim ‘Bernardusbreed'
wordt, hopen we dat er ook gasten uit de
kerkdorpen Bosschenhoofd, Hoeven,
Oudenbosch en Standaardbuiten zullen
aansluiten. ledereen is welkom.

leder jaar staat in de eerste week van de
schoolvakantie de deur van 'Het Veerhuis' wijd
open en krijgen we daar alle medewerking om
het Tridulim te houden. De vrijwilligers staan
klaar om de gasten te ontvangen en voor en
achter de schermen zorgen ze ervoor dat het
drie mooie dagen van ontmoeting, ontspan-
eun worden. Het is ook
van elkaar.

leving tijdens deze

at ze vaak vanwege
naar de kerk kunnen.
dit jaar 'Bron van

Voor velen is
dagen erg bela
hun gezondh
Het thema ‘

Om dit alles mogelijk't maken wordt het
Triduiim op verschillende manieren onder-
steund, waarvoor dank aan alle betrokkenen.
Wilt u meer informatie over het Triduiim of u
aanmelden, neem dan contact op met onze
secretaris dhr. Martien van Zundert,

Doelen 7, 4751 HW Oud Gastel,
telefoonnummer 0165 513 527 of

email: mvzundert1954@gmail.com.

We hopen u te mogen begroeten.
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Sacrament van de Geest
toegediend
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; ﬁ" ‘i‘?p Op vrijdag 17 mei was het
‘.h‘ i Zover, dat in de Laurentius-
{  kerk 32 jongeren het sacra- -y

| ment van het vormsel kregen -lﬂ "

: toegediend. Niet alleen door L

het aantal vormelingen P‘E

duurde de viering langer dan 2|

verwacht, want ook had de m s

vicaris voor iedere vormeling
en zijn of haar ouders een
moment van pe}soonlijke

aandacht. .

In zijn overweging daagde
Paul iedereen uitomtoe te g
geven dat het in het leven :
wel eens tegenzit. Juist dat ".“_
zijn de momenten dat je mag
vertrouwen op de nabijheid m
van God en de werking van .
zijn Geest. Eenmaal begon-
nen met het toedienen van
het vormsel twijfelde hij of

erwel voldoende chrisma in A
zijn ampul zou zitten. Endus |

werd de voorraad onder het -
oog van de fotograaf even D
aangevuld. ‘Het voelde goed,
zei Paul tot besluit, ‘'om zovee

vertrouwde gezichten weer
te zien in deze viering. Het

moge ons allen goed gaan
onder Gods zegen!



We zijn wat het kerkelijk leven betreft
in rustig vaarwater terecht gekomen.
In deze twee zomermaanden is er één
hoogfeest, dat van Maria Tenhemel-
opneming op 15 augustus. Op die dag

klinkt in het evangelie het Magnificat,
de lofzang van Maria. Dat lied wordt
elke avond in de kloosters gezongen
tijdens de vespers:‘Barmhartig is Hij,
van geslacht op geslacht voor hen die

Bijbelverhalen

hem vrezen',

LEZINGENROOSTER

ZONDAGEN JULI/AUGUSTUS 2019

7 Juli

14e zondag door het jaar
Jesaja 66,10-14¢
Galaten 6,14-18

Lucas 10,1-12.17-20 (of:
Lucas 10,1-9)

14 juli

15e zondag door het jaar
Deuteronomium 30,10-14
Kolossenzen 1,15-20
Lucas 10,25-37

21juli
16e zondag door het jaar
Genesis 18,1-10a
Kolossenzen 1,24-28
Lucas 10,38-42

28 juli

17e zondag door het joar
Genesis 18,20-32
Kolossenzen 2,12-14
Lucas 11,1-13

4 augustus

18e zondag door het jaar
Prediker 1,2; 2,21-23
Kolossenzen 3, 1-5.9-11
Lucas 12,13-21

11 augustus
19e zondag door het jaar
Wijsheid 18,6-9

Hebreeén 11,1-2.8-12 (of:

Hebreeén 11,1-2.8-19)
Lucas 12,32-48 (of : Lucas
12,35-40)

15 augustus

Maria Tenhemelopneming
Openbaring 11,19a+12,
1-6a+10ab

1 Korinthiérs 15,20-26
Lucas 1,39-56

18 augustus

20e zondag door het faar
Jeremia 38,4-6.8-10
Hebreeén 12,1-4

Lucas 12,49-53

25 augustus
21ezondag door het jaar
Jesaja 66,18-21
Hebreeén 12,5-7.11-13
Lucas 13,22-30

), aag het etcy

‘De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig) zegt Jezus
in de eerste evangelielezing van deze periode. Hij stuurt
zijn leerlingen twee aan twee voor zich uit naar de plaatsen
waarheen Hijzelf van plan was te gaan. De leerlingen waren
de eerste geloofsverkondigers, zoals later de missionarissen
die in onze streken het Goede Nieuws van het Rijk Gods
verkondigden.

Wat dat voor ons betekent horen we een week later als Jezus
de Schriften samenvat in één zin: ‘Gij zult de Heer uw God
beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, met al uw
krachten en geheel uw verstand; en uw naaste als uzelf” Het
is goed deze zin tot je door te laten dringen. Geloven is het
erop wagen met God, jezelf en je naaste. Dat is niet alleen
een kwestie van gevoel of emotie, maar evengoed van het
verstand.

De evangelielezingen borduren deze vakantietijd verder
op dit thema. Jezus leert het Onzevader bidden, waarin we
God vragen om onze misstappen te vergeven zoals wij die
van anderen. We worden opgeroepen vrijgevig te zijn naar
anderen zoals God vrijgevig is naar ons. En, zegt Jezus:
‘Denkt eraan: er zijn laatsten die eersten en eersten die
laatsten zullen zijn!

Geen enkel bezit, - al is dit nog zo overvloedig -
kan uw leven veilig stellen.

Lucas 12,15

Tekst: Sipke Draisma
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Op weg naar parochievernieuwing

Impuls

Vorig jaar is ons Bisdom begonnen met het
organiseren van bijeenkomsten over parochie-
vernieuwing. Zo vond toen een eerste impuls-
dag over dat onderwerp plaats. Voor die
bijeenkomst werden pastorale beroeps-
krachten, bestuursleden en (kern)vrijwilligers
uitgenodigd. Het Bisdom wijst er op dat de
noodzaak van parochievernieuwing breed
wordt gevoeld, dat we de periode van de
‘volkskerk' gaan verlaten en een nieuwe
periode van missionaire activiteiten tegemoet
gaan. De vraag is dan hoe de nieuwe
‘missionaire parochie’ gestalte kan krijgen.

RENOVEERT

De parochie van onderhoud naar bloei

halewin Adveniat

Als God renoveert...

In binnen- en buitenland worden ervaringen
opgedaan met parochievernieuwing. Volgens
het Bisdom speelt daarin het boek van de
priester James Mallon ‘Als God renoveert, de
parochie van onderhoud naar bloei' (Halewijn /
Adveniat, 2019) een belangrijke rol. In dat boek
wordt op een boeiende en aanstekelijke manier
verslag gedaan van een succesvolle vorm van
parochievernieuwing. In het boek wordt onder
meer ingegaan op de grote uitdaging om onze

Bisdom Breda

()

identiteit als kerk en parochie weer goed voor
ogen te krijgen, op de vraag waarvan we ons
moeten ontdoen om te kunnen vernieuwen
en op de noodzaak van verandering van de
parochiecultuur: meer naar buiten en op groei
gericht door als leerlingen van Christus in de
wereld te staan. Het boek sluit af met de onmis-
bare rol van leiderschap te benadrukken.
Tijdens een tweede impulsdag op 12 juni werd
met name aandacht besteed aan leiderschap
van beroepskrachten en parochianen /
vrijwilligers.

[Aur \-ﬁ"\“""

Alpha-cursus
Parochievernieuwing kan niet zonder aan-
houdend gebed en de hulp van de heilige
Geest. Het leren ontwikkelen van een persoon-
lijke relatie met God en Jezus is daarvoor een
voorwaarde. In de pastorale brief van onze
bisschop uit 2017 is dat reeds benadrukt. Uit
het boek van Mallon blijkt dat de Alpha-cursus
in de praktijk een goed instrument kan zijn om
tot die geloofsverdieping te komen.

Parochiebreed

Ook het Bisdom heeft het grote belang van de
Alpha-cursus onderkend. Zo heeft de bisschop
na de eerste impulsbijeenkomst over parochie-
vernieuwing aan de medewerkers van het Sint
Franciscuscentrum, dat is het vormingscentrum
van het Bisdom, gevraagd de parochies bij de
organisatie daarvan te gaan ondersteunen. In
het kader van de activiteiten in ons pastoraal-
diaconaal centrum 'de Pelgrim' heeft het pasto-
raal team inmiddels besloten om in september
met de eerste parochiebrede Alpha-cursus te
gaan beginnen. Informatie hierover kunt u
opvragen via info@bernardusparochie.nl.

diaken Peter Hoefnagels
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Ter inspiratie - BOEKEN

Maria die knopen ontwart

Wie heeft er niet te maken met knopen in zijn
leven? Wie ligt soms niet wakker van zorgen
over werk of familie? En hoe kun je omgaan
met de grootste valkuilen van een mens:
jaloezie, boosheid, hoogmoed, lusteloos-
heid, vraatzucht, wellust en hebzucht? Het
zijn de vragen van iedereen, we worstelen er
allemaal mee, ook Jorge Bergoglio toen hij nog aartshisschop
van Buenos Aires was. Hij was toen een korte tijd met studie-
verlof in het Duitse Augsburg en zag daar voor het eerstin zijn
leven het schilderij over Maria die de knopen ontwart. Op dat
schilderij reikt de ene engel Maria het koord met knopen aan
en pakt de andere engel het koord weer over als de knopen
eruit zijn gehaald.

Dit schilderij laat zien waar het om gaat: Maria als voorspreker
bij God om de knopen in ons leven te ontwarren. Jorge
Bergoglio nam ansichtkaarten van dit schilderij mee naar
Buenos Aires en heeft sindsdien deze rol van Maria als voor-
spreker en trooster gedeeld met allen die op zijn pad kwa-
men. Hij bleef deze Maria trouw, ook als paus, en hij leerde de
wereldkerk hoe je de knopen in je eigen leven aan Maria kunt
voorleggen. Paus Franciscus noemt deze taak van Maria als
voorspreker en trooster de ‘vitaminen voor de ziel En hij heeft
er zelfs meditaties voor gewetensonderzoek bij geschreven.
Paul Verbeek, vicaris van het bisdom Breda, pastoor van Bergen
op Zoom en supporter van deze paus, heeft deze devotie nu
toegankelijk gemaakt voor veel meer mensen in Nederland
enVlaanderen. Hij doet dit bij gelegenheid van zijn 25-jarig
jubileum als priester. Hij heeft er een aanstekelijk boekje van
gemaakt voor iedereen die met dilemma’s in zijn leven zit. Zeer
de moeite waard voor iedere katholiek die wel eens gewetens-
problemen heeft.

Leo Féj

die de knop

en twee andere devoties )

- PAUL VERBEEK 5
: D

€n ontwart

$ Vitaminen yogr de zie|

Maria die de knopen ontwart,
vitaminen voor de ziel

Paul Verbeek

44 pagina’s

uitgeverij Adveniat

€2,
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Veel parochianen in de Bernardusparochie
zullen zich pater Landsbergen nog
herinneren, pastoor in Oudenbosch van
1982 tot 1996. Landsbergen was een
cisterciénzer kloosterling van de Bernar-
dusabdij in Bornem. In vroeger tijden
werden ook de parochies in Hoeven, Oud
Gastel en Wouw door paters uit die abdij
bediend. De band tussen dorpen en abdij
dateert al uit de Middeleeuwen. De Ber-
nardusparochie draagt haar naam dus
met recht. Deze zomer worden met hulp
van ongeveer 50 vrijwilligers opnieuw
vier Bernardusdagen georganiseerd: op
25 augustus, 1, 8 en 15 september van
13.00 uur tot 16.30 uur. In de parochie-
kerken van Hoeven, Oud Gastel, Ouden-
bosch en Wouw worden alle kunstvoor-
werpen uitgelicht die aan de eeuwen-
lange band met de Bernardusabdij
herinneren. Foto’s en tekeningen brengen
het klooster-verleden van deze bijzon-
dere kerken in beeld. Ook in Bovendonk,
ooit de uithof van de abdij, is tijdens de
Bernardusdagen een tentoonstelling te
bezichtigen. Meer informatier kunt u
vinden op www.bernardusdagen.nl.
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Op zaterdag 24 augustus kunt u opnieuw

een pelgrimstocht maken van Bovendonk in
Hoeven naar de Basiliek in Qudenbosch. De
wandeling met een lengte van ongeveer 10,5
kilometer gaat zoveel mogelijk over half-
verharde en oude, stoffige postkoets- en
kerkepaden. Voor de deelnemers voor wie de
wandeling te zwaar blijkt of voor wie een
wandeltempo van vijf kilometer per uur te hoog
wordt, is er de mogelijkheid om 'op te stappen’
en de tocht verder te maken met kar en paard.

Bernardus

De feestdag ter ere van Bernardus van Clairvaux
(1090-1153), de grondlegger van de Orde der
Benardijnen, is op 20 augustus. Bernardus was
een man van actie, reisde heel Europa door en
was een van de meest invloedrijke personen
van zijn tijd. Hij straalde zoveel gezag en
discipline uit dat pausen en bisschoppen een
beroep op hem deden. Bernardus stichtte in
heel Europa kloosters en onherbergzame
gebieden, zoals in West Brabant, werden door
cisterciénzers ontgonnen. In de kloosters
heerste een strikt regime van stilzwijgen, het
onderhouden van vasten, gebed en arbeid.

Na de Elisabethsvloed

Rond 1275 werd begonnen met het ontginnen
van veengebieden in het huidige Halderberge,
waar de abdij haar grondgebied uitbreidde tot
6815 ha. Na de Sint Elisabethsvloed in 1421 lag
Oudenbosch vrijwel aan open water. Door het
inpolderen van gebied in de daaropvolgende
jaren ontstond de St. Maartenspolder, genoemd
naar Martinus Blijlevens, abt van de abdij van
Hemiksem aan de Schelde. Ter plaatse van het
huidige Bovendonk bouwden de cisterciénzers
van de Bernardusabdij een uithof en een
tiendschuur, waarin de kerkelijke belasting in
natura werd opgeslagen. Na een brand tijdens
de 80-jarige oorlog (1568-1648) bouwde
bisschop De Nelis van Antwerpen een nieuw
buitenverblijf en werd Bovendonk in gebruik
genomen als woonhuis. Pastoor Hellemons
(1810-1884) was de laatste cisterciénzer die in
het parochiepastoraat werkzaam was. Op zijn
initiatief werd de Basiliek in Oudenbosch
gebouwd. Beide locaties, Bovendonk en
Basiliek, zijn zo onderdeel van ons cultureel en
religieus erfgoed en worden door de wandeling
vanaf het zand naar het ingepolderde klei-
gebied met elkaar verbonden.

Info

Om 16.00 uur wordt in Bovendonk begonnen
met een korte presentatie over de ontwikkeling
van West Brabant. Aansluitend is er een
pelgrimsmaaltijd. Na deze maaltijd, om
ongeveer 18.00 uur, gaan de deelnemers op
weg naar Oudenbosch, waar om ongeveer
20.30 uur de tocht wordt afgesloten met een
pelgrimsbijeenkomst in de Basiliek en aanslui-
tend een ‘afdronk’ in pastoraal-diaconaal
centrum ‘de Pelgrim’ Een vouwblad met meer
informatie en een inschrijfformulier ligt voor u
klaar in de kerken.

Bernardus Kerkepad
verbindt mensen en religieus erfgoed




Bloemenwerkgroep

De Parochiekerncommissie Oudenbosch -
Standdaarbuiten is op zoek naar vrijwilligers
voor de werkgroep die wekelijks de bloemen in
de Basiliek in Oudenbosch verzorgt. Heeft u
belangstelling? Laat het weten aan mw. Corry
Bogaarts, telefoonnummer 0165 312 701 of
e-mail: ¢jpbogaarts@xs4all.nl. Zij kan u alle
informatie geven.

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven

[ Vlierwerf 13 Ondernemingenweg 7

dolol0 Postbus 1310 Postbus 983

|: |] K [ 4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven
—h Tel.: 0165 - 58 32 58 Tel.: 040-2483 185

SCHILDERWERKEN BV Mail: info@liebreks.nl Mail: info@liebreks.nl
-
WWW.LIEBREKS.NL

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud

Bloemisterij / Tuincentrum

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pcotaardappeleni

Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Coppens©

Zorg rondom overlijden

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl
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Bij ons in de Biblebelt

Wie zijn de mensen van de Biblebelt, wat zijn
hun dilemma’s en waar komen hun opvat-
tingen vandaan? Ga deze zomer mee op reis
naar de Nederlandse Biblebelt, een gebied
waar veel orthodoxe christenen wonen.

De Bijbel wordt er letterlijk genomen.

Onlangs nog leidde de Nashvilleverklaring

tot veel commotie. Kom naar de tentoonstelling
en ontdek het deel van Nederland waarop de
ideeén van de jaren zestig weinig vat hebben
gekregen. Nooit eerder kwam u zo dichtbij de
belevingswereld van deze orthodox christelijke

groep.

Refo's

De Biblebelt loopt dwars door Nederland, van
Zeeland tot Overijssel. In deze strock wonen
veel bevindelijk gereformeerden, ook wel
‘refo’s’ genoemd. Zondag is er een echte
rustdag, vrouwen dragen er vaak een rok en in
hmskamers is meestal geen televisie, maar een
;  te vinden. Mensen trouwen er doorgaans
nen zijn er vaak groter dan gemid-
vaccinatiegraad is laag. Ook op
_.gebleden maken Biblebelt-bewoners
ere keuzes dan de rest van

nd. Er is een eigen cultuur met een
ieke partij (de SGP) die aan invloed
len, studentenverenigingen,
,vakanties en winkels.

Orthodoxie en dagelijks leven

De tentoonstelling geeft een beeld van de
leefwereld en de geschiedenis van de
bevindelijk gereformeerden en toont de
worstelingen van de bewoners. Hoe moet je
bijvoorbeeld omgaan met het internet en
maatschappelijke ontwikkelingen als
homo-emancipatie? Hoe is het om je uit de
bevindelijk gereformeerde groep los te maken?
En kun je als getrouwde vrouw werken? Aan
de hand van films, interviews, objecten uit het
dagelijks leven, de geschriften waarop de
orthodoxe levensstijl is gebaseerd, maar ook
fotografie en kunst is het mogelijk de
hedendaagse Biblebelt-bewoner te ontmoeten.
Een uitgelezen kans om deze unieke en diverse
groep te leren kennen.

De tentoonstelling ‘Bij ons in de Biblebelt' is te
zien van 7 juli tot en met 22 september in
Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat
38 in Utrecht, van dinsdag tot en met vrijdag
van 10.00 uur tot 17.00 uur, op zaterdag, zon-
en feestdagen van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kijkt u op de website
www.catharijneconvent.nl.
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Als je op adem wilt komen, doe je er verstandig
aan even naar buiten te gaan. Als alles je even te
veel wordt in je werk, of als vrijwilliger in je lokale
geloofsgemeenschap, dan doe je er goed aan om
letterlijk frisse lucht tot je te nemen. Als je geen
inspiratie meer voelt en je steeds vaker doorgaat
op de automatische piloot, dan hoef je niets anders
te doen dan de natuur op te zoeken. In de loop der
jaren heb ik ontdekt dat ook het bezoeken van een
klooster hetzelfde weldadige effect kan hebben.

Aandacht

Toen ik laatst in het klooster van Orval was, vertelde
de abt me een verhaal uit zijn eerste jaren als mon-
nik. Hij verzorgde toen een oude broeder en vroeg
hem waar het in ons leven ten diepste om gaat. De

Ook thuis kun je je laven aan
het kloosterleven

broeder antwoordde:'Doe alles met aandacht en
liefde en vind daarin je bestemming. En die kom
je op het spoor als je vruchtbaar bent en leven
doorgeeft! Zo'n levensles uit het klooster geeft me
nieuwe adem. Dan kan ik weer vooruit. Het is vaak
eenvoudiger dan je denkt...

Magazine
Om die levenslessen van het kloosterleven te leren

kennen hoeft u niet per se een klooster te bezoeken.

U kunt het klooster ook bij u in huis halen! Uitgeverij
Adveniat brengt viermaal per jaar het prachtige ma-
gazine Klooster! uit. Via dat kleurrijke blad kunt u zich
thuis laven aan de stilte, aan het gemeenschapsleven
en de wijsheid van het kloosterleven. Ik beveel het u
van harte aan.

Leo Fijen

Het lezen van Klooster! geeft me iedere keer weer
nieuwe inspiratie — eenlezer

Wilt u vier keer per jaar het magazine Klooster! ont-
vangen? Ga dan naar www.kloostermagazine.n|
voor een abonnement. U krijgt als nieuwe abonnee
ook nog eens twee mooie inspiratieboekjes cadeau,
over bidden en over Maria.
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‘Kikker! Kik!" hijgen de muizen. Ze slenteren naar O De muizen schrikken ervan. ‘Water-kan-later?’

Kikkers wijwaterbakje. ‘Heb je wat water voor ons?
We zijn uitgedroogd! Het is zoooo heet.’ o
‘Nee, geen druppel meer,’ zegt kikker. ‘Kom, laten we
op zoek gaan’. Achter de bloemstukken op het altaar _
vinden ze de gieter. Die is leeg. ‘Naar de keuken!” Op
hun laatste benen sjokken ze samen naar de keuken.
Daar zitten de pastoor en de kosteres mevrouw
Bontje koffie te drinken. ‘Er zit niks anders op’, horen
ze de pastoor zeggen. ‘We mogen géén water meer
gebruiken. Geen auto wassen. Geen tuin sproeien.” »
Mevrouw Bontje vult aan: ‘De vloer niet dweilen!
De wc niet doortrekken! Maar dat kan toch niet!’
‘Nee,” zucht de pastoor. ‘Maar het moet! De cam-

O

Waterwerkwoorden

pagne Water-kan-later” is hard nodig met deze hitte.’p

piepen ze, ‘Niks ervan! Wij hebben nu dorst!’ en de
dapperste muis klimt op het aanrecht. Er zit een
sticker op de kraan: ‘Water-kan-later’. Maar de
spons is nog nat en die wipt hij handig over de rand.
‘Plof’. De grote mensen merken niks.

‘En de limonade zondag??’ roept mevrouw Bontje,
‘De limonade gaat toch wel door?’

‘Jal’ zegt de pastoor, ‘De kleintjes mogen geen dorst
lijden! Dat zei Jezus al!" Op de grond sabbelen Kikker
en de muizen aan de spons. Die smaakt een béétje
raar. Maar dat geeft niet,

‘Dit is onze limonade’ zeggen ze tevreden.
‘Met speciale zeepsmaak’.

Water is onmisbaar. Kijk maar naar deze plaatjes! Yul de 12 werkwoorden in waar water bij nodig is.

Als je ze goed hebt, lees je in de gekleurde vaKjes een vrolijk zomerwoord.

Water + boot = | V/

Water + keities = | P
Water + glas = | D

Water + vatenkwast = | A
Water + zwempak = | 2
Water + tandenborstel = | 7
Water + plant = | G

Water + vuur = | B

Water + doopkaars = | D
Water + wok = | R

Water + dou.chEkop =|D
Water + supersoaker = | &

Uit de Bijbel

Jezus zei: "Wie een van deze Kleinen een beker
water geeft, omdat het een leepling van mij is,
ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.”

Mattelis 1042 T

Groeien, Blussen, Dopen, Regenen, Douchen, Spetteren > Vakantiepret

Dplossing: Varen, Pootjebaden, Drinken, Afwassen, Zwemmen, Poetsen,

« Tekston: Marjet de Jong
* Tekeningen: Marcel Jurrigns



Monuta Ellen Kok

Markt 26,4731 HP Oudenbosch
T 0165-326372

| www.monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta ' Ellen Kok

De steun bi ieder afscheic

jofib

Beter in Beweging
0165 820040 | www.fysioholland.nl
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SWEERE A Welkom bij de

o goedkoopste
oo veronw@raken €0 van Oud Gastel!

1 1 16 - 1 lumbo BROOS staat iedere dag voor u klaac. Om te torgen dat u alles kunt vinden wat
VCTZCkerlngcn’ Flndncu:le Pldnnlﬂg, u nodig heeft. En dat voor de laagste peijs bij u in de buurt. Tot snel!
Hypotheken, Onroerend Goed

h)

RegioBank e
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