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Jaargang 5 - nummer 1 Uitbundige versiering van de Laurentiuskerk

februari - maart 2019 in Oud Gastel tijdens de voorbije feestdagen
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ParochiemagaZIN

Dit parochieblad wordt uitgegeven in
samenwerking met 'de Zalige Zalm', Bureau
voor Geloofscommunicatie in Deventer
(www.dezaligezalm.nl ) en verschijnt 6 maal
per jaar. Het drukwerk wordt verzorgd door
Veldhuis Media BV in Raalte.
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Aanleveren kopij

De volgende uitgave
van parochiemagaZIN 'Bernardus'
verschijnt 9 april.

Kopij dient uiterlijk 25 maart
te zijn ingeleverd bij de redactie,
bij voorkeur per email:
tekst in Word,
afbeeldingen [als .jpg / .jpeg / .png]
en foto's als afzonderlijke bestand.
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Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Postbus 174
4730 AD Oudenbosch

Geloofsgemeenschappen

Bosschenhoofd, H. Hart van Jezus

Hoeven, St. Jan de Doper

Oud Gastel, H. Laurentius

Oudenbosch, Basiliek H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch, H. Paulus

Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
Standdaarbuiten, H. Johannes de Doper

Parochiebestuur

Maickel Prasing, voorzitter

Kees de Bruijn, vicevoorzitter

mw. Leontine Antens, secretaris
secretaris@bernardusparochie.nl
Henk Scheepens, penningmeester
penningmeester@bernardusparochie.nl
mw. Madeleine Bartelen, lid

Jan Bedaf, lid (gebouwen)

Peter van Iperen, lid

Marc Sweere, lid (Actie Kerkbalans)
Piet Verrest, lid (vrijwilligers)

Mari van de Wassenberg, lid

Pastoraal team
p/a. Markt 59
4731 HN Oudenbosch

Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

Peter Hoefnagels, diaken
telefoon 0165 330 502 (ma t/m do)
diaken@bernardusparochie.nl

Alex Schuerman, priester-assistent
telefoon 0164 248 005
alex.schuerman@gmail.com

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 165 40 840
teamassistent@bernardusparochie.nl



Water om van te leven

Even je handen wassen, een glas water
pakken, het toilet doorspoelen of thee zetten:
we staan er in Nederland nauwelijks bij stil
wat een |uxe het is dat we kranen in huis
hebben waaruit altijd schoon water komt. In
grote delen van de wereld is water ver weg en
vaak ook onveilig Water is een eerste levens-
behoefte voor alles wat leeft op aarde: voor
planten en dieren en dus ook voor ons,
mensen, Water is letterlijk een levensbron.
Zonder water geen leven, Water is dus een
kostbaar goed! En ook: we groeien in het
vruchtwater van onze moeder om daarna het
leven tegemoet te gaan.

Schepping

In het eerste scheppingsverhaal (Genesis 1, 1-9)
wordt verteld dat God eerst de voorwaarden
voor leven schiep en daarna het leven zelf. 'In
het begin schiep God de hemel en de aarde. De
aarde was woest en leeg; duisternis lag over de
diepte, en de geest van God zweefde over de
wateren’ (Genesis 1, 1-2). Het lijkt of er al water
was voor de schepping.

Op onze reizen door het heelal en naar andere
planeten is vaak de eerste vraag: is er water?
Want als er geen water is, is er geen leven. Kijk
ook naar de trekvogels: wetlands, zoals
moerassen en meren, zijn van levensbelang
voor hen. Daar komen ze op krachten om aan
het volgende deel van hun trek te beginnen.
Duidelijk is dat water nodig voor leven is,
maar we weten ook dat water verwoestend
kan zijn. We herinneren ons de recente
overstromingen in de wereld en - verder terug
in ons geheugen - de watersnoodramp in
1953 in Zuidwest Nederland.

Symbolisch

Water heeft in de kerk een grote symbolische
waarde. Denk aan de doop, het dompelen van
de paaskaars in wijwater, de hernieuwing van
de doopbelofte met Pasen en het bespren-
kelen van de kist van een overledene met
wijwater. Water wast schoon, water verbindt,
water schenkt levenskracht. Water, een gave
van God aan de wereld.

Gebed uit Thatland

Tk wil als het water zijn,
dat in de rivieren klatert,
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.

Tk wil als het water zijn,
dat al wat vies 1s, wast,
dat tedere mens, hoe die ook heet,
die heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op tockomst geeft.

Tk wil als het water zijn,
dat alle boten draagt,
vol mensen en hun lasten,
om voor hen allemaal
hun lasten te verlichten.

Tk wil als het water zijn,
de bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt,
om samen, overal vandaan,
lief en leed te delen.

God, ik wil als het water zijn,
dat in uw richting stroomt,
om in de wereld, overal,
uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen.

utt ‘de Derde Kerk’




Even minderen

In de weken voor Pasen kunnen we proberen
wat soberder te leven. We hebben aandacht
voor mensen die het minder hebben dan
wijzelf en proberen hen te helpen. Daarbij
besteedt Vastenactie dit jaar bijzondere
aandacht aan projecten rondom water. Er
wordt ondersteuning gevraagd voor water-
projecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en
Indonesié. Dicht bij afgelegen dorpen worden
waterputten, pompen en opslagtanks
aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer
dan alleen schoon water: kinderen hoeven
geen water meer te halen en kunnen gewoon
naar school, kindersterfte neemt af, de
gezondheid verbetert en er is meer tijd voor
school en werk. Schoon water verandert alles!

Vastentijd

De Vastentijd, 40 dagen op weg naar Pasen,
doet ons stilstaan bij en aandacht hebben
voor de vanzelfsprekendheden van alledag:
voor het water, de natuur, voor de mensen
om ons heen, voor goed samenleven.

Dat doen we in de Veertigdagentijd door
gebed, het doen van goede werken en
soberder leven: om te komen tot de kern
van ons bestaan.

Ik wens u een goede voorbereidingstijd
op het Paasfeest toe.

diaken Peter Hoefnagels

Sfeer in Oud Gastel

leder jaar wordt in onze kerken voor de
grote kerkelijke feesten, zoals Kerstmis,
veel aandacht besteed aan de bloem-
versiering. De foto's op deze bladzijde
getuigen van het vele werk dat door de
bloemengroep van de Laurentiuskerk
in Oud Gastel is verzet. Het resultaat
mocht er zijn en er waren dan ook veel
lovende reacties. Dank daarom aan al
die vrijwilligers die met hun werk onze
kerken steeds sfeervol aankleden.




Gedoopt
8 december

Gedoopt
20 januari

Overleden
9 december

19 januari

26 januari

Overleden
5 december

18 december

20 december

| Familieberichten

Bosschenhoofd

Tahnee van der Borst

Hoeven

Luke van de Riet
Davy van der Sloot

Riet van der Vorst (85),
weduwe van Kees van de Noort
Joke van den Eeden (89),
weduwe van

Kees van den Bemt

Nelly Schrauwen (89),
echtgenote van Piet de Rond

Oud Gastel

Naan de Bont (96),

weduwe van Toon Segers
Jan Akkermans (77),
echtgenoot van Ria Peeters
Frans Buurstee (81),
echtgenoot van Riet Snijders

Gedoopt

7 december
8 december
9 december

13 januari

15 januari
19 januari

Overleden
16 december

20 december
26 december
3 januari

18 januari

18 januari

27 januari

30 januari

Milan van Wanrooy
Sem van der Kloot
D'jairo Antonia

Isa van Egmond
Jurre Heeren

Lucas Dictus
Rosalie Dictus
jeffrey Storm

Milan Verheijen

Truus Willemse (87),

weduwe van Giel van der Horst
Rinus Oomen (76)

Kees Rommens (74),
echtgenoot van Riet de Bruijn
Aad Joore (88),

echtgenoot van

Wil Timmerman

Jos de Rooij (85),

echtgenoot van

Jeanne Schoone

Jo Roozen (91),

weduwe van Wim Feijns

Joke Terloo (73),

echtgenote van

Christ van de Lindeloof

Avery Adriano



Terugblik op het voorbije jaar

Aan het begin van een nieuw werkjaar willen we
nog even stilstaan bij bijzondere gebeurte-
nissen binnen onze parochie in het afgelopen
jaar. Het is haast ondoenlijk om ze allemaal te
benoemen, dus hebben we een selectie
gemaakt.

Heidag 24 februari

Evenals ruim vier jaar geleden hebben we een
dag uitgetrokken om samen enkele beleids-
zaken grondig met elkaar door te nemen. Deze
keer was het op zaterdag 24 februari bij de
Broeders van Huijbergen. Aan de hand van de
besproken zaken hebben we een concept
beleidsplan voor de komende jaren opgesteld.
Tijdens een van onze volgende vergaderingen
zal het concept beleidsplan definitief worden
vastgesteld, waarna het ter goedkeuring naar
het bisdom zal worden verzonden.

Nieuwe bestuursleden

Na een 'snuffelperiode’ van enkele maanden zijn
we het nieuwe werkjaar gestart met twee
nieuwe bestuursleden: Mari van de Wassenberg
en Peter van Iperen. Mari is de opvolger van
aftredend bestuurslid Jan Bedaf. Jan zal de
komende tijd nog wel aanblijven als adviseur
van het bestuur. Peter heeft onder andere als
taak om contactpersoon te zijn tussen het
parochiebestuur en de parochiekerncommissies
Hoeven - Bosschenhoofd en Oudenbosch -
Standdaarbuiten.

Visitatie door het Bisdom

Op 30 mei vond een visitatie door Vicaris Paul
Verbeek en een delegatie vanuit het Bisdom
plaats voor onze gehele parochie. Er zijn
gesprekken gevoerd met de leden van het
pastoraal team en het bestuur. De gesprekken
zijn in een goede sfeer verlopen. Het eind-
verslag van de visitatie hebben we nog niet
ontvangen, maar we zien het met veel
vertrouwen tegemoet.

Afscheid Annemiek Buys

In september hebben we afscheid genomen van
pastoraal werker Annemiek Buys. Ze is een
nieuwe uitdaging aangegaan in Oosterhout. We
wensen haar veel succes met haar nieuwe baan
en bedanken haar nogmaals voor haar inzet
voor onze parochie gedurende de afgelopen
jaren. Met een afgeslankt pastoraal team
proberen we de werkzaamheden binnen onze
parochie op te pakken. Dat hierbij een groter
beroep gedaan wordt op onze vrijwilligers is
onontbeerlijk.

Samenwerking met de Inmanuelparochie
Zowel pastoor Maickel Prasing als diaken Peter
Hoefnagels zullen beiden een kleine werktijd-
factor werkzaamheden blijven vervullen voor
de Immanuelparochie in Zevenbergen.

het Parochiebestuur
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Geslaagde 'Dank-je-wel-avond'

Op donderdag 13 december hadden we voor al
onze vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap-
pen Oud Gastel en Stampersgat een dank-je--
wel-avond in de sfeerschuur bij het Gastels
Sfeer in Oud Gastel. Er waren ruim vijftig
vrijwilligers aanwezig.

Na een heerlijk bakje koffie met apfelstrudel en
Gastels koffielikeurtje werd de avond geopend
door Kees Suijkerbuijk, lid van de parochiekern-
commissie Oud Gastel - Stampersgat, met een
korte bezinning door een mooi gedicht voor te
lezen. Diaken Peter Hoefnagels sprak namens
het pastoraal team de vrijwilligers toe en
bedankte hen voor hun geweldige inzet in onze
parochie. Zonder vrijwilligers zou onze parochie
een groot probleem hebben. Het wordt dan
ook enorm gewaardeerd dat we nog veel
vrijwilligers hebben en dat een groot gedeelte
van die vrijwilligers aanwezig is op deze avond.
'Dit is een mooie avond om dank uit te spreken
aan alle vrijwilligers. Laten we er aan werken dat
we met z'n allen de parochie in stand houden.

Na deze woorden was er een quiz over plaats-
namen met als prijs een 'etentje voor twee' De
quiz was moeilijker dan eenieder dacht. Er werd
overlegd, gepraat en veel gelachen. Op die
manier ontstond een gezellige en ontspannen
sfeer. Tussendoor werd met lekkere hapjes ook
aan de inwendige mens gedacht. De quiz werd
gewonnen door Wilma Suijkerbuijken ...

Wij wensen de winnaars alvast smakelijk eten.

Waar veel vrijwilligers naar uit hadden gekeken,
was de verloting van twee paaskaarsen. leder-
een heeft wel een plaatsje in huis waar je zo'n
kaars zouden willen hebben, toch? Peter
Hoefnagels deed de verloting: Judith van
Alphen en José van Sprundel mochten als
winnaars ieder een paaskaars mee naar huis
nemen. Het was een zeer geslaagde avond,
waar iedereen met plezier op terug kijkt.
Vrijwilligers: nogmaals bedankt!

namens PKC Oud Gastel - Stampersgat,
Marianne Knoot en Madeleine Bartelen




Vieringen in de parochie
in kapellen, kerken en woon-zorgcentra

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus en zijn
volgelingen ons hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken
en om te bidden. In de tekenen van Brood en Wijn is de Heer onder ons aanwezig als we
eucharistie vieren en door de communie wordt de geloofsgemeenschap tot één grote familie in
Jezus Christus. In onze parochie worden daartoe zowel door de week als in het weekeinde op vaste
tijden vieringen gehouden. Doorgaans zijn dat eucharistievieringen en anders vieringen van
woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is altijd een eucharistieviering.
Actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse Bode en in de
Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag  09.30uur St Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag  09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
donderdag 19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Oudenbosch
enin 'het Punt' in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een oecume-
nisch middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de gebeds-
kring '‘Biddende Moeders' bijeen in de Pauluskapel in Oudenbosch.

Vieringen in woon-zorgcentra

Eveneens op vaste tijden zijn er wekelijks vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting
Groenhuysen, die met regelmaat worden verzorgd door leden van het pastoraal team.
maandag 17.00 uur 'de Zellebergen'in Oudenbosch

woensdag 10.30 uur 'Kroonestede'in Hoeven

donderdag 10.30 uur 'Blankershof' in Oud Gastel (tweewekelijks)

vrijdag 10.00 uur 'Blomhof' in Standdaarbuiten

Agenda
zondag 17 februari  6e zondag door het jaar

viering KinderKaravaan (Oudenbosch)
zondag 24 februari  7e zondag door het jaar

zondag 3 maart 8e zondag door het jaar (Carnaval)
woensdag 6 maart ~ Aswoensdag
zondag 10 maart 1e zondag in de Veertigdagentijd
vrijdag 15 maart Heilige Clemens Maria Hofbauer (Bosschenhoofd)
zondag 17 maart 2e zondag in de Veertigdagentijd
viering KinderKaravaan (Oud Gastel)
zondag 24 maart 3e zondag in de Veertigdagentijd
zondag 31 maart 4e zondag in de Veertigdagentijd
zondag 7 april Se zondag in de Veertigdagentijd
viering KinderKaravaan (Hoeven)
zondag 14 april Palmzondag

donderdag 18 april ~ Witte Donderdag (Oudenbosch)




Jubileum bij Koorgroep Regenboog

Nelleke Schrauwen - Bink is vanaf 1993 lid van
Koorgroep Regenboog in Oud Gastel. Dat
betekent dat Nelleke in 2018 25 jaar lid was van
onze koorgroep. Door omstandigheden hebben
we hier niet eerder bij stil kunnen staan. Al die
jaren heeft Nelleke bij onze koorgroep bij de
sopranen gezongen. Ze schrijft voor ieder
koorlid dat jarig is een verjaardagskaart, die ze
persoonlijk bezorgt bij de jarige. Dat bezorgen
doet ze op haar fiets, net zoals ze ook op de
fiets naar de wekelijkse repetities en de
maandelijkse viering, waarin onze koorgroep
zingt, komt. Niet alleen voor onze koorgroep
fietst ze vanuit de Barteweg jaarlijks vele
kilometers. Nelleke is een sportieve vrouw, die
naast het vele fietsen ook zwemt, meedoet aan
gym en wandelt. Dat wandelen doet ze tijdens
vakanties in bergachtige streken in het
buitenland, vaak in gezelschap van haar
kinderen en kleinkinderen. Na zo'n vakantie laat
ze tijdens de pauzes van onze repetities trots
haar vakantiefoto's zien. Haar anekdotes over
haar dochters hangbuikzwijn, dat door haar
wordt verzorgd tijdens de afwezigheid van haar
dochter, zijn hilarisch. Daarmee verhoogt ze de
onderlinge sfeer in onze koorgroep enorm.

Wij hebben enorme bewondering voor de
manier waarop Nelleke is verder gegaan na

het overlijden van haar man Gerard. Ze heeft
nauwelijks repetities van onze koorgroep
gemist en heeft de draad van het leven weer
opgepakt. We hopen dat ze nog jarenlang haar
muzikale bijdrage aan onze koorgroep kan Op zondag 3 februari heeft pastoor Maickel
blijven verzorgen. Prasing haar tijdens de eucharistieviering in het
zonnetje gezet en na de viering hebben we
koffie gedronken in de sacristie om samen met
Nelleke deze mijlpaal te vieren.




In het nieuwe jaar kijken we met veel plezier
terug op een geslaagde Advent met als
afsluiting de kinderviering op Kerstavond in de
Basiliek. Met het thema van de kinderneven-
diensten 'Geloof met me mee!' nam Ad Verteller
de kinderen iedere week samen met Johannes,
Sefanja en Elisabeth mee. Op de 3e Advent-
zondag was er een speciale KinderKaravaan-
viering. ledere zondag deden er ongeveer 20
kinderen mee aan de kindernevendienst.

Tijdens de kinderviering op Kerstavond
vertolkten een groot aantal engeltjes, herders,
bomen, Maria, Jozef en het kindje Jezus het
kerstspel 'De Kribbige Kribbe' De hoofdrollen
waren weggelegd voor de kribbe (Inge), de os
(Freek) en de ezel (Jason). Voorganger Lars Koks
vertolkte op geweldige wijze de rol van de
kribbige kribbe met Nicky en Eva als vertellers
voor de overige rollen. Chavarim verzorgde ook
dit jaar de viering muzikaal met bekende
kerstliedjes en eigen repertoire en Romee
speelde heel knap 'Er is een kindeke geboren op
aard' mee op dwarsfluit ter afsluiting van het
kerstspel.

De kribbige kribbe deed zijn naam eer aan: wat
was die chagrijnig zeg! Hij mopperde heel wat
af, want hij had helemaal geen zin in bezoek in
de stal. De os en de ezel daarentegen vonden
het maar wat gezellig en gingen gelijk aan de
slag om de stal schoon te maken.
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Geslaagde Advent en Kerstavond

De kribbe vertelde dat hij vroeger een prachtige
boom was totdat hij werd omgehakt. Van zijn
stam werd een voederbak voor dieren gemaakt
en zo was hij in deze stal terechtgekomen. Maar
op het moment dat de kribbe babygeluidjes
hoorde, vond hij het toch wel heel mooi om een
kindje te mogen vasthouden. 'Nu mag ik de
wieg zijn van een wonder, verzuchtte hij blij.
Daarna kwamen de engeltjes, herders, schapen
en bomen erbij in de stal. Heel bijzonder dit jaar
was dat Michelle ons kerstkindje was samen
met grote zus Nicole als Maria en grote broer
Jason als ezel, als familie samen in de stal. We
hebben enorm genoten van het kerstspel.

Verteller Eva is op 24 december jarig, dus werd
er natuurlijk voor haar gezongen. Alle kinderen
kregen na het slotlied nog een mooie foto-
kerstkaart van de kerstgroep als herinnering
aan deze viering. Ook het kindje wiegen op
eerste Kerstdag werd door de allerkleinsten
druk bezocht. Samen met de kinderen hebben
we gezongen, met prachtige begeleiding op
dwarsfluit en viool door Marguerite en Joanieke,
muziek gemaakt en geluisterd naar een mooi
Kerstverhaal over allerlei dieren die het koud
hadden en in de stal welkom waren.

De werkgroep kindervieringen wenst iedereen
een voorspoedig 2019 toe en we hopen jullie
allemaal weer terug te zien in december.
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. . . vertrouwd zaken doen

Verzekeringen, Financiéle Planning,

De werkgroep begint aan haar 10e jaar en Hypotheken, Onroerend Goed
is op zoek naar nieuwe versterking. Ben je
16+ en heb je zin om volgend jaar ook mee
te helpen, dan ben je van harte welkom. REglOBank
We beginnen weer in oktober. Denk ook Zelstandig Adis
eens aan ons voor je maatschappelijke
stage. Aanmelden kan bij Inge Deckers,
inge15@zonnet.nl.

Maar je hoeft niet te wachten tot Kerst, Hgﬁi?:::‘;;lin;g Veebtifézgciggc;ert

want er zijn nog drie KinderKaravaan- _ 5 . senids

vieringen met als thema ‘Een huis vol 4?431 AH Oud Gastel 4881 DC Zundert
Tel. 0165 - 51 28 51 Tel. 076 - 59 71 700

vrienden’: op 17 februari om 11.00 uurin
Oudenbosch, op 17 maart om 09.30 uur in
Oud Gastel en op 7 april om 09.30 uur in

Hoeven. & warw sweere.al w infol@sweerenl n Volg ans op Facebook
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Jezuitenplein 33
Oudenbosch

0165 726 996
info@brasserietivoli.nl
www.brasserietivoli.nl
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Afscheid Joke Akkermans - Lauwen

Op 6 januari hebben we in Hoeven afscheid
genomen van Joke Akkermans - Lauwen, bij
velen beter bekend als Joke Buijsen. Na haar
huwelijk met Gerard is Joke verhuisd naar
Bergen op Zoom en heeft ze haar activiteiten
als vrijwilligster in onze geloofsgemeenschap
afgesloten. Joke is 25 jaar bibliothecaresse,

18 jaar voorzitter, twee jaar penningmeester

en acht maanden secretaris van het St. Janskoor
geweerst. In 2012 is ze bij de lectoren-/avond-
wakegroep gekomen, zowel om advondwakes
te verzorgen, als de lezingen tijdens de diensten.

Tijdens de viering werd Joke op lovende wijze
toegesproken door pastoor Maickel Prasing en
na de viering was er in de pastorie een gezellig
samenzijn met de leden van het St. Janskoor en
de lectoren-/avondwakegroep, met wederom
dankbare woorden voor haar inzet.

Wij wensen Joke een mooie en gelukkige
toekomst, samen met Gerard in Bergenop Zoom.

13



In het spoor van Benedictus

Van 12 tot en met 19 oktober organiseert het
bisdom een bedevaart in het voetspoor van de
heilige Benedictus van Nursia. Met de werk-
woorden 'Bid en werk' wordt kernachtig zijn
spiritualiteit aangeduid en door zijn regel heeft
hij een eigen weg gewezen van geloven en
leven, voor mensen in en buiten een klooster-
gemeenschap. Tijdens de reis bezoeken we
verschillende benedictijnse kloosters om ten
slotte uit te komen bij de abdij van Monte
Cassino, waar Benedictus ligt begraven.
Tegelijk maken we een geestelijke reis om de
benedictijnse wijsheid van geloof en leven te
ontdekken. Met gebed, vieringen en stilte

Bisdom Breda

*

wordt het ook een echte bedevaart, zodat ons
contact met God het contact met onze mede-
mensen kan bezielen.

Op donderdag 21 februari wordt om 19.30 uur
een informatieavond gehouden in de
Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal centrum
'de Pelgrim' aan de achterzijde van de Basiliek
in Oudenbosch (Doelpad / St. Annaplein).

De reisfolder met alle informatie

is te downloaden via www.bisdomvanbreda.nl.
Informatie over het voorprogramma

is te vinden op www.sintfranciscuscentrum.nl.

Hongeren naar gerechtigheid
overzichtstentoonstelling hongerdoeken in de Domkerk

Tijdens de Vastentijd, van 7 maart tot en met
19 april, zijn in de Domkerk in Utrecht
zogenoemde 'hongerdoeken' te zien, een
eeuwenoude kunstvorm. Het gebruik van
hongerdoeken stamt uit de Middeleeuwen.
Tijdens de Veertigdagentijd voor Pasen hingen
de doeken in de kerk om het zicht op het altaar
te ontnemen, als een aansporing voor de
mensen om tot inkeer te komen. De doeken
toonden afbeeldingen van verhalen uit de
Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan

de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege

de Vastentijd en het daarbij horende honger-
gevoel kwam de benaming 'hongerdoek' in
zwang. Na de Reformatie verdween het gebruik
van de hongerdoek.

Misereor

In 1976 gaf Misereor, de Duitse missieorga-
nisatie, de oude Middeleeuwse traditie een
nieuw leven, nu met de bedoeling om te dienen
als bezinning op het leven en lijden van Jezus.
De doeken leggen een verbinding tussen de
traditie van het vasten en de hedendaagse

wereldwijde problemen als honger en armoede.

Elke twee jaar nodigt Misereor een schilder uit
Afrika, Latijns-Amerika of Azié uit om een
schilderij te maken. Van het schilderij worden
hongerdoeken gemaakt die worden gebruikt
voor bezinningsmomenten in de Vastentijd.
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De hongerdoeken vormen een brug naar de
grote culturele en spirituele rijkdom van landen
in het Zuiden. De meeste kunstenaars die de
hongerdoeken hebben geschilderd, kennen
zowel het Zuiden als het Noorden. Ze zijn door
hun hongerdoeken bruggenbouw(st)ers tussen
hun eigen en onze cultuur en spiritualiteit.

Kunst als plaats van dialoog

Met deze tentoonstelling wil Vastenactie laten
zien dat hongerdoeken een bijdrage leveren
aan de dialoog tussen het Zuiden en Westen.
Ontwikkelingssamenwerking is werken aan
armoedebestrijding en het verbeteren van
leefomstandigheden voor alle mensen. Kunst,
cultuur en religie zijn plaatsen waar beelden
voor een nieuwe wereld ontstaan. Honger-
doeken laten zien dat iedereen op deze éne
wereld |leeft en dat we samen van deze wereld
een plaats kunnen maken waarin het goed
leven is voor iedereen.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen in de
Domkerk, Achter de Dom 1 in Utrecht, van
maandag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot
15.30 uur en op zondag van 13.30 uur tot 16.00
uur. Elke donderdag is er om 14.00 uur een
gratis rondleiding.




Schoon water verandert alles!

Even je handen wassen, een glas water pakken,
de wc doortrekken of thee zetten: we staan erin
Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is
dat we kranen in huis hebben waaruit altijd
schoon water komt. In grote delen van de
wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Dat veroorzaakt talloze problemen: op het
gebied van gezondheid, opleiding en scholing,
economische ontwikkeling en de verhouding
tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en
kinderen ondervinden namelijk de gevolgen
van het gebrek aan schoon, toegankelijk water.
Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het
dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het
meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet
besteden aan andere dingen, zoals naar school
gaan of geld verdienen. Vastenactie steunt
verschillende projecten die schoon water
dichtbij mensen brengen. En daarmee worden
levens blijvend veranderd!

Een waterput voor Baboursaye

In Niger willen we een waterput slaan in het
dorp Baboursaye en speciale watercomités
oprichten die de waterbron gaan beheren. Een
van de taken van dit comité is het handhaven
van hygiéne rondom de put.

Goed waterbeheer in Kivu

In Masisigebied in Noord Kivu (Congo) willen we
helpen het waterbeheer en de (kennis van)
hygiéne te verbeteren. Er worden watercomités
opgericht met speciale aandacht voor parti-
Cipatie van vrouwen.

, vastenmaaltijd georganiseerd. U bent vanaf
17.30 uur welkom in 'de Pastorije’ aan de
. Fenkelstraat in Oudenbosch.

VASTENAC IE

Schoon water bij de hand op Flores

Door de afgelegen ligging heeft meer dan de
helft van de dorpen in het berggebied van
Flores (Indonesié) geen toegang tot schoon
drinkwater. Er worden onder andere water-
voorzieningen aangelegd en toiletten
gebouwd.

Veilig drinkwater in Jocote Arriba

De inwoners van Jocote Arriba (Nicaragua) zijn
aangewezen op het vervuilde water van een
rivier, Dat leidt tot infecties met parasieten en
ziektes als diarree. Een waterput en een elek-
trische pomp die werkt op zonnepanelen gaan
zorgen voor veilig drinkwater in het dorp.

Een duurzame watervoorziening in Kambia
Vervuild water zorgt in Kambia District (Sierra
Leone) voor veel ziektes onder de bevolking.
Dit project zorgt ervoor dat de drie dorpen
Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai
een waterpomp Kkrijgen én watercomités.

Caritascollecte

Tijdens de vieringen in het weekeinde van 2 en
3 maart wordt gecollecteerd voor Vastenactie.
Rechtstreeks doneren kan natuurlijk ook: via
www.vastenactie.nl of door uw hijdrage over te
maken op rekening NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie Den Haag.

Vastenmaaltijd
In samenwerking met de Protestanse Gemeente
wordt op dinsdag 79 maart de jaarlijkse sobere




Op vrijdag 15 maart is in Bosschenhoofd de
aandacht nog meer dan anders gevestigd op
de heilige Clemens Maria Hofbauer die in 1820
in Wenen overleed na een leven vol tegen-
slagen en problemen. Clemens wist uit eigen
ondervinding wat het is om voortdurend te
moeten worstelen met noden en tegenslagen,
maar hij wist 60k hoe daarmee om te gaan:
met vertrouwen dat je er niet alleen voor staat,
maar dat God aan je zijde staat en met je
meegaat. Dat heeft destijds veel mensen
aangesproken, maar ook in ozze tijd weten
mensen Clemens te vinden als het nodig is.
We vieren zijn gedachtenis om 10.00 uur met
een plechtige eucharistieviering en om 14.30
uur met een plechtig Lof met uitstelling van
het heilig Sacrament.

Heilige Clemens, U was tijdens uw leven

een toevlucht voor mensen die het moeilijk
hadden en die om hulp en raad vroegen.

U hielp hen en deed dit met groot vertrouwen
op God. Hij was uw hulp en sterkte.

Hierom bewonderen wij u en vragen u:

Help ook in onze tijd allen die zich in hun nood
tot u wenden en een beroep op u doen.

Leer ook ons op God te vertrouwen zoals u dat
deed. Leer ook ons te steunen op zijn kracht.
Breng ons dichter tot Hem vol vertrouwen en
overgave. Wij vragen u: wees onze voorspreker
bij God, onze Vader, vandaag en alle dagen van
ons leven. Amen.
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Stille Omgang Amsterdam

In de nacht van 16 op 17 maart vindt in
Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats.
Deze traditie, een eigentijdse vorm van de
vroegere Middeleeuwse mirakelprocessie,
bestaat reeds 138 jaar. De processie is midden
veertiende eeuw ontstaan naar aanleiding van
de geschiedenis van een zieke man die in de
Kalverstraat woonde. Nadat hij de hostie had
ontvangen werd hij onwel en kon de hostie
niet binnenhouden. Het braaksel kwam in het
haardvuur terecht met het wonderbaarlijke
vervolg, dat de hostie de volgende ochtend
ongeschonden in de as van de haard werd
aangetroffen. De hostie werd door de verzorg-
sters van de zieke in een kist opgeborgen en
de pastoor werd geroepen. Dit gebeurde tot
drie keer toe. De laatste keer werd de hostie in
een officiéle processie naar de parochiekerk
overgebracht, de huidige Oude Kerk. Dit
eucharistisch wonder is bekend geworden
met de naam 'Mirakel van Amsterdam.

Sinds 1881 wordt in het centrum van de stad
dit mirakel herdacht, met de Stille Omgang,
een 'ambachtelijke' pelgrimage langs de route
uit 1345, en met eucharistievieringen
voorafgaand aan de Omgang. Uniek aan de
pelgrimstocht zijn de stilte, het ontbreken
van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de
zwijgende verbondenheid van duizenden
christenen. Vandaar ook het thema van dit
jaar: 'Vreugde is het onmiskenbare teken van
God. Jezuiet Teilhard de Chardin ervoer de
vreugde vanwege het bidden in stilte als een
werkelijk en onmiskenbaar teken van God.
Ook de deelnemers aan de Stille Omgang
geven vaak aan dat het lopen in stilte en in
gebed door het drukke Amsterdamse
nachtleven een bijzondere en vreugdevolle
ervaring is. Deze ervaring van spiritualiteit,
maar ook de onderlinge verbondenheid om
met zo velen samen te komen, is niets anders
dan vreugde.

Vanuit Oudenbosch vertrekt ook dit jaar een
bus richting Amsterdam. Wie wil meegaan kan
contact opnemen met Raymond Kessel,
raymondkessel50@gmail.com. De kosten voor
deelname zijn € 25,00 per persoon.




Kledinginzameling voor Cordaid

Twee maal per jaar, in het voorjaar en in het
najaar, wordt in onze parochie een kleding-
inzameling ten behoeve van Cordaid georga-
niseerd. In april zal er weer een inzameling
worden gehouden. Op verschillende adressen
wordt de kleding echter nu al opgehaald door
de heer en mevrouw Tilleman. U kunt daarvoor
contact met hen opnemen via telefoonnummer
0165 312 124. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de ingezamelde kleding een wezenlijk deel
is van alles dat wordt ingezameld.

Projecten

Wat gebeurt er met de opbrengst van kleding,
schoeisel en ander textiel? Voor zover die niet
gratis worden uitgereikt aan mensen in nood,
wordt het geld dat het opbrengt door verkoop
besteed aan mooie projecten. Zo krijgen
bijvoorbeeld scholen in ontwikkelingsgebieden
in Afrika extra geld om ook aan meisjes
onderwijs te kunnen bieden of worden bij
scholen toiletten gebouwd om de hygiéne te
verbeteren. Het zijn maar twee voorbeelden, die
laten zien dat het goed is uw kleding voor dit
goede doel te bewaren.

Samenwerking

Cordaid komt op voor mensen in nood,
getroffen door oorlog, onrecht, ziekte of
natuurrampen. Deze mensen leven in armoede
en ontbreekt het aan basisvoorzieningen die
voor ons vanzelfsprekend zijn: gezondheids-
zorg, onderwijs, werk en een veilig en
menswaardig bestaan. Cordaid werkt met
slimme en blijvende oplossingen aan een
betere wereld, waarin mensen omzien naar
elkaar. Daarvoor wordt samengewerkt met
lokale partnerorganisaties en met de lokale
bevolking, want zij weten immers het beste wat
ter plaatse echt nodig is en wat werkt.

Al meer dan een eeuw

Vanuit een diepe overtuiging, geworteld in de
katholieke sociale leer helpt Cordaid al meer
dan 100 jaar in de meest moeilijke gebieden en
omstandigheden om kansen te creéren voor
mensen die dat het hardst nodig hebben. Yan
oudsher is Cordaid bekend van de fondsen
Mensen in Nood, Memisa, Kinderstem, Bond
zonder Naam en Microkrediet.
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Door samenwerking en bundeling van krachten
worden kosten bespaard en kan effectief
worden gewerkt aan kansen voor iedere mens.
In Nederland wordt de organisatie door meer
dan 270.000 mensen ondersteund. Met de
ingezamelde kleding en andere textiel helpt
ook u mee de droom van een wereld zonder
armoede waar te maken. Geef uw kleding en
ander textiel die niet meer worden gebruikt
daarom via de parochie voor de meest
behoeftigen in de wereld.
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Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldweringscampagne van vijf
grote landelijke kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeen-
schap te ondersteunen met een financiéle
bijdrage. Want parochies ontvangen geen
subsidies en zijn daarom afhankelijk van de
bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de
toekomst van uw kerk is daarom meer dan
welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.
De jaarlijkse bijdrage die per huishouden
wordt gevraagd is door het bisdom vast-
gesteld op € 120,00. Dat is € 10,00 per maand.
En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen
van een doopviering of een uitvaart, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want
de deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met
uw naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van ‘parochiebijdrage!

Actie
Kerkbalans
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Vastenactieproject voor bejaarden in China

In de afgelopen jaren heeft de parochie zich in
het kader van de Bisschoppelijke Vastenactie
ingezet voor bejaarden in Tangshan (China).
Ouderen moeten het daar steeds vaker alleen
zien te redden, omdat kinderen naar de grote
steden trekken op zoek naar werk en inkomen.
Ten gevolge van de één-kind-politiek rust de
zorg voor ouders, die ook steeds ouder worden,
bovendien slechts op één paar schouders.

In 1994 werd in de miljoenenstad Tangshan
begonnen met een klein bejaardenhuis. In de
loop der jaren hebben 183 ouderen onderdak
gevonden. Nu wonen er 22 personen. In 2012
werd het bejaardenhuis toevertrouwd aan de
Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis. Met dit
huis willen ze behoeftigen steunen. Van de
bewoners wordt niet meer dan een kleine
bijdrage per maand gevraagd. Er wonen nu ook
drie daklozen zonder inkomen. In 2016 werd
het huis vernieuwd. De kamers werden
geschilderd en de ramen vervangen. De ruimte
van het huis is erg beperkt en kan slechts
maximaal 23 personen herbergen.

Het bejaardenhuis wordt mede gerund door het
dienstencentrum van het bisdom Tangshan.
Door het centrum worden verschillende
activiteiten voor ouderen georganiseerd, zoals
kosteloos medisch onderzoek en bezoek aan
arme bejaarden. Dit dienstencentrum werd in
2005 begonnen en wil de universele liefde van
Christus vormgeven door mensen in nood in de
samenleving te dienen.

De zorg voor het bejaardenhuis is vanaf het
begin een van haar doelstellingen geweest.
Het centrum verricht nog andere caritatieve
activiteiten, zoals zorg voor onderdak voor
zieken en voor armen met een handicap,
bezoek aan daklozen en kinderloze bejaarden,
jeugdactiviteiten en studiebeurzen voor arme
jongeren. In 2017 werd maandelijks gratis
medisch onderzoek gedaan, werden 198
daklozen en kinderloze bejaarden bezocht en
werden feestelijkheden georganiseerd, onder
andere met Chinees Nieuwjaar en het 'negen
september festival' Al deze activiteiten worden
uitgevoerd door vrijwilligers en de financién
komen van hun lidmaatschap en individuele
giften aan het bisdom.

In de toekomst willen we een nieuw bejaarden-
huis bouwen omdat de huidige ruimte te
beperkt is. We kunnen een stuk grond kopen
aan de rand van de stad. En verder willen we
diensten aan buurten gaan organiseren. Het is
niet gemakkelijk om bij buurten binnen te
komen vanwege onze religieuze achtergrond.
Daar zijn mensen gevoelig voor. Maar we gaan
het proberen.

Dank voor uw bijdrage tijdens de Vastenactie.
Wij denken aan u in onze gebeden.

John Ren,
vicaris-generaal van het Bisdom Tangshan

19



Caritas Banneux Bisdom Breda
Al 65 jaar met ‘zin’ op bedevaart

Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning
zijn de kernwoorden die horen bij een bede-
vaart naar 'de Maagd der Armen' in Banneux.
Gezamenlijk of individueel gebed, bezinning
door de aangeboden vieringen, gesprek met
medepelgrims of onze gedreven vrijwillige
medewerkers, en ontspanning hoort er vanzelf-
sprekend ook bij.

Het verhaal van Banneux

Op 15 januari 1933 zag het meisje Mariétte Beco
in de tuin van haar ouderlijk huis in een schijn-
sel van licht een witte dame. Ze noemde zichzelf
'de Maagd der Armen' en wees Mariétte een
bron. Bij de achtste en laatste verschijning zei
de dame: 'lk ben de Moeder van de Verlosser,
Moeder van God' In 1949 heeft de bisschop van
Luik de verschijningen in Banneux officieel
erkend. Het dorpje aan de voet van de Belgische
Ardennen was toen al uitgegroeid tot een
internationaal bedevaartsoord.
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‘Lourdes van de Ardennen’

Op het heiligdom, gelegen in een bosrijke
omgeving, is het geboortehuis van Mariétte
Beco te vinden, de weg door het bos waar ze
Maria ontmoette en de bron die haar werd
gewezen. Op de plaats van de eerste ver-
schijning is een kleine kaarsenkapel gebouwd.
Verderop in het bos is de bedevaartkerk met
meer dan duizend zitplaatsen gelegen. In het
bos is tevens een grote kruisweg opgesteld om
in de rust en stilte van de natuur het lijden en
sterven van Jezus te overwegen. De esplanade,
een grote open lucht kerk, is dé plaats om bij
mooi weer de eucharistie te vieren.

Reisinfo

In Banneux verblijft u in het moderne en goed
uitgeruste gastenverblijf 'Hospitaliteit Banneux
Notre-Dame' De accommodatie beschikt over
tweepersoonskamers met toilet en douche en
over voorzieningen voor pelgrims die verzor-
ging nodig hebben. De bedevaart wordt
begeleid door een team enthousiaste vrijwil-
ligers, waaronder een arts, verpleegkundigen
en verzorgenden. De bedevaart wordt gemaakt
met een luxe, rolstoelvriendelijke touringcar
vanaf verschillende opstapplaatsen in het
bisdom.

Vijfdaagse bedevaart

Tijdens deze bedevaart verblijft u drie volle
dagen in Banneux en wordt u een volledig
Nederlandstalig programma aangeboden,
begeleid door eigen pastores. De jubileum-
bedevaart wordt gehouden van vrijdag 10 tot
en met dinsdag 14 mei. De kosten bedragen

€ 310,00 per persoon op basis van verblijf in een
tweepersoonskamer en volpension. De toeslag
voor een eenpersoonskamer bedraagt € 50,00.
Bij voldoende belangstelling wordt een tweede
vijffdaagse bedevaart georganiseerd van vrijdag
23 tot en met dinsdag 27 augustus.



Dagbedevaart
Tijdens de jubileumbedevaart wordt tevens de
mogelijkheid van een dagbedevaart geboden
op zondag 12 mei. De bedevaart wordt gemaakt
per luxe touringcar vanaf verschillende opstap-
plaatsen in het bisdom. De kosten bedragen

€ 47,50 per persoon, inclusief warme middag-
maaltijd, koffie/thee met een stuk vlaai en een
versnapering tijdens de terugreis. Voor informa-
tie over de dagbedevaart kunt u contact
opnemen met Frans en Jenny van de Poel,
fyv.d.poel2@kpnplanet.nl.

Deelname

Voor de bedevaarten kunt u zich aanmelden bij
het secretariaat van 'Caritas Banneux Bisdom
Breda), p/a. Jef Adriaansenstraat 7, 4631 EE
Hoogerheide, banneux-breda@hotmail.com.
Meer informatie is te vinden op
www.banneux-breda.jouwweb.nl.
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Welkom bij de
goedkoopste
van Oud Gastel!

Jumbao BROOS staat ledere dag voor u klaar. Om te zargen dat u alles kunt vinden wat
unodig heeft. En dat voor de laagste prijs bij uin de buurt. Tot snell

Openingstijdent
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Dinsdag 08.00 - 20.00 uur
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Op bedevaart naar Lourdes

Had u altijd al de wens om naar Lourdes te
gaan of wilt u er voor de zoveelste keer graag
komen? De VNB in 's-Hertogenbosch stelt u
graag in de gelegenheid om zo'n bijzondere
reis te maken, een reis met gebed en ontspan-
ning, met betekenisvolle ontmoetingen,
samen met anderen, zonder haast. Ondanks
alle drukte op het plein, in de kerken en bij de
grot kunt u toch rust vinden en is er tijd voor
ontmoeting met jezelf en met die Ander.

Tijdens de reis zullen Nederlandstalige
pastores voorgaan in eucharistievieringen,
een boeteviering, de handoplegging en de
viering aan de grot. Daarnaast staan de
sacraments- en de lichtprocessie ap het
programma. Ook wordt de gelegenheid
geboden om, samen met uw hotelleider,

de bezienswaardigheden in het stadje Lourdes
te bezoeken en een schitterende excursie

naar de Pyreneeén te maken.

In 2019 worden weer veel reizen naar Lourdes
georganiseerd, per vliegtuig, TGV, bus of
Lanc-bus, waarin in een eigen rolstoel of
liggend kan worden gereisd. Voor informatie
kunt u contact opnemen met Petra Roks -
Buijs, telefoon 0165 314 508 of e-mail
info@romon.net, of ga naar www.vnb.nl.

betekenisvol «




Monuta Ellen Kok

Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
[ 0165-326372

| www.monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Cudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta " Ellen Kok

Je steun bi) ieder afscheld,

Rucphenseweg. 2t Rucphen ™ - *&644-6 >
MﬁSﬁEU i

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud

Bloemisterij / Tuincentrum

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappeleni

Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

# = 2 2 ® # ® ® ®

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel,: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

-

Beter in Beweging
0165 820040 | www.fysioholland.nl

at




