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Bernardus

MagaZIN van de R.K. Parachie H. Bernardus van Clairvaux

Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Postbus 174
4730 AD Oudenbosch

Geloofsgemeenschappen

Bosschenhoofd, H. Hart van Jezus

Hoeven, St. Jan de Doper

Oud Gastel, H. Laurentius

Qudenbosch, Basiliek H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch, H. Paulus

Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
Standdaarbuiten, H. Jochannes de Doper

Parochiebestuur

Maickel Prasing, voorzitter

Kees de Bruijn, vicevoorzitter

mw. Leontine Antens, secretaris
secretaris@bernardusparochie.nl
Henk Scheepens, penningmeester
penningmeester@bernardusparochie.nl
mw. Madeleine Bartelen, lid

Jan Bedaf, lid (gebouwen)

Peter van Iperen, lid

Marc Sweere, lid (Actie Kerkbalans)
Piet Verrest, lid (vrijwilligers)

Mari van de Wassenberg, lid

Pastoraal team
p/a. Markt 59
4731 HN Oudenbosch

Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 330 502

pastoor@bernardusparochie.nl

Peter Hoefnagels, diaken
telefoon 0165 330 502 (ma t/m do)
diaken@bernardusparochie.nl

Alex Schuerman, priester-assistent
telefoon 0164 248 005
alex.schuerman@gmail.com

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 165 40 840
teamassistent@bernardusparochie.nl



Ken je mij?
Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ogen die door de zon heen kijken,
zoekend naar de plek waar ik woon.
Ben jij beeldspraak voor iemand
die aardig is, of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt
en niet voelt als ik,
niet koud en hooghartiq?

Hier is de plek waar ik woon:
een stoel op het water,
een raam waarlangs het opklarend weer
of het vallende duister voorbij vaart.
Heb je geroepen? Hier ben ik.

Ik zou een woord willen spreken
dat waar en van mij is,
dat draagt wie ik ben, dat het houdt.
Ik zou een woord willen spreken
dat rechtop staat, als mens
die mij aankijkt en zegt:
Ik ben jouw zuiverste zelf,
vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben.

Ben jij de enige voor wiens ogen
niets is verborgen van mijn naaktheid?
Kan jij het hebben,
als niemand anders,
dat ik geen licht geef, niet warm ben,
dat ik niet mooi ben, niet veel,
dat geen bron ontspringt in mijn diepte,
dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander?
Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen, door niemandgpinder?
Zou dat niet veel teveel w ar’;ijn?
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Gekend worden,
gekend zijn

Het is een opmerkelijk project dat in de Advent
werd aanbevolen door de Bisschoppelijk
Adventsactie: het bevorderen van geboorte-
registratie in Malawi, in Afrika. Toen ik dit project
voor het eerst onder ogen kreeg was ik verbaasd.
Wat blijkt namelijk: in een land als Malawi wordt
slecht 5% van de inwoners bij hun geboorte
geregistreerd. Dat is 1 op de 20, en dat betekent
dat kinderen zonder geboortebewijs officieel
niet bestaan. Ze mogen geen gebruik maken van
voorzieningen als school en gezondheidszorg en
hebbhen geen wettelijke bescherming. Kinderen
vallen zo ten prooi aan misbruik en mensen-
handel.

Het is de lekenbeweging Sant'Egidio die zich over
hen ontfermt en ervoor zorgt dat ze worden
geregistreerd en bescherming vinden door een
geboortebewijs. Deze beweging zet zich wereld-
wijd in voor mensen die schier niet worden
gekend, de zwervers en daklozen, ouderen,
kinderen op straat. Studenten startten deze
beweging in 1968 in de valkswijk Tastevere in
Rome. In de lage landen kennen we actieve
gemeenschappen in Antwerpen en Amsterdam,
maar ook dichtbij, in Roosendaal waar opvang is
en (huiswerk)begeleiding van jongeren die in
ongekendheid dreigen te raken. Er is immers
niets fundamenteler dan als mens te worden
gekend in ons zijn, in onze vreugde en ons
verdriet, in ons hopen en verlangen naar
gelukkig zijn. Vit onderzoek is gebleken dat
eenzaamheid een grotere factor van ziekte en
sterfte is dan dat genotsmiddelen zijn.

Een goede 2000 jaar geleden gingen Maria en
Jozef op weg omdat er een volkstelling werd
* gehouden op bevel van keizer Augustus. Het was
‘een manier om greep op zijn onderdanen te
kru en. In de anonimiteit van een stal, te midden
van schaapherders, ongekend in hun tijd, werd
een kind geboren. Het kreeg de naam Immanuel,
dat betekent: God met ons. God kent ons omdat
Hij zelf mens met een naam werd. De ouders
uchtten met het Kind. Herodes, de landvoogd,
g het als een bedreiging. Er werd over Hem
esprtgken als de Messias, de nieuwe koning,



Ik weet niet of het Kind wel ooit werd geregi-
streerd. Maar eenmaal groot geworden trok
dat Kind rond en noemde de mensen bij hun
naam: de blinde, de stomme, de lamme, opdat
ze weer konden zien, spreken en lopen en ze
weer iemand konden zijn: mens naar Gods
hart.

Kerstmis 2018: de tijden zijn aan het veran-
deren, de samenleving verhardt en polariseert:
ikke, ikke, ikke; ik voorop. Zeker, mensen laten
van zich horen omdat ze niet worden gehoord
en gekend. Maar als gelovigen, als christenen
spreken we altijd met twee woorden: jij en ik,
zelfs met drie: wij! Omdat we weten: Heer, U
kent mij, alle dagen van mijn leven.

Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar!
diaken Peter Hoefnagels

Wereldwinkel
in de Basiliek

De werkgroep Diaconie verzorgt tijdens de
viering op zondag 16 december om 11.00 uur
in de Basiliek - in samenwerking met de
Wereldwinkel in Steenbergen - een stand met
producten uit hun assortiment, alles in de
decembersfeer. De Wereldwinkel zorgt voor
passende fairtrade producten voor de verkoop,
zoals koffie en thee, en mooie cadeautjes,
verrassend om weg te geven of om zelf te
houden en te gebruiken. Wereldwinkel-
cadeaus zijn authentiek, ambachtelijk, soms
zelfs volgens eeuwenoude tradities gemaakt
en natuurlijk met een hedendaags tintje Ze
zijn afkomstig uit bijvoorbeeld India, Ghana,
Madagascar en Tibet. De werkgroep zal zorgen
voor een bakje (h)eerlijke koffie en thee. Wees
welkom!

Uitnodiging

verjaardag pastoor

Op dinsdag 8 januari 2019 hoop ik mijn 57e
verjaardag te vieren. Graag nodig ik u uit om
op mijh hieuwe levensjaar te proosten en
elkaar alle goeds en veel voorspoed voor het
jaar 2019 toe te wensen.

U bent van harte welkom in de Cuyperszaal in
pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’
(ingang aan het Doelpad / St. Annaplein)
tussen 14.00 uur en 17.30 uur en /,'

tussen 19.30 uur en 22.00 uur. /g

Maickel Prasing = \j
Mocht u iets willen geven, dan graag een bfjd@g \J\
voor de priesteropleiding in de Derde Wereld \of
Liever geen alcoholische dranken of zoetigheden! \k
— lr‘ &

S

Dank aan de schoonmaakdames

In onze kerk St. Jan de Doper wordt ook achter
de schermen het nodige werk verricht. Reeds
vele jaren komen onze dames elke twee weken
trouw op woensdagochtend voor het nodige
schoonmaakwerk. Een bakske koffie,
ingeschonken door Joke, en ze gaan ervoor.
Ze zijn met ongeveer 15 dames en per keer
komen ze met z'n drieén. Een aantal dames
hebben al enige tijd de leeftijd van 80+
bereikt, maar ze doen niet onder voor de rest.
Het vele koper in onze kerk wordt één keer per
jaar gepoetst. Eind november, begin december
ontvingen we de dames in de pastorie voor
een gezellig samenzijn. Onder het genot van
een kop koffie of thee met iets lekkers erbij
wordt er gezellig bijgekletst. Voor alle dames is
er een doosje bonbons. Helaas zijn enkele
dames genoodzaakt te stoppen, omdat het
lichamelijk niet meer kan. Ze vinden dat erg
jammer. Gelukkig gaat de rest van de dames
gewoon door. In 2019 wordt het schoonmaak-
schema aangepast, van twee naar drie weken.
We zijn hen zeer dankbaar en hopen dat ze
nog vele jaren door willen en kunnen gaan.
Dames bedankt!

namens de parochiekerncommissie
Hoeven — Bosschenhoofd,
Dimph Schouw




Vieringen Kerstdagen en Jaarwisseling

maandag 24 december
Heilige Kerstavond en Kerstnacht
17.00 uur H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
met medewerking van FCO

H. Laurentius Oud Gastel
Kinderkerstviering met lichtjestocht

17.00 uur

19.00 uur St. Jan de Doper Hoeven
Kinderkerstviering

H. Laurentius Oud Gastel

met medewerking van

Gastels Fanfare

H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

Kinderkerstviering met Kerstpel

19.00 uur

19.00 uur

21.00 uur St. Jan de Doper Hoeven

23.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
dinsdag 25 december
Hoogfeest van de Geboorte van de Heer

09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur
15.00 uur

St. Jan de Doper Hoeven

H. Laurentius Oud Gastel

H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
Kindje wiegen

woensdag 26 december
Heilige Stefanus, martelaar

09.30 uur
11.00 uur

St. Jan de Doper Hoeven
H. Laurentius Oud Gastel
Kindje wiegen

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Qudenbosch
zaterdag 29 december

Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef

17.00 uur H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
zondag 30 december

Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef

09.30 uur
09.30 uur
11.00 uur

St. Jan de Doper Hoeven
H. Laurentius Oud Gastel
H.H. Agatha en Barbara Qudenbosch

dinsdag 1 januari
Heilige Maria, Moeder van God

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch




De eerste dag van het kalenderjaar

is door de kerk aan de heilige Maria,
moeder van God gewijd. Het evangelie
verhaalt hoe Maria alles wat ze ziet en
hoort in haar hart bewaarde en bij zich-
zelf overwoog. Ze is daarin voor ons

een voorbeeld. Je hoeft de woorden

uit de Schrift niet meteen te begrijpen.
Leg ze niet terzijde als ze niet onmid-
dellijk begrepen worden. Overweeg ze
in uw hart. Wie weet komt er vroeger of
later een moment waarop deze woor-
den uw levenspad verlichten.

LEZINGENROOSTER

ZONDAGEN JANUARI 2019
di 1 januari 20 januari
Heilige Maria, 2e zondag door het jaar
Moeder van God Jesaja 62,1-5
Numeri 6,22-27 1 Korintiérs 12,4-11
Galaten 4,4-7 Johannes 2,1-12
Lucas 2,16-21

27 januari
6 januari 3e zondag door het jaar
Openbaring des Heren Nehemia 8,2-42.5-6.8-10
Jesaja 60,1-6 1 Korintiérs 12,12-14.27

Efeziérs 3,2-3a+5-6
Matteiis 2,1-12

{of: 12,12-30)
Lucas 1,1-4;4,14-21

13 januari

Doop van de Heer
Jesaja 42,1-4.6-7
(ofwel naar keuze:
Jesaja 40,1-5.9-11)
Handelingen 10,34-38
(ofwel naar keuze:
Titus 2,11-14; 3,4-7)
Lucas 3,15-16.21-22

Bijbelverhalen

'een Qoecé éec}én. -

Op de eerste dag van het nieuwe jaar klinkt uit het boek
Numeri de zegenbede waarmee in de regel de protestantse
eredienst besloten wordt: ‘Moge de Heer u zegenen en u
behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u
spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u
keren en u vrede schenken’ Als gezegende mensen trekken
we het nieuwe jaar in.

De eerste zondag van het nieuwe jaar is het 6 januari: Open-
baring des Heren. Na de herders zijn het nu wijzen uit het
Oosten die het kind begroeten. Heidenen, of op zijn minst
andersdenkenden. Het Goddelijk Kind is niet kieskeurig als
het op kraambezoek aankomt. Goud en wierook verhogen
de feestvreugde. Mirre is een geschenk dat hoort bij de dood
en wijst vooruit naar de dag dat Jezus na zijn kruisdood
opnieuw in doeken wordt gewikkeld.

Op het feest van de Doop van de Heer klinkt de zegen van
God over zijn zoon als die uit het water oprijst: ‘Gij zijt mijn
Zoon, de welbeminde, in U heb ik mijn behagen gesteld’

Al zal een ouder vandaag hetzelfde vast minder plechtig
zeggen: ‘Jij bent mijn liefste kind waar ik gek op ben!”

Moge de Heer u zegenen en behoeden
Numeri 6,24

Tekst: Sipke Draisma
6




Familieberichten

iy

Hoeven
Gedoopt
21 oktober Vigo van Heijningen
Overleden

27 november  Jo Lauwen (90),
weduwe van Piet Braspenning

Oud Gastel
Gedoopt
4 november Roos Bartelen

Oudenbosch

Gedoopt Overleden
13 oktober Stijn van Merriénboer 11 oktober
14 oktober Milano Gelens

Alida van Gehlen 25 oktober
11 november  Eva Wagemakers

Pax Potters 25 oktober

Angelina Weis 4 november

24 november

26 november

José Onrust (85),

weduwe van Rinus Meesters
Jan Rijnvos (81),
weduwnaar van Cor Oomen
Ad van der Bom (60)

Wiesje Braat (89),

weduwe van

Johannes Vermeulen

Carine van der Burg (84),
weduwe van Jos van der Linden
Jeanne Marijnissen (95),
weduwe van Cees Vervaart



Afscheid Truus Meeusen

Nadat Koorgroep Regenboog half
november had gezongen tijdens de viering
in Woonzorgcentrum ‘de Zeven Schakels’ in
Zevenbergen hebben we tijdens een lunch
afscheid genomen van ons trouwe lid Truus
Meeusen. Truus is in 2004 lid geworden van
onze koorgroep. Gedurende een periode
van zo'n 14 jaar heeft ze als alt bijgedragen
aan de muzikale omlijsting van onze
maandelijkse deelname aan de vieringen in
onze parochiekerk H. Laurentius in Qud
Gastel en aan de vieringen in verzorgings-
tehuizen en ziekenhuizen. Namens onze
koorgroep heeft Truus van onze voorzitter
als afscheid een schaaltje met bloemen
onhtvangen. Omdat ze tevens is gestopt als
vrijwilligster van onze geloofsgemeenschap
heeft ze namens het parochiebestuur een
windlicht gekregen. Wij danken Truus voor
haar jarenlange inzet voor onze koorgroep
en wensen haar nog vele gelukkige en
gezonde jaren toe.

Kees de Bruijn

Uw steun

aan moeder
en kind

Adventsactie kamt op voor mensen die
leven in mensonwaardige omstandigheden.
QOok dit jaar zet de katholieke gemeenschap
zich in voor Moeders & Kinderen.

Ga naar onze website en lees hoe u
onze vier projecten kunt steunen!

/ <4
IBAN: NL89INGB0653100000 www.adventsactie.nl

Groot denken. Klein doen. ADVENTSAC IE

EEN ACTIE VAN STICHTING BVA



Jubileum dirigent St. Janskoor

‘leder koor is voor mij een muzikaal avontuur.
Deze woorden liet Christ Vergouwen in 2004 bij
een interview optekenen. Christ is sinds 2003
dirigent en begeleider van het St. Janskoor in
Hoeven. En omdat hij nu vijftienjaar een
avontuur met dit koor heeft beleefd, werd er op
repetitiedag 9 oktober 2018 door de leden van
het koor tijdens de pauze, die extra lang ging
duren, aandacht besteed aan dit feit als
waardering voor zijn werk.

Christ is een geboren Bredanaar. Hij bleek als
kleine jongen muzikaal talent te hebben en
leerde piano spelen. Op dertienjarige leeftijd
werd hij gevraagd om in de toenmalige
parochie van St. Franciscus in Breda-Noord een
kinderkoortje te begeleiden met de piano. Na
de middelbare school ging hij studeren aan het
Conservatorium in Tilburg waar hij afstudeerde
op piano, koordirectie en kerkmuziek. Daarna
kreeg hij een aanstelling als docent aan de
Bredase muziekschool. Onlangs heeft Christ
daarvan afscheid genomen, omdat hij met
pensioen ging.

Naast zijn ‘schools’ werk nam hij het dirigeren
van verschillende koren aan. Eind jaren '90 van
de vorige eeuw werd hij gevraagd dirigent te
worden van het Basiliekkoor in Oudenbosch.
Toen Gé Scheek, toenmalig dirigent van het St.
Janskoor, aangaf dat hij vanwege zijn leeftijd
wilde stoppen werd aan Christ gevraagd om als
dirigent en begeleider het koor over te nemen.
Op 18 juli 2003 maakte het bestuur van het
koor kennis met zijn nieuwe dirigent en in
oktober van dat jaar stond hij er voor het eerst
‘op de bok’ en begon zijn muzikaal avontuur
met het St. Janskoor. Het koor had in het begin
van het kalenderjaar uitbundig zijn 25-jarig
jubileum gevierd. Ter afsluiting werd in het
najaar met de vakbekwame en enthousiaste
medewerking van Christ een cd opgenomen
met onder andere de mis van Gounod, het Ave
Verum en het Veni Jesu.

In de Hoevense parochie waren er in de tijd vier
koren die muzikaal medewerking verleenden
aan de kerkdiensten: het Jongerenkoor Future,
het Dameskoor, het Gezinskoor en het St. Jans-
koor. Het goed afstemmen in een korenrooster
moest worden geregeld. Omdat de dirigent al
een koor had op de ons vertrouwde

donderdagavond moest de repetitiedag
verhuizen naar de dinsdag. De voorzitster van
het St. Janskoor, Joke Buijsen, memoreerde op 9
oktober enkele zaken uit de voorbije vijftien
jaar. Het koor ontkwam niet aan het langzaam
afkalven van het aantal leden wegens ziekte,
overlijden of ‘gewoon’ stoppen. De krachtige
stemmen zijn zwakker en broos geworden. En
dat betekende dat veel meerstemmige missen
en liederen, die ooit een hele volle kerk konden
bekoren en meenemen in het samen zingen,
niet meer kunnen worden gezongen. Christ
moest ook vaak schipperen met zijn tijd tussen
zijn werk aan de muziekschool en de repetities,
maar moest dat ook met de strakke diensten-
planning in de parochie. De voorzitster wees
ook op het belang van het Overzicht van de
Gezangen voor Christ. Hij was en blijft vrij strikt
de richtlijnen volgen bij de liedkeuzes voor de
dienst. Joke besloot met namens de koorleden
waardering uit te spreken voor de inzet en het
belang van de Christ voor het koor. Daarna
zongen de aanwezigen nog een feestlied, werd
genoten van koffie met gebak en werd aan
Christ als blijk van waardering een cadeau
aangeboden, waarmee hij zichtbaar verrast en
blij was.

Welk muzikaal avontuur en voor hoelang dat de
komende tijd nog is te verwachten blijft voor
het koor en zijn dirigent ongewis. Maar samen
spreken ze met vertrouwen uit zolang mogelijk
dienstbaar te willen blijven aan de geloofs-
gemeenschap in Hoeven,

Ton Wouters




Liturgisch bloemschikken
in Hoeven

Op zaterdag 3 november organiseerde het Sint
Franciscuscentrum in samenwerking met de
bloemengroep van de parochiekern Hoeven een
ochtend 'Liturgisch bloemschikken.

Tweeéntwintig vrijwilligers uit verschillende
parochies hoorden allereerst een inleiding door
diaken Egbert Bornhijm over de Encycliek van
Paus Franciscus 'Laudato Si', over onze omgang
met de Schepping. Inzet was om de zorg voor
onze natuurlijke omgeving te verbinden met
mensen die vanuit hun omgang met planten en
bloemen ook ambassadeurs kunnen worden van
een ‘groene’ parochie.

Na de inleiding volgde een uitwisseling met
elkaar over de eigen praktijk. Tips en trucs over
hoe om te gaan met vaak een bescheiden
budget, met de grootte van de kerk en hoe
voorgangers te bewegen in de viering ook
enkele woorden aan de betekenis van de
bloemschikking te besteden. Daarna gingen de
vrijwilligers in groepjes aan de slag om zelf een
schikking te maken. Het resultaat mocht er zijn.
Mogelijk komt er een vervolg.

Toos de Rooij
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Kerngegevens van onze Parochie
(om te bewaren)

R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Postbus 174, 47030 AD Qudenbosch
Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
info@bernardusparochie.nl

www. bernardusparochie.nl

IBAN NL 17 RABO 0140 7020 32

Geloofsgemeenschappen

H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
Pastoor van Breugelstraat 52
4744 AD Bosschenhoofd

06 165 40 840
info@bernardusparochie.nl

St. Jan de Doper Hoeven

St. Janstraat 38

4741 AR Hoeven

0165 502 336

bereikbaar op maandag, woensdag |
en vrijdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur
hoeven@bernardusparochie.nl

H. Laurentius Qud Gastel

H.H. Martelaren van Gorcum Stampersgat
Korte Dreef 4
4751 HZ Oud Gastel -

0165511286

bereikbaar op maandag en vrijdag
tussen 10.00 uur en 12.00 uur
oudgastel@bernardusparochie.nl

H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
H. Paulus Oudenbosch

H. Johannes de Doper
Standdaarbuiten

Markt 59

4731 HN Qudenbosch

0165 330 502

bereikbaar op werkdagen

tussen 09.00 uur en 12.00 uur
basiliek@bernardusparochie.nl
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Meer gegevens en onze parochiegids
kunt u vinden op www.bernardusparochie.nl.

Pastoraal team

Maickel Prasing, pastoor
0165 330502
pastoor@hbernardusparochie.nl

Peter Hoefnagels, diaken
016 330 502
diaken@bernardusparochie.nl

Alex Schuerman, priester-assistent
0164 248 005
alex.schuerman@gmail.com

Teamassistent

Eric Roovers, 06 165 40 840
teamassisten@bernardusparochie.nl

Parochiebestuur

M. Prasing, voorzitter, 0165 330 502
pastoor@hbernardusparochie.nl

K. de Bruijn, vicevoorzitter, 0165 512 636
vice-voorzitter@bernardusparochie.nl

mw. |. Antens, secretaris, 0165 502 472
secretaris@ bernardusparochie.nl

H. Scheepens, penningmeester
0165504 472
penningmeester@bernardusparochie.nl

mw. M. Bartelen, lid, 0165 511 485

contactpersoon parochiekerncommissie
Oud Gastel - Stampersgat

J. Bedaf, lid, 0165 312 564

gebouwen en begraafplaatsen

P. van Iperen., lid, 06 186 88 704

" contactpersoon parochiekerncommissies

Hoeven - Bosschenhoofd en Oudenbosch -
Standdaarbuiten

M. Sweere, lid, Actie Kerkbalans
0165512 835

P. Verrest, lid, vrijwilligerzaken
0651308 350

M. van de Wassenberg, lid, gebouwen
0165313770



Parochiekerncommissies

Hoeven - Bosschenhoofd
p/a. St. Janstraat 38, 4741 AR Hoeven
mw. D. Schouw, voorzitter, 0165 503 327

Oud Gastel - Stampersgat
p/a. Korte Dreef 4, 4751 HZ Oud Gastel
mw. M. Ernest, voorzitter, 0165 511 974

QOudenbosch - Standdaarbuiten
p/a. Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
mw. K. van Gorp, voorzitter, 0165 318 022

Bestuur Parochiéle Caritasinstelling
p/a. Markt 59, 4731 HN Oudenbosch

J. Willemse, voorzitter, 0165 513 777

mw. C. Snijders, secretaris, 0165 321 027
caritas@bernardusparochie.nl

G. van Lier, penningmeester, 0165 502 933
mw. R. Rommens, lid

J. Dekkers, lid

Beheer begraafplaatsen

Bosschenhoofd

E. Roovers, 06 165 40 840
Hoeven

G.van Lier, 0165 502 933
Qudenbosch

J. Bedaf, 0165 312 564
Stampersgat

J. Frijters, 0165 511 617

QOud Gastel en Standdaarbuiten
Stichting Zuylen, 076 521 94 53

Aanvragen sacramenten

Doop

Bosschenhoofd en Oud Gastel

E. Roovers, 06 165 40 840

Hoeven

mw. M. Wapstra, 0165 504 915
Oudenbosch

mw. A. van de Klundert, 0165 318 572
doop@hetnet.nl

Eerste Communie

voor de vieringen in Oud Gastel en Oudenbosch
E. Roovers, 06 165 40 840
info@bernardusparochie.nl

voor de viering in Hoeven

H. Langemaire, 0165 502 946

Vormsel
E. Roovers, 06 165 40 840
info@bernardusparochie.nl

Huwelijken

M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
pastoor@bernardusparochie.nl

E. Roovers, teamassistent, 06 165 40 840
teamassistent@bernardusparochie.nl

Ziekenzalving
M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
E. Roovers, teamassistent, 06 165 40 840

Boete en verzoening
M. Prasing, pastoor, 0165 330 502

Melden overlijden en verzoeken uitvaart

M. Prasing, pastoor, 0165 330 502
E. Roovers, teamassistent, 06 165 40 840

Kosters

Bosschenhoofd

G. Verschuren, 0165 315 582
Hoeven

C.van Loon, 0165 327 304

Oud Gastel

mw. R. van Sprundel, 0165 511 425
Oudenbosch

C. Kops, 0165 320 954
Stampersgat

J. Frijters, 0165 511 617

Aanvragen pastoraal bezoek

Indien u het op prijs stelt dat een van de pastores
u thuis, in het ziekenhuis of een verzorgingshuis
een bezoek brengt, kunt u hiervoor contact
opnemen met het pastoraal team.

Aanvragen communie thuis

Na de vieringen op de 1e vrijdag van de maand
in Hoeven en Oudenbosch is er gelegenheid om
de communie thuis te ontvangen. U kunt
hiervoor contact opennemen met pastoor

M. Prasing, 0165 330 502.

Aanvragen misintenties

Hiervoor kunt u terecht hij het secretariaat van
uw geloofsgemenschap. Misintenties aange-
boden voor vrijdag verschijnen in de eerst-
volgende Halderbergse en/of Moerdijkse Bode.
Als ze later worden aangeboden, worden ze niet
gepubliceerd, maar wel afgeroepen. De kosten
voor een misintentie bedragen € 10,50.
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Vieringen in de parochie
in kapellen, kerken en woon-zorgcentra

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te |uisteren naar wat Jezus Christus en zijn
volgelingen ons hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken
en om te bidden. In de tekenen van Brood en Wijn is de Heer onder ons aanwezig als we
eucharistie vieren en door de communie wordt de geloofsgemeenschap tot één grote familie in
Jezus Christus. In onze parochie worden daartoe zowel door de week als in het weekeinde op vaste
tijden vieringen gehouden. Doorgaans zijn dat eucharistievieringen en anders vieringen van
woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is altijd een eucharistieviering.
Actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse Bode en in de
Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00 uur H. Hartvan Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag  09.30uur St Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag  09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
donderdag 19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Oudenbosch
en in 'het Punt’ in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een
oecumenisch middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de
gebedskring ‘Biddende Moeders’ bijeen in de Pauluskapel in Oudenbosch.

Vieringen in woon-zorgcentra

Eveneens op vaste tijden zijn er wekelijks vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting
Groenhuysen, die met regelmaat worden verzorgd door leden van het pastoraal team.
maandag 17.00uur ‘de Zellebergen’in Oudenbosch

woensdag 10.30uur ‘Kroonestede’in Hoeven

donderdag 10.30 uur ‘Blankershof’ in Oud Gastel (tweewekelijks)

vrijdag 10.00 uur ‘Blomhof' in Standdaarbuiten

Agenda
zondag 16 december 3e zondag van de Advent
viering KinderKaravaan (Oudenbosch)
zondag 23 december 4e zondag van de Advent
maandag 24 december Heilige Kerstavond en Kerstnacht
dinsdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis
woensdag 26 december Heilige Stefanus
zondag 30 december Heilige Familie, Jezus, Maria, Jozef

Op Oudjaarsdag zijn er in de parochie geen vieringen.

dinsdag 1 januari Heilige Maria, Moeder van God (alleen Oudenbosch)

zondag 6 januari Openbaring van de Heer

zondag 13 januari Doop van de Heer

zondag 20 januari 2e zondag door het jaar; Week van Gebed voor de Eenheid
Oecumenische gebedsviering (Oudenbosch)

zondag 27 januari 3e zondag door het jaar

Jubileum dirigent en organist Christ Vergouwen (Oudenbosch)
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Sytze de Vries, uit: Jij, mijn adem (2009)
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SWEERE M

. . . vertrouwd zaken doen

In 2019 Verzekeringen, Financiéle Planning,
verschijnt dit parochiemagaZIN op Hypotheken, Onroerend Goed
12 februari o
S apr RegioBank
12 juni Zeltstandig Adviseur
27 augustus
29 oktober
17 december.
L . Hoofdvestiging Vestiging Zundert
KDP” .ZIEtlFIE PEdECtIE graag DOI‘pSStI’ﬂﬂ.t 3 Bredasewcg i
uiterlijk twee weken 4751 Al Oud Gastel 4881 DC Zundert
voor de verschijningsdatum Tel. 0165 - 51 28 51 'Tel. 076 - 59 71 700

tegemoet.

é‘, wwwsweere.nl @ info@sweerenl n Volg ons op Facchook

Restaurait e Jardi

cpfiensevieg 2! Rugphen” T T
D63gedert www restaurantieiardin)

I}Hagens [ LOODGIETERSBEDRIIF_

Gas Water CV - Dakbedekking < Sanitair < Airconditioning

Meirstraat 20 Uidvan
4751 AD Oud Gastel UNETo VNI
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com S
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Te gast in Abdij Maria Toevlucht

De Trappisten van de Abdij Maria Toevlucht in
Zundert hebben al hun kaarten gezet op een
persoonlijke zoektocht naar God. Op een
geconcentreerde manier doorleven ze hun
geloofsweg. Tijdens hun bidden - overdag en
's nachts — staan ze naast iedere vrouw en man,
die met alle kracht een menswaardig bestaan
probeert op te bouwen. Onderdeel van het
biddende leven van de monniken is hun
gastvrijheid. Mannen en vrouwen, oud en jong,
gelovig en ongelovig krijgen de mogelijkheid
om een paar dagen het leven van de broeders
te delen. Voor maximaal tien belangstellenden
uit de Immanuel- en de Bernardusparochie
bestaat deze mogelijkheid van dinsdag 5
maart tot en met vrijdag 8 maart 2019. De
kosten bedragen € 45,00 per persoon per dag.
Samen met pastoraal werker Piet de Meijer
lezen de deelnemers in de ochtend de
evangelietekst van de dag. s Avondsis er een
moment van onderlinge wisseling.

Aanmelden véér 11 januari 2019 via telefoon-
nummer 0168 323 218 of per email bij
coordinator@immanuel-parochie.eu.

Filosofisch café
Woord en Verlangen

De moderne wetenschap heeft de voorstelling
van de wereld als een mysterieuze “tovertuin’
doorbroken. Maar wetenschap kan geen
antwoord geven op het zingevingsvraagstuk.
Literatuur en kunst moeten ons een spiegel
voorhouden en moeten ons aanzetten tot
reflectie. Harry Mulders, oud-docent Engelse
taal- en letterkunde, zal aan de hand van een
aantal literaire fragmenten en voorbeelden uit
de beeldende kunst laten zien wat het betekent
te verlangen naar taal en verbeelding. Kunst en
literatuur houden zich bezig met vele facetten
van de mens, ook de donkere, onvoorspelbare
kanten. Ze laten zien dat de mens meer is dan
een economische eenheid. Literatuur is geen
wetenschap, maar het is wel een manier om te
ohderzoeken wat een mens is. Er is hiet één
idioom waarmee we de hele mens in kaart
kunnen brengen. Niemand heeft de hele
waarheid in pacht.

U bent van harte welkom op maandag 4
februari 2079 om 19.30 uur in de Cuyperszaal
in pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’ in
Oudenbaosch, ingang aan de achterzijde van de
Basiliek (Doelpad / St. Annaplein). Aanmelden
via teamassistent@bernardusparcchie.nl wordt
op prijs gesteld.

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower;
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

‘William Blake




Geloven doe je samen,
Kerk ben je samen.

Geef om je kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen
betekenis. De een is van huis uit opgegroeid
met het geloof en de zondagsviering en neemt
actief deel aan het parochieleven. Een ander
komt weliswaar niet meer naar de vieringen,
maar vindt het wel belangrijk dat het gebouw
behouden blijft vanwege het dorpsaanzicht of
de culturele betekenis. En nog een ander komt
alleen nog maar in de kerk met Kerstmis of op
scharniermomenten in het leven van mensen:
voor de doop van een kind, voor een
huwelijkszegen of om een dierbare overledene
de laatste eer te bewijzen. leder is en blijft
welkom! Maar de kerk kan niet leven zonder de
inzet van vele vrijwilligers, zonder pastorale
beroepskrachten, zonder kerkgebouwen die
moeten worden verlicht en verwarmd, zonder
activiteiten die mensen weer in contact
brengen met de Blijde Boodschap van Jezus
Christus.

Geefvoor je kerk

Daarvoor is uw jaarlijkse financiéle steun, klein
of groot, nodig. Daarvoor is uw lidmaatschap
van het parochiefonds nodig. Daarvoor wordt
jaarlijks in januari Actie Kerkbalans gevoerd.
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in
Nederland en de Oud-katholieke Kerk van
Nederland. Jaarlijks vragen deze kerkgenoot-
schappen u gul te geven voor uw eigen
plaatselijke kerk en parochie. '‘Geef voor je kerk’
is het thema voor de actie in 2019. Geef, zodat
ook in de komende jaren uw kerk een plaats
blijft om samen te komen, te bidden, de
sacramenten te ontvangen, elkaar tot steun te
zijn en ons geloof door te geven.

Actle
Kerkbalans

Geef aan je kerk

Geef aan Actie Kerkbalans of geef meteen! Met
het formulier op de volgende bladzijde kunt u
zich aanmelden voor deelname aan het
parochiefonds door de machtiging in te vullen.
Het formulier is eveneens bedoeld om aan te
geven dat u dit parochiemagaZIN wilt blijven
ontvangen en zo op de hoogte wilt blijven van
activiteiten in de parochie.

Het formulier kunt inleveren op de volgende
adressen:

Bosschenhoofd: Pastoor van Breugelstraat 52
Hoeven: St. Janstraat 38

Oud Gastel: Korte Dreef 4

Oudenbosch: Markt 59

De kerk is daar
waar mensen zijn
die geven om elkaar.
Geen hoge God

zal met hen zijn,
maar God dicht bij de grond.
De kerk is daar
waar mensen zijn
die staan in dit verbond.

De kerk is daar
waar mensen zijn
die rouwen met elkaar.
En niemand draagt
alleen de pijn.
maar ieder wordt bevrijd.
De kerk is daar
waar mensen zijn,
die Goede Geest gewijd.

De kerk gedijt
waar uitzicht is
voor iedereen die lijdt.
Hier krijgt het leven
nieuwe zin,
verliest de dood zijn macht.
Wij samen
gaan de toekomst in
en dat is onze kracht.

Adri Bosch
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MACHTIGING
betreffende Parochiebijdrage

Begunstigde / Incassant

Naam R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux
Adres Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
Incassant ID NLO6ZZ7302696441775

Ondergetekende

Naami, e s e e e
AIES et
Postcode N WOONPIAALS .o.iiiiiie it it e et
IBANSIIIMIMIEE  oamamsossonmis owesimss ol e 550558080840 600 403 b0 8700 8 B o A

Tenaamstelling IBAN aovivsiiisons e s oo s o0 i s sy s s jisamss v sime

Ondergetekende gaat deelnemen aan het parochiefonds en verleent hierbij machtiging aan

begunstigde om jaarlijks € ............... af te schrijven van vermelde bankrekening.
Datum  cosesissuisnssissin Handtekening  iivesssssssiisinsssssvsvaes i s
PAROCHIE-INFORMATIE

Deze kersteditie van ons parochiemagaZIN is bezorgd bij alle ingeschreven parochianen. Het blad
verschijnt zesmaal per jaar. Als u kosteloos ook de andere edities van ‘Bernardus’ wilt ontvangen -
en daarvoor hoeft u geen lid te zijn van het parochiefonds - vul dan onderstaande antwoordstrook

in en lever diein.

Ondergetekende

Pastcode en Woonplaats ... ...

O wil graag parochiemagaZIN ‘Bernardus’ ontvangen

O wil graag via email op de hoogte worden gehouden van parochieactiviteiten

EMAIlAAIES o,




aterday 29 decemboer 2018

L GENIET VAN EEN SQOULVOLLE KERTSAVOND
CHRISTMAS ® %

KERKENTOUR “18

binnenkort op
www.bernardusparochie.nl

Jezuitenplein 33
Oudenbosch

[
0 l 0165 726 996
E

info@brasserietivoli.nl
www.brasserietivoli.nl

Grond- en Transportbedrijf

|WAGEMAKERS Welkom bij de
goedkoopste

et A van Oud Gastel!

Tel: +31 (0)165 312 236
Fax: +31 (0)165 318 860

E-mail: info@wagamakersbv nl Jumbe BROOS staat iedere dag voor u klaar. Om te zorgen dat u alles kunt vinden wat
5 = u nodig heeft. En dat voor de laagste prijs bij u in de buurt. Tot snel!

Openingstijden:
Maondag 08.00 - 20.00 uur
Dinsdag 08.00 - 20.00 uur

Woensdag  08.00 - 20.00 uur
Donderdag  08.00 - 20.00 uur

Viijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 20.00 vur
Zondag 10.00 - 18.00 vur

IIMBO

oy wato_J 1))} ] 13 U
www.wagemakershv.nl
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Ter inspiratie - BOEKEN

Met Klooster! zorg je als
vrijwilliger beter voor je ziel

Precies een jaar geleden lag het eerste nummer van
Klooster! in de winkel. Het was de start van een onge-

wis avontuur: heeft Nederland behoefte aan een nieuw
tijdschrift? In de maanden die achter ons liggen, is er een
klein wonder gebeurd. Heel geleidelijk is het aantal abon-
nees gegroeid naar bijna 2000 in totaal en is de losse
verkoop ook steeds goed gegaan.

Daarom start het magazine Klooster! vol vertrouwen
aan het tweede jaar. En dat is ook voor veel parochies
goed nieuws. Want in de artikelen, reportages, columns en

persoonlijke reisverslagen staat één ding voorop: hoe kan ik Abt Bernardus,
als zoekende mens, in de hectiek van het vrijwilligerswerk, nog benedictijnenklooster Egmond
met enige regelmaat bij mijn ziel kamen? En wat kan ik doen Foto: Gerard Qonk

om met die ziel verbonden te blijven, ook als het om me heen
stormt en slecht weer is?

Dit is precies de werkelijkheid van veel vrijwilligers in paro-
chies: het is moeilijk om bezield aan het werk te blijven in de
lawine van grootschaligheid van parochies. Daarom heeft
iedereen behoefte aan richtingwijzers voor de ziel en aan bron-
nen voor het geloof. Klooster! als magazine geeft die oriéntatie
en wijst de weg naar de bron. Daarom is het begin van de
tweede jaargang een goed moment voor parochies en vrijwilli-
gers om abonnee te worden of het nieuwe nummer over Vrede
te kopen. Zorg goed voor je bron, koester je bezieling en lees
Klooster! over Vrede.

Kloaster! komt vier keer per jaar uit en

kost € 9,95 per nummer,

een abonnement kost € 35,-,

inclusief verzendkosten.

Voor meer informatie: zie www.adveniat.nl
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@ Coppens
Ultvaartzorg
Zorg rondom overlijden

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009

www.uitvaartcoppens.nl
Aannemersbedrijf
Van Agtmaal

x o u d e n bOSCh cen VolkedNesseIs!!dgmgming

Telefoon: +31(0)165 319000 Internet www.vanagtmaal.nl

| jofib

Beter in Beweging
‘t Hof 2b | 4751 JK Qud G%%t' 0165 820040 | www.fysioholland.nl

N

lD Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven

Vlierwerf 13 Ondernemingenweg 7
O i Postbus 1310 Postbus 983
[ H D{ [ 4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven
N Tel.: 0165-58 3258 Tel.: 040 - 24 83 185

SCHILDERWERKEN BV Mail: info@liebreks.nl Mail: info@liebreks.nl
| ——

WWW.LIEBREKS.NL
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Laatst liepen de pastoor en mevrouw Bontje
te praten met een dame met een groot
notitieblok. Ze schreef van alles op.

Toen ze langs mijn wijwaterbakje liepen, kon
ik, Kikker, eindelijk verstaan wat de dame zei:
‘Goed, dan lijkt de zolder van de pastorie de
beste plek. Wilt u deze reglementen lezen en
ondertekenen? Dan kunt u uw gasten
morgen verwachten!”

De volgende dag stonden er twee jonge
mensen voor de dE]_lI', €en man €en een vrouw
met een sluier. Zij was in verwachting. ‘Kom
erin!” zei de pastoor. Mevrouw Bontje bood
koffie en koekjes aan. Dus mijn vrienden de
muizen waren er ook. De vier praatten gezellig
met elkaar. Een hele tijd.

‘Ze zijn doodop!” hoorde ik mevrouw Bontje
tegen de pastoor zeggen. Toen brachten ze de
gasten en hun bagage naar de zolder. Daar was
een soort huisje van gemaakt. Tenminste...
dat hebben de muizen me verteld: ‘Er is een
keukentje! En een tafel! En een bed! Je kunt er
echt wonen!” Toen zei ik: “Ze zullen ook wel
een wiegje neer moeten zetten.

HJippie!’ riepen de muizen, ‘Een baby, een

aby! Net als Jozef en Maria!” En daar hadden
ze wel een beetje gelijk in. Dit wordt onze
mooiste Kerst ooit. Want nu verwachten we
niet alleen de geboorte van Jezus. Ook bij ons
in de pastorie wordt een kindje geboren. En
als het op tijd is, kan het misschien nog wel
meedoen in ons kerstspel!

Een moeder krijgt een
bahy 'tje
over een maand of twee.
Her duurt nog maar heel
evenijes
en iedereen leeft mee.

laar.

\/ersje

" Een moeder krijgt een
haby tie,
maar ineens moet ze op
reis.
Daar zit ze, op een
ezeltje.

De

Nodig:

drichoekjes weg te knippen. Dat doe je zo:

De omtrek is ongeveer 12 cm. Geef aan de rand om de 2 cm een stipje met
stift. Knip vanaf elk stipje twee keer schuin naar de bodem zodat een punt
ontstaat. Youw de zes punten mooi plat. Maak een gaatje in een punt.
Maak een draadje aan de ster en bind hem aan een stukje tak

T I i S ne . s w
R 2 2l - Sk R e Sodeds TR g %
Maak oend stertrentedon
en (oude) schaar, aluminium cupjes, dun (metaal)draad, tak

Doen: Probeer zoveel moselijk lege waxinecupjes te sparen en maak ze
voorzichtig schoon met heet water. Knip elk cupje in tot een ster door zes

£

Idee voor de advent: begin op 1 december
met 1 ster en hang ér elke dag één bij.
Pan hangen er met Kerst 24 sterren!

{= Ze zijn kinderen van God’

‘Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen.

TMarjet de Jong - Varmgevfnm




Monuta Ellen Kok

Markt 26, 4731 HP Qudenbosch
T 0165-326372

| www.monutagllenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Qok als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta '’ Ellen Kok

De steun bij ieder afscheid.

‘ ?AN D I‘: RII‘: ! I ' Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum
Veilingverse snijbloemen en kamerplanten
* Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

*  Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten J

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappelen:
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen

Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

B | ' S Py - Specialist in fauteuils en
! S W bankstellen op comforthoogte

woninginrichting  www.buswoninginrichting.nl m
1 i , -

tapijt, vinyl, pvc, laminaat, zonwering, vitrages § alles wordt bij U vakkundig
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen gemeten en geplaatst

BouwserVice Rucphensebaan 21a
\___Barteler

Roosendaal / Oud Gastel www.bouwservicebartelen.nl

Service

Restauratie

Nieuwbouw




