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Op bedevaart

Als ik dit stukje schrijf sta ik vlak voor mijn reis
naar Israél. Ik mag een kleine twee weken op
weg zijn in de voetsporen van Jezus en de
apostelen. Ik mag de plaatsen zien waar Bijbelse
taferelen zich afspelen en waar de wortels van
het christendom liggen. Het is als het ware de
afsluiting van mijn zilveren priesterjubileum en
ik verheug me er op dat enkele mensen uit de
Bernardusparochie en de Immanuelparochie
meegaan. Het is een cultureel-historische
kennismaking met het Heilig Land, maar ook
een bedevaart. We gaan op naar Jerusalem,

de stad van de hemelse vrede, op de grens

van Israél en de Palestijnse gebieden, twee
gebieden waarvan de inwoners al decennialang
in onvrede met elkaar leven.

Bedevaarten: terug van weg geweest

Het lijkt net alsof bedevaarten weer in zwang
aan het komen zijn. Het bisdom organiseert
regelmatig een bedevaart en ook verschillende
parochies doen dat. Ook vanuit onze omgeving
wordt regelmatig op bedevaart gegaan.
Jaarlijks is in maart de nachtelijke bedevaart
naar de Stille Omgang in Amsterdam. Er zijn
Mariabedevaarten naar Lourdes, Fatima,
Beauraing, Banneux en Kevelaer. Ook zijn er
mensen uit onze streek die te voet of met de
fiets de weg naar Santiago de Compostella
geheel of gedeeltelijk afleggen. En natuurlijk
weten mensen de weg naar Rome hier vandaan
steeds weer te vinden. Dichterbij zijn natuurlijk
Zegge en de Kapelberg. Meersel Dreef en
Scherpenheuvel liggen min of meer binnen
handbereik en jaarlijks zijn we in Zevenberg-
schen Hoek in oktober bijzonder verbonden
met Fatima.

Na de Reformatie was de openbare uitoefening
van de katholieke eredienst verboden in
Nederland, maar mensen zochten allerlei
manieren om toch te getuigen van hun
katholieke geloof. De Stille Omgang werd
gelopen op de route waarop vroeger de
Sacramentsprocessie werd gehouden, maar
nu in de nacht en zonder uiterlijke tekenen.
Anderen gingen ter bedevaart nét over de
grens, zoals bijvoorbeeld naar Kevelaer,

dat uitgroeide tot de grootste ‘Nederlandse’
bedevaartsplaats. Tot op de dag van vandaag
komen er uit heel Nederland gelovigen om
uitdrukking te geven aan hun geloofs-
vertrouwen.

Bedevaarten: Gods volk onderweg

Binnen het kerkelijke leven hebben bedevaarten
altijd een belangrijke rol gespeeld. Er was een
tijd dat de aandacht hiervoor verslapt leek te
zijn en bedevaarten dreigden uit te sterven,
maar inmiddels is er sprake van een opmerke-
lijke opleving, zowel in pelgrimages in groeps-
verband alsook individueel. Het lijkt er zelfs op
dat mensen die hun eigen parochiekerk niet of
nauwelijks meer bezoeken wel regelmatig in
bedevaartsplaatsen komen. Bedevaarten zijn
samenbindend en ze vormen als het ware een
verdichtingsmoment van ons gelovig leven als
christenen.




Gods volk onderweg

Met een groep op bedevaart gaan is samen op
weg gaan als een afbeelding van de kerk zoals
het Tweede Vaticaans Concilie het omschrijft:
“Gods volk onderweq" Zo zijn we als gelo-
vigen letterlijk in beweging en delen we een
stukje van onze levensweg met elkaar. Tegelijk
kunnen we met elkaar ons geloof sterken en
onze zorgen en noden voor God brengen.
Ook als je niet in een groep, maar alleen of
met enkelen naar een bedevaarts- plaats gaat,
kan je dat steun en bemoediging geven.

In het komende jaar zijn er weer bedevaarten
naar Banneux, Beauraing en Kevelaer enis er
een bisdombedevaart naar Italié, in de
voetsporen van de heilige Benedictus van
Nursia. Graag nodig ik u uit om dan eens een
keertje aan te sluiten. Het is steeds weer een
bijzondere en verrijkende ervaring. Via het
parochieblad en de website houden we u op
de hoogte en schroom niet naar informatie te
vragen!

Maickel Prasing, pastoor
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Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de
gezamenlijke geldweringscampagne van vijf
grote landelijke kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeen-
schap te ondersteunen met een financiéle
bijdrage. Want parochies ontvangen geen
subsidies en zijn daarom afhankelijk van de
bijdragen van hun parochianen om het
pastorale werk te kunnen voortzetten en
uitbreiden. Uw financiéle steun voor de
toekomst van uw kerk is daarom meer dan
welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.
De jaarlijkse bijdrage die per huishouden
wordt gevraagd is door het bisdom vast-
gesteld op € 118,00. Dat is nog geen € 10,00
per maand. En wanneer u een beroep doet op
de parochie voor kerkelijke diensten, zoals het
verzorgen van een doopviering of een uitvaart,
wordt uw bijdrage verrekend met de kosten
daarvan. Daarnaast is uw gift (onder bepaalde
voorwaarden) aftrekbaar voor de belasting,
want de deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van ons parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met
uw naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl. Of
maak uw bijdrage over op rekeningnummer
NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK
Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder
vermelding van ‘parochiebijdrage’

Actle
Kerkbalans




De mensen van voorbij,
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij,
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
~in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van het jaar.

.
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Sis

De mensen van voorbij,

zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij,

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,

daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij

zijn in het licht, zijn vrij.

Hanna Lam



Vieringen in de parochie
in kapellen, kerken en woon-zorgcentra

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus en zijn
volgelingen ons hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken
en om te bidden. In de tekenen van Brood en Wijn is de Heer onder ons aanwezig als we
eucharistie vieren en door de communie wordt de geloofsgemeenschap tot één grote familie in
Jezus Christus. In onze parochie worden daartoe zowel door de week als in het weekeinde op vaste
tijden vieringen gehouden. Doorgaans zijn dat eucharistievieringen en anders vieringen van
woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is altijd een eucharistieviering.
Actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse Bode en in de
Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag  09.30uur St.Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag  09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur  Pauluskapel in Oudenbosch
donderdag 19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur  bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Oudenbosch
enin ‘het Punt’in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een
oecumenisch middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de
gebedskring ‘Biddende Moeders’ bijeen in de Pauluskapel in Oudenbosch.

Vieringen in woon-zorgcentra

Eveneens op vaste tijden zijn er wekelijks vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting
Groenhuysen, die met regelmaat worden verzorgd door leden van het pastoraal team.
maandag 17.00 uur ‘de Zellebergen'in Oudenbosch

woensdag 10.30 uur ‘Kroonestede’ in Hoeven

donderdag 10.30 uur ‘Blankershof’ in Oud Gastel (tweewekelijks)

vrijdag 10.00 uur ‘Blomhof’ in Standdaarbuiten

Agenda
zondag 21 oktober ~ 29e zondag door het jaar
zondag 28 oktober  Allerheiligen, tevens Allerzielen in Bosschenhoofd
vrijdag 2 november  Allerzielen in Hoeven, Oud Gastel en Oudenbosch
zondag 4 november  31e zondag door het jaar
zondag 11 november 32e zondag door het jaar
zondag 18 november 33e zondag door het jaar
viering KinderKaravaan in Oud Gastel
zondag 25 november Christus, Koning van het Heelal
zondag 2 december  1e zondag in de Advent
zondag 9 december  2e zondag in de Advent
zondag 16 december 3e zondag in de Advent
viering KinderKaravaan in Oudenbosch
zondag 23 december 4e zondag in de Advent
maandag 24 december Heilige Kerstavond en Kerstnacht




Gedoopt
1 september

Overleden
20 augustus

Gedoopt
19 augustus
16 september

Gehuwd
21 september

Overleden
1 september

7 september

19 september

28 september

Familieberichten

Bosschenhoofd

Mila Reijven

Geertruida Braspenning (80),
echtgenoot van
Gerardus de Rooij

N
A
Hoeven

Thijmen de Kok
Lynn Rommens
Owen Martens
Scott Martens

Koen Vermunt
en Jessica Meekel

Petrus Embregts (93),
echtgenoot van

Marie Dingenouts
Joseph Meesters (72),
echtgenoot van

Jacoba van Qosterhout
Coleta Donkers (94),
weduwe van

Cornelis van der Veeken
Petronella van Oosterhout (76),
weduwe van

Cornelis Snepvangers

Gedoopt
1 september
30 september

Overleden
27 augustus

4 september

9 september

27 september

Gedoopt
8 september

9 september
22 september

Gehuwd
8 september

22 september
29 september
Overleden

15 september

27 september

Oud Gastel

Anna van Geel
Liam van den Broek
Sarah van Dorst

Wilhelmus Ossenblok (74),
echtgenoot van

Jacoba Monden
Dorothea Wijnen (88),
weduwe van

Adrianus Augustijn
Louisa Goetstouwers (81),
weduwe van

Jacobus Veraart

Anna van Kaam (86),
echtgenote van

Machiel Ernest

Oudenbosch

Emma Dortmans

Lena Rzab

Lakisha Muijs

Michelle Willemse
Danique van den Nobelen

Olav van den Bergh
en Marit Roks

Frank Steenbergen
en Martha Murre
Gurgen Hakopian
en Tatevik Tsagikian

Petrus Brood (88),

echtgenoot van Maria Rijpers

Jacoba Dirne (86),
weduwe van Pieter Jansen



Franciscusgroep

Elke tweede vrijdag van de maand komt in de
Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal centrum
'de Pelgrim' de Franciscusgroep bij elkaar. Dit
is een groep mensen waarvan de meesten
elkaar kennen uit de vroegere Franciscus-
beweging. Nu is het een werkgroep die
'‘gewoon' onder de parochie valt.

Telkens als we samenkomen bespreken we een
thema. De ene keer is dat het beeld dat we

van Maria hebben, de andere keer een brief
van de heilige Clara of de vraag wat een engel
is of wat vrede is en hoe vrede een plaats

heeft in de eucharistieviering. In de praktijk
komt het erop neer dat de meeste bijeen-
komsten worden ingeleid door diaken Frank
van Gerven.

Als u het fijn vindt om eens in de maand even
tot bezinning te komen of iets nieuws of
vanuit een ander perspectief te horen, bent u
van harte welkom. Deelname is gratis en voor
koffie en thee wordt gezorgd. Als u uw adres
doorgeeft aan mw. Corrie Antens krijgt u een
week voor de bewuste avond het thema
toegestuurd. Opgeven kan telefonisch, 0165
315 680, of per email, corriesol@gmail.com.
De bezinning duurt van 19.30 uur tot 21.30
uur; de deur gaat om 19:00 uur open.

U bent van harte uitgenodigd!
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Corrie,
bedankt voor je jarenlange inzet!

Net voor de grote vakantie is Corrie van Leest
gestopt als kasbeheerder van de parochie-
kerncommissie Oudenbosch - Standdaar-
buiten. Vele jaren heeft ze zich ingezet voor
de parochie, als penningmeester voor de
Paulusparochie en dus later als kasbeheerder.
We willen haar dan ook hartelijk bedanken
voor haar inzet gedurende vele jaren en zullen
haar zeker gaan missen in onze commissie.
Gelukkig hebben we Marquerite van Leeuwen
bereid gevonden om de taak als kasbeheerder
op zich te nemen. Corrie, het ga je goed!

Karin van Gorp
voorzitter PKC Oudenbosch - Standdaarbuiten

Basiliekkoor zoekt zangers

Al eerder deed het bestuur van het Basiliek-
koor in Oudenbosch een oproep voor nieuwe
koorleden in dit parochiemagaZIN. Voor het
koor is het inmiddels twee voor twaalf en de
tijd dringt als het gaat om ons voorbestaan.

In 2005 is gekomen tot een samengaan van
het Herenkoor, dat in 1801 is opgericht, en
het Dameskoor, dat bestaat vanaf 1965. De
lange bestaanstraditie van beide koren willen
we natuurlijk voortzetten, maar daarvoor zijn
dringend nieuwe koorleden nodig.

Gaat de de muzikale ondersteuning van de
vieringen in de Basiliek u ter harte? Vind u
koorzang tijens de vieringen belangrijk? En
zingt u graag? U bent van harte welkom
tijdens onze koorrepetitie, elke woensdag om
19.30 uur in de Hellemonszaal in pastoraal-
diaconaal centrum 'de Pelgrim’, gelegen in de
crypte van de kerk. Of neem contact op met
de voorzitter van ons koor, dhr. Wim Gouver-
neur, telefoonnummer 06 303 90 168.

Marianne de Ruiter,
secretaris




Dit jaar werden voor de tweede maal rond de
feestdag van de heilige Bernardus van
Clairvaux, de Bernardusdagen georganiseerd.
Op vier zondagen waren in de kerken in
Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch en Wouw
exposities te bekijken over de band van onze
regio met de cisterciénzers van de Bernardus-
abdij in Hemiksem. Dankzij de medewerking
van vele vrijwilligers kunnen we weer op mooie
open kerkendagen terugkijken. Ook in de kapel
van Bovendonk was tijdens deze dagen een
expositie ingericht. Aan de hand van een
tijdsbalk kon men meer te weten komen over
de geschiedenis van de abdij. Robert Poots
organiseerde voor de derde maal de wandeling
langs het Bernardus Kerkepad, een mooi
initiatief dat geweldig aansluit bij de Bernardus-
dagen. Op 25 augustus liep een grote groep
wandelaars van Bovendonk in Hoeven naar de
Basiliek in Oudenbosch. Voorafgaand aan de
wandeling gaf Joep Hoeks, een van de initiatief-
nemers van de Bernardusdagen, een lezing over
het gebied waar de wandeling door heen gaat
en dat ooit in bezit was van de monniken van
de Bernardusahdij.

e B

Meer informatie:
. www.bernardusdagen.nl
FOudenbosch - Wouw www.facebook.com/BernardusKerkepad




Ervaar de kracht van relieken
op donderdag 22 november in Utrecht

Van 12 oktober tot en met 3 februari is in
Museum Catharijneconvent in Utrecht de
tentoonstelling ‘Relieken’ te zien. Daarin wordt
een ongekende variéteit aan krachtige relieken
getoond, van een reliekhouder met een splinter
van de doornenkroon van Christus, zand en
stenen uit het Heilig Land, een huisaltaar met
een haar van Diego Maradona, zem-zem water
uit Mekka tot aan bodhiblaadjes afkomstig van
de plaats waar Boeddha tot verlichting kwam,
van schitterend tot onooglijk, van imponerend
tot ontroerend.

v

Van alle tijden

Uiteraard komen ook bijzondere verhalen achter
de relieken aan bod. Relieken danken hun
bestaan immers aan de mensen die ze bewaren
en er betekenis aan geven. Ze geven mensen
houvast, steun, inspiratie en zelfs bestaansrecht,
van generatie op generatie. Met eerbied en
respect zijn ze - soms eeuwenlang - bewaard en
gekoesterd: tastbare overblijfselen die herinne-
ren aan en verbinden met een persoon, plaats

10

of gebeurtenis; voorwerpen die mensen dichter
bij hun voorouders, belangrijke staatshoofden,
historische helden, idolen en andere rolmodel-
len brengen. Het museum brengt al deze
aspecten samen in deze unieke tentoonstelling
en in een publicatie waarin voor het eerst
relieken uit verschillende religies, culturen en
tijden in een breed perspectief worden
geplaatst. Werken van een aantal hedendaagse
kunstenaars bieden bovendien een verrassend
eigentijds perspectief op dit eeuwenoude
fenomeen.

Dagtocht

Op donderdag 22 november wordt in het kader
van de activiteiten vanuit pastoraal-diaconaal
centrum ‘de Pelgrim’ een dagtocht met bezoek
aan deze bijzondere tentoonstelling georga-
niseerd.

09.30 uur vertrek per touringcar

vanaf de Parklaan in OQudenbosch

11.30 uur ontvangst met koffie en thee

in het auditorium van het museum

12.00 uur inleiding op de tentoonstelling
13.00 uur bezoek aan de tentoonstelling

op eigen gelegenheid

15.30 uur vertrek uit Utrecht

omstreeks 17.15 uur aankomst in Oudenbosch

Info

Voor deelname aan deze dag wordt voorlopig
een bijdrage van € 27,50 per persoon aange-
houden bij tenminste 50 deelnemers. Dit
bedrag is inclusief busreis, koffie/thee en
inleiding en wordt bijgesteld afhankelijk van het
aantal deelnemers en kortingsmogelijkheden,
zoals een Museumkaart.

Aanmelding

Aanmelden voor deze dagtocht kan tot en met
zondag 18 november door een email te sturen
naar teamassistent@bernardusparochie.nl met
vermelding van uw naam en telefoonnummer.
Wilt u daarbij a.u.b. tevens aangeven of u
beschikt over een geldige Museumkaart,
BankGiroLoterij VIP-kaart, Vriendenkaart
Museum Catharijneconvent of 65+kaart.



Een relikwie of reliek is een overblijfsel van het Grote of belangrijke relieken werden en worden

lichaam van een heilige, of een voorwerp dat doorgaans bewaard in rijk geornamenteerde
met een heilige in aanraking is geweest, waar- relikwiehouders, meestal uitgevoerd in kostbare
aan wonderdadige kracht wordt toegekend. materialen.

Met name in het Rooms-katholieke en Oosters-
orthodoxe christendom, in hindoeisme en
boeddhisme speelt de verering van relikwieén
een belangrijke rol. In de islam speelt reliek-
verering een rol binnen bepaalde stromingen.

Martelarenverering

In het Romeinse Rijk bestond bij christelijke
gemeenschappen een intensieve martelaren-
verering. Indien het enigszins mogelijk was koos
een gemeenschap het graf van een martelaar uit
om als centraal punt bij de eredienst te dienen.
Bovenop of dichtbij dat graf werd een altaar
geplaatst en daaromheen werd een kerkge-
bouw opgetrokken. Al snel werd het gebruik dat
gemeenschappen die niet over een eigen
martelaar beschikten van elders een stoffelijk
overschot haalden, waarbij men zich soms
tevreden moest stellen met fragmenten. Het
Latijnse woord voor 'overschot' is reliquia’.
Vandaar dat een fragment van het stoffelijk
overschot van een martelaar of heilige een
relikwie wordt genoemd.

Reliekenvoorraad

Toen christenen relikwieén ook voor individuele
vroomheidsoefeningen wilden gaan gebruiken,
werd de relikwieénvoorraad op een handige
manier vergroot. Voortaan golden alle mogelijke
voorwerpen die met een martelaar of heilige,
met zijn graf of met een van zijn lichamelijke
overblijfselen in aanraking waren geweest, als
volwaardige relikwieén. Het ging dan bijvoor-
beeld om de doeken die een heilige in zijn graf Wildgroei

hadden omhuld, of om de werktuigen waarmee  In de late middeleeuwen dreigde de relikwie-

een martelaar was gepijnigd. verering volledig uit de hand te lopen. Er was
sprake van een heuse wildgroei in het aantal in
Wonderwerking omloop zijnde relikwieén, en allerlei bijgelovige
De Rooms-katholieke Kerk leert dat de praktijken verduisterden de officiéle leer van de
wonderkracht van een heilige niet aan concrete  Kerk. De overdreven relikwieverering was dan
plaatsen en zaken is gebonden. Het gewone ook een dankbaar thema voor de reformatoren,
volk kon zich daar in het verleden weinig bij die misstanden aan de kaak wilden stellen. Het
voorstellen. Het beeldde zich juist in dat de Concilie van Trente, dat in veel kwesties de
kracht van een eenmaal gestorven heilige reformatoren helder van repliek diende,
overging op zijn stoffelijk overschot en op al besteedde opvallend genoeg maar weinig
hetgeen met hem of haar in aanraking was woorden aan de relikwieverering. Naarmate in
geweest. Om wonderdadige kracht te genieten  het Westen de volksverheffing vruchten afwierp,
moest men het hebben van tastbare dingen. kon de Kerk uitwassen in de relikwieverering

Geen wonder dus dat relikwieén een fel begeerd  aan banden leggen. Tegenwoordig is de
bezit waren, waarin stevig werd gehandeld. verering aan vrij strenge regels gebonden.
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Dank je wel!

Ik kijk terug op een prachtige, zonnige
afscheidsviering. Wat fijn om zoveel hartelijke
kaartjes en attenties te ontvangen. Wat was
het een mooi moment om samen voor de
Basiliek het glas te heffen op de toekomst van
de Bernardusparochie. Ik ben een dankbaar
mens en ga met een goed gevoel in Ooster-
hout verder om het pastoraat rondom jonge
gezinnen en diakonie handen en voeten te
geven. Uiteraard blijf ik in de spiegel kijken.
U ook?

Annemiek Buijs - Tuytelaars




November is de laatste maand van het
kerkelijk jaar, dat loopt van de eerste

zondag van de advent tot aan het feest

van Christus Koning. In de zondagle-
zingen zet Jezus deze maand nog eens

de puntjes op de i. Je kunt de lezingen
zien als een kernachtige samenvatting
van alle lezingen van het afgelopen
jaar. Geen wonder dat het op de al-
lereerste plaats om liefde gaat. Want
liefde is de kern van het Goede Nieuws
dat Jezus verkondigt.

LEZINGENROOSTER

ZONDAGEN NOVEMBER 2018

do 1 november 18 november
Allerheiligen 33e zondag door het jaar
Apokalyps 7,2-4.9-14 Danlél 12,1-3

1 Johannes 3,1-3
Matteiis 5,1-12a

Hebreeén 10,11-14.18
Marcus 13,24-32

vr 2 november 25 november

Allerzielen Christus, Koning van het
Jesaja 25 6a+7-9 heelal

Openbaring 21,1-5a+6b-7  Daniél 7,13-14

Lucas 23,44-46+50+52 Apokalyps 1,5-8
+53424,1-6a Johannes 18,33b-37

4 november

31e zondag door het jaar

Deuteronomium 6,2-6
Hebreeén 7,23-28
Marcus 12,28b-34

11 november

32e zondag door het jaar
1 Koningen 17,10-16
Hebreeén 9,24-28
Marcus 12,38-44

Bijbelverhalen

o&éef&ée« als Qaa‘bﬁeéoé

De feestdag van Allerheiligen en de gedenkdag van Aller-
zielen staan aan het begin van november. Twee bijzondere
dagen die de twee zijden van dezelfde munt vormen. Want
hoewel we bij heiligen denken aan mensen die een bijzon-
dere status verworven hebben, maken wij in feite allang deel
uit van die gemeenschap van heiligen. We zijn geroepen tot
heiligheid, dat wil zeggen tot mensen die in een hele - een
gave - relatie staan tot God en elkaar. Dat geldt evenzeer
voor de overleden zielen.

Op de eerste zondag van deze maand wordt Jezus’
verkondiging door Hem zelf samengevat in één zin: ‘Gij
zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel
uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht! Je zou ook
kunnen zeggen dat je zult liefhebben met alles wat je bent.
Het tweede gebod, zegt Jezus, is even belangrijk: ‘Gij zult
uw naaste beminnen als uzelf’ God is niet los te zien van de
naaste, en de naaste niet los van God.

De week daarop zegt Jezus dat je je niet moet verkijken
op de buitenkant van mensen. De schriftgeleerden, die de
mensen moeten onderrichten in de liefde, zijn te veel met
zichzelf bezig. Neem liever een voorbeeld aan een arme
weduwe die niet offert van haar rijkdom maar van haar
armoede.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Christus Koning,
wordt duidelijk dat Jezus” koningschap ‘niet van deze wereld
is. Het was zijn opdracht om getuigenis af te leggen van de
waarheid, een waarheid die liefde is. Het is een appel op ons
allemaal: ‘Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem!

Gij zult uw naaste
beminnen als uzelf

Marcus 12, 33

Tekst: Sipke Draisma
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Voordracht ‘A Christmas Carol’

Op maandag 17 december houdt Harry
Mulders, docent Engelse taal- en letterkunde,
een voordracht over ‘s werelds beroemdste
kerstverhaal: ‘A Christmas Carol” van Charles
Dickens. De Victoriaanse Tijd (1837-1901) was
de periode van de Industriéle Revolutie in
Engeland. Het land gebruikte haar overvioedige
natuurlijke hulpbronnen en technische
superioriteit om de ‘workshop of the world’ te
worden, terwijl Londen het financiéle centrum
van de wereld werd. Het was een periode van
enorme rijkdom. Maar Victoriaans Engeland
was ook berucht om de erbarmelijke sociale
omstandigheden waarin de arbeidende klasse
gedwongen was te leven. Charles Dickens
(1812-1870) protesteerde tegen degenen die
mensen reduceerden tot getallen, die de
werkelijkheid terugbrachten tot kille feiten.

A Christmas Carol’, een modern sprookje uit
1843 over een eenzame vrek, Ebeneezer
Scrooge, die de ware betekenis ontdekt van
Kerstmis en door een reeks geesten een tweede
kans krijgt, speelt zich tegen de achtergrond
van deze 'nieuwe' tijd af.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie
wordt de Victoriaanse Tijd besproken en wordt
ook het verhaal tot leven gebracht. Enkele
passages uit het verhaal worden voorgelezen in
het Engels. De voordracht begint om 19.30 uur
in de Cuyperszaal in pastoraal-diaconaal
centrum ‘de Pelgrim.

Jezuitenplein 33
Oudenbosch

0165 726 996
info@brasserietivoli.nl
www.brasserietivoli.nl
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Concerten Basiliek najaar 2018

De muziek van Star Wars tijdens een unieke concertreeks in Nederland.

Het International Symphony Orchestra INSO uit Lviv vertolkt onder leiding

van dirigent Raymond Janssen de wereldberoemde soundtracks uit de Star
. Wars films. Ze worden daarbij ondersteund door The New Romanian

Symphonic Choir en combineren de nummers tot een stralend geheel.

)
\ Voor meer informatie ga naar:Cadenza-productions.nl/starwarssuite/

THE |(YES WILLIAMS SUITE

\ A /ﬁi I;* X Zaterdag 17 november 2018 Basiliek Oudenbosch 20.00 uur

10 en 11 december 2018 . " Basiliek

THE NEW ROMANIANCHOIR& - . 20.00 uur
INTERNATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA DI\ c

HET UL TIEME:

concert

info en kaarten:www.tec-entertainment.com/a-christmas-carol-concert

13 dec. 2018

Dana Winner, één van de populairste

zangeressen uit Vlaanderen geeft een

speciaal kerstconcert in de Basiliek. De *

artieste met "de gouden stem” komt voor

de tweede keer op uitnodiging van

Kiwanisclub Halderberge naar de Basiliek o u d e n bosc h M a n n e n ko or
in Oudenbosch voor een exclusief

kerstconcert! Onder begeleiding van een * x

fantastisch orkest zal Dana Winner een *
geweldige avond verzorgen.

www.kiwanis.nl/halderberge/dana-winner

Zaterdag 29 december 2078
GENIET VAN EEN SOULVOLLE KERTSAVOND

KERKENTOUR ‘18

CHRISTMAS @

binnenkort op
www.bernardusparochie.nl




Advent en Kerstmis met kinderen

Kindernevendienst

Ook dit jaar bereiden we ons op het Kerstfeest
voor tijdens de kindernevendienst in de
Basiliek. ledere zondag in de Advent hebben de
kinderen in een aparte ruimte een eigen
activiteit tijdens een deel van de viering en
wordt ook het Kerstspel geoefend. Wie aan het
Kerstspel wil meedoen kan zich al bij Inge
Deckers aanmelden met een email naar
inge15@zonnet.nl.

De kindernevendienst is tijdens de vieringen op
- zondag 2 december,

- zondag 9 december,

-zondag 16 december,

-zondag 23 december.

Op zondag 16 december trekt de Kinder-
Karavaan naar Oudenbosch, dus dan is het nog
eens extra druk en gezellig. Het thema van die
viering is ‘Daar waar je het niet verwacht! Alle
vrienden van Jezus zijn welkom in zijn huis,
groot en klein, oud en jong, dus wees erbij.

Kerstvieringen

Alle kinderen zijn samen met hun mama, papa,
broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vriendjes en
vriendinnetjes natuurlijk ook van harte welkom
bij de kindervieringen op Kerstavond

om 17.00 uur

in de H. Laurentiuskerk in Oud Gastel,

om 19.00 uur

in de St. Jan de Doperkerk in Hoeven

en om 19.00 uur in de Basiliek in Oudenbosch.

Kindje wiegen

Als het Kerstkind is geboren is de hele familie
welkom bij het Kindje wiegen

op maandag 25 december om 15.00 uur

in de Basiliek in Oudenbosch

en op dinsdag 26 december om 11.00 uur

in de H. Laurentiuskerk in Oud Gastel.

Adventslied

Vier kaarsen in een groene kring
vertellen ons een oud verhaal
van wachten op bemoediging,
van hoop op vrede onderling.
Zij roepen telkenmaal:

'Het licht schijnt in de duisternis,
geeft kracht in nacht en droefenis,
geeft hoop, vervulde dromen:

de troost van God zal komen.

Vier weken in de donk're tijd
vertellen ons weer ieder jaar

van waartoe mensenliefde leidt,
een kracht die werkelijk bevrijdt:
beloften worden waar.

Vier maal een licht in onze nacht,
een stem die roept in de woestijn,
die uitzicht, hoop en heil verwacht
en uitweg wijst uit eenzaam zijn:
Hij komt en geeft ons kracht.
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Coppens
@ p%itvaartzorg

Zorg rondom overlijden

% % % ® ® =¥ =

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

™ Aannemersbedrijf
x Van Agtmaal

Telefoon: +31(0)165 3190 00 Internet www.vanagtmaal.nl

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten
Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten
Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappelen
Cadeauvartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voar binnen en buiten
Zwembaden en alle toebehoren
Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen
Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

0 u d e n b os c h een VO"(er‘NeSSEIS‘O!clernc!ming

‘t Hof 2b | 4751 JK OQud (SHsl
'.f-"

jofib

Beter in Beweging
0165 820040 | www.fysioholland.nl

Y \
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Bijeenkomst over brief van de paus

De recente brief van paus Franciscus met de titel @
‘Wees blij en juich’ (‘Gaudete et exsultate’) is
gericht aan alle gelovigen. De boodschap van
de brief is dat wij als christenen écht gelukkige
mensen kunnen worden. In de brief wordt écht
gelukkig worden als synoniem beschouwd voor
de bekende woorden heilig en zalig. Als we de
zaligsprekingen uit de Bergrede van Jezus als
richtingwijzer kiezen op ons levenspad kunnen
we écht gelukkig worden, schrijft de paus.

TPaus
GEfODfSVQl’diEpfﬂg Pran 3 \ ngt tot heiligheid
Op maandag 24 september vond een
parochiebijeenkomst plaats in de Cuyperszaal in ~ waarmee je zelf worstelt en hoe Jezus' bedoe-

pastoraal-diaconaal centrum ‘de Pelgrim’ Ruim ling met die zaligspreking je helpt om als

30 parochianen uit verschillende parochie- christen écht gelukkig te worden. De groepen
kernen waren aanwezig. De avond werd rapporteerden hun bevindingen aan het
geopend door pastoor Maickel Prasing. Hij pastoraal team. Daaruit kwam naar voren dat de
benadrukte onder meer het belang van brief aanzet tot inspirerende reflecties op je
geloofsverdieping aan de hand van de brief van ~ manier van christen zijn. Uit de reacties van de
de paus. De brief helpt ook om met mensen aanwezigen blijkt dat er zeer zeker behoefte is

buiten de kerk over je geloof te kunnen praten.  aan vervolgactiviteiten op dit gebied.
Een goede voorbereiding daarop is om met

medeparochianen over de brief te spreken en Frans van den Bosch

naar elkaar te leren luisteren. In de introductie

op de brief gaf diaken Peter Hoefnagels aan dat

geloofsverdieping, zoals deze bijeenkomst, past
in het kader van activiteiten die in het pastoraal-

diaconaal centrum worden ontwikkeld. Daarbij SWE ERE L
wordt ook gedacht aan activiteiten voor

jongeren en voor ouders van kinderen die de

sacramenten hebben ontvangen. ... vertrouwd zaken doen
Identiteitskaart

Een kernonderdeel van de brief is de

‘identiteitskaart van de christen’ De toelichting Verzekeringen, Financiéle Planning,
daarop werd verzorgd door Frans van den Hypotheken, Onroerend Goed
Bosch. Hij heeft bij het Bisdom van Breda een .

driejarige opleiding tot pastoraal assistent bijna Reg|OBank

afgesloten. Met de zaligsprekingen geeft Jezus
ons als gelovigen een richtingwijzer voor ons

levenspad. Door de kant op te gaan die Jezus HL‘;“d""-S“Bli’;g
.e . . orpssraat J
wijst maken we duidelijk voor ons zelf, maar 4751 AL Oud Gastal
ook aan anderen, wat God met de mens heeft Tel. 0165 - 51 28 51
bedoeld. En door dat te proberen te doen L -
. . . Vestiging Zundert Vestiging Lepelstraat
dragen we een klein stukje bij aan het Bredaseweg 7 Steenhergseweg 61
Koninkrijk van God op aarde. 4881 DC Zundert 4664 RV Lepelstraat
Tel. 076 - 59 71 700 Tel. 0164 — 6527 10
In gesprek

Na de toelichting werd in groepen gesproken & g 5|
over een Zallgspreklng naar keuze, met als Vraag ©wewwisweerenl "~ infoi@sweerenl Volg ons op Facelook
hoe die zaligspreking aansluit bij de vragen
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Nestaurdit Le Jarln

lucplinsengg el Ruopien TN S
i www estaurantiejardinnl

J}Hagens

Gas Water CV <+ Dakbedekking <+ Sanitair < Airconditioning

Meirstraat 20 Uidvan
4751 AD Oud Gastel UNETO VNI
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com a

BOUWSEIVICE  rucshensebann 215
\ _ Barteler

Roosendaal / Oud Gastel www.bouwservicebartelen.nl

Service

Restauratie
Nieuwbouw

“ Specialist in fauteuils en
. " Dbankstellen op comforthoogte

tapijt, vinyl, pvc, laminaat, zonwering, vitrages e alles wordt bij U vakkundig
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen i gemeten en geplaatst




Ter inspiratie - BOEKEN

Een schaduw levenslang

Ruim tien jaar geleden ontmoette ik voor het
eerst de ouders van een dochter die ver-
moord was. Niet alleen hun dochter was het
leven met geweld ontnomen, ook hun klein-
kinderen. In de media is dat bekend gewor-
den als het familiedrama van Zoetermeer. Ik

. _-__—__-___-____'_———-—________'___
luisterde naar de verhalen van vader Ruud

en moeder Corry, die dus ook opa en oma waren. En zag toen
met eigen ogen hoe hun leven verwoest was. De moordenaar
kreeg geen levenslang. Vader en moeder wel, net als de rest
van de familie. De schaduw verdwijnt nooit meer uit hun leven.
Na dit verhaal kreeg ik contact met andere families van wie een
zoon of een dochter is vermoord. leder jaar staan hun namen
centraal op een dag voor vermoorde kinderen. Hun namen
trekken dan in een lint - gedragen door hun ouders en broers
of zussen - door de stad. Die dag is meestal in het begin van de
herfst. Tegen het eind van het jaar is er een andere dag. Daar
staan de nabestaanden centraal. Die ontsteken dan in het don-
ker van december en januari een licht bij de foto van hun kind.
Ik lees daar de namen van de kinderen voor.

Dat is een ontroerend moment, want ik kijk in de ogen van

de ouders en ik zie hun verdriet, ook jaren nadien. Ze hebben
allemaal levenslang. Ze ervaren elke dag de schaduw. Hun
verhalen over hun kinderen zijn voor het eerst gebundeld in
een boek dat geen andere titel kan hebben dan:‘Een schaduw
levenslang’ Het boek geeft stem aan stemlozen en noemt de
namen van hen die nooit vergeten mogen worden. Het is mijn
opdracht in het leven deze ouders en families daarin bij te
staan.

Leo Fijen

—_____—-_-———_——_‘_—————__

Een schaduw levenslang
200 pagina's

uitgeverij Adveniat
€19,90

ISBN 978-94-9209-3578
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Tekst: Kalien Blonden Foto: Marlijn Doomernik

l Anita Witzier

Anita Witzier (1961), presentatrice KRO-NCRV (o.a. De Reiinie, Anita wordt opge-
nomen, Voor wie steek jij een kaarsje op). De Nederlands Hervormde kerk van haar
jeugd verliet ze, maar geloven vindt ze prachtig: voor anderen. ‘Die overgave heb ik
niet in me. Ik weet ook niet of ik dat wil!

vrijheid — schepping - barmhartigheid - vergeving - liefde — menselijke waardigheid
klooster - eucharistie - verrijzenis - gastvrijheid - God - Jezus Christus - Heilige Geest

Barmhartigheid Hetbeeldvan de Barmhar-
tige Samaritaan raakt me altijd. Zonder je iets af te
vragen iets voor een ander doen, omdat de situatie
daarom vraagt. Dat vind ik de ultieme daad van
barmhartigheid. Heel actueel in deze tijd, waarin
zoveel vluchtelingen hiernaartoe komen. We zijn
geneigd te vragen: Waarom? Zijn er niet te veel?
Kunnen ze niet terug? Maar verplaats je eens in de
ander. Wanneer is een situatie zo wanhopig dat je
alles verlaat wat je kent, je hele historie, je land, je
huis? Dat doe je echt niet voor je lol. Barmhartig-

heid is misschien een lastige, maar wel een heel be-
langrijke waarde. We zouden ons minder af moeten
vragen:'What's in it for me?, maar vanuit ons hart
iemand willen helpen.

God Voor mijis God de zoektocht naar de zin
van ons bestaan. Daarin komen alle levensvragen
samen. Wie wil je zijn? Op welke manier?

Ik denk dat wij met z'n allen God zijn. We hebben
allemaal het‘goddelijke, het goede in ons, maar ook
een andere kant. Het is een kwestie van kiezen en
keuzes komen voort uit allerlei redenen. Uit liefde,
schoonheid, wanhoop, angst... Maar je kunt altijd
op zoek gaan naar de kern van je bestaan. Die is
intiem, persoonlijk, misschien niet in woorden te
vatten. Als je keuzes maakt vanuit die kern, doe je
bijna vanzelf het goede. Dan hoef je geen angst te
hebben en ben je minder kwetsbaar.

Vrijheid Inmijnvak vindt iedereen iets van je;
mensen hebben voortdurend een oordeel over wat
je doet. Dat kon mij heel persoonlijk raken en dat
voelde onvrij. Maar dat heb ik niet meer. Achter elke
mening gaat een verhaal schuil en dat verhaal heeft
meestal niets met mij te maken. Dat besef geeft een
enorme vrijheid. Verder ben ik bevrijd van de onrust
over alles wat ik misschien 66k had moeten of kun-
nen doen in mijn leven. Ik doe wat bij mij past en
het is prima als dat niet die reis naar een blokhut in
Chili is, om maar iets te noemen. Ik mag zijn wie ik
ben. Dat is een groot inzicht dat vrijheid geeft.
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Op een herfstmiddag komt een buitenmuis langs
bij haar vriendjes in de kerk.

‘Dat is nu toch erg,’ zegt ze, ‘Kikker zit in de put!.
De muizen schrikken zich rot.

‘Zit Kikker in de put? Dan moeten we hem gaan
helpen! Hem eruit halen!” roepen ze. En roef-roef,
ze rennen achter elkaar naar buiten.

‘Waar is die put? Bij boer Groeneveld?’ piepen ze
in paniek. De buitenmuis roept nog wat,

maar dat horen ze niet. Ze rennen de straat uit,
de brug over, het weiland in, helemaal naar de
boerderij van Groeneveld. Bij de put aangekomen
klimt de dapperste muis op de rand
en tuurt in de donkere diepte.
‘Kikker!" roept hij, ‘Ben je daar?

Zit je in de put?’

‘Ja, hoezo?’ horen ze.
Maar wie naar boven
komt klimmen is niet * /-
hun eigen Kikker.

Versje Troost

iBen Je verschrikkelik vreselik moe

ldan ga je vroeg Naar Je bedje toe. RA552

Heb je een knorrende hongerige ch@,

idqn heem Je brood met hagelslag.

Maar als je verdriet en tranen hebt,

|wnt moet Je dan doen, wat is het recept?

Als Je hart zwaar is, je ogen rood; i “‘
wat kun je doen, bij wie vind Je troost?
1Krulp lekker weg, laat de traantjes maar sqnn
en praat met iemand die jou kan verstaan.
Geef woorden aan dlles wat droevig is,
vertel over degene die je mist.

Troost komt van God, heel stil en zacht.
équk maar een kruigie, dan Krilg je kracht.

|

,

Uit de Bijbel

In de nieuwe wereld zal God bij ons zijn.
Elke traan in onze ogen zal Hij dragen.
De dood zd er niet meer z{jn;

rouw en PUV] ook hiet.

be dingen van vroeger zijn voorbi)!

QOpenbaring 21,4

% TROOST % KAK

‘lk ben Gup van Groeneveld’, stelt zij zich beleefd
voor, Ik woon hier!’ Samen zoeken ze verder naar
Kikker van de kerk, die ergens in een put zit.

Als ze 's middags moe thuiskomen vinden ze Kikker
gewoon op zijn wijwaterbakje, gezellig met de
buitenmuis. En zij vertelt wat zij hun had nageroepen:
‘Kikker is niet kwijt! Hij is een beetje verdrietig!’

Nu begrijpen de muizen dat Kikker alleen troost
nodig had. Kikker zit niet meer in de put. Hij is
helemaal opgekikkerd, dank zij de buitenmuis die
zo goed kan luisteren en door de muizen die een
beetje dom zijn, maar wel zijn beste vrienden.

Als je in de put zit, wat geeft dan troost?
Vul de ontbrekende letters in. Als je ze
goed hebt ingevuld, vormen jouw letters

een woord dat ook bij troost hoort.

achtheid

rm om je heen

usje % "
- Y JM‘
Warme eken

m
Lmsterend or &
ngeltje ;

almte

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurrigns



Monuta Ellen Kok

Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165-326372

I www.monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Qudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta " Ellen Kok

De steun bi] ieder afscheid.

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
dolol0 Postbus 1310 Postbus 983
[ [| 4 [ 4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven
—h Tel.: 0165- 58 32 58 Tel.: 040 -24 83 185
SCHILDERWERKEN BY. Mail: info@liebreks.nl Mail: info@liebreks.nl
a—
WWW.LIEBREKS.NL
I

Welkombijde | wikGEWAKERS
goedkoopste
van Oud Gastel! v

Tel: +31 (0)165 312 236
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Jumbeo BROOS staat iedere dag voor u klaar, Om te zorgen dat u alles kunt vinden wat E-mail: Info@wagomak.nlw nl
u nodig heeft. En dat voor de laagste prijs bij u in de buurt. Tot snel! 3 2

Openingstijden:

Murandag  08.00- 20,00 uur
Dinsdag 08.00 - 20.00 uur
Woensdag  08.00 - 20,00 uur
Donderdag  08.00- 20,00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 20.00 uur
Zondag 10.00- 18.00 uur

JU1 B0

Hallo ] 1), | i3 ( )
e, O Castel, Devpsstrugt 5 www.wagemakersbv.nl




