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Als liefde de weg is
wordt de wereld anders.

Het hoogtepunt van de huwelijkssluiting van de
Britse prins Harry en zijn bruid Meghan Markle
vond ik zonder twijfel de beklijvende preek. De
veelbesproken trouwpreek werd gehouden door
de Amerikaanse bisschop Mickael Curry, voor-
man van de Episcopaalse Kerk van de Verenigde
Staten, een gematigd protestantse kerk. Graag
bied ik u de Nederlandse vertaling van zijn preek
adan.

Alex Schuerman, priester-assistent

Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.

Slerk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de harlatochl.
De liefde is een vlammend vaur,
een laaiende viam.

Zeeén kunnen haar niel doven,
rivieren apoelen haar niel weg.

Hooglied 8. 6-7a

Wijlen Martin Luther King zei ooit: "Wij moeten de
kracht van de liefde ontdekken, de bevrijdende
kracht van de liefde. En als we dat doen, maken
we van deze hele wereld een nieuwe wereld,
Maar liefde, de liefde is de enige weg. Er is kracht
in de liefde. Onderschat die niet. Maak het ook
niet over-sentimenteel. Er is kracht in de liefde.
Als u me niet gelooft, denk dan aan een tijd toen
u voor het eerst verliefd was. Het leek of de hele
wereld om u en uw geliefde draaide. O, eris
kracht, kracht in de liefde, niet alleen in haar
romantische vormen, maar in elke vorm, elke
gestalte,

Als u wordt bemind en u weet dat, als iemand om
u geeft en u weet dat, als u liefhebt en u laat dat
zien, dan voelt dat goed. Op een of andere
manier klopt het. En daar is een reden voor. Die
reden heeft te maken met de bron. Wij zijn
gemaakt door de kracht van de liefde. En ons
leven is bedoeld om in die liefde te worden
geleefd.

Uiteindelijk is de bron van de liefde God zelf. De
bron van het leven van ieder van ons. Een oud
middeleeuws gedicht zegt: 'Waar ware liefde
wordt gevonden, daar is God zelf' Het Nieuwe
Testament zegt het zo: ‘Geliefde broeders en
zusters, laten we elkaar liefhebben, want de
liefde komt uit God voort. leder die liefheeft is uit
God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent
God niet, want God is liefde!

Eris kracht in de liefde om te helpen en te helen
zoals niets anders dat kan. Er is kracht in de liefde
om op te tillen en te bevrijden zoals niets anders
dat doet. Er is kracht in de liefde om ons de weg
te wijzen om te leven.'Draag mij als een zegel op
je hart, een zegel op je arm.Want sterk als de
dood is de liefde.

Maar liefde heeft niet alleen te maken met een
jong stel. De kracht van de liefde kun je zien aan
het feit dat we hier allemaal zijn. Twee jonge
mensen werden verliefd en wij kwamen met z'n
allen. Maar niet alleen voor en vanwege een jong
stel, met wie we blij zijn - het is meer dan dat.

lees verder op bladzijde 5



Aanmelden parochiefonds

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Mederland deel aan de landelijke Actie Kerk-
balans, de gezamenlijke geldwervingscampagne
van vijf grote kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeenschap
te ondersteunen met een financiéle bijdrage.
Want parochies ontvangen geen subsidies en zijn
daarom afhankelijk van de bijdragen van hun
parochianen om het pastorale werk te kunnen
voortzetten en uitbreiden. Uw financiéle steun
voor de toekomst van uw kerk is daarormn meer
dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 118,00. Dat is nog geen € 10,00 per maand.

En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen van
een uitvaart of een doopviering, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van het parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl, en u
ontvangt verdere informatie. Of maak uw
bijdrage over op rekeningnummer NL17 RABO
0140 7020 32 ten name van RK Parochie H.
Bernardus van Clairvaux onder vermelding van
'‘parochiebijdrage.

Zo houdt ook u uw kerk in balans!

Actie
Kerkbalans
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Jezus van Nazareth kreeg eens de vraag van een
wetgeleerde om de essentie van wat Mozes
leerde samen te vatten. En Jezus greep terug
naar de Hebreeuwse Schriften, naar Deutero-
nomium en Leviticus, en zei:'Heb de Heer, uw
God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en
met heel uw verstand. Dat is het grootste en
eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb
uw naaste lief als uzelf. En in de versie van
Matthels voegde Hij daar nog aan toe: 'Deze
twee geboden zijn de grondslag van alles wat er
in de Wet en de Profeten staat’ Alles wat Mozes
schreef, alles in de heilige Profeten, alles in de
Schriften, alles wat God tegen de wereld heeft
willen zeggen: Heb God lief, heb je naaste lief en,
als je dan toch bezig bent, heb jezelf lief.

lemand zei eens dat Jezus aan het begin staat
van de meest revolutionaire beweging in de
menselijke geschiedenis, een beweging gegrond
in de onvoorwaardelijke liefde van God voor de
wereld. En een beweging die mensen opdraagt
te leven en lief te hebben en daardoor niet alleen
hun eigen leven te veranderen, maar zelfs dat
van de hele wereld. Ik heb het over niet zomaar
een kracht, maar over een reéle kracht, een
kracht die de wereld kan veranderen.

Als u me niet gelooft, wees dan even stil en denk

na. stel u een wereld voor waarin liefde de weq is.

Stel u onze huizen en onze gezinnen voor
wanneer liefde de weq is. Stel u woonwijken en
gemeenschappen voor waar liefde de weg is. Stel
u regeringen en naties voor waar liefde de weg is.
Stel u zaken en bedrijven voor als liefde de weg
is. Stel u deze oude, vermoeide wereld voor als
liefde de weqg is.

Als liefde de weg is - onbaatzuchtig, opofferend,
bevrijdend - dan zou geen kind in deze wereld
ooit nog met honger naar bed gaan. Als liefde de
weg is dan zouden we het recht laten stromen als
een machtige rivier en gerechtigheid als een
altijd stromende beek. Als liefde de weq is
behoort armoede tot het verleden. Als liefde de
weg is wordt de aarde een heilige plaats. Als
liefde de weqg is leggen we onze zwaarden en
schilden neer aan de waterkant en zullen we niet
meer weten wat oorlog is. Als liefde de weg is
dan is er meer dan genoeg ruimte voor al Gods
kinderen. Want als liefde de weg is gaan we met
elkaar om alsof we echt familie zijn van elkaar. Als
liefde de weg is weten we dat God de bron van
ons allemaal is. En laat ik u zeggen: Dat is vuur.

De Franse jezuiet Pierre Teilhard de Chardin was
een van de grote geesten van de twintigste
eeuw, een Rooms-katholiek priester, een
wetenschapper, een geleerde, een mysticus. In
een van zijn geschriften zegt hij - als
wetenschapper én als theoloog - dat de
ontdekking of de uitvinding van het vuur een
van de grootste wetenschappelijke en
technologische ontdekkingen is van de hele
menselijke geschiedenis. Vuur maakte voor een
groot deel de menselijke beschaving mogelijk.

Vuur maakte het mogelijk om eten te koken en
om het eten gezond te maken. Vuur maakte het
rmogelijk om een ruimte te verwarmen en daar-
mee werd migratie over de hele wereld een
mogelijkheid. Zonder vuur geen bronstijd,
zonder vuur geen ijzertijd, zonder vuur geen
industriéle revolutie. De vooruitgang van
wetenschap en technologie hing in hoge mate af
van het vermogen vuur te maken en ten bate van
de mens te gebruiken. Als de mensheid ooit de
energie van vuur opnieuw onder controle krijgt,
als de mensheid ooit de energie van de liefde
weet te vangen, dan wordt dat de tweede keer in
de geschiedenis dat het vuur wordt uitgevonden.

Martin Luther King had gelijk. We moeten de
liefde en de bevrijdende kracht van de liefde
ontdekken. En als we dat doen maken we van
deze oude wereld een nieuwe wereld en zijn wij
broeders en zusters, kinderen van God. Dat is een
nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuwe
wereld, een nieuw menselijk gezin. Moge God u
liefhebben. Moge God u zegenen. En moge God
ons allemaal in zijn almachtige handen van liefde
bewaren.



Vieringen in de parochie
in kapellen, kerken en woon-zorgcentra

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons
hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden. In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt de
gemeenschap tot één grote familie in Jezus Christus. In de parochie vinden daartoe zowel door de
week als in het weekeinde op vaste tijdstippen vieringen plaats. Doorgaans zijn dat eucharistie-
vieringen en anders vieringen van woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is
altijd een eucharistieviering. De meest actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd
in de Halderbergse Bode en de Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl,

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag 092.30 uur St. Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag 09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskapel in Qudenbosch
donderdag  19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Oudenbosch en
in "het Punt’ in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een cecumenisch
middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de gebedskring
'‘Biddende Moeders' bijeen in de Pauluskapel in Cudenbosch.

Vieringen in woon-zorgcentra

Behalve in onze kerken zijn er door de week vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting Groen-
huysen: iedere maandag om 17.00 uur in 'de Zellebergen' in Oudenbosch, iedere woensdag om 10.30
uur in 'Kroonestede’ in Hoeven, tweewekelijks op donderdag om 10.30 uur in 'Blankershof" in Oud
Gastel en iedere vrijdag om 10.00 uuur in 'de Blomhof' in Standdaarbuiten. Met regelmaat worden
deze vieringen door leden van het pastoraal team verzorgd.

Agenda
zondag 1 juli 13e zondag door het jaar Afscheid Annemiek Buijs

autozegening Hoeven

Heilige Petrus en Paulus (Oudenbosch) Tijdens de eucharistie-
zondag & juli 14e zondag door het jaar viering op zondag 2

Heilige Martelaren van Gorcum (Stampersgat) | september om 11.00 uur in
zondag 15 juli 15e zondag door het jaar de Basiliek van de H.H.
zondag 22 juli 16e zondag door het jaar Agatha en Barbara nemen
zondag 29 juli 17e zondag door het jaar we afscheid van pastoraal
zondag 5 augustus 18e zondag door het jaar werker Annem‘iek Buijs -

Heilige Laurentius (Oud Gastel) Tuytelaars als I“?' van het
zondag 12 augustus 19e zondag door het jaar pastoraal team in verband
zondag 19 augustus Maria Tenhemelopneming met h_Et aanuaardgn an
zondag 26 augustus Heilige Bernardus van Clairvaux een nieuwe functie. U bent
zondag 2 september 22e zondag door het jaar vfan_harte weiliccien i) ciezn

Johannes' Onthoofding (Hoeven) viering en om haar na

; afloop alle goeds toe te

zondag 9 september 23e zondag door het jaar ST aE e Rl
zondag 16 september  24e zondag door het jaar i




Gedoopt
6 mei

Gedoopt
20 mei

17 juni
Overleden
24 april

10 mei
3 juni

10 juni

Overleden
21 mei

5 juni

Familieberichten
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Bosschenhoofd

Riv Breugelmans

Hoeven

Devlin Berendsen
Fenna Ketelaar
Vince Quirijnen
Demi van Zimmeren

Adrianus Aarts (82),

echtgencot van Maria de Rooij
Adrianus Schalk (74)

Antonius van Hoof (84),
weduwnaar van Mathilda de Graaf
Lucia Bastiaansen (95),

weduwe van Gerardus Mulders

Oud Gastel

Cornelia Akkermans (78),
weduwe van Gerardus Musters
Cornelia Kop (94),

weduwe van

Cornelis van Oosterhout

Gedoopt
5 mei

10 mei

12 mei
13 mei

9 juni

10 juni

Gehuwd
12 mei

Overleden
22 april
30 april
15 mei
17 mei
21 mei
26 mei

3 juni
4 juni

10 juni
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Oudenbosch

Alexander van Leeuwen
Daan van Leeuwen
Myrthe van Nijnatten
Shane van de Bom
Lola Pietersma

Alessia de Luca

Lea Heuverling

Kobus Oto

Vince Wagemakers
Elena Rolwes
Vincenzo Kabalt
Luciano de Crom
Lorenzo de Crom
MNadine van der Linden

Patrick Goverde
en Melanie van Velzen

Johannes Goossen (B9),
weduwnaar van Antonia Aa
Cornelis Wijnen (81),

echtgenoot van Joanna van Tiggelen
Petronella Gommers (88),
weduwe van Andreas Kop Jansen
Adriana de Kroon (71),

weduwe van Antonius Buijzen
Martinus de Bont (83),
echtgenoot van Cornelia Koevoets
Jacobus Janssen (84),
echtgenoot van Theodora Takx
Antonius Meijers (69)

Lucia Bram (94),

weduwe van Franciscus Kremers
Eddy Brouwers (66)



De evangelielezingen op de zondag
vormen een driejaarlijkse cyclus. In het
zogeheten A-jaar wordt er vooral uit
het evangelie van Matteiis gelezen. In

het B-jaar, waar we ons nu in bevinden,
lezen we uit het Marcusevangelie. In
het C-jaar staat het evangelie van Lucas
centraal. Gedurende alle jaren worden
er gedeelten uit het Johannesevange-

Bijbelverhalen

lie gelezen.

LEZINGENROOSTER

ZONDAGEN JULI-AUGUSTUS 2017

1juli 5 augustus

13e 2ondag door het jaar 18 zondag doar het jaarr
Wijsheid 1,13-15+2,23-24  Exodus 16,2-4.12-1

2 Korintiérs B, 7+0+13+15  Efeziérs4,17.20-24

Marcus 5,21-43 of 21-

lohannes 6,24-35

20+-35b-43

12 augustus
8 juli 19e zondag door het faar
T4e zondag door het jaar 1 Koningen 19,4-8
Ezechigl 2,2-5 Efeziérs 4,30-5,2
2 Korintiérs 12,7-10 lohannes 6,41-51
Marcus 6,1-6

15 augustus
15 juli Maria Tenhemelopreming
15¢ zondag door het jaar Openbaring 11,1%+12,
Ames 7,12-15 1-6a+10ab
Efeziérs 1,3-14.of 3-10 1 Korinthiérs 15,20-26
Marcus 6,7-13 Lucas 1,39-54
22 juli 19 augustus 2012
T6e zondag door hef jaor 20 zondag door et joar
leremia 23,1-6 Spreuken 9,1-6
Eferigrs 2,13-18 Efeziérs 5,15-20
Marcus 6,30-34 Johannes 6,51-58
29 juli 26 augustus 2012
17e zomdag door fet faor 2Te zonday door et jaar
2 Koningen 4,42-44 lozua 24,1-2a.15-17.18
Efieziirs 4,1-6 Efeziérs 5,21-32
Johannes 6,1-15 Johannes 6,60-69

Ucedsel voor de zcel

De evangelies van Marcus, Mattelis en Lucas lijken wat
taalgebruik betreft op elkaar, maar het Johannesevangelie
is van een geheel ander genre. De taal van Johannes is
beeldender maar vaak ook lastiger te begrijpen. Deze
zomermaanden zullen we veel uit het Johannesevangelie
lezen, dus cordeelt u zelf.

De eerste weken komen de evangelielezingen vooral uit
het zesde hoofdstuk van het Marcus, waarin we horen dat
er aan Jezus’ boodschap getwijfeld wordt omdart Hij maar
een gewone timmermanszoon uit Nazareth is. Ook lezen
we dat Jezus zijn leerlingen twee aan twee uitzendt en dat
daarna een eenzame plaats enige rust moet brengen. Het
verkondigen van het Rijk Gods kost inspanning waardoor
ontspanning nodig is, al is die ontspanning bij Jezus van
korte duur, want veel mensen doen een beroep op Hem.
‘lezus voelde medelijden met hen, want ze waren als
schapen zonder herder’

Hierna volgen de zondagen waar uit het evangelie van
Johannes gelezen wordt. Om te beginnen horen we het
verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Na dit
wonder, dat door Johannes een teken wordt genoemd, zien
we dat Jezus zich terugtrekt. Geheel alleen dit keer, want
Jezus is bang dat de mensen Hem om zijn wonderkracht tot
koning willen uitroepen.

De uitleg van het teken van de broodvermenigvuldiging
volgt een week later in mooie maar lastige Johannestaal: Tk
ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger
meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst
krijgen. In taal en teken is Christus voedsel voor onze ziel,
voedsel dat ons niet alleen verkwikt maar ook laat voelen
wat de werkelijke waarde van ons leven is.

Ik ben het brood
dat leven geeft

Johannes 6,48

Tekst: Sipke Dralsma
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Op zondag 27 mei vierden we het 40-jarig
jubileum van ons koor. Tonny Bakkers - van de
Mobelen, Dina Buckens - Matthijssen, Jeanne
Kerstens - van de Nobelen en Mien Schoen-

makers - Voermans kregen door pastoor Maicke|

Prasing de eremedaille in goud van de Neder-
landse Sint Gregorius Vereniging uitgereikt. Jo
Bakkers — Snijders, die ook 40 jaar lid is, had al

eerder deze onderscheiding ontvangen vanwege
haar inzet bij het Dameskoor. Ze ontving daarom

een passende attentie. Ma afloop van de viering

dronken we koffie in de pastorie en hebben we

een mooi lied gezongen, waarvan Dina de tekst

had opgemaakt.

40 jaar St. Janskoor Hoeven

Daarna hebben we genoten van een heerlijke
lunch in Drimmelen en in de middag stond een
rondvaart in de Biesbosch op ons programma.
Ter afsluiting hebben we lekker gegeten bij
‘Kongs Garden'in St. Willebrord. Dankbaar zien
we terug op dit jubileum dat we met nagenoceg
alle leden mochten vieren.

Muzieh was mijn eerate liefde en hel zal levens mijn laalste zijn.
Muziek van de toekomal en muziek van hel verleden.
Te leven zonder mijn muziek zou onmogelijk zijn.
In deze wereld vel problemen is hel mijn muziek die me er doorheen sleept.
Johun Miles
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£~ GROENE KERK 55 KiK

‘En ons thema deze zomer is ... Groene Kerk!",
Zegt de pastoor.

‘Prachtig idee!’ zeggen de mensan. Fotografen
mogen hun mooiste natuurfoto's meebrengen.
De Bijbelclub praat over de schepping. De Groen-
ploeg maakt een speurtocht door de kerktuin.
Maar de kinderen doen iets heel anders. Ze staan

rond een glazen bak met water en stenen.

‘Er moeten ook waterplantjes in!’ roept een meisje.

‘Om te eten!!” De muizen nemen ook een kijkje
en snappen er niets van.

‘Een lege bak?!’ fluistert de een,

‘Ik zie geen vissen!’ zegt de ander. Ze gaan gauw
op zoek naar lekkers. Een paar weken later staan

de kinderen weer om de bak en praten opgetogen:

‘Wat schattig! Kijk ze zwemmen!’ De muizen
schrikken van het gekrioel in de bak.
‘Kom gauw kijken, Kikker,” piept de een, -
‘Ze hebben vissen in de bak gedaanl’ _ ¥

Wonderlijk

Uit de vrouwtjeskikkerbil
kot in mei wat kikkerdril,
In het water ligt het, stil,
vol met stipjes jong en pril.

En die groelen met een vaart ©
tot een kopie met een staart: &
visles, zwart en zonder hoar &
zwemmen kriskras door elkaar 5

Na zes weken, flop-flop-flop, s
groeien er pootjes can de kop:  ©
minikikkerdes, hop-hop-hop.
klimenen uit het water op.

Ze krilgen ogen en een bek,
worden groer, en krijgen trek
in een lekker vers insect,

en hun tong dient ols bestek!

Fikkers liker raar en kadl,
maar ze vertellen ollemaal
in hun groene kikkertaal

een wonderlijk natuurverhaal!

F v‘ s fGEﬂE-SPS 112, de derde Scheppinasdag)
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Hele lelijke!” griezelt de ander. Kikker gaat mee.

Hij durft heel dicht bij het glas te komen,

‘Kwaak,’ zegt hij met een brede glimlach. De visjes
zwemmen naar hem toe. Alsof ze hem kusjes geven.
De muizen snappen er niets van.

“Wacht maar’, zegt Kikker geheimzinnig. Elke week
gaat Kikker met de muizen kijken. De visjes worden
groter en groter. Ze veranderen. Kun jij raden wat er
gebeurd is? En op een dag is de bak leeg. De hele
familie is eruit geklommen en gaat bij Kikker

op bezoek. Dan is de kerk inderdaad een stukje
groener geworden. Maar niet helemaal

zoals de pastoor bedoelde ... ’7:'
5 AT

Uit de Bijbel

e aarde bracht jong groen voort:
dlerlel zaadvormende plarten en allerlei bomen
die vruchten droegen met zaad erin.

£ God zqg dat het Joed was.

- Mariet de Jorg
Hmrem Marcel Jurridns



'Emma bedankt!

Ma een aantal jaren trouw misdienaar te zijn
geweest in de Basiliek is Emma Dijkstra gestopt
als misdienaar. Aan het einde van de mis werd ze
door pastoor Prasing in het zonnetje gezet en
bedankt voor al die keren dat ze haar bijdrage
heeft geleverd aan de eucharistievieringen op
zondag. Zijn mooie woorden werden onder-
streept met een leuke attentie en een
welgemeend applaus van de aanwezige
parochianen.

Geen grotere liefde!
De kracht van de verrijzenis
en de betekenis daarvan voor ons huwelijk.

een grotere liefde kan iemand hebben dan deze:
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden, staat in
het evangelie van de apostel Johannes (15, 13). Hij
verwijst naar Jezus die ons heeft laten zien wat
liefde is, tot aan de dood aan het kruis. Zo is ook het

welijk 'je leven geven aan de ander. Mgr. Liesen

lingaan op dit thema. In de middag is er een
wossenjacht voor alle gezinnen. De dag wordt
afgesloten met een maaltijd.

De gezinsdag wordt gehouden op zaterdag 7 juli
van 10.00 uur tot 18.00 uur in Conferentiecentrum
'‘Bovendonk’in Hoeven. De kosten bedragen € 15,00
per stel, inclusief lunch en warme maaltijd. Kinderen
mogen gratis meedoen. Voor meer informatie en
opgave zie www.gezinengeloof.nl/gezinsdag. Wees

welkom!
foto R. Mangold




De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene
en voert mij naar vredig wat

Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige pade

tot eer van zijn naam.

Psalm 23, 1-2

g
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Inzegening Mariakapel Oud Gastel

Op zondag 6 mei heeft pastoor Prasing tijdens de
eucharistieviering onder het zingen van het ‘Ave
Maria' door het Regenboogkoor de nieuwe
Mariakapel in de Laurentiuskerk ingezegend.
Madat door drie vrijwilligers hard is gewerkt aan
de restauratie van het vervallen kapelletje bij de
linker zij-ingang van onze kerk kon de inzegening
nog net aan het begin van de meimaand
plaatsvinden. Het ziet er nu piekfijn uit. Het
Mariabeeld dat is geplaatst, is afkomstig van de
kerk in Moerdijk. In april is dit beeld overgebracht

naar onze kerk en op hoogte gezet. Met een
bidstoel en een kaarsenstandaard en mooie
bloemen is de kapel tijdens de meimaand fraai
versierd. Er wordt nu bekeken of we de kerk en
het kapelletje ook na de meimaand geregeld
kunnen openstellen. Door het plaatsen van een
hekwerk in de kerk kan men dan vanaf de ingang
de kerk bekijken. Mocht u belangstelling hebben
voor een bezichtiging, dan kunt u tijdens en na
de viering op zondag een bezoek brengen aan
onze Laurentiuskerk.




Ter inspiratie - BOEKEN

Toekomst zien in de kerk

TOEKOMST 711N

Ruim tien jaar geleden was Anselm de engel die me ]N l) F '\l‘_,l{]\
van boven gestuurd werd. Hij nam me bij de hand =0 Flien & Anselm Griin
rond het sterven van mijn vader, |k stuurde hem elke
week een brief over de naderende dood, over het
sterven zelf en over het opruimen van het huis met
alle herinneringen. En hij troostte me meer en meer,
We raakten bevriend en diep verbonden,

Anselm Grin, de monnik die bekend is in de hele
wereld en ik, de televisiemaker die in Nederland en
Vlaanderen programma’s mag maken over geloof en

ook graag schrijft. We hebben altijd contact gehou-

den met elkaar.

Toen ik in juli in Egmond was om te luisteren naar een verhaal Toekomst zien in de kerk
van Anselm Grin over zijn nieuwste boek, kwam hij meteen Lea Fijen en Anselm Griin
naar me toe en vroeg of het niet tijd werd om samen weer wat 200 pagina's

te doen. Het moest iets zijn dat hij niet vaak deed en ook voor uitgeverij Adveniat

hem als auteur van bestsellers een uitdaging kon zijn. Ik stelde ISBN 978 9025958329
hem voor om elkaar te schrijven over de vraag hoe de kerkin Prijs: € 19,95

onze streken een uitnodigende geloofsgemeenschap kan zijn.

Ik legde hem uit dat alle kerken in Nederland half september
hun deuren weer openen voor iedereen die de weg niet meer
makkelijk weet te vinden. En als iemand weet hoe je gastvrij
kunt zijn dan is hat deze auteur over kloosterleven, want daar is
gastvrijheid het sleutelwoord.

Ik open steeds de briefwisseling, met persoonlijke ervaringen
rond dood, kleinkinderen, nieuwe katholieken, jongeren an
ouderen. Hoe kan de lokale kerk er zijn voor deze mensen:
rouwenden, opa’s en oma's, tieners en jongvolwassenen? Waar
liggen de kansen? Daarmee is dit 2en boek voor alle kerken die
hun deuren willen openen: met praktische tips, met inspire-
rende vergezichten, met verhalen die je niet meer vergeet.

Leo Fijen
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20 augustus
Heilige Bernardus van Clairvaux,
abt en kerkleraar

Bernardus van Clairvaux (1090-1153) was een
abt, die ook wel wordt beschouwd als de ‘tweede
stichter'van de Cisterciénzer Orde. Hij was een
van de invloedrijkste personen in de twaalfde
esuw — zo niet dé invloedrijkste. In zijn denken
en doen was hij vooraleerst een hervormer, zowel
van het kloosterleven als van de Kerk als geheel.
In 1174 verklaarde paus Alexander lll hem heilig.

Bernardus’ spiritualiteit

Bernardus richt zich in zijn denken sterk op het
Woord — waarmee hij de Bijbel bedoelt, maar
vooral ook Christus als'het Woord dat viees
geworden is. De navolging van Christus en diens
nabijheid als God die mens is geworden zijn
terugkerende thema's. Ook zijn devotie voor
Maria als Moeder en als de Kerk zijn zeer
prominent. Een van zijn eerste werken was de
Lofzang op de Moeder-Maagd. In zijn belang-
rijkste werk, de Sermones super Cantica
Canticorum, 86 preken over het Bijbelboek
Hooglied, vergelijkt hij het liefdeslied tussen
bruidegom en bruid met de band tussen Christus
en de Kerk. Bernardus heeft veel aandacht voor
de ziel en de inwendige, individuele mens. De
ziel heeft drie aspecten, stelt hij, die tegelijk één
zijn: de wil, de rede en het geheugen of de
herinnering. De wil staat centraal en betreft de
keuze om in te stemmen met het Woord en om
dwaalwegen en zonden te mijden. De rede dient
de wil en put hiervoor uit de herinnering.
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De zoekende ziel

Instemming is voor Bernardus belangrijk, dit is
een deugd op zich. 'De ziel zoekt het Woord om
ermee in te stemmen tot terechtwijzing, om
erdoor te worden verlicht tot kennis, om erop te
steunen tot kracht, om erdoor te worden
hervormd tot wijsheid, om daardoor gelijkvormig
te worden tot schoonheid, om ermee in de echt
te worden verbonden tot vruchtbaarheid, om
ervan te genieten tot eigen vreugde. Zoek het
Woaord om ermee in te stemmen, terwijl Hijzelf
dat bewerkt.! Wij stemmen in en God bewerkt zijn
heil in ons — kortom, het is Gods genade waaraan
wij meewerken. Bij Bernardus ligt de nadruk niet
zo sterk op de daden die de mens doet, maar
meer op zijn inwendige leven, inwendige
zuivering en op de genade van God als heilig-
makende kracht.

Kerkleraar

Vanaf de dertiende eeuw werd hij informeel
gezien als een van de kerkleraren en sinds 1830
ook officieel. In 1953 wijdde paus Pius Xll een
encycliek aan hem. Daarin zette hij de theologie
van Bernardus uiteen om de actualiteit daarvan
te benadrukken. De encycliek droeg de titel
Doctor Mellifluus - 'de honingvloeiende leraar’ Dit
is de bekendste bijnaam van Bernardus en
verwijst naar zijn grote retorische talent en
overtuigingskracht. Zijn woorden waren zoet als
honing.



Pelgrimeren in Nederland

Telest en Foto: Dick Vos

Terug naar de kern

Wandelen is enorm populair. Door natuurgebieden,
steden en dorpen zijn de prachtigste tochten uitge-
zet, waar enthousiast gebruik van wordt gemaakt
door een groot publiek. En niet alleen gewoon
wandelen is populair, het geldt ook voor pelgrime-
ren. Het mag blijken uit de toenemende aantallen
bezoekers van Santiago de Compostela, een van de
belangrijkste christelijke bedevaartsoorden. In 2017
lieten zich daar voor het eerst meer dan 300.000
pelgrims uit de hele wereld registreren, een nieuw
record.

Is pelgrimeren anders dan gewoon wandelen?

Tot op zekere hoogte wel, want een pelgrim heeft
uiteindelijk een doel. Dat kan Jeruzalem zijn, de
Lutherstad Wittenberg misschien voor protestan-
ten, maar ook 2en kerk of kapel in de buurt of een
andere plek die een bijzondere, spirituele betekenis
heeft. Maar misschien is de weg ernaartoe, de weg
die gegaan moet, nog wel belangrijker. Het woord
pelgrim is ook ontstaan uit een samenstelling van de

D armt s e =

Pelgrimeren: door
het directe contact
met Gods goede
schepping keer je
terug naar de kern

Latijnse woorden per en ager, waarmee een pelgrim
iemand is die ‘door de velden' trekt.

Om iets als boetedoening gaat het tegenwoordig
zelden meer, Het lopen is een vorm van meditatie,
loskomen van de hectiek van het alledaagse leven.
Terug naar de kern door het directe contact met
Gods goede schepping, noemt Trees het. Back to ba-
sic, je realiseren waar het in het leven uiteindelijk om
draait. Vooral sinds haar pensioen loopt ze regelma-
tig pelgrimsroutes. Je hebt alleen het hoogst nodige
mee in je rugzak, en het is bijzonder om te merken
hoe waardevol die paar dingetjes dan worden. Ik
denk dan wel eens aan mensen die op de viucht zijn.
En ik realiseer me dan dat het verschil is dat ik zo'n
klein plastic kaartje heb waar ik in geval van nood
van alles mee kan kopen!

Gaat het bij pelgrimeren dus om diepe gedachten?
Dat hoeft helemaal niet. Helemaal leeg worden en
stil worden van binnen kan al ervaren worden als
vorm van genade,
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Bedevaart naar de Troosteres der Bedroefden in Kevelaer

Ook dit jaar gaan we - inmiddels alweer voor de
271e keer - vanuit Bergen op Zoom en
omstreken op pelgrimage naar het bedevaarts-
oord Kevelaer, Hier wordt Onze Lieve Virouw,
Troosteres der Bedroefden, vereerd. Deze
tweedaagse pelgrimstocht per touringcar zal dit
jaar worden gehouden op maandag 20
augustus en dinsdag 21 augustus. Kevelaer is
met zijn prachtige en rijk gedecoreerde
Mariabasiliek, zijn kaarsen-en genadekapel de
grootste bedevaart-plaats van Noordwest-
Europa. Tijdens deze tweedaagse bedevaart zijn
er onder andere twee hoogmissen, een
bezinningsdienst ter ere van Maria, Koningin van
de Vrede, een lichtprocessie, de kruisweg en een
afscheidslof. Het thema is dit jaar 'Zoek vrede bij
Maria’. De vieringen worden voorgegaan door
pastoor Maickel Prasing en worden ondersteund
door een gelegenheidskoor uit Bergen op Zoom
en omstreken. Voor informatie en aanmelding
voor deze tweedaagse bedevaart kunt u terecht
bij mevr. Tonny Verstraten, telefoonnummer
0165 511 266, en dhr. Lars Koks, telefoonnummer
06 134 31 728. Aanmelden is mogelijk tot 25 juli.

Hoge mijn hart grool en diep zijn als de zee
endvankielijh als he! hart van Waria,

meeder van alle gelovigen.

Hoge mijn mededogen zachl en vriendelijk zifn
als de zon in hel voorjaar.

Mege hel achadiw geven en beachulling

als een plataan in de zomer.
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Hoge het alerk en standvastig zijn in de herfal
als de wind hel blad loal vallen.

Wi ge hel in de barre winter
branden als een barmharlig vur,
Wi g ra'.‘r'_,l'.l.‘ .r.'-rjl'.'.l'e :

zachiaardig en vriendelijk zifn
zoals de liefde van Maria,
trocaterea van de bedroefden.



Het klooster van Museum Catharijneconvent
bestaat deze zomer 550 jaar en dat wordt
gevierd met de tentoonstelling

. Spectaculaire
werken van hedendaagse kunstenaars hebben
een verrassende ontmoeting met het sfeervolle
gebouw en de kostbare collectie meesterwerken
waaraan het onderdak biedt. Werk van onder
andere Damien Hirst, Marlene Dumas, Jan
Tarminiau, Carl Andre, Danh Vo, Sarah van
Sonsbeeck en Duane Hanson bevindt zich
tijdelijk onder dezelfde houten balken als
Rembrandt van Rijn, Pieter Saenredam en vele
middeleeuwse meesterwerken.

Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal
Museum Utrecht, is gastconservator van deze
expositie. Hij liet zich inspireren door de rust en
ruimte van het eeuwenoude monument. Zijn
selectie van de mooiste kunstwerken uit het
Centraal Museumn wordt tussen de kunstschatten
van Museum Catharijneconvent geplaatst. Voor
de kloostergangen op de eerste verdieping koos
hij bruiklenen uit andere collecties en privé-
verzamelingen. Ook benaderde hij kunstenaars
voor nieuw werk.

Het gebouw van Museum Catharijneconvent is
één van de bast hewaarde laatmiddeleeuwse
kloostercomplexen van Nederland. De karme-
lieten, een middeleeuwse bedelorde, startten in
1468 met de bouw van het klooster.

In de zeventiende en achttiende eeuw deed het
dienst als ziekenhuis. Het kreeg zelfs de titel
Stads-en Academisch Ziekenhuis en was daar-
mee de voorloper van het huidige Academisch
Ziekenhuis Utrecht. 'Wie vandaag de dag door
het gebouw dwaalt, wacht een bijzondere
ervaring. De tijd lijkt in de sfeervolle gangen te
hebben stilgestaan en de lichtinval is er prachtig,

Museum Catharijneconvent is gelegen aan Lange
Mieuwstraat 38 in Utrecht. Het museum is van
dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10.00
uur tot 17.00 uur, op zaterdag-, zon- en
feestdagen vanaf 11.00 uur. Meer informatie:
www.catharijneconvent.nl. 'Shelter' is te beleven
van 1 juli tot en met 9 september,

Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven
[—— Viierwerf 13 Ondernemingenweg 7
Postbus 1310 Postbus 983
E H U_¢ E 4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven
Tel.: 0165-58 3258 Tel.: 040-24 83185

SCHILDERWERKEN BV
i —————

Mail: info@liebreks.nl

Mail: info@liebreks.nl

WWW.LIEBEREKS.NL
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Graag vertel ik iets over hoe het is om als
jongere naar Lourdes te gaan. Ik ga al
jaren naar Lourdes, eerst als kind en
daarna als jongere. Voorheen ging ik mee
met de kinderen- en jongerenreis van de
VNB. Ik vind dit een enorme leuke reis om
te doen, en ga dat zeker nog een keer
doen voordat ik te oud word. Maar sinds
afgelopen zomer heeft de VNB er een
nieuwe reis bij, speciaal voor jongeren
tussen 16 en 35 jaar. Bij deze reis ga je op
een actieve manier Lourdes ontdekken en
beleven. Deze Young Travellers reis is in
juli 2018. Ik ben afgelopen zomer mee

geweest en vond het een fantastische reis.

Het is een zeker een aanrader voor elke
jongere. Je gaat met de nachtbus richting
Lourdes en zodra je daar bent ga je
beginnen aan de tweedaagse hike,. Aan
het einde van die twee dagen wandel je
Lourdes binnen. Daarnaast staan er nog
meer leuke dingen op het programma
zoals raften over de Gave, een kroegen-
tocht en - niet te vergeten - de Neder-
landse dag. Slapen doe je gezellig met z'n
allen in een tent op een camping vlakbij
Lourdes.

Ik vond het een reis om nooit meer te
vergeten en heb veel vrienden weer
gezien en veel nieuwe vrienden erbij
gemaakt. Bij deze roep ik iedere jongere
uit de regio op, die het leuk vindt om
samen met vrienden of vriendinnen op
reis te gaan naar Lourdes, om mee te
gaan. Meer informatie kun je opvragen via
info@vnb.nl. En wie weet heb je een leuke
zomervakantie om nooit te vergeten.

betekenisvol
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(©) coppens

Zorg rondom overlijden

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

Veilingwerse snijbloemen en kamerplanten
Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
Tuinplanten in heel veel soorten en variéteiten en waterplanten
Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappele
Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
Zwembaden en alle toebehoren
Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen
Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

“ O & 8 ® W W W

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Aannemersbedrijf
Van Agtmaal
Oudenbosch ...t ..

Telefoon: +31 (0)165 31 90 00 Internet www.vanagtmaal.nl
T Jezuitenplein 33

o ~— - Qudenbosch
lv l 0165 726 996
info@brasserietivoli.nl

BRASSERIE www.brasserietivoli.nl




'Niet als een storm
komen de woorden van God in ons midden,

maar als een glimp van de zon!.
Stiltedagen in Westmalle 6-12 augustus

Om de aanwezigheid van God in je leven op te
merken is het goed je even uit je drukke
omgeving terug te trekken. Samen met
tochtgenoten en onder begeleiding van een
ervaren metgezel ga je op pad om de weg die
God met je is begonnen op het spoor te komen,
om zo te proberen zijn werk in jou verder te
brengen.

Innerlijk leven

leders vertrekpunt is anders. Soms verlang je
gewoon naar stilte, naar een dieper innerlijk
leven. Soms wil je God een grotere plaats in je
leven geven en daar meer consequent naar gaan
leven. Daarbij kan het goed zijn die weg samen
met iemand te bespreken, in een geest van
vertrouwen. Die ander kan je helpen om in jouw
gedachten en bewegingen wat orde aan te
brengen. Want soms kunnen die bewegingen
sporen van Gods bezigheid met jou zijn. Dat
inzicht moet je worden 'gegeven’

Hiervoor worden vijf- of driedaagse
bijeenkomsten georganiseerd in ‘Huis ter
Dennen'in Westmalle, gelegen vlak naast de
trappistenabdij, in een prachtige omgeving. Er
zijn nette comfortabele kamers en het eten is er
verrukkelijk! Dagelijks is er 6f een eucharistie- of
een woord- en communieviering.

De stilte ingaan

's Avonds is er aanbidding. ledere dag heb je een
gesprek met een van de begeleider - twee
paters, een priester en drie dames - en de rest
van de dag breng je in stilte door. Je kunt gaan
wandelen, een boek lezen in de tuin, tekenen of
handwerken, al naar gelang je eigen interesse.
Als je je fiets meebrengt kun je ook mooie
tochten in de omgeving maken. In de avond is er
ontspanning waarbij een lekker glas kan worden
gedronken en met elkaar gezellig wordt
gebabbeld.

Informatie

De kosten voor verblijf én
begeleiding bedragen € 59,00 per
dag. Voor een uitgebreide folder
en/of meer informatie kunt u
contact opnemen met Yvonne
van Spaandonk - Holland,
telefoonnummer 06 293 51 198,




Beter in Beweging
0165 820040 | www.fysioholland.nl
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ey AR van Oud Gastel!
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Roosendaal / Oud Gastel www.bouwservicebartelen.nl
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‘Het is gewoon fijn om samen mooi te zingen.
Jacobuskoor Fijnaart op zoek naar nieuwe leden

Het is 72 jaar geleden dat toenmalig pastoor De
Wit in de Fijnaartse katholieke kerk een jongens-
en mannenkoor oprichtte. Vanaf 1965 is het
Jacobuskoor een gemenagd koor. Sinds 1998 is
JackVermeulen de dirigent. Hij nam het stokje
over van zijn vader. Onder de leiding van Jack
kwamen meer eigentijdse, meerstemmige
nummers op het repertoire te staan. Ook steeg
het aantal leden.'Op een gegeven moment
hadden we wel zo'n vijftig zangers en
zangeressen. Na een lange tijd zijn we gedaald
tot ongeveer dertig leden. Dat aantal hebben we
lange tijd kunnen vasthouden. Helaas zijn we de
afgelopen twee jaar tot onder de twintig leden
geraakt) vertelt Jack.'Op zich hoeft dat geen
probleem te zijn. Ook met dat aantal kun je een
mooi optreden verzorgen. Het probleem is alleen
dat je niemand kunt missen. Is een lid op
vakantie of ziek, dan zit je meteen in de
problemen. In het verleden hebben we veel
leuke dingen kunnen doen, zoals optredens in
Den Bosch en Antwerpen en de theater-
voorstelling ‘Theater van de Liefde! Dat kun je
alleen met zo'n kleine bezetting niet doen.
Bovendien moeten we steeds vaker een beroep
doen op gastzangers!

Nieuwe aanwas

Het koor is dan ook naarstig op zoek naar nieuwe
aanwas. 'Het probleem is dat we de stempel
hebben van een kerkkoor, constateert Ludian de
Ruiter, de voorzitter van het koor.
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‘Maar we zingen zoveel meer dan alleen mooie
missen. Ook Engels-, Duits- en Franstalige
nummers zitten in onze map. Natuurlijk zingen
we om de week in de kerk. Maar daardoor kun je
wel vaker laten horen waarvoor je repeteert."Het
gekke is dat andere koren die niet aan een kerk
zijn gebonden dezelfde liederen zingen als wij;
vult Jack aan. Het Jacobuskoor streeft naar een
hoge kwaliteit. 'Het liefst zingen we alle nummers
vierstermmig, meldt de dirigent.'Daarin blinken
we echt uit. We weten dat mensen speciaal naar
de kerk komen om ons te horen zingen. Het
kerkbestuur is dus erg blij met ons. De waarde-
ring is er. We hopen dat mensen die graag willen
zingen en op zoek zijn naar kwaliteit er doorheen
kijken dat we voornamelijk optreden in een
kerkgebouw!

Zangliefhebbers

De voorzitter en de dirigent vestigen ook hun
hoop op zangliefhebbers uit de omgeving van
Fijnaart.'In de regio zijn kerken gesloten en de
daarbij behorende kerkkoren zijn er niet meer.
We hopen dat er oud-leden zijn die het zingen
missen en het weer willen oppakken. Ze zijn bij
ons meer dan welkom zegt Ludian uitnodigend.
‘We hebben al leden uit Oud Gastel en Klundert.
Als het om vervoer gaat, is er dan ook altijd wat
te regelen. Ook voor een samenwerking met
collegakoren staan we open. Het Jacobuskoor
repeteert elke maandag vanaf 19.15 uur in de
kerk van de Heilige Jacobus de Meerdere in
Fijnaart.




ﬂestaurant Le Jardin
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Monuta Ellen Kok

Markt 26, 4731 HP Qudenbosch
TOl65-326372

| www.monutaellenkak.nl
Uitvaartcentrum

Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent,

Monuta Ellen Kok
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Gas Water CV <« Dakbedekking <« Sanitair <« Airconditioning

Meirstraat 20 —
4751 AD Oud Gastel Uneto Vi
Tel.: 0165 - 51 4149  email: p.j.hagens@hotmail.com S

B l I S Specialist in fauteuils en
. bankstellen op comforthoogte

aninginrichting

tapijt, viryl, pvc. larinaat, zonwering, vitrages S - alles wordt bij U vakkundig
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen gemeten en geplaatst




