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Onderweg naar Pasen

Mog niet zolang geleden mochten we een groep
viuchtelingen uit Eritrea, een land in het oosten
van Afrika, ontvangen in de Basiliek. Het waren
oosters-orthodoxe christenen. Ondanks de
nodige taalbarriéres was er veel herkenning in
ons Godshuis: de doopvont, het altaar, de
heiligen. Het werd een ontmoeting van mens tot
mens en sommigen vertelden hun persoonlijke
verhaal over leven in een dictatuur, op de vlucht
gaan en onderweg-zijn naar een bestaan in
vrijheid en waardigheid.

Liefde tot je naaste

We zijn al een eind op weg naar Pasen. Paus
Franciscus gaf aan het begin van deze
pelgrimage woorden mee die tot nadenken
stemmen. 'Zorg dat de liefde tot je naaste in je
hart niet verkoelt, zo schrijft hij, want'we laten
ons verleiden door vliuchtige pleziertjes, de illusie
van het geld, onze ijdelheid en ons geloof in
schone schijn! Franciscus gebruikt een beeld van
de schrijver Dante:'In de hel zit de duivel op een
troon van ijs.

Vasten

Om ons te kunnen warmen aan het vuur van
Pasen is er een weq te gaan door ons in gebed te
bezinnen op onszelf en God, door om te zien
naar de mensen die ons om hulp vragen, zowel
geestelijk als materieel, en door het vasten dat
ons confronteert met hen die het meest
noodzakelijke aan voedsel moeten missen.
Vasten schudt ons wakker en maakt ons
aandachtiger voor God en onze naaste.

Nieuw leven

Pasen: van oorsprong is het een feest van het
land. Men vierde het opnieuw tot leven kamen
van de natuur na de lange donkere winter. Met
de komst van het jodendom en het christendom
kreeg dit lentefeest een religieus karakter. Tijdens
het joodse Pesach gedenken de joden tot op de
dag van vandaag de vlucht uit Egypte van het
joodse volk onder leiding van Mozes. Christenen
vieren de verrijzenis van Jezus. Veel symbolen die
hoorden bij de oude feesten - het lam, het brood
- hebben in de vieringen een nieuwe betekenis
gekregen. Ze verbeelden (de komst van) de
Messias. Maar één ding is gebleven:in alle
tradities is Pasen onlosmakelijk verbonden met
nieuw leven.

Opstaan

MNieuw leven opbouwen doen de Eritrese status-
houders ook hier in ons land. Moge Pasen in hun
leven en dat van ons eveneens werkelijkheid
worden. Caritas van Houdt dicht het zo:

De woestijn gaat bloeien
waar mensen opstaan
uit het graf van hun angsten,
uit wonden van het verleden.

Ze staan op om de engel te zijn
die de steen wegrolt en de bron aanboort
die leven gevend water doet opborrelen,

Ze zijn de paasmensen van vandaag.

diaken Peter Hoefnagels




Rectificatie brief Kerkbalans 2018

In de verzonden brieven over Actie Kerkbalans

is een onjuist IBAN-nummer vermeld. Het

juiste nummer is ML17 RABO 0140 7020 32
ten name van R.K. Parochie H. Bernardus van

Clairvaux onder vermelding van

‘parochiebijdrage! Dit nummer staat eveneens

in de voetnoot van de brief over Actie

Kerkbalans, Onze excuses voor het ongemak.
Met vragen of opmerkingen kunt u per email
contact opnemen: info@bernardusparochie.nl.

In deze Bernardus:

- Onderweg naar Pasen

- Familieberichten

-Vieringen in de parochie

- Feest van de heilige Clemens

- Vieringen Goede Week en Pasen
- Bijbelpagina maart

- Afscheid Toon Vermunt

- Afscheid Francien de Boeck

- Jubilaris Dameskoor Hoeven

- Zegening van onze dopelingen
- Inzegening Koororgel Basiliek
- Bedevaarten naar Banneux

- Stille Omgang Amsterdam

- Het leven als een kruisweg

- Kiezen om te leven

- Bijbelpagina april

- Klein Paaslied

- Middeleeuwse miniaturen

- Kinderpagina

Parochiefonds

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Nederland deel aan de landelijke Actie Kerk-
balans, de gezamenlijke geldwervingscampagne
van vijf grote kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeenschap
te ondersteunen met een financiéle bijdrage.
Want parochies ontvangen geen subsidies en zijn
daarom afhankelijk van de bijdragen van hun
parochianen om het pastorale werk te kunnen
voortzetten en uitbreiden. Uw financiéle steun
voor de toekomst van uw kerk is daarom meer
dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 118,00. Dat is nog geen € 10,00 per maand.

En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen van
een uitvaart of een doopviering, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van het parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeesteri@bernardusparochienl, en u
ontvangt verdere informatie. Of maak uw
bijdrage over op rekeningnummer NL17 RABO
0140 7020 32 ten name van RK Parochie H.
Bernardus van Clairvaux onder vermelding van
‘parochiebijdrage’

Zo houdt ook u uw kerk in balans!

Actle
Kerkbalans




Familieberichten

Bosschenhoofd

Overleden
13 december Cornelis Nouws (85),
weduwnaar van Antonia Lazeroms

Hoeven

Gedoopt
17 december Saleisha Bergs

18 februari  Hailey van der Heiden
Overleden
7 december Jacoba Uijtdewilligen (30,

weduwe van Pieter Schoonen
18 december Cornelis van de Noart (88),
echtgencot van Maria van der Vorst

17 januari Johanna Snijders (84),
weduwe van Cornelis Roozen

18 januari Johanna Kuijstermans (96),
weduwe van Johannes Dirven

12 februari Cornelis Dekkers (88),
echtgenoot van Josephina de Graaf

Oud Gastel

Gedoopt

28 januari Hailey de Korte

Overleden

5 december Cornelia van Loon (93),

weduwe van Petrus Verstraten
10 december Maria van Raamsdonk (91),
echtgenote van Bernardus Smits

4 januari Maria van der Veeken (88),
weduwe van Petrus van den Bos
30 januari  Wilhelmina Voorbraak (82),

echtgenote van Piet Musters

Gedoopt
13 januari

3 februari

Overleden
28 december

29 december
3 januari

4 januari

6 januari

11 januari

20 januari

29 januari
9 februari

15 februari

Overleden
19 januari

Oudenbosch

Susanna Kozak
Dylan Boomaars
Micolai Czajkowski
Kendrick Huisman
Raul Benmejahed

Antonius de Kroon (71),
echtgenoot van Mia Heijmans
Johanna van Reijen (86),
echtgenote van Frie Wijnen
Cornelia Jongeneelen (83),
weduwe van Cornelis Hagens
Petrus Maas (64),

echtgenoot van Adriana van Hees
Louis Voermans (75),
echtgenoot van Maria Gijzen
Gerardus Sitters (79),
echtgenoot van Catharina Magielse
Liza Bogaarts (90)

weduwe van Cornelis Kockx

en van levenspartner

Louis van Ghert

Adriana den Braber (83),
echtgenote van Petrus Broos
Adrianus Houtepen (88),
echtgenoot van Christina Vermeulen
Maria Willemse {90),

weduwe van Marinus Schepers

A

Oudenbosch

Willem-Jan Koch (83),
echtgenoot van Eugenie Roovers



Vieringen in de parochie
in kapellen, kerken en woon-zorgeentra

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons
hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden. In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt de
gemeenschap tot één grote familie in Jezus Christus. In de parochie vinden daartoe zowel door de
week als in het weekeinde op vaste tijdstippen vieringen plaats. Doorgaans zijn dat eucharistie-
vieringen en anders vieringen van woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is
altijd een eucharistieviering. De meest actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd
in de Halderbergse Bode en de Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag 09.30 uur 5t. Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag 09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
donderdag  19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Qudenbosch en
in "het Punt’ in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een cecumenisch
middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de gebedskring
'Biddende Moeders' bijeen in de Pauluskapel in Qudenbaosch,

Vieringen in woon-zorgcentra

Behalve in onze kerken zijn er door de week vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting Groen-
huysen: iedere maandag om 17.00 uur in 'de Zellebergen’ in OQudenbosch, iedere woensdag om 10.30
uur in 'Kroonestede’ in Hoeven, tweewekelijks op donderdag om 10.30 uur in ‘Blankershof' in Oud
Gastel en iedere vrijdag om 10.00 uuur in 'de Blomhof' in Standdaarbuiten. Met regelmaat worden
deze vieringen door leden van het pastoraal team verzorgd.

Agenda

zondag 4 maart 3e zondag in de Veertigdagentijd
zondag 11 maart 4e zondag in de Veertigdagentijd
zondag 18 maart 5e zondag in de Veertigdagentijd
zondag 25 maart Palmzondag

donderdag 29 maart Witte Donderdag (Oudenbosch)
vrijdag 30 maart Goede Vrijdag

zaterdag 31 maart Stille Zaterdag

zondag 1 april Verrijzenis van de Heer

maandag 2 april 2e Paasdag

zondag 8 april 2e zondag van Pasen - Beloken Pasen
zondag 15 april 3e zondag van Pasen

vrijdag 20 april Toediening van het Vormsel (Qudenbosch)
zondag 22 april 4e zondag van Pasen

zondag 29 april S5e zondag van Pasen

vrijdag 4 mei Dodenherdenking

zondag 6 mei 6e zondag van Pasen

donderdag 10 mei Hemelvaart van de Heer




Feestdag Heilige Clemens

Clemens Maria Hofbauer werd op 26 december
1751 geboren in Tasswitz (Tsjechié). Aanvankelijk
was hij werkzaam in het bakkersbedrijf. Maar
liever hield hij zich bezig met spiritueel brood,
want zijn hart ging uit naar het priesterschap.
Toen hij tijdens zijn studie naar Rome pelgri-
meerde, kwam hij in de eeuwige stad in contact
met de Congregatie van de Allerheiligste
Verlosser. Het devies van de redemptoristen
‘Copiosa apud Eum redemptio’ trok hem aan en
op 24 oktober 1784 werd hij redemptorist. Na
zijn priesterwijding op 29 maart 1785 keerde hij
terug naar Warschau, waar hij het eerste klooster
van de Congregatie van de Redemptoristen
buiten Italié stichtte en waar hij tussen 1787 en
1808 pastoraal actief was onder allerlei groepe-
ringen. Vanwege het heersende politieke klimaat
moest Hofbauer uitwijken naar Wenen. In deze
stad was hij een zeer invloedrijke priester, die het
evangelie op nieuwe wijze verkondigde, voor-
namelijk aan de universiteitsstudenten. Op 15
maart 1820 overleed hij en in 1209 verklaarde
paus Pius X hem heilig. Vanwege zijn toege-
wijdheid wordt hij onder andere aangeroepen
als patroon van hopeloze zaken.

Op donderdag 15 maart vieren we in de kerk
van het heilig Hart van Jezus in Bosschenhoofd
het feest van de heilige Clemens Maria Hofbauer
met een eucharistieviering om 10.00 uur en

een plechtig lof om 14.30 uur. Wees welkom!

Vieringen Goede Week en Pasen

e

24/25 maart Palmzondag

17.00 uur H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
09.30 uur H. Laurentius Oud Gastel

09.30 uur 5t. Jan de Doper Hoeven

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

28 maart Chrismamis
19,00 uur St. Josephkerk Roosendaal

29 maart Witte Donderdag
19,00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

30 maart Goede Vrijdag

15.00 uur H.Hart van Jezus Bosschenhoofd
15.00 uur H. Laurentius Oud Gaste|

15.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch
19.00 uur St. Jan de Doper Hoeven

31 maart 5tille Zaterdag

Gebedswake op de vooravond van Pasen
17.00 uur H. Hart van Jezus Bosschenhoofd
19.00 uur H. Laurentius Oud Gastel

19.00 uur 5t. Jan de Doper Hoeven

Paaswake
21.30 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

01 april Verrijzenis van de Heer

09.30 uur H. Laurentius Oud Gastel

09.30uur 5t Jan de Doper Hoeven

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch

02 april Paasmaandag

09.30 uur H. Laurentius Oud Gastel

09.30uur 5t Jan de Doper Hoeven

11.00 uur H.H. Agatha en Barbara Oudenbosch




De zondagslezingen kennen een
driejarige cyclus waarbij elk jaar één
evangelieboek centraal staat. In het
zogeheten a-jaar is dat Matteiis, in het
b-jaar Marcus en in het c-jaar Lucas.

De evangelist Johannes komt in alle
drie de jaren voor. Het huidig liturgisch
Jaar is een b-jaar, waarin dus vooral

uit Marcus gelezen wordt. Toch zet in
deze vastenmaand vooral Johannes

de toon. De evangelielezingen spelen
zich af in Jeruzalem, de stad waar Jezus
veroordeeld en gedood wordt. Maar
Jeruzalem wordt ook de stad van de

opstanding.

LEZINGENROOSTER

ZONDAGEN MAART 2018

4 maart

Dende randag van de
veertigdagentifd

Exodus 20,1-17 of 20,1-3.7-
B.12-17

1 Korintiérs 1,22-25
Johanmes 2,13-25

11 maart

Vierde zondng van de
veertigdagentijd
Kronieken 36,14-16,19-23
Efieziérs 2,4-10

Johanmes 3,14-21

18 maart

Vijfde zandag van de
veertigdagentljd
Jeremia 31,31-34
Hebreedn 5,7-9
Johannes 12,20-33

19 maart

H. Jazef bruideganm von de
H. Maagd Mariz

7 S5amuel 7, 4-53+12-
14a+16

Romeinen 4, 134+16-18+22
Mattedis 16+18-21+24a of
Lucas 2, 41-51a

15 maart
Palmpasen

Marcus 11,1-10
Jesaja 50,4-7
Filippenzen 2,6-11
Marcus 14,1-15,47 of
151-39

Bijbelverhalen

o&éaﬁi en eyaarheld

Woedend is Jezus als hij ziet dat de tempel van Jeruzalem
naast een spiritueel centrum een centrum van veehandel en
geld geworden is. Hij jaagt de handelaren en geldwisselaars
weg terwijl Hij uitroept: "Maak van het huis van mijn

Vader geen markthal’ Toch is de grootste ergernis van de
aanwezigen de bewering van Jezus dat als zij de tempel
afbreken Hij in staat is die in drie dagen te laten herrijzen.
Dat Jezus daarmee zijn eigen lichaam bedoelt, realiseren zijn
leerlingen zich pas na zijn opstanding.

In het donker van de nacht voert Jezus gesprekken met

zijn vriend Nicodemus over het eeuwig leven., Dat eeuwig
leven blijkt niet alleen een kwestie van tijd en ruimte maar
ook van innerlijke gesteldheid. *Wie de waarheid doet gaat
naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in
God zijn gedaan. Juist in tijden van duisternis is het goed te
weten dat je van God bent,

Het evangelie van Johannes staat vol beeldtaal, soms lastig te
doorgranden maar vaak zo helder als licht. Bijvoorbeeld als
Jezus over zijn bestemming en die van ons spreekt: ‘Als de
graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij
sterft brengt hij veel vrucht voort’ ledereen is van betekenis,
ook over de dood heen.

Wie de waarheid doet
gaat naar het licht

Johannes 3,21

Tekst: Sipke Dralsma

]




Geloofsgemeenschap 5t. Jan de Doper

Voor ongeveer 500 leerlingen van Basisschool
'Uniek' is er op 21 december een kerstbijeenkomst
geweest in de kerk van St .Jan de Doper in Hoeven.

De kerstliedjes galmden door de kerk en het werd
even stil voor het kerstverhaal. Een saamhorig
begin voor een start in &én nieuw schoolgebouw
in 2018,

Op zaterdag 24 december was er om
15.00 uur de Bambinokerstviering.
De allerkleinsten mochten lopend

door de kerk op zoek naar de
stralende ster!

A

¥

Afscheid Toon Vermunt

Al voor het opbouwen van de binnen- en buiten-
kerststal in Hoeven had Toon, ‘inmiddels de
leeftijd van B0+ bereikt, aangegeven te willen
stoppen als kerststalbouwer. Meer dan 20 jaar
heeft hij van de werkgroep deel uitgemaakt.

De laatste jaren heeft hij als codrdinator van

de werkgroep het stokje overgenomen van Jan
Huijskens. Je kon altijd op hem rekenen en heeft
het met veel inzet en betrokkenheid gedaan.

In de beginjaren was onze kerk na de diensten
open voor het bewonderen van de kerststal,
Ook daarbij gaf Toon acte de préséance met zijn
zang en orgelspel. Bij de vijf kerstmarkten die

we hebben georganiseerd was hij betrokken bij
de voorbereidingen en hij heeft cok opgetreden
tijdens de concerten die we op die zondagen
gaven. Na het afbreken van beide kerststallen op
8 januari hebben we Toon persoonlijk bedankt
voor zijn inzet en betrokkenheid al die jaren.

We wensen hem veel geluk en gezondheid toe.

Dimph Schouw




'Na ruim 42 jaar en een zorgvuldige overweging
jouwerzijds heb je besloten per 1 januari 2018 te
stoppen met je vrijwilligerswerkzaamheden in
onze geloofsgemeenschap. We gaan je zeker
missen, maar hebben uiteraard respect voor je
besluit. Vandaag, 10 december, is het de laatste
keer dat je lector bent tijdens de zondagviering.
We weten dat je er niet van houdt in de belang-
stelling te staan. Helaas voor jou kom je er deze
keer niet onderuit met jouw staat van dienst.

In 1975 ben je begonnen in onze geloofs-
gemeenschap eerst alleen als lector. De laatste
tien jaar was je coordinator en zorgde je voor het
inroosteren etc. Later, toen de avondwake door
leken werd verzorgd, ben je dat ook gaan doen
en nadat Jo Werneri ermee stopte heb je het
stokje van haar overgenomen als coérdinator
van de avondwakegroep. Met Jo Wijnen en Joke
Dingenouts hebben jullie een map met teksten
en gedichten samengesteld waaruit je kon
putten. Je ging naar de nabestaanden om samen
met hen een mooie dienst in elkaar te zetten,
waarbij je zorgde dat de familie ook een eigen
inbreng had. Al die jaren heb je heel wat
pastores, voorgangers, kosters, misdienaars en
acolieten zien binnenkomen en weer vertrekken.

Een aantal jaren maakte je deel uit van de
vormselwerkgroep, onder andere als voorzitter.
Madat Future stopte met het voorbereiden van
de Allerzielenviering heb je dat op je genomen,
samen met verschillende voorgangers en leden
van de avondwakegroep. Over elke overledene
had je een persoonlijk woordje. De laatste twee
jaar zat je samen met Peter Hoefnagels en Corry
Braspenning in de werkgroep rouwverwerking.

Twee jaar geleden stond er in de Bode een
oproep van onze kerkhofmedewerkers voor hulp
bij het knippen van de heggen rondom de kerk
en de pastorie. Jij en André hebben de mouwen
opgestroopt en zijn daadwerkelijk mee gaan
helpen en je kon het niet laten iets lekkers te
bakken, dat met smaak werd gegeten, zowel
door de medewerkers als de gastvrouwen en
de kosters. Vaak bracht je ook iets lekkers mee
bij onze bijeenkomsten. Ook dat gaan we
missen!

Francien, hartelijk bedankt voor jouw meer dan
goede inzet, betrokkenheid en warmte die je
iedereen gaf al die jaren.

Afscheid Francien de Boeck

Als blijk van waardering kreeg je namens het
parachiebestuur een windlicht en vanuit de
parochiekerncommissie Hoeven/Bosschenhoofd
een vriendschapsheeldje, en natuurlijk een mooi
boeket bloemen gemaakt door de dames van de
bloemenwerkgroep. We wensen je veel geluk en
gezondheid toe, het ga je goed.

Namens ons allen van 'St. Jan de Doper'
Dimph Schouw
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'Tijd van komen en tijd van gaan'
ook in de parochiekern
5t. Jan de Doper in Hoeven

'Die tijd van komen' was tweede helft van de
Zeventiger jaren in de vorige eeuw op verzoek
van kapelaan Kloeg om als lector in de zaterdag-
of zondagviering te lezen als vertegenwoordiger
van de kerkgangers. In de loop van die veertig
jaren kwamen daar andere leken- en later andere
vrijwilligerstaken bij zoals huisbezoek, nieuwe
parochianen, werkgroep kerk en samenleving,
vormselwerkgroep, kerkaankleding met kerst,
avondwake- en afscheidsvoorganger, lekenvoor-
gangersgroep, Allerzielenvieringen, codrdineren
lectorenwerkgroep, rouwverwerking, poézie
tijdens kerstmarktconcert, kerkhoftuinhulp
terwijl nu...

'De tijd van gaan' eind december 2017 is
aangebroken en is een feit. Het mooie is dat je
mag blijven woekeren met talenten, daarmee
dienstbaar zijnde aan de ander. |k probeer

dat al weer een aantal jaren als vrijwilliger in
het hospice en nu blijf ik graag mijn energie
en talenten daar wijden aan de palliatieve zorg
en aandacht om de medemens.

Heel dankbaar ben ik dat ik lange tijd in onze
parochie als stem van de parochianen heb
kunnen klinken en ik dank iedereen hartelijk voor
het samen op weg zijn in onze parochiekern.

Dat het ons allen goed mag gaan. Dag!

Francien de Boeck

Jubilaris Dameskoor Hoeven

De repetities zijn weer begonnen en we hebben
onze nieuw ingestudeerde mis van Haller al een
paar keer laten horen. Het is een heel mooie mis
en we genieten er zelf ook heel erg van. We
nodigen hierbij iedereen nog eens uit te komen
luisteren en eventueel te komen meezingen. We
hebben momenteel 17 leden en we zouden het
fijn vinden als er meer mensen komen zingen.
ledereen is welkom! We repeteren op maandag
van 13.30 uur tot 15.00 uur. Wel moet de
wenteltrap worden ‘overwonnen, want we
repeteren boven bij het orgel.

Inmiddels is Jo Bakkers erelid van ons koor
geworden, Ze is al 50 jaar lid: wie doet dat haar
na? Aan Joke Suykerbuyk werd op 15 januari de
zilveren eremedaille van de Sint Gregorius
Vereniging, vergezeld van een oorkonde en
bijbehorende Gregoriusspeld, toegekend. Ze is
25 jaar een trouw lid en beklimt elke maandag-
middag vol goede moed de wenteltrap om mee
te repeteren. Ook is ze 90 jaar geworden: een
dubbele reden dus om feest te vieren.

Tonny van der Linden - Korstanje
secretaresse Dameskoor




Hartjesviering 2018
Zegening van onze dopelingen

Op zondag 4 februari vond de jaarlijkse
hartjesviering plaats in de Basiliek. leder jaar
rond Maria Lichtmis worden ouders, broertjes
en zusjes, peetouders, opa’s en oma's van alle
kinderen die het afgelopen jaar in de Basiliek zijn
gedoopt, door de doopwerkgroep uitgenodigd
om deze speciale viering bij te wonen.

Maria Lichtmis is een oud verhaal over vreugde
om het ontvangen leven. Als een kindje wordt
geboren willen de ouders hun blijdschap graag
delen met al hun dierbaren. Allemaal zijn we
kinderen van het licht die samen zorgdragen
voor de schepping, voor het leven en voor al het
moois dat ons is toevertrouwd. Maria Lichtmis is
daarom een uitgesproken mool moment om
nogmaals al deze kleine wondertjes opnieuw te
laten zegenen. Hoe blij we ook worden van al die
kleine wondertjes, ook hebben we even stilge-
staan bij het gemis van koster Bart, met wie we
samen vele mooie doop- en hartjesvieringen
mochten meemaken.

In de hartjesviering hebben we ongeveer 40 van
de bijna 64 dopelingen uit 2017 met hun families
mogen verwelkomen. Vele kleintjes vonden de
Basiliek maar wat interessant en kwamen
spontaan gedurende de viering even kijken wat
er vooraan toch allemaal bij het altaar gebeurde.
De viering wordt al enkele jaren muzikaal
verzorgd door Graham Tweed en Ruud Brood.

Het ‘Ave Maria' werd door Hester Veraart prachtig
vertolkt op dwarsfluit. leder jaar is het weer leuk
om de reacties van ouders en kinderen te zien -
én te horen - als deze prachtige muziek ten
gehore wordt gebracht.

Na een woord van welkom door diaken Peter
Hoefnagels vervolgden onze trouwe helpers Eva,
Nicky en Ruben de viering met een mooie
openingsgedachte. Een belangrijk onderdeel van
de viering was het zegenen van de dopelingen
en hun broertjes en zusjes door diaken Peter.
Manouk las samen met één van de doopouders
de slotgedachte voor. Aan het einde van de
viering werden de doophartjes aan de ouders
uitgereikt en was er gelegenheid om nog even
gezellig na te praten met een kopje koffie,
bekertje ranja en een lekker snoepje of cakeje.

De doopwerkgroep kijkt terug op een geslaagde
hartjesviering en bedankt iedereen voor alle
geweldige hulp 'voor en achter de schermen’.
We kijken nu al weer uit naar de viering in 20191

Als u niet in de gelegenheid was
om het doophartje tijdens deze
viering op te halen, dan kunt u dat
alsnog doen bij de pastorie van de
Basiliek, 's morgens tussen 09.00
uur en 12,00 uur. We bewaren de
doophartjes tot eind juli.

Doopwerkgroep Basiliek:
Inge, Ingrid, Anneriet en Annemarie




Inzegening Koororgel Basiliek

Op zondag 28 januari werd tijdens de eucharis-
tieviering om 11.00 uur het nieuwe koororgel
van de Basiliek ingezegend. Het orgel is afkom-
stig is uit de kapel van de Zusters van Charitas
aan de Waterstraat in Roosendaal. Voor de
inzegening waren een aantal zusters Francisca-
nessen van Charitas, hun rector father P. Spanjers
m.h.m., hun administrator rector M. Schnell,
enkele leden van de raad van advies van de
zusters en enkele medewerksters naar Ouden-
bosch gekomen. Ook enkele Zusters van St
Anna, die in Roosendaal samenwonen met de
Zusters van Charitas, waren aanwezig. Met de
zegening, verricht door rector Spanjers, werd de
overdracht van de zusters aan de parochie kracht
bij gezet.

de Zusters van Charitas

De Zusters van Charitas hebben een band met
Oudenbosch. Op 1 april 1873 kreeg de bouw-
pastoor van onze parochie, Willem Hellemons,
van de bisschop van Breda toestemming om met
de zusters Franciscanessen van Charitas in
contact te treden om te bewerkstelligen dat de
zusters de zorg voor het 5t. Elisabethgesticht in
Oudenbosch op zich zouden gaan nemen. In de
volksmond werd dit'het gasthuis’ gencemd: een
bejaardenhuis, dat tot 1970 bestond, en een
ziekenhuis, dat tot 1982 dienst deed. Nu zijn er
nog van over 'de Zellebergen; 'het Oostkwartier’
en de polikliniek. In de mis op maandagmiddag
in‘de Zellebergen’' noemen we nog steeds de
heilige Elisabeth in het eucharistisch gebed,

als stille naamgeefster van de liturgische ruimte.

het Elisabethgesticht

Zo'n honderd jaar hebben de Zusters van
Charitas zich in Oudenbaosch ingezet voor de
verpleging en verzorging van zieken en senioren.
In de Basiliek zijn tot nu toe een tweetal
herinneringen aan het 5t. Elisabethgesticht te
vinden: het angelusklokje en het beeld van de
heilige Elisabeth. Het klokje is het kleinste van de
zes klokken die op de Basiliek staan en riep de
bewoners van het Elisabethgesticht iedere dag
naar de kapel. Het beeld, dat vlakhbij de vijfde
kruiswegstatie staat, sierde eertijds de voorgevel
van de kapel van het gesticht. Nu is daar dus een
derde herinnering bij gekomen: het orgel uit de
kapel van het moederhuis van de zusters in
Roosendaal.

een Woord van dank

We zijn de zusters zeer dankbaar voor dit mooie
geschenk, waarmee de koor- en de samenzang
kan worden ondersteund. Daarnaast zijn we de
zusters, het bisdom en degenen die hebben
bijgedragen aan de extra collecte met Kerstmis
dankbaar voor de financiéle ondersteuning om
de overplaatsing mogelijk te maken. Tenslotte
een hartelijk woord van dank aan Lars Koks, Ben
Goderie en Jan Bedaf die met raad, en vooral ook
met daad, vanuit de parochie de medewerkers
van de firma Verschueren Orgelbouw Heyt-
huysen uit Ittervoort hebben bijgestaan en
daardoor de kosten hebben helpen beperken,

pastoor Maickel Prasing
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de Herkomst van het orgel

Op 24 mei 1965 is door de Zusters van Charitas in
Roosendaal opdracht gegeven aan de Gebroe-
ders Vermeulen Kerkorgelbouwers N.V. in Weert
om een mechanisch 2-klaviers sleeplade-orgel te
bouwen. Het orgel was bedoeld voor de nieuwe
kapel van het moederhuis van de zusters aan de
Waterstraat in Roosendaal. Deze kapel is op 28
mei 1966 geconsacreerd door mgr. de Vet, toen
bisschop van Breda. Daags daarvoor werd het
orgel voltooid. In eerste instantie was een orgel
voorzien met elf klinkende stemmen met de
speeltafel aan de voorkant. Vanwege de beperkte
ruimte boven de ingang van de kapel werd op
die plaats uiteindelijk een orgel gerealiseerd met
zeven klinkende stemmen met een speeltafel
aan de zijkant, met een symmetrisch hoofdwerk
en met een asymmetrisch borstwerk. Een en
ander mondde uit in een qua klank en zicht fraai
uitgevoerd orgel, stijlvol passend bij de ruimte en
het interieur van de kapel. Gelijktijdig met de
consecratie van de kapel werd ook het argel in
gebruik genomen.

de Geschiktheid van het orgel

Het is een eenvoudig, maar mooi orgel met
degelijk pijpwerk. Het timbre en de verhou-
dingen van de zeven registers onderling zijn
goed afgewogen, zodat valdoende variéteit van
registercombinaties mogelijk is. Daarnaast is het
orgel zeer geschikt voor de begeleiding van
respectievelijk solo-, koor- en samenzang. Ook is
het heel geschikt om er eenvoudiger orgel-
composities op te spelen, zoals de Acht Kleine
Preludes & Fuga's van J.5. Bach, orgelwerken van
Mendelssohn en Dubois en liturgische compo-
sities (offertoria, elevationes communiones) van
verschillende componisten.

het Gebruik van het orgel

In de Basiliek zal het orgel dienst doen als
koororgel voor de begeleiding van solo- en
koorzang (vaste gezangen, psalmen enz.) en
deels voor de samenzang. Aan het instrument is
met de overplaatsing op één wezenlijk punt na
niets veranderd. De enige wijziging betreft een
verhoging van de winddruk. Dit om het
instrument in de veel grotere ruimte die de
Basiliek is ten opzichte van de kapel in
Roosendaal meer draagkracht en kleur te geven.
Ondanks dat dit wat betreft intonatie en
stemming enig werk opleverde, kan het pijpwerk
dit zonder ingrijpende aanpassingen, zoals
verlenging en opsnede, goed aan. Het resultaat is
een mooi sprekend, dragend orgel dat heel
geschikt is voor de eredienst in de Basiliek.

de Dispositie van het orgel

Hoofdwerk

Roerfluit 8, Octaaf 4, Mixtuur Il sterk
Positief

Holpijp 8, Roerfluit 4, Prestant 2'
Pedaal

Subbas 18’

Koppelingen

Pedaal - Hoofdwerk

Pedaal - Positief

Lars Koks




Bedevaarten naar Banneux

De kernwoorden ‘Gebed, bezinning,
ontmoeting en ontspanning’ horen bij een
bedevaart naar de Maagd der Armen in
Banneux: gezamenlijk of individueel gebed,
bezinning door de vieringen, ontmoeting door
een gesprek met medepelgrims of onze
vrijwilligers en ontspanning, zoals met de
tombola-avond. Ook in 2018 organiseert
Caritas Banneux Bisdom Breda meerdere
bedevaarten naar Banneux N-D. Naast de
vijffdaagse reizen komt ook de dagbedevaart
terug op het programma,

De vijfdaagse bedevaart worden gehouden
van 4 tot en met 8 mei en van 5 tot en met 9
oktober. De reis wordt gemaakt in een luxe,
rolstoelvriendelijke touringcar vanaf verschil-
lende opstapplaatsen in het bisdom. We
verblijven op basis van volpension in de
'Hospitaliteit Banneux Notre-Dame; die
beschikt over tweepersoonskamers met toilet
en douche. Zowel op de heen- als de terugreis
hebben we een verzorgde maaltijd aan 'het
Zilvermeer'in Mol. En vanzelfsprekend is er een
verzorgd bedevaartprogramma met eigen
pastores en een enthousiast zorgteam. Voor
deze bedevaart bedragen de kosten € 310,00
per persoon.

De dagbedevaart wordt gehouden op zondag
6 mei. Ook deze bedevaart wordt gemaakt met
een luxe touringcar vanaf opstapplaatsen
doorheen het bisdom Breda. De kosten
bedragen € 47 50 per persoon, inclusief warme
maaltijd, koffie en thee met vlaai in de loop
van de middag en een versnapering tijdens de
terugreis. Is uw interesse gewekt? Neem een
kijkje op onze website http://banneux-
breda.jouwweb.nl en schrijf u in via banneux-
breda@hotmail.com. Informatie kunt u tevens
opvragen bij het secretariaat via telefoon-
nummer 0164 612 973.
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Stille Omgang Amsterdam

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18
maart wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille
Omgang gelopen. Het thema dat dit jaar ter
overweging wordt meegegeven is 'Eucharistie
= Liefde'

Vanuit verschillende plaatsen in West Brabant
wordt met de bus naar Amsterdam gereisd.
Voorafgaand aan het vertrek vanuit Quden-
bosch wordt om 18.30 uur een korte gebeds-
viering gehouden in de Pauluskapel. Na
aankomst in Amsterdam wordt om 22.00 uur
de eucharistie gevierd in de Obrechtkerk,
waarna de stille tocht door het centrum wordt
gelopen, die ongeveer een uur duurt. Na de
Omagang is er een kort samenzijn in de
Lutherse kerk alvorens we huiswaarts keren.

U bent van harte uitgenodigd om met de
afdeling West Brabant en Zeeland aan deze
bedevaart deel te nemen. De kosten bedragen
€ 20,00 per persoon, inclusief koffie en
broodjes, contant te betalen in de bus.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met dhr. Raymond Kessel, telefoon-
nummer 06 385 05 969 of door een email te
sturen naar diannekessel@kpnplanet.nl.




Ter inspiratie - BOEKEN

Het leven als kruisweg

Meditaties
h*l de h’l.liSWeg

Eens per jaar lees ik de namen voor van hun
kinderen. Dat gebeurt altijd op het moeilijkste ERIK BORGMAN
moment voor de ouders. Als iedereen zich
opmaakt voor het feest van de geboorte van
Christus en alles er buiten warm en overdadig
uitziet, missen deze ouders hun kinderen het
meest en doen de littekens het diepste pijn.
Want zij zijn ouders van vermocorde kinderen.
Ik lees de namen van deze kinderen voor en
ik vraag de ouders naar voren te komen om een kaarsje aan

te steken hij de foto van hun kind. Dat zijn hartverscheurende
momenten, elk jaar weer. Het went nooit, sommige ouders
blijven huilend op hun stoel zitten en vragen hun partner de
kaars te ontsteken. Als ergens duidelijk wordt dat het leven
littekens achterlaat, dan is het hier. En die littekens gaan nooit

meer weg. Het troost dan om de namen te noemen van de Door het lijden, de kruisweg
vermoorde kinderen, het heelt dan een beetje om het licht te met teksten van Erik Borgman
ontsteken. Maar hun leven blijft een kruisweg. Dat kruis weegt B0 pagina's

zwaar, maar er is geen hiérarchie in leed. leder mens draagt zijn uitgeverij Adveniat

of haar kruis. Ook Christus. Daarom zeggen we met Kerstmis: ISBN 9894 9209 3615

van kribbe tot kruis. Niemand ontkomt aan dat kruis. Zeker

in de dagen naar Pasen toe troost het dan om de weg van
Christus te gaan: van jubel naar kruis. Juist cok omdat het kruis
niet het laatste woord heeft. Er is een leven door het lijden
heen. Ouders van vermoorde kinderen mogen dat door alle
tranen heen ontdekken, ze trekken zich op aan het verhaal van
Christus. Maar hoe geef je woorden aan deze schrijnende erva-
ringen? Erik Borgman, de bevlogen theoloog, schreef woorden
bij de kruisweg van Christus en hoopt dat deze woorden ieder
mens met een eigen kruisweg dragen. Ook de ouders van
vermoorde kinderen.
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Kiezen om te leven
Bezinningszondagen bij de Broeders van Huijbergen

Ook dit jaar organiseren de Broeders van
Huijbergen in de Veertigdagentijd bezinnings-
zondagen. De bijeenkomsten worden gehouden
in het Broederhuis, Boomstraat 28 in Huijbergen
en duren van 09,30 uur tot 15.15 uur. De kosten
bedragen € 15,00 per bijeenkomst, inclusief
warme maaltijd. Aanmelden tot uiterlijk een
week voor de bijeenkomst via de receptie van
het Broederhuis, 0164 642 650, of per email
gencur@abcfh.nl.

4 maart
door de woestijn van het gebed heen

Christus verlangt vurig om in ons wezen de kiem
van zijn Pasen te wekken. Van Witte Donderdag
tot Paaszondag neemt Hij ons mee, uur voor uur,
in wat Hij doormaakt. En op voorhand delen wij
met Hem, dag voor dag, zijn veertigdaagse
ontlediging: verdichting van de veertig jaar dat
God in de Sinaiwoestijn Liefde aanging met
Israél. Tussen Goede Vrijdag en Paaszondag ligt
een bar niemandsland. Is daar bidden? Met deze
vraag zijn vanouds Christenen letterlijk in de
woestijn gaan leven. Ze hebben ons een schat
aan ervaring doorgegeven. Het komt aan op
onverdeeldheid van hart, algehele toekeer naar
de eerst-aanwezige Ander. Dat lijkt misschien te
hoog gegrepen, maar als het nu juist de Ander is
die het in ons op gang brengt en ook voltooit?
De bezinning wordt geleid door Pieter van
Ginneken.

11 maart
door de woestijn:
gedreven, getergd, gelouterd, bevrijd

De woestijn is sinds mensenheugenis de plaats
van loutering en doortocht. In de verlatenheid en
stilte van niets anders dan jezelf staat de woestijn
voor inkeer en bezinning op je levensweg en de
keuzes die je maakt. Maar ook ongevraagd en
ongewild kun je als mens je leven ervaren als een
woestijn van eenzame verlatenheid. In de Bijbel
speelt het woestijnthema voortdurend een rol
als metafoor voor de ervaring van mensen en
groepen in fases van loutering, herbezinning en
het zoeken naar nieuwe toekomst.

Franck Ploum koppelt het Bijbels beeld van de
woestijn aan persoonlijke ervaringen. Hierbij
kijken we specifiek naar de woestijnverhalen van
de profeet Elia en van Jezus. Het middagdeel
bestaat uit een meditatief concert waarin zes
meditatieteksten rond de evangelieverhalen van
de Veertigdagentijd worden omringd door oude
polyfone muziek door het vierstemmig mannen-
kwartet Capella Vacalis onder leiding van Bram
Verheijen.

18 maart
hoe zijn we overeind gebleven?

Het thema komt uit 'Het boek van \reugde] een
verslag van de ontmoetingen tussen twee grote
religieuze leiders van dit moment: de Dalai Lama
en Bisschop Tutu. Ze zijn beide in de 80%r jaren
van hun leven beland, zijn oude vrienden, waren
beide vluchteling, hebben beide de Nobelprijs
voor de Vrede ontvangen. Beide zijn in staat over
de grenzen van hun eigen traditie heen te kijken.
Ze hebben veel ellende en onrechtvaardigheid
meegemaakt, maar daarbij een fundamentele
levensvreugde weten te bewaren. Deze levens-
vreugde heeft hen overeind gehouden in moei-
lijke tijden. Ze ontdekken in hun ontmoetingen
acht pijlers van levensvreugde, die in een
afwisselend programma onder begeleiding van
Jos van Genugten aan de orde komen.
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Mergens in de paasverhalen staat hoe
Jezus is opgestaan. Er staat alleen

dat Jezus is opgestaan. Dat geeft te
denken. Dat het gebeurt wordt door
de evangelieschrijvers belangrijker
gevonden dan hoe het gebeurt.
Wellicht is dat ook van belang voor de

werkzaamheden van God in ons leven.
We willen graag weten hoe Hij werk-
zaam is - en komen daar zelden achter.
Het maakt van ons mensen juist gelo-
vige mensen door erop te vertrouwen
dat God met ons bezig is. Dat Hij nooit
loslaat waar Hij eens mee begon. Ook
dat is Pasen.

LEZINGENROOSTER
ZONDAGEN APRIL 2018

30 maart / 1 april & apnil

Paaswake: Verrijzenis van Tweede zondag van Pasen

iz Heer Beloken Pasen en zandag van
Lezing 1: Genesis 1,1-2,2 de goddeliike Barmbartigheid

Lezing 2: Genesis 22,1-18
Lezing 3: Exodus 14,15-15,1

Handelingen 4,32-35
1 Johannes 5,1-6

Lezing 4: Jesaja 54,5-14 lohannes 20,19-31

Lezing 5: Jesaga 55,1-11

Lezing &: Baruch 3,9- 15 april

15.32-4.4 Derde zomdag van Pasen
Lezing 7: Ezechiel 36, Handelingen 3,13-15.17-18
16-17a.18-28 1 Johannes 2,1-5a

Lezing 8: Roreinen 6,3-11
Evangelie: Marcus 16,1-8

Lucas 24,35-48

22 april
1 april ¥ierde zondag ven Pasen
Pasen: Verrijzenis van de Heer Handelingen 4,8-12
Handelingen 10,34a.37-43 1 Johannes 3,1-2
Kolossenzen 3,1-4 Johannes 10,11-13
Johanmes 20,1-9

29 april

Vijfde zondag van Pasen

Handelingen 9,26-31

1 Johannes 3,18-14

Johannes 15,1-8

Bijbelverhalen

roecen in geloc
G gelocf

De evangelielezing op de eerste paasdag, uit het evangelie
van Johannes, benadrukt in de eerste zin vooral dat er
sprake is van een nieuw begin: ‘Op de eerste dag van de
week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was
nog donker - bij het graf. Eerste dag, vroeg, nog donker.
Alles ademt belofte. Maria Magdalena zag dat de steen

was weggerold. Die waarneming is het begin van een hele
reeks van gebeurtenissen, tot en met een hardloopwedstrijd
tussen Johannes en Simon Petrus, om maar als eerste bij het
lege graf te komen. Maar wat er die nacht precies gebeurde
staat niet beschreven, Het graf is leeg. Er resten alleen nog
doeken en zwachtels.

Niet alleen dns geloof, maar ook dat van de leerlingen werd
indertijd op de proef gesteld. Is een leeg graf voldoende
bewijs voor de opstanding van de Heer? In de zeven weken
die volgen tot aan Pinksteren horen we dat de leerlingen
met vallen en opstaan tot geloof komen, Zoals op de tweede
zondag van Pasen, wanneer het verhaal klinkt van twee
leerlingen die gedesillusioneerd op weg zijn naar Emmaus.
Zo ontmoedigd zijn ze dat ze niet eens in de gaten hebhen
dat de Heer zelf met hen meeloopt. Pas aan het eind van de
dag herkennen ze Hem. Het gebaar van Jezus, die het brood
met hen deelt, opent hen letterlijk de ogen.

Op de derde zondag van Pasen besterven de leerlingen

het nog van angst als ze Jezus ontmoeten aan de rand van
het meer, ‘In hun verbijstering en schrik meenden ze een
geest te zien, schrijft Lucas. Op de zondagen die volgen
horen we dat Jezus in gelijkenissen spreekt over de Goede
Herder en de ware wijnstok. Niet alleen de leerlingen maar
ook wij moeten groeien in het besef dat de Heer waarlijk is
opgestaan. Een proces dat met gemak een leven lang duurt.

Zalig zij die niet gezien
en toch geloofd hebben

Johannes 20,29

Tekst: Sipke Dralsma
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Restaurdnt Le Jardin
Rucphenseweg 2 Rucphen
i i

aangeraakt

aan de zomen;
zo wordt alles
nieuw gemaakt.

Juichend stemt
het leven in
met de toon

van het begin.

Hanna Lam

bloeien bloemen
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Tel, 0165 - 51 28 51

Vestiging Zundert Vestiging Lepelstraar
stectibersme

Bredaseweg 7 Steenbergaoweg 61
4881 DC Fundernt 4664 BV |.s'[1-r=-lr:1.|t
Tel. (76 - 5971 700 Tel, 0164 = 65 27 10
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(©) coppens

Zorg rondom overlijden

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
www.uitvaartcoppens.nl

Aannemersbedrijf
Van Agtmaal
Oudenbosch _..oe.t...

Telefoon: +31(0)165 31 90 00 Internet www.vanagtmaal.nl

Jezuitenplein 33
OQOudenbosch

0165 726 996
info@brasserietivoli.nl
www.brasserietivoli.nl

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud

Bloemisterij / Tuincentrum

Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

Tuinplanten in heel veel soorten en varieteiten en waterplanten ,.,J

Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappele

Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Zwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen
Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

@ & B 8 ® ® W W »

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl




Een kleurrijke blik op de Middeleeuwen

Van 23 februari tot en met 3 juni organiseert
Museum Catharijneconvent samen met de
Koninklijke Bibliotheek de tentoonstelling
'Magische miniaturen’ Stap in de wonderlijke
wereld van de mooiste middeleeuwse miniaturen
vol kleur, fantastische wezens, diertjes, figuurtjes
en bloemen: een magisch universum afgebeeld
op hele kleine schilderijtjes die dienden als
illustratie in handgeschreven boeken. leder
minuscuul figuurtje is een portret, ieder
landschapje een kijkje in het leven van toen.

De miniaturen zijn vervaardigd in de zuidelijke
Mederlanden en afkomstig uit zeventien
verschillende Nederlandse collecties. Slechts
zelden zijn zoveel bijzondere manuscripten bij
elkaar getoond.

Fantastische kleuren

Veel middeleeuwse objecten hebben in de loop
van de tijd hun corspronkelijke kleuren verloren.
Wandtapijten zijn vervaagd, kerken zijn over-
geschilderd en beelden van hun polychromie
ontdaan. Miniaturen zien er echter nog precies
hetzelfde uit als toen ze werden gemaakt,
doordat de manuscripten waarin ze zijn
opgenomen weinig aan licht zijn blootgesteld.
De kleurrijke en tot in perfectie geschilderde
voorstellingen hebben nog steeds de kracht om
de kijker in vervoering te brengen. Ze tonen een
wereld vol bloemen, dieren en glooiende akkers.
Behalve Bijbelse taferelen en heiligen zijn in de
boeken ook afbeeldingen te vinden van dage-
lijkse, en minder dagelijkse activiteiten, zoals
boeren op het land en hertogen tijdens de jacht.

Zintuigelijke ervaring

Maak van uw bezoek aan de tentoonstelling een
zintuiglijke ervaring: geniet van muziek, ontdek
de geuren van de Middeleeuwen en ervaar hoe

het voelt zelf een miniatuur te maken. Vioor wie

nog dieper op het onderwerp in wil gaan, zijn er
extra themaboekjes beschikbaar die de bezoeker
meenemen langs de prachtige details en uit-
dagen om nog beter te kijken. Op iedere laatste
woensdag van de maand zijn er instaprondlei-
dingen die beginnen om 14.30 uur. De prijs is

€ 5,00, exclusief entree, Speciaal voor kinderen
van 8 tot 12 jaar is er een multimediatour
ontwikkeld langs de mooiste en spannendste
boeken op tentoonstelling. Samen met Micha, de
hoofdpersoon van de tentoonstelling, gaan ze op
pad. Tijdens de reis vertelt Micha als een heuse
reisleider alle geheimen en bijzondere verhalen
over de boeken die te zien zijn. Naast kijken en
luisteren kunnen de kinderen ook dingen ruiken,
stempelen, stickeren, tekenen, kleuren, knippen
en plakken. De multimediatour is gratis verkrijg-
baar bij de kassa van het museum.
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Museum Catharijneconvent is gelegen aan Lange
Nieuwstraat 38 in Utrecht en is geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot
17.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van
11.00 uur tot 17.00 uur. Meer informatie is te
vinden op www.catharijneconvent.nl.
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l:> Hoofdkantoor Kantoor Eindhoven

Viierwerf 13 Ondernemingenwegq 7

0 ] Postbus 1310 Postbus 983
[ H U.¢ 4700 BH Roosendaal 5600 AZ Eindhoven
Tel.: 0165- 58 32 58 Tel.: 040-24 83 185
SCHILDERWERKEN BY Mail: info@liebreks.nl Mail: info@liebreks.nl

WWW.LIEEREKS.NL

Bo uwse rVice Rucphensebaan 21a

Bartelen

Roosendaal / Oud Gastel www.bouwservicebartelen.nl

Restauratie
Verbouw
Nieuwbouw

5Hagens

Gas Water CV <« Dakbedekking <« Sanitair <« Airconditioning

Mﬂf'rstraaf 20 Lid van
4751 AD Oud Gastel Uneto Vi
Tel.: 0165 - 51 4149  email: p.j.hagens@hotmail.com S

Specialist in fauteuils en
. bankstellen op comforthoogte

woninginrichting

.

-
-
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tapijt, virgyl, pve, laminaat, zonwering, vitrages
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen




y ONTFERMING yKﬂK

Zeven weken voor Pasen hield de pastoor in de Kikker sprong met de muizen naar de keuken en
keuken een vergadering met mevrouw Bontje. ving nog net het laatste stuk van de vergadering op.
De muizen spitsten hun oren. ‘Bedankt, mevrouw Bontje,

‘Dit jaar wil ik in de veertigdagentijd dat u wilt helpen bij onze actie

een barmhartig gebaar maken’, zei de pastoor. ‘Veertig Dagen Barmhartig Gebaar’, zei de pastoor,
‘Een harnj hartig gebaar: ter ondersteuning van ‘en dat u de collectezakken wilt versieren.

arme gezinnen'. De muizen stoven weg om Dan hebbar i raet Paein LAt i o

het grDtE nieuws aan Kikker te vertellen. hedrag hlj— elkaar vaor de Voedselbank!

‘Kikker! riepen ze opgewonden, ‘De pastoor ‘Goed' zei i
. : A oced’, zei mevrouw Bontje, ‘Zal ik de Voedselbank
East een hartige taart maken, een hartige taart uitnodigen om het geld in ontvangst te nemen?’

g1 mnegednen) De muizen snapten er niets van. En toen
‘2o, zei Kikker, 'en waarom :
3 de Voedselbank met Pasen in de kerk kwam,

zijn jullie daar zo blij om?’ i
‘Omdat we dol Zijn op harﬁge taa was er gean harl‘lge taart. Maar wel paaﬁbrmd.
En dat was ook lekker.

riepen ze in koor, ‘heerlijk goudbruine
taart met kaas en veal kruimeltjes!’
‘Maar hij is niet voor jullie’, zei Kikker,
‘hij is voor arme gezinnen'”.

‘Die komen toch hier om hem op te eten?
zeiden de muizen vol vertrouwen.
‘Kom mee, dan horen we
wanneer het is!’

Veertig dagen om te lenen
dat ontiperming echt bestaat,
dat we ons kuwren bekénen
zonden eindeloos geproat.

Ons onifpenmen otren anderen,
ook al Rebbew ze wisdaom,
en ons eigen Ront Cerawderen
en wat mildex zijn voontaa.,

Yol omtireaming dunven geven
en Uea-geten Oow ebbaon,
dat breagt teugde in je leden.
het baxmhantige gebaan!

Uit de Bijbel

Toen Jezus d die mensen zog die Hem gevolsd waren,
werd Hij met ontferming bewogen. want ze leken op

Schapen) zonder herder En Hi) vertelde hen over 3
God en Hij zorgde dat ze
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Beter in Beweging
‘t Hof 2b | 4751 JK Qud SSass 0165 820040 | www.fysioholland.nl

Monuta Ellen Kok

Markt 26, 4731 HP Cudenbosch
T0165-326372

| www.monutaellenkok.nl
Uitvaartcentrum

Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta ¥ Ellen Kok

Welkombijde | wAGEWAKERS
goedkoopste
van Oud Gastel! 7ot 0a Gotasbsch

Tel: +31 (0)1865 312 236
Fax: +31 (0]165 318 860
E-mail: info@wagemakersbv.nl

Jumbo BROOE staat iedere dag woor w klase. Om te zongen dat u alles kunt vinden wat
w rsdip beeft. En dit voor de laagste prijs bij u n de busrt. Tot snel

Spenimgrtijden:
#aandog CEO0 - 20000 ur
Dinsdeg (.00 - 20T pasir

Woemidag  0R.00- 2000 pur
Donderdag  08.00 - 20.00 ur
Vrijdag 0800 - 20.00 pur
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www.wagemakersbv.nl




