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Sprekende stilte

Stilte in de natuur

Het is iets voor zeven uur op een zomerochtend
als ik wakker word, en alles en iedereen is nog
stil. Ik kijk nog half slapend even naar buiten door
het kleine dakraam en zie dat de groene, licht
wiegende bladeren van de statige boom vlakhij
het venster glanzend nat zijn door de lichte
motregen die zachtjes uit de hemel valt. Even
denk ik dankbaar aan de dag van gisteren die
ook al deels werd gezegend door enige regen,
maar gelukkig ook door meerdere warme,
zomerse zonnestralen. Terwijl ik nog even in bed
blijf liggen en geniet van het vitzicht op de
verstilde natuur, en na een kort gebed waarbij ik
aan God de zegen vraag over de net begonnen
nieuwe dag en over alles wat ik die dag zal
mogen horen, zien en beleven, maak ik me klaar
voor het lof-prijzende ochtendgebed in de altijd
stemmig verlichte kapel van de Foyer de Charité
in Nivezé (Spa), waar de gewijde stilte elke
bezoeker op elk moment van de dag of de nacht
welkom heet.

De stilte van het luisteren

Ma het jubelende gezamenlijke morgengebed
verlaten we in stilte de kapel en nemen we
samen het onthijt waarbij we, in stilte zoals
tijdens elke maaltijd, kunnen luisteren naar
hemelse klassieke muziek of meestal religieuze
liederen die zachtjes klinken op de achtergrond.
Ma het ontbijt volgt de eerste van drie lezingen
die we dagelijks beluisteren en waarvan het
thema van deze retraite dit jaar luidt:‘'de Liefde
gaat me voor, begeleidt me en wacht op me... Bij
het begin van zijn eerste onderrichting
benadrukt de inleider het belang van de stilte
tijdens deze retraite, wanneer of waar dan ook,
met onder meer de woorden: ‘Laten we stil zijn
om te luisteren naar Diegene die ons zoveel te
zeggen heeft!"Want, zo zegt hij verder, ‘als God
een project, een levensweq heeft voor ons, dan
moet Hij ons dit willen zeggen! ... Doorheen de
hele geschiedenis openbaart zich een unieke
God die spreekt, belooft, handelt en ons een
verbond aanreikt dat nooit een einde zal kennen.
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De stille intimiteit met God

Doorheen de hele retraiteweek worden ons vele
woorden van leven en uitnodigingen tot leven
aangeboden, zoals deze: 'We zijn geroepen tot
stille intimiteit met God en om deel te hebben
aan zijn eigen geluk' (Gaudium et Spes 19-20);
'Onze waardigheid omvat ons totale zijn: het
hart, het lichaam en de geest’ (Laudato 5i 6). God
spreekt ons onder andere toe door zijn Woord
van de Bijbel. Laten we het daarom vaker stil
maken om te lezen in de Bijbel en ernaar te
luisteren, want het is de echo van het avontuur
van hetVerbond tussen God en de mensen
(vergelijk Ezechiél 37, 1.13-14; Jesaja 29, 13-14;
65, 17-21; Deuteronomium 7, 7-15; 26, 16-19).
Het Woord heeft altijd iets nieuws, zoals in
Leviticus 19 of in Jeremia 7, 23-28 of in Jeremia
33.

De stilte van het gebed

Tijdens de retraite en ook daarna worden we
uitgenodigd om gezamenlijk en vooral ook
persoonlijk te bidden, want bidden betekent zijn
hart laten aanspreken door God. Zo schrijft een
heilige mystica ergens:Je zou altijd moeten
bidden alsof ons handelen onnuttig is, en altijd
moeten handelen alsof het gebed niet
voldoende is. En de heilige Augustinus zegt: ‘Het
gebed is de ontmoeting van het dorstig
verlangen van God en van ans: de ontmoeting
van twee verlangens. In ons gebed wil God ons
ontmoeten en wel door een persoonlijke band:
'‘God, U komt tot mij, U verwacht mij en U gaat
mij voor’ Wat is daarop ons gelovig antwoord en
tegelijk onze keuze? Ons antwoord én onze
keuze kan dan zijn:'lk kom, hier ben ik, God"
Wanneer we ons voorbereiden op een korte of
langere tijd van stil gebed, waarbij we ons hart
willen openen voor wat God ons op dat moment
wil zeggen, zijn de volgende zeven innerlijke
houdingen, en tegelijk persoonlijke gebeden,
een grote zegen.

1. U komt, Heer, en ik kom tot U.

2. Ik heb het verlangen om U te ontmoeten.
3. Ik heb beslist om (even) stil te vallen.
4.k kom tot U met alles wat ik ben.

5. Ik plaats me in uw aanwezigheid...

6. ...met heel mijn wezen.

7. En ik wil U beluisteren in Liefde,

Dagelijkse stilte

Maar het leven en het gebed van een gelovige
houden ook de ervaring in van ontsporen en van
gekruisigd worden in allerlei menselijke situaties
van kwetsbaarheid, en soms in situaties van
totale onmacht, terwijl een "hier ben ik’ me verder
kan en zal dragen! Groeien in het gelovig leven,
en ook in het gebedsleven, is een grote vreugde
maar tegelijk een spiritueel gevecht, omdat het
een gevecht voor het leven is. Hoe kan ik mijn
geloof verder of opnieuw voeden? Dit kan onder
meer door het dagelijks gebed, door het
dagelijks lezen van en mediteren over een stukje
tekst uit de Bijbel, door het lezen van religieuze
boeken, en ook door met al onze gaven en
talenten naar de ander te gaan die onze
aandacht en onze nabijheid nodig heeft.

|k kan ieder van u een stille dag of weekeinde of
week aanraden om te beleven in een Foyer de
Charité of in een abdij of klooster, dichthij of
veraf, of om af en toe een bewuste stille tijd of
dag in te lassen in ons vaak drukke en rumoerige
bestaan.

Alex Schuerman, priester

* Foyer de Charité Spa-Niveze,
retraites spirituelles, www.foyerspa.be
* Foyer de Charité Thorn,
een rustplaats voor hart en geest, www.foyer-thorn.nl

* wwwlesfoyersdecharite.com




‘Sizzen is neat mar dwaan is in ding;
zeggen ze in Friesland. In het Neder-
lands is de zegswijze beter bekend

als 'Geen woorden maar daden’ Die
gedachte bleek er tweeduizend jaar ge-
leden ook al te zijn, bij de gelijkenis die

Jezus vertelt, over een vader met twee
zonen. Hij vriaagt beiden aan het werk
te gaan in zijn wijngaard. De ene zoon
Zegt ja maar doet het niet. De ander
weigert maar doet het wel. Wie van
beiden deed de wil van de vader?

LEZINGENRDOSTER
ZONDAGEN OKTOBER 2017

1 oktober

26e zondag door hel jaor
Ezechigl 18,25-28
Filippenzen 2,1-11 0 2,1-5
Matteds 21,28-32

B oktober

27e ramdag door fef faor
Jesaja 5,1-7

Filippenzen 4,6-3
Matteiis 21,33-43

15 oktober

28¢ zondag door fref jaar
Jesaja 25,6-10a
Filippenzen 4,12-14.19-20
Matteis 22,1-14 of 22,1-10

22 oktober

29 zondag doar het jaar
lesaja 45,1.4-6
1Thessalonicenzen 1,1-5b
Mattens 12,15-21

29 oktober

e zamdag door hef jaor
Exgdus 22,20-26
1Thessalonicenzen 1,5¢-10
Mattels 22,34-40

Bijbelverhalen

od bietheblen en

e naaste als y‘egeé

Uiteindelijk komt het niet op woorden, maar op daden aan
in de wereld van God., Jezus' boodschap, dat je naar je daden
beoordeeld wordt en niet naar je woorden, blijkt wonderlijk
goed uit te pakken voor zondaars en slecht voor de hoge-
priesters en oudsten. Je houdt God niet met woorden voor
de gek, hoe vroom ze ook worden opgevoerd. Werkelijke
bekering zit van binnen, want als je diep gevallen bent weet
je pas echt wat verlossing betekent.

Dat deze woorden van Jezus tot onbegrip en haat leiden
blijkt uit de parabel over een landeigenaar die zijn wijngaard
verpachtte. Bij de oogst mishandelen en doden de pachters
de zoon van de eigenaar die de opbrengst in ontvangst wil
nemen. De wijngaard wordt daarop aan andere pachters
gegeven. Het is een waarschuwing aan degenen die denken
dat ze met Gods wereld kunnen doen alsof zij alleen
eigenaars en erfgenamen zijn.

In feite is de bondschap deze maand steeds hetzelfde.
Verkijk je niet op de aanzienlijken die Gods Rijk claimen
ten koste van de kleinen en geringen. Vertrouw hun
woorden niet, maar kijk naar de gevolgen van hun daden.
Het voornaamste gebod blijkt uiteindelijk dat je God bemint
met heel je hart, ziel en verstand. En je naaste als jezelf. Dat
is Gods regel. Je kunt niet gelukkig worden ten koste van de
ander.

Gij zult uw naaste beminnen als uzelf
Matteiis 22, 39

Tekst: Sipke Dralsma
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Gedoopt
16 juli

Gehuwd
7 juli

Overleden
19 juli

16 augustus

Gedoopt
23 juli
27 augustus

Overleden
5 juli
22 juli

17 augustus

Overleden
1 augustus
4 augustus

Familieberichten
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Hoeven

Danisha en Charella Akkermans
Tess Boeren

Kilian Lepelaars en
Lianda van der Heijden

Gerardus de Rooij (81),
echtgenoot van Cornelia Hopstaken
Johannes Martens (82),
echtgenoot van Catharina Konings

up

Oud Gastel

Luuk Heijstek
Robin Frijters
Mova Lazaroms

Anna Dingemans (69),
weduwe van Hubertus Dirne
Johannes Blommerde (86),
weduwnaar van Anna Bogaarts
Maria Akkermans (78)

Stampersgat

Petrus Daas (91)
Franciscus Jansen (88),
weduwnaar van Maria Bervoets

Gedoopt
8 juli

9 juli

12 augustus
13 augustus

Gehuwd

7 juli

7 juli

14 juli

15 juli

17 juli

21 juli

19 augustus

Overleden
10 juli

1 augustus
4 augustus
10 augustus

20 augustus
27 augustus
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Oudenbosch

Jenna en Riley de Rooij

Faber, Edel en Rhodé van Egeraat
Kyle Kamau Shakijb

Riley Hanemeijer

Gijs Bartelen

Maria 't Jong

Jayden Harvent

Rein Nagtzaam

Robynn Lammerse

Perry van Nijnatten

en Lieselotte Jongeneelen

Sjoerd Westerman

en Marieke den Boer

Lars Koks en Gerarde de Jong
Watsje Grigorijan en Ezita Avakian
Henk Vos en Cornelia Oogjes
Berend Frijters en Sharon Sebregts
Arsen Galstyan

en Ceda Arduganian

Bernardus Sloot (52),

echtgenocot van Catharina Roovers
Christina van Rijsbergen (84),
weduwe van Antonius Wagemakers
Antonia Aa (88),

echtgenote van Johannes Goosen
Henrica de Koning (77),
echtgenote van

Petrus van der Sanden

Apolonia van Trijen (89)
Geertruida Willemars (86),
weduwe van Napoleon de Beukelaar



Vieringen

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons
hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden. In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt de
gemeenschap tot één grote familie in Jezus Christus. In de parochie vinden daartoe zowel door de
week als in het weekeinde op vaste tijdstippen vieringen plaats. Doorgaans zijn dat eucharistie-
vieringen en anders vieringen van woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek in
Oudenbosch is altijd een eucharistieviering. De meest actuele informatie over vieringen wordt
wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse Bode en de Moerdijkse Bode en staat op onze website
www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00 uur H.Hartvan Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag 09.30 uur 5t. Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag 09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Pauluskapel in Cudenbosch
donderdag  19.00 uur Pauluskapel in Qudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10,00 uur een viering in de Pauluskapel in Qudenbosch en
in 'het Punt’ in Hoeven. Wekelijks wordt op woensdag om 12.00 uur in de Basiliek een cecumenisch
middaggebed gehouden. ledere derde vrijdag van de maand komt om 10.00 uur de gebedskring
'Biddende Moeders' bijeen in de Pauluskapel voor een gebedsviering,

Vieringen in woon-zorgcentra

Behalve in onze kerken zijn er door de week vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting Groen-
huysen: iedere maandag om 17.00 uur in 'de Zellebergen' in Qudenbosch, iedere woensdag om 10.30
uur in 'Kroonestede’ in Hoeven, tweewekelijks op donderdag om 10.30 uur in ‘Blankershof' in Oud
Gastel en iedere vrijdag om 10.00 uuur in 'de Blomhof' in Standdaarbuiten. Met regelmaat worden
deze vieringen door leden van het pastoraal team verzorgd.

Agenda

zondag 17 september  24e zondag door het jaar
Kruisverheffing (Oudenbosch)

zondag 24 september  25e zondag door het jaar

zondag 1 oktober 26e zondag door het jaar

zondag 8 oktober 27e zondag door het jaar

zondag 15 oktober 28e zondag door het jaar

zondag 22 oktober 29%e zondag door het jaar

zaterdag 28 oktober Allerheiligen / Allerzielen (Bosschenhoofd)
zondag 29 oktober Allerheiligen

donderdag 2 november Allerzielen (Hoeven - Oud Gastel - Oudenbosch)
zondag 5 november 31e zondag door het jaar

zondag 12 november  32e zondag door het jaar
zondag 19 november  33e zondag door het jaar
zondag 26 november  Christus, Koning van het Heelal




Bernardusdagen

In drie van de vier kerken in onze parochie,

de H. Laurentiuskerk in Oud Gastel, de 5t. Jan de
Doperkerk in Hoeven en de Basiliek in Ouden-
bosch, is gedurende de afgelopen weken met
een tentoonstelling aandacht besteed aan de H.
Bernardus, de Cisterciénzers, en de banden van
de Bernardusabdij met onze streek. Voor de door
Bea Hoeks en haar zoon Joep zeer deskundig
ingerichte tentoonstelling was veel belang-
stelling. Voor niet iedereen was het bekend dat
de monniken van de abdij van Hemiksem, en
later Bornhem, zoveel hebben betekend voor het
ontstaan van de parochie.

Madat Arnold van Leuven in 1275 een groot
gedeelte van het grondgebied van de huidige
Gemeente Halderberge aan de abdij had
geschonken, werd het ontgonnen en werd een
begin gemaakt met het bewoonbaar maken van
de streek. De eersten die zich daarmee belastten
waren broeders van de abdij. De abdij had een
uithof, of een tiendschuur, op de plaats waar
heden ten dage het grootseminarie Bovendonk is
gevestigd. Het lag dan ook voor de hand dat in
de kapel van het huidige conferentiecentrum de
geschiedenis van de Orde der Cisterciénzers
werd uiteengezet. De tentoonstelling is op
vrijdag 25 augustus uitgebreid bezocht door
vrijwilligers van de Bernardusabdij van Bornhem,
vergezeld van Vader-Abt en de archivaris van de
abdij.

3.
)

Lpie
Op zondag 20 augustus, de feestdag van

de heilige Bernardus van Clairvaus,
werden speciale Bernarduskoeken gewijd.

De tentoonstelling maakte voor de parochianen
nog eens duidelijk waarom het zo logisch is dat
onze parochie is toegewijd aan de H. Bernardus
van Clairvaux. Indien u de tentoonstelling niet
heeft kunnen bezoeken, kunnen we u al laten
weten, dat we proberen in november gedurende
één zondag de tentoonstelling nog eenmaal in
de kerken te plaatsen. Overigens was bij de
Bernardusdagen ook de St. Lambertuskerk in
Wouw betrokken, aangezien ook in de parochie
van Wouw de abt van de Bernardusabdij
eeuwenlang het patronaatsrecht heeft gehad.

Jan Bedaf




Op zondag 16 juli zijn in de kerk in Hoeven de
zusjes Charella en Danisha (5 en 7 jaar oud)
gedoopt. Hoewel de meeste ouders ervoor
kiezen hun kindje in het eerste levensjaar te laten
dopen, komt het ook voor dat het nog niet zo ver
is gekomen. Als kinderen dan zelf graag hun
Eerste Communie willen doen, terwijl ze nog niet
zijn gedoopt, kan het natuurlijk niet anders dan
dat ze het doopsel alsnog ontvangen. Zo ook
Charella en Danisha, die we van harte feliciteren
en welkom heten in onze geloofsgemeenschap.
Het doopsel is nog maar de eerste stap om Jezus
beter te leren kennen, We hopen ze dan ook
terug te zien bij de mooie activiteiten voor
kinderen in onze parochie.

Afscheid 5tan van Ommen als vrijwilliger

We hebben Stan leren kennen toen hij een jaar of
10 was en hij begon als misdienaar. We zagen
hoe hij zich verder ontwikkelde, acoliet werd en
naar het seminarie ging, maar de geloofsge-
meenschap van 5t. jan de Doper in Hoeven
steeds trouw bleef. Naarmate zijn studie
vorderde, werd hij ook lector en later koster in de
weekeinden. We hebben ook een aantal keren
een beroep op hem als misdienaar / acoliet
mogen doen om dat mooie vak te promaoten bij
onze eerste communicanten, wat hij met verve
deed. En toen de vormselwerkgroep regionaal
werd, stapte hij er na een aantal jaren in om mee
te werken bij het voorbereiden van onze
vormelingen. Ook bij de voorbereiding van de
carnavalsmis was hij een aantal jaar betrokken. Al
een jaar of vijf woont 5tan op de pastorie en is hij

niet te lui om bij te springen waar nodig, de
kerkdeuren te openen en te sluiten, een
vuilnisbak buiten te zetten of een monteur
binnen te laten op een tijdstip dat de pastorie is
gesloten. Kortom: als we een beroep op hem
deden was hij er. De laatste twee jaar heeft hij
deel uit gemaakt van de parochiekerncommissie
Hoeven / Bosschenhoofd waarvoor hij met name
het maken van verslagen voor zijn rekening nam,
evenals voor de bijeenkomsten van de
vrijwilligers. Wij wensen hem, samen met
Marjolein, heel veel geluk en alle goeds op hun
nieuwe levenspad.

Dimph Schouw
voorzitter parochiekerncommissie




Dankwoord van Stan

Op zondag 20 augustus vierde onze parochie het
patroonsfeest van 5t. Bernardus. De kerk van
Hoeven deed ook mee met de Bernardusdagen.
De kerk was daarom ingericht met een tentoon-
stelling over de heilige abt. De viering was extra
feestelijk, met moaoie liederen en een inspire-
rende preek, waarin het leven van Bernardus
werd verteld en wat wij daarvan voor vandaag
kunnen leren. Aan het einde van de viering werd
van mij afscheid genomen. Warme woorden van
pastoor Prasing en van de voorzitter van de PKC,
Dimph Schouw, werden aan mij gericht. Een
terugblik op mijn gelovige leven, waarin de
parochie een belangrijke rol heeft gespeeld.
Herinneringen aan mijn student-zijn en hoe ik -
toch ook als een "echte student' - in de pastorie
heb gewoond, konden wel op lachende bijval
rekenen. Maar, het lachen was vooral glimlachen
van dankbaarheid.

Ma de viering was er nog gelegenheid voor
ontmoeting, met koffie en Bernarduskoeken, Ik
heb veel handen mogen schudden en heb op
een mooie manier afscheid kunnen nemen. Veel
mensen met wie ik heb samengewerkt en mede-
parochianen die ik trouw zondags heb mogen
treffen: bijzonder om te zien met hoeveel
mensen je samen de gelovige weg gaat en
werkelijk op elkaar betrokken bent.

Beste medeparochianen: het gaat u goed! Ik zal
jullie werkelijk missen, maar uit het oog betekent
niet uit het hart.

Stan van Ommen

foto Ramon Manga

(Mis)dienaar ten Top
misdienaars- en acolietenweekeinde

Heb je zin in een leuk en ontspannen weekeinde
met leeftijdsgenoten? Met jongens en meisjes
die niet als jij misdienaar of acoliet zijn? Ontdek
dan dat je niet de enige misdienaar bent tijdens
het misdienaars- en acolietenweekeinde van
vrijdag 3 november vanaf 19.00 uur tot en met
zondag 5 november tot 13.00 uur. Het week-
einde wordt georganiseerd in en rondom de
Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara. We
verkennen Oudenbosch, slapen in de crypte
onder de Basiliek, eten en spelen samen, en nog
veel meer. Het weekeinde wordt afgesloten met
een feestelijke eucharistieviering waarin alle
deelnemers aan het weekeinde mogen mis-
dienen. De kosten voor het weekeinde zijn

€ 25,00 per persoon. Deelnemen is mogelijk tot
21 jaar. Vloor meer infarmatie en aanmelding kun
je contact opnemen met het Sint Franciscus-
centrum, 076 522 3444, of per email;
misdienaarsweekend@hotmail.com.
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KinderKaravaan 2017-2018
Ook jij bent een deel van de puzzel!

We zoeken naar God en het fijne is dat er een boek is
waarin we precies kunnen lezen hoe God met mensen
optrekt, wat Jezus heeft gezegd en wat de apostelen

daarvan hebben onthouden: de Bijbel!

Maar is het wel zo gemakkelijk? Snappen we de
verhalen in de Bijbel? Weten we in wat voor tijd
lezus leefde, welke gebruiken toen normaal
waren? Wat is een gelijkenis en wie zijn toch die
farizeeérs? Soms is het moeilijk te begrijpen.
Mensen zeggen wel eens:'geloven kan ik thuis
ook maar in je eentje krijg je geen uitleg over de
verhalen die we lezen. Daarom hebben we elkaar
zo hard nodig. Maar niet alleen voor de verhalen,
je bent ook een deel van de gemeenschap van
God en dat maakt dat ook jij een puzzelstukje
bent van het geheel. Als jij er niet bent, is er een
lege plaats in onze ‘puzzel; heeft die iets minder
kleur en komen we allemaal iets tekort.

Samen gaan we in de vieringen van de Kinder-
Karavaan luisteren naar de Bijbelverhalen van die
dag. Wist je dat elke zondag, overal op de wereld
hetzelfde Bijbelverhaal wordt gelezen? Na het
lezen van het verhaal gaan we samen ‘puzzelen;
‘zoeken naar antwoorden!. Ook zullen we zien dat
er misschien niet altijd een antwoord is.

il

Dan hebben we een ‘hersenkraker. Hoelang we
er ook over nadenken, we snappen het (nog) niet
helemaal. Of het kan gebeuren dat we er
allemaal nét iets anders over denken, maar ook
dat is goed! Het belangrijkste is dat we niet in ons
eentje hoeven te zoeken naar antwoorden.
Allemaal samen vormen we de grote ‘puzzel van
Gods gemeenschap op aarde. Zonder jou is er
een open plek, hebben we minder kans op
goede antwoorden en is het minder leuk in onze
vieringen. Dus: ‘Kom je ook?”

15 oktober om 09.30 uur in Hoeven
26 november om 11.00 uur in Qudenbosch
21 januari om 09.30 uur in Oud Gastel
25 februariom 11.00 uur in Qudenbosch
18 maart om 09.30 uur in Oud Gastel
15 april om 09.30 uur in Hoeven

Wereldmissiemaand
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord

In de Wereldmissiemaand besteedt Missio
Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de
katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-
Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer
arm. Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn
naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent:
land van de oprechte mensen. Het is een van de
armste landen ter wereld. Een groot deel van de
bevolking leeft van de landbouw. Met name de
regio’s die in de Sahelzone liggen worden hard
getroffen door klimaatveranderingen en
droogteperiodes.

De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt
voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker
verzetten meisjes zich tegen het lot van een
gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden
bescherming bij zusters of in gezinnen van
catechisten.

Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd
verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere
vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in
Ouagadougou wonen 245 vrouwen die uit hun
dorpsgemeenschappen zijn verstoten omdat ze
heks zouden zijn.

De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan.
Missiezondag is vooral een feest van solidariteit,
Daarom steunt Missio de catechistenfamilies en
de zusters die de meisjes en de van hekserij
beschuldigde vrouwen opvangen. Een derde
project betreft kinderen en jongeren die werken
in de illegale goudmijnbouw. Help onze mede-
gelovigen in Burkina Faso. Geef aan MISSIO in de
collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw
bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, ten name
van MISSIO Wereldmissiemaand in Den Haag.
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Luther

icoon van de Reformatie

Op 31 oktober dit jaar is het 500 jaar geleden dat
Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van
de slotkapel in Wittenberg bevestigde, waarmee
hij de grootste revolutie in de Europese kerk-
geschiedenis ontketende. Museum Catharijne-
convent in Utrecht sluit bij deze memorabele
gebeurtenis aan met een tentoonstelling waarin
op zoek wordt gegaan naar de onbekende man
achter deze icoon van 500 jaar Reformatie. Hoe
lukte het Luther om van onbekende monnik uit
te groeien tot icoon? Welke vernieuwende
propagandamiddelen wist hij in te zetten voor de
campagne die hij voerde? Hoe wist hij zoveel
mensen te bereiken en te overtuigen van zijn
ideeén? Maar ook: wat zijn de raakvlakken met
onze huidige tijd?

'Luther’ neemt de bezoeker mee naar een roerige
tijd aan het einde van de Middeleeuwen, waarin
de Kerk het alomtegenwoordige geloof van
mensen misbruikt om zichzelf te verrijken. Luther
spreekt zich uit tegen de corrupte praktijken van
de paus en de Kerk van Rome. Deze actie leidt tot
een schisma, dat ook onuitwisbare sporen nalaat
op maatschappelijk en politiek gebied, en Europa
religieus en cultureel verdeelt. De tentoonstelling
brengt Luther en zijn tegenstanders over het
voetlicht en toont waarin de kracht schuilt van
deze invloedrijke, reformatorische rebel. Met
pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten en
muziek wordt nieuw licht geworpen op het
enerverende verhaal van Luther en de Refor-
matie. De koppeling met de huidige tijd en de
invloed van zijn ideeé€n op ons dagelijks leven
zijn hierbij steeds voelbaar.

Tijdens de tentoonstelling speelt theatergroep
Aluin'De Hervormers, een voorstelling naar
aanleiding van 500 jaar Reformatie en het pas
verschenen boek 'De Nederlandse Paus’van Twan
Geurts. Het theaterstuk bestaat uit drie kleine
voorstellingen, die een beeld geven van drie
grote hervormers uit de 16e eeuw: Luther,
Erasmus en paus Adrianus. Een ‘trioloog’in drie
bedrijven over hun werk, dat leidde tot de
Reformatie, de scheuring in de katholieke Kerk
die de weqg vrijmaakte voor het protestantisme.
Geen droge geschiedenisles, maar een levendige,
inhoudelijke en actuele zoektocht naar de
personen en hun motieven. De voorstellingen op
woensdag- en zaterdagmiddagen zijn onderdeel
van de tentoonstelling.

‘Luther’in Museum Catharijneconvent is te zien
van 22 september tot en met 28 januari.
Voor meer informatie over openingstijden,

toegangsprijzen en speeldata van Toneelgroep
Aluin: www.catharijneconvent.nl.
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Paus Adrianus V| en tijdgenoten

Met zijn hervormingsplannen en sobere levens-
stijl maakt hij zich dan ook niet geliefd in het
Rome van de Renaissance. Na een pontificaat van
nauwelijks zeshonderd dagen overleed hij,
moegestreden, onder verdachte omstandig-
heden.

Begin dit jaar verscheen een publiekshiografie
van deze enige paus uit de Lage Landen. Zou de
Kerk er nu anders uit hebben gezien als Adrianus
langer zijn ambt had kunnen vervullen? Op de
naamdag van onze huidige paus Franciscus is
auteur Twan Geurts te gast om te spreken over
Adrianus en zijn relatie met zijn tijdgenoten
Erasmus en Luther, die hij ondanks zijn inzet, niet
voor de Kerk kon behouden.

Twan Geurts is theoloog en schrijver / journalist
in Utrecht. Voor zijn publieksbiografie over

Adrianus was de zoon van een gegoede Adrianus VI bestudeerde hij niet alleen de oudste
scheepstimmerman uit Utrecht. Hij studeerde en meest recente (wetenschappelijke) literatuur
theologie en werd rector van de Universiteit van over deze paus, hij reisde hem ook achterna van
Leuven, opvoeder van keizer Karel V en diens Utrecht naar Leuven en verder, van Zaragoza
stadhouder in Spanje. Hij was een vriend van naar Rome.

Erasmus en kwam in conflict met Luther. Hij was

er zelf niet bij toen 39 kardinalen hem op 9 woensdag 4 oktober

januari 1522 tot paus kozen. Eenmaal in het 19.30 uur

Vaticaan aangekomen wachtte hem de bijna Cuyperszaal

onmogelijke opdracht om Rome te behoeden pastoraal-diaconaal centrum 'de Pelgrim'
voor een financieel en moreel bankroet. in Oudenbosch

info@bernardusparochie.nl

Sterven, dood en rouw in filmbeelden
bijeenkomst met Marjeet Verbeek

De huidige filmcultuur biedt een rijkdom aan Op donderdag 26 oktober neemt Marjest
inspirerende en troostrijke beelden rond sterven,  Verbeek u mee langs inspirerende, ontroerende
dood en rouw. Ze geven uitdrukking aan wat en troostrijke filmbeelden rond sterven, dood en
mensen bezielt wanneer het levenseinde op hun rouw om 19.30 uur in de Cuyperszaal in

pad komt. Ze verstaan de kunst om onmiddellijk pastoraal-diaconaal centrum 'de Pelgrim’in
binnen te dringen in het voelen en denken van Oudenbosch, info@bernardusparochie.nl.

mensen. In dat proces verbeelden films vaak
oude en nieuwe rituelen die mensen helpen met
het onvermijdelijke afscheid om te gaan. Zo
houden films ons een spiegel voor en dragen ze
ertoe bij in het reine te komen met verlies van
dierbaren. Filmkunst spreekt alle lagen van de
samenleving aan. Veel mensen hebben niet
alleen zin in film, ze zien cok zin in film en ze
ontlenen zin aan film. Ze voeden de ziel. De ziel
denkt immers in beelden.
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Gij zult uw naaste
beminnen als uzelf

Matteiis 22, 39




Caritascollecte:
uw bijdrage voor mensen in nood

Maandelijkse collecte

'De tweede collecte is de maandelijkse
caritascollecte, die vandaag bestemd is voor. ..
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! Een
terugkerende mededeling elk eerste weekeinde
van de maand. Het is zo gewoon, dat we meestal
voorbij gaan aan de achterliggende problema-
tiek en onze bijdrage in de collecteschaal leggen.
Samen met andere kerkgangers zorgt u voor een
maandelijkse bijdrage van gemiddeld € 450,00
per collecte. Maar voor de mensen die we
hiermee ondersteunen, maakt de bijdrage een
groot verschil. Miet alleen in financiéle zin, maar
ook vanwege het feit dat 'de kerk'hen ziet staan,
de moeite waard vindt, hen dat steuntje in de rug
geeft.

Individuele hulp

Twee keer per jaar is de collecte bestemd voor
individuele hulp aan mensen die in onze
parochie wonen. Ze hoeven daarvoor geen
parochiaan te zijn. Ook de komende
caritascollecte in oktober is voor de noden in
onze eigen omgeving. We kunnen als caritas-
bestuur niet de omstandigheden becordelen
waardoor mensen behoefte hebben aan
financiéle ondersteuning, Daarom werken we
samen met de Gemeente Halderberge,
Jeugdzorg, Schuldhulpverlening, de sociaal
psychiatrisch verpleegkundige van de GGZ en
Viuchtelingenwerk. Veelal komen de aanvragen
via deze organisaties bij ons binnen. We
besteden uw collectebijdrage niet aan
structurele hulp aan een persoon of gezin, dus
een aanvraag om een maandelijkse financiéle
bijdrage zullen we afwijzen. Maar een eenmalige
bijdrage voor een kinderbed omdat het peuter-
bed te klein werd, of een bijdrage voor de
verhuiskosten van iemand die goedkoper kan
gaan wonen om uit de schulden te komen, zijn
goede voorbeelden die onze ondersteuning
krijgen. We handelen de aanvragen veelal per
e-mail af, waardoor we snel kunnen beslissen.
Tijdens de vergadering wordt er een aantekening
van gemaakt in de notulen. Ook heeft de pastoor
vanuit caritas geld beschikbaar, waarmee hij
mensen die aan de deur van de pastorie komen
met een klein bedrag kan helpen.

Spontane bijdrage

Gelukkig bieden onze jaarinkomsten ook ruimte
voor spontane bijdragen. Zo heeft caritas het
bedrag dat de communicantjes met hun
spaardoosjes bijeenbrachten tot een mooi
bedrag afgerond. En deze zomer gaven we de
Wouwse stichting 'Wees een Lach, die Cost-
Europese (wees|kinderen een onbezorgde
vakantie biedt, een bijdrage zodat ze hun
begroting toch rond kregen,

Bestuurszaken

Uiteraard regelen we ook de bestuurlijke zaken.
In juni bencemde mgr. Liesen Jacques Willems
en Jos Dekker opnieuw voor vier jaar als
bestuursleden. Ook heeft de kascommissie de
financiéle administratie en de bankbescheiden
van caritas gecontroleerd en akkoord bevonden.
De Jaarrekening 2016 is nu ter goedkeuring naar
het Bisdom Breda gestuurd.

Heeft u vragen, opmerkingen of verzoeken,
neem gerust contact met ons op en stuur uw
bericht naar caritas@bernardusparochie.nl.

N Y
GIN I
caritas & 1
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Kloosterdagen
‘Als vreemdeling onderweg'

De Broeders van Huijbergen verzorgen van
vrijdagavond 10 tot en met zondagavond 12
november een kloosterweekend onder het
motto 'Als vreemdeling onderweg' Tijdens dit
weekeinde neemt u deel aan het ritme van de
dagorde van de Broeders en sluit u aan bij de
gebedsvieringen. Verder gaat u samen met de
andere deelnemers in gesprek met enkele
buitenlandse religieuzen. Ze zullen vertellen hoe
zij als vreemdelingen hun weg vinden in onze
Mederlandse samenleving. Vervolgens wordt u
uitgenodigd om te vertellen hoe u zelf omgaat
met wat u onbekend en vreemd is. De gesprek-
ken worden gevoerd aan de hand van de thema's
'Op weg met ‘open oren’ (gehoorzaamheid), met
'open handen’' (armoede) en met 'open hart'
(zuiverheid)’ Dit zijn niet alleen religieuze
beloften, maar ook algemeen christelijke waar-
den. Ten diepste zijn we allemaal vreemdelingen,

die onderweg zijn op zoek naar onze uiteinde-
lijke bestemming.

Informatie en aanmelding bij broeder Bram
Hommel, 0164 642 582 of e-mail bram@abcfh.nl,
of bij Kees van der Ham, 0165 532 561 of e-mail
cvanderham@home.nl. Het broederhuis is
gevestigd aan de Boomstraat 28 in Huijbergen.

Teken van vrede voor mensen van God
eucharistieviering met gezamenlijke ziekenzalving

In de evangelién, de verhalen die ons over het
leven van Jezus Christus zijn overgeleverd, wordt
regelmatig verteld over de lichamelijke en
geestelijke zorg die Jezus voor zieken heeft
gehad. Daarmee was Hij niet alleen voor de
leerlingen en zijn volgelingen in die tijd een
voorbeeld voor hoe ze met zieken en ouderen
moeten omgaan, maar ook voor ons. En Hij geeft
ons de opdracht om tijd, aandacht en zorg te
besteden aan mensen die ziek zijn, aan mensen
die in hun laatste levensfase zijn gekomen, aan
mensen die stervende zijn. Op een bijzondere
wijze wordt daarover gesproken in de brief van
de heilige apostel Jacobus.

‘Teken van vrede voor mensen van God'is het
thema van de eucharistieviering, waarin u de
mogelijkheid wordt geboden om de zieken-
zalving te ontvangen. leder die hiervoor open
staat is van harte vitgenodigd om bij deze
viering op vrijdag 6 oktober om 10.00 uur in de
kerk van 5t. Jan de Doper in Hoeven aanwezig te
zijn. Maar natuurlijk ook al die mensen, die met
hen willen bidden om troost en kracht voor de
tijd die komen gaat. Na afloop is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten. Wees welkom! Als u de
zalving wilt ontvangen, dan graag doorgeven
aan de pastorie in Hoeven, 0165 502 336.

Telefoon: +31 (0)165 31 9000

Aannemersbedrijf
Van Agtmaal
Oudenbosch _.....b...

Internet www.vanagtmaal.nl




Aanmelden parochiefonds

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Mederland deel aan de landelijke Actie Kerk-
balans, de gezamenlijke geldwervingscampagne
van vijf grote kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeen-
schap te ondersteunen met een financiéle
bijdrage. Want parochies ontvangen geen
subsidies en zijn daarom afhankelijk van de
bijdragen van hun parochianen om het pastorale
werk te kunnen voortzetten en vitbreiden. Uw
financiéle steun voor de toekomst van uw kerk is
daarom meer dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 116,00. Dat is nog geen € 10,00 per maand.

En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen van
een uitvaart of een doopviering, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan,
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte
en bent u nog geen lid van het parochiefonds,
meld u dan aan! Dat kan door een email met uw
naam en adresgegevens te sturen naar
penningmeester@bernardusparochie.nl, en u
ontvangt verdere informatie. Of maak uw
bijdrage over op rekeningnummer NL90 RABO
0122 5041 00 ten name van RK Parochie

H. Bernardus van Clairvaux onder vermelding
van ‘parochiebijdrage’

Zo helpt ook u uw kerk in balans te houden!

KERK=EBALANS

Open mijn ogen, God,
opdat ze de noden van de mensen zien.

Maak mijn handen vrij
om al wie honger heeft te voeden.

Beroer mijn hart,
opdat het vertwijfelden warmte schenkt,

Leer mij de grootmoedigheid
om vreemdelingen welkom te heten.

Leer mij delen wat ik bezit
om naakten te kleden.

Schenk mij het medeleven
dat zieken sterkt.

Laat mij deelhebben
aan de bevrijding van gevangenen.

Want als we onze angsten en onze liefde,
onze armoede en onze rijkdom
delen met elkaar,
dan zullen we ook delen
in uw goddelijke tegenwoordigheid.

Adverteren
in 'Bernardus'?
Laat het ons weten!

Tegen een redelijk tarief bieden
we u graag de mogelijkheid.
Informatie kunt u opvragen

bij de redactieleden.
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Lerstcghcert Oud

Op zondag 17 december houdt het Ouden-
bosch' Mannenkoor haar alorn bekende
Kerstconcert, een traditie die al ruim 40 jaar
voortduurt in een ononderbroken reeks.
Aanvankelijk voorzichtig gestart in de
Hervormde Kerk, moest vanwege het grote
aantal bezoekers al snel worden uitgeweken naar
de kapel van St. Louis. Jarenlang genoten de
toehoorders hier van een prachtig Kerstconcert
met vele verrassende solisten.

Dit jaar is de kapel van 5t. Louis in verband met
restauratie helaas niet beschikbaar. Het Ouden-
bosch' Mannenkoor is echter een schitterende
uitwijkmogelijkheid geboden. De prachtige
Basiliek zal dit jaar "the place to be' zijn. Vanaf
15.00 uur bent u van harte welkom. Aan het
Kerstconcert werken een twaalftal solisten van de
Philharmonie van Sint Petersburg mee. Allemaal
solisten van een uitzonderlijke klasse die in
wisselende samenstelling hun vocale kwaliteiten
ten gehore brengen. Hun zuivere stemmen

komen bij hun a capella optreden bijzonder tot
hun recht. Ze staan onder muzikale leiding van
conductor honoured Olga Stupneva.

Uiteraard heeft ook het Mannenkoor een mooi
programma, waarvan u zeer zeker in een prima
Kerstsfeer zal geraken. Kenners weten dit koor,
dat onder leiding staat van Christ Vergouwen,
zeer te waarderen, wat blijkt uit de grote en
warme belangstelling die het koor elk jaar weer
geniet.

Kaarten voor dit Kerstconcert kosten € 20,00 per
stuk en zijn vanaf 1 september te koop bij

"'t Koepelke, Markt 36 in Oudenbaosch;

*dhr. ). van 't Geloof, 0165 312 190,

email info@oudenboschmannenkoor.nl.

Wilt u het Oudenbosch’ Mannenkoor sponsoren,
dan kunt uVRIEND van het koor worden. Met

€ 60.00 sponsort u het koor en krijgt daarvoor
twee gereserveerde plaatsen bij het concert:
email vriendenvan@oudenboschmannenkoor.nl,

Jezuitenplein 33
Oudenbosch

0165 726 996
info@brasserietivoli.nl
www.brasserietivoli.nl
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Nestaurt Le Jardin -

opirsevggdl Rupen s ST
dis il www restaurantiejardinnl

Monuta Oudenbosch
Parklaan 5

T:0165-53 4304
www.monuta.nl/oudenbosch
(24 wur per dag, ook in het
weekend)

Afscheid nemen
zoals iemand was.

Dok als u niet of elders
verzekerd bent.

Monuta

De steun bij iedere uitvaart.

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisteri] / Tuincentrum

*  Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

*  Extlusieve bloem:-, bruids-, en rouwarrangementen

* Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

*  Tuinplanten in heel veel soorten en varieteiten en waterplanten g &,

* Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaarda ppeleni : k

* Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk woor binnen en buiten

*  Iwembaden en alle toebehoren

*  Aanleg en onderhoud van tuinen en (sierjbestratingen
*  Tuinonderhoudscontracten woor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

KERKSTRAAT 2
4751 HN
OUD GASTEL




Ce imposante Basiliek in Oudenbosch is één van vrijdag 17 november

de vijf locaties in Nederland waar het majestu- 20.00 uur

euze meesterwerk Carmina Bulrana van Clarl Orff Basiliek H.H. Agatha en Barbara
zal worden opgevoerd, een uniek werk uit de
muziekhistorie met het befaamde 'O Fortunal Oudenbosch
De Carmina worden uitgevoerd door The New '
Romanian Symphony Choir & The International
Symphony Orchestra met als solisten Mariana
Bulicanu (sopraan); lordache Basilic (bariton) en
Valentin Roceveanu (tenor). Dirigent is Raymond
Janssen. Het gezelschap van 135 personen
bestaat uit het orkest van de zeer begaafde en
gepassioneerde musici van INSO uit Lviv en het
koor van de Staatsphilharmonie Banatul uit
Timisoara, dat bekend staat om zijn ongeéve-
naarde, prachtige zuivere klank. De mystieke en
muzikale aantrekkingskracht van de Carmina
Burana spreekt nog steeds vele muzieklief-
hebbers wereldwijd aan.

voor kaarten en info
www.carmina-concert.nl

Van Zuilichem_

Poliklinische revalidatiegeneeskunde is bedoeld
voor mensen met chronische pijnklachten aan het
3. alleen

esultaat heeft

'af als er sprake is van een complexe

team van verschillende

hulpverleners onder leiding van een

revalidatiearts staat klaar om u verder te helpen

44

21



14 Bouwservice onenessanas
7 _Bartelen ~__
= Roosendaal / Oud Gastel www.bouwservicebartelen.nl

. 3
3
P

Restauratie
Verbouw
Nieuwbouw

@ Coppens Voor een persoonlijke begeleiding

Uitvaartzorg met aandacht voor uw wensen!

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
076-5015006

Rouwcentra:

Roosendaal: de

Wouw: Kloos

Hoofdkantoor

Viierwerf 13

4 1° Postbus 1310
w4, 4700 BH Roosendaal

~

Kantoor Eindhoven
Ondernemingsweg 7

Postbus 983
5600 AZ Eindhoven

dojo]C
d0q1d|

SCHILDERWERKEN BV, email: info@liebreks.nl
|

internet: www.liebreks.nl

B S v . Specialist in fauteuils en
I l Tel { bankstellen op comforthoogte
woninginrchting chiting.n m

o B

E
n -
3
[
-
i

tapijt, virgyl, pve, laminaat, zonwering, vitrages e B alles wordt bij U vakkundig
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen E g gemeten en geplaatst
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Ma het succes met Dana Winner afgelopen jaar
pakt Kiwanisclub Halderberge dit jaar uit met een
kerstconcert met de Koninklijke Zangvere-
niging Mastreechter Staar. De Mastreechter
Staar is een in de negentiende eeuw opgericht
mannenkoor met een uitgebreid repertoire van
klassieke en religieuze werken, opera's, operettes,
musicals en volksmelodieén. Op donderdag 14
december staan de deuren van de Basiliek van
Oudenbosch om 19.15 uur open om vele

SWEERE*

. . . vertrouwd zaken doen

Verzekeringen, Financiéle Planning,

Hypotheken, Onroerend Goed

RegioBank

Zelfstandig Adviseur

Hoofdvestiging Vestiging Lepelatraa
IB:.|||--.|r.|.|| L1 Seecnls
4751 AH Onad Goasael Aii4 BV Lepelstraan
Tel 076G - 55 T1 TiH Tel. (65 - 531 25 51 Tel, D164 — 65 27 1

seweg 61

& ] ; ;
wrwsweere ol indodisweere.n Vinlg oes op Facehook

muziekliefhebbers te ontvangen. Het concert
begint om 20.00 uur. De opbrengst van dit
concert gaat naar de absolute minima in de
Gemeentes Halderberge en Rucphen in de vorm
van een kerstpakket. Entreekaarten voor dit
kerstconcert zijn verkrijgbaar via de website:
www.kiwanis.nl/halderberge. Voor informatie
kunt u terecht bij Willy Dircken,

wdircken@gmail.com. = -
T €9 Kiwanis

Tissink E

Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel | www.jofib.nl
info@jofib.nl | 0165 515561

Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten kunnen
u helpen met diverse gezondheidsvragen op het
gebied van bewegen. Gaat de conditie achteruit
maak dan een afspraak op

Tel. 0165-515561

U wilt een Fitheidstest af laten nemen, of
kracht opbouwen, maak een afspraak en u
kunt onbeperkt fitnessen.

Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel | www.2b-vitaal.nl
info@2b-vitaal.nl | 0165 515561

AYA




DE MARTWIENKEL Du;—_-_hwtmling Yoor
Markt 5 mensen met een

4751 HR OUD GASTEL beperking
0165-760088

Tweedehands goederen,teksthborden,relatiegeschenken,

cadeau-artikelen,schoenreparaties, toeristische info,

pakketdienst en nog veel meer....

}} Hagens

Gas Water CV + Dakbedekking < Sanitair < Airconditioning

Meirstraat 20

4751 AD Oud Gastel UNETO VNI

Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com S
R

|WAGEMAKENs  Welkom bijde
goedkoopste

e van Oud Gastel!

Tel: +31 (0)165 312 236
Fax: +31 (0)165 318 860

mail: info@wag k L 1 Jurnbe BROOS staat iedene dag voos u klaar, Om be peegen dat w alles kust vinden wal
e s wrodig heeft. En dat woor de Laagste prifs bi u in de buurt, Tot snell

Cpemimgutijden:

laangng 0000 - 20000 wur
iy GO0 - 20U00 wur
Wornidag OF.00 - 20.00 uur
Donderchag  0F.00 - 20000 uur
Wrildag 08,00 - 20,00 uur

ol Hallo
SUMBA

Hallo ] 1), |33 1)
www.wagemakersbv.nl Rk




