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Priesterjubileum

Op 23 mei 1992 werd ik door bisschop Hubertus
Ernst, destijds Apostolisch Administrator van het
Bisdom van Breda, in de parochiekerk van St.
Petrus' Banden in Gilze, tot priester gewijd. Ik kijk
met veel gencegen terug op de periode dat ikin
verschillende pastorale functies mocht werken in
de parochies van Gilze, Chaam, Alphen, Riel,
Baarle-Nassau en Ulicoten. Ik voelde mij er heel
erg thuis. Sinds 1 oktober 2007 mag ik als pastoor
werkzaam zijn in de geloofsgemeenschappen
van Oud Gastel, Oudenbosch, Hoeven, Stand-
daarbuiten, Stampersgat en Bosschenhoofd, die
zijn samengegaan in de parochie van de heilige
Bernardus van Clairvaux. Ook hier ben ik me
inmiddels helemaal thuis gaan voelen. Sinds 1
januari 2017 mag ik daarnaast ook (waarnemend)
pastoor zijn van de Immanuelparochie, die is
samengesteld uit de geloofsgemeenschappen
van Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek,
Maerdijk, Lage Zwaluwe, Langeweq, Fijnaart,
Moordhoek, Klundert en Willemstad. Ook hier
begin ik me al aardig thuis te voelen.

Op al deze plekken mocht en mag ik met veel
mensen van goede wil meewerken aan een
open, veelkleurige en hartelijke kerk, die zich
gedragen voelt door een om mensen bewogen
God, die weet wat in ons omgaat, Een kerk die is
geinspireerd door de bevrijdende en blijde
boodschap van Jezus van Mazareth, de Christus,
en die getuigt van de goede Geest die in ons
leeft. Een kerk die is geworteld in de Traditie en
die tegelijk open oog en cor heeft voor de
tekenen van deze tijd. Een kerk op ooghoogte,
waarin de menselijke maat de norm is. Een kerk
die steeds ijvert voor barmhartigheid, gerechtig-
heid en vrede wereldwijd. Dit geeft me nog
steeds veel arbeidsvreugde en ik weet me al 25
jaar een gelukkig parochiepastor.

Om mijn zilveren priesterjubileum met u te
vieren bent u van harte uitgenodigd voor de
feestelijke eucharistieviering op zondag 27 mei
om 11.00 uur in de Basiliek van de H.H. Agatha en
Barbara in Oudenbosch. Ma afloop van deze
vierdt wordt u tot 15.30 uur een receptie
aangeboden in de zalen van het nieuwe
pastoraal-diaconaal centrum 'de Pelgrim' in de
crypte van de Basiliek. Ik hoop velen van u daar
te mogen begroeten en ontmoeten.

pastoor Maickel Prasing
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Vieringen

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons
hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden. In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt de
gemeenschap tot één grote familie in Jezus Christus. In de parochie vinden daartoe zowel door de
week als in het weekeinde op vaste tijdstippen vieringen plaats. Doorgaans zijn dat eucharistie-
vieringen en anders vieringen van woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is
altijd een eucharistieviering. De meest actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd
in de Halderbergse Bode en de Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag 09.30 uur 5St. Jan de Doperkerk in Hoeven

09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel

11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag 02.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd

19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
donderdag  19.00 uur Pauluskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat
Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Pauluskapel in Qudenbosch en
in‘het Punt’ in Hoeven.

Vieringen in woon-zorgcentra

Behalve in onze kerken zijn er door de week vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting Groen-
huysen: iedere maandag om 17.00 uur in 'de Zellebergen' in Oudenbosch, iedere woensdag om 10.30
uur in 'Kroonestede’ in Hoeven, tweewekelijks op donderdag om 10.30 uur in 'Blankershof' in Oud
Gastel en iedere vrijdag om 10.00 uuur in 'de Blomhof' in Standdaarbuiten. Met regelmaat worden
deze vieringen door leden van het pastoraal team verzorgd.

Agenda
zondag 21 mei 6e zondag van Pasen
Priesterjubileum pastoor Maickel Prasing (Basiliek)

donderdag 25 mei Hemelvaart van de Heer (Basiliek)

zondag 28 mei
zondag 4 juni
maandag 5 juni
zaterdag 10 juni
zondag 11 juni
zaterdag 17 juni
zondag 18 juni
zaterdag 24 juni
zondag 25 juni

zondag 2 juli

zondag 9 juli

zondag 16 juli

7e zondag van Pasen

Hoogfeest van Pinksteren

2e Pinksterdag (Basiliek)

viering Eerste Communie (Oud Gastel)
Heilige Drie-Eenheid

vieringen Eerste Communie (Oudenbosch)
Heilig Sacrament

viering Eerste Communie (Hoeven)

12e zondag door het jaar

Johannes' Geboorte (Hoeven)

13e zondag door het jaar

Heilige Petrus en Paulus (Basiliek)
Autozegening (Hoeven)

14e zondag door het jaar

Heilige Martelaren van Gorcum (Oud Gastel - Stampersgat)
15e zondag door het jaar




Ma afloop van de viering in de Basiliek op zondag
30 april werd het multifunctionele centrum ‘de
Pelgrim’ ingezegend door pastoor Maickel
Prasing. Het centrum is gerealiseerd in de geres-
taureerde crypte en zal worden gebruikt als
pastoraal-diaconaal centrum voor de parochie en
als bezoekerscentrum met museum en winkel.
De realisering van het centrum betekent tevens
dat een aantal bekende namen van de ruimtes

Bezoekerscentrum en

Pastoraal-diaconaal centrum

'de Pelgrim' ingezegend

zijn aangepast. De Hellemonskapel zal voortaan
Pauluskapel gaan heten en ‘de Pilaar' wordt de
Hellemonszaal; de Ceciliazaal wordt de
Elizabethzaal, verwijzend naar het voormalige
ziekenhuis in Oudenbosch, en ‘het Trefpunt’
wordt de Cuyperszaal. Tenslotte is een ruimte
vernoemd naar de oprichter van Stichting
Behoud Basiliek, Burgemeester Funkzaal. Met dit
centrum kunnen we de toekomst in!




Gedoopt
23 april
7 mei

Overleden
2 maart

29 maart

18 april

Gedoopt
19 maart

Overleden
29 maart

17 april

20 april

21 april

24 april

30 april

Familieberichten

Busschenhoofd

Fabian Heijnen
Tygo Hagens

Johanna van den Bliek (81),
weduwe van Marinus Heijnen
Antonius Kuijstermans (78),
weduwnaar van

Wilhelmina Suijkerbuijk
Geertruida Bormsboom (98),
weduwe van Joop van 't Hof

oo

Hoeven

Jody Schouw
Stef Buijs

Jacobus Koevoets (71),
echtgenoot van Jeanine Stroop
Johannes Castelijn (77),
levenspartner van Jaantje Martens,
eerder weduwnaar

van Francisca Dingenouts

Maria Verchuren (93},

weduwe van Petrus de Bruijn
Paulus Huijskens (78),
weduwnaar van

Francisca van den Broek
Bernadetta Aerts (82),
echtgenote van Antonius Martens
Antonia Roovers (78),
echtgenote van

Antonius van Dongen

Gedoopt
22 april

Overleden
14 maart

Gedoopt
12 maart

Gedoopt
11 maart

12 maart

26 maart
8 april
9 april

22 april
7 mei

Gehuwd

Oud Gastel
Miek Tak

Maria Rocksx (43),
echtgenote van
Josephus van Elteren
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Standdaarbuiten

Evelina Ernest

A Dty

Oudenbosch

Tijn Mahut

Mick Piket

Chalysia van Dongen
Lydy Koevoets
Chloé Jacobs
Corianne Rommens
Elise de Jong

Elyfe Deibel

Jovano van Poppel
Djesmay de Mooij
lohnny Jacobs
Cataleya Scheffers
Fabiénne Rietbroek
Minh Mguyen

Gijs Wijkmans

10 maart Dirk van Gulik en Rachel Jungbeker




Oudenbosch

Overleden
23 februari Antonius Antens (94),
echtgenoot van Maria Lazeroms
Hendrikus Jengenelen (81),
echtgenoot van

Elisabeth Koremans

Marinus Jongenelen (89),
weduwnaar van

Anna Bastiaansen

Jacqueline Borghouts (82),
weduwe van

Adrianus Tholhuijsen

Johanna van Rijsbergen (97),
weduwe van

Bernardus van de Lindeloof
Alexander Fernandes (98),
weduwnaar van

Clementine Pirthipal

Adriana Klaassen (80),
echtgenote van Wilhelmus Kok
Zacharias de Keiser (92),
weduwnaar van

Antoinetta Bogers

Paulus Schijven (90),
echtgenoot van Wilhelmina Buijs
Johannes Koevoets (78),
echtgenoot van

Adriana den Hollander
Johannes Verschuren (77),
partner van Jans de Visser,
eerder weduwnaar van

Annie van Oorschot

Johanna Thijs (25),

weduwe van Michiel Kalis

2 maart

& maart

B maart

29 maart

29 maart

4 april

15 april

17 april

18 april

25 april

7 mei

Vion guten Mdchten wunderbar geborgen
erwarten wir getrést was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Margen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer

Door goede machten

Door goede machten wonderlijk geborgen
verwachten wij, getroost, wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven

en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen

het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bitt're beker geven

met gal gevuld tot aan de hoogste rand,

dan nemen wij hem dankbaar, zonder beven,
uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken,
aan deze wereld en haar zonneschijn,

leer ons wat is geleden dan herdenken,

geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht.
Breng, als het kan, ons samen, geef ons vrede,
Wij weten het, uw Licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid die nergens uitkomst ziet,

Laat dan ons allerwegen horen stijgen

tot lof van U het wereldwijde lied.




Korte berichten

Ambtsjubilea

Het is een bijzondere omstandigheid dat binnen
een jaar vier voorgangers in de Bernardus-
parochie en de Protestantse Gemeenten
QOudenbosch en Oud Gastel - Kruisland vieren
dat ze 25 jaar hun ambt bekleden. In september
afgelopen jaar was dat diaken Peter Hoefnagels,
in april waren dat de beide dominees, Charlotte
Inkelaar - de Mos en Harm-Jan Inkelaar, en in mei
is dat pastoor Maickel Prasing. De jubilarissen
willen daaraan ook graag gezamenlijk aandacht
besteden. Daarom is op dinsdag 30 mei een
oecumenische ontmoetingsavond gepland.
Tijdens deze bijeenkomst zal ieder van hen
vertellen aver wat zijn / haar ambt voor hem /
haar betekent, en is er vanzelfsprekend ruimte
om hen vragen te stellen. De avond wordt
gehouden in‘de Pastorije’ aan de Fenkelstraat in
Oudenbosch en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30
uur bent u welkom en staan koffie en thee klaar.

Voor alle vrijwilligers

van de geloofsgemeen-
schap van 5t. Jan de Doper
in Hoeven wordt

op zondag 25 juni

een Dank- je-weldag
georganiseerd, die begint
met de viering om 09.30 uur.
Wij hopen dat velen van u aanwezig zullen zijn.

Werkgroep Dank-je-wel

Vrijwilligers gezocht!

De Parochiekerncommissie Oudenbosch -
Standdaarbuiten is naarstig op zoek naar
vrijwilligers voor onze geloofsgemeenschap. Heb
je interesse om de vele vrijwilligers, die onze
parochie al heeft, ook te komen ondersteunen,
of ben je al vrijwilliger en wil je wat meer gaan
doen, dan kun je een mailtje sturen en gaan we
samen met jou kijken waar jij je het beste thuis
voelt. Waar we momenteel erg mee zitten is ons
kerkhof aan de 5t. Bernaertsstraat. Onze vrijwil-
ligersgroep, die elke woensdagmorgen hier aan
het werk is, is geslonken tot twee man, wat
natuurlijk te weinig is om ons mooie kerkhof er
netjes bij te laten liggen voor de bezoekers van
onze dierbare overledenen. Heb je interesse om
je hier voor in te zetten, of wil je misschien eerst
nog wat meer informatie, stuur me dan een
email en ik breng je in contact met Jan Bedaf, de
codrdinator van deze werkgroep, die je hierover
alles kan vertellen. Je kunt je bericht sturen naar:
PKCOudenbosch@bernardusparochie.nl

Rien de Leeuw
Secretaris Parochiekerncommissie
Oudenbosch - Standdaarbuiten

Actie Laurentiuskerk niet doorgegaan

In de vorige uitgave van het parochiemagaZIN is
een aankondiging gedaan over de belactie
vanuit de VriendenLoterij. Deze actie is helaas
niet doorgegaan. Op het laatste moment
hebben we als parochiekerncommissie daartoe
besloten wegens een tekort aan vrijwilligers om
parochianen te benaderen. Het zou voor een te
kleine groep een te grote belasting worden.
Bovendien zouden meerdere dagen nodig
geweest zijn om alle parochianen te benaderen.
We gaan bezien of er voor het idee van een
glazen achterwand in de kerk een financiéle
oplossing is te vinden.

Parochiekerncommissie
Oud Gastel - Stampersgat

Autozegening
zaterdag 1 juli tussen 14.00 uur en 16.00 uur
zondag 2 juli na de viering om 9.30 uur

De autozegening gebeurt in Hoeven al vanaf
1927 en maakt ons bewust van onze verantwoor-
delijkheid in het verkeer. Alle voertuigen mogen
hieraan deelnemen. Het is natuurlijk beslist niet
zo dat ons dan niets meer kan overkomen.Maar
we hopen dat de zegening op voorspraak van
Christoffel ons allen goed moge doen.
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Sponsorfietstocht 3 juni 2017

Bijna twintig katholieke en protestantse kerken in
de regio organiseren ook dit jaar weer een
sponsorfietstocht. Traditiegetrouw wordt deze
tocht de zaterdag voor Pinksteren verreden. De
fietstocht leidt langs de verschillende deel-
nemende kerken in West-Brabant. Afhankelijk
van de afstand die de fietser zal afleggen worden
er meer of minder kerken aangedaan. De fietsers
kunnen een keuze maken uit de afstanden 35, 45,
60 of 120 kilometer.

Doel van de sponsorfietstocht

In de eerste plaats moet de fietstocht gewoon
gezellig zijn! In de tweede plaats is het erom te
doen zoveel mogelijk sponsorgeld bijeen te fiet-
sen voor een goed doel. De fietsers zoeken zelf
hun sponsors. Dit kunnen bijvoorbeeld fami-
lieleden, kennissen, buren, collega's en bedrijven
zijn. Het doel is nu nog niet bekend, dit moet nog
worden gekozen in overleg met de Protestantse
Gemeente.

Ontmoeten

In elke kerk die meedoet zijn er die dag gast-
vrouwen en/of gastheren om deelnemers te
ontvangen. Zij geven stempels. Voor wie dat wil
is er koffie of thee en er wordt op verzoek infor-
matie gegeven. Elke kerk draagt naar vermogen
bij aan de ontmoeting en spant zich in voor de
sponsoring. Het zorgt vaak voor verrassende
ontmoetingen en mooie verhalen.

Hulp en ondersteuning

Mochten er mensen zijn die tijd hebben om op
deze dag medewerking te verlenen, dan hoor ik
dat graag. Zelf zou ik ook graag meefietsen en
kerken bezoeken, maar dat kan alleen als zich
vrijwilligers aanmelden om de dag samen met
mij te organiseren. Het zou jammer zijn dat we
vanuit de Basiliek niet zouden meedoen aan deze
activiteit, maar zonder voldoende vrijwilligers
lukt dat niet. Dus ... laat even weten of u komt
helpen: Margret Lambregts - Brans, telefoon 0165
317 042, margret@familielambregts.nl.

Tissink

Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel | www.jofib.nl
inil:[_ﬁljnﬁhJﬂ | 0165 515561

Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten kunnen
u helpen met diverse gezondheidsvragen op het
gebied van bewegen. Gaat de conditie achteruit
maak dan een afspraak op

Tel. 0165-515561

U wilt een Fitheidstest af laten nemen, of
kracht opbouwen, maak een afspraak en u
kunt onbeperkt fitnessen.

Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel | www.2b-vitaal.nl
info@2b-vitaal.nl | 0165 515561

SWEERE™

.. . vertrouwd zaken doen

Verzekeringen, Financiéle Planning,

Hypotheken, Onroerend Goed

RegioBank

Zelfstandig Adviseur

Vesriging Funderr Husofdvestiging Vestiging Lepelstraat

Bredaseweg 7 Dorpastraat 3 Steenbernmewey 61
ABH1 I Fenadere 4751 AH O Gaseel 4664 RV Lepeelatraat
Tel. 076 - 54 71 T} Tel 0165 - 51 28 51 Tel. 0164 — 65 27 10
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De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.

Gezang 419, Gezangen voor Liturgie




Vormelingen 'op straattour' in Breda

In het kader van de voorbereiding op het
Vormsel zijn de kinderen in februari een middag
te gast geweest bij het Annahuis in Breda en
maakten ze een straattour met ex-daklozen, die
tijdens de tour vertelden over hun leven op
straat. Eva Seelaar (11 jaar) en Marit Bedaf (12
jaar) hebben samen het volgende verslag -een
soort interview eigenlijk - geschreven. 'Het
Annahuis helpt de daklozen aan een huis of
ander levensbehoeften. Er is net uitgelegd dat
we een straattour gaan doen. We gaan dan de
weg afleggen die Rick, toen hij in 2014 dakloos
was, heeft afgelegd.

Rick

Hoe ben je dakloos geworden?

Ik had ADHD, maar daar had ik medicijnen voor.
Op een gegeven moment ben ik daarmee
gestopt. Om de rust in mijn hoofd terug te laten
keren ging ik op zoek naar een ander middel.
Maar ik raakte verslaafd. Toen heb ik ruzie
gemaakt met mijn vader en kreeg een TBS-straf
van vijf jaar. In 2012 ben ik vrijgekomen. Maar
toen had ik torenhoge schulden. Op een dag was
ik op mijn werk en belde mijn buurman me op
om te zeggen dat ze mijn huis met een vracht-
wagen leeg aan het halen waren. Zo ben ik
dakloos geworden,

Hoe kwam je aan eten?

Ma anderhalve week had ik door dat een
Marokkaanse man met warme maaltijden
langs kwam op straat.

Wat was je mooiste moment?

Op Koninginnedag 2015. lk kende de beveiligers
en mocht gratis naar binnen op een festival. Daar
kreeg ik de hele dag door gratis eten en drinken.

Wat is het ergste dat je hebt meegemaakt

in de tijd dat je dakloos was?

Toen het -10 graden was en ik sliep in een oud
schuurtje van een boer. Het schuurtje stond
langs de weq.

Waarom zie je vaker mannen die dakloos zijn

dan vrouwen?

Omdat vrouwen kwetsbaarder zijn dan mannen
en dus vaker wat langer de tijd krijgen om
bijvoorbeeld schulden te betalen.

Wordt je weleens weggejaagd van de plek

waar je die avond slaapt?

Het kan wel, alleen het gebeurt niet zo vaak. Het
is ook belangrijk dat je nooit vertelt waar je
slaapplaats is want dan kunnen er ongelukken
gebeuren.

Waar sliep je meestal?
Ik sliep veel bij vrienden of familie en soms in het
park.

Jan

Hoe kom je aan eten?

Door te vissen, kippen en vogels die loslopen te
vangen, groente aan boeren te vragen of naar de
voedselbank te gaan. Ook moet je letten op de
uitverkoop. Je moet erg prijsbewust zijn.

Wat is het ergste dat je hebt meegemaakt?
Toen er een strenge vorst heerste.

Hoe hield je jezelf toen warm?
Door mijn petroleumkacheltje te stoken.

Wat is je mooiste moment?

Ik dacht dat mijn hazelnoten werden gestolen.
Maar op een avond zag ik het gordijn bewegen
en kwam er opeens een eekhoorntje tevoorschijn
met een hazelnootje in zijn pootjes. En altijd als
ik al vroeg opstond zag ik de reeén het bos uit
komen. Maar als de eerste campinggasten
wakker werden gingen ze weer terug het bos in.

Mis je nog steeds de dieren?
Ja, heel erq.
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Mario

Hoe raakte je dakloos?

Voordat ik dakloos werd was ik professioneel
danser. Daar verdiende ik mijn geld mee. Tot dat
mijn vriendin / danspartner een auto-ongeluk
kreeg en overleed. Toen verdiende ik geen geld
meer en kwam op straat terecht.

Hoelang was je dakloos?
Acht maanden in 2004,

Waar woonde je in die tijd?
In Eindhoven, Tilburg, Goirle en in Den Bosch.

Wat was in die tijd je mooiste moment?
Toen ik op de fiets naar het strand reed (ruim 400
kilometer)

Wat was je zwaarste moment?
Maast het Annahuis stond een papiercontainer
en daar sliep ik met -14 graden.

Hoe kwam je aan eten?

In de stad zat een museumhal vol gokkasten en
spelletjes. Door een klein bedrag uit te geven
kreeg ik daar de hele dag / nacht gratis drinken.

Eten kon je bij de gokkasten (alleen 18+) winnen.

Heb je ooit overwogen om te stelen?
Nee, nooit.

Peter

Hoe ben je dakloos geworden?
Ik was op vakantie in Suriname en werd daar
bestolen van alles. Ik heb daar toen aangifte
gedaan bij de lokale politie maar werd niet

geholpen.

Op een gegeven moment sprak een taxichauf-
feur mij aan en bood mij een slaapplek. Later
bood het kerkgemeenschap mij een viucht terug
naar Nederland aan. Eenmaal in Nederland kon ik
de huur niet meer betalen en leefde toen op
straat, net zoals in Suriname.

Wat heb je in die tijd in Nederland gedaan?

Ik heb in een garage gewoond. Maar een vrouw
ging verhuizen en ik heb haar appartement
gekregen. Nu kan ik gelukkig mijn eigen
appartement betalen en heb daarom mijn
appartement aan Mario gegeven.

Wat was je mooiste moment in de tijd

dat je dakloos was?

Toen ik in Suriname dakloos was. Want daar was
het warm en zo had ik niet veel dekens nodig.

Hoe kwam je aan eten?

Ik kreeg van de kerk geld daarmee kon ik eten
kopen. Maar ook heb ik eten gekregen via een
opvang.

Kon je bij vrienden of familie terecht?
Miet bij mijn familie, maar ik had wel kennissen
bij het Annahuis

We hadden nog een vraag voor directeur
Dorothé Usseldijk:

hoe ga je met de daklozen om?

Gewoon zoals ik met iedereen om ga.

Ik vertrouw ze en ik geloof dat ze aardig zijn.

Wij willen iedereen die we vragen hebben
mogen stellen bedanken voor hun medewerking.
Maar natuurlijk ook Dorothé, en de andere
begeleiders die dit 'uitje’ mogelijk maakten,
speciaal Annemiek Buijs die dit heeft geregeld
voor het vormsel.
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Toediening van het Vormsel door Vicaris Palil Verbeek
vrijdag 21 april

Lara Brouwers




Hemelse oorden

Telst: Christian van der Heijden

Rt
Op bedevaart naar Portugal

In 1916 waren drie herdertjes ergens in Portugal
hun kudde aan het hoeden toen zij een vreemde
gestalte ontwaarden. De oudste, Lucia dos Santos,
zei later dat het de beschermengel van Portu-

gal was geweest. Driemaal had hij zich aan hen
geopenbaard. En op 13 mei 1917 verscheen Maria
bij het dorp Fatima voor het eerst aan Lucia en haar
neefje en nichtje Francisco en Jacinto Marto. Nog
vijf keer zou de Moeder Gods dat jaar met hen in
contact treden; de laatste keer op 13 oktober. Op
die dag vond ook het Zonnewonder plaats. Maar
liefst 70,000 mensen waren er getuige van dat de
zon rare bewegingen maakte en zelfs op de me-
nigte dreigde neer te storten.

Drie geheimen

Uit de verslagen van de zienertjes blijkt dat de
‘Dame met het Onbevlekte Hart' groot verdriet

had om het leed in de wereld. Zij had de kinderen
een blik in de hel laten werpen om hen ervan te
overtuigen hoe erg het gevolg is van de zonde.
Vandaar dat zij hun op het hart drukte boete te
doen en de rozenkrans te bidden voor de zondaars,
Ook vertelde zij hun drie geheimen, die later zijn
geinterpreteerd als voorspellingen: van het einde
van de Eerste Wereldoorlog en het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, van de val van de Sovjetunie
als Rusland zou worden toegewijd aan het Onbe-
vlekt Hart en van de aanslag op paus Johannes
Paulus [l op 13 mei 1981.

Op de knieén

Fatima is al sinds de jaren twintig een van de belang-
rijkste katholieke bedevaartsplaatsen van Europa. In
1930 verklaarde de Kerk na een uitgebreid onder-

“Het wonder van Fatima is voor mij dat onze
kinderwens is vervuld nadat wij tot Onze
Lieve-Vrouw van Fatima gebeden hebben.
Daar wil ik haar op mijn blote knieén voor
danken.”

zoek dat de verschijningen van bovennatuurlijke
oorsprang waren geweest, Twee jaar daarvoor was
al de eerste steen voor een kerk gelegd. Deze werd
op 13 oktober 1953 gewijd. Het heiligdom bestaat
ook uit een zuilengalerij en twee kapellen. Voor de
kerk is een groot plein aangelegd, geschikt voor
processies en massamissen. Een opvallend beeld
wordt gevarmd door de pelgrims afkomstig uit Por-
tugal die, om boete te doen, soms op hun knieén
de weg naar het heiligdom gaan.

De Vereniging Nederlandse Bedevaarten verzorgt pelgrimsreizen naar betekenisvolle plaatsen. ‘§ \ n b
Ook Fdtima wordt in haar 100-farig jubileumjaar aangeboden. Meer informatie: www.vnb.nl, bk




Afscheid van Bosschenhoofd

Op 28 december afgelopen jaar was het
precies veertig jaar geleden dat pastor
Herman Pitt en Cor van Eekeren op verzoek
van bisschop Ernst naar Bosschenhoofd
kwamen. 'Het was een kille, ijskoude dag en
we wisten natuurlijk niet wat de komende tijd
ons zou brengen. Maar het was al spoedig
duidelijk. We mochten ons al vlug één van u
voelen; wij werden warm en vriendelijk
ontvangen en voelden ons al snel thuis. Wij
werden Bosschenhoofdenaar met de
Bosschenhoofdenaren. En wij mochten met u
meeleven, zoals ze wel eens zeggen: in lief en
leed. Dankbaar zijn we voor deze vriendschap,
en voor alle hulp die we kregen bij ons werk
voor de kerk, aldus pastor Pitt in de laatste
uitgave van Contact die hij nog heeft
verzorgd.

Op 11 januari zijn beide verhuisd
naar een appartement in ‘de
Zellebergen'en op zaterdag 18
maart, de zaterdag onder het octaaf
van de heilige Clemens, werd met
bloemen en cadeaus ‘dank je wel’
gezegd. We wensen pastor Pitt en
Cor nog vele mooie jaren toe.
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Ter inspiratie - BOEKEN

Kloostermensen

Gedurende meer dan tien jaar macht ik regelmatig
gast zijn in kloosters en abdijen. Al die tijd had ik het
voorrecht om een paar dagen mee te levenin een
ritme dat soms contemplatief en dan weer actief van long en oud. actinr

. . COnta 5 U DU, actief en
karakter was. Maar hoe de levensregel ook |uidt, ik - -’_”_f'ffilﬂfatmr + abten en ahdjgs
had voortdurend het gevoel even wit de tijd te zijn. novicen en oblaten ol
Dat is het meest wonderlijke: dat je uit je dagelijks
ritme wordt gehaald en in een tijdloze ruimte
terechtkomt. Laatst vroeg ik aan Jan Marijnissen
waarom hij zo graag bij de franciscanen in Megen
op bezoek komt. Hij vertelde dat hij dan in een andere wereld
terechtkwam: van aandacht en hartelijkheid, van gastvrijheid
en betrokkenheid, van solidariteit en barmhartigheid.
Jan Marijnissen verwoordde daarmee wat het geheim is van
kloostermensen. Ze leiden niet een ander leven, maar ze raken
middels een ander ritme aan waarden die wij te vaak vergeten.
Dat is het geheim: dat monniken en religieuzen tot het wezen
van het leven doordringen en daardoor groeien in humaniteit.
Dat kunnen we leren van deze kloostermensen. Om dat verhaal

LED FIEN EN

THOMAS QUART(ER

Kloostermensen
Auteur: Leno Fijen
ISBN; 9789492093400
ca. 200 blz. paperback
prijs: € 18,95
Litgeverij Adveniat
www.adveniat.nl|

op te tekenen ben ik weer bij hen langs gegaan.

Maar ik heb ook nog wat anders gedaan: ik heb op een aantal
plekken ook jongeren aan het woord gelaten. Dat is het won-
der van deze tijd, dat steeds meer congregaties weer jongeren
aantrekken: dominicanen, franciscanen, benedictijnen, jezuie-
ten, trappisten. Het verhaal gaat door.

Daarmee herinneren ze mij eraan dat je anders kunt leven. Ik
hoop van harte dat dit boek over kloostermensen veel zoekers
in deze tijd de weg wijst naar een ander leven, dat tot doel
heeft om te groeien als mens. Wat is er mooier dan dit?
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19 augustus 2017
wandelen langs het

BERNARDUS KERKEPAD

De feestdag ter ere van de heilige Bernardus van
Clairvaux, de grondlegger van de COrde der
Bernardijnen of Cisterci&nzers is op 20 augustus,
Hij leefde van 1090 tot 1153, was een man van
actie, reisde heel Europa door en was een van de
meest invlioedrijke personen van zijn tijd. Hij
straalde zoveel gezag en discipline uit dat
verscheidene pausen en bisschoppen een
beroep op hem deden. In zijn leven heeft
Bernardus 67 kloosters gesticht.

Met als vorig jaar is er dit jaar rond de feestdag
van Bernardus een avondwandeling langs oude
stoffige postkoets- en kerkepaden. Om vooral
ouderen de mogelijkheid te bieden de tocht te

beleven is er beperkte mogelijkheid om met
paard en wagen een stuk van wandeling mee te
rijden.

De pelgrimstocht van ongeveer 10,5 kilometer
start bij Centrum Bovendonk in Hoeven en voert
naar de Basiliek in Oudenbosch. Vooraf kan
worden deelgenomen aan een rondleiding en
een eenvoudige maaltijd in Bovendonk. De
pelgrimstocht wordt afgesloten met een kort
oecumenisch Pelgrimsgebed in de Basiliek. Tot
slot is er een gezamenlijke afdronk. Inschrijven en
info via www.hartelijkhalderberge.nl of
www.facebook.com/BernardusKerkepad

Het Bernardus Kerkepad wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met;

| PO — =

I

locatie val imspiratie

%

WILINHANDEL VAN SPAANDONE
M el eciribins g ey {1 VEy

U

Gedenk, o allermildste Maagd Maria,
dat het nog nooit is gehoord,
dat iemand, die tot U zijn toevlucht nam,
die om uw hulp kwam smeken
en om uw bijstand vroeg,
door U in de steek werd gelaten.
Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot U,
o Maagd der Maagden

en kniel hier voor U in mijn armzaligheid en zonde.
O Moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet,

maar luister genadig en wil mij verhoren,
Amen.
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Restaurdit Le Jardin

Rucphienseweg.2t * Ruephen
v g

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum
Veillingwerse snijbloemen en kamerplanten
Exclusiewe bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
Tuinplanten in heel veel soorten en varigteiten en waterplanten
*  Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaardappele
Cadeavartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
fwembaden en alle toebehoren

*  Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen
*  Tuinonderhoudscontracten woor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Aannemersbedrijf
Van Agtmaal
Oudenbosch _.....h...

Telefoon: +31(0)165 31 90 00 Internet www.vanagtmaal.nl

Specialist in fauteuils en
¢ bankstellen op comforthoogte

-~

tapijt, vinyl, pve, laminaat, zonwering, vitrages ' ' alles wordt bij U vakkundig
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen gemeten en gepl




W ETRE
in Museum Catharijneconvent
in Utrecht

De tentoonstelling 'Maria’ blijft tot en
met 20 augustus open om heel Maria-
minnend Nederland de kans te geven
haar te ontmoeten. Want ongeacht
cultuur of religie, Maria is van alle tijden
en van iedereen. Mooie en verrassende
verbeeldingen van Maria in de kunst
vertellen haar meer dan wonderlijke
levensverhaal. Ga met Maria op een
inspirerende reis door twee millennia,
vol nieuwe kennis en inzichten over

de meest invloedrijke en meest /*
[ 4

afgebeelde vrouw ter wereld.

‘Maria’ brengt veel fascinerende Ma Fif _
uit nationale en internationale
collecties samen, waarbij is geko
voor spannende combinaties. EFkome
schitterende Maria’s uit onder andere
de Koninklijke Musea voor Schope =
Kunsten van Belgié, Museum
van Beuningen, het Van Gogh
het Mauritshuis en natuurlijk ui
eigen collectie van Museum
Catharijneconvent. Ontdek hoe
veelzijdig deze wereldvrouw is
onderwerp van iconen en schilderijen,
manuscripten, sculpturen, tatoeages en
wideo-installaties. Maria's wonderlijke
levensverhaal loopt als een rode draad
door de tentoonstelling die de gehele
bovenverdieping van het museum
beslaat. Vanaf de conceptie tot aan
haar tenhemelopneming is Maria in
uitingen van kunst te volgen. En het
zijn niet de minsten die zich door Maria
lieten inspireren. Zo zijn werken te zien
van onder andere Rubens, Pieter de
Grebber, Rembrandt, Jan Toorop, Bill
Viola, Jan Fabre en Maria Roosen. Ook
thema'’s als devotie en bedevaart
passeren de revue. De tentoonstelli
laat zien hoe zeer Maria een
symboaol is voor liefde, vrouy
gezin, angst, verdriet, troos
bescherming. Meer informatie
vinden op de website van het i’nqsieum:
www.catharijneconvent.nl. L




namen zijn
afgeleid van de naam

Jollannes ?
Zet overal maar een J voor.

O

W1

Omdat het heet was zat ik, Kikker, heel stil
op mijn wijwaterbakje. De muizen kwamen
hijgend op bezoek. ‘Het is 6606 heet, kikker!’
piepten ze, ‘Leer ons toch zwemmen in de
vijver!’ We liepen naar het kerkportaal om
naar buiten te gaan. Maar de deur was dicht,
en hoe we ook duwden, hij ging niet open.
‘Ik droog uit!, jammerde de ene muis. ‘Tk stik (g
de moord!” hijgde de ander in zijn bontjasje. O
Toen bedacht ik me, dat er misschien koel
water in de doopvont zat. O
De muizen sleepten zich achter me aan en 0
wisten op de stenen waterbak te klimmen.
Maar daar lag een deksel op. En op die deksel J
stond een mannetje met een staf in zijn hand.
Met zijn andere hand wees hij naar de hemel. 4
‘Wie is dat?’ vroeg de ene muis.
‘De badmeester?” piepte de ander. “Dat is
Johannes de Doper, zei ik, ‘Een vriend van
Jezus. Hij doopte mensen in de rivier.
En dan stonden ze weer op, nieuw en fris. — A o L L
bHu begrijpt ons!’ riepen de muizen, en Flliilactde hieol sober et vl il
egonnen tegen de deksel te duwen. Na een it i
T : . | clep:
tijdje konden ze door de kier naar binnen. Ik ‘Dooe geen zonden, kom naar de Jordaan

hoorde ze in het water plonzen en piepen van : :
: : iy en ga kopje onder, word schoon in Gods
de pret. ‘Lekker koel, kikker!" riepen ze. 0 et

u Neb Je er nog maar
Bij welke 3 kun je de J vervangen door een HY

‘En helemaal niet diep?’ FlaR

[kt heb ze met een bloemstengel weer naar 0 Johannes de Doper sprak heldere taal,
buiten moeten helpen. “We zijn gedoopt hoor, de mensen geloofden en kwamen massaal.
meneer Jodopus!. ‘Johannes, zuchtte ik. Die ¢}|Qok Jezus liet zich dopen, al was Hij al schoon.
rare muizen. Nou ja. Ze¢ waren weer vol leven. De hemel ging open,

een stem zei: ‘Mijn Zoon!’

= Vrignden

Johannes was een vriend van Jezus.

Hij werd precies een halfjaar voor Jezus geboren.
Kun jij uitrekenen wanneer #ijn verjaardag is?

Johannes de Doper zag Jezus daar staan,
en riep tot de mensen: ‘Ga achter Hem aan!
Want Hij spreekt Gods woorden

De vooravond is nu het feest van Sint-Jan # : en Hij maakt ze waar, .
In sommige streken wordt het gevierd met een Bekeer je, volg Jezus, geloof me nu maar!
Sint- Jansvaur. Er zijn ook Johanneskerken.

Denk maar aan de Sint- Jan in Den Bosch. -]Oham}'es de Doper was heel radicaal, |
En misschien zit jij wel op een Johannes-school. zo werd hij een voorbeeld voor ons allemaal!

B‘I *) De feestdag van [ohannes is 24 juni | Teksten: ® fdﬂr:ﬂ dfjﬂm E Vﬂmﬂﬁm: Ei & GeVaRo .




Aanmelden parochiefonds

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Mederland deel aan de landelijke Actie Kerk-
balans, de gezamenlijke geldwervingscampagne
van vijf grote kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeenschap
te ondersteunen met een financiéle bijdrage.
Want parochies ontvangen geen subsidies en zijn
daarom afhankelijk van de bijdragen van hun
parochianen om het pastorale werk te kunnen
voortzetten en uitbreiden. Uw financiéle steun
voor de toekomst van uw kerk is daarormn meer
dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 116,00. Dat is nog geen € 10,00 per maand.

En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen van
een uitvaart of een doopviering, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastorale werk u ter
harte en bent u nog geen lid van het parochie-
fonds, meld u dan aan! Dat kan door een email
met uw naam en adresgegevens te sturen naar
info@bernardusparochie.nl, en u ontvangt
verdere informatie. Of maak uw bijdrage over op
rekeningnummer NL90 RABO 0122 5041 00 ten
name van RK Parochie H. Bernardus van Clairvaux
onder vermelding van ‘parochiebijdrage’

Zo houd ook u uw kerk in balans!

-

KERK==EBALANS

4
MANDY VAN DEN BOS
OEFENTHERAPIE CESAR

HULP NODIG BlJ:
PUNKLACHTEN AAN HET BEWEGINGSAPPARAAT

SLAAPPROBLEMEN
@ e

SPANNING EN STRESS .

ADEMHALINGSPROBLEMEN @ _ M

NEEM VRUBLUVEND CONTACT OP fﬂ

06-51844012 - INFO@OEFENTHERAPIEVDBOS.NL

OUD GASTEL - WILLEMSTAD - STANDDAARBUITEN

I
Grond- en Transportbedrijf

S&“GIHAK!RS

Albanoweg T

4731 VG Oudenbosch

Tel: +31 (0})165 312 236

Fax: +31 (0)165 318 860
E-mail: info@wagemakersbv.nl

www.wagemakersbv.nl




CUPPEHE Voor een persoonlijke begeleiding
Uitvaartzorg met aandacht voor uw wensen!

Dag en nacht bereikbaar
0165-564009
076-5015006

Wouw: K

5Hagens

Gas Water CV + Dakbedekking <« Sanitair <« Airconditioning

Meirstraat 20 L van
4751 AD Oud Gastel Uneto Vi
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com S

DE MARTWIENKEL KGRt Yo
Markt 5 mensen met een
4751 HR OUD GASTEL PEPRTNNE
0165-760088

Tweedehands goederen,tekstborden, relatiegeschenken,

cadeau-artikelen,schoenreparaties, toeristische info,

pakketdienst en nog veel meer....

KERKSTRAAT 2
4751 HN
OUD GASTEL




Welkom bij de
goedkoopste
van Oud Gastel!

lurmaba BROOS vtaal iedere dag vacr o Kliar, O be peegen dat u alles kunt vinden vesl
u modig heeft. En dat woor de laagste prijs b u bn de buurt. Tot smell

Maanday  OF.00 - J0.00
Dinsdag 8. 000 + 20,000 s
Weoemadng G800 - SO0 wur
Dondevdag 0800 - J0000 sar
wrijday ML OG- PO war
Zoterdog 08, O - 20,00 saar
Junuag ACL0G - 1800 war

SUMIES UF
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Van Zuilichem

polidinische revalidatiegeneeskunde

Poliklinische revalidatiegeneeskunde is bedoeld
voor mensan met chronische pijnklachten aan het
bewegingsapparaat waarbij 0.a. alleen
fysiotherapie onvoldoende resultaat heeft
gegeven en/of als er sprake is van een complexe
zorgvraag.

Een gespecialiseerd team van verschillende
hulpverleners onder leiding van een
revalidatiearts staat klaar om u verder te helpen.

» VOOR MEER INFORMATIE:
0165-512257
info@vanzuilichemzorg.n

www.vanzuilichemzorg.nl él

Met de VNB naar Lourdes

Heeft u ook al lang een reis naar Lourdes op uw
verlanglijstje staan, maar is het er nog steeds niet
van gekomen? VNB Mationale Bedevaarten
organiseert ook in 2017 weer bedevaarten naar
Lourdes in velerlei varianten: van dagvluchten tot
volledig verzorgde treinreizen, busreizen en
vliegreizen. Bijzonder aan deze reizen is dat ook
mensen die specifieke zorg of medische
begeleiding nodig hebben kunnen deelnemen.
Eigen Nederlandse vrijwilligers verlenen alle zorg
die wenselijk is. Bijna niets is onmogelijk. Het
programma van een bedevaart is een afgewogen
combinatie van op bedevaart zijn en ontspan-
ning. Het biedt ook vrije tijd en vooral de
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Of uw
weans nu voortkomt uit geloofsovertuiging,
nieuwsgierigheid of orndat u gewoon graag in
groepsverband een betekenisvolle reis maakt,
deelname is mogelijk voor alle belangstellenden.
In bijzondere situaties waarbij de kosten een
probleem zijn kan VNB op aanvraag pelgrims
financieel tegemoet komen. Wilt u meer
informatie neem dan contact op met:

Petra Roks - Buijs

Velletriweg 3, 4731 DP Oudenbosch
telefoon 0165 314 508

email: info@romon.net

VMB Nationale Bedevaarten

Postbus 273, 5201 AG ‘sHertogenbosch
telefoon 073 681 81 11

email info@vnb-nationalebedevaarten.nl

i
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Jezuitenplein 33

- - Qudenbosch

I lv l 0165 726 996
info@brasserietivoli.nl

BRASSERIE www.brasserietivoli.nl
Hoofdkantoor

Viierwerf 13

i
)

SCHILDERWERKE N BV,

Postbus 1310

4 4700 BH Roosendaal

Kantoor Eindhoven
Ondernemingsweg 7

Postbus 983
5600 AZ Eindhoven

email: info@liebreks.nl
internet: www.liebreks.nl
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| Afscheid nemen |
zoals iemand was. | =
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\wBatteler

Roosendaal / Oud Gastel

Restauratie

Bouwservice

Monuta Oudenbosch

WL FParklaan 5

T:0165-534304
www.monuta.nl/oudenbosch
{24 uur per dag, ook in het
weekend)

Dok als u niet of elders
verzekerd bent.

Monuta

De steun bij iedere vitvaart.

Rucphensebaan 21a

Nieuwbouw

-

A

www.bouwservicebartelen.nl



