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Pastoraal woord

Mijn eerste stagejaar

Ma bijna een jaar stagelopen in de parochie van
de heilige Bernardus van Clairvaux lijkt het mij
een goed idee om terug te kijken. Het eerste wat
mij opviel is de omvang van de parochie. [k had
nooit gedacht zoveel te moeten reizen. Het is
echter een realiteit waar ik nu, maar ook in de
toekomst, rekening mee moet houden. De kleine
parochie waarin iedereen elkaar kent, behoort
jammer genoeg definitief tot het verleden. Naast
de verbazing om de omvang werd ik in positieve
zin verrast door de hartelijkheid waarmee ik werd
ontvangen. Niet alleen door het pastoraal team,
maar evenzo door de vrijwilligers en de parochia-
nen die ik heb ontmoet. Het voelde als thuis-
komen in een warm nest.

Door het warme welkom voelde ik mij vrij om
aan te schuiven bij verschillende groepen
vrijwilligers: de Parochiéle Caritasinstelling, de
rouwgroep in Oud Gastel, het parochiebestuur
en de huwelijksvoorbereiding. Doordat ik mocht
aanschuiven en open werd ontvangen heb ik een
goed inzicht en begrip gekregen hoe een
parochie kan functioneren. lk geef met opzet aan
'kan, omdat er meerdere manieren zijn om een
parochie te organiseren.

Mijn actieve betrokkenheid tijdens de voorbe-
reiding op de Eerste Heilige Communie en het
Vormsel hebben mij veel geleerd in de omgang
met de jongeren in onze parochie. Het was
tevens een kans om inzicht te krijgen in de
geloofskennis van deze jongeren. Wat me bij
deze voorbereidingen is opgevallen, is de inzet
wvan de vrijwilligers en de motivatie van de
kinderen.

Wat zeker niet onvermeld mag blijven is de
vreugde die ik heb ervaren op die momenten dat
ik heb mogen voorgaan in verschillende woord-
en communievieringen. Uiteindelijk zal dat een
van de hoofdpijlers zijn waarop mijn functio-
neren zal zijn gebaseerd. Een andere pijler is het
persoonlijke contact met de mensen. Hierbij
maak ik geen onderscheid tussen een gesprek in
een kerk, op straat of tijdens een huisbezoek. Al
deze momenten van persoonlijk contact hebben
mij gevormd en zullen dat het komend jaar
blijven doen.

Het is duidelijk dat het eerste stagejaar een
vruchtbaar jaar is geweest. Dat zou niet mogelijk
geweest zijn zonder uw gastvrijheid. Dank.

Stefan Lange,
diakenstudent
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Vieringen

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons
hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden, In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt de
gemeenschap tot één grote familie in Jezus Christus. In de parochie vinden daartoe zowel door de
week als in het weekeinde op vaste tijdstippen vieringen plaats. Doorgaans zijn dat eucharistie-
vieringen en anders vieringen van woord en communie. De viering op zondagmorgen in de Basiliek is
altijd een eucharistieviering. De meest actuele informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd
in de Halderbergse Bode en de Moerdijkse Bode en staat op onze website www.bernardusparochie.nl.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag 09.30 uur 5t. Jan de Doperkerk in Hoeven

09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel

11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag 09.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd

19.00 uur Hellemonskapel in Oudenbosch
donderdag  19.00 uur Hellemonskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat
Op de eerste vrijdag van de maand is er om 10.00 uur een viering in de Hellemonskapel in
Oudenbosch en in 'het Punt' in Hoeven.

Vieringen in woon-zorgcentra

Behalve in onze kerken zijn er door de week vieringen in de woon-zorgeentra van Stichting Groen-
huysen: iedere maandag om 17.00 uur in 'de Zellebergen' in Oudenbosch, iedere woensdag om 10.30
uur in 'Kroonestede’ in Hoeven, tweewekelijks op donderdag om 10.30 uur in 'Blankershof’ in Oud
Gastel en iedere vrijdag om 10.00 uuur in 'de Blomhof' in Standdaarbuiten. Met regelmaat worden
deze vieringen door leden van het pastoraal team verzorgd.

Agenda
zaterdag 18 juni Eerste Communie (Qudenbosch)
zondag 19 juni Eerste Communie (Hoeven); 12e zondag door het jaar
zondag 26 juni 13e zondag door het jaar;
Johannes' Geboorte (Hoeven)
zaterdag 2 juli Viering van Barmhartigheid (Basiliek)
zondag 3 juli 14e zondag door het jaar;
Autozegening (Hoeven);
H.H. Petrus en Paulus (Basiliek)
zondag 10 juli 15e zondag door het jaar;
H.H. Martelaren van Gorcum (Stampersgat / Oud Gastel)
zondag 17 juli 16e zondag door het jaar
zondag 24 juli 17e zondag door het jaar
zondag 31 juli 18e zondag door het jaar
zaterdag 6 augustus Viering van Barmhartigheid (Basiliek)
zondag 7 augustus 19e zandag door het jaar;

H. Laurentius (Oud Gastel)
zondag 14 augustus Maria Tenhemelopneming
zondag 21 augustus 21e zondag door het jaar; H. Bernardus
zondag 28 augustus 22e zondag door het jaar;

Johannes' Onthoofding (Hoeven)
zaterdag 3 september  Viering van Barmhartigheid (Basiliek)
zondag 4 september 23e zondag door het jaar
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Uit het pastoraal team

De kerkelijke feestdagen Pasen en Pinksteren en
de bijzondere vieringen zoals de Eerste Heilige
Communie en het Heilig Vormsel zijn bijna achter
de rug. Het zijn altijd mooie en bijzondere
momenten in het kerkelijk jaar die met zorg
worden voorbereid en gevierd. Als pastoraal
team zijn we ook dit jaar blij met en dankbaar
voor de vele helpende handen van vrijwilligers
voor en achter de schermen om dit alles mogelijk
te maken. Inmiddels wordt eraan gewerkt om de
communievoorbereiding in het komende
werkjaar in‘een nieuw jasje’te steken. Het is de
bedoeling dat ouders van communicanten in
2017 daarover nog voor de zomervakantie
informatie krijgen.

In de zomermaanden zijn het vooral de
huwelijken die de nodige aandacht van de
werkgroep huwelijksvoorbereiding vragen.
Pastoor Maickel Prasing neemt het grootste deel
van de huwelijksvieringen voor zijn rekening. Het
is goed om te zien dat nog steeds menig jonge
vrouw en man hun liefde voor elkaar in Gods huis
uitspreken en zijn zegen vragen. Aandachtspunt
blijven in deze periode ook de vieringen en
geloofsgesprekken in het teken van het Heilig
Jaar van Barmhartigheid op de eerste zaterdag
van de maand in de Basiliek. Er waren tot nu toe
steeds boeiende sprekers rond thema's als zieken
bezoeken, mensen bijstaan in de schuldhulp-
verlening, over gevangenen opzoeken en werken
met weeskinderen.

Stagiaire Stefan Lange is in het kader van zijn
studie bezig met het opzetten van een middag-
gebed in de Basiliek voor bezoekers en toeristen.
In de maanden juli en augustus zal tweemaal per
week rond 12.00 uur een korte gebedsdienst
worden gehouden. Model staan de gebeden van
de oecumenische kloostergemeenschap lona
aan de westkust van Schotland.

Pastoraal werker Annemiek Buijs en diaken Peter
Hoefnagels begeleiden in de maanden mei en
juni in het kader van het catecheseproject'Op
reis in het Land van Geloven' de volgende etappe
door'het Dal van diepe Duisternis, over geloof in
God in tijden van beproeving, van lijden en
tegenslag. Het verhaal van Job uit het Oude
Testament en de Paasliturgie zijn onderdelen van
deze etappe. Teamassistent Eric Roovers en
diaken Peter Hoefnagels treffen voorbereidingen,
samen met enkele parochianen, voor huisbezoek
aan rouwenden en voor een gespreksgroep voor
rouwenden in het najaar. Onveranderd wordt ook
in de komende periode in samenspraak met
Vluchtelingenwerk gekeken hoe we, onder
andere voor vluchtelingen met een christelijke
achtergrond, iets kunnen betekenen. Al deze
activiteiten zijn mede mogelijk door de
assistentie van pastor Alex Schuerman in de
eucharistievieringen in het weekeinde en door
de week. Zo staan geloof vieren en geloof doen
in een goed evenwicht.

diaken Peter Hoefnagels
teamleider

Vieringen van Barmhartigheid

ook in de zomermaanden
op zaterdag om 19.00 uur

in de Basiliek van H.H. Agatha en Barbara
met aansluitend een geloofsgesprek

2 juli

viering verzorgd door het pastoraal team
van de Norbertusparochie in Roosendaal

6 augustus

"Verzoening bevorderen: vredemissies in deze tijd'
met medewerking van legeraalmoezenier Hans Joossen

3 september

'Barmhartigheid vieren en doen: het ambt van diaken'

met diaken Peter Hoefnagels
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Diakenjubileum Peter Hoefnagels

Op zondag 11 september hoop ik mijn zilveren
diakenjubileum te vieren. Het was bisschop H. Ernst die
mij op 5 september 1991 wijdde in de kerk van de
Goddelijke Voorzienigheid in Bergen op Zoom. Hoofd-
celebrant in de viering om 11.00 uur in de Basiliek in

Oudenbosch zal zijn oud vicaris-generaal Vincent

Schoenmakers, met daarbij de leden van het pastoraal
team als concelebranten en assistenten. De viering zal
muzikaal worden verzorgd door een projectkoor van
zangers en zangeressen uit de Bernardusparochie onder
leiding van Christ Vergouwen, met medewerking van
koor Menora dat zong tijdens mijn wijdingsviering.

Ma de viering hopen ik en mijn gezin u te mogen

ontmoeten. In de gebedsviering in het kader van het
Jaar van Barmhartigheid op zaterdag 3 september om
19.00 uur in de Basiliek en het aansluitende geloofs-

gesprek zal ik spreken over het ambt van diaken.

diaken Peter Hoefnagels

Diakenwijding Thai Nguyen

R

Tijdens een vreugdevolle viering op zondag 22
mei ontvingen Joeri Fleerackers (Bisdom
Antwerpen) en Thai Nguyen (Bisdom Breda) de
diakenwijding uit handen van magr. J. Liessen,
bisschop van Breda. Voor beide is het een stap op
weg naar het priesterschap. Bij de presentatie
van de wijdelingen benadrukte de rector dat
beiden een lange weg hadden afgelegd.

foto J. Wouters

Voor Thai liep de weg via een studie rechten, de
theologiestudie aan het Grootseminarie Rolduc

en de vorming op de Fontyshogeschool, het
Antoniushuis en Bovendonk. Voor beide geldt
dat ze zijn thuisgekomen in het ambt, aldus de
rector.

In zijn homilie verbond de bisschop het Hoog-
feest van de heilige Drievuldigheid met de
diakenwijding. De Drievuldigheid is een geheim
dat we niet met ons verstand kunnen bevatten.
We lopen het gevaar dit mysterie te bedekken
onder mooie woorden en gebouwen. Het is
echter de bedoeling dit mysterie te leven. Dit is
de roeping van elke gelovige. Jezus Christus
roept ook mensen die dit geheim op een
bijzondere manier zichtbaar maken. Hij riep
allereerst twaalf mannen die Hij later zijn vrien-
den noemde. Hij heeft hen op weg gestuurd om
datgene wat met Hem is begonnen voort te
zetten, namelijk Gods liefde bij de mensen te
brengen. Dit vraagt van de geroepene een totale
toewijding. Hij spreekt deze uit in de wijdings-
beloften. Als iemand ingaat op de roepstem van
de Heer mag hij steeds getuigen van de schitte-
rende waarheid dat God ons bemint, ook als hij
zijn eigen beperkingen en die van andere
mensen ervaart, aldus de bisschop. Na de
wijdingsplechtigheid volgde een druk bezochte
receptie met felicitaties voor beide wijdelingen.




Gedoopt
20 maart
3 april

Overleden
27 maart
20 mei

25 mei

Gedoopt
20 maart
17 april

24 april

Overleden
18 maart
25 maart

28 maart

16 april

12 meij

Familieberichten
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Bosschenhoofd

Charlotte Bakx
Lola Evers

Johannes van Gastel (68),
echtgenoot van Catharina Heijgens
Maria Suijkerbuijk (88),

weduwe van Bartholomeus Mouws
Johanna Vervaart (96),

weduwe van Jacobus de Fijper

7

Hoeven

Enzo Consiglieri
Levy van Oosterhout
Sven de Hoon

Kyan van Nassau
Lotte Ketelaar

Maud Peters

Cornelis Laurijsse (70)

Gomarius Kremers (86),
weduwnaar van Catharina Dam
Ludovicus Verhulst (82),
echtgenocot van

Dimphena Braspenning

Cornelia Dekkers (89),

weduwe van Marinus van Kalmthout
Johannes Brans (74),

weduwnaar van Cornelia Arkesteijn

Gedoopt
24 april
29 mei

Overleden
24 april

27 april
11 mei

29 mei

4 juni

Oud Gastel

Evi van Dorst
Lynn Kools

Petrus van den Bos (83)
echtgenoot van

Maria van der Veeken

Adriaan van den Broek (90),
echtgenoot van

Cornelia van Lisdonk
Adrianus Tak (78)

Anna Goorden (84),

weduwe van Adrianus Hagenaars
Bernadeth Tani (56),

echtgenote van Henk Wezenbeek
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Oudenbosch Verzekeringen, Financiéle Planning,
Gedoopt Hypotheken, Onroerend Goed
3 april Roos van Leeuwen
9 april Moa Mouwen ®
Elivia Kooiman
Sy RegioBank
10 april Syll Frijters
Ize van HE)FbEEk Zelfstandig Adviseur
Besuls Kwartey Dorpsstraat 3, 4751 AH Oud Gastel
- = . aat », &7 rdste
b ::t'gav{::;:: Tel: 0165 . 5128 51, Fax: 0165 - 5118 34
; infof@sweere.nl
7 mei Esmay Schouwenaars .
29 mei Brandon Kintu www.sweere.nl
5 juni Djill van Oorschot
Maud Paes vestiging Zundert
Zoé van der Lint Bredaseweg 7, 4881 DC Zundert
Tel.: 076 - 59 71 700, Fax: 076 - 59 72 879
Gabrwid Oude Steenstraat 32
6 mei Stefan Goossens en ﬂ[‘:::g ?13:55'2'5
Wendy van den Buijs info@jage.n!
14 mej Theo Kessels en Louise Bratel www.jage.nl
20 mei Patrick Lauwerijsse en -
Margot van der Horst gedenksieraden @@ -
3 juni Perry Pals en Maria Hoogvliet met as en/of i :
vingerafdruk
Overleden
28 april Anna van den Buijs (83),
weduwe van Johannes Brood
29 april Adriana Huijskens (84),
weduwe van Cornelis Frijters
2 mei Maria van Gastel (87),
weduwe van Petrus van Nijnatten
11 mei Paul Banus (80),
echtgenoot van Agatha Floeger
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In 2015 hebben wij ons 60-jarig bestaan
mogen vieren, De driedaagse is voor iedereen
weer onvergetelijk geweest. Zonder de
medewerking van een fantastisch team
vrijwilligers hadden we dit nooit kunnen
organiseren. Deze driedaagse wordt ook

dit jaar georganiseerd in 't Veerhuis

aan de Schoolstraat in Oud Gastel.

Onze gasten komen zoals gebruikelijk

uit Kruisland, Oud Gastel, WoZoCo Blankershof
en Stampersgat. Degenen die vorig jaar
hebben deelgenomen, alsmede mogelijk
nieuwe gasten, worden door een van

anze vrijwilligers persoonlijk benaderd.

Maocht u graag willen deelnemen, laat het weten aan de secretaris van het Comité Tridulm, dhr. M. van
Zundert, Doelen 7, 4751 HW Oud Gastel, 0165 513 527 / 06 534 10 054, mvzundert1954@gmail.com.

s '
Thema

'Dankt De Heer, want Hij is barmhartig.
10.00 uur Verwelkoming gasten met koffie en thee in Glazen Zaal
26 11.00 uur Eucharistieviering in de Blauwe Zaal

12.00 uur Lunch en bingo in de Glazen Zaal
15.00 uur Lof in de Blauwe Zaal
15.30 uur Afsluiting van de dag

woensdag  10.00 uur Verwelkoming gasten met koffie en thee in Glazen Zaal
27 juli 11.00 uur Gebedsviering in de Blauwe Zaal
12.00 uur Lunch in de Glazen Zaal,
daarna gevarieerd ontspanningsprogramma in de Blauwe Zaal
16.00 uur Afsluiting van de dag

ferdag  10.00 uur Verwelkoming gasten met koffie en thee in Glazen Zaal
11.00 uur Eucharistieviering met ziekenzalving in de Blauwe Zaal
12.00 uur Lunch en bingo in de Glazen Zaal

15.00 uur Plechtig Lof in de Blauwe Zaal

16.00 uur Afsluiting van het Triduim

Vioor Stampersgat is het Comité Tridulim nog steeds op zoek naar een vrijwillig(st)er die als
coordinator wil optreden tussen het Comité en de uit te nodigen gasten. Kandidaten kunnen
infoarmatie inwinnen bij de secretaris.
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Beleef Rome en Assisi!
parochiereis oktober 2017

Rome, stad gebouwd op zeven heuvelen, stad vol cultuur en geschiedenis, met een eigen sfeer
en dynamiek. Stad van de oude Romeinen, stad van de pausen, hart van de wereldkerk.
En Assisi, stad van Franciscus, in de glooiende heuvels van Umbrié.

Maak kennis met deze twee bijzondere plaatsen,
van zoveel betekenis voor ons geloof,
tijdens onze parochiereis
van zondag 15 oktober
tot en met zaterdag 21 oktober 2017.

Programma*

Dag 1 Gezamenlijk vertrek vanaf de Basiliek in Oudenbosch en vliegreis naar Rome

Dag 2 Ochtend: openingsviering in de kerk van de Friezen en rondleiding in de 5t. Pietersbasiliek
Middag: bezoek met rondleiding Vaticaanse Musea

Dag 3 Ochtend: wandeling door het centrum van Rome (Piazza Mavona, Pantheon, Spaanse Trappen)
Middag: wandeling door de wijk Trastevere en bezoek aan de Gemeenschap van 5. Egidio

Dag 4 Ochtend: algemene audiéntie op het St. Pietersplein; middag: ter eigen besteding

Dag 5 Dagtocht naar Assisi

Dag 6 Ochtend: stadswandeling klassiek Rome (Colosseumn, Forum) en 5t. Jan van Lateranen
Middag: bezoek met rondleiding aan de Catacomben van Calixtus en afsluitende viering

Dag 7 Voor zover de tijd het toelaat: ter eigen besteding
Vertrek naar de luchthaven, vliegreis en thuisreis naar de Basiliek in Oudenbosch

De reis is volledig verzorgd, inclusief transfers, vliegreis en luchthavenbelastingen, overnachtingen,
maaltijden (ontbijt, lunch, diner), entreegelden, kosten Nederlandstalige gidsen, dagtocht per bus
naar Assisi, openbaar vervoerkaart Rome, toeristenbelasting en reisbegeleiding, exclusief consumpties,
persoonlijke uitgaven en verzekeringen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze goed ter been zijn.

De reissom bedraagt € 1195,00 per persoon** bij gebruik van een twee- of driepersoonskamer.

Toeslag éénpersoonskamer € 160,00 (beperkt beschikbaar), toeslag alleengebruik tweepersoonskamer
€ 195,00 (beperkt beschikbaar). De kamers zijn voorzien van airconditioning en satelliettelevisie,

bad / douche en toilet. Verblijf in Rome in Hotel American Palace Eur (Via Laurentina) op loopafstand
van het openbaar vervoer (bus / metro).

De reis wordt georganiseerd in samenwerking met Pelikaan Reizen uit Zevenbergen.
De inschrijving start in september. Belangstelling om mee te gaan?
Laat het nu reeds weten via info@bernardusparochie.nl en we houden u op de hoogte.

* onder voorbehoud van wijzigen  ** prijspeil mei 2016; op basis van 50 deelnemers it~ - I'k
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Feest van de Geest

vormselviering in Oud Gastel

Op vrijdag 15 april ontvingen 41 kinderen uit
onze parochie het sacrament van het Vormsel,
Over hun voorbereiding heeft u in‘Bernardus’
kunnen lezen en een fotoreportage kunnen zien,
Een week voor de vormselviering waren de
ouders van de vormelingen in de kerk van
Hoeven uitgenodigd om zelf de Heilige Geest te
leren kennen en zich te bezinnen op gelovige
thema's. Dit gebeurde onder leiding van de leden
van het pastoraal team. De sfeer was goed en in
mijn beleving was het vooral leuk hoe cuders
elkaar herkenden vanwege de verhalen van de
kinderen. Het is mooi om te merken dat de
voorbereidingen dus ook thuis onderwerp van
gesprek zijn geweest,

Een dag voor de vormselviering hebben de
kinderen geoefend. Zelf speelde ik daarbij de rol
van bisschop en dat is leuk. Vooral om - zelfs
wanneer het dus nog niet echt is — de spanning
van de gezichten te lezen. Na een uur konden we

er alle vertrouwen in hebben dat het een dag
later goed zou gaan. Voor de vormselviering zelf
kwamen sommige mensen wat gehaast binnen,
omdat het vanwege de kermis moeilijk was een
parkeerplek te vinden. De vormelingen zagen er
mooi uit en ondanks dat het een lange viering
was, was er van het begin tot het einde aandacht
voor de liturgie. De zang was feestelijk. Onze
bisschop hield een mooie preek, waarin hij met
een andere inhoud wel dezelfde lijn had als de
voorbereiding, namelijk: hoe je God kunt kennen,
hoe Jezus met ons in verbinding staat en wat het
betekent om te zijn gezalfd met de Geest. Het
moment van het vormsel zelf was plechtig. Ik
stond achterin de kerk en het was mooi hoe de
vormelingen fier terug naar hun plaats liepen.
Onze werkgroep kijkt terug op een geslaagd
vormseljaar!

Stan van Ommen
lid vormselwerkgroep




Iedereen in de kerk had het over de vakantie.

1k, Kikker, luisterde mee vanaf mijn wijwaterbakje
De koster, mevrouw Bontje, zei dat ze met de
caravan naar Polen zou gaan. Ze ging de Zwarte
Madonna bezoeken in een kerk met een moeilijke
naam. En de pastor ging met het vliegtuig naar
Italié¢ om te gaan wandelen in de voetsporen van
de heilige Franciscus. En de dirigent zou helemaal
naar Spanje reizen, naar de kerk van Sint-Jacobus,
‘We zijn allemaal pelgrims!’ lachte mevrouw )
Bontje, “We gaan allemaal kerken bezoeken!. )
Ik vond het maar vreemd. Dat zou ik nooit doen,
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W0 lopen van links naar rechts, maar ook
van rechts naar links, van boven naar
beneden of andersom en zelfs schuin.
StrEE‘P E}E Eevﬂﬂden WDGTdE‘D dﬂﬂ‘r.
De letters die je overhoudt, vormen
een wens. Schrijf die in deze vakjes.

dacht ik. Als ik met vakantie ga, dan ga ik naar de
waterkant. Zoals de vijver hier, naast de kerk.
En dan ga ik eindeloos zwemmen en zonnen &
op de oever. (
Dat heb ik dus gedaan. Toen vorige week de zon @
scheen, ben ik op vakantie gegaan. Ik sprong in Q
de vijver, ik zwom, ik at vliegjes en zat uren en 1
uren in de zon. Tot ik het vréselijk warm kreeg. @C
In het hoge gras zat ik te puffen, te stikken van de ™ |
hitte. Ik snakte naar een beetje schaduw. Met mijn
laatste krachten sprong ik terug naar de kerk.
Daar was het heerlijk koel en rustig. En ik besloot
daar de rest van mijn vakantie door te brengen.
Tja, nu ben ik dus ook een beetje een pelgrim...
o .

Relieckdoos e
Maak of versier een mooi doosje om een zogenaamd reliekje in
& bewaren, ¢en herinnering aan je vakantie,
In je vakantie doe je er ets in dat jou echt aan deze plek
herinnert: ezn mooie steen, een gedroogds bloem, een schelp,
plaatjes uit een folder, fa

el
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Wij pakken onze spulletjes en gaan op weg,
verzekerd tegen ziekte, tegen ongeluk en pech.
Maar lieve Heer, ik reken meer op ons
reisgebed,
want zonder uw bescherming is er geen
vakantiepret.

Zegen onze reis en alle mensen in dat land,
laat ons fijn genieten, Heer, van bos en stad
en strand,
behoed ons, Heer, in het verkeer en ...

suikerzakjes, wat je maar
wilt.

Berg je doosje poed op en
vind het later terug,

Weet jenog...7

tegen zonnehrand.




Samen op reis

naar de Eerste Heilige Communie
in de Basiliek

Dit jaar is de werkgroep Eerste Communie met 53
kinderen op reis gegaan. Een reis waarbij de saaie
witte koffers zijn omgetoverd tot ware kunst-
werken die zijn gevuld met dingen waarvan de
kinderen veel houden en die ze willen mee-
nemen op hun reis. Heel veel foto's van familie en
huisdieren of favoriete sportspulletjes / spelletjes
zijn in de koffers gestopt. Een reis waarin ze
hebben geleerd dat iedereen erbij hoort en mag
meegaan en dat het niet uitmaakt hoe je eruit
ziet of waar je vandaan komt. Ook hebben ze
ervaren hoe fijn het is als je dingen deelt met
elkaar.

Een reis waarbij het op de zondagmorgen tijdens
de bijeenkomsten druk, maar heel gezellig was.
En tijdens deze bijeenkomsten werd er ook hard
geoefend om alle liedjes voor de communie-
viering te leren, natuurlijk weer onder de deskun-
dige leiding van Monigue. Onze dank daarvoor!
Een reis waarbij er tijdens de gastouderbijeen-
komsten ook weer hard is gewerkt. Er zijn Palm-
pasenstokken versierd, vliegers en bloemen
geknutseld, koekjes gebakken en vriendschaps-
bandjes gemaakt. Een reis waarbij niet alleen de
kinderen, maar ook de ouders op reis gingen. Ze
maakten een reis door de Basiliek met tussen-
stops bij het altaar, het kruis, de doopvont, de
Bijbel en een kijkje achter de schermen. Ook de
kinderen hebben, tijdens de laatste bijeenkomst,
een hele leuke reis door de Basiliek gemaakt.

En nu komt het einde van deze reis langzaam
maar zeker in zicht. Op zaterdag 18 juni doen de
kinderen hun Eerste Heilige Communie in de
Basiliek. Om 10.20 uur zijn dat de kinderen van
'de Bukehof' 'de Klinkert' en 'het Bossche Hart' en
om 12.30 uur de kinderen van ‘Aventurijn 'de
Regenboog, 'de Schittering’ en kinderen die op
andere scholen zitten.

Op 17 juli sluiten wij deze leuke reis met alle
communicanten in de parochie af met een
dankviering om 9.30 uur in de kerk van 5t. Jan de
Doper in Hoeven.

Werkgroep Eerste Communie
Cudenbosch - Standdaarbuiten - Bosschenhoofd
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Autozegening

De autozegening wil ons bewust maken van onze
verantwoordelijkheid in het verkeer. In Hoeven gebeurt
de zegening al vanaf 1927, Het is beslist niet zo dat ons
dan niets meer kan overkomen. Maar we hopen dat de
zegening op voorspraak van Christoffel ons allen goed
mag doen. Dat geldt niet alleen voor auto's en hun
bestuurders. Andere verkeersdeelnemers zijn met hun
voertuig eveneens van harte welkom.

Christoffel wilde graag mensen helpen en bedacht dat
dat het beste kon door een oversteekplaats te maken
over de rivier. Op een dag was het slecht weer. Christoffel
lag op bed en dacht iemand te horen roepen. Toen hij
ging kijken stond er een jongetje voor de deur, dat graag
de rivier wilde oversteken. Ondanks het slechte weer
hielp Christoffel hem toch. Hij zette hem op zijn
schouder en stak de rivier over. Het leek alsof het
jongetje steeds zwaarder werd, maar Christoffel ging
gewoon door. Toen ze de overkant hadden bereikt vroeg
hij wie het jongetje was. Het leek alsof hij de hele wereld
op zijn schouders had gedragen. Het bleek Jezus te zijn,
vandaar zijn naam Christoffel, dat is 'Christusdrager’

De autozegening vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 juli
tussen 14.00 uur en 16.00 uur en op zondag 3 juli aan-
sluitend op de viering om 9.30 uur.

Bedevaart naar Zegge

Dinsdagavond 10 mei hebben de leden van het
voormalige Pauluskoor hun jaarlijkse bedevaart
naar de Mariakapel in Zegge gehouden.
Magenoeg alle koorleden van weleer hebben
op de fiets of per auto aan deze 26e bedevaart
deelgenomen. In de Mariakapel werden een
zestal Marialiederen gezongen onder leiding van
dirigent Peter van 't Hof met organist Ger Blok.
Het koor werd muzikaal ondersteund door
Marguerite van Leeuwen op dwarsfluit en haar
dachter Joanieke op viool. Het was, bij het
opheffen van het koor in december 2015, een
wens van onze voormalige koorleden om,

Op zondag 26 juni is er om 9.30 uur een
feestelijke viering in de kerk van 5t. Jan de
Doper, waarin we het feest van Johannes'

zolang we daartoe in de gelegenheid worden
gesteld, deze jaarlijkse traditie te handhaven.

Ma afloop van het bezoek aan de Mariakapel
werd, onder het genot van koffie en/of thee

met gebak. nagepraat over deze geslaagde
bedevaart en namens alle koorleden werd aan
Marguerite, Joanieke, Ger en Peter een kleine
attentie aangeboden voor hun belangeloze inzet
en medewerking.

Geboorte vieren en dank je wel zeggen tegen
alle vrijwilligers. Aansluitend is er voor degene
die zich heeft aangemeld een welkom in
Centrum Bovendonk om daar met elkaar de
middag verder door te brengen. Een ‘Dank je
wel' voor alle vrijwilligers die zich, op verschil-
lende manieren, inzetten voor onze geloofs-
gemeenschap in Hoeven. Wij hopen op een
gezellig samenazijn.
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Monumentaal boek over ons religieus erfgoed

Een vast onderdeel van onze vakantie in het buitenland is voor
velen een bezoek aan een kerk. Maar waarom doen we dat in
eigen land niet? De rijkdom van het Nederlandse kerkinterieur
is minstens zo indrukwekkend en heel divers. Kenmerkend is de
middeleeuwse kerk met een protestantse inrichting. Maar we
hebben ook barokke schuilkerken, uitbundig gedecoreerde
negentiende-eeuwse katholieke kerken en strakke nacorlogse
kerkinterieurs. In alle perioden van onze bewogen geschiedenis
zijn de beste kunstenaars, interieurarchitecten, beeldhouwers,
houtsnijders en schilders ingeschakeld om onze kerken van
binnen te verfraaien.
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Museum Catharijneconvent, de Rijksdienst voor het Culturee|
Erfgoed en vele wetenschappelijke en kerkelijke partners geven
deze schoonheid nu de aandacht die het verdient. In het boek
'Kerkinterieurs in Nederland' worden de honderd meest
opmerkelijke interieurs belicht, verspreid over het land en van
alle gezindten. De kerkinterieurs worden door meer dan vijftig
specialisten beschreven en zijn door fotograaf Arjan Bronkhorst
prachtig in beeld gebracht. Samen vormen ze een subliem
overzicht van vier eeuwen Nederlandse kerkinterieurs,
‘Kerkinterieurs in Nederland, het nieuwe standaardwerk over
het Nederlands kerkinterieur, verschijnt 20 juni bij W BOOKS
(Zwolle, 2016, 400 blz, geb. geill.).

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisteri] / Tuincentrum

*  Veilingverse snijbloemen en kamerplanten

Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen

Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen

*  Tuinplanten in heel veel soorten en varigteiten en waterplanten

* Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaarda ppelenJ

® Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten

Iwembaden en alle toebehoren

Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen
Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Nestaurdit Le Jartln

Rucphenseweg 24 Rucphen
M6gdcter? www estaurantigjardinn




Rouw en verlies

De afgelopen maanden is er vanuit 'de Pelgrim;
het pastoraal-diaconaal centrum van de
parachie, en de werkgroep diaconie nagedacht
over de vraag hoe aandacht te besteden aan
mensen in rouw na het verlies van een partner,

ouder, familielid, vriend of vriendin. Verschillende
initiatieven zullen van start gaan. Allereerst zullen

nabestaanden, als ze dat op prijs stellen, binnen
enkele weken na de uitvaart worden bezocht
door een vrijwilliger van de bezoekgroep
rouwenden. De bezoekers nemen daartoe eerst
telefonisch contact op om een bezoekafspraak
te maken. Het bezoek is in eerste instantie
eenmalig. Desgewenst wordt er een vervolg-
afspraak gemaakt. Een jaar na de uitvaart zal de
bezoeker opnieuw contact zoeken voor een
bezoek. De vrijwilligers van de bezoekgroep
hebben allen vanuit de parochie de training
huisbezoek gevolgd en worden in hun werk
gecoached door een lid van het pastoraal team.

Maast het bezoekwerk zal in het najaar de
mogelijkheid worden geboden om deel te
nemen aan een gespreksgroep voor rouwenden.
Teamassistent Eric Roovers en diaken Peter
Hoefnagels zullen de zes bijeenkomsten gaan
begeleiden. Data, tijd en plaats van samenkomst
zullen tijdig bekend worden germaakt.

Tenslotte staan in het najaar, rond Allerzielen,
drie bijeenkomsten gepland waarin theologe
Marjeet Verbeek ons weer meeneemt rond de
thema's rouw, afscheid en ritueel in de film. Meer
informatie hierover volgt in de volgende editie
van ‘Bernardus.
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tapijt, vinyl, pve, laminaat, zonwering, vitrages
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen

- op 31 augustus (september / oktober)
inleveren kopij véoér 10 augustus

- op 26 oktober (november / december)
inleveren kopij véér 5 oktober

Uw artikel, oproep, aankondiging enz.
ziet de redactie graag tijdig tegemoet,
zodat we er weer een mooi blad van
kunnen maken,

Specialist in fauteuils en
bankstellen op comforthoogte




Heilig Jaar van Barmhartigheid

Mensen opzoeken in de bajes

'De menselijke waardigheid in de bajes overeind
houden; daarmee vatte diaken Walther Burgering
zijn werk als voormalig geestelijk verzorger bij
justitie samen. De Rotterdamse diaken leidde het
geloofsgesprek in het kader van de maandelijkse
bijeenkomst in de Basiliek op zaterdag 2 april
rond het thema ‘de gevangenen bezoeken!
Voorafgaande aan het gesprek werden in de
gebedsdienst Schriftteksten en gedachten van
kerkvader Augustinus voorgelezen. Augustinus
richtte zich in zijn tijd op het vrijkopen en
bevrijden van slaven. Ock het bezoeken van
gevangenen was voor hem een belangrijk werk?
van barmhartigheid. Daarnaast onderkenda hij
een andere, geestelijke bevrijding, namelijk van

zonden en duisternis. G

Het bezoeken van gevangenen blijft actueel.
Diaken Burgering wist te vertellen dat er ook
vanuit de Kerken veel vrijwilligers zijn die
gedetineerden opzoeken, vooral degenen die
door familie in de steek zijn gelaten, ‘Het is nu
eenmaal zo dat een delict zelden op zichzelf
staat. Vaak liggen er verslavings- enrelatie-

problemen aan ten grondslag. De kerkdiensten,

verzorgers inzetten, zijn voor veel gedetineerden
een moment van bezinning, maar worden
beleefd als een uitje! Tenslotte hield Walther,
Burgering een pleidooi voor nazorg van ex-
gedetineerden via stichtingen als Exodus en
Bakboord. In die nazorg en de begeleiding naar
terugkeer in de maatschappij komen onder-
werpen zoals wonen, werken, relaties en
zingeving aan de orde.

waarvoor vrijwilligers zich samen met g’éf%i]k:

Bewogen door en betrokken op mensen sprak de
diaken over zijn voormalig werk. Momenteel is hij
werkzaam in de Micolaasparochie in Zoetermeer
en als studentenpastor in Leiden.

Aandacht voor het moment

‘Warme aandacht en zorg, met deze missie werkt
pastor Michiel van Kooten in de zorginstellingen
van Thebe in Breda en omstreken. In het geloofs-
gesprek na het gebed rond Barmhartigheid op
zaterdag 7 mei was hij te gast en nam hij de
aanwezigen mee in zijn ervaringen als geestelijk
verzorger. Dok de veranderingen in de zorg zijn
merkbaar. Langdurig zieken worden langer thuis
verzorgd. Nu komen mensen vaak voor het
laatste stukje van hun leven terecht in een
instelling. Belangrijk zijn een veilige omgeving en
aandacht. Er zijn dan van die momenten dat er
intens contact kan zijn in een gesprek. Maar ook

zijn erde symbaolen, rituelen, gebeden die een
“diepere laag in het leven kunnen raken. In een

periode van ziek-zijn zie je ook de kracht in
mensen, dat ze hun grenzen verleggen en zo ook
anders naar het leven kijken. De geestelijke
verzorging wil er voor alle mensen zijn ongeacht
ensbeschouwing of godsdienst. In de

""- rd je geconfronteerd met pijn en

emak. Juist dan komt het erop aan om bij
mensen te blijven, het met hen uit te houden en
er te zijn voor de ander. Opvallend is dat veel
zieken geen of weinig bezoek krijgen. Qude
buurt- en familieverbanden zin weggevallen.
Dan is het fijn om vrijwilligers te hebben die
bezoekwerk doen. In het geloofsgesprek was ook
aandacht voor mensen met dementie. Juist met
hen gaat het om het beleven van het moment.

Tevens voor:

Houten spreuken
Relatiegeschenken
Servies met een boodschap

Originele zelfgemaakte cadeaus
en levke tweedehands artikelen

Markt 5

4751 HR OUD GASTEL
0165-760088

www.martwienkel.nl

info@martwienkel.nl

Wij werken met mensen met
een beperking én dat werkt!
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Zorg rondom overlijden

pens

Uitvaartzorg

0165-303074 / 564

cetuitvastcoppens nl | wes uitvasicoppend.n

Voor een persoonlijke begeleiding met aandacht voor uw wensen!
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Hoofdkantoor
Viierwerf 13

_____ e , 4700 BH Roosendaal
Kantoor Eindhoven
Ondernemingsweg 7

Postbus 983
5600 AZ Eindhoven

email: info@liebreks.nl
internet: www.liebreks.nl

Partyservice Jovel, uw adres voor horsd'oeuvres,
hapjes, barbecue, koude / warme buffetten,
koffietafels en brunches.

Tot ons verhuurassortiment behoren
springkussens, tafels, stoelen, serviesgoed enz.
Tevens kunnen wij uw dranken verzorgen.

Kortom: Jovel voor een compleet feest!

Tissink

Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel | www.jofib.nl
info@jofib.nl | 0165 515561

Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten kunnen
u helpen met diverse gezondheidsvragen op het
gebied van bewegen. Gaat de conditie achteruit
maak dan een afspraak op

Tel. 0165-515561

U wilt een Fitheidstest af laten nemen, of
kracht opbouwen, maak een afspraak en u
kunt onbeperkt fitnessen.

Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel | www.2b-vitaal.nl
info@2b-vitaal.nl | 0165 515561

2B VHAAL




Bedevaart naar Kevelaer

Qok dit jaar gaan we, inmiddels voor de 26%e
keer, vanuit Bergen op Zoom en omstreken op
bedevaart naar Kevelaer. Hier wordt Onze Lieve
Vrouw, de Troosteres der Bedroefden, vereerd,
Deze tweedaagse pelgrimstocht zal worden
gehouden op maandag 22 augustus en dinsdag
23 augustus. De pelgrimstocht wordt gemaakt
per touringcar.

Kewvelaer is met zijn prachtige en rijk gedeco-
reerde Mariabasiliek, zijn Kaarsen- en Genade-
kapel de grootste bedevaartplaats van
Moordwest-Europa. Tijdens deze tweedaagse
bedevaart vinden er onder andere twee
hoogmissen, een bezinningsdienst ter ere van
Maria, Koningin van de Vrede, een lichtprocessie,
de kruisweg en een afscheidslof plaats. Het
thema is dit jaar 'Zalig de barmhartigen’

De vieringen staan onder leiding van pastoor
Maickel Prasing en worden ondersteund door
een gelegenheidskoor uit Bergen op Zoom en
omstreken. Voor informatie en aanmelding kunt
u voor Hoeven contact opnemen met mevr. M.
Krijnen, telefoonnummer 0165 502 888, en voor
de andere plaatsen binnen de parochie met mw.
T. Verstraten, telefoonnummer 0165 511 266.
Aanmelden graag voor 25 juli.

Bedevaart naar Beauraing
kleinschalig en rustig

Ook dit jaar vertrekken er bedevaarten uit het
bisdormn Breda naar Maria met het Gouden Hart in
Beauraing, een klein plaatsje onder Dinant in de
Belgische Ardennen.Van 29 november 1932 tot

3 januari 1933 is Maria daar 33 keer verschenen
aan vijf kinderen. Maria gaf aan de kinderen de
boodschap: ‘Bouw een kapel en laat de mensen
hier ter bedevaart komen' Bij Maria, de Moeder
met het Gouden Hart, is plaats voor iedereen. Er
zijn twee weekeinden, een voor Zeeland, Bergen
op Zoom en omgeving, en het andere voor Breda
en omgeving. Wij horen bij de laatste en gaan
met de verzorgde bedevaart een heel weekeinde
naar Beauraing. Op zondag gaan we daar één
dag naar toe. Het is al lang gebruik dat we dat
doen in het eerste weekeinde van september.

Het programma voor de dagbedevaart op
zondag 4 september bestaat onder andere uit
een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur
en een plechtig lof met ziekenzegening in de
middag. Om 16.30 uur wordt vertrokken uit
Beauraing zodat we omstreeks 20.30 uur weer
terug zijn in Oudenbosch. Voor de dagbedevaart
kunt u zich in Oud Gastel, Stampersgat en
Standdaarbuiten aanmelden bij Tonny Verstraten,
telefoonnummer 0165 511 266, in Bosschen-
hoofd en Hoeven bij Tonny van Dijk, telefoon-
nummer 0165 316 344 en in Oudenbosch bij
Corrie Antens, telefoonnummer 0165 315 680.
De kosten voor de dagbedevaart zijn € 28,00 per
persoon en € 14,00 voor een kind. Indien u aan
het weekeinde wilt deelnemen kunt u contact
opnemen met Corrie Antens.




Bent u toe aan een nieuwe bril
en
bent u moeilijk ter been?

Dan komen wij langs voor
een complete cogmeting
aan huis!
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JAN OOMEN

OPTICIEN - JUWELIER

quiplnmﬂ!d mmﬂrundig- AMNNC,
gedipl d contact pecialist A.M.V.C.
Markt 25, 4751 HS Owd Gasie

Tal. 0163-513710

Van Zuilichem

poliklinische revalidatiegeneaskunde

Poliklinische revalidatiegeneeskunde is bedoeld
voor mensen met chronische pijnklachten aan het
bewegingsapparaat waarbij 0.a. alleen
fysiotherapie onvoldoende resultaat heeft
gegeven en/of als er sprake is van een complexe
Zorgvraag.

Een gespecialiseerd team van verschillende
hulpverleners onder leiding van een
revalidatiearts staat klaar om u verder te helpen.

¢ VOOR MEER INFORMATIE:
0165-512237
info@vanzuilichemzorg.nl
www.vanzuilichemzorg.nl

d, gelukkig,

Aanmelden parochiefonds

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Mederland deel aan de landelijke Actie Kerk-
balans, de gezamenlijke geldwervingscampagne
van vijf grote kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeenschap
te ondersteunen met een financiéle bijdrage.
Want parochies ontvangen geen subsidies en zijn
daarom afhankelijk van de bijdragen van hun
parochianen om het pastorale werk te kunnen
voortzetten en uitbreiden. Uw financiéle steun
voor de toekomst van uw kerk is daarom meer
dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 116,00. Dat is nog geen € 10,00 per maand.

En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen van
een uitvaart of een doopviering, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastorale werk u ter
harte en bent u nog geen lid van het parochie-
fonds, meld u dan aan! Dat kan door een email
met uw naam en adresgegevens te sturen naar
info@bernardusparochie.nl, en u ontvangt
verdere informatie. Of maak uw bijdrage over op
rekeningnummer NL90 RABO 0122 5041 00 ten
name van RK Parochie H. Bernardus van Clairvaux
onder vermelding van ‘parochiebijdrage’ Zo
houdt ook u uw kerk in balans!

Meer informatie is te vinden op onze website
www.bernardusparochie.nl.

KERK==BALANS
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Aannemersbedrijf
Van Agtmaal

w
x Oudenbosch _....." .

Telefoon: +31 (0)165 31 90 00 Internet www.vanagtmaal.nl

we’kom b'.l. Grond- en Transportbedrijf
de goedkoopste -WAGEMAKERS
van Oud Gastel! ...

4731 VG Oudenbosch

: Tel: +31 (0)1656 312 236
Jumbo BROOS staat iedere dag voor u klaar. Fax :31 ::.:1“ 318 860

Om te zorgen dat u alles kunt vinden wat u nodig heeft. E-mail: info@wagemakersbv.nl
En dat voor de laagste prijs bij u in de buurt.
Tot snel!

Openingstijden:

Maandag 08.00 - 20.00 uur
Dinsdag 08.00 - 20.00 uur
Woensdag 08.00 - 20.00 uur
Donderdag 08.00 - 20.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Zondag 12.00-18.00 uur

[d Gratis parkeren! Hallo J _UJ }J__;j L)

ﬂ facebook.com/Jumbo Broos ks, ud-Gaste, Dorpsstraat 5



bouwonderneming
HOENDERVANGERS BV

nieuwbouw - onderhoud

Jezuitenplein 33
Oudenbosch

0165 726 996
info@brasserietivoli.nl
www.brasserietivoli.n|

%Hagens

Gas Water CV + Dakbedekking < Sanitair < Airconditioning

Meirstraat 20
4751 AD Oud Gastel Uneto Vni
Tel.: 0165 - 514149  email: p.j.hagens@hotmail.com S

il B

~ Monuta De Groen
~  Parklaan 5, Oudenbosch
 T:0165-534304

"- e 8 o = § 0|

Afscheid nemen
zoals iemand was.

{24 uur per dag, ook in het
weekend)

Met zorg en ookt uneoraders
aandacht voor u. ’
Monuta ¥

De steun bij iedere vitvaart.
v

Wilt u ook adverteren? Mail gerust naar de redactie.



