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Pastoraal woord

Vioor u ligt 'Bernardus, het eerste nummer van
ons nieuwe parochieblad als opvolger van de
'Sint Laurentiusklok' uit Oud Gastel, het
informatieblad uit Stampersgat , 'Rondom de
Basiliek' en 'Op Weg' uit Oudenbosch en
'Parochienieuws’ uit Hoeven. Vele tientallen jaren
waren deze bladen de vertrouwde communic-
atieorganen van onze toenmalige parochies.

Anderhalf jaar geleden zijn deze parochies
officieel samengegaan in de 5t. Bernardus-
parochie. Net als bij een huwelijk tussen twee
mensen is op de trouwdag niet alles al geregeld,
maar gaat het bruidspaar een groeiproces met
elkaar aan: steeds meer een stapje naar elkaar
toe.

Precies zo is het met het fusieproces van onze
parochies. Op de fusiedatum, 1 september 2013,
werden we 'op papier’ één. Langzaam maar zeker
zijn we naar elkaar aan het toegroeien en een
volgende stap op onze gemeenschappelijke weg
is één parochieblad voor het hele gebied van de
5t. Bernardusparochie. '‘Bernardus’ zal zes maal
per jaar verschijnen als communicatieblad van
onze parochie. We kunnen lezen wie in onze
kerkdorpen zijn gedoopt en kerkelijk getrouwd,
wie een huwelijksjubileum vieren en wie met een
kerkelijke uitvaart zijn begraven of gecremeerd,
kortom het lief en leed binnen onze geloofs-
gemeenschappen. We worden uitgenodigd voor
bezinnende, liturgische, catechetische en
diaconale activiteiten. We kunnen achtergrond-
informatie over thema's in kerk en wereld lezen
en over wat er in onze parochie allemaal gebeurt.
ledere keer zal een van de pastores een pastoraal
woord schrijven. Actuele informatie en de misi-
ntenties kunt u wekelijks vinden in de Halder-
bergse Bode, de Moerdijkse Bode, de Nieuwe
Klok (Oud Gastel) en in Contact (Bosschenhoofd),
Hart en Ziel (Standddaarbuiten) en op onze
website www.bernardusparochie.nl.

'‘Bernardus’ wil de verbindende factor zijn tussen
betrokken gelovigen van onze geloofsgemeen-
schappen, maar ook met parochianen die wat
meer op afstand staan. We willen in ons kerk-zijn
op ooghoogte met iedereen communiceren en
we hopen dat ons nieuwe magaZIN daarin een
belangrijke rol gaat spelen.

De redactie bestaat uit mensen die in het
verleden waren verbonden aan de parochie-
bladen in Oud Gastel, Oudenbosch en Hoeven.
Dat geeft vertrouwde continuiteit. Daarnaast zijn
we ook een nieuwe weg ingeslagen door
samenwerking met 'de Zalige Zalm', een
communicatie organisatie die parochies
ondersteunt met het maken van hun eigen
parochiemagaZIN.

Namens het parochiebestuur en het pastores-
team presenteer ik u met enige trots 'Bernardus),
ons parochiemagaZlIM, en ik hoop dat het viug
een vertrouwde plaats in onze parochie gaat
krijgen. De redactie wens ik veel succes en alle
goeds toe!

Maickel Prasing
pastoor
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Viering van de Goddelijke Liturgie

Het Utrechts Byzantijns Koor o.l.v. de heer Grigori
Sarolea heeft op zondag 26 april in de Basiliek de
Goddelijke Liturgie van de H. Johannes Chrysos-
tomos verzorgd met als voorganger pastoor Ton
Sip en als diaken Wim Tobé en met hun eigen
acoliet. Voor het altaar stonden vier grote, door
het koor meegebrachte iconen. Aan het begin
van de viering heeft de pastoor alle meege-
brachte iconen van 'Byzantium), een groep
iconenschilders in onze parochie, gewijd. Het
waren er ongeveer 35, dus ook daardoor heel
indrukwekkend. Wat erg veel indruk maakte was
het feit dat de voorganger in zijn gebed heel
duidelijk de namen van de heiligen opnam die op
de iconen zijn afgebeeld. Hij deed dat met volle
overgave en het maakte vooral indruk op de
‘schrijvers'van de iconen. Aan het einde van het
gebed nam hij een verrijzenisicoon uit de
verzameling en plaatste die op het altaar, waar
hij de hele verdere viering bleef staan.

De Goddelijke Liturgie van de H. Johannes
Chrysostomus is een viering waarin veel wordt
gebeden en gebeden telkens worden herhaald.
Het was even wennen, want alles wordt
gezongen. Het epistel werd door de voorzitter
van het UBK gezongen vanaf een plaats midden
in de kerk, de predicatie werd op de gebruikelijke
wijze gehouden door pastoor Sip en de kerk-
gangers konden onder twee gedaanten te
communie gaan. Al bij al was het een indruk-
wekkende viering op een manier die wij niet
gewend zijn. We hebben heel wat goede reacties
mogen ontvangen. Zowel het koor als de
parochianen waren zeer tevreden, al vonden
sommigen het wel wat lang duren. Het is voor
herhaling vatbaar.

Elly Hinten

Eerste Communie
Oud Gastel / Stampersgat

Het weekeinde van 25 en 26 april stond in het
teken van de communievieringen in de
Laurentiuskerk in Oud Gastel met als thema
'Samen onderweg.

Communicanten uit Oud Gastel en Stampersgat
hadden samen met hun ouders en de commu-
niewerkgroep alle stappen doorlopen om zich
hierop voor te bereiden. Tijdens deze voor-
bereiding hebben we de kinderen geleerd de
communie en het geloof inhoud te geven. Kort
voor het grote feest mochten de communicanten
hun zangtalenten voor elkaar ten gehore gaan
brengen. De communicanten vormden hun
eigen koor en zo zongen de communicanten van
zondag op zaterdag en die van zaterdag voor de
communicanten op zondag. Het waren twee hele
spannende vieringen voor de kinderen, maar het
was geweldig! We zien ze graag allemaal terug
tijdens de dankviering op zondag 12 juli in de
Basiliek in Oudenbosch.

De volgende kinderen hebben hun Eerste
Communie gedaan: Bram Hinten, Maartje de Bel,
Marinde Tak, Selena Piree, Jorg Lips, 5am Krijnen,
Liv Rijsdijk, Marit Jongeneelen, Jim Wezenbeek,
Sjoukje Elsten, Rens Horians, Kick van Elteren,
Buck van Elteren, Karlijn Brand, Tycko Witters,
Fleur Kernpenaars, Famke Hagenaars, Dylan
Letens, Ricardo van den Broek, Juul van der
Veeken, Tess Roks, Aisha van Everdink, Lars
Wezenbeek, Simone Linders, Arnout Notenboom,
Bart Melsen, Jarno Corsmit, Kyano Brouwers, |sa
Willemse, Bo van Overveld, Youri van Gils, Tim
Scheepers, Suze Maat, Wessel Tak, 5tan Mol, Lois
Schoonen, Liv Schoonen, Pieter van Gils, Lotte
Marijnissen, Jens van Rijen, Thomas Claassen,
Benjamin Werger, Caio van der Reest en Marijn
Bronk.



Toediening Vormsel

Op vrijdag 17 april kwamen magr. Jan Liesen en vicaris Paul
Verbeek naar de Basiliek in Oudenbosch om aan 42 kinderen
uit onze geloofsgemeenschappen het heilig vormsel toe te
dienen. Het werd een feestelijk viering voor de kinderen, die
op hun’paashest’ waren gekleed. Aan de toediening van het
vormsel was een voorbereiding vooraf gegaan, die begon met
een bezoek aan het Annahuis in Breda, de ene groep op
woensdag 28 januari en een andere groep op woensdag 4
februari. Onder begeleiding van enkele ex-daklozen maakten
de vormelingen een straattour. De kinderen kregen te zien
hoeveel energie en kracht nodig zijn om het harde leven van
alledag op straat aan te kunnen en ze kregen de gelegenheid
om hen het hemd van hun lijf te vragen. Het was bijzonder dat
deze ex-daklozen bereid waren veel van hun geheimen prijs te
geven. Zo is er een ongeschreven regel dat ze nooit vertellen
waar ze slapen. En toch liet een van de gidsen zien hoe hij,
vlak achter het Annahuis, vaak de nacht had doargebracht in
een open vuilcontainer. Het maakte grote indruk, vooral op de Toediening van het vormsel aan
eerste groep vormelingen, omdat het die woensdag koud, nat dgg:';:';:?_ EE;EH

en winters was. Leven op straat, hoe hou je dat dan nog vol?

Het vervolg van de voorbereiding vond op 13 en 14 maart plaats in de Pauluskerk Met als in het
werkboekje, dat de vormelingen thuis hadden gelezen en ingevuld, was er aandacht voor 'God - Jezus
- Geest. Dat waren ook de thema' tijdens de bijeenkomst voor de ouders. Op verschillende plaatsen in
de Basiliek gingen zij op 9 april met de leden van het pastoraal team hierover in gesprek.

W £ T
Op de foto met de vormheren, mgr. Liesen en vicaris Paul Verbeek,
en met diaken Peter Hoefnagels en pastoraal werker Annemiek Buijs.

'God, Jezus en Geest: je kunt ze niet zien, maar wel ervaren in je leven en er enthousiast door worden,
was ook de boodschap die de bisschop meegaf. ‘Laat de Geest maar in je leven toe en wordt
enthousiast, vol Geestkracht, vertrouwen en geloof dat God altijd bij je is. Dan zul je Hem ook zien.
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Familieberichten

A
Hoeven
Gedoopt
8 maart Jochem Matijsen
12 april  Femke van de Riet
10 mei  Fleur van Zimmeren
17mei  Dylan van der Heiden
Overleden
11 april  Henrica Roovers (85)
29 april  Adrianus van Nispen (87)
echtgenoot van Johanna Welten
8 mei Catharina Dam (85)
echtgenote van Gomarius Kremers
-
Oud Gastel
Gedoopt
24 mei Iris Bakx
Joost Voorbraak
Overleden

23 maart Antonia Koevoets (92)
weduwe van Cornelis van den Aarssen

13 april  Cornelia Tak (85)
weduwe van Arnoldus van Eekelen
20 meij Maria Broos (84)
weduwe van Cornelis Roelen
Stampersgat
Gedoopt
19 april  Rick Schrauwen
Overleden
26 april  Theodorus van Sprundel (90}

echtgenoot van Christoffelina van Aken

Dudenbo_sch

Gedoopt

18 april  Francisco Jacobs
Thrope Verhaar
Megan Koevoets

19 april  Fenna Piket

16 mei Roxy Jordaans
Jade de Jong
Jaylinn Boeren
Djavino Boeren

17 mei  Nashaén Legierse
Luko Nooren

23mel  Roos Bouwmeester

24 mei  Waylinn de Jongh

Gehuwd

12 april  Karen Gazas en Manja Arzoenanjan

8 mei Kevin Heeren en Denise Struijer

Oudenbosch

Gedoopt

19 maart Jaimy Konings

Overleden

11 april  Francisca Mes (89)

Cornelia van Sprundel (83)
weduwe van Johannes Brouwers

15 mei



Nieuwsberichten

Doet u ook mee? @S ¥ UEFo@
‘Als moeder kan ik Q'Q'
zeggen dat er niemand é&;

meer van mijn kinderen
en mijn gezin houdt dan
ik zelf. Ik kan en ik wil zo
goed mogelijk voor mijn "2 »
kinderen zorgen. Ik wil -
alles doen om mijn kinderen 3’“ e
gelukkig te maken. Toch ervaar ik ook dat ik niet
alles voor hen kan doen, vooral wanneer ze in
moeilijkheden verkeren. Ik ben blij dat ik er niet
alleen voor sta, omdat de Heer er altijd is. Voor
Hem is niets onmogelijk. Hij houdt van mijn
kinderen, meer dan ik, en Hij kan de dingen
veranderen die ik niet kan. Daarom vertrouw ik
mijn kinderen en mijn moeilijkheden toe aan zijn
veilige en liefdevolle zorg! Bezield door deze
geest zijn vanaf novernber 1995 in Engeland de
eerste groepen van Biddende Moeders ontstaan.
Inmiddels zijn er groepen in meer dan 80 landen.
In onze parochie is vanaf februari dit jaar een
groep van de Biddende Moeders gestart,

De bijeenkomsten worden gehouden op de 3e
vrijdag van de maand van 10.00 uur tot 10.45 uur
in de Hellemonskapel in Oudenbosch. U bent van
harte uitgenodigd om aan te sluiten. Voor meer
infarmatie kunt u contact opnemen met Corrie
Antens, 0165 315 680, corriesol@gmail.com.

Laatste zaterdagviering in Hoeven

Al vele jaren verzorgen parochianen op de
tweede zaterdag in de maand een viering om
19.00 uur in de kerk van 5t. Jan de Doper in
Hoeven, vaak in samenwerking met Koor Future
en met enige regelmaat met medewerking van
het Dameskoor. In de loop van de tijd is de
belangstelling voor deze vieringen teruggelopen
en ook de groep voorgangers werd langzaam
maar zeker kleiner. Mu de laatste vrijwilligers
hebben aangegeven met het verzorgen van deze
vieringen te willen stoppen, kwam het moment
om de voortgang van de zaterdagvieringen te
heroverwegen. In goed overleg is besloten om
met ingang van september met deze vieringen
op te houden. Dat betekent dat op zaterdag 13
juni om 19.00 uur de laatste parochianenviering
wordt gehouden. Dan al, want in de zomer-
maanden was het al gebruikelijk om deze
vieringen niet te laten doorgaan. We zijn alle
vrijwilligers die in de afgelopen jaren hun

medewerking hebben verleend bijzonder
dankbaar voor hun inzet. Koor Future zal in het
nieuwe werkjaar medewerking gaan verlenen
aan de vieringen op zondagmorgen om 9.30 uur
en daar haar eigen, kenmerkende inbreng in
hebben.

Dank je wel misdienaar

Tijdens de eucharistieviering in de Laurentius-
kerk op zondag 3 mei was er extra aandacht voor
misdienaar Jennifer van Elteren. Na vijf jaar
trouwe dienst heeft ze deze taak beéindigd. Kort
na haar Eerste Communie werd ze benaderd
door pastoraal werker Annemiek Buijs met de
vraag of ze het fijn zou vinden om misdienaar te
worden in onze kerk. Ze mocht een keer geheel
vrijblijvend meehelpen met het klaarmaken van
de tafel en vond dit zo bijzonder om te doen dat
ze meteen ‘ja' had gezegd. Thuisgekomen
vertelde ze haar ouders dat ze met het gezin dit
jaar niet op vakantie konden, want ze was mis-
dienaar geworden. Gelukkig vonden haar ouders
het goed. En zo heeft ze de taak van misdienaar
vijf jaar met veel plezier vervuld. Aan het eind
van de viering werd Jennifer door pastoor Peter
de Rooij bedankt voor haar inzet. Er was voor
haar een oorkonde en een cadeaubon. Van alle
aanwezigen kreeg ze een hartelijk applaus.




Misdienaar worden, iets voor jou?
Misdienaars assisteren de voorganger(s) tijdens
de vieringen in de kerken van de Bernardus-
parochie, in het weekeinde en op kerkelijke
feestdagen. Als taak hebben ze onder andere
het dragen van de kaarsen tijden de
evangelielezing en tijdens het uitreiken van de
communie, en natuurlijk het klaarmaken van de
altaartafel. Met de begeleiding wordt vooraf
geoefend in je taken. Je staat er dus niet alleen
voor! Je wordt ingedeeld in een rooster, zo weet
je altijd wanneer je aan de beurt bent. En kun je
een keer niet aanwezig zijn, dan kan onderling
worden geruild,

Heb jij je Eerste Communie gedaan en lijkt het je
fijn om misdienaar te worden, meld je dan aan.
Vioor Hoeven kan dat bij Eliesbeth van Avezaath
(eliesbeth1@hotmail.com), voor Oud Gastel bij
Linda Sweere (0165 512 835) en voor de Basiliek
in Oudenbosch bij Coby Snijders (0165 316 442),

Dank-je-wel-avonden

Een parochie zonder vrijwilligers, we kunnen het
ons niet voorstellen. Velen zetten zich belange-
loos in als koster of kerkhofmedewerker, koorlid
of bezorger van het parochieblad, als gastvrouw
of lid van een van de werkgroepen. Om onze
dank voor ieders inzet, klein en groot, te laten
blijken wordt met regelmaat een dank-je-wel-
avond georganiseerd. Voor vrijwilligers uit de
geloofsgemeenschappen in Oudenbosch en
Standdaarbuiten wordt die gehouden op
zaterdag 27 juni. We beginnen om 19.00 uur
met een eucharistieviering in de Pauluskerk om
daarna tot ongeveer 23.00 uur een gezellige
avond te hebben in Cultureel Centrum Fidei et
Arti. Vrijwilligers en hun partners zijn daarvoor
van harte uitgenodigd. Voor vrijwilligers zijn
aan deze avond vanzelfsprekend geen kosten
verbonden. Van hun partners wordt een
bijdrage van € 10,00 gevraagd. Als u geen
uitnodiging heeft ontvangen, maar toch
aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich tot 15 juni
opgeven bij Marguerite van Leeuwen
(marguerite@caiway.nl) of Karin van Gorp
(gorpS@kpnplanet.nl). Voor de geloofsgemeen-
schap in Hoeven wordt de dank-je-wel-avond
gehouden op zaterdag 19 september. Ook
dan wordt om 19.00 uur begonnen met een
eucharistieviering met daarna een gezellige
avond in 't Tapperijke. U bent van harte welkom.

Redactioneel

Al ruim anderhalf jaar één parochie en nu dus
ook één parochiemagaZIMN om u te informeren
over het wel en wee in onze geloofsgemeen-
schappen. Een parochieblad 'op maat, gemaakt
in samenwerking met 'de Zalige Zalm; een
organisatie die parochies ondersteunt met het
maken van een eigen parochiemagaZlN. Of dat
al voldoende is gelukt ...? We horen het graag
van u, zodat we dit magaZIN steeds meer ons
magaZlM kunnen maken.

Voor dit eerste nummer van ‘Bernardus’is de
redactie regelmatig bij elkaar geweest om vorm
en inhoud te bepalen. Welke lettertype nemen
we, welke regelafstand? Hebben we voldoende
foto's en andere illustraties? Wie kunnen we
vragen om een artikel? De redactie hoopt echter
dat u ook zelf ‘in beweging komt'en laat weten
dat u een artikel, een aankondiging, een oproep,
een advertentie wilt laten opnemen.

Uw bijdrage ontvangen we graag als word-
document (zonder opmaak) en bij voorkeur per
email. De email-adressen van de redactieleden
staan vooraan in dit magaZIN.

Dit jaar verschijnt ‘Bernardus’ nog drie keer:
- op 1 september

(inleveren kopij v6ér 3 augustus),

- op 27 oktober

(inleveren kopij véér 28 september),
-op 15 december

(inleveren kopij vadr 16 november).

Dus wacht niet te lang, dan heeft ook de
redactie voldoende tijd om haar werk goed te
doen, en voor u een nog beter parochie-
magaZlN te maken.

Adverteren ir
'Bernardus'?

Laat het ons weten.
Tegen een redelijk tarief
bieden we u graag de
mogelijkheid. Informatie
kunt u opvragen bij de
redactieleden.



Vieringen

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren

naar wat Jezus Christus, en anderen, ons hebben te zeggen,

naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken

en om te bidden. In de tekenen van Brood en Wijn is de Heer
telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt

de gemeenschap tot één grote familie in Jezus Christus.

In de parochie vinden daartoe zowel door de week als in het
weekeinde op vaste tijdstippen vieringen plaats. De meest actuele
informatie over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd

in de Halderbergse Bode en de Moerdijkse Bode.

Vieringen op vaste tijden

zaterdag 17.00 uur H. Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
19,00 uur Pauluskerk in Qudenbosch
zondag 09.30 uur 5t. Jan de Doperkerk in Hoeven

09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch (eucharistieviering)
11.00 uur Pauluskerk in Qudenbosch (parochianenviering)
dinsdag 09.00 uur H. Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
19,00 uur Hellemonskapel in Qudenbosch
donderdag  19.00 uur Hellemonskapel in Oudenbosch

vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk in Stampersgat
Agenda
zaterdag 6 juni 11.00 uur en 13.30 uur Eerste Communie Qudenbosch
zondag 7 juni Sacramentsdag
11.00 uur Eerste Communie Hoeven
zondag 14 juni 11e zondag door het jaar
H. Hart van Jezus (Bosschenhoofd)
zondag 21 juni 12e zondag door het jaar
Johannes' Geboorte (Hoeven)
zondag 28 juni 13e zondag door het jaar
H.H. Petrus en Paulus (Oudenbosch)
zaterdag 4 juli Autozegening in Hoeven
zondag 5 juli 14e zondag door het jaar
Autozegening in Hoeven
zondag 12 juli 15e zondag door het jaar

H.H. Martelaren van Gorcum (Oud Gastel)
Dankviering voor alle communicanten om 11.00 uur in de Basiliek

zondag 19 juli 16e zondag door het jaar
dinsdag 21 juli Tridulim Oud Gastel
woensdag 22 juli Triduiim Oud Gastel
donderdag 23 juli Tridulim Oud Gastel
zondag 26 juli 17e zondag door het jaar
zondag 2 augustus 18e zondag door het jaar
zondag 9 augustus 19e zondag door het jaar
H. Laurentius (Oud Gastel)
zondag 16 augustus Maria Tenhemelopneming
zondag 23 augustus H. Bernardus van Clairvaux
zondag 30 augustus 22e zondag door het jaar
MIVA-collecte

zondag 6 september 23e zondag door het jaar
Caritascollecte voor Stichting Leergeld
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Groen, wit en rood bepalen deze
maand de liturgische kleur van de
vieringen. Groen vanwege de gewone
zondagen door het jaar, afgewisseld
met het feestelijke wit als we op 24 juni
de geboorte van Johannes de Doper
vieren en op 29 juni zien we het rood

van de martelaren Petrus en Paulus.
Johannes de Doper heeft, met de
apostelen, een bijzondere status. Hij
was de wegbereider van Jezus Christus
en bovendien ook nog eens familie.

LEZINGENROOSTER

ZONDAGEN JUNI 2015

7 juni

Sacramentsdag

Exodus 24,3-8
Hebreegn 9,11-15
Marcus 14,12-16; 22-26

14 juni
11e zondag door het |aar
Erechidl 17,22-24

2 Korintiérs 5,6-10
Marcus 4, 26-34

21 juni
1.2e zandag door het faar
Job 38, 1+6-11

2 Korintigrs 5,14-17
Marcus 4, 35-41

Wo 24 juni

Geboorte van de H. Johannes

e Doper

Jesaja 49,1-6
Handelingen 13,22-26
Lucas 1,57-66.80

28 juni

13e randag doar hel jaar
Wijshald 1, 13-15+2,23-24
2 Korintiers 8, 7+9+13+13
Marcus 5,21-43 of 21-
24-435b-43

Ma 29 juni

HH. Petrus en Paulus,
apasteien

Handelingen 12, 1-11
2Timothedis 4, 6-8--17-18
Mattheis 16, 13-19

Bijbelverhalen

geﬁuég,m tarn @ﬁbé:&icpa

Het feest van Johannes de Doper is in de zuidelijke landen vaak
een vrije dag. Bij ons horen we er minder over, behalve als het
kerkelijk hoogfeest op een zondag valt. Toch is het de moeite
waard om het evangelie van die dag te horen (Lucas 1,57-66.80)
waarin de naamgeving van Johannes wordt beschreven tijdens
diens besnijdenis,

Omstanders menen dat het kind Zacharias moet heten, naar
zijn vader. Maar zijn moeder Elisabet zegt dat het kind de naam
Johannes moet krijgen. Dat geeft volgens de omstanders geen
pas, want die naam komt in de familie niet voor. Dan besluiten
ze het aan de (nog steeds stomme) vader Zacharias te vragen
en die schrijft op een kleitablet: ‘Johannes is zijn naam’. Op
datzelfde moment kan Zacharias weer praten.

Het is een bijzonder verhaal als je tot je door laat dringen wat
hier gebeurt. Alleen de naamgeving van deze voorloper van
Christus gaat al tegen de gebaande paden in. Zijn moeder zegt
dat het kind Johannes moet heten. Vervolgens wordt er een
bevestiging gevraagd aan vader Zacharias alsof Elisabet er naast
zou kunnen zitten. Zacharias kan opeens weer spreken en gaat
onmiddellijk jubelen. Het getuigt allemaal van het feit dat er iets
onherroepelijks gaat gebeuren. De komst van Jezus Christus is
aanstaande.

De apostelen Petrus en Paulus, die we enkele dagen later ge-
denken, zijn belangrijke getuigen van die nieuwe geschiedenis
van God en mensen. Zij moesten hun navolging van Christus,
evenals Johannes de Doper, met de dood bekopen. Toch klin-
ken hun losgemaakte tongen tot op de dag van vandaag in kerk
en wereld.

lk zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal
lk mijn kerk bouwen, en de poorten van het
dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen.

Mattheds 16, vers 18

Tekst: Sipke Draisma
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Op reis
naar de Eerste Heilige Communie

Op donderdagavond & november is de
Communiewerkgroep in Hoeven gestart met
de voorbereiding naar de communieviering in
2015. Die avond hadden we de eerste informatie-
bijeenkomst gepland, met uitleg over de
communie aan de hand van een PowerPoint-
presentatie. Op zondag 14 december zijn we
gestart met de eerste kinderbijeenkomst in de
pastorie. Ondanks dat de kinderen het best wel
spannend vonden de eerste keer was het een
gezellige en leerzame morgen om zo hun reis aan
te vangen op weg naar hun Eerste Communie.
Op hun reis kregen de kinderen in de tweede en
derde bijeenkomst te maken met verschillen in
kenmerken van henzelf ten opzichte van andere
kinderen en die van kinderen in andere
werelddelen. Bij elke stap werd een werelddeel
besproken en werd een landkaart compleet
gemaakt door een werelddeel erop te plakken.
Tijdens de tweede bijeenkomst maakten de
kinderen kennis met het Regenboogspel.

In dit spel vindt iedere kleur afzonderlijk zich

het belangrijkste. Maar na een tocht langs de
opschepperige kleuren blijkt dat samenwerken
met elkaar beter is. Zo kun je tot iets moois
komen, zoals bij de kleuren tot een mooie
regenboog. Tijdens de derde bijeenkomst
hebben de kinderen vriendschapsbandjes
gemaakt voor zichzelf en voor een andere jongen
of meisje in de groep, Op 22 maart stond het
maken van Palmpasenstokken op het
programma. De gedachte daarbij was, dat je deze
aan iemand geeft die deze stok erg goed kan
gebruiken. Tijdens de vierde bijeenkomst hebben
de kinderen door iemand van onze werkgroep
een rondleiding in de kerk gehad. Een belangrijk
onderdeel was het verhaal over de vijf broden en
twee vissen, dat we dan voorlezen: brood breken
en delen met elkaar. In de vijfde bijeenkomst zal
het goede doel worden besproken met de
kinderen, waarna ze geld gaan inzamelen door
een heitje voor een karweitje te doen.

werkgroep Eerste Communie Hoeven

Op zondag 7 juni in de viering om 11.00 uur ontvangen Jur Aarssen, Raf Aarssen, Roma Ossenblok,
Fenne van Loon, Pascalle van Vlimmeren, Veronique Braspenning, Jasper Matijsen, Fleur van den Broek,
Eva Maes, Paloma Heeren, Demi Clerx, Chris Martens, Britt Embregts, Max Martens, Marit Kimmel,
Marieke Sijmens, Ruurtje Jacobs, Mitchel Martens, Maxime van Baal, Gwenn Dam, Lieke Kessel, Erikin't
Veen, Tess van Gurp, Anna Lips en Annelot Bijlsma voor het eerst de communie.



Weeshuis Mum's Care in Ghana

Tijdens de voorbereiding op hun Eerste Communie zetten de communicanten zich in voor een project
voor kinderen die het niet zo goed hebben als wij. Dit jaar is gekozen voor een weeshuis, Mum’s Care, in
Ghana. Sinds augustus 2014 werkt Annemiek Dirven, een van de acolieten in de Basiliek, daar als

vrijwilliger.

'lemand anders helpen vind ik heel belangrijk
en vooral heel leuk om te doen. Samen ben je
sterker dan alleen. Vandaar dat ik de communi-
canten heb gevraagd of ze mij en de kinderen
van het weeshuis misschien kunnen helpen.

In het weeshuis krijgen de kinderen altijd

een lekker onthijtje. Bij dit onthijt hoort brood.
Het weeshuis is bezig een eigen bakkerij te
bouwen. Op deze manier kunnen ze zelf brood
gaan bakken dat de kinderen kunnen eten

en dat ze kunnen gaan verkopen. Van dat geld
kunnen ze dan weer rijst, bonen en vlees kopen.

'lk ben kinderverpleegkundige en werk dus veel
met zieke kinderen. In Nederland hebben we
veel zieke kinderen, maar in Afrika natuurlijk ook.
Ik wilde zelf heel graag wat doen voor arme zieke
kinderen in Afrika. Daarom heb ik vorig jaarin
augustus mijn rugzak gepakt en ben ik op reis
dgegaan naar Ghana, een land in West Afrika, om
vrijwilligerswerk te gaan doen. En daar ben ik nu.
Ik werk in een weeshuis, Mum’s Care, met 42 hele
lieve kinderen. Daarnaast heb ik in een zieken-

huis gewerkt in het noorden van Ghana en heb ik
gelukkig veel kinderen beter kunnen maken.

'k zou heel blij zijn, maar ik weet zeker dat de kinderen nog blijer zullen zijn, als de communicanten
wat geld kunnen inzamelen voor de bakkerij. Het zijn de kleine dingen die het doen, alles is welkom.
Doet u mee? Tijdens de dankviering voor alle communicanten uit de parochie op zondag 12 juli om

11.00 uur in de Basiliek rekenen we erop een heel mocie opbrengst bekend te kunnen maken.

-
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Vaka n_tle e
‘Kom, we zijn weg! - '4._*

En Hij voer met hen het meerover "
naar een eenzame plaats "

om daar alleen te zijn *ﬁ;
ot

en wat uit te rusten...

3
Zo staat het ongeveer \* ’:’ £

in het evangelie volgens Marcus.

Jezus’ voorstel om vakantie te nemen
is heel bescheiden,
alsof Hij wilde zeggen:
verwacht daar nu ook niet alles van.
Vakantie is geen wonderrecept
dat plotseling alles herstelt 2
en alles geneest.
Vakantie is maar de koffe i~
Alles hangt er vanaf: wat steek je erin?
o
In die korte anekdote uit h& iﬁangelle
ligt een blauwdruk va yahntle.
‘Kom, we zijn
de zorgen, de drukte en de ee
van het alledaagse werkac
een andere plek
vertrouwd of onb
maar altijd splinternie
nog nooit op die manier gezien; B
geen mierenkolonie van mensen
waar iedereen weer niemand is,
maar een plaats waar je de ander .
al van heel ver ziet aankumaﬁ}"_,:
om daar alleen te zijn 5 o
en de ruimte te vinden, :
om er voor elkaar te zijn
in een verhaal zunder woorden.

‘Kom, we zijn weg;, zegt Jezus.
Vakantie is een tijd
om ook eens dicht bij Mij te zijn.

naar Manu Verhulst
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Eerste Communie Oudenbosch

Het einde van de reis van onze communicanten Ze precies waarom
is in zicht. We kijken met onze 46 reisgenootjes samen aan tafel

uit naar onze laatste stop. Op zaterdag 6 juni gaan zo belangrijk
komen we aan in de Basiliek. Daar wacht ons een is. En wij hopen dat
prachtig feest! Om 11.00 uur doen kinderen van ze dat meenemen
de basisscholen 'de Bukehof’ en 'de Klinkert'in in hun hele verdere
Oudenbosch en kinderen die vanuit Roosendaal leven!

zijn aangesloten bij ons groepje hun Eerste

Communie. Om 13.30 uur zijn dat kinderen van ledereen is van

de basisscholen 'de Schakel’ en ‘de Regenboog'in harte welkom op 6
Oudenbosch, 'het Bossche Hart'in Bosschen- juni!

hoofd en ‘Aventurijn’in Standdaarbuiten. .

In de afgelopen weken hebben ook de papa's en
mama’s een stukje van de reis meegemaakt en
zijn ze samen op een avond op rondreis gegaan
door de Basiliek. De kinderen gaan de laatste
bijeenkomst zelf nog een mooie reis door de kerk  werkgroep Eerste Communie

maken. Nog een paar keer oefenen en dan weten  Oudenbosch - Standdaarbuiten - Bosschenhoofd

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld heeft als doelstelling het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit
gezinnen met minimale financiéle middelen. De stichting biedt kansen aan kinderen van 4 tot en met
17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook
deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als
volwassenen volwaardig participeren in onze samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten
wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur ‘leergeld’ voor gaat betalen. Immers,
door buitensluiting ontstaat het gevaar van ontsporing.

Wist u dat ruim 10% van de kinderen leeft onder de armoedegrens? Dit is toch een onverdraaglijke
gedachte, Stichting Leergeld Noordwest-Brabant is actief in de gemeenten Etten-Leur, Zundert,
Rucphen, Moerdijk en sinds ruim een jaar ook in Halderberge. We hebben gelukkig al veel kinderen
mogen ondersteunen. Daarbij moet u denken aan een goede tweedehands fiets of pc. Ook hebben we
kinderen in de gelegenheid gesteld om te leren zwemmen of om te kunnen sporten door het betalen
van het lidmaatschap van een vereniging of van sportkleding. Muziekles kunnen nemen, deelname
aan een schoolexcursie, het zijn nog enkele voorbeelden van de hulp die we bieden. Om dit te kunnen
bekostigen zijn we grotendeels afhankelijk van giften en donaties. Ook de gemeenten zien hoe langer
hoe meer het nut in van anze activiteiten en we mogen ook van hun kant op steun rekenen.
We zijn een vrijwilligersorganisatie, die al het geld dat ze krijgt aan de kinderen . .
wil besteden en we houden de kosten tot een minimum beperkt. We hopen ‘ v .
VAW b

op uw bijdrage aan de caritascollecte in het weekeinde van 5 en 6 4
september te mogen rekenen. Bij voorbaat hartelijk dank.

o —
Alle kinderen mogen meedoen, ld
want nu meedoen is straks meetellen! L
www.leergeldnoordwestbrabant.nl e e rge
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Activiteiten van 'de Pelgrim’

Vanuit het pastoraal-diaconaal centrum 'de Pelgrim’ worden activiteiten georganiseerd op het snij-
vlak van Kerk, cultuur en samenleving. Een programmaraad bestaande uit Ineke Hagenaars, Frans
Buijs, Eric Roovers en Peter Hoefnagels zorgt voor de codrdinatie van de activiteiten. De komende
maanden staan de volgende activiteiten op het programma.

Stille zondag
Christelijke meditatie in het Arboretum

Een ochtend met stilte

Een mooie plaats vlak in de buurt

Een groepje mensen die even iets anders zoekt

Een moment waarop de wereld voor jou lijkt geschapen

Je vindt het op de stille zondagochtend op 12 juli van
10.00 uur tot 12,00 uur in het Arboretum, Stap voor stap
neemt Mirjam Dirkx je mee in het Zonnelied van Sint
Franciscus. Lichaamsoefeningen met aandacht, een korte
opdracht, een klein gesprek en veel stilte maken deze
ochtend tot een bijzondere belevenis. De kosten bedragen
€ 2,50 voor de entree van het Arbaretum,

Kennismaken met meditatie

In vier bijeenkomsten maak je kennis met de grote lijnen van
de praktijk van meditatie en leer je een aantal vormen van
mediteren. Ook het Christendom kent een rijke traditie van
meditatie, die vooral in kloosters bewaard is gebleven. Bij
meditatie gaat het om méér dan rust en ontspanning. Het is
jezelf leren zien met de ogen van het hart. Dat gaat niet via
het oordeel en niet via het denken, maar door een liefdevolle
aandacht waarmee je naar jezelf en de wereld om je heen
kijkt. Zo kun je ook opengaan voor de aanwezigheid van God.

Tijdens deze bijeenkomsten ervaar je wat meditatie is door
er gewoon mee aan de slag te gaan. Je leert in de groep een
aantal vormen van meditatie, die je zelf thuis kunt voort-
zetten. Je krijgt de mogelijkheid om je opgedane inzicht te
delen. Ook is er alle tijd voor vragen als: waarom zou je
mediteren? |s mediteren alleen iets voor ‘heilige’ mensen?
Hoe kan mediteren een gewoonte worden?

De bijeenkomsten staan open voor alle belangstellenden,
vanuit welke levensovertuiging dan ook. We verzamelen bij
de ingang van het Arboretum. De begeleiding is in handen
van Mirjam Dirkx, die zich onder andere bezig houdt met
meditatie in de Christelijke traditie en een landelijke
nascholingscursus verzorgt voor pastores en geestelijk
verzorgers. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 8
september, 22 september, 6 ocktober en 20 oktober van
19.30 uur tot 20.45 uur. De kosten voor vier bijeenkomsten
bedragen € 25,00.
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H. Christoffel of Christoforus

De naam Christoffel of Christoforus betekent
'Christusdrager’ Hij is bekend als de patroon-
heilige van reizigers en is een van de zoge-
naamde noodhelpers. Hij wordt aangeroepen
tegen onweer en andere gevaren en tegen een
onverwachte dood. In de middelesuwen ont-
stond het geloof dat al wie opkeek naar een
afbeelding van de heilige Christophorus die dag
geen enkel gevaar liep. Zo ontstond de
gewoonte om de heilige met het Christuskind
op zijn schouders af te beelden bij de uitgang
van kerken.

Christoffel zou een man zijn geweest, die graag
zijn meester wilde dienen. Na twee teleur-
stellende ervaringen, ging hij op zoek naar
Christus. Tijdens dit zoeken hielp hij pelgrims
over een rivier dragen. Op een nacht hielp hij
een kind over dat zo zwaar werd dat hij
nauwelijks verder kon lopen. Toen hij het kind
aan wal had gezet, verzuchtte hij: 'Hoe is het
maogelijk dat jij voor mij zo'n zware last
betekende? Het is net of ik heel de wereld op
mijn schouders had. 'Dat is niet zo vreemd,
antwoordde het kind, Jij draagt de hele wereld,
ik ben Jezus Christus, de Koning die je zoekt’
Christoffel stierf, naar men zegt, als martelaar
in het plaatsje Lycia.

Autozegening in Hoeven

In de twintigste eeuw is Christoffel patroon-
heilige van automobilisten en motorrijders
geworden en in Hoeven vond de eerste auto-
zegening plaats op 20 november 1927, De
plechtigheid werd gehouden op het plein voor
het grootseminarie, omdat bij de oude kerk niet
voldoende ruimte was. De belanstelling werd
beter nadat de nieuwe kerk met een Christoffel-
kapel gereed was gekomen. De autozegening is
een niet weg te denken gebeuren in onze
geloofsgemeenschap.en maakt ons bewust van
onze verantwoordelijkheid in het verkeer.
Daarom mogen ook fietsen en andere motor-
voertuigen deze zegening ontvangen. De auto-
zegening zal plaatsvinden op zaterdag 4 juli in
de loop van de dag en op zondag 5 juli na de
viering om 9.30 uur.

60e (Zieken)Triduiim Oud Gastel

Het is dit jaar 61 jaar geleden dat kapelaan
Janssens het initiatief nam om voor langdurig
zieke en bedlegerige parochianen in Oud Gastel
en Stampersgat een drietal dagen van samenzijn
en bezinning te organiseren. Er kwam een comité
tot stand met dokter Schreuder als voorzitter, de
heer A. van de Lint als secretaris en de heer C.
van Zundert als penningmeester. Daarnaast
werden enkele heren en dames uit beide kerk-
dorpen aangetrokken om het een en ander

te organiseren. Broeder Theophiel stelde de
kapel van het bejaardenhuis en de eetzaal van
het schippersinternaat ter beschikking. Omdat
de eetzaal alleen tijdens de zomervakantie
beschikbaar was, kwam het tridulim automatisch
in deze periode terecht. Voor het vervoer van de
zieken stelden zich in die jaren telkens ongeveer
25 autobezitters beschikbaar, die dus tweemaal
per dag een rit moesten maken, soms vaker als er
voor de deelnemers iets buiten genoemde
locaties werd georganiseerd. Ze werden beloond
met een sigaar of een reep chocola. Het is
nauwelijks voor te stellen dat de kapel toen werd
vol gestouwd met brancards en bedden, want we
praten dus over mensen die écht erg ziek en zelfs
voor een groot gedeelte bedlegerig waren. Uit de
deelnemerslijsten blijkt dan ook, dat er bij de
opeenvolgende Ziekentridulims elk jaar relatief
veel deelnemers van het vorige jaar moesten
worden herdacht.

lees verder op bladzijde 18
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Tridutim
Kruisland, Oud Gastel en Stampersgat

Op dinsdag 21 juli, woensdag 22 juli en donderdag 23 juli wordt het 60 jarig jubileurmn van het
Triduiim gevierd in 't Veerhuis, Veerkensweg 22 in Oud Gastel. Het thema is dit jaar: 'Gij peilt
mijn hart en Gij kent mij. Er is een feestelijk programma samengesteld voor de gasten om dit
jubileum een extra tintje te geven. U bent - zoals ieder jaar - van harte welkom.

dinsdag 21 juli

10.00 uur  Verwelkoming gasten met koffie, thee en een jubileumtraktatie

11.00 uur  Eucharistieviering met als hoofdcelebrant mgr. J. W. M. Liesen,
bisschop van Breda

1200 uur  Lunch

1330 uur  Verrassingsrit met touringcars door West - Brabant

woensdag 22 juli
10.00 uur  Verwelkoming gasten met koffie en thee
11.00 uur  Gebedsviering
12.00 uur  Jubileumdiner met daarna

een gevarieerd ontspanningsprogramma
16.00 uur  Afsluiting

donderdag 23 juli

10.00 uur  Verwelkoming gasten met koffie en thee
11.00 uur  Eucharistieviering met ziekenzalving
1200 uur  Lunch met aansluitend bingo

15.00 uur  Afsluitend plechtig lof

16.00 uur  Afsluiting van het Triduim
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In 1960 werden ook 10 deelnemers uit Kruisland
verwelkomd. In datzelfde jaar verzorgde een
groep meisjes onder leiding van juffrouw
Akkermans een muzikaal intermezzo bestaande
uit zang en dans, hetgeen door de deelnemers
erg op prijs werd gesteld. In 1967 kon het
Ziekentriduiim niet in Oud Gastel worden
gehouden. Het was het enige jaar waarin
Kruisland de deelnemers verwelkomde in Siem-
burg. In die eerste jaren kreeg het triduiim een
redelijk zwaar kerkelijk stempel, maar mede door
het Concilie werden de teugels wat gevierd,
hetgeen tot uiting kwam in de organisatie van
het triduiim: er kwam geleidelijk meer vraag naar
ontspanning en het werd moeilijker om voldoen-
de vervoer te charteren.

De vraag begon te rijzen of men wel moest
doorgaan met het tridulim. In 1969 is er zelfs
geen tridutim gehouden. De reden hiervoor
wordt uit de verslagen niet duidelijk, maar men
mag aannemen dat er enige frictie was ontstaan
binnen het comité, Qok in 1973 is er geen
tridulim geweest, maar wél een Ziekendag. In
1975 werd het vierde lustrum gevierd. Het is
onduidelijk of er meer dan één dag werd
georganiseerd. In ieder geval werd aan de deel-
nemers de gelegenheid gegeven om uit vier
mogelijkheden te kiezen. Van de 53 deelnemers
kozen er 39 voor de H. Mis, gevolgd door de
opening en een feestmiddag. In 1976 was er in
elk geval weer een échte driedaagse. Toch waren
erin 1977 maar 48 deelnemers. Dit was een diep-
tepunt, maar tegelijk een duidelijk teken voor het
comité om het over een andere boeg te gooien,
hetgeen in de volgende jaren ook gebeurde.

Vanaf 1984 is een opgaande lijn te bespeuren.
Langzamerhand kan er ook een kentering
worden vastgesteld in de samenstelling van de
deelnemers. Steeds meer mensen kunnen op
eigen gelegenheid naar de kapel en het Steun-

punt kemen. Ook komt er meer ontspanning in
de vorm van bingo en een cultureel programma.

De kosten van het Ziekentridutim werden enkele
keren bestreden uit een huis-aan-huiscollecte,
terwijl de caritasinstellingen van de drie
deelnemende parochies praktisch elke jaar een
flinke bijdrage leverden. In 2003 moest nood-
gedwongen de voormalige locatie worden inge-
ruild voor 't Veerhuis. We prijzen ons gelukkig dat
we van de beheerder van deze nieuwe locatie
alle mogelijke medewerking krijgen om elk jaar
aan het begin van de zomervakantie ons tridudm
te houden.

Hoewel het geestelijk gedeelte niet meer zo
zwaar wordt benadrukt als in de eerste periode,
is het toch erg duidelijk dat de gasten de
dagelijkse H. Mis, de handoplegging, het lof en
de ziekenzegening bijzonder op prijs stellen. En
omdat nu vrijwel alle gasten zelfstandig of met
geringe hulp naar 't Veerhuis kunnen komen, is
sinds een tiental jaren de naam Ziekentridutim
ook officieel vervangen door Tridudim.

Het volledige comité bestaat uit een twintigtal
vrijwilligers die sinds ongeveer 15 jaar in goed
onderling overleg de drie dagen voor mensen
die aan huis gebonden zijn proberen voor te
bereiden. De sfeer mag rustig plezierig worden
genoemd. De vrijwilligers zijn graag drie dagen
per jaar beschikbaar voor het organiseren van
ontmoeting, ontspanning en geestelijke steun
voor plaatsgenoten die het minder goed hebben
getroffen. En het stemt zeker tot tevredenheid,
dat er zich ook (nog) steeds vervangers melden
voor vrijwilligers die om persoonlijke redenen
afscheid van de groep nemen. Zoals het er nu
uitziet, is er alle reden om alvast uit te zien naar
het 70e Tridudim.

Sjef Theunissen



Het is een terugkerend thema bij
Bijbelgroepen: als Jezus nu geleefd
had, als we Hem persoonlijk zouden
kunnen zien en horen, dan was het
vast gemakkelijker om in Hem te
geloven. Nu hebben we het alleen

maar van horen zeggen. Toch leren
de Bijbelverhalen ons anders. Ook
in Jezus'tijd waren er volop mensen
die aan Hem twijfelden en bleek een
perseonlijke ontmoeting met Jezus
lang niet altijd een garantie om te

Bijbelverhalen

geloven.

LEZINGENROOSTER

LONDAGEN JULI/ AUGUSTUS 2015

5 juli 9 augustus

14e zandag door hel foar 19¢ randog doar hel joar

Ezechidl 2,2-5 1 Koningen 19,4-8

2 Korintiérs 12,7-10 Efezlérs 4,30-5,2

Marcus 6,1-6 Johannes 6,41-51

12 juli 15 augustus

15¢ rendag door hef foar Marla Tenhemelopneming

Amos 7,12-15 Openbaring 11,193+12,

Efeziérs 1,3-14 of 3-10 1-6a+10ab

Marcus 6,7-13 1 Korinthiérs 15,2026
Lucas 1,39-56

19 juli

16¢ zandag door het faar 16 augustus 2012

Jeremia 23,1-6 20e rondog daor hel joar

Efezigrs 2,13-18 Spreuken9,1-6

Marcus 6,30-34 Efeziérs 5,15-20
Johannes 6,51-58

26 juli

17e zandag door hef jaar 23 augustus 2012

1 Koningen 4,42-44 21e rondag daor herf faar

Efezitrs 4,1-6 Jozua 24,1-22.15-17.18

Johannes 6,1-15

1 augustus

18e zondag door hef aar 30 augustus

Exodus 16,2-4.12-1 22e rondog door hef jaar
Ffeziérs 4,17.20-24 Deuteronomium 4,1-2.6-8
Johannes 6,24-35 Jaknbus 1,17-18.21b-22.27

Efeziérs 5,21-32
Johannes 6,60-69

Geloot en cngeloot

Op de eerste zondag van deze periode horen we dat Jezus zijn
vaderstad hezoekt, Hij preekt er in de synagoge, maar Hij wordt
er meer op zijn afkomst dan op zijn woorden bevordeeld.
Daardoor is Jezus niet in staat enig wonder te verrichten.
Meteen daarna zendt Jezus zijn leerlingen twee aan twee uit

om mensen te genezen en het evangelie te verkondigen. De
leerlingen hebben daarin succes. Toch draagt Jezus hun op om
ook rust te zoeken. Handelen en rusten, actie en contemplatie,
het een kan niet zonder het ander.

Zo kan ook het verhaal van de wonderbare broodvermenigvul-
diging gelezen worden. Er is sprake van grote drukte en onrust.
Er is een menigte van 5000 man die moet eten. Er is alle reden
tot grote zorg en noodzaak tot handelen. Toch is het eerste wat
Jezus zegt: ‘Laat de mensen gaan zitten. Vervolgens krijgen alle
mensen te eten van de vijf broden en twee vissen. Bij geloven
hoort dus ook rust nemen en erop vertrouwen dat er voor je
gezorgd wordt. In die rust kunnen we gevoed worden door
Christus zelf, Hij die zichzelf het brood van het leven noemt.
Eeuwig leven zelfs, het leven dus dat echt van waarde is.

Aan het eind van deze periode komt het thema van het eten
nog eens terug als Farizeeén aan Jezus vragen waarom zijn
leerlingen met onreine handen eten en zich daarmee niet

aan de religicuze voorschriften houden. Jezus antwoordt dat
niets wat van buiten komt, dus ook smerige handen niet, een
mens bezoedelt, maar de troep die van binnenuit komt. Echte
reinheid zit van binnen.

‘Niets wat van buitenaf in de mens komt, kan
hem onrein maken. Maar wat uit de mens
komt, dat maakt hem onrein.

Marcus 7, vers 15

Marcus 7,1-8.14-15.21-23 Tekst: Sipke Draisma
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Activiteiten van 'de Pelgrim'

De kracht van afscheidsrituelen

Werden ze tot in de jaren zestig christelijk
ingekleurd, nu is dat vaak niet meer het geval -
al blijkt het geloof in hemel en engelen nog altijd
springlevend. Rituelen worden ook steeds
persoonlijker ingekleurd, met aandacht voor het
leven en voortleven van de overledene en de
nabestaanden.

Tijdens deze bijeenkomst gaat Marjeet Verbeek
in op de kracht van afscheidsrituelen, laat ze een
fragment uit de film Departures zien en nodigt

Ze u uit eens stil te staan bij uw eigen afscheid.
Marjeet Verbeek is als theologe gespecialiseerd
in spiritualiteit, film en rituele begeleiding bij
afscheid. De afgelopen twee jaar verzorgde ze

de herdenkingshijeenkomst rond Allerzielen in
de crematoria in Bergen op Zoom en Roosendaal.

Onder afscheidsrituelen verstaan we al die
momenten waarop we, samen met andere
nabestaanden, in woord en gebaar, geur en

tast, beeld en muziek afscheid nemen van onze
dierbare overledenen. Denk daarbij aan het
verzorgen en opbaren van het lichaam, aan

de uitvaart in kerk of crematorium, aan het
herdenken op de begraafplaats, zoals met
Allerzielen. Afscheidsrituelen vinden we terug

in culturen en religies van alle tijden en plaatsen.
In Nederland neemt de aandacht ervoor zelfs toel
En dat is begrijpelijk want een afscheidsritueel
helpt ons in het reine te komen met het mysterie
van leven en dood. Het helpt ons om de
doortocht te maken van dood naar (op)nieuw
leven, van kwetsbaarheid naar kracht. Het is een

bl 2y : De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag
krachtige rite de passage. De vormen waarin 30 september van 19.30 uur tot 22.00 uur in 'de

afscheidsrituelen worden gegoten zijn vandaag

Pastorije’ aan de Fenkelstraat in Cudenbosch.
de dag echter sterk aan verandering onderhevig. .

" Begeleiding van rouwenden

| Rouw is een dynamisch proces dat je levenslang met je

_Jl meedraagt. De manier van rouwen sluit aan bij de manier
' waarop je in het leven staat. Rouwen hoort bij verlies door

*. 1 dood, maar er wordt ook geleden aan verlies van gezond-
heid, onafhankelijkheid, scheiding, werk. Soms vraagt
rouwen intensievere begeleiding. Gespreksgroepen van
rouwenden helpen bij het delen van herkenning en
erkenning van verlies. Wilma Franken is maatschappelijk

« werker en rouwdeskundige bij Traverse en deze avond
neemt ze ons mee in het begeleidingswerk met rouwenden.
¢ Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 21
oktober in 'de Pastorije’ aan de Fenkelstraat in Oudenbosch.
De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur.
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Aankondiging Heilig Jaar

Op 11 april 2015 kondigde paus Franciscus in
de bul Misericordiae Vultus het heilig Jaar van
Barmhartigheid aan. Dit jaar begint op 8
december 2015, het hoogfeest van de Onbe-
vlekte Ontvangenis van Maria, en sluit af op 20
november 2016, het hoogfeest van Christus
Koning.

In de bul nodigt de paus gelovigen wereldwijd
uit voor enkele bijzondere momenten. Allereerst
is dat de opening op 8 december. De paus roept
op die te beleven in verbondenheid met het
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), dat die
dag vijftig jaar geleden werd afgesloten.

De paus brengt in herinnering dat de zalige paus
Paulus VI bij de sluiting aangaf dat de parabel van
de Barmhartige Samaritaan het model van de
spiritualiteit van dit Concilie is. In de bul waarmee
het heilig Jaar wordt aankondigd, nodigt paus
Franciscus concreet uit om de Veertigdagentijd in
2016 te beleven in verbondenheid met het Jaar
van Barmhartigheid. Hij vraagt bisschoppen in
het bijzonder om aandacht voor het sacrament
van boete en verzoening. Priesters wordt
gevraagd het sacrament zelf te ontvangen en de
gelovigen ertoe uit te nodigen. Biechtvaders
moeten de gelovige ontvangen, zoals in de
parabel de vader de verloren zoon ontvangt.

In Rome zal de paus de heilige deur van de Sint
Pieter openen, Buiten de Sint Pieter zijn er heilige
deuren in de drie andere patriarchale basilieken:
de Sint Jan van Lateranen, de Santa Maria
Maggiore en de Sint Paulus buiten de Muren.

De paus vraagt bisdommen om in het heilig Jaar
op de derde zondag van de Advent een 'deur
van genade’ te openen in de kathedraal. Een
bisschop kan besluiten een dergelijke deur te
openen in iedere belangrijke kerk of bede-
vaartplaats.

Met het thema 'Barmhartig zoals de Vader'
mogen gelovigen het heilig Jaar beleven in het
licht van de woorden van de Heer: "Wees barm-
hartig zoals uw Vader barmhartig is" (Lucas. 6, 36)
We ontdekken in Gods barmhartigheid hoe Hij
ons bemint. Hij geeft zichzelf totaal, terwijl Hij
niets terug vraagt. Barmhartigheid ontvangen en
barmhartigheid doen horen bij elkaar. In dit
heilig Jaar wil de paus dat we ons openstellen
voor hen die aan de rand van de samenleving
wonen, grenzen die de maatschappij zelf schept.
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De paus nodigt ons uit ;E:'
om onze ogen te openen &y
voor de wonden van

onze broeders en zusters £
van wie de waardigheid é'i
wordt ontkend. -

L

Paus Franciscus hoopt

dat christenen zich
bezinnen op de geestelijke
en lichamelijke werken van
barmhartigheid. De paus wijst er in zijn tekst
op dat de Heer ons oordeelt naar de mate
waarin wij hongerigen hebben gevoed,
dorstigen te drinken hebben gegeven, de
naakte hebben gekleed, de vreemdeling
welkom hebben geheten, zieken hebben
genezen, gevangenen hebben bezocht en
doden hebben begraven, We kunnen niet
ontkemen aan de woorden van de Heer die
tot ons zijn gericht (Mattels 25, 31-45). In
ieder van de kleinen is Christus aanwezig.

Vieringen met ziekenzalving

'Gij peilt mijn hart en Gij kent mij' is het
thema voor de eucharistievieringen met
ziekenzalving die in het najaar worden
gehouden. Het thema is afkomstig uit
Psalm 139, waarin wordt gesproken over
de omgang van God met zijn mensen.
Zoals ieder jaar wordt de viering in
Oudenbosch gehouden rond Nationale
Ziekendag. Dit jaar is de viering op
maandag 14 september om 14.00 uur
in de Pauluskerk. In Hoeven is het
gebruikelijk om tijdens de viering op de
eerste vrijdag van de maand oktober de
mogelijkheid te bieden om de zalving te
ontvangen. Dit jaar is dat op vrijdag 2
oktober. Nog met enig voorbehoud zijn
er eveneens vieringen op vrijdag 18
september in 'de Blomhof' in Stand-
daarbuiten en op woensdag 7 oktober
in 'Kroonestede' in Hoeven.




Stiltedagen

Niet als een storm, als een viced
komen de woorden van God,
Maar als een glimp van de zon
ofin een zachte bries.

Om dat te ervaren kunt u zich aanmelden voor
enkele stiltedagen in Westmalle, op wandel-
afstand van de Trappistenabdij. Deze dagen
worden al vele jaren verzorgd door paters en
leken van de Missionarissen van het H. Hart in
Belgié. Leken en religieuzen, jong en oud,
mannen en vrouwen komen enkele dagen
samen om zich in stilte open te stellen om te
luisteren of God hen iets heeft te zeggen. We
doen dit twee aan twee, opdat de Heer in ons
midden kan zijn. leder gaat deze dagen op weg
met een van de begeleiders: twee paters msc
en vier vrouwen. Bij aanmelding kunt u
aangeven wie u graag als begeleider heeft,
iemand die u graag ziet als gezel op uw weqg.
Bijna iedereen doet vijf dagen mee, maar
minder dagen is ook mogelijk. Wel wordt
geadviseerd om minimaal twee dagen deel te
nemen. ledere dag heeft u een gesprek met uw
begeleider, dagelijks is er een viering en s
avonds de mogelijkheid voor meditatie. Het is
vanzelfsprekend de bedoeling dat u de dag in
stilte doorbrengt, behalve 's avonds.

De stiltedagen worden aangeboden van 3 tot
en met 9 augustus. We logeren in Huize ter
Dennen, Sint-Pauluslaan 8 in Westmalle in een
prachtige omgeving om te wandelen of te
fietsen, als u uw fiets meeneemt. De kosten
voor verblijf en begeleiding bedragen € 55,00
per etmaal, € 296,00 voor een hele week. Een
informatiefolder kunt u krijgen op de pastorie
van de Basiliek of bij Yvonne Holland, 5t.
Bernaertsstraat 27 in Oudenbosch, telefoon
0165312774 /06 293 51 198,
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Op bedevaart
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Beauraing
kleinschalig en rustig

Ook dit jaar vertrekken er bedevaarten uit het
bisdom Breda naar Maria met het Gouden hart
in Beauraing, een klein plaatsje onder Dinant in
de Belgische Ardennen. Van 29 november 1932
tot 3 januari 1933 is Maria daar 33 keer
verschenen aan vijf kinderen. Maria gaf aan de
kinderen de boodschap: 'Bouw een kapel en
laat de mensen hier ter bedevaart komen', Bij
Maria, de Moeder met het Gouden Hart, is
plaats voor iedereen. Er zijn twee weekeinden,
een voor Zeeland, Bergen op Zoom en
omgeving en het andere voor Breda en
omgeving. Wij horen bij de laatste en gaan met
de verzorgde bedevaart een heel weekeinde
naar Beauraing. Op zondag gaan we daar één
dag naar toe. Het is al lang gebruik dat we dat
doen in het eerste weekeinde van september.

Het programma voor de dagbedevaart op
zondag 6 september bestaat onder andere uit
een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur
en een plechtig lof met ziekenzegening in de
middag. Om 16.30 uur wordt vertrokken uit
Beauraing zodat we omstreeks 20.30 uur weer
terug zijn in Oudenbosch. Voor de dagbede-
vaart kunt u zich In Cud Gastel, Stampersgat
en Standdaarbuiten aanmelden bij Tonny
Verstraten (0165 511 266), in Bosschenhoofd en
Hoeven bij Tonny van Dijk (0165 316 344) en in
Oudenbosch bij Corrie Antens (0165 315 680).
De kosten voor de dagbedevaart zijn € 28,00
per persoon en € 14,00 voor een kind. Indien u
aan het weekeinde wilt deelnemen kunt u
contact opnemen met Corrie Antens.



Kevelaer
net over de grens

Kevelaer, vlak over de Duitse grens ten noorden
van Venlo, is een van de oudste bedevaart-
plaatsen van Maria in Europa. Al vanaf 1642
trekken vele pelgrims uit alle landen hier naar
toe, in groepen maar ook individueel. De
Broederschap van Onze Lieve Vrouw van
Kevelaer 'Bergen op Zoom en omstreken'
organiseert dit jaar voor de 268e keer een
bedevaart, en wel op 17 en 18 augustus. De
bedevaart wordt per bus gemaakt. Het thema
is dit jaar 'Hebt vertrouwen, vreest niet. Bede-
vaartgangers kunnen deelnemen aan o.a.

de hoogmis, het |of, de lichtprocessie en de
kruisweg. De vieringen worden voorgegaan
door pastoor Maickel Prasing en worden
mugzikaal verzorgd door een gelegenheidskoor
uit Bergen op Zoom en omstreken, waaronder
ook koorleden en organist uit de geloofs-
gemeenschap van de H. Laurentius, dat zich
hiervoor al jaren met verve inzet. Voor informatie
over de kosten van deze tweedaagse bedevaart
(voor overnachting wordt gezorgd) en om u op
te geven voor deelname (voor 26 juli) kunt u
contact opnemen met Tonny Verstraten (0165
511 266).

Banneux
kleinschalig en intiem

Banneux, ook wel 'Klein Lourdes’ genoemd, is
gelegen in de Belgisch Ardennen, ongeveer 25
kilometer ten zuidoosten van Luik. Het is de
grootste bedevaartplaats van Belgié. Jaarlijks
komen er bijna 500.000 pelgrims, waarvan zo'n
40.000 Nederlanders. De route naar Banneux is
uitzonderlijk mooi met bossen, weiden en
schitterende vergezichten.

In 1933 is Onze Lieve Vrouw acht maal versche-
nen aan Mariétte Beco. Maria maakte zich in
Banneux bekend als de Maagd der Armen.

Ze beloofde het lijden te verlichten en de zieken
te bemoedigen. Ze riep op tot geloof en gebed.
Op 15 februari 1933 zei Maria tijdens de zesde
verschijning tegen Mariétte: 'Geloof in mij; ik zal
in u geloven, Bid veel' In 1949 zijn de verschij-
ningen in Banneux officieel erkend door de
Rooms-katholieke Kerk.
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Jaarlijks wordt er vanuit het Bisdom Breda twee-
maal een bedevaart naar Banneux georgani-
seerd. Pastoor Maickel Prasing is telkens enkele
dagen aanwezig. Tijdens een tridulim zijn er
verschillende vieringen, waaronder eucharistie-
vieringen, de kruisweg en een lichtprocessie.
ledere middag is er een lof met ziekenzegening
en de bidweg naar de bron. Ook is er tijd voor
gezellige activiteiten en onderling contact.
Samen met anderen beleven we ons geloof en
zijn even uit de dagelijkse sleur. Dat kan goed
doen. Zo is Banneux het genadeoord bij uitstek
waar we kunnen worden bemoedigd.

Graag nodigen wij u uit om van vrijdag 2
oktober tot en met dinsdag 6 oktober deel
te nemen aan het tridulim van Caritas Banneux
Bisdom Breda. Deze volledig verzorgde viji-
daagse bedevaart kost, inclusief reisverzekering,
€ 295 -- per persoon. Bij voldoende deelname is
er een dagbedevaart op zondag 4 oktober.
Deelname daaraan kost € 40,-- per persoon. U
kunt zich opgeven of inlichtingen vragen bij
pastoor Maickel Prasing (0165 330 502, of bij
Mieke Bril (0164 612 973).
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onmogelijke uitvaartwensen.
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