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Pastoraal woord

Geloofsbagage

Lieve God,
wat bent U goed.
Dank U voor de overvioed
hier aan tafel, op ons bord.
Wij komen niets tekort.
Amen.

Al enkele jaren bidden we thuis dit gebedje aan
de eettafel, een ritueel dat we hebben over-
genomen van een vriendin in Woerden. De
kinderen waren vanaf het begin enthousiast. Als
onze borden vol liggen met warm eten is het
meestal een van hen die roept:'We moeten nog
bidden!' Afgelopen Advent is dit gebed
uitgebreid. Toen vroeg onze dochter Anna
opeens: Mama, kunnen we ook dat gebed leren,
dat we altijd bidden als we in de kring staan bij
de KinderKaravaan?' 5inds dat moment is Lieve
God, zoals we bovenstaand gebed thuis noemen,
uitgebreid met het Onze Vader.

's Avonds bij het op bed leggen begint Anna
regelmatig te bidden als er thuis iets is gebeurd
of als er iets belangrijks gaat komen.'Mama, ik wil
aan God vragen dat ik, Bram en Stijn geen ruzie
meer maken. Mama, ik vraag aan God of jij wat
meer geduld met ons kunt hebben. Mama, God
heeft net beloofd dat we morgen een leuke dag
hebben samen!' En het favoriete boek bij het
voorlezen voor het slapengaan is vaak de
kinderbijbel.

Het raakt mij hoe open jonge kinderen in hun
geloof staan. Hoe vanzelfsprekend ze het vinden.
Hoe ze alle verhalen en rituelen opzuigen als een
spons. Als ik praat met ouders van kinderen die in
de hoogste klassen van de basisschool zitten en
ze vertellen hoe het kan gaan als de kinderen
ouder worden, bekruipt me wel eens de vraag:
Hoe zal het zijn als mijn kinderen in groep 8
zitten? Zullen ze dan met dezelfde openheid ‘ja’
zeggen tegen het sacrament van het vormsel?
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Vormsel

In onze parochie zijn het dit jaar zo'n 40
kinderen die op vrijdag 15 april in de Lauren-
tiuskerk in Oud Gastel het sacrament van het
vormsel krijgen toegediend door bisschop
Liesen. Ik krijg regelmatig de vraag: Is dat niet
weinig? Hoeveel kinderen hebben er vier jaar
geleden dan eerste communie gedaan? Ik schat
zelf positief in dat het zo'n 25% van de commu-
nicanten is. Tegelijkertijd vind ik niet dat we
naar de aantallen moeten kijken, maar naar de
kinderen die hun vormsel willen doen. Het is de
laatste jaren een bijzondere ervaring om deze
kinderen samen met de werkgroep voor te
bereiden op dit sacrament. Kinderen die
allemaal een prachtige geloofsbagage met zich
meedragen, elk kind op zijn eigen manier. De
ene voelt zich thuis in de viering op zondag, de
ander houdt van zingen in het kinderkoor en
weer een ander kan bouwen op rituelen van
thuis. De verhalen die ze open delen, het
enthousiasme waarmee ze in een Bijbelverhaal
duiken, de diepte van de vragen die ze stellen,
geeft mij vertrouwen, en maakt mij dankbaar.

Vertrouwen en dankbaarheid

Vertrouwen dat ze de juiste keuze maken om ‘ja’
te zeggen tegen dit sacrament. En vertrouwen
in de toekomst van de Kerkgemeenschap. Deze
kinderen hebben een geloofsbagage die
niemand van ze afneemt en waaruit ze verder
kunnen putten als ze daar klaar voor zijn. Of ze
nemen het als vanzelfsprekend element mee de
toekomst tegemoet. Misschien niet in de
vormen en de regelmaat waarin wij het
beleven, maar wel dieper en intenser dan we
vaak bedenken. Het stemt mij ook dankbaar.
Dankbaar dat er in onze parochie veel gezinnen
zijn waarin het geloof een vaste plaats heeft,
Dankbaar om een aantal van deze kinderen in
onze gemeenschap te hebben zien opgroeien
tot de mooie en unieke mensen die ze nu al zijn.

Ik heb er het volste vertrouwen dat ze gesterkt
door het sacrament van het vormsel een goede
toekomst tegemoet gaan waarin ons geloof een
plek heeft die bij hen past en die hoort bij deze
generatie in deze tijd. Uiteraard bent u van
harte welkom om hiervan getuigen te zijn op
vrijdag 15 april om 19.00 uur in Oud Gastel.

Annemiek Buijs - Tuytelaars,
pastoraal werker

Aanmelden parochiefonds

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in
Mederland deel aan de landelijke Actie Kerk-
balans, de gezamenlijke geldwervingscampagne
van vijf grote kerkgenootschappen. De Actie
roept op om de plaatselijke geloofsgemeenschap
te ondersteunen met een financiéle bijdrage.
Want parochies ontvangen geen subsidies en zijn
daarom afhankelijk van de bijdragen van hun
parochianen om het pastorale werk te kunnen
voortzetten en uitbreiden. Uw financiéle steun
voor de toekomst van uw kerk is daarom meer
dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochie-
fonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn.

De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt
gevraagd is door het bisdom vastgesteld op

€ 116,00. Dat is nog geen € 10,00 per maand.

En wanneer u een beroep doet op de parochie
voor kerkelijke diensten, zoals het verzorgen van
een uitvaart of een doopviering, wordt uw
bijdrage verrekend met de kosten daarvan.
Daarnaast is uw gift (onder bepaalde voor-
waarden) aftrekbaar voor de belasting, want de
deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastorale werk u ter
harte en bent u neg geen lid van het parochie-
fonds, meld u dan aan! Dat kan door een email
met uw naam en adresgegevens te sturen naar
info@bernardusparochie.nl, en u ontvangt
verdere informatie. Of maak uw bijdrage over op
rekeningnummer NL92 RABO 0140 7020 40 ten
name van RK Parochie H. Bernardus van Clairvaux
onder vermelding van ‘parochiebijdrage’

Zo houd ook u uw kerk in balans!

KERK=EBALANS




Overleden
21 februari

29 februari

Gedoopt
21 februari

Overleden
20 januari

29 januari

13 februari

9 maart

10 maart

Overleden
19 januari

Familieberichten
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Elisabeth van den Berg (72},
echtgenote van Petrus van Dijk
Cornelis van Kalmthout (69)
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Hoeven

Bregje Maes
Lars de Kok

Catharina Nooren (78),
weduwe van Johannes van Gils
Johannes Roozen (75),
echtgenoot van

Elisabeth van Dongen

Cornelis van der Veeken (91),
weduwnaar van

Johanna van Eekelen,
levenspartner van Colet Donkers
Johanna Claassen (51,
echtgenote van Petrus van de Noort
Elizabeth Rombouts (71),
echtgenote van

Johannes Wagemakers

Standdaarbuiten

Hendrikus de Jong (83),
weduwnaar van
Petronella Huyskens

Gedoopt
28 februari

Overleden
2 februari

15 februari

15 maart

Gedoopt
14 februari

12 maart

Overleden
27 januari

7 februari

19 februari
23 februari

26 februari
10 maart

13 maart

Overleden
9 maart

Oud Gastel

Guus Lauwerijssen
Maud Huijsmans

Elisabeth van der Maden (82),
echtgenote van Franciscus Heijnen
Josepha van Looveran (81),
weduwe van Johannes de Jangh
Adriana van Loenhout (76),
weduwe van Gerardus Farla
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Oudenbosc

Maomi de Gelder
Fenna Heeren
D'ventley Cappel

Cornelia Frijters (90),

weduwe van jan Bakx

Maria van den Beemd (91),
weduwe van Adrianus Baremans
Petrus Kessel (61)

Maria Kuijstermans (88).
weduwe van Wilhelmus Bastiaansen
Petronella Mol (92),

weduwe van Antonius Braat
Cornelia Dam (90),

weduwe van Adrianus Meijers
Petronella van der Bom (77),
weduwe van Leonardus van lersel

Stampersgat

Petronella Kerstens (85),
weduwe van Adrianus Beerendonk



rde beweging
\aar jouw tekort,
dheid.

mﬁmij oproep t
aan ge

aan médeleven,
an zorg,
aan veiligheid, ‘

aan vergeving.




Vieringen

Als gelovige gemeenschap komen we samen om te luisteren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons
hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vastgelegd, om daarover na te denken en om te bidden. In
de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwezig en door de communie wordt de
gemeenschap tot &én grote familie in Jezus Christus.

In de parochie vinden daartoe zowel door de week als in het weekeinde op vaste tijdstippen vieringen
plaats. Doorgaans zijn dat eucharistievieringen en anders vieringen van woord en communie. De
viering op zondagmorgen in de Basiliek is altijd een eucharistieviering. De meest actuele informatie
over vieringen wordt wekelijks gepubliceerd in de Halderbergse Bode en in de Moerdijkse Bode.

Vieringen op vaste tijden
zaterdag 17.00 uur H.Hart van Jezuskerk in Bosschenhoofd
zondag 0230 uur St Jan de Doperkerk in Hoeven
09.30 uur H. Laurentiuskerk in Oud Gastel
11.00 uur Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch
dinsdag 09.00 uur Clemenskapel in Bosschenhoofd
19.00 uur Hellemonskapel in Oudenbosch
donderdag  19.00 uur Hellemonskapel in Oudenbosch
vrijdag 19.00 uur bijruimte van de sacristie in de kerk van Stampersgat

Vieringen in woon-zorgcentra
Behalve in onze kerken zijn er door de week vieringen in de woon-zorgcentra van Stichting Groen-
huijsen: iedere maandag om 17.00 uur in 'de Zellebergen' in Oudenbosch, iedere woensdag om 10.30

uur in 'Kroonestede' in Hoeven, tweewekelijks op donderdag om 10.30 uur in 'Blankershof' in Oud
Gastel en iedere vrijdag om 10.00 uuur in 'de Blomhof' in Standdaarbuiten. Met regelmaat worden
deze vieringen door leden van het pastoraal team verzorgd.

Agenda
zaterdag 2 april
zondag 3 april
vrijdag 8 april
zondag 10 april
vrijdag 15 april
zondag 17 april
zondag 24 april
zondag 1 mei
woensdag 4 mei
donderdag 5 mei
vrijdag 6 mei
zaterdag 7 mei
zondag 8 mei
zondag 15 mei
zondag 22 mei
zondag 29 mei
vrijdag 3 juni
zaterdag 4 juni
zondag 5 juni
zaterdag 11 juni
zondag 12 juni
zaterdag 18 juni
zondag 19 juni

Viering van Barmhartigheid (Basiliek)

2e zondag van Pasen - Beloken Pasen

1e vrijdagviering (Hoeven - Qudenbosch)
3e zondag van Pasen

Toediening van het Vormsel (Oud Gastel)
4e zondag van Pasen - Roepingenzondag
5e zondag van Pasen

6e zondag van Pasen

Dodenherdenking

Hemelvaart van de Heer

1e vrijdagviering (Hoeven - Oudenbosch)
Viering van Barnhartigheid (Basiliek)

7e zondag van Pasen

Hoogfeest van Pinksteren

H. Drie - Eenheid

Sacramentsdag

1e vrijdagviering (Hoeven - Oudenbosch)
Viering van Barmhartigheid (Basiliek)

10e zondag door het jaar

Eerste Communie (Oud Gastel)

11e zondag door het jaar

Eerste Communie (Oudenbosch)

Eerste Communie (Hoeven)
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Korte berichten

Nieuwe stageplaats

Afgelopen jaar ben ik als stagiair aan onze parochie verbonden
geweest. Tijdens deze stage heb ik veel van u allen mogen leren en
ben ik ook veel door u geholpen. Ik ben er heel dankbaar voor. Voor
een verdere voorbereiding op mijn weg naar het priesterschap loop ik
vanaf februari stage in de Morbertusparochie in Roosendaal. Op
zondag 22 mei hoop ik voor ons Bisdom tot diaken te worden gewijd
tijdens een eucharistieviering om 15.00 uur in de kapel van Boven-
donk. Van harte dank ik u nogmaals voor uw steun en ik hoop dat u

mij in uw gebed zult gedenken.

Ik wens u en uw dierbaren alle goeds en Gods zegen toe.

Thai Nguyen, priesterstudent Bovendonk

Kerstmeeting

Op 27 januari was het met elkaar even terug-
blikken op de eerste kerstmeeting in Hoeven.
Zoals afgesproken zou de opbrengst deels
worden geschonken aan goede doelen: Unicef,
vertegenwoordigd door Elly Havermans. en Rian
Rommens voor Stichting Okusubira.

Van Dimph Schouw hebben beide dames een
bedrag van € 95.30 overhandigd gekregen.
Zichtbaar verrast en ervan overtuigd, dat het
geld goed besteed gaat worden, hebben Elly
en Rian iedereen bedankt.

Kloosterweekend

De Broeders van Huijbergen verzorgen van
vrijdagavond 22 tot en met zondagavond 24
april een kloosterweekend met als onderwerp
‘elkaar verrijken in gemeenschap’ Met dit week-
end willen ze belangstellenden de gelegenheid
geven om deel te nemen aan het ritme van hun
dagorde en hen deelgenoot laten zijn van hun
bezieling en ervaring. Gedurende het weekend
sluit u aan bij de gebedsdiensten van de broe-
ders en gaat u met de broeders en met elkaar in
gesprek. Daarbij gaat het erom de verhalen van

de broeders te verbinden met uw eigen verhaal.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met Broeder Bram Hommel - telefoon
0164 642 582, e-mail bram@abcfh.nl - of met
Kees van der Ham - telefoon 0165 532 561,
e-mail cvanderham@home.nl.




Gregoriusonderscheiding
voor Ina Rijnberg

Op zondag 28 februari heeft pastoor Maickel
Prasing in de 5t. Jan de Doperkerk de Gregorius-
medaille, -speld én corkonde uitgereikt aan Ina
Rijnberg vanwege haar 25-jarig lidmaatschap bij
het 5t. Janskoor. Toen Ina eind 1990 lid werd,
bestond het koor uit meer dan 50 leden. Ina vindt
het een prettige gebeurtenis, een sociaal
gebeuren, dat wekelijkse samenzijn. Zo heeft ze
dat een keer verwoord in een koorblad. In maart
1992 stelde ze zich beschikbaar voor een functie
in het bestuur. Ina vervulde de taak van vice-
voorzitter en wat later de taak ‘lief en leed. Ze
heeft 12 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en
zes jaar lang vonden de meeste bestuursver-
gaderingen bij haar thuis plaats.

In 2011 geeft ze aan niet aanwezig te zullen zijn
bij het zingen op zondag, vanaf Pasen tot en met
het einde van het campingseizoen. De weke-
lijkse repetities bezoekt ze wel. Vanaf haar lid-
maatschap blijft ze “borrelen” met een groepje
leden. Eerst was dat in de foyer van het Kompas
en later in de pastorie.

Boekenmarkt

Mog steeds kunt u boeken inleveren voor
de halfjaarlijkse boekenmarkt in de Paulus-
kerk in Oudenbosch. Het inleveren op de
eerste zaterdag van de maand tussen 10.00
uur en 12.00 uur loopt inmiddels prima.
Om meer bekendheid te geven aan de
boekenmarkt is er nu ook een eenvoudige
website:

www.boekenmarktpauluskerk.nl
met zelfs wat boeken in de aanbieding.

Meem eens een kijkje of kom naar de markt
op zaterdag 19 en zondag 20 juni.

Het hoogtepunt was toch wel het 25-jarig
bestaan van het koor met een geweldige reis
naar Duitsland. In mei 2018 hoopt het koor, ook
samen met Ina natuurlijk, het 40-jarig jubileum
te mogen vieren.

Meditatie in het voorjaar

In het afgelopen najaar zijn vanuit het pastoraal-
diaconaal-centrum ‘'de Pelgrim'in samenwerking
met ‘de Levensboom, praktijk voor zingeving,
spiritualiteit en leiderschap, en het Arboretum
vier bijeenkomsten georganiseerd om kennis te
maken met meditatie. Ook het Christendom kent
een rijke traditie van meditatie, die vooral in
kloosters bewaard is gebleven. Bij meditatie
gaat het om meér dan rust en ontspanning. Het is
jezelf leren zien met de ogen van het hart. Dat
gaat niet via het oordeel en niet via het denken,
maar door een liefdevolle aandacht waarmee je
naar jezelf en de wereld om je heen kijkt. Zo kun
je ook opengaan voor de aanwezigheid van God.

De bijeenkomsten onder leiding van Mirjam
Dirkx krijgen dit voorjaar een vervolg en wel
op dinsdag 19 april, 10 en 31 mei en 21 juni
van 13.30 uur tot 15.00 uur, opnieuw in het
Arboretum in Oudenbosch. De bijeenkomsten
staan open voor alle belangstellenden, vanuit
welke levensovertuiging dan ook. De kosten
voor vier bijeenkomsten bedragen € 25,00.
Graag vooraf aanmelden via email
teamassistent@bernardusparochie.nl.
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Gewoontegetrouw organiseren een aantal
kerken in de regio op de zaterdag voor

Finksteren een fietstocht onder de noemer "Als
een lopend vuurtje, dit jaar voor de 15e keer.

Op zaterdag 14 mei openen ook de Lauren-
tiuskerk in Oud Gastel en de Protestantse Kerk
in Qudenbosch hun deuren en kan er worden
gefietst over afstanden van 35, 45, 65 of 120
km. Beide kerken hebben &én gezamenilijk
goed doel waar de vrijwillige bijdragen naar
toe gaan. De routes gaan langs de kerken in
de regio die op die dag ook hun deuren
openen voor deze inmiddels traditionele
activiteit. In elke kerk staat de koffie klaar en is
er natuurlijk gelegenheid tot bezichtiging.
Starten kan op die dag tussen 9.30 uur en
13.00 uur. Deelname is gratis. Wij hopen u al
fietsend te begroeten op de 14e mei.

Voorbereiding H. Communie
Oud Gastel en Stampersgat

De werkgroep communievoorbereiding in
Oud Gastel - Stampersgat is inmiddels weer

in volle gang. Gezien het aantal kinderen is er
gekozen voor één communieviering en wel op
zaterdag 11 juni om 11.00 uur. De kinderen
hebben al twee stappen doorlopen. Op
woensdagmiddag 16 maart hebben de
kinderen gezamenlijk Palmpasenstokken
gemaakt in de sacristie van de Laurentiuskerk.
Op zondag 20 maart hebben ze de stokken
meegenomen naar de Palmpasenviering,
waar iedereen ze heeft kunnen bewonderen.

Inspirerende workshop lectoren

Op zaterdag 20 februari werd in de kerk van
Oud Gastel een workshop georganiseerd voor
de lectoren van onze parochie. Onder de
inspirerende leiding van Andries Govaert
gingen 20 van onze lectoren aan de slag met
Schriftlezingen en voorbeden en ontdekten ze
hoe ze nog zorgvuldiger en intenser hun
leestaak kunnen vervullen. Er werd gelezen,
geoefend en - niet te vergeten - veel gelachen.
In een zeer ontspannen sfeer maakten de
lectoren van de verschillende geloofs-
gemeenschappen kennis met elkaar, werden
ervaringen en tips uitgewisseld en werd
feedback gegeven aan elkaar. En ook tijdens
de lunch was het bijzonder gezellig! Kortom,
een zeer geslaagde bijeenkomst die zeker
voor herhaling vatbaar is.




'As verwaait, de herinnering blijft.

Ma de crematie moet de familie of de nabe-
staande beslissen over de bestemming van de
as. Als de overledene dat zelf heeft aangegeven
is het eenvoudig. Vaak wordt besloten tot het
verstrooien van de as. De plaats van verstrooien
kunt u zelf bepalen. Op de Rooms-katholieke
Begraafplaats aan de St. Bernaertsstraat in
Oudenbosch is hiervoor een strooiveld inge-
richt. Bij dit strooiveld is een steen aanwezig,
waarop bronzen plaatjes zijn aangebracht met
de naam, de geboorte- en overlijdensdatum van
degene wiens as hier is verstrooid, Op de steen
staat de toepasselijke spreuk ‘As verwaait, de
herinnering blijft. Zo is er toch ook na de
crermnatie, en na het verstrooien van de as,

een herinnering aan de overledene. Wat velen
aanspreekt is dat de as wordt verstrooid in de
woonplaats of geboorte-plaats van de over-
ledene. Indien gewenst is een van de leden van
het pastoraal team aanwezig bij het verstrooien
van de as, maar het kan ook in kleine familie-
kring gebeuren. Er zijn - evenals elders zoals bij
het crematorium - wel kosten verbonden aan
het verstrooien van de as. Inclusief bronzen
plaatje bedragen die € 200,00 en exclusief
bronzen plaatje € 80,00.

Oude Steenstraat 32
Oud Gastel
K 0165 518025
_ info@jage.nl

gedenksieraden
met as en/of
vingerafdruk

Aanleveren kopij
‘Bernardus' verschijnt weer

- op 14 juni {juni / juli / augustus)
inleveren kopij vodr 25 mei

- op 31 augustus (september / oktober)
inleveren kopij voor 10 augustus

Uw artikel, oproep, aankondiging,
advertentie enz. ziet de redactie graag
tijdig tegemoet.
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Destaurant Le Jardin

-‘h*‘l‘m “"J

Rucpfienseweg. 2t * Rucphen SRy TR
M6t ere www restaurantiejardin

VAN DE RIET Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum
Veilingverse snijbloemen en kamerplanten
Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
*  Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
*  Tuinplanten in heel veel soorten en varateiten en waterplanten
Groenten- en bloemenzaden en groetenplanten, kruidenplanten, pootaarda ppelenJ
* Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
Zwermnbaden en alle toebehoren
*  Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen
*  Tuinonderhoudscontracten woor particulieren, bedrijven en instellingen

Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Communicantje ?

Wij hebben een mooie collectie
kinderhorloges.

Gastvrouwen / -heren gezocht

Voor de pastorie van de Basiliek zoeken we nog
vrijwilligers die één dag in de week of om de
veertien dagen van 9.00 uur tot 12.00 uur de
receptie bemensen en daar gasten ontvangen, Tevens hebben wii een grgte collectie

telefoon en misintenties aannemen, goederen in kruisjes, zowel in goud als in zilver.
ontvangst nemen en koffie zetten voor de

gasten. De receptie is van maandag tot en met
vrijdag open. Voor meer informatie kunt u bellen JAN OOME N
met Willem Snijders tel. 0165 316 442, OPTICIEN - JUWELIER
gediplemasrd cogmeathundige AN V.C,
O gediplomesrd contoctlensspecialist AN V.C.
R - Mark 25, 4751 HS Ovud Gaose

Grote parkeerplaats achter de winkel, met vrij parkeren!




Ik ga op reis en neem mee... Ga je mee?
op weg naar de Eerste Communie in Hoeven

Inderdaad, de communiewerkgroep Hoeven en
de communicanten van dit jaar zijn - weer - op
reis gegaan, op weg naar de Eerste Heilige
Communie! Maar voordat we daar aankomen,
zZijn er nog een aantal stopplaatsen om te
ontdekken wat Jezus allemaal heeft te bieden
aan kinderen en aan grote mensen.

Stap 1

Op zondag 17 januari hebben de kinderen
kunnen ervaren wat het belang van een naam is
in hun leven. Hierbij hebben we een link gelegd
naar het scheppingsverhaal, waarbij bijvoorbeeld
ook dieren een naam hebben gekregen. Tijdens
die bijeenkomst hebben we een begin gemaakt
met het inkleuren van de naam van elk kind,
zodat ze deze op de hun koffer konden plakken.
Die koffer namen ze mee naar de Startviering op
zondag 24 januari. Tijdens deze viering lieten de
kinderen hun koffer zien aan de kerkgangers en
zeiden daarbij hun naam.

Stap 2

Tijdens deze bijeenkomst hebben we er de
nadruk op gelegd, dat iedereen welkom is bij
Jezus en niet alleen mensen en kinderen, die al
zo goed mogelijk in de stappen van Jezus hun
weqg proberen te gaan. Ook wie daarmee moeite
heeft hoort erbij, want iedereen is de moeite
waard. Jezus is blij met iedere mens die goed wil
doen.

.' S . -
] - il
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Voor deze bijeenkomst hebben we gekozen voor
een hieuwe werkvorm om de ouders meer te
betrekken bij de voorbereiding in plaats van dat
ze hun kinderen alleen maar komen brengen en
ophalen. De kinderen mochten zichzelf tekenen
door in een spiegel te kijken en de ouder mocht
zijn / haar zoon / dochter tekenen, die tegenover
zat. In de omlijsting konden er woorden bij
worden gezet, die hoorden bij: hoe voel ik me?,
hoe ben ik voor anderan?, wat kan ik goed?, hoe
ben ik? De bijeenkomst hebben we gezamenlijk
afgesloten in de kapel in de bovenruimte van
Bovendonk. Het was dan ook een uitermate
mooie zondagmorgen, waarbij de kinderen
centraal stonden in hun weg naar de
communieviering toe.
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Bijbelverhalen

BIBELVERHALEN APRIL 2016

Yeertig dagen na Aswoensdag is het Pasen. Vijftig dagen
hadden de leerlingen vervolgens nodig om Jezus opstan-
ding doar te [aten dringen in hun hoofd, hart &n ziel. Als

de leerlingen, die getuigen waren van de opstanding, er al
0 lang over deden, dan is het niet gek dat wij ersoms een
leven lang over doen voordat we beseffen wat de Yerrljzenis
van Jezus belekent.

3 april

Tweede zondeg van Pasen
Handelingen 5,12-16
Apokalyps 1,9-112.12-13.17-1%
Johannes 10,19-11

10 april

Derde rondag van Pasen

Handelingen 5,27b-32.40b-41
Apokalyps 5,11-14

Johannes 21,1-19 of: Johannes 31,1-14)

17 april

Vieride romdag van Pasen
Handelingen 13,14,43-52
Apokalyps 7,9.14b-17
Johannes 10.27-30

24 april

Vijide zondag van Pasen
Handelingen 14,21-27
Apokalyps 21,1-5a
Johannes 13,31-332.34-35

/N et vallen en
cry:dﬁﬂm

De tweede zondag van Pasen verhaalt traditiegetrouw over
de verschijning van Jezus aan de leerlingen terwijl Thomas
afwezig is. Als de leerlingen dit later tegen hem zeggen,
volgen de bekende woorden: ‘Alleen als ik de wonden van de
spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen,
en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven!
Het is om deze woorden dat Thomas de ongelovige wordt
genoemd. Maar zijn wij niet allemaal ongelovigen? Willen
wij allemaal niet graag zien wat wij geacht worden te
geloven? Het is dan ook opmerkelijk dat er later geen verwijt
van Jezus naar Thomas volgt, maar de vitnodiging om niet
alleen te zien maar ook te voelen dat de gekruisigde voortaan
de Cpgestane is.

De zondag daarop klinkt er opnieuw een opstandingsverhaal.
De leerlingen, die aan het vissen waren, krijgen bezoek van
Jezus, ook al hebben ze eerst niet in de gaten dat Hij het is die
aan de oever van het meer op hen wacht. Aan wal aangeko-
men herkennen ze Hem pas echt. Petrus krijgt daar de kans
zijn eerdere verloochening goed te maken. In plaats van Tk
ken Hem niet) klinkt het nu: ‘U weet dat ik van U houd’
Petrus wordt gerehabiliteerd door de opdracht van Jezus om
voortaan zijin schapen te hoeden,

Die schapen waarover Jezus spreekt keren terug op de laatste
zondag van deze maand, als Jezus zegt dat de schapen naar
zijn stem luisteren. Jezus blijkt de Goede Herder te zijn en is
daarin een voorbeeld voor allen die Hem volgen, ook al is het
met vallen en opstaan.

Gelukkig zij die zonder gezien te hebben
toch tot geloof komen

Johannes 20, vers 25

Tekst: Sipke Draisma
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Straattour door Breda in samenwerking met -
diaconaal centrum "het Annahuis'

Vormselvoorbereiding

Op vrijdag 15 april is het tijd voor 'het feest
van,_;le Geest' als his&chpp Liesen het vormsel
komit toedienen in de Laurentiuskerk in Oud

el, Als het zover is, zijn de lingen er
por. Hun voorbereiding begon met een

straattour door Breda onder leiding van ex-

daklozen, die heel wat en hadden te

beantwoorden: Waarhaal je eten vandaan?

Wat doe je de hele dag? Wanneer douche je?

Maar ook heel persoon-lijke vragen als: Hoe

kwam het dat je dakloos werd? Hoe voelt het

als iedereen je aankijkt? De straattour opende

de ogen voor een andere wereld en maakte

veel indruk. Het vervolg van de voorbereiding

rijdag 26 en zaterdag 27

ol 'de Klinkert. God de

en natuurlijk de heilige

od in sketches en

5 en meditatie,

werd meegedaan.







Hij zei: “Wees blij! Onze Heer is opgestaan
uit de dood. Laten wij opstaan en springen
van vreugde! Ga eropuit om het overal te
vertellen!” De mensen bleven zitten. Maar ik,
Kikker, ik wilde wél springen van vreugde en
eropuit gaan. Daarom sprong ik, hipla, in de
jaszak van boer Boterman. Hij sprong, hipla,
op de fiets en peddelde in het zonnetje naar
huis. Ik reed stiekem mee.

We kwamen langs weilanden met springende
lammetjes en dartelende veulens. Ik zag een
reiger opspringen en spreeuwen door de lucht
fladderen. ledereen was blij, zoals de pastoor
had gevraagd. Er kwam een vrolijke hond op
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De pastoor had met Pasen heel mooi gepreekt.

ons afrennen. ‘Baas, baas! blafte hij en sprong
tegen boer Boterman op. Toen zag hij mij.
En de boer zag me ook. ‘Kijk nou, Kik uit de
kerk!” zei hij. ‘Nu maéét ik wel springen, dacht
ik bang. Maar de boer zette me zachtjes neer
en ik was vrij. De hond en ik sprongen door
de berm van vreugde. En toen zag ik, bij de
sloot, een kikker. Ze was de mooiste die ik
ooit had gezien. IK sprong naar haar toe.
Maar ze schrok van de hond en verdween
tussen het riet. Beteuterd bleef ik zitten. Een
grote hand pakte me op. ‘Ik breng je weer
naar huis, Kik] zei de boer. Op het kerkplein
heb ik nog een tijdje sprongetjes gemaakt van
vreugde. Om Pasen, maar vooral... om hadr!

) het groene vakje. Spring t
npaar llﬁks en eérl:J hﬂk;F:a {?n%hﬂ
eer de letter. Spring weer twee he
‘links en een omhoog.
de L verander je van richting: twee
r rechts, een omhoog. Heb je alle
tters? Dan lees je een woord dat
en Pasen en Pinksteren past!
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Hartjesviering 2016

Op zondag 31 januari vond de jaarlijkse
'Hartjesviering' plaats in de Basiliek. leder jaar
rond Maria Lichtmis worden de ouders, broertjes
en zusjes, peetouders, opa's en oma'’s van alle
dopelingen die in het afgelopen jaar in de
Basiliek zijn gedoopt door de doopwerkgroep
uitgenodigd om deze speciale viering bij te
wonen.

Maria Lichtmis

Maria Lichtmis is een oud verhaal over vreugde
om het ontvangen leven. Als een kindje wordt
geboren, dan willen de ouders hun blijdschap
graag delen met al hun dierbaren. Allemaal zijn
we kinderen van het licht die samen zorgdragen
voor de schepping, voor het leven en voor al het
moois dat ons is toevertrouwd. Maria Lichtmis is
daarom een uitgesproken mooi moment om
nogmaals al deze kleine wondertjes opnieuw te
laten zegenen.

In de hartjesviering hebben we ongeveer 35 van
de bijna 50 dopelingen uit 2015 met hun families
mogen verwelkomen. Vele kleintjes vonden de
Basilick maar wat interessant en kwamen spon-
taan gedurende de viering even kijken wat er
vooraan bij het altaar toch allemaal gebeurde.
De viering wordt al enkele jaren muzikaal
opgeluisterd door het duo 'Just-Us' bestaande
uit Graham Tweed en Ruud Brood. Het Ave Maria
werd door onze ‘gastfluitiste’ prachtig vertolkt
op dwarsfluit. Het is ieder jaar weer leuk om de
reacties van ouders en kinderen te zien - én te
horen- als deze prachtige muziek live ten gehore
wordt gebracht.

Na een woord van welkom van pastoor Maickel
vervolgden onze trouwe helpers Eva en Nicky de
viering met een mooie openingsgedachte. Een
belangrijk onderdeel van de viering is het op-
nieuw zegenen van de dopelingen en hun broer-
tjes / zusjes door pastoor Maickel. Alex Lijkwan,
papa van Sonny die in juni samen met zijn nicht-
je Rosalyn werd gedoopt, en Cor van Oosterbos,
opa van Amélie die in augustus werd gedoopt,
lazen de voorbede voor, Aan het einde van de
viering werden de doophartjes aan de ouders
uitgereikt en was er gelegenheid om nog even
gezellig na te praten met een kopje koffie, beker-
tje ranja en een lekker snoepje of cakeje.

De doopwerkgroep kijkt terug op een geslaagde
hartjesviering en bedankt pastoor Maickel, onze
kosters, muzikanten en alle geweldige hulp 'voor
en achter de schermen’ We kijken nu al weer uit
naar de volgende hartjesviering in 20171

Doophartje alsnog afhalen

Was u niet in de gelegenheid om het doophartje
van uw zoon of dochterje tijdens de viering op te
halen, dan kunt u het het ophalen bij de pastorie
in Oudenbosch, gelegen naast de Basiliek, op
werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur. U heeft
daarvoor tot uiterlijk 22 juli, wanneer de zomer-
vakantie begint, de gelegenheid. U heeft hierover
bericht ontvangen via de mail. De hartjes die niet
zijn opgehaald, worden na de zomervakantie
hergebruikt voor nieuwe dopelingen.

Doopwerkgroep Basiliek
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De maand mei telt dit jaar maar liefst
vier feestdagen: Hemelvaartsdag,
Pinksteren, Heilige Drie-eenheid en
Sacramentsdag. Na deze feestmaand
wordt het liturgisch gezien weer rustig
en zal er een lange, rustige groene tijd
volgen die tot advent zal duren.

In deze meimaand speelt de Heilige
Geest een belangrijke rol. Met het
lichamelijke afscheid van Jezus op
Hemelvaart komt er ruimte voor de
Geest die met Pinksteren op de leerlin-
gen neerdaalt. Het is het geboortefeest
van de Kerk. De feesten die volgen,
Heilige Drie-eenheid en Sacraments-
dag, voltooien de kerkelijke wordings-
geschiedenis.

LEZINGENROOSTER
LONDAGEN MEI 2016

1 mei 22 mei

zesde zondag van Pasen Heilige Drie-eenheid
Handelingen 15,1-2.22-29  Spreuken 8,22-31
Apokalyps 21,10-14.22-23  Romeinen 5,1-5

Johannes 14.23-29 Johannes 16,12-15
5 mei 29 mei
Hemelvaart van de Heer Soecramentsdog
Handelingen 1,1-11 Genesis 14,18-20
Hebreegn 9,24-28; 10,19-23 1 Korlnte 11,23-26
Lucas 24,46-33 Lucas 9,1b-17

& mei

Zevende zomdag van Pasen

Handelingen 7,55-60

Apokalyps 22,12-14.16-

17.20

Johannes 17 20-26

15 mei

Pinksteren

Handelingen 2,1-11

1 Korinthe 12, 3b-7+12-13
of: Romeinen 8,8-17)
Johannes 20,19-23 (of
Johannes 14,15-16+23b-26)

Bijbelverhalen

rengelore aeestdri
>

De geboorte van Jezus met Kerstmis is een gebeurtenis waar
je je een voorstelling van kunt maken. Met Pasen wordt het
al ingewilkkelder. Bij de opstanding van Jezus is geloof en
vertrouwen daarom onontbeerlijk. Feestdagen als Hemel-
vaartsdag en Pinksteren behoeven in de regel nog meer
uitleg. Hemelvaart is immers geen kwestie van ruimtevaart,
Door zijn opgang naar de hemel is Jezus niet langer gebon-
den aan tijd en plaats en is Hij er voortaan altijd en overal.
De vermaning aan de naar de hemel starende leerlingen
geldr dan ook voor ons: "Galileeérs, wat staan jullie naar de
hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is
opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem
naar de hemel hebben zien gaan.

Met Pinksteren horen we het bekende verhaal van de Geest
die als een hevige wind en in tongen van vuur over de
apostelen neerdaalt. Even spannend is in feite de tweede
lezing op Pinksteren, uit de brief van de apostel Paulus aan de
christenen van Korinthe. Daarin zegt Paulus dat in ieder de
Geest zichtbaar aan het werk is, tot welzijn van allen. Evenals
met Hemelvaart zijn de woorden ook aan ons, mensen van
nu, gericht,

Zo kunnen we ook de feestdagen die volgen, Heilige Drie-
eenheid en Sacramentsdag verstaan, De Heer is werkelijk
onder ons tegenwoordig. Zijn presentie kent geen grenzen.
Of, zoals Paulus het schrijft: "Wij ijn allen gedoopt in één
Geest en zijn daardoor &én lichaam geworden, wij zijn allen
van éen Geest doordrenkt.

Zij raakten allen vol van heilige Geest en
begonnen te spreken in vreemde talen,
zoals de Geest hun ingaf.

Handelingen 2, vers 4

Tekst: Sipke Dralsma
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Op reis in het Land van Geloven
een nieuwe etappe

Al een paar jaar reist een groep van zo'n 10 tot 15
mensen in wisselende samenstelling en van zeer
verschillend pluimage in onze parochie door het
Land van Geloven. Het gaat hierbij om een
virtuele reis met elke keer een verrassende
bestermming. Graag willen we je uitnoedigen om
een keer bij ons aan te sluiten.

Vijfde etappe

Deze etappe gaat door het dal van de diepe
duisternis, een reisbestemming die we liever
vermijden in ons leven, maar waar we toch
terecht kunnen komen. En waarover je misschien
even moet nadenken of je je daarbij wilt
aansluiten. In dit dal vinden we ervaringen van
verlies, wanhoop, uitzichtloosheid. Het kan over
ons zelf gaan of over een ander in onze nabijheid.
Hoe ga je ermee om? Hoe ga je om met de
kwetsbaarheid van de ander? Hoe geef je het
lijden een plaats in je leven? Veel mensen
schreven, schilderden, zongen of maakten er een
film over en toch ... de vraag naar 'het lijden’ blijft
in wezen een groot mysterie,

Wat kunnen we doen?

Kunnen we ons, juist door het delen van
onmacht, meer verbonden voelen met elkaar?
Zijn er wegen die ons kunnen leiden door het dal
van diepe duisternis? Is er een uitweg? s er een
ommekeer mogelijk in onze beleving? Wat heeft
de joods-christelijke traditie ons te zeggen over
ervaringen van chaos en crisis? Wat zegt de
Bijbel over zulke ingrijpende scharniermomenten
in een mensenleven? Kan Job ons verder helpen?
De psalmen? Jezus? Waaraan kunnen we kracht
en moed ontlenen als we het zo hard nodig
hebben?

En misschien nog belangrijker; hoe kunnen we
weer opstaan en verder gaan met leven als alles
verloren lijkt?

Voor wie?

De reis in het Land van Geloven maken we met
een groep die bestaat uit 10 tot 16 personen
onder begeleiding van pastoraal werker
Annemiek Buijs en Jozien Notten of diaken Peter
Hoefnagels. We gaan samen vijf avonden op
verkenning en wisselen daarbij ervaringen en
bevindingen uit. Er is ruimte voor verschillende
opvattingen en ieders persoonlijke, soms heel
eigen weg. Voor ons reisgezelschap zijn we op
zoek naar medegelovigen die behoefte hebben
aan verdieping en verbreding van hun levens-
weg. Deelname vereist enige voorbereiding
thuis, net als bij iedere reis. En we gaan ervan uit
dat je elke bijeenkomst aanwezig kunt zijn.

Wanneer en waar?

Onze vijfde etappe beginnen we op zaterdag 21
mei. We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Basiliek
in Oudenbosch naar Megen. Daar hebben we
een wandeling langs de Maas en een viering met
een verdiepend gesprek. De bijeenkomsten zijn
op maandag 23 en 30 mei, 6, 13 en 20 juni.
steeds van 20.00 uur tot 22.00 uur. De ruimte
waarin we bij elkaar komen wordt later bekend
gemaakt. Als bijdrage in de kosten van de reis
wordt € 10,00 gevraagd voor koffie, thee en
materiaal.

Voor meer informatie en uw aanmelding (uiterlijk
1 mei) kunt u contact opnemen met pastoraal
werker Annemiek Buijs, telefoonnummer 06 163
24 465 (maandag, dinsdag en donderdag) of via
email regio.oudenbosch@gmail.com.
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Caritas Banneux Bisdom Breda
op bedevaart naar de Maagd der Armen

Meer nog dan in andere jaren worden gelovigen
in dit Jaar van Barmhartigheid'vitgenodigd om
op bedevaart te gaan. Wat is er dan mooier dan
te gaan naar een plaats waar de Moeder van de
Heer is verschenen, een plaats waar hemel en
aarde elkaar raken? Het heiligdom van Banneux
in de Belgische Ardennen dient in dit bijzondere
jaar als'Poort van Gods Genade’

Caritas Banneux Bisdom Breda probeert ieder
jaar zo veel mogelijk gelovigen uit ons hele
bisdom onvergetelijke dagen te bezorgen, zowel
de pelgrims als de medewerkers. Ze organiseert
zowel vijffdaagse bedevaarten (Tridulims) als
dag-bedevaarten, geschikt voor zowel mobiele
als (zieke) mindervalide pelgrims die in bepaalde
mate verzorging nodig hebben. Graag nodigen
we u uit om mee te gaan!

Meerdaagse bedevaarten

De vijfdaagse bedevaarten worden dit jaar
georganiseerd van vrijdag 27 tot en met dinsdag
31 mei en van vrijdag 26 tot en met dinsdag 30
augustus. Het verblijf is op basis van volpension
in de Hospitaliteit Banneux Notre-Dame, die
beschikt over tweepersoonskamers met toilet en
douche. Inbegrepen bij deze reis zijn het vervoer
per luxe touringcar vanaf verschillende opstap-
plaatsen in het bisdom, op de heen- en de terug-
reis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in
Mol (Belgig), vier overnachtingen op basis van
volpension, een verzorgd bedevaartprogramma
met eigen pastores en de zorg en aandacht van
een enthousiast team artsen, verpleegkundigen
en verzorgenden. De kosten bedragen € 295,00
per persoon.

Dag-bedevaarten

De dag-bedevaarten worden georganiseerd op
zondag 29 mei en zondag 28 augustus. De
kosten daarvan bedragen € 40,00 per persoon,
inclusief een versnapering onderweg in de bus.

Inschrijving

Is uw interesse gewekt? Neem dan contact op
met het secretariaat en meldt u aan

via telefoonnummer 0164 612 973,

per email banneux-breda@hotmail.com

of via http://banneux-breda.jouwweb.nl,

Vieringen van Barmhartigheid

steeds op zaterdag
steeds om 19.00 uur
Basiliek H.H. Agatha en Barbara

2 april
thema: 'de gevangenen bezoeken'
Het geloofsgesprek na afloop van
de viering zal worden geleid door diaken
Walther Burgerink, voormalig
justitiepa stﬂr

7 mei .
thema: dezmkenE Eken }\‘

Aan het geluufsgespr&l{ zal ee geestehjk
verzorger deelne JL_“ :

—_

4 juhi
thema: 'de naakten
Bij het geloofsgesprek
Dirven aanwezig zijn, -dl
voar weeeskmdere}a

2 juli - 6 augustus - 3 5eptéj‘nber

De zeven werken van barmhartigheid zijn
al eeuwen een bron van inspiratie. Vioor
christenen, maar ook voor hen die zich niet
verbonden voelen met het christelijk
geloof zijn ze een blauwdruk voor een
menselijke, hartelijke samenleving, Aan

de hand van zeven ramen van de Heilige
Barbarakerk in Culemborg laten de
schrijvers de Bijbel en de kerkvader
Augustinus aan het woord over de werken.
leder werk wordt[E] \ AT T,

verbonden met ®
T l’-—‘w* =

het leven van 1@_ V>
een heilige en ﬂ f*ﬂl\'

inspireert tot
een meditatie.
Een boekje ter
verdieping van
wat uiteindelijk
een opdracht is
voor iedereen.
Het boek is

een uitgave van [
Berneboek, - .
www.berneboek.com.
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Gebed

voor het Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heer Jezus Christus,
Gij leerde ons barmhartig te zijn
zoals de hemelse Vader.
Door uw leven zien we de goedheid van God.
Uw gelaat straalt bevrijding uit.

Uw liefdevolle blik verloste Zachelis en Matthelis
uit de slavernij van het geld,
bevrijdde de overspelige vrouw
en opende de blik van Maria Magdalena
in haar rusteloos zoeken naar aards geluk.

Uw liefdevolle blik deed Petrus
in tranen uitbarsten na zijn verraad.
Door uw barmhartigheid beloofde Gij
de berouwvolle zondaar het hemels geluk.

Moge het woord
dat Gij tot de Samaritaanse richtte
ook ons raken :"Als je de gave van God kende!’
Gij zijt het gelaat van de onzichtbare God
wiens almacht zichtbaar wordt
in vergeving en barmhartigheid.

Geef dat de Kerk uw gelaat weerspiegelt
in deze wereld en dat we in U,
verrezen en verheerlijkte Heer,

het gelaat van de Onzichtbare mogen herkennen.

Door het besef van hun eigen zwakheden
zijn uw dienaren in staat mee te voelen
met hen die in onwetendheid en dwaling leven.
Geef dat iedere mens die zich richt
tot een van hen mag aanvoelen
dat hij door God wordt verwacht,
bemind en vergeven.

Zend ons uw Geest en heilig ons door uw zalving,
opdat het Jubeljaar van de Barmhartigheid’
een genadejaar van de Heer wordt.

Moge uw Kerk met hernieuwd enthousiasme
aan armen de Blijde Boodschap brengen,
aan gevangenen en onderdrukten
de vrijheid verkondigen
en aan blinden dat zij zullen zien.

Dit vragen wij op voorspraak van Maria,
de Moeder van Barmhartigheid,
aan U die leeft met de Vader en de heilige Geest
tot in eeuwigheid.
Amen.

Schuldhulpverlening
als werk van Barmhartigheid

‘Nieuwe armoede door schulden, daarover
ging het geloofsgesprek na de gebedsdienst
in het kader van het Jaar van Barmhartigheid
op zaterdag 5 maart. Anton de Beer,
consulent schuldhulpverlening van de
gemeente Halderberge nam de aanwezigen
op een betrokken en bevlogen wijze mee
met het werk van zijn team.

Mensen geraken door allerlei omstandig-
heden in de schulden: door verlies van een
baan, een echtscheiding, een verslaving,
maar ook door een extravagant uitgaven-
patroon. Wanneer mensen zich melden voor
hulp wordt samen met de betrokkenen een
projectplan opgezet om te komen tot schuld-
sanering. Vaste lasten, zoals huur, gas, water
en licht en de zorgpremie worden dan zeker
gesteld. Er blijft dan vaak naast de aflossing
van de schuld een klein bedrag over voor
dagelijks levensonderhoud.

Schuldhulpmaatjes

Het team van de gemeente wordt bijgestaan
door vrijwilligers die als schuldhulpmaatjes
worden ingezet. Er wordt naar gestreefd om
binnen zes jaar schuldenvrij te zijn. Gelukkig
lukt dat in 80% van de gevallen. Anton de
Beer is blij met de inzet van deze gemoti-
veerde vrijwilligers. 'Door hen en de
succesjes die je boekt kun je dit werk
volhouden en mensen op een goede manier
bijstaan. De aanwezigen mochten zo
kennismaken met een eigentijdse actuele
invulling van 'de hongerigen voeden' als
werk van barmhartigheid.
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Van Zuilichem

poiiklinische revalidatiegeneeskunde

Poliklinische revalidatiegeneeskunde is bedoeld
voor mensen met chronische pijnklachten aan het
bewegingsapparaat waarbij 0.a. alleen
fysiotherapie onvoldoende resultaat heeft
gegeven en/of als er sprake is van een complexe
Z0rgVraag.

Een gespecialiseerd team van verschillende
hulpverleners onder leiding van een
revalidatiearts staat klaar om u verder te helpen.

P VOOR MEER INFORMATIE:
0165-512257
info@vanzuilichemzorg.nl
www.vanzuilichemzorg.nl .
—

Tissink

Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel | www.jofib.nl
info@jofib.nl | 0165 515561

Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten kunnen
u helpen met diverse gezondheidsvragen op het
gebied van bewegen. Gaat de conditie achteruit
maak dan een afspraak op

Tel. 0165-515561

U wilt een Fitheidstest af laten nemen, of
kracht opbouwen, maak een afspraak en u
kunt onbeperkt fitnessen.

Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel | www.2b-vitaal.n]
info@2b-vitaal.nl | 0165 515561

2BIVITAAL

KLEDINGINZAMELING

Op woensdag 13 april krijgt u weer de gelegen-
heid om kleding en ander textiel, zoals lakens,
dekens en gordijnen, in te leveren. Ook schoeisel
is zeer welkom, Van 18.00 uur tot 19.00 uur zijn
de deuren van de drie kerken in Oudenbosch - de
Basiliek, de Protestante kerk en de Pauluskerk -
geopend en zijn mensen aanwezig om alles in
ontvangst te nemen. De kleding wordt na de
inzameling door vrijwilligers van Mensen in Nood
gesorteerd. Goede zomerkleding gaat naar
gebieden rond de evenaar in Afrika. Winter-
kleding gaat naar Oost-Europa, waar in veel
gebieden armoede heerst en men blij is met deze
gedragen kleding. Tenslotte wordt niet meer te
dragen kleding per kilo verkocht. Meestal is dat
maar een klein gedeelte van wat is ingeleverd,
want de kwaliteit van de ingeleverde kleding is

in de loop van de tijd sterk verbeterd. Met de
kleding worden charitatieve instellingen wereld-
wijd ondersteund.

Als u om welke reden dan ook niet in staat bent
de kleding naar een van de kerken te brengen,
kunt u nu reeds contact opnemen met dhr. en
mw. Tilleman, telefoonnummer 0165 312 126.
De kleding wordt dan aan huis opgehaald.

MINDER TEXTIEL IN HET RESTAFVAL

Doreer je oude kleren b Sam's
£ STEUN MERSEn i food.

We hopen weer op
een grote opbrengst!
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‘De Pastorije’van de Protestantse Gemeente in
Oudenbosch stelde in het kader van de Veer-
tigdagentijd op maandag 29 februari haar
deuren open voor een oecumenische sobere
maaltijd. Na de maaltijd presenteerde diaken
Peter Hoefnagels het Vastenactieproject van de
parochie, De protestantse gemeente ondersteunt
tijdens de Veertigdagentijd de Africare Founda-
tion, een initiatief van Amanda en Nicole van
Elteren uit Oudenbosch. Deze jongeren zetten
zich in voor hulp aan pasgeborenen en zieke
kinderen in Malawi. Hun moeder, Lilian van
Elteren, verzorgde een presentatie over dit
project.

'Onze parochie voert gedurende de Veertig-
dagentijd actie voor een bejaardenhuis in de
Chinese stad Tangshan. Het is een heel verhaal
hoe we dit project hebben leren kennen. In
QOudenbosch hebben we contacten met de mgr.
Schravenstichting. Mgr. Schraven was bisschop in
Zengding. In 1937 is hij met zijn gezellen als
martelaar gestorven, Onder hen bevond zich ook
Anton Geerts die in Oudenbosch is geboren.

De stichting zet zich in voor de zaligverklaring
van bisschop Schraven en zijn gezellen.

In 2014 is een reis naar China georganiseerd en
toen is ook Tangshan aangedaan waar een neef
van mgr. Schraven bisschop was. Daar hebben
ze gezien hoe groot de nood onder ouderen is.
De oorzaak ligt bij de één-kind politiek van de
Chinese regering. Kinderen hebben geen
mogelijkheden om voor hun (grootjouders te
zorgen. Christenen nemen dit van hen over,

We werken in dit project nauw samen met de
parochie’Levend Water'in Weesp, Muiden en
Muiderberg. Behalve de toelichting bij het
Vastenactie project schetste Peter Hoefnagels
tevens de situatie van de Kerk in China.'Deze
groeit in een samenleving die het communisme
achter zich heeft gelaten!

Eric Roovers, assistent van het pastoraal team, sloot
de avond af met een bezinning rond bovenstaand
Chinese hongerdoek met de titel ‘God of goud!
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Welkom bij
de goedkoopste
van Oud Gastel!

Jumbo BROOS staat iedere dag voor u klaar.

Om te zorgen dat u alles kunt vinden wat u nodig heeft.
En dat voor de laagste prijs bij u in de buurt.

Tot snell

Openingstijden:

Maandag » 08.00-20.00 uur
Dinsdag 08.00 - 20.00 uur
Woensdag 08.00 - 20.00 uur
Donderdag 08.00 - 20.00 uur
Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 20.00 uur
Zondag 12.00-18.00 uur

[ Gratis parkeren! Hallo _J UJ}_I_FJ J_)

n facebook.com/Jumbo Broos  sembe tud-Gastel, Dorpmsimast 5

SWEERE*

. . . vertrouwd zaken doen

Verzekeringen, Financiéle Planning,

Hypotheken, Onroerend Goed

RegioBank

Zelfstandig Adviseur

Durp!‘.straat 3, 4751 AH Oud Gastel
Tel.: 0165 - 51 28 51, Fax: 0165 - 51 18 34
info(@sweere.nl
www.sweere.nl

vestiging Zundert
Bredaseweg 7, 4881 DC Zundert
Tel.: 076 - 59 71 700, Fax: 076 - 59 72 §79

met VNB Bedevaarten naar Lourdes

VMNE Mationale Bevaarten organiseert al sinds
1883 bedevaarten naar Lourdes en ook dit jaar
zijn er bedevaarten in velerlei varianten, van
dagvluchten tot volledig verzorgde treinreizen,
busreizen en vliegreizen. Bijzonder aan deze
bedevaarten is dat ook mensen die specifieke
zorg of medische begeleiding nodig hebben
kunnen deelnemen. Eigen Mederlandse vrij-
willigers verlenen alle zorg die wenselijk is, bijna
niets is onmogelijk. Het programma van een
bedevaart is een afgewogen combinatie van op
bedevaart zijn en ontspanning. Een bedevaart
biedt ook vrije tijd en vooral de mogelijkheid
om elkaar te ontmoeten.

Deelnemers aan bedevaarten zijn vaak personen
die een bezoek aan Lourdes al jaren op hun ver-
langlijstje hebben staan, maar die daar nog niet
aan toe zijn gekomen. Of die wens nu voortkomt
uit diepe geloofsbeleving, uit nieuwsgierigheid
of gewoon omdat het leuk is om in groeps-
verband een betekenisvolle reis te maken, deel-
name is mogelijk voor alle belangstellenden.

In bijzondere situaties kan VNB op aanvraag
pelgrims voor wie de kosten een probleem zijn
financieel tegemoet komen

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Petra Roks - Buijs

Velletriweg 3, 4731 DP Oudenbosch

0165 314 508 - info@ romon.net

VMB Nationale Bedevaarten

Postbus 273, 5201 AG s Hertogenbosch
073 681 81 11 - www.ynb.nl
info@vnb-nationalebedevaarten.nl

&vnb

betekenisvol

A
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Zoals ieder jaar wordt in de week voor Pinksteren
onze aandacht gevraagd voor Nederlandse
missionarissen en missionair werkers, Vrouwen
en mannen die naar vaak verre landen zijn
gegaan om medegelovigen daar te helpen bij
het vorm geven aan hun geloof, het opbouwen
van hun Kerk en het zoeken naar hun missie in
hun eigen samenleving.

Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in
het teken van ‘Geloven in de ander! Missionaris of
missionair werker zijn betekent daaraan concreet
handen en voeten geven. Door hun werk zeggen
ze:'lk geloof in jou, wie je ook bent, wat je ook
doet, waar je ook vandaan komt en hoe anders jij
ook bent'

Een van de missionair werkers die zijn
uitgezonden is Martine Buijs die werkt bij
‘Levantate Mujer'in Santa Cru. Ze is diep
geraakt door het leed dat veel vrouwen in
Bolivia treft. Ze kwam daar voor het earst
mee in aanraking toen ze na haar studie
sociologie een jaar vrijwilligerswerk deed in
dit Zuid-Amerikaanse land. Ik werkte voor
een stichting die onderwijs op het
platteland bevorderde en woonde in een
klein dorpje bij een katholieke zuster van
Don Bosco in huis. Zij wist alles van het hele
dorp. Via haar hoorde ik indringende
verhalen over geweld tegen vrouwen.

Dat heeft toen enorme indruk gemaakt!

Ma haar terugkeer werkte Martine vijf jaar in
Mederland. Toen ze de vacature zag voor
missionair werker in Bolivia, twijfelde ze
geen moment. ‘Het ging om een functie in
het gebied waar ik vrijwilligerswerk had
gedaan en om een thema dat mij echt aan
het hart gaat, vrouwenrechten! Inmiddels
werkt ze al weer vier jaar bij 'Levantate
Mujer, wat "Vrouw, sta op’ betekent.

Geloven in de ander

Steun de Week Nederlandse Missionaris

—

Pinksteractie

7 tien 15 i 2006

Missionarissen en missionair werkers geloven in
de kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin
ze leven. Dat geeft deze mensen kracht en moed
om hun eigen situatie te veranderen. Samen
gaan ze op zoek naar perspectief en hoop, op
weg naar een betere toekomst. En samen kunnen
wij ervoor zorgen, met wat voor ons vaak een
kleinigheid is, dat zij dat kunnen blijven doen.

Maak uw gift over op bankrekening IBAN NL30
RABO 0171 2111 11 ten name van Week Neder-
landse Missionaris, Den Haag. Of geef aan de

Caritascollecte in het weekeinde van 14 en 15

mei.

 ‘Levantate Mujer’
maakt zich sterk
voor de naleving
van de rechten van
de vrouw. We
Vangen vrouwen
op die slachtoffer
zijn van huiselijk
en seksueel geweld en nelpen vrouwen met
HIV/Aids. Onze missie is vrouwen een stem
te geven. We organiseren trainingen en
cursussen, waarin vrouwen leren wat hun
rechten zijn. Een deelneemster zei eens:'lk
heb nooit geweten dat ik rechten had. Ik
kende altijd alleen maar plichten! Martine is
projectcodrdinator en zorgt dat de twaalf
projecten die‘Levantate Mujer’in vijf steden
uitvoert valgens plan verlopen.'lk krijg ieder
kwartaal verslagen toegestuurd, maar ik wil
niet alleen lezen hoe het gaat, ik wil met
eigen ogen zien wat er gebeurt. Wij hebben
een aantal opvanghuizen voor geweld-
slachtoffers, en meerdere behandelcentra
waar vrouwen therapie en psychologische
hulp krijgen. Ik bezoek die locaties regel-
matig, ik wil midden in het werk staan!
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bouwonderneming
HOENDERVANGERS BV

nieuwbouw - onderhoud

Markt 5

4751 HR OUD GASTEL
0165-760088

www.martwienkel.nl

info@martwienkel.nl

Originele zelfgemaakte cadeaus
en levke tweedehands artikelen

Il;wem voor:
ﬁ. [:m:;;ﬁ?::zm Doy en.p Wij werken met mensen met
Servies met een boodschap een beperking én dat werkt!

B
Aannemersbedrijf
Van Agtmaal

w
x 0 u de n bosc h m\i’nlkewvessels!!dememing

Telefoon: +31 (0)165 31 90 00 Internet www.vanagtmaal.nl

KERKSTRAAT 2
4751 HN
OUD GASTEL




Franciscus

met het verhaal van Henk van Os

Jaarlijks bezoeken tienduizenden mensen met
een verschillende religieuze achtergrond de kerk
in Assisi waar het lichaam van de heilige
Franciscus begraven ligt. Zo proberen velen de
mens Franciscus te leren kennen. Maar wie was
Franciscus van Assisi eigenlijk? Wat waren zijn
idealen en hoe ging men later met Franciscus’'
gedachtegoed om? De naam Franciscus roept bij
velen ook associaties op. Aan wie denkt u? Uw
broer, uw vader? Of denkt u aan de religieuze
orde die hij stichtte? Allemaal hebben ze een
relatie tot die ene Franciscus van Assisi. Of denkt
u aan de huidige paus? Het aantreden van paus
Bergoglio en zijn keuze voor de pausnaam
Franciscus heeft bij velen hun interesse in de
heilige hernieuwd.

De tentoonstelling Franciscus in Museum
Catharijneconvent in Utrecht geeft aan de hand
van prachtige kunstwerken antwoord op al deze
vragen. De tentoonstelling begint met een
vitgebreide kennismaking met Franciscus en
zZijn veelzijdigheid. Zo was Franciscus een man
met overweldigend charisma, een bijzondere
natuurliefhebber, een wonderdoener en een
gevierd prediker, voor wie zelfs de vogels uit de
bomen kwamen.

Vervolgens is te zien hoe kunstenaars Franciscus
verbeelden van de 13e esuw tot nu. De kunst
vertelt op haar eigen wijze het verhaal, met zeer
krachtige kunstwerken die verstilling en een
mystieke sfeer oproepen. De verbeelding van
Franciscus weerspiegelt bovendien hoe mensen
in later tijden omgaan met zijn gedachtegoed.

De tentoonstelling kwam tot stand in nauwe
samenwerking met kunsthistoricus, gast-
conservator en Franciscus-expert Henk van Os,
die u meeneemt langs de mooiste kunstwerken
en daarbij prachtige verhalen vertelt.

Franciscus is te zien van tot en met 5 juni in
Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat
38 in Utrecht van dinsdag tot en met vrijdag van
10.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag, zon- en
feestdagen van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Meer informatie is te vinden op
www.catharijneconvent.nl.
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Kom studeren aan de School of Catholic Theology

Onze afgestudeerde theologen leveren een wezenlijke bijdrage aan de Kerk. Zij zijn
aan het werk in het parochiepastoraat, de geestelijke verzorging of het onderwijs.

Bezoek ons Open Huis in Utrecht op 21 april:
tilburguniversity.edujoca-2016

¢! ‘ﬁ ARV .._.
¥ === -

1}_

| - |
TILBURG ¢ %%’ ¢ UNIVERSITY Understanding Society
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Schiere monniken en grijze vrouwen

In het 'Ten geleide’ dat Bernardus Peeters, abt van
de Abdij OL. Vrouw van Koningshoeven, heeft
geschreven voor het boek 'Schiere monniken en
grijze vrouwen' haalt hij een brief aan van
Bernardus van Clairvaux, de inspirator van de
cisterciénzers: 'Onze Orde is toeleg op het
stilzwijgen, het onderhouden van het vasten,
nachtwaken, gebed en handenarbeid, en boven
alles het bewandelen van de Koninklijke weg van
de liefde. Dat laatste, stelt de abt, ‘het bewan-
delen van de Koninklijke weg van de liefde is het
charisma van de cisterciénzers. Koninklijk, omdat
we willen lopen in het voetspoor van Jezus
Christus. Op deze weg gaat het voor onze Vaders
om een ervaring van authenticiteit, van gehoor-
zaamheid en van een leven in gemeenschap.

Over dat leven in gemeenschap gaat dit boek,
over de opkomst van het cisterciénzer klooster-
leven vanaf 1165, de bloei en de neergang
wanneer door politieke ontwikkelingen aan het
einde van de 18e eeuw nagenoeqg alle abdijen
worden opgeheven, en in de meeste gevallen tot
de grond toe worden afgebroken. In het boek
wordt een overzicht gegeven van de 34 Neder-
landse cisterciénzerkloosters die er ooit zijn
geweest, in de context van hun tijd en in hun
onderlinge samenhang, met name in de
Collegatie van Sibculo, een hervormings-
beweging binnen de cisterciénzerorde.

Auteur Philip Holt noemt het een bescheiden
eerste poging om tot zo'n overzicht te komen,
zonder wetenschappelijk oogmerk. Maar
bescheiden in omvang is het boek geenszins. Na
een beschrijving van de geschiedenis van de
cisterciénzers in de Noordelijke Nederlanden
worden alle kloosterstichtingen en hun uithoven
beschreven, wat is geweest en wat eventueel
nog resteert. Het is met recht monnikenarbeid te
noemen. Dat bij die bespreking herhalingen
onvermijdelijk zijn, spreekt bijna voor zich, en
ook de veelheid namen en jaartallen maken het
lezen niet altijd gemakkelijk. Daar staat tegen-
over dat het boek, onder beeldredactie van Bea
Hoeks — de Laat, fraai is geillustreerd met
historische afbeeldingen, maar vooral ook met
foto's van de sporen van het cisterciénzerver-
leden die ons nog resten. Ze zijn een uitnodiging
om zelf op tocht te gaan en met eigen ogen te
zien naar het verleden, een verleden dat in deze
tijd ook weer actueel is. Met de opheffing van
klooster Sion in Diepenveen zijn inmiddels een
aantal cisterci&nzers ‘'opnieuw begonnen'en
teruggekeerd naar een van de plaatsen waar het
ooit begon: Schiermonnikoog. £Ze gaan nog
steeds de Koninklijke weg en zetten daarmee d
e eeuwenlange cisterciénzertraditie voort.

Philip Holt, Schiere monniken en grijze vrouwen.
Cisterciénzers in Nederland 1165-1797.
Damon, 2015, 344 blz., geb., geill.
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De documentairefilm Monniken op Schier.
De terugkeer van de Trappisten is te zien op
www.npo.nl,
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Grond- en Transportbedrijf

\WAGEMAKERS

Albanoweg T

4731 VG OQudenbosch

Tel: +31 [0)165 312 236

Fax: +31 (0)185 318 860
E-mail: info@wagemakersbw.nl

Heeft u binnenkort een feest?

Partyservice Jovel, uw adres voor horsd'oeuvres,
hapjes, barbecue, koude / warme buffetten,
koffietafels en brunches.

Tot ons verhuurassortiment behoren
springkussens, tafels, stoelen, serviesgoed enz.
Tevens kunnen wij uw dranken verzorgen.

Kortom: Jovel voor een compleet feest!
| » Partyservice
s "Jovel"

www.jovel.nl www.arojo.nl

Specialist in fauteuils en
bankstellen op comforthoogte

L LA bt

tapijt, vinyl, pvc, laminaat, zonwering, vitrages ' - alles wordt bij U vakk
inbetweens, vouwgordijnen, overgordijnen ! gemeten en gep

Monuta De Groen
. Parklaan 5, Oudenbosch
i T:0165-534304

Afscheid nemen
zoals iemand was.
Met zorg en
aandacht voor u.

{24 uur per dag, ook in het
weekend)

Dok als u niet of elders
verzekerd bent.

Monuta

De steun bij iedere uitvaart.
L "
Wilt u ook adverteren? Mail gerust naar de redactie.

iy,
Ellieh vk




